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17 Mart 

Frankfurt - Almanya 

UZUN boylu sarışın kadın, yatağın içinde heyecanla kendisini bekleyen adama gülümseyerek baktı. Adamın altmış bir yaşında olduğunu biliyordu, doğrusu yaşına göre bir hayli dinç ve adaleli göründüğünü de itiraf etmeliydi. Ormanı anımsatan göğsündeki kıllar bembeyazdı. 

Sarışın kadın kalın dudaklarını çevreleyen gülümsemesi ile adamı incelemeye devam etti. Emekli general Berti Reuter özel hazırlanmış yatağın siyah çarşafları üzerinde vücudunun kontras teşkil eden beyazlığı ile kollarını başının altına almış bacaklarını alabildiğine yatağın iki yanına açarak sertleşen uzvunu sanki erkeklik gücünü ispat etmek istercesine kadının gözleri önüne sermişti. 

O da gülümsüyordu. 

Kendinden emin ve geçmişteki o muzaffer kumandan edasıyla... 

Kadına parmağıyla yaklaşmasını işaret etti. 

"Soyun," dedi. 

Tek kelime çıkmıştı ağzından. Tıpkı eski günlerinde verdiği emirlerin kahredici mütehakkim tonuyla. Karşısındaki kadının bir 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fahişe olmadığını biliyordu. Ama kendisiyle sevişmeye gönüllü olarak geldiğine göre, ona istediği gibi davranabilir, istediğini yaptırabilirdi. 

Sarışın kadın elindeki çantayı yere bıraktı. Sonra bluzunun düğmelerini birer birer çözmeye başladı. Parıldayan, sanki cilalı bir teni vardı; biraz ürkek davranıyor olmasına rağmen, yeni tanıştığı adamın yanında fazla zorluk çıkarmadan sevişme iste-Bini kabul etmişti. Bluzunu ellerinin arasından yere bıraktı. 

General dikkat kesildi. 

Kadının ya doğuştan, Tanrı vergisi bir cinsel çekiciliği vardı, ya da striptiz ustalarına taş çıkartacak kadar tahrik edici soyunmayı bir yerlerden öğrenmişti. 

Eteğini hafif bir kalça hareketiyle ayaklarının dibine indirmesi, sanki duyulmayan bir müziğin ritmine uyar gibi kollarını arkasına götürüp sutyeninin kopçasını açması tek kelime ile şahane idi. 

Keyifle sırıttı General. 

Kadının iç çamaşırları dantel ve bekareti temsil eden renkte beyazdı. Külotunu çıkarmadan önce, ince ve uzun parmaklarıyla adamı tahrik etmek, heyecanını daha da artırmak için kendi vücudunda gezdirmeye, narin bedenini okşamaya başlamıştı. 

İnce vücuduna göre hayli iri olan göğüslerini titreyerek ovaladı. 

Adamın cinsel uzvu kaskatı kesilmişti. 

"Hadi gel artık," diye homurdandı General. 

"Oral seks yapmamı mı istiyorsun?" diye mırıldandı kadın. 

Adam muntazam dişlerini ortaya çıkaran bir gülümseme ile: "Evet" dedi. 

Sabırsızlanmaya başlamıştı artık. 


Kadının gözleri şeytani bir parıltıyla ışıldadı. Fakat bunu elinden geldiğince adama hissettirmemek için eğildi ve külotunu ağır ağır aşağıya indirdi. 

General, kadının gerçek bir sarışın olduğuna kanaat getirdi. 
Bu akşam şanslıydı. 

Tesadüfler karşısına harika bir fırsat çıkarmıştı ve Berti Reuter böyle fırsatları asla kaçırmak istemeyen yaradılıştaydı. 

Kadın yatağa yaklaşırken çıplak ayaklarının ucuyla, yerdeki çantasını halının üzerinde iteledi. Gözlerini General'in çıplak bedeninden ayırmamıştı. Dizlerini kırıp karyolaya oturdu, adamın iyice açtığı bacaklarının tam arasına. 

Az sonra General zevkten inlemeye başlamıştı. 

Sarışın kadın büyük bir hünerle kendisinden istenileni yerine getirirken, sağ kolu usulca alçak yatağın kenarına uzandı. 
Parmaklan bir süre halının üzerinde dolaştıktan sonra çantaya ulaştı. 

Çantayı kendine doğru çekti, fermuarı açıktı, en üstteki eşarbını parmaklarının ucuyla çekip yere attı. Sonra ucuna susturucu takılmış tabancayı avucunun içine aldı. 

Bir an gözlerini zevkten hafif hafif iniltiler çıkaran adama çevirdi. Bundan sonrası kolaydı, onun boşalıncaya kadar gözlerini açmayacağını biliyordu. Adam ritmi ayarlamak için uzun saçlarından kavramıştı. Lanet olası General'i zevkin doruğuna varmadan öldürmeyi istiyordu, usta bir hareketle başını adamın ellerinden kurtardı. Sonra ağır ağır yerinde doğruldu. 

Hazırdı artık. 

Elindeki silahın namlusu adamın tam alnına çevrilmişti. 

Yarım kalan zevkinin nedenini anlamak için General gözlerini açtı. Başından kırk santim uzaklıktaki silahı görünce donakaldı. Hiçbir şey anlamamıştı. Şaşkın şaşkın kadına baktı. "Ne oluyor? Bu da nedir?" diye sordu. 


Kadından hiç ses çıkmadı. 

Açık mavi gözleri ihtirasla yanıp tutuşuyordu. Sanki orgazma varmadan önceki son anları yaşar gibiydi. 

"Senin işin artık bitti Berti Reuter,' diye mırıldandı. 

Sesi yumuşacık fakat tüm nefretini ifade eden bir biçimde çıkmıştı. 

Durumu kavramakta zorluk çeken erkek, bu hiç beklemediği davranışı anlamakta da zorluk çekiyordu. Emekli General'in gözleri dehşetle irileşti. 

Kadın daha fazla oyalanmadı, tetiğe asıldı. 

Susturucudan kof bir ses çıktı. Alnının tam ortasına kurşunu yiyen adam yerinde bir an cereyana kapılmış gibi sarsıldı. Alın kemiği parçalanmış, açılan yarıktan ince bir kan sütunu kadının çıplak vücuduna fışkırmıştı. Bir iki saniye yatağın içinde titredi, sonra hareketsiz kaldı. 

Bir süre nefretle General'e bakan kadın yataktan indi. 

Midesi kabarmıştı, koşar adım evin banyosuna koştu, kusacağını sanarak lavaboya eğildi, kuru kuru öğürdü. Ağzından acı acı sular geldi. 

Evde kimsenin olmadığını biliyordu. Sabaha kadar da gelen giden olmayacaktı. 

Sabah saat sekizde Generalin ev işlerine bakan Helga gelirdi. 
Yine de her türlü aksiliği düşünerek bir an önce evden uzaklaşmalıydı. 

Parmak izi bırakmamaya gayret ederek ufak bir havlu ile duşu açtı, saçlarını ıslatmamaya çalışıp vücuduna bulaşan kanları yıkadı. Elindeki küçük havluyla üstünkörü yıkandı. Acele ile giyindi. Yatağa son bir kez baktı. Kara çarşaflar üzerinde duran birkaç tel saçı itina ile topladı. Çantasından çıkardığı plastik bir poşete ıslak havluyu, düşen saç tellerini ve tabancayı koydu. 
Artık çıkabilirdi. 


Cüzdanından daha evvel çıkardığı ufak ve mavi renkte bir kartviziti gülümseyerek cesedin ayak parmaklarının arasına sıkıştırdı. Son derece keyifliydi, verilen görev başarı ile yerine getirilmişti. S.I.T. bundan çok hoşnut olacaktı. 

Eldivenlerini giydi, apartman kapısını araladı. Koridora bir göz attı. Her şey normal görünüyordu. Merdivenlerden aşağıya yürüyerek indi. Kimseyle karşılaşmamıştı. 

Caddeye çıktığında saat on birdi, bakışları gecenin ayazında kendisini bekleyen arabayı aradı. Beyaz Opel karşı kaldırımın kenarına parketmişti. Hızlı adımlarla karşıya geçti. 

Onun yaklaştığını gören sarı kıvırcık saçlı adam, oturduğu şoför mahallinden uzanarak kapıyı açmıştı. 

Kadın kendinden emin bir şekilde arabaya girdi. 

Onu süzen kıvırcık saçlı adam: 

"Tamam mı?" diye sordu. 

Kadın ses çıkarmadan başını salladı. 

Adam motoru çalıştırdı ve Opel meçhul bir istikamete doğru yola çıktı. 

Polis müfettişi kırk beş yaşlarında, göbekli ve tombul yanakları satıha çıkmış kılcal damarlarla kaplı sevimli bir adamdı. 
Frankfurt Emniyetinin cinayet masasındandı. Az evvel evin hizmetkârı Helga'nın telefonu üzerine Generalin dairesine gelmişti. 

Ekibi harıl harıl çalışıyordu. 

Uzmanlar başta yatak odası olmak üzere dairenin her yanında parmak izi tespitine çalışırken, adli tabip siyah çarşaflar üzerinde yatan cesedin muayenesini tamamlayarak yanına yaklaşıyordu. 

"Evet doktor, ne diyeceksin?" diye sordu. 

"Görünüşe göre 45'lik bir silahla vurulmuş. Kurşun beyni parçalamış, ilk tahminime göre ölüm yaklaşık on on iki saat önce 


olmalı. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Otopsi raporunda daha geniş bilgi verebiliriz." 

"Sağol doktor, ama bu kadarını tecrübemle ben de söyleyebilirim." 

Doktor dik dik müfettişe baktı. Cevap vermedi. 

Müfettiş yüzünden eksik etmediği tebessümü ile sırıttı. 

"Manzara çok biçimsiz, insanın aklına bir seks cinayetini getiriyor ama yatakta meni artığı göremedim ne dersin?" 

"Bunu otopside anlarız." 

Müfettiş başını salladı. Doktor gitmeye hazırlanırken, "Raporumu mümkün olduğunca çabuk büronuza gönderirim" diye mırıldandı. 

Yanma yaklaşan komiser muavini Helmut Hermann, "Kim bu General Reuter, önemli biri mi?" diye sordu. 

Kalın dudaklarını sarkıtan Müfettiş, "Bilmiyorum diye mırıldandı. 

"Eşi, çoluğu çocuğu filan yok mu?" 

"Hizmetkârının ifadesine göre yirmi yıl önce boşanmış. 
Bonn'da yaşayan bir oğlu varmış ama baba oğul pek görüşmezlermiş. 

Muavin Helmut Hermann kısık sesle: 

"Müfettişim,' dedi. "Şu cesedin ayak parmakları arasındaki kartvizite ne diyeceksiniz?" 

"Ne kartviziti? Ben öyle bir şey görmedim." 

"Cesedi ilk bulan arkadaşlar yerinden çıkarmışlar. İşte şurada... Altı ay önceki Albert Heim vakasındaki kartvizitten. 
Hani şu üzerinde S.I.T. yazan cinsten." 

Müfettiş birden sarardı. 

Kılcal damarlı yanakları bembeyaz oldu. 

"Allah kahretsin," diye homurdandı, sonra memura dönerek, "Gösterin bana şunu" diyerek adamın peşinden yürüdü. 


Bir süre dikkatle kartı inceledi. Kuşkusu kalmamıştı artık. 

Sert bir şekilde, "Bu evde telefon hangi cehennemde?" diye mırıldandı. 

Az sonra BND'yi (Bundesnacrichtendienst) yani Alman Entelijans Servisi'ni arıyordu. Durum, buldukları o küçük kartla kendi yetki alanının dışına çıkmıştı artık. 
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19 Mart 

Roma-İtalya 

Maliye Bakanı Pisano Giusti'nin Roma'daki malikanesi o gece resmi davetlilerle dolup taşıyordu. On sekizinci asırdan kalma tarihi binanın siyah beyaz mermerlerle kaplı şahane salonlarında boy gösteren konuklar, davetiyedeki not gereği resmi kıyafetler içindeydiler. Soylu bir aileden gelen ve Kont unvanı taşıyan Bakan Pisano Guisti kabinenin en saygın üyelerinden biriydi. Arada sırada malikanesinin geniş ve zengin salonlarında verdiği resepsiyonlar günlerce Roma sosyetesinin konusu oldu. 

Zayıf, uzun boylu, ince kemikli ve zarif bir adamdı Bakan. 
Elli yaşın üstünde olmasına rağmen uzun ve gür saçlarında tek bir ak kıl yoktu. Hafif uzun burnu, asil yüz hatlarına otoriter ve mütehakkim bir hava veriyordu. Çok iyi bir terzinin elinden çıktığı belli .©lan frakı tam üstüne oturmuştu. En ufak bir potu yoktu. Beyaz yeleğinin üzerindeki kırmızı şeridi ve yakasındaki iki yüz yıllık ailesinden kalma unvan ve madalyaları parıldıyordu. 
Yanında yer alan Kontes Silvana Giusti kırk yaşlarında, zayıf ve ince bir kadındı. Aslen Milanolu zengin bir aileden gelmeydi. On beş yıl evvelki evlilikleri bütün İtalya'da senenin olayı olmuştu. 

Smokinin yakasını çekiştiren kıvırcık saçlı sarışın adam, yanındaki kadına dönerek, "Ne dersin, zamanı mı? Yaklaşalım mı 


artık?" diye sordu. Uzun ve dar tuvaleti içinde bir heykel kadar ihtişamlı duran sarışın kadın, "Evet, harekete geçebiliriz artık; diye mırıldandı. Gecenin en dikkat çeken çiftleriydi. Pek çok misafir onların kim olduğunu bilmiyordu ama meraklı gözler özellikle siyah tuvaletinin aşırı dekoltesiyle dikkat çeken sarışın kadına bakmadan duramıyorlardı. 

Tuvaletin sırtı neredeyse kuyruk sokumuna kadar açıktı; ince bir şeritle boynuna dolanan askı ise kadının muhteşem göğüslerini örtmekten epey uzaktı. Hareket ettiği zamanlar titreyen göğüsleri çok dikkat çekiciydi. 

Salondan yukarıya yükselen iki merdivenin arasındaki platforma yerleştirilmiş on kişilik yaylı sazlar orkestrası Viyana valsleri çalıyordu. Resepsiyon yükünü almıştı. 

Sarışın çift ağır ağır Bakan Giusti'nin bulunduğu yere doğru ilerledi. 

Bakan çevresindeki üç erkekle o kendine has adabıyla sohbete dalmıştı. Arada sırada elindeki uzun ayaklı şampanya kadehini dudaklarına götürüyor ve ufak yudumlar alıyordu. Kontes Giusti ise şarap rengi tuvaletinin içinde tüm zarafetiyle hanım misafirlerini ağırlamak için dolaşmaya başlamış ve eşini yalnız bırakmıştı. 

Kıvırcık saçlı adam dikkat çekmeden Bakan'a yaklaştı. Aynı anda da sarışın kadın malikanenin ana girişine doğru ilerliyordu. 
Kadın dikkat çekmemek için özen gösteriyordu, ana giriş kapısının önündeki üç basamaklı mermer merdiveni bacaklarının hareketini kısıtlayan uzun eteğini hafifçe çekerek çıktı. Kapının önünde 17'nci yüzyıldan kalma mahalli kıyafetleri içindeki iki teşrifatçı, toplantıyı çok erken terkeden frapan kadına kaçamak nazarlar attılar, fakat ikisi de bir şey sormadı. 

Sarışın kadın bahçeye çıkınca hızla arabaların parkedildiği çim alana doğru yürüdü. Ev sahipleri misafirlerin otomobillerini 


evin önüne çekmek için bir şoförü görevlendirmişti. Şoför kadına yaklaşarak, "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. Kadın çok iyi İtalyanca bilirdi ama ona anlayamadığı dilden bir şeyler söyledi. Şoför hafif bir şaşkınlık geçirirken, sarışın kadın hızla park yerindeki arabasına doğru yürüdü. Araba siyah bir Alfa Romeo'ydu. 

Çantasından anahtarını çıkarıp kapıyı açtı ve arabayı çalıştırdı. Parktan ayrılan araba bahçenin tam bir daire oluşturan toprak yolunda bir tur atarak evin önüne geldi. Şoför fazla ilgilenmemişti. Farlarını söndüren kadın arabanın motorunu çalışır bırakarak beklemeye başladı. 

Kont Pisano Giusti yanına saygıyla yaklaşan sarışın adama bir an baktı. Onu tanıyamamıştı, ama bu hiç de şaşılacak bir şey değildi, davetlilerin hepsini tanıması olanaksızdı, ayrıca bu genç adam Kontes Giusti'nin de davetlisi olabilirdi. Siyasete atıldığın- dan bu yana karısını çok ihmal ettiğini biliyordu; Silvana son zamanlarda sanat çevrelerine çok takılmaya başlamış, entelektüel çevrelerden çok dost edinmişti. Şair, müzisyen, edebiyatçı bir yığın insanla vakit geçiriyordu. 

Göz göze geldiler. Adam çok genç ve yakışıklıydı. Hatta büyük ablası Maria, karısının genç bir adamla düşüp kalktığını ima edici tarzda laflar da etmişti. 

Bakan bu laflara pek itibar etmemişti ama nedense sarışın ve kıvırcık saçlı adamı görünce Maria'nın söyledikleri aklına geldi. 
Niye böyle düşündüğünü bilmiyordu. Genç adamın soğuk bir şekilde kendisine bakmakta olduğunu görünce, aklından geçenleri bir yana bırakıp ölçülü edasıyla gülümsedi. Genç adam cesaret bulmuşcasına yanına iyice yaklaştı. 

"İyi akşamlar Sayın Bakan; dedi. 

Sarışın adamın İtalyancası oldukça bozuktu. İtalyan olamazdı. Yine de pek önemsemedi; davetlileri arasında çeşitli milletlerden konukları vardı. Karısının âşığı olması ihtimali şimdi beyninde daha fazla yer etmişti. Silvana'nın özel yaşamı hiç umurunda değildi, aralarındaki ilişki yıllar önce noktalanmıştı, fakat tahmini doğru ise karısının âşığını bu davete çağırması büyük bir tedbirsizlikti, mesleki yaşamını ve siyasi durumunu düşünmesi gerekirdi. Bu konuyu Kontes'le konuşmaya karar verdi, her ne kadar sevimsiz ve tatsız bir görüşme olacaksa da buna katlanmaya mecburdu. 

Kıvırcık saçlı adam saygılı, fakat kısık bir sesle: 

"Sayın Bakan," dedi. "Sizinle acilen konuşmamız lazım. 

Kont Pisano Giusti biraz şaşırarak genç adamı süzdü. "Konu o kadar önemli mi?" 

"Evet Sayın Bakan. 

"Yaa! Affedersiniz, sizinle tanışmış mıydık? Hatırlayamadım da..." 

"Hayır efendim, sizinle şahsen tanışmak şerefine erişemedim." 

Başkan hafif alaycı bir tavırla mırıldandı. "Şu halde bu aceleniz niye? Daha uygun bir zamanda konuşamaz mıyız?" 

"Size Senyor Giovanni Maldini'den bir haber getirdim." 

Bakan bir anda sarardı. Ürpererek sarışın adama baktı. 
Demek yanılmıştı, bu konuğun karısıyla bir ilişkisi olamazdı, ince dudakları morarır gibi oldu. 

"Çok mu önemli?" diye fısıldadı. "Evet Sayın Bakanım." 

Kont yakınındaki misafirlerine bir göz attı; içinden umarım Giovanni Maldini'nin adı duyulmamıştır, diye düşündü. Sonra eski bir dostuymuş gibi sarışın adamın koluna girerken, konuklarından müsaade isteyip onu adeta çekercesine uzaklaştı. 

Salonun tenha bir köşesine çekildiklerinde, "Evet, sizi dinliyorum, lütfen mesajınızı çabuk iletin ve evimi terkedin) diye söylendi. 
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"Bu kalabalığın içinde mi Sayın Bakan?" 

"Fısıldayarak konuşursanız bizi kimse duymaz." 

"Yerinizde olsam bu riski göze almazdım, işiten olursa rezil olabilirsiniz." 

"Ne yapmamı istiyorsunuz?" 

Bakan Pisano'nun dudakları titremeye başlamıştı. "Yukarıdaki çalışma odanızda konuşsak nasıl olur?" 

"Ama bu kadar misafirimi yalnız bırakamam, ortadan kaybolmam dikkat çeker" 

"Endişelenmeyin, konuşmam iki dakikadan fazla sürmez." 

Kont ürkerek evindeki konuklara bakındı. Kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra: 

"Gelin benimle," diye merdivenlere doğru yürüdü. Bakan'ın üst katta mükellef bir çalışma odası vardı. 

Pisano Giusti merdivenlere doğru yürüyünce adamı devamlı kollayan özel korumalarından biri yanlarına doğru yaklaşmaya başladı. İri yarı bir gorildi. 

Siyah elbisesinin koltuk altındaki şişkinlik hemen göze çarpıyordu. 

Kıvırcık saçlı sarışın adam, yaklaşan korumayı ve koltuk altındaki şişkinliği hemen farketmişti. "Sayın Bakan şu yaklaşan korumanızı başınızdan defetmenizi öneririm. Senyor Maldini bu tür bir tatsızlığın çıkmasını hiç arzu etmez," diye mırıldandı. 

Kısık sesle konuşmuştu ama sesi buz gibi soğuktu. 

Kont yaklaşan adamına şöyle bir göz attı. Adam merdivenin başında yanlarına yaklaşmıştı. "Bir şey yok Zagarino, diye homurdandı. "Özel bir konulma yapmam gerekiyor" 

Goril saygıyla başını sallayıp yol açtı. İki adam merdivenleri çıkarken son bir kere arkalarından baktı. Endişelenecek bir şey görmemişti. Bakan sık sık bunu yapar, günün en olmayacak saatlerinde çalışma odasında misafir kabul ederdi. 
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Ayrıca yanındaki genç sinema artistleri kadar yakışıklı biriydi, görevi gereği insanlardan şüphelenme duygusu gelişmişti, ama o anda sarışın gencin tamamen zararsız biri olduğuna hükmetti. 

Çalışma odası 18. asrın zevk ve üslubuyla dekore edilmişti. 
İtalyan döşeme sanat ve inceliğinin bütün ustalığı mekana hakimdi. Antika eşyaların pahalılığı hemen göze çarpıyordu. Ne var ki sarışın adam klasik döşemeden hoşlanmazdı. Kont ışıkları yakarken debdebe karşısında şaşmakla beraber, dudak büktü. Bu mekan, Bakan'ın tarzına en uygun mezar olacak, diye geçirdi aklından. 

Pisano Giusti sinirliydi. Ufak masa lambasının aydınlattığı etajerin üstündeki sigara paketinden bir sigara çekti. Uzun zamandır sigara içmiyordu, fakat heyecanını bastırmak, parmaklarındaki titremeyi önlemek için nikotine müthiş ihtiyaç duymuştu şimdi. 

Sesini kontrol etmeye çalışarak konuştu. "Evet burada yalnızız, anlatın şimdi, Senyor Maldini'den ne tür mesaj getirdiniz?" 

"Ufak bir armağan," dedi kıvırcık saçlı adam. "Armağan mı?" 
"Evet Sayın Bakan." 

Pisano Giusti şaşkın şaşkın yabancıya baktı. Söylediklerini garipsemişti. Can düşmanı ona nasıl bir armağan göndermiş olabilirdi ki? 

Sarışın adamın çok yaklaştığını ve elini smokininin yarı cebine attığını, heyecanının artmasından farkedemedi. Bundan sonra her şey bir iki saniye içinde gelişti. Yabancı, tahmin edemeyeceği kadar hızlı davranmıştı. İnce bir telin havaya kalktığını, süratle boynuna dolandığını, adamın arkasına kıvrılarak teli olanca gücüyle sıkmaya başladığını çok geç anladı. Nefes alamıyordu. Boynunda feci bir acı hissetmeye başlamıştı. Sesi çıkmıyor, gözleri kararıyordu. 


13 


Parmakları boynundaki acıyı hafifletmek istercesine elinde olmayarak boğazına uzandı ama erişemedi. Tazyik çok fazlaydı, bütün vücudu titredi, gözleri yuvalarından dışarı fırlayacak gibi irileşti. Bir müddet debelendi sonra hareketsiz kaldı. Maliye Bakanı Kont Pisano Giusti boğularak öldürülmüştü. 

Adamın öldüğünden emin olan sarışın adam, boğma telini usturuplu bir şekilde cesedin boynundan çözdü. Hızla teli cebine atıp kapıya doğru yürüdü. Malikaneden çıkışı hiç zor olmamıştı. 
Hatta merdivenlerden inerken karşılaştığı gorile tebessüm bile etti. Onun Bakan'la aşağıya ineceğini sanan koruma bir süre arkasından baktı. Kont'un da az sonra ortaya çıkacağını düşündü fakat gelişi uzayınca merak edip çalışma odasına koştu. 

Malikaneden çıkan kıvırcık saçlı adam, kapının önünde bekleyen Alfa Romeo'yu görmüştü. Aheste adımlarla arabaya yürüdü. Koltuğa oturduğunda sarışın kız gaza basarken, "Tamam mı?" diye sordu. 

"Evet, tamam. 

"Biraz geciktin ama." 

"Ne yapayım? Kont çok kibar bir adamdı. Acele etmesi için ona şiddet kullanamazdım.' diye sırıttı. 

Giusti Malikanesi polislerle dolmuştu. Başsavcı Meazza Pietri hiddetinden soluyordu. Olayın siyasi bir skandala bürünmesi kaçınılmazdı. Yarın bütün gazeteler Maliye Bakanı'nın kendi evinde boğularak öldürüldüğünü iri puntolarla halka duyuracaklardı. Henüz cinayetin ne sebeple işlendiğine dair ellerinde en ufak bir ipucu yoktu; tabii maktulün cesedi üzerine bırakılmış ve ne anlama geldiğini çıkaramadıkları ufak mavi kart hesaba alınmazsa. ; Roma Polis Müdürü Fedenro Muti düşünceli bir şekilde gözlerini ovuşturdu. Maliye Bakanı başvurduğu radikal önlemlerle belirli iş çevrelerinde pek sevilmeyen, çıkarmak istediği yeni kanun tasarılarıyla üzerine epey şimşekler çeken biriydi. 

Siyasi hasmı fazlaydı, olayın siyasi boyutunun önemi ön planda tutulmalıydı; hadise muhtemelen menfaatleri zedelenecek belirli menfaat gruplarının planladığı bir cinayet olabilirdi. Bu, işi daha da zorlaştıracak, altından binbir çapanoğlunun çıkacağı bir mesele haline getiriyordu. 

Başsavcı yanına gelmişti. 

"Müdür bey, dedi. "Şu mavi kartvizit ve üzerindeki S.LT. 
ibaresi size ne ifade ediyor?" 

Federico Muti başını iki yana sallayarak, "Şimdilik hiçbir şey efendim" dedi. 

"Ama yakında anlayacağımızı ümit ederim." 

3 

22 Mart 

İstanbul - Türkiye 

İstanbul Hilton Oteli'nin beşinci katındaki odanın geniş penceresinden yağışlı havaya bakan sarı saçlı adam, arkasını dönmeden sordu. "Yorgun musun?" 

Yatağın içinde çırılçıplak vücuduna sardığı çarşaftan bacaını çıkaran sarışın kadın, "Yine sevişmek mi istiyorsun?" dedi. 

Adam gülümsedi. 

"Bunu kastetmemiştim; sevişmekten hiçbir zaman yorulmadığını bilirim. Fakat bir haftadır ülkeden ülkeye koşuyoruz ve zor işler başarıyoruz. Bu kadar uzun süre hiç çalışmamıştık, yorulmuş olabileceğini düşündüm." 

"Biz uyumlu bir ekibiz sevgilim. İşim bana asla yorgunluk vermez. Ayrıca bize verilen talimata göre yerine getireceğimiz iki görev daha var. Ancak ondan sonra esaslı bir tatili hak edebiliriz." 
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Adam buğulanan camı sildi. Arkasına dönmeden, "Çok iyi para alacağız, nerede tatil yapmayı düşünürsün?" diye sordu. 

"Kanada'ya gitmeye ne dersin?" 

"Kanada mı? Ne yapacaksın o soğuk yerde? Şöyle damarlarımızdaki kanı ısıtacak sıcak bir yer seçsek, mesela Singapur ya da Bahama adalarına uzansak, ha ne dersin?" 

Kadından ses çıkmadı. 

Adam başını çevirip ona baktı. Sarışın kadın üstündeki battaniyeyi tekmeleyerek atmıştı. Gergin vücudu zıpkın gibiydi. Onu hiçbir zaman tam doyuma ulaştıramayacağını biliyordu, ama dayanamadı, pencerenin önünden ayrılıp yatağa yaklaştı. Kadın bacaklarını aralamış onu davet eder gibiydi. Dün geceki sevişmelerine rağmen onu yeniden arzuladığını hissetti, yatağa çömeldi. 
Sarışın kadın ihtirasla onu süzüyordu, uzun bacaklarını birer birer erkeğin omuzlarına attı ve erkeğin içine girmesini bekledi. 

Naci Toper İstanbul'un en zengin sanayicilerinden biriydi. 
Aslen Sinop'luydu ama otuz yıl önce vasıfsız işçi olarak ayak bastığı, taşı toprağı altın bu şehrin, daha doğrusu memleketin en zenginleri arasına girmişti. Bakkal çıraklığı, benzin istasyonlarında pompa memurluğu, küçük esnaflık derken ufak tefek usulsüzlüklerle işi ilerletmiş, önce Mahmutpaşa'da hazır giyim eşyası satan bir dükkân açmış, daha sonra da tekstil işine atılmıştı. O tarihlerde yaşı yirmi beşti, aradan geçen yıllar içinde yalnız tekstil işiyle yetinmemiş, kazandığı parayı muhtelif ve yeni iş sahalarına başarı ile yatırmayı ve kazanmayı bilmişti. 

Şimdi yirmi iki değişik iş kolunda ona muazzam gelir getiren kocaman bir imparatorluğum sahibi olmuştu. Üç defa evlenmiş, ikisi kız dört evlat sahibi olmuştu. Bütün çocukları ölen ilk karısındandı. Fakat Naci Toper'in gerçek ünü ve adının tüm memleket sathına yayılması başarılı ticaret adamlığından değil, İstanbul'un 


16 


çok ünlü bir spor kulübünün başkanı olmasından sonraya rastlardı. 

Adı her gün gazetelerin arka sayfalarında geçer olmuştu. 
Basın onu adeta bir ilah yapmış, kendine özgü konuşma tarzıyla beyanatları manşet olmuş, televizyon kanalları spor programlarında konuşturmak için yarışa girmişlerdi. Ne yazık ki parayı ve şöhreti kolay hazmedememiş biriydi; zaman zaman skandallara konu olur, özellikle çapkınlıkları sık sık magazin dergilerinde yer alırdı. 

Öğle yemeklerini genellikle Levent'teki İtalyan lokantalarından birinde yemeyi tercih ederdi. Bu yemeklere çoğu zaman eşi dostuyla giderdi. O gün de yanında mali danışmanı ve başkanlığını yaptığı spor kulübünün basın sözcüsü vardı. Tabii konu o hafta sonu oynanacak lig maçıydı. 

Naci Toper'in gözü bir ara iki masa ileride spagetti bolenez yiyen kadına takıldı. 

Kadın müthiş çarpıcı ve çekici, sarışın bir afetti. 

Bir süre bakışlarını kadının üzerinden alamadı. Onu daha evvel burada hiç görmemişti. Lokantanın sürekli müşterilerinden olduğundan genellikle öğle yemeklerinde tanıdık simalara rastlardı, ama daha evvel karşılaşmadıklarından emindi, görmüş olsa unutması imkansızdı. 

Kadını tetkike başladı. 

Yaşı otuz civarında olmalıydı. Hiç makyaj yapmamış olmasına rağmen, iri etli ve kırmızı dudaklarıyla renkli gözleri, kadını frapan ve gözalıcı kılıyordu. 

Sırtında, beli kuşaklı spor bir trençkot vardı. Uzun topuklu siyah çizme giymişti. Etrafı ile son derece ilgisizdi. İri şahane gözleri düz bir hattın dışına hiç çıkmıyordu. 

Naci Toper yanındaki spor kulübünün basın sözcüsüne dönerek, "Şurada oturan kadını tanıyor musun?" diye sordu. 
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Basın sözcüsü kadına bir göz attı. "Hayır Başkanım," dedi. "Daha evvel görmüşlüğüm yok. Herhalde buraya sık gelen biri değil, olsa mutlaka hatırlardım" Sonra sırıtarak, yağcı bir ifadeyle, "Galiba kadına kesildin Başkanım, dedi. 

"Baksanıza yahu! Kadın bir afet! Şunu bir soruşturun be, kimin nesi acaba?" 

"Kolay, şimdi anlarız, diyen Basın Sözcüsü, şef garsonu çağırdı. 

Masaya gelen şef garson mahcup bir ifadeyle, kadını tanımadığını ama yabancı olduğunu söyledi. Siparişlerini İngilizce vermişti. 

Naci Toper biraz bozuldu, lisan bilmezdi, heves ederek öğrenmeye çalıştığı İngilizcesi çok yetersizdi. Fakat kadından çok etkilenmişti, tüm vücudunu dayanılmaz bir isteğin kapladığını hissediyordu. 

"Bu kadınla tanışmak istiyorum," diye fısıldadı. 

Kulüpteki geleceğinin Başkan'a bağlı olduğunu bilen Sözcü riyakâr bir ifadeyle: 

"Kolay, Başkanım,' diye mırıldandı. "Tanışmanız için bir yol ayarlarız," dedi. 

"Ne yapabiliriz?" 

"Ben gider görüşürüm. 

Naci Toper hâlâ istekle kadına bakıyordu. Bir an kadınla göz göze geldiler. Onu gördüğünden beri ilk defa nazarları çakışmıştı. 
Başkan hemen gülümsedi. Kadının bakışları bir iki saniye Naci Toper'in üzerinde kaldı. Kadının etli dudakları sanki tebessüm eder gibi belli belirsiz gerilmişti ama Başkan bundan emin olamadı. Yine de ümide kapıldı. 

"Bakın, bakın galiba bana pas veriyor diye mırıldandı heyecanla. "Git sununla konuş, sen İngilizceyi iyi bilirsin" 

Basın sözcüsü ayağa kalktı, kadının masasına doğru ilerledi. 
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Naci Toper oturduğu yerde heyecanla kadının teklifi nasıl karşılayacağını merak ediyordu. Kuruyan damağını içtiği bira ile ıslattı. 

Sözcü masanın kenarında yabancı kadınla konuşmaya başlamıştı. Sarışın afet önce masasına dikilen kulüp sözcüsünü soğuk nazarlarla süzerek dinledi. Yüzündeki soğuk ve anlaşılmaz ifadeden, sinirlenip tersleyeceğini sandı, ama hiç de düşündüğü gibi olmadı. Genç kadın bu defa masalarına dikkatle bakmış ve tebessüm etmişti. Naci Toper de başını eğerek selam verdi. 

Daha şimdiden heyecanlanmıştı. Bu kadını arzuluyordu. 

Yanında oturan mali danışmanı sırıtarak Başkan'a bakıp fısıldadı. "Şu sizin Emre Bey de yaman adam doğrusu” dedi. 
"Yabancıyı yola getirdi galiba. 

Sarışın afet masasından kalktı ve Basın Sözcüsü Emre ile Başkan'ın masasına doğru yaklaştı. Emre hemen Türkçe olarak: 

"Hanımefendi gazeteciymiş. İngiliz Morning Star'dan bayan Joan Rice. İstanbul'a Türk sanayiindeki gelişmeleri ve AB'ye giriş imkânlarını inceleyen bir yazı dizisi hazırlamak için gelmiş. Bu arada hem sanayici hem de ünlü bir spor kulübü başkanı olan sizinle tanışmaktan memnun olacağını söyledi," dedi. 

Erkekler ayağa kalkmıştı. Karşılıklı el sıkıştılar. Kadın teklifsizce masaya oturdu. Naci Toper keyiflenmişti, işler şimdilik iyi gidiyordu. Tek sıkıntısı çok yetersiz İngilizcesiyle kadınla rahat konuşamamaktı. 

Mali müşavir izin isteyip masayı terketti. Tercümanlığı şimdilik Basın Sözcüsü yürütüyordu. Öğleden sonra Levent'teki merkez binasında gazeteci John Rice'a gerekli bilgilerin verilmesi akşam da Swiss Otel'de başbaşa bir yemek yenilmesi kararlaştırıldı. 

Naci Toper uzun Küba purolarından birini yaktı. 
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Oteldeki yemekten sonrası kolaydı. Kadının gözlerindeki yakıcı ifadeden bu işin çok kolay olacağını daha şimdiden anlamıştı. 

Kadın sade bir kıyafetle gelmişti yemeğe. Ekose bir etek ve kırmızı angora kazak. Ayaklarının ucuna bıraktığı siyah deri çantası ise büyücekti. 

Aralarındaki konuşma komikti. Naci Toper kadının söylediklerinin çoğunu anlamıyordu ama onun için önemli de değildi. 
Çoğu zaman, "Evet, veya "Hayır" diye tek kelimelerle geçiştiriyordu anlayabildiğini. 

Yemekte şarap içtiler. Yemek seçimini de mükemmel İngilizce konuşan garsonun tavsiyelerine bırakmışlardı. 

Başkan sabırsızdı; bir an önce yemeğin bitmesini ve daha önce adamlarının rezerve ettiği yukarıdaki odaya gitmelerini bekliyordu. Daha şimdiden içmeyi sevmediği şarabın etkisi ile mayışmış, kadının diri vücuduna bakarak hayale dalmaya başlamıştı. 

Yemek bitince zar zor seçtiği basit kelimelerle kahvelerini odada içmeyi teklif etti. 

Kadın hiç itirazsız kabul etmişti. 

Yüklü bir bahşiş bırakarak asansöre yürüdüler. 

Naci Toper Avrupalı kadınların bu rahatlığına bayılıyordu. 
Ayrıca sarışın afetin üzerinde yarattığı etkiden de çok memnundu. Zenginliğinin ve havasının kadını kendinden geçirdiğini düşünüyordu. 

Odaya girince artan güven duygusu ile kadına yaklaşıp sarıldı. Kadından iki üç parmak daha kısaydı. Biraz acele ettiğinin farkındaydı ama mizacı gereği neticeye her zaman bir an önce varmak isteyen tabiattaydı. 
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Kıvırcık saçlı adam çoktan kaldıkları Hilton Oteli'ndeki hesaplarını kapatmış, kiraladıkları arabayı Swiss Otel'in Maçka parkına bitişik kaldırımın kenarına park etmişti. 

Sakin ve huzurluydu. 

Onlar müstesna bir ekip oluşturmuşlardı her zaman. Planlı, dakik ve şaşmaz metotlarla çalışırlardı. 

Kol saatine baktı. Dokuzu beş geçiyordu. Daha en az bir saat ortağını bekleyeceğini düşündü. Bu gece onları Fransa'ya götürecek olan Air France uçağının Atatürk Hava Limanı'ndan hareketine yaklaşık iki saat vardı. 

Beklemesi gerekecekti. 

Naci Toper elini kadının yün kazağından içeriye soktu. Teni sımsıcaktı. Vücudunu kendisine çekip dudaklarına uzandı. Sarışın kadın garip bir teslimiyet içindeydi. Öpüşüne karşılık vermemekle beraber karşı da koymamıştı. 

Bu kez elini kadının taş gibi sert kalçalarına kaydırdı. Kadın kımıldamadan duruyordu. Müthiş heyecanlanmıştı Başkan. Sertliğini hissettirmek için bedenini kadına dayadı. Eli de külotunun kalçalarının arasına sıkışan dar kısmına gitti. 

"Dur biraz” dedi kadın hafifçe kendini çekerek. 

Yoksa naz yapıp müşkülat mı çıkaracaktı? Naci Toper çok acele ettiğini aklından geçirdi, ne de olsa bu kadın profesyonel bir fahişe değildi, bunlar hoşlandıkları için sevişirlerdi. 

Şaraptan etkilenmiş gözleriyle kadının meramını anlamaya çalıştı. Sarışın afet bir şeyler söylüyordu ama ne dediğini çıkaramadı. Galiba soyunmasını söylüyordu. 

Kadın el işaretleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Başını salladı, anladım dercesine. 

Aceleyle ceketini çıkardı, boynundaki kravatı sökercesine çekip yere fırlattı. 
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Bir bacağı üzerinde sekerek pantolonunu da ayağından sıyırdı. Gömleğinin düğmelerini titreyen parmaklarıyla çözerken şehvet krizine tutulmuş gibiydi. 

İki kişilik geniş yatağın başında, atleti ve desenli boksör şortuyla kalmıştı. 

Yemek sonrası şişen göbeği davul gibi gerilmişti. Hadi, sen de soyunsana der gibi kadına baktı. 

Sarışın afet önce gülümsedi, sonra hâlâ elinde tuttuğu çantasını açtı. Vuslat anına yaklaştığını sanan Başkan iyice gevşemişti. Fakat kadının soyunacağı yerde çantasından ucunda susturucu takılmış bir tabanca çıkardığını görünce donakaldı. 

Hiçbir şey anlamamıştı. 

Gözleri dehşetle kadının elindeki silaha çevrildi, işte o an bir oyuna geldiğini anladı ama geç kalmıştı artık. Yapabileceği bir şey yoktu. 

Kadın tek bir kurşun sıktı. 

Başkan'ın atletinin kalbi üzerine rastlayan kısım bir anda kanıyla kızıla boyandı. 

Naci Toper külçe gibi yere yığıldı. O anda ölmüştü. 

Kadın silahı yeniden çantasına yerleştirdi. Emin olmak için cesedin yanına yaklaşıp mütebessim bir eda ile cansız vücuda baktı. Görev çok kolay yerine getirilmişti. Gürültüsüz patırtısız ve de zorlanmadan. 

Adam kalçalarını ellerken külotunun ağını kalçalarının arasına sıkıştırmıştı. 

Eteğini yukarı kaldırıp eliyle külotunun ağını çekiştirerek düzeltti, sonra ufak mavi kartviziti cesedin yarı aralık duran dudaklarının arasına yerleştirdi. 

İçinden gülmek geliyordu. 


4k * 
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Naci Toper'in cesedini ertesi sabah kat temizlik servisinin elemanları buldu. 

Otel görevlileri paniğe kapılarak polisi aradılar. Silahın elektronik taramadan nasıl atlayarak içeriye sokulduğu sorun olacaktı. Olay tam anlamıyla bir skandaldı. 

Basın olayı çabuk duydu. Polis yetkilileri uzun süre gazetecilerin cinayetin işlendiği odaya doluşmalarına izin vermedi. 

Cinayet masasının dedektifleri uzun süre otel müstahdemini sorguya çekti. Naci Toper'in akşam yemeğini otelde yediği ve Joan Rice adlı bir İngiliz gazeteci ile birlikte olduğu ertesi gün spor kulübünün basın sözcüsünün verdiği ifade ile anlaşıldı. 
Kadının tipi hakkında verilen bilgiler üzerine polis robot resmini çizdi. Ama yapılan ilk araştırmada İngiltere'de Morning Star diye bir gazetenin yayınlanmadığı ortaya çıktı. Yurt dışına çıkan bütün merkezlere kadının robot resmi fakslandı. Fakat hiçbir sonuç elde edilemedi. 

İki kişilik cinayet timi olayın cereyan ettiği andan iki saat sonra çoktan Air France uçağı ile Türkiye'yi terketmişlerdi. 

4 

25 Mart 

Paris - Fransa 

Yağmur çiseliyordu. Sarı ve kıvırcık saçlı adam şemsiyesini açtı. Sarışın kadın da yağıştan korunmak için koluna girdi. Birbirlerine yakışan bir çift oluşturuyorlardı. Paris'in gece kulüpleriyle ünlü Montmartre bölgesindeki çarpıcı mimari güzelliği olan Sacre-Coeur (Kutsal Yürek) Bazilikası önündeydiler. Biri büyük ikisi küçük kubbeli ünlü bazilika her zaman turistlerin ilgisini çeken şahane bir yapıydı. Yağmura rağmen yapının önü turistlerle kaynıyordu. 
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Sarışın kadın, "Burası çok kalabalık, acaba görevli bizi bulabilecek mi?" diye sordu. "Niye burada randevu verildiğini anlayamadım." 

"Meraklanma, onlar işlerini bilirler. Kontak kuracağımız adam neredeyse yanımıza yaklaşır," diye cevap verdi. 

Bazilikanın dış çevresindeki duvarın korkulukları önünde durdular. Merdivenlerle çıkılan platformun altında uzanan çimler yağan yağmur nedeniyle ıslanmıştı. Kuru havalarda ziyaretçiler bu çimler üzerinde oturur, dinlenir, etrafı seyrederlerdi. 

On dakika kadar oyalandılar. 

Yanlarına yaklaşan kimse yoktu. Kadın huylanmaya başlamıştı. 

"Bir aksilik mi var acaba?" diye sordu. 

"Hiç sanmam. Yerli aracı bizden emin olmadıkça yanımıza yaklaşmayacaktır" 

Dakikalar hızla ilerliyordu. 

Adam da sabırsızlanmaya başlamıştı. Gözleri çevredeki kalabalığı araştırıyordu. 

"Sanırım geliyor,' diye mırıldandı kısık sesle. 

Kadın da görmüştü. Az ileride zayıf, uzun boylu, başında yana eğik lacivert bere olan, omzuna asılı çantasıyla bir adam onlara doğru yaklaşıyordu. Gözlerinde ileri derecede miyop olduğunu gösteren kalın camlı gözlük vardı. 

Yaklaştı ve tam önlerinde durdu. 

"Günaydın," dedi. Sonra titrek bir sesle, "Longchamp'da koşar mısınız?" diye sordu. Sarışın adam, "Auteuil'i tercih ederim; diye cevapladı. 

Bu yerler Boulogne Ormanı'na uzanan iki ünlü koşu yoluydu ve tanışma parolası olarak seçilmiş isimlerdi. 

Her iki taraf da rahatlamış gibi birbirlerine baktılar. 
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Kalın gözlüklü adam omzuna asılı çantayı indirerek çifte doğru uzattı. "Her türlü bilgi, istediğiniz araçlar, sahte kimlikleriniz, adınıza İsviçre Bankasına yatmış paranın dekontu ve lüzu- mu anında temas kuracağınız telefon numarası içinde," dedi. 

Sarışın adam çantayı aldı. 

Fransa bağlantısı kurye ürkek birine benziyordu. Yağmur damlacıkları ile ıslanmış kalın gözlüğünün ardından onlara çekinerek baktı. 

"Soracağınız bir şey var mı?" dedi. 

Kadın başını iki yana salladı. 

"Öyleyse iyi şanslar." 

Ses çıkarmayan sarışın çift, alelacele uzaklaşan adamın arkasından baktılar. Bu son görevleriydi. Artık esaslı bir tatili hak etmişlerdi. Yaklaşık on günden beri ölüm kusan bir cehennem makinesi gibi çalışmışlardı, hem de tam bir başarı ile. 

Kaldıkları ev şehrin banliyösünde yeşillikler içinde, kuş yuvası gibi bir yerdi. 

On beş günlüğüne kiralamışlardı ama bu sürenin sonuna kadar kalacaklarını hiç sanmıyorlardı. 

Yapı tamamı ahşap, insana dağ evi görüntüsü veren tarzda inşa edilmişti. Pek bakımlı olduğu söylenemezdi, ama ferah ve aydınlık salonu, iri kütüklerin çatırtılarla yandığı büyük bir şöminesi vardı. Şöminenin karşısındaki kocaman kanepeye oturmuşlar aracıdan aldıkları çantadan çıkan dosyayı inceliyorlardı. 

Hedeflerin kişilikleri ve mevkileri onları hiçbir zaman ilgilendirmezdi. Onlar sadece faaliyetlerinin konusu idi, cansız varlıklar gibi düşünürlerdi onları, sıradan basit bir obje sanki. Ne toplumdaki yerleri, ne görevleri, ne de faaliyetleri önemliydi. 

Sarışın kadın bacaklarını toplayarak çıplak ve hafif kemikli ayaklarını kanepenin öbür köşesinde oturan kıvırcık saçlı adamın 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kucağına koydu. Şömineden yükselen alevlerin yarattığı ısı ile çıplak ayakları sıcacıktı. Adamın kadın ayağına karşı fetişizme varan bir tutkusu olduğunu bilirdi. Nitekim genç adam bir yandan elindeki dosyayı incelerken bir yandan da kadının ayaklarını okşamaya başlamıştı. Kadın da bundan aşırı zevk alırdı. 
Gustav gerçek adını hiçbir zaman bilmediği ve de sormadığı ekip arkadaşı dosyadan başını kaldırmadan, "Yapma, dikkatimi dağıtıyorsun,' dedi ama kadının ayaklarını çekmesine de izin vermedi. 

Ingrid Gustav da onu hep bu adıyla tanırdı zevkle yerinde fıkırdadı, canı oynaşmak istiyordu. Serbest olan ayağının parmaklarıyla Gustav'ın incelediği dosyanın altından pantolonunun önüne bastırmaya başladı. Dayanamayacağını biliyordu. Diliyle etli dudaklarını yaladı, sevişmek asla vazgeçemeyeceği bir duyguydu. Bir zamanlar birlikte yaşadığı genç bir doktor, onda cinselliğin marazi bir hal taşıdığını iddia etmişti. 

Gustav dosyayı indirdi. 

Yüzünde garip bir merak uyanmıştı. 

"Bu seferki hedefin kimliğini inceledin mi?" diye sordu. 

Ingrid, "Bu beni hiç ilgilendirmez; dedi. "Ben sadece verilen görevi yaparım" 

"Biliyorum ama bu seferki on yaşında bir çocuk!" 

"Ne fark eder? Hedef hedeftir!" 

Kıvırcık saçlı adam irkilmişti. İlk defa Ingrid'e sanki onu tanımıyormuş gibi baktı. 

"Acaba on yaşındaki bir çocuğu neden öldürmek isterler ki?" 

"Belki bir piçtir!" 

"Piç mi? Bu neyi değiştirir ki?" 

"Boş ver, çekmiyorsan ben yapabilirim. Benim için farketmez" 

Gustav kadının ayağıyla oynamaktan vazgeçti. 
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"Sorun bu değil, galiba S.I.T. ölçüyü kaçırdı. Neredeyse bizden kundaktaki çocukları öldürmemizi isteyecekler. Bu çocuğu tanıyor musun?" 

"Hayır. Ya sen?" 

Adam başını salladı. "Ben de tanımıyorum. 

Gustav'ın açık renkli soğuk gözleri şöminenin kızıl alevlerine takılmıştı. 

"Biliyor musun Ingrid?" diye mırıldandı. "Bazen artık bu işlerden çekilmemin zamanı geldi, diye düşünüyorum. Daha bu yaşta kendimi çok yorgun hissediyorum. 

Bu hayat beni bezdirdi, sıkıldım. Rahat ve huzur istiyorum." 

Sarışın kadın şaşırmış gibi ona baktı. 

"Ciddi misin? inanmak istemiyorum. Bizim gibiler başka ne iş yapabilirler?" 

"Epey para biriktirdim. Uzaklarda bir çiftlik almak istiyorum." 

"Uzaklarda mı? Nerede mesela?" 

"Kanada'da olabilir." 

Ingrid ses çıkarmadı. Endişe ile ortağına baktı. Böyle bir konuyu ilk defa konuşuyorlardı. Gustav hayallere dalmış gibiydi. 
Neden sonra: "Sen de evlenip bu yorucu hayatı noktalamak istemez misin?" 

Sarışın kadın şen bir kahkaha attı. 

"Evlenmek mi? Çok komiksin Gustav; evlilik bana göre bir şey değil. Bunu asla düşünemem." 

"Yazık! Ben her kadının sonunda bir yuva sahibi olup çoluk çocuğa karışacağını hayal ederdim. 

Kıvırcık saçlı adam, başını çevirip Ingrid'in güzel gözlerine baktı ve o anda da yaptığı hatayı anladı; bunu asla söylememeli, zaafını ve yorgunluğunu kadına hissettirmemeliydi. S.I.T. bunu normal karşılamazdı. Onlara kimseye güvenmemeleri öğretilmişti, Ingrid bile onu ihbar edebilirdi. Hemen konuyu değiştirmeye çalıştı. Kadının çıplak ayaklarını tuttu, dudaklarını hafifçe baş parmağına değdirdi. 

"Yorgunluktan saçmalıyorum galiba" diye mırıldandı. 
"Yatağa gidelim mi?" 

Sarışın kadın hâlâ kuşkulu şekilde onu süzüyordu. 

"Yatağa gitmemiz şart mı?" 

Sonra eteklerini yukarı çekip, külotunu indirdi ve usulca adamın kucağına oturdu. 

Paule Edward, şehrin göbeği sayılan 7'nci Paris'te elit tabakanın çocuklarının gittiği üç katlı müstesna bir okuldu. Seine nehrine oldukça yakındı. 

O gün baharın geldiğinin müjdecisi gibi ılık bir güneş havayı ısıtıyordu. 

Sarışın kadın kiraladıkları arabanın açık camından kaldırımdaki hareketliliği seyrediyordu. Az ilerideki bulvar kahvesinde hiç oturacak yer yoktu. İnsanlar açık ve tatlı bahar havasının verdiği rahatlık içindeydiler. Genç bir çift şarküteri dükkânının kapısı önünde öpüşüyordu. 

Başını çevirip direksiyondaki Gustav'a baktı. 

Acaba hangi milletten, diye düşündü bir an; İsveçli olmadığı muhakkaktı, Gustav sadece onun kod adıydı. Adamın Kanada hayallerini anımsadı, belki de gerçek bir Kanada'lıydı. Bir buçuk yıldan beri onunla çalışıyordu, fakat ikisi de gerçek kimliklerini her zaman saklamayı başarmışlardı. 

Sinirli görünüyordu kıvırcık saçlı adam. Cebinden hedef çocuğun resmini bir daha çıkarıp inceledi. Uzun uzun fotoğrafa baktı. 


Ingrid, "Gergin görünüyorsun," dedi. 
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"Hayır, değilim. Ama hedefi bir yığın çocuk arasında karıştırmaktan korkuyorum. 

Bunların hepsi çocuk, toplu halde çıkabilir veya birbirlerinin peşine takılabilirler." 

Ingrid adamın yalan söylediğine emindi. 

Verilen görevden, bir çocuğu öldürmekten çekiniyordu. 

Yirmi dakika sonra okul binasının önü birden hareketlendi. 
Çocuklar ana kapıdan çıkmaya başlamışlardı. Çocuğu ilk tanıyan Ingrid olmuştu. 

"İşte bu," diye homurdandı. "Charles Parrot'un tek oğlu. 

Gustav kadının işaret ettiği yöne baktı. Pierre Parrot'u görmüştü. Onon bir yaşında, sevimli, haşarı bir çocuktu. Bulundukları arabaya doğru yaklaşıyordu. 

Masum yüzü çillerle kaplıydı; sırt çantasını kayışlarından tutmuş sallayarak yürüyordu, başında armalı bir beyzbol kepi vardı. Yaşının masumiyeti içinde, az sonra olacaklardan tamamiyle habersizdi. 

Ingrid arabadan indi, yaklaşan oğlanın önüne çıktı. 

Çocuk kadına bakmadan yanından geçmek istiyordu ki, sarışın kadın gülümseyerek 

"Pierre, diye seslendi. Çocuk, tanımadığı kadına başını kaldırıp baktı. 

Ingrid'in çehresini kaplayan tatlı tebessüm, değil Pierre gibi bir çocuğu, her kim olsa kandırmaya yeterliydi. 

"Evet?" dedi çocuk. 

"Ben babanın yeni sekreteriyim. Seni almaya geldim. 

"Almaya mı?" 

"Evet, Pierre. 

"Nereye gideceğiz?" 

"Babanın bürosuna" 

"Neden ama? Yarım saat sonra Rochefort'la buluşacaktım. 
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"O da kim?" 

"Arkadaşım. 

"Üzgünüm Pierre ama seni babana götürmek zorundayım." 

Çocuğun kaşları çatılmıştı. 

"Neden ama? Ben babamın bürosunu hiç sevmem. 

"Haklı olabilirsin Pierre, ama emir büyük yerden" 

Ingrid tatlı tatlı gülümsüyordu. Çocuk gayet masumane bir tarzda, "Eve uğrayıp çantamı bırakarak Rochefort'a bir telefon edebilir miyim?" diye sordu. 

"Üzgünüm Pierre, zaten geciktik, bunu babanın bürosunda yaparsın," diyen kadın çocuğu elinden tutarak arabanın arka koltuğuna yerleştirdi, kendisi de yanına oturdu. 

Çocuk ilk defa durumu yadırgayarak, "Bu babamın arabası değil ki," dedi. 

"Doğru Pierre, bu benim arabam. 

"Bu bey de şoförünüz mü?" 

"Hı hıh!" 

Çocuğun hiçbir şeyden şüphelenmeyen aklı, babasının şoförü olmadığı halde, yeni sekreterinin nasıl bu imkana sahip olduğunu çıkaramadığı için karışmıştı. 

Babasının eski sekreteri Paullette'in de şoförü yoktu. 

Gustav arabayı elinden geldiği kadar hızlı sürüyordu. Pierre Parrot neden sonra babasının işyeri istikametinde gitmediklerini anlayınca şüphelenip, "Ben sizinle gitmek istemiyorum, diye bağırmaya başladı. Arabanın camlan kapalıydı, sesi duyulamazdı fakat kimsenin çocuğun çırpınışlarını görmemesi için sarışın kadın oğlanın yüzüne sert bir yumruk attı. Gustav dikiz aynasından arkaya bakmamasına rağmen çocuğun bayıldığını anlamıştı. 

Kaldıkları sayfiye evinin kapısının önüne kadar arabayı çektiler. 
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Çocuğun kucakta içeriye sokulduğunu kimsenin görmesini istemiyorlardı. 

On yaşındaki Pierre Parrot'u Gustav öldürdü. 

Başına tek bir kurşun sıkmıştı. 

Çocuğun cesedi ancak on gün sonra çevredeki bazı komşuların evden gelen ağır kokuları Belediye'ye bildirmeleri sonucu bulundu. Paris polisi on günden beri harıl harıl avukat Charles Parrot'un oğlunu arıyordu. 

Polisler muhtemelen bir fidye talebi ile karşılaşacaklarını sanmışlardı. Fakat çocuğun ailesi ile en ufak bir irtibat kurulmadan öldürülmesini bir türlü açıklayamıyorlardı. Tabii yakasına yapıştırılan küçük mavi kartvizite de bir anlam verememişlerdi... 


İKİNCİ BÖLÜM 

1 

Bridgetown - Barbados 

BARBADOS, Küçük Antil adalarında, Commenwealth de denilen İngiliz Devletler Topluluğu üyesi, 300.000 nüfuslu bir adadır. Merkezi Bridgetown olan adanın resmi dili İngilizce'dir. 
Ülkenin başlıca ekonomik etkinliği tarım, şekerkamışı üretimi ve turizmdir. Balıkçılık da hayli ilerlemiştir. İspanyollar'ın 16. yüzyılda keşfettikleri bu adaya 1627'den sonra İngilizler yerleşmeye başlamış ve hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Daha sonra adada zenci kölelerin çalıştırıldığı büyük şekerkamışı işletmeciliği gelişmiştir. 
Zenci halk bu gün bile toplam nüfusun yüzde seksenini oluşturur. 

O nisan sabahı gökyüzü koyu maviliği ile dikkat çekiciydi. 
Ekvatora yakın olduğu için kuru mevsim başlamış sayılırdı. 
Aslında havaya kuru da denemezdi, sadece yağmurlu mevsimdeki kadar çok yağış olmuyordu artık, işin bezdirici yanı, güneşin ısıyı 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fırın gibi kavurucu düzeye çıkarmasıydı. Sühunet şimdilerde gölgede kırk beş dereceyi buluyordu. 

Bridgetown'in en büyük özel mülkiyete ait çiftliklerinden biri olan Corewega'nin denize bakan muhteşem ana binasında, genel sekreter Jonathan Crenna iletişim odasında, uzak yerlerdeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini telefon hattı ile sağlayan modulateur'ün önünden kalktı. Her zaman gölgeli bir karanlığın, sinsi ve ürpertici bir güvensizliğin dolaştığı yüzünde, bu kez memnuniyet belirtileri taşıyarak odadan çıktı. Ağır adımlarla efendisinin tek başına yaşadığı üst kata yollandı. 

Üst kat aslında elektronik koruma sistemleriyle donatılmıştı, koridorun uçlarında ise her zaman ikişer silahlı muhafız bulunurdu. Muhafızlar hoşlanmadıkları sekreteri saygıyla selamladılar. Jonathan Crenna koridorun nihayetindeki parlak metal kapının önüne gelince duvardaki renkli tuşlara basarak içeriye giriş izni istedi. Efendi'si gün ışığı kaybolmadan odasından çıkmazdı. Yandaki monitör aydınlandı. Efendi gelenin kim olduğunu anlamak istemişti. 

Madeni bir vızıltı duyuldu, çelik kapı raylar üzerinde ağır ağır iki yana kaydı ve devasa salonun loşluğu içindeki elektrik ışığının sarı aydınlığı sekreterin yüzüne aksetti. Jonathan buraya her girişte ürperirdi, içerisi klimalarla soğutulmuş binanın her yerinden en az beş derece daha soğuk olurdu. 

Efendi her zamanki mor rengi koltuğunda dimdik oturuyordu. Bakışları duvardaki büyük panodaydı. Bu pano dört metreye sekiz metre ebadındaki devasa dünya haritasıydı. Tam anlamıyla gerçek bir elektronik harikasıydı. Yeryüzündeki bütün şehirler ve şehir planları bir iki tuşa dokunmakla bu devasa panoya anında görüntü olarak aksederdi. Büyük merkezlerdeki mahalli saatler, Greenwich Mean Time esas alınarak sarı noktalar üzerinde gösterilirdi. 
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Jonathan Crenna usul usul Efendi'nin yanına yaklaştı. 

"Az evvel İsveç ekibinden haber geldi efendim, dedi. "Verdiğiniz görev başarıyla sonuçlanmış. 

Sekreter Efendi'sine kaçamak bir nazar attı. Mutlaka memnuniyetinden sırıtıyordur şimdi, diye düşündü. Ne yazık ki bu gülümsemeyi hiçbir zaman göremeyecekti. 

Çünkü Efendi'nin suratında hiç çıkarmadığı deri bir maske bulunurdu. 

Adamdan hiç ses çıkmadı. 

Bir parmağı eksik olan sol eli önündeki abanoz ağacından yapılmış masanın üstünde hafif hafif tempo tutuyordu. Bunu genellikle sinirli olduğu zaman yapardı. 

"Raporu nereden aldın?" diye sordu. 

"Londra'daki üssümüzden efendim. Merkeze dönmüşler. 

"Güzel. Ücretlerinin bakiyesini İsviçre'deki bankaya havale et Jonathan" 

"Emredersiniz efendim." 

Efendi masanın üzerindeki ufak kumanda aletine bastı. Karşısındaki panoda Londra'yı gösteren kısımda bir yeşil ışık daha yaktı. Londra üzerinde şimdi dört yeşil ışık parlıyordu. Son yeşil noktanın üzerinde 5 rakamı şekillenmişti. Diğer numaralar 247 ve 9'du. 

Jonathan Crenna'nın kımıldamadığını görünce Efendi sordu. 

"Söylemek istediğin bir şey mi var Jonathan?" 

Sekreter biraz mütereddit, "Şey efendim, 5 numaralı ekip kısa bir tatil rica ediyor; diye mırıldandı. "Takdir edeceğiniz gibi zor bir görevi başarıyla yerine getirdiler. Onlara ne cevap vereyim?" 

Maskeli adam yüzünü sekreterine çevirdi. 

"Evet, böyle bir tatili hak ettiler ama onlara şimdi bu imkanı tanıyamayız, İsveç ekibine yeni bir görev vermeyi düşünüyorum. 
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"Hemen mi efendim?" 

"Evet, Jonathan" 

Sekreter 1975'ten beri bu görevi sürdürüyordu, deneyimi ısrarın anlamsız olduğunu takdire yeterliydi, hemen sustu. Efendi ile münakaşa edilmezdi. 

"Onları hemen çağırmamı ister misiniz?" 

"Pazar akşamı burada olsunlar" 

Sekreter başını eğerek selam verdi. Görüşme bitmişti. Sessizce loş ve soğuk salonu terketti. 

Sekreter Jonathan Crenna altmış yaşını geçmiş olmasına rağmen, zayıf ve sağlıklı bir adamdı. 1974'e kadar Majeste'lerinin ordusunda uzman gerilla çavuşu olarak çalışmış, o tarihte IRA'nın tertiplediği bir sabotajda ağır yaralanmıştı. Sol bacağı kırılmış, omuriliğine yakın bir yere şarapnel parçası saplanmıştı. Tedavi sonunda vücudunda bir araz kalmamış ama ordu tarafından malulen emekliye sevkedilmişti. 

Şimdiki Efendisi Harry Capshow o tarihte birlikte görev yaptığı takımın teğmeniydi. Çok iyi yetiştirilmiş bir komando subayıydı ve acımasız bir adamdı. 

Sabotaj sırasında aynı jipin içindeydiler. Jip ateş almış ve teğmenin bütün yüzü yanmıştı. Yapılan bütün plastik ve estetik ameliyatlar netice vermemişti. Harry Capshow o korkunç kaza- dan beri çirkin ve buruşuk yüzünü örtmek için maske kullanırdı. 

Jonathan beyaz keten ceketinin düğmesini açarak ellerini pantolonunun ceplerine soktu ve iletişim odasına girmeyerek alt katın verandasından envai çeşit tropikal bitki ve çiçeğin süslediği bahçeye doğru yürüdü. Bahçe tabii bir eğimle denizle son bulurdu. Okyanusun beyaz köpüklü dalgaları altın sarısı kumların yer aldığı uzun sahil şeridini yumuşak kırılmalarla dövüyordu. 
Corewega çiftliğinin en sevdiği yeri burasıydı. Büyük havuzun 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kenarındaki mermerlerden geçerek sahile indi. Kumlara bata çıka çiftliğin büyük iskelesine doğru yürüdü. 

İskelede denizden gelecek bir tehlikeye karşı modern silahlarla donatılmış €dört sürat teknesi bağlıydı. İçindeki nöbetçiler Sekreteri görünce toparlandılar. 

Jonathan Crenna onlara fazla yaklaşmadı. 

Sert ve müsamahasız tutumu nedeniyle çiftlik personeli tarafından pek sevilmediğini bilirdi. Elleri cebinde engin ufukları seyre başladı. Tropikal bölgelerin alize rüzgârı hafif hafif kuzeydoğudan esiyordu. 

Aklı Efendi'sindeydi. 

Jonathan yorulmuştu artık. Yaşlandığını, yıprandığını ve sürdürdüğü hayattan bıktığını hissetmeye başlamıştı. Yorgun vücudu aşırı stresi kaldıramıyordu. 

Ömrünün bundan sonrasını sakin ve asude olarak geçirmek istiyordu. Hatta İngiltere'nin soğuk, puslu ve yağışlı havasını bile özlemişti. Aslen Norfolk'lu basit bir çiftçi ailesinin oğluydu ve yirmi küsur senedir İngiltere'ye sadece birkaç kere görev gereği dönmüştü. 

Rüzgâr, ağarmış saçlarını dağıtıyordu, fakat ne yazık ki memleketindeki gibi serin serin esmiyor, yapışkan ve nemli bir buhar gibi kavurucu olarak yüzünü yalıyordu. 

Tabii son yirmi yıl içinde çok şey değişmişti. Ordudan emekliye ayrıldığı sırada kırk yaşlarında idi, o tarihte hayata küskünlüğü yenecek iradeyi gösterebilmiş olsa ve teğmen Harry Capshow'un önerisini reddedebilseydi, şimdi muhtemelen Norfolk'da evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, sıradan bir çiftçi olacaktı. 
Oysa, yanık yüzlü, insanlardan nefret eden, ruh hastası bir adamın peşine takılarak buralara gelmiş, birlikte yepyeni bir hayat kurmuş ve dünyanın en organize, en inanılmaz, en pahalı cinayet ve terör şebekesinin kurulmasına yardımcı olmuştu. 
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Ruhları kin ve intikamla dolu iki hasta adam önceleri ufak tefek cinayetlerle başladıkları suçlara daha sonraları organize ve gelişmiş bir şekle sokarak dünyanın her bir yanına ulaşacak muazzam bir şebeke haline getirmişlerdi. 

Arjantin'den Hindistan'a kadar her yandan iş teklifi alabiliyorlardı. İş tekliflerinin edildiği merkez üsleri Londra'ydı ama her ikisi de yıllardır oraya uğramamışlar ve oradaki irtibatı Efendi' nin kardeşi Etham Capshow vasıtasıyla kurmuşlardı. 

Jonathan Crenna artık çok zengin bir adam sayılırdı, tek sorun, yirmi yıl hizmet ettiği yanık yüzlü ortağının ayrılmak isteğine nasıl cevap vereceği idi. 

Belindeki çağrı cihazı çalmaya başladı. Capshow arıyordu, iskelenin üzerinde daldığı hayal aleminden sıyrılıp hızlı hızlı binaya dönmeye başladı. Yanına çıktığında loş ve soğuk salonda Claude Debussy'nin ünlü Dörtlü'sünün ana temasının nağmelerini işitti. Hiç hoşuna gitmedi bu; eski gerilla ne zaman sinirlense, gerilen sinirlerini yatıştırmak için hep Debussy'i dinlerdi. 

2 

12 Nisan 

Frankfurt - Almanya 

Büyük ve geniş salondaki oval masanın başında on üç milletten gönderilmiş delegeler yer almıştı, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nden gönderilen Türk delege Kenan Işık, toplantıya başkanlık yapan Hans Milch'in konuşmaya başlamasından sonra dikkatle meslektaşını dinlemeye başladı. Şişman ve sevimli olan Cinayet Masası Komiseri'nin düzgün ve akıcı bir İngilizcesi vardı. 
Komiser dün sabah Frankfurt Havaalanında kendisini bizzat karşılamıştı. 

Toplantıya katılan bütün delegeler hükümetlerinden özel izin ve yetki alarak iştirak etmişlerdi. Resmi kayıtlara göre bu 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toplantı hiçbir zaman yapılmamış addolunacak, ama alınan kararlar iştirakçi bütün ülkeleri bağlayacaktı. Daha önce İçişleri ve Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmeler siyasi şekil ve mutabakat kazandıktan sonra, pratikteki mücadelenin organizasyonu, yetki paylaşım, bilgi transferi ve elemanların yabancı ülkelerde hareket serbestisini temin edecek prosödürün ihdası için son derece gizli ve örtülü bir toplantının yapılması zarureti hasıl olmuştu. 

Bundesamt für Verfassungssehutz (Alman Güvenlik Servisi) topladığı istihbarata göre S.IT. denilen cinayet ve terör şebekesinin en fazla faaliyette bulunduğu ülke Almanya olmuştu. 
Şimdiye kadar nüfuzlu veya siyasi kimliğe sahip altı Alman vatandaşı öldürülmüş ve hepsinin üzerinde terör şebekesinin kimliğini gösteren kartvizitler bulunmuştu. Yapılan bütün araştırmalar sonuçsuz kalınca, Alman istihbarat ve emniyet birimleri telaşa kapılmışlardı. Cinayetler son derece ustalıklı ve iz bırakmadan işlenmişlerdi. Dış ülkelerdeki basın ataşelerinden gelen bilgiler Alman yetkilileri daha da şaşırtmıştı; çünkü şimdiye kadar on üç ayrı ülkeden kartvizit bırakılarak işlenen bir seri cinayet haberleri geliyordu. O zaman uluslararası bir şebekeyle karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. 

Bu çok hayret edilecek bir durumdu. Zira bu kadar geniş çaplı ve pek çok ülkede faaliyet gösteren bir terör şebekesi hiçbir memleketin emniyetince bilinmiyordu. 

Cinayete kurban giden maktullerin çoğu kendi ülkelerinin sayılan ve sevilen insanları ya da siyasetle uğraşan sıradışı şahsiyetler ve zengin kişilerdi. Tek istisnası Fransa'dan gelen haberdi, aynı örgüt on yaşında bir çocuğu katletmişti; fakat yapılan araştırma çocuğun babasının ülkede yeni yeni sivrilen ve geleceği parlak olan sosyalist bir avukat olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. 
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Şebeke ne kadar acımasız olduğunu ispatlamış ve avukata gözdağı vermişti. 

Ev sahipliği yapan Hans Milch, meslektaşlarına kısaca bu on üç ülkede işlenen cinayetlerin kısa bir özetini yaptı ve belki de şu anda başka ülkelerde yeni cinayetlerin işlendiğini bildirdi. 
Meslek, sosyal seviye, ekonomik koşullar, din, cinsiyet ayrımı yapılmadan insanlar öldürülebiliyordu. Aralarında bakanlardan, ustabaşılarına kadar sosyal farklılık gösteren insanlar katledilmişti, ama aralarındaki tek müşterek bağ hepsinin o ülkenin gidişatında siyasi veya ekonomik rol oynamaları ya da sivrilmeye aday olmalarıydı. 

Toplantının ilk bölümü delegelerin bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduklarının anlaşılması için yapılan müzakerelerle geçti. 
Şebeke, Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde faaliyet göstermişti. Bunun sadece iki istisnası vardı; Norveç ve İngiltere. 
Bu iki memlekette S.LT'in cinayet işlediğine dair bir iz yoktu henüz. 

Öğleden sonraki müzakereler sırasında Hans Milch çok önemli bir bulguyu açıkladı. Almanya'da öldürülen cesetlerin üzerinde rastlanan kartvizitler, polis laboratuvarında yapılan incelemede şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkarmıştı. 

Kartvizitler İngiltere'de imal edilen özel bir kâğıda basılmıştı. 
Kesin olmasa da, bu Cinayet Şebekesi'nin İngiltere ile organik bir bağı olduğunu veya orada yuvalandığını gösteriyordu, ilk günkü toplantıda araştırmalara İngiltere'den başlanmasına karar verildi. 

İkinci gün müzakerelerinde yeni kurulan teşkilata özel bir isim konuldu: Dünya Terörle Mücadele Teşkilatı (DTMT). Başkanlığına da oylama sonucu ekseriyetle Alman Emniyetinden Sebastian Kruger getirildi. Mali organizasyonu için her devlete tahakkuk edecek bütçe paylan tespit edildi. Teşkilat merkezi 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olarak Frankfurt seçildi, ilk karar ve yönetim komitesi üyeleri ismen sabit oldu. 

Komite, ilk etapta İngiliz yetkilileri ile kontak kurarak orada yapılacak araştırmalar konusunda yardım isteyecekti; şayet İngiltere'de de S.IT'in işlediği bir cinayet belirlenirse onun da Komite'nin aktif üyesi olması teklif edilecekti. 

Kenan Işık, otuz iki yaşında kumral, iri yarı bir gençti. Polis Akademisi'ni sonra da Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti. 
Mesleğinde çabuk sivrilmiş, Amerika'da FBI nezdinde kurslar görmüş, bilgili ve yetenekli bir müdür muaviniydi. Frankuıt'a Emniyet Teşkilatı içinden özenle seçilerek gönderilmişti. 

Aslen İstanbul'luydu; devlet memuru olan babası ve anası bir trafik kazasında ölünce küçük yaşta yetim kalmış, kendinden bir yaş büyük kız kardeşini dayısı himayesine alırken, onun da eğitimini Darrüşşafaka'da yapmasını sağlamıştı. 

Bekardı ve halen Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevliydi. 

Almanlar davet ettikleri her delegeyi şehrin muhtelif otellerine dağıtmışlardı, her nedense birlikte kalmalarını veya polise ait misafirhanelerde kalmalarını tercih etmemişlerdi. 

Gösterdikleri yakın ilgiye rağmen üç delege biraz dışlandıklarını hisseder gibi olmuşlardı. Bunlar Arjantin delegesi Camillio Rodrigez, Mısır delegesi Fuat Misbah ve Türk delege Kenan Işık'tı. 

Gerçi sureta aralarında hiçbir ayrım yapılmıyor görünüyordu ama Avrupa kökenli elemanlar daha sıkı fıkı olmuşlar, kültür yakınlıkları onların daha çabuk kaynaşmasına yol açmıştı. 
Bu dışlamanın doğal sonucu üç delege de kendi aralarında hemen samimi olmuşlardı. 

Kenan Işık yaşadıkları karşısında durumdan kesinlikle ümitvar değildi. 
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Komite'nin başarısının tamamen tesadüflere kaldığını, yeni işlenecek bir cinayet sırasında katil ele geçirilip konuşturulmadığı sürece ilerleme kaydedileceğine ihtimal vermiyordu. Toplantıya ara verildiği bir sırada bu düşüncesini Mısırlı Fuat Misbah'a da açıklamıştı. 

Kenan'la Arjantin'li Rodrigez'in kaldıkları otel birbirine yakındı. Rodrigez kısa boylu, esmer ve bıyıklı bir polis şefiydi. 
Dişleri bembeyaz ve inci gibiydi; mesleğin alışılmış tiplerinin aksine devamlı gülen, şaka yapan, hayat dolu bir adamdı. O akşam otele giderken Kenan'a bir kadeh içki içmeyi teklif etti. 
Kenan da memnuniyetle teklifi kabul etti. 

Rodrigez evli ve üç çocuk sahibi bir adamdı, fakat her Güney Amerika'lı gibi iklimin etkisiyle ateşli ve çapkındı. Kol kola girip birahaneye girerlerken hemen Alman kızlarının çekiciliğinden dem vurmaya başlamıştı. 

Rodrigez kulplu bira bardağından kocaman bir yudum aldıktan sonra siyah bıyıklarına bulaşan köpükleri elinin tersi ile sildi. Sünger gibi bira içiyordu. 

Kenan meslektaşının bu tempoya nasıl dayanacağını merak etmeye başlamıştı. 

Arjantinli polisten hoşlanmıştı, ama içkiye ne kadar tahammülü olduğunu bilmediğinden, onu körkütük oteline taşımak zorunda kalmak da istemiyordu. Her ne kadar bu saatten sonra serbest olsalar da, yabancı bir ülkede polislik vekarını kaybedecek kadar alkol almak hoş değildi. 

Yanlarındaki masada hoş bir sarışın kız vardı. Arada sırada onlara kaçamak nazarlarla bakıyordu. Rodrigez, kızın kendileriyle ilgilendiğini sezmişti. 
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Arjantinli, kıza gülümsedi. Kız da ona mukabele etmişti. 
Rodrigez'in çat pat Almancası da vardı, yerinden kalkarak kızın masasına gitti. 

Kenan gülümseyerek onlara bakıyordu. Kız, Arjantinli'nin teklifini kabul etmiş ve masalarına gelmişti. Hoppa ve basit birine benziyordu; aşırı makyajı, daracık elbisesi ve sık sık attığı kahkahalarıyla müşteri aramaya çıkmış bir fahişeye benziyordu. 
Kenan tek kelime Almanca bilmediği için ne konuştuklarını arılamıyordu ama anlamak için de kahin olmasına gerek yoktu. 

Kız bir şeyler soruyor, Rodrigez de, "Nein, nein," diye başını sallıyordu. Bir ara gülerek Kenan'a döndü ve İngilizce, "Biliyor musun, dostum?" dedi. "Bizim milliyetimizi çıkaramadı, sorup duruyor" 

Kenan nedense sıkılmaya başlamıştı. Zaten genellikle içki kullanmazdı, Rodrigez'in hatırını kıramamış, teklifini kabul etmişti, fakat sarhoş olarak bir fahişe ile geceyi geçirmek gibi bir tasavvuru hiç yoktu. Kız nihayet Almanya'daki bolluğu nedeniyle hatırlamış gibi birden sordu. "Türk müsünüz?" 

Kenan, her ne kadar çeşitli dillerde farklı telaffuz edilse de kızın kullandığı Türk kelimesini anlamıştı. Soğuk bir şekilde sırıttı. 

Kızın ise adeta keyfi kaçmıştı, yüzündeki o yılışık ifade kayboldu, hafifçe kaşları çatıldı. Kenan, kızdaki bu değişikliği Türkler'den hoşlanmadığı tarzında yorumladı. Pek oralı da olmadı, şu anda kızın kanaati hiç umurunda değildi. 

Fakat kızın davranışları da değişmişti. 

Birden ciddileşip üzerindeki o hoppa görüntüyü atarak, kısık sesle fakat motor gibi konuşmaya başladı. Kenan tek kelime anlamıyordu söylediklerinden. 

Rodrigez'e baktı. Ve Arjantinli'nin hiç de sandığı kadar sarhoş olmadığını anladı. Meslektaşının yüzü gerilmeye başlamıştı. Kız susunca Rodrigez, Kenan'a dönüp, "Bizi Okyanus Kuşu'nun gönderip göndermediğini soruyor," dedi. 

"Ne demek o?" 

"Bilmem, bir parola olmalı. Şimdiye kadar Okyanus Kuşu diye bir şey işitmedim." 

İki polis bakıştılar. 

Kenan, "İkimizi de Türk sandı anlaşılan. Pek sağlam birine benzemiyor," dedi. 

Rodrigez sırıttı. "Kusura bakma arkadaşım, ama sizinkiler burada uyuşturucu trafiğini yürütüyorlar, değil mi? Yoksa bizi esrar kaçakçısı mı sandı?" 

"Boş ver, delile gitsin," diye homurdandı Kenan. 

Ama Camillio Rodrigez'in mesleki damarları kabarmış gibiydi. Kızla konuşmaya devam etti. Bir süre sonra kız, beklemelerini söyleyerek masadan kalktı ve aceleyle bardan çıktı. 
Kenan gelişmelerden rahatsız, sordu. "Nereye gitti bu kız?" 

"Bize aracıyı getirecek." 

Kenan birden ciddileşerek, "Bay Rodrigez," dedi. "Şimdi böyle basit işlerle uğraşacak değiliz umarım. Frankfurt'taki uyuşturucu problemi bizi hiç ilgilendirmez, hadi kız dönmeden buradan uzaklaşalım." 

"Yapma dostum, polis her tarafta polistir. Alman dostlarımıza bir yardımımız dokunsa fena mı olur?" 

Kenan, Arjantinli'nin ciddi olup olmadığını anlamak için gözlerinin içine baktı. 

Herhalde fazla kaçırdığı biradan olmalıydı. Titizlikle gizlenen kimliklerinin, bir barda, sıradan bir fahişenin yanılgısı sonucu deşifre edilmesini düşünmek bile istemiyordu. Kaçakçılarla tanışsalar bile bunun ne anlamı olabilirdi, Frankfurt'ta böyle bir vakada en ufak bir yetkileri yoktu. "Hadi yürü, gidelim," 

dedi Arjantinli'ye yeniden. 
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Omuzlarını silken Rodrigez istemeye istemeye yerinden kalkmaya davranırken, kız yanında geniş omuzlu, meşin ceketli sarışın bir Alman'la birahanenin kapısında göründü. Çıkmakta geç kalmışlardı. 

Meşin ceketli yanlarına yaklaşıp küstah ve mağrur bakışlarla onları süzdü. Sonra Kenan'ı şaşırtan, bozuk bir Türkçe ile, "Hüseyin Kozoğlu sen misin?" diye sordu. 

Kenan şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak başını iki yana salladı. 

"Hayır, ben değilim." 

Alman, Rodrigez'e bakarak, "O mu?" dedi. 

"O da değil." 

Meşin ceketli bozulur gibi olmuştu. 

"Peki o nerede?" 

"Öyle birini tanımıyorum. 

Adam tedirgin olmuştu; hızla yanındaki kıza dönüp bir şeyler mırıldandı. 

Aralarında konuşmaya başladılar. Fahişe kılıklı kız kızarmaya başlamıştı. Kenan, kızın adamdan çekindiğini anladı. Rodrigez'e aralarında ne konuştuklarını soramıyordu. Arjantinli de merakla konuşmayı dinliyordu. 

Meşin ceketli tekrar Kenan'a döndü. 

"Beni niye çağırdınız öyleyse?" diye sordu. 

"Biz çağırmadık ki. Buraya seni kız getirdi. Herhalde bizi birine benzetmiş olmalı." 

Adam kadının hata yaptığını anlamıştı. Yine de pis pis sırıttı. 
Dizlerini masaya dayayarak sesini alçaltıp mırıldandı. 

"Burası benim yöremdir, acılarsınız ya, her şey benden sorulur. Ben her ihtiyaca karşılık veririm. Sizin bir isteğiniz var mı?" 

Kenan anlamamış gibi sordu: 
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"Nasıl yani?" 

"Karı kız yahut körpe delikanlı filan gibi." 

"Pezevenk misin sen?" 

Adam hakareti anlamamış gibi sırıttı. 

"Oyle de sayılabilir" 

"Boş ver. Biz öyle şeylerin peşinde değiliz." 

"Hap ya da toz ister misiniz?" 

"Bakıyorum sende her yol var." 

"Evvelallah bayım." 

Adamın kullandığı deyim, Kenan'ı şaşırtmıştı. Bir Alman'ın "Evvelallah" demesi tuhafına gitmişti. Hafifçe sırıtarak, "Türkçeyi nereden öğrendin?" diye sordu. 

"Çok Türk dostum vardır. Her yaz da Türkiye'ye giderim. 

"Helal olsun!" 

Meşin ceketli sırıtmaya devam etti. "Bayım bu şehir hareketli ve eğlenceli bir yerdir, ne istediğinizi öğrenirsem zevkinize uygun bir şey ayarlayabilirim. 

Tabii ufak bir bedel karşılığında" 

Kenan karşısındaki adamın sıradan bir sokak serserisi olduğunu anlamıştı. 

Herhalde birkaç kadın çalıştıran, ufak yollu uyuşturucu işlerine bulaşmış, küçük çaplı bir kabadayı olmalıydı. Adamı başından savmak için, "Sağol, dedi. "Bize bir yararın dokunmaz, biz buraya iş için geldik." 

Meşin ceketli ısrar etti. 

"İş başka, eğlence başka. İş saati bitti, şimdi eğlence zamanıdır. Bu saatten sonra çalışacak değilsiniz ya, dilerseniz size özel gösteriler de sağlayabilirim" 

Kenan sıkılmaya başlamıştı. Sesinin tonunu yükselterek, "Bizi rahat bırak ahbap,” dedi. "Şu yanındaki karıyı da al ve uzaklaş." 
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Pişkin Alman hiç oralı olmamıştı. 

"Tamam, tamam” dedi. "Bari bana bir bira ısmarla. İş için geldiğinize göre bir Türk dostuna bira ısmarlayacak paranız vardır herhalde?" 

Adamın sırnaşıklığı canını sıkmaya başlamıştı fakat başından savmak için meseleyi uzatmak istemedi, yakınlarındaki garsona dönerek işaretle bir bira istedi. 

Rodrigez İngilizce, "Ne diyor bu adam?" diye sordu. 

Kenan tam izahat verecekti ki, meşin ceketli, "Dur bir dakika," dedi. "Yanındaki Türk değil, esmer ve bıyıklı görünce onun da Türk olduğunu sanmıştım. O nereli?" 

"Niye sordun?" 

"Hiç, merak ettim sadece" 

"Biraz fazla meraklı değil misin?" 

"Haklısın bayım, ama buna koku alma yeteneği de istersen. 
Ben iş çıkacak insanları iyi tanırım da. Ne yaparsın, geçimimiz bu." 

"Ama bu kez yanıldın. Bizden sana ekmek yok" 

"Oyle görünüyor fakat arkadaşının milliyetini söylemedin hâlâ. Yugoslav mı?" 

"Evet, dedi Kenan. 

"Onları iyi tanırım. Körpe piliçlere düşkündürler. Sor bakalım, ister mi? Elimde çok iyileri var." 

"İstemez dedim ya, buraya iş için geldik, oynaşmaya değil" 

Adam bir sonuç alamayacağını anlamıştı. Garsonun getirdiği birayı içerken gözlerini Kenan'dan ayırmadan sordu. 

"Ne iş yaparsınız siz?" 

Kenan tahammül sınırının zorlandığını hissediyordu, elinde olsa, herifin suratına okkalı bir yumruk geçirirdi. Birden nasıl olduğunu anlayamadığı içgüdüsel bir yaklaşımla, "Birini bekliyoruz,' dedi. 
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"Kimi? Ben buradaki insanların çoğunu tanırım." 

"Beklediğimiz kişiyi tanıdığını hiç sanmam. 

"Olsun, sen yine de bir söyle." 

Kenan kayıtsızca Alman serseriyi süzdü. Çapı düşük, basit bir semt kabadayısı olmaktan öteye gidemezdi; peşlerinde oldukları cinayet şebekesi ile uzaktan, yakından bir ilgisi ya da bilgisi söz konusu bile olamazdı. Ama içinden biri dürtermiş gibi ağzını sildiği kâğıt peçeteye cebinden dolma kalemini çıkararak S.IT. 
harflerini yazdı. Sonra kâğıdı adama uzattı. 

Kadın ve pezevengi kâğıda doğru uzandılar. Kadının hiçbir şey anlamadığı yüzünün ifadesinden belliydi, fakat meşin ceketli serseri bir süre şaşkın şaşkın kâğıda baktı. Peçetede yazılanların ne olduğunu galiba çıkaramamıştı. 

"Bu ne?" diye sordu. 

"Beklediğimiz." 

"Yani birinin adının baş harfleri mi?" 

Kenan yaptığının çok manasız bir şey olduğunu biliyordu, hatta bir an pişman olur gibi sıkıldı ve peçeteyi avucunun içinde buruşturdu. Rodrigez de ne yazdığını görmüştü. Bir an Kenan'a, ne yapıyorsun, der gibi baktı. 

Alman huylanmıştı. Gözlerini kısmış dikkatle iki polisi süzüyordu. Kenan, serserinin açık mavi gözlerinde ilk defa ürkmüş bir insanın ifadesini yakaladı. 

Sanki adamın aklı karışmış gibiydi. Kekeleyerek, "Siz Werner Schafer'i arıyorsunuz, değil mi?" dedi. 

Bu garip bir soruydu. 

Kenan yazdığı yazı ile serserinin söylediği isim arasında bir bağ kuramazdı ve S.I.T'i görünce adamın neden o ismi verdiğini de anlayamamıştı. Arjantinli polis, Türkçe konuştukları için hiçbir şey anlayamıyordu, fakat ilginç bir gelişme olduğunu mesleki sezileriyle çıkarabiliyordu. 
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Serseri, kızı kolundan tutup masadan kalkmak istedi ama aynı anda Kenan'ın eli çelik gibi adamın bileğini kavradı. Adam masaya mıhlanmış gibi kalmıştı. Kenan buz gibi soğuk bir sesle, "Kim bu Werner Schafer?" diye sordu. 

Meşin ceketlinin yüzü sararmaya başlamıştı. Bileğini kurtarmak için bir hamle yaptı, fakat karşısındaki Türk'ün tahmininden güçlü olduğunu anlayınca durdu. 

"Sana bir soru sordum, serseri. Cevap ver." 

Karşısındaki adam her an biraz daha sinmeye başlamıştı. 
Kenan hayretle adamın üst dudağı üzerinde ter damlacıkları oluştuğunu gördü. Bu aklının köşesinden bile geçmeyecek bir durumdu, Frankfurt'taki sıradan bir birahanede, hiç ummadığı şartlar altında bir iz bulabileceğini düşünemezdi. Fakat meşin ceketli serserinin korkusu doğru yolda olduğunu gösteriyordu. 
Adamın bileğini biraz daha sıktı. 

Adam inler gibi, "Şey..." dedi. "Schafer bir aracıdır..." 

"Aracı mı?" 

"Evet... Ama benim gibi değil. O büyük işler çevirir" 

"Nasıl yani? Daha büyük çapta pezevenklik ya da uyuşturucu gibi mi?" 

"Hayır, hayır bayım. O böyle işlere pek karışmaz." 

"Ne tür dolaplar çevirir öyleyse?" 

Meşin ceketli korkarak etrafına bakındı. Konuşmaları birilerinin duyacağından çekindiği açıkça belli oluyordu. Ter tanecikleri şimdi bütün yüzüne yayılmıştı. 

Fahişe de tam bir şaşkınlık içindeydi. Ödü koptuğu pezevenginin yabancı karşısında sinip silikleşmesi şaşırtmıştı onu da. 
Dikkatle, bir şey anlamadan aralarındaki tartışmayı izliyordu. 

"Büyük işlere aracılık eder o." 

"Mesela, neye?" 
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"Tam olarak bilmiyorum, inan bilmiyorum. Ama bazen onu sizin gibi yabancılar arar. Büyük işadamları falan gibi, anlıyorsun 


" 


ya. 

"Niye ondan korkuyorsun?" 

"Korktuğum filan yok." 

"Yalan konuşma, ödün bokuna karışıyor. Bana doğruyu söyle." 

Adamın kapıldığı paniğin peçetedeki harfleri gördükten sonra olduğunu gayet iyi anlamıştı Kenan. Bu serseri bir şeyler biliyordu, artık hiç kuşkusu yoktu. 

"Dedim ya, o tehlikeli biridir, onunla şakaya gelmez. Ondan çekinirim. 

"Onu nerede bulabilirim?" 

"Niye soruyorsun? Türk olmadığını bilsem seni aynasız sanırdım. Onu niçin ısrarla arıyorsun?" 

"Görüşmem lazım. 

Adam ilk defa derin bir nefes aldı. Soluklandı, yüzüne renk geldi. 

"Onunla randevun yok mu?" 

Kenan bir an ne cevap vereceğini kestiremedi. 

"Onu arıyorum, ama henüz bulamadım." 

Meşin ceketli serseri sanki rahatlamıştı. 

"Demek onu bulmak istiyorsun?" 

"Evet." 

"Bir teklifin mi olacak?" 

"Doğru bildin." 

"Şey... Belki sana yardım edebilirim. Ama bu biraz zaman alabilir. Ayrıca beni de görmelisin” 

Kenan dik dik serserinin yüzüne baktı. Sesini çıkarmadı. 

"Tamam mı? Anlaşırsak onu seninle karşılaştırabilirim 

Kenan adamın bileğini bıraktı. 
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"Belki anlaşabiliriz. Ne kadar istiyorsun?" 

"Fazla değil, hizmetimin karşılığı sana 200 marka patlar." 

"Çok para" 

"Yapma dostum! Onu bulabilmek için ta Türkiye'den gelmişsin, 200 markın sözü mü olur?" 

"Pekâlâ, pekâlâ, sana parayı vereceğim, sen de beni adama götüreceksin" 

"Anlaştık. Ne zaman?" 

"Hemen şimdi." 

"Yoo, şimdi olmaz. Onu bu saatte bulamam. Yarın sabah ancak. 

Kenan mesleki deneyimi ile adamın kendisini atlatacağını ve ayrılır ayrılmaz toz olacağını sezinlemişti. Dik dik gözlerinin içine bakarak, "Şimdi!" dedi. 

Meşin ceketli, kadına Almanca bir şeyler fısıldadı. Fahişe yerinden kalktı, onlara tek kelime etmeden başka bir masaya doğru yürüdü. Kenan Arjantinli Rodrigez'e dönerek: 

"Ne dedi bu serseri?" diye İngilizce sordu. 

Durumu şaşkın gözlerle izleyen Rodrigez, "Sen işinin başına dön, sonra da ortadan kaybol dedi,' diye mırıldandı. "Neler oluyor dostum? Nereye gidiyorsun?" 

"Boş ver, sonra anlatırım, sen kadını gözden kaçırma" 

Kenan'la meşin ceketli yarı yana kalabalığın arasından çıkışa doğru ilerlemeye başladılar. Rodrigez gözleri ile kadını aradı. 
Birahanenin arka tarafındaki bir kapıya doğru yürüyordu fahişe. 
Arjantinli, kalabalık salonda kadına yetişebilmek için peşinden seğirtti. Kadın kalın bir kapıyı açarak muhtemelen servis yapılan bir bölüme geçmişti. Rodrigez adımlarını sıklaştırdı, tam kapının önüne geldiğinde devasa bir görevli karşısına dikildi. Giyiminden garsona benziyordu, ama garsonluk yapmadığı belliydi. Soğuk bir sesle: 
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"Müşteriler burayı kullanamaz; dedi. 

Rodrigez çat pat Almancası ile, "Az önce bir müşteri buraya girdi ama," diye mırıldandı. Adam pis pis Arjantinli'ye bakıyordu. 

"Ben öyle birini görmedim." 

"Nasıl olur, şimdi önümden girdi, görmemen imkansız." 

"Oraya girilmez, dedim. Mesele çıkarmak istiyorsan seni karga tulumba dışarıya atarım. 

Adam söylediğini yapacağa benziyordu. 

Rodrigez bir an ne yapacağını kestiremedi, zaten ne için kızın peşinden gittiğini de bilmiyordu. Mesele çıkarmamak için çaresiz masasına döndü, şimdilik Kenan Işık'ı beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Kızı kaçırmıştı... 


Dışarıda serin bir nisan akşamı vardı ve hafif hafif yağmur çiseliyordu. "Ne tarafa gideceğiz?" diye sordu Kenan. "Gideceğimiz yer uzak mı?" 

Meşin ceketli adam başını salladı. 

"Hayır, değil. Hemen şurada. Sağdan ikinci sokağın içinde." 

Alman, ellerini meşin ceketinin ceplerine sokmuş, hızlı hızlı yürüyordu. Kenan heyecanlanmaya başlamıştı; olayların gelişmesine, daha ilk gün bir iz bulmasına inanacağı geliniyordu. 
Hayatta tesadüflere pek inanmazdı ve bunca yıllık mesleki tecrübesi bu tür tesadüflere pek bel bağlamamayı öğretmişti ona. 

Adamın söylediği sokağın başına geldiler. Kenan irkildi; buraya sokak denemezdi, sadece caddeyi tamamlayan binalar arasındaki çıkmaz bir boşluktu. Sokak diye saptıkları yerin arka tarafı tahta perdelerle kaplanmıştı. Burası olsa olsa yeni bir bina inşaatına ayrılmış arsa olmalıydı. Birden uyandı, ama geç kalmıştı. 

Serserinin bir oyununa geldiğini anlamıştı. Hızla etrafına bakındı, karanlığın içinde dört gölge belirmişti birden. 
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Adamlar ağır ağır üstüne doğru geliyorlardı. 

Silahsızdı ve meşin ceketli serseri de hesaba katılırsa beş kişiyle başa çıkması imkansızdı. Ondan sonra olaylar çok hızlı gelişti. Adamlar bir anda Kenan'ın üstüne çullandılar. Daha ilk anda kaburgalarına savrulan bir kalasın etkisiyle kendinden geçti. 
Gözlen kapanıp boylu boyunca yere serilirken, kulaklarında birahanedeki fahişenin sevinç çığlıkları yankılandı. 

3 

13 Nisan 

Londra - İngiltere 

Roma Emniyet Müdürü Federico Muti'nin yeni kurulan gizli Dünya Terörle Mücadele Teşkilatı için özel olarak seçip Frankfurt'a gönderdiği delege Umberto Cassini, yeni görevinin ilk araştırmasını yürütmek üzere, yanında Hans Milch ile beraber Londra'nın Leicester Avenue'deki gösterişli matbaalarından biri olan Green'in büyük camlı kapısından içeriye girdiler. 

Umberto Cassini esmer ve yakışıklı bir adamdı, onu görenler bir polis yetkilisinden ziyade sinema ya da televizyon starı oldugunu düşünebilirlerdi, İtalyanlara özgü, zarif ve modern giyimiyle çok dikkat çekiciydi. 

Matbaa yetkilisine, kartvizit basımı için tesisin sahibi Nigel Green'le görüşmek istediklerini söyledi. Yetkili, kendisi ile görüşebileceklerini söylemesine rağmen, onlar ısrar edince, asık bir suratla yeni müşterileri patron Nigel Green'e götürdü. Adam elli yaşlarında, kızıla çalan gür saçlı, çenesinde top sakalı olan biriydi. 
Yelekti tüvit bir elbise giymişti. 

Masasından kalktı, yabancı müşterilerin elini sıktı ve nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Yeni ve parası bol bir işin kokusunu alır gibi olmuştu, fakat yabancılar kartvizit bastırmak istediklerini söyleyince bozulur gibi oldu. 
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Basit kart basımı için adamların kendisi ile görüşmek istediklerine sinirlendi bile, ama Cassini'nin İtalyan Fjçiliği'nden geldiğini işitince biraz rahatladı. 

Ne tür bir baskı istediklerini sordu. 

Cassini, öldürülen Maliye Bakanı Pisano Giusti'nin cesedi üzerine bırakılan kartviziti adama uzattı. Gösterdiği, kartvizitin yırtılmış ve üzerinde yazı olmayan bir bölümü idi sadece. 

Nigel Green biraz hayretle kart parçasına baktı. Cassini'nin gösterdiği yırtık kart garibine gitmişti. 

"Ne istediğinizi anlayamadım," dedi. 

"Haklısınız, Mr. Green. Yanılmıyorsam bu memleketinizde üretilen bir kâğıt cinsi, öyle değil mi?" 

Adam yırtık parçayı şöyle bir inceledi. 

"Doğrudur, bu bir Solex,” diye mırıldandı. "Az kullanılan pahalı bir cins." 

"Daha evvel siz de kullandınız mı? Müşterilerinize bu cins kâğıttan kartvizit bastınız mı?" 

Nigel Green tereddüt etmeden, "Hayır, dedi. "Çok pahalı olduğu için müşterilerim bunu tercih etmezler." 

"Emin misiniz?" 

Matbaacı garip garip Cassini'nin yüzüne baktı. 

"Gayet tabii." 

İtalyan polisi üzülmüş gibi bir tavır takındı. 

"Çok üzgünüm, bu kartvizitin sizde basıldığını sanmıştım. 
Sizi boşu boşuna rahatsız ettik. 

"Önemli değil. Maliyeti yüksek olduğu için ben Solex kullanmam. 

"Acaba bu cins kâğıt kullanan firmaları biliyor musunuz?" 

Nigel Green suratını asarak homurdanır gibi cevap verdi. 

"Evet. İsterseniz, South Kensington'daki Roark'a ve Blue Tower'a gidin. Onlar Solex kullanırlar." 
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İki polis ayağa kalktılar, teşekkür ederek adamın odasından çıktılar. 

Onlar uzaklaşırlarken, arkalarından kızıl sakalını okşayan Nigel Green, "Ne garip yabancılar!" diye hayretini ifade ediyordu. 


Blue Tower'daki matbaacıdan bir sonuç alamadılar ama Roark'ın sahibi efemine kılıklı Jason Boyle onlar için bir ümit kaynağı oldu. Baygın bakışları ile Cassini'yi süzüp, sol 

elinin serçe parmağını havalara kaldırarak konuşmaya başlayınca aradıkları yere geldiklerini anladılar. 

Cassini adama duyduğu tiksintiyi hissettirmemeye çalıştı. 
Boyle'un, bacaklarına yapışan daracık pantolonu, bol gömleği, uzun saçları, hafif makyajlı gözleriyle homoseksüel olduğu pek belirgindi. Kadınsı ses tonu bir alemdi. 

Hans Milch ile Cassini göz göze geldiler, Alman polis şefi, boş ver dercesine başını salladı. İnsanların cinsel tercihleri hiç umurunda değildi, yeter ki yasaların çizdiği sınırların dışına çıkacak fiil ve davranışlarda bulunmasınlardı. 

Jason Böyle, onların İtalyan Elçiliği'nden geldiğini öğrenince Solex'den yapılmış çeşitli örnekleri içeren bir kataloğu önlerine serdi. Cassini yanına oturarak sayfaları birer birer çevirerek numuneler üzerinde izahat vermeye başladı. Bundan daha iyi bir fırsat olamazdı, şayet Terör Örgütü kartlarını bu firmada bastırmışsa bir örnek önlerine çıkabilirdi. 

İtalyan şef kataloğun üçüncü sayfasında aradığını buldu. 

Mavi Solex üzerine basılınca S.I.T. harflerini görmüştü. 

Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Hans'a baktı, o da kartı görmüştü. 

Heyecanlarını adama belli etmemek için sayfaları çevirmeye devam etti. Jason Böyle arada sırada uzun tırnaklarıyla örnekler gösterip onlara kararlarında yardımcı olmaya çalışıyordu. Cassini 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yeniden ikinci sayfaya dönerek iki kartla ilgileniyormuş gibi davrandı. Sonra o mavi kartı işaret ederek bunu beğendim, dedi. 

Böyle, seçimden pek memnun kalmamış gibi, "Bu örnekte ısrarlı mısınız?" diye sordu. Başını sallayan Cassini, "Evet ama bu kartın sahibi onu aynen kullanmamızdan şikayetçi olabilir mi?" 
dedi. 

Böyle iri gözlerini devirerek sordu: 

"Aynı harfleri mi kullanacaksınız?" 

"Tabii ki hayır, ama ben de adımın üç harfini bastırmak istiyorum." 

"Öyleyse hiçbir sakınca yok. Gerçi Mr. Capshow titiz biridir ama buna karışmaya hakkı olamaz." 

İtalyan şef anlamamış gibi sordu. "Kim dediniz?" 

Böyle kadınsı bir şekilde gülümsedi. 

"Yani müşterim Ethan Capshow, kartların sahibi." 

"Gerekiyorsa onun iznini de almak isterim." 

"Hayır efendim, ne münasebet! Bir kartın tipi ve yazımı hiçbir zaman tek bir müşterimin tekelinde olamaz, çok komik olur bu" 

İki polis şefi kararlarını verip tekrar geleceklerini söyleyerek Boyle'un ofisini terkederlerken sevinç içindeydiler. Londra'daki kısa araştırma çok çabuk ipucu vermişti. 

Şimdi matbaa sahibinin kuşkusunu çekmeden Ethan Capshow denen adamı bulmaktı. 

Koca Londra'da bu adı taşıyan çok kişi olmalıydı ve ellerinde isimden başka işe yarar hiçbir belge de yoktu. 

Şehrin telefon rehberinde tam 22 tane Ethan Capshow adına rastladılar. Bunları birer birer araştırmaları gerekecekti. Yanlarında yeterince adamları olsa belki işleri biraz daha kolaylaşabilirdi, ayrıca İngiliz polisi ile işbirliği yapmaları şansı şimdilik 


54 


yoktu. En kötüsü burada yabancıydılar ve resmi sıfatlarını kullanamazlardı. 

Kenan Işık fena halde dövülmüştü. 

Çıkmaz sokakta ne zaman kendine geldiğini anlayamadı. 
Yediği dayak sırasında saati kırılmıştı. Sızılar içinde inleyerek ayağa kalktı. Böğründe ve sol bacağında ağrılar vardı. Sendeleyerek yürüyüp caddeye çıktı. 

Otele gittiğinde resepsiyondaki gece memuru onu şüpheyle süzdü, anahtarını alıp odasına çıkarken hâlâ arkasından bakıyordu. Sıcak bir duşa ihtiyacı vardı, soyunurken telefon çalmaya başladı. Kenan yatağa çöküp almacı kaldırdı. 

Arayan Rodrigez'di. İlk sözü, "Nerelerdesin dostum?" oldu. 
"Saatlerdir seni arıyorum. Ortadan kayboldun." 

"Pezevenk beni tuzağa düşürdü. Birahaneden çıktıktan sonra dört kişi üstüme çullanıp beni fena halde patakladılar" 

"Yardıma ihtiyacın var mı? Geleyim mi?" 

"Sağol Rodrigez, bir uyku çekersem sanırım sabaha bir şeyim kalmaz. Ama esaslı bir iz bulduğumuz kanısındayım. Yarın görüşürüz.' 

Duşa girerken vücuduna bakan Kenan sol böğrünün sızlayan yerinde gittikçe yayılan morluklar gördü. Bacağındaki sıyrıklarda kurumuş kan izleri vardı. Kendi kendine, "Çok şükür, kırık çıkık yok," diye mırıldandı. 

Yatağa girdiğinde saat gecenin üçüydü. 

Cassini ve Milch giriştikleri işin ne kadar zor olduğunu kısa zamanda anladılar. 

Yabancı bir ülkede, polis sıfatından yoksun olarak ve yerel emniyetin desteği olmadan bu tür bir araştırma iğne ile kuyu kazmak kadar zordu. Bir ara DTMT'nin ilk Başkanı Sebastian 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Kruger'e müracaatla Scotland Yard'dan yardım istemeyi bile düşündüler, ama sonra bu fikirden vazgeçtiler. Henüz bildikleri kadarıyla İngiltere'de S.1T'in işlediği bir cinayet yoktu ve İngiltere DTMT'nin dışındaydı. Başkan Sebastian Kruger gizlilik nedeniyle bü teklifi onaylamazdı. 

Rehberden buldukları adresleri taramaya başlamışlardı. İlk Ethan Capshow bir posta müvezzii çıkmıştı. Emekliliği yakın sıradan bir İngiliz vatandaşı. 

Böylesine korkunç bir cinayet şebekesi adına kesinlikle çalışmayacak bir tipti. 

Yine de emin olamazlardı. 

Listedeki ikinci Ethan Capshow, Piccadilly'deki bir çiçekçi dükkânının sahibiydi. Adamla temas kurdular. Göndermek istedikleri gardenyaya Solex cinsi bir kartvizit iliştirmek istediklerini söylediklerinde, Ethan Capshow şaşkın şaşkın suratlarına baktı ve "O da neyin nesi?" diye sordu. Çiçekçinin kartvizitin niteliginden haberi bile yoktu. 

Üçüncü Ethan Capshow, Knightsbridge civarındaki bir kadın kuaförüydü. İlk etapta onu pas geçtiler. Dördüncü telefon adresi Highburry dolaylarında bir evdi. Biraz çekinerek kapıyı çaldılar. 
Kiminle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Kapıyı yaşlıca bir kadın açtı. Soğuk bir şekilde, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. 

Cassini en yumuşak ve içten sesiyle: 

"Mr. Capshow'la görüşmek istiyorduk," dedi. 

Kadın dik dik yüzlerine bakarken, "Alacaklısı mısınız?" diye sordu. 

"Yoo, hayır" dedi İtalyan polis. "Kendisiyle bir hususu görüşmek istiyorduk. 

Kadın inanmamış gibi onları süzmeye devam etti. Sonra: 

"Geç kaldınız baylar, diye mırıldandı. "Ethan bir ay önce öldü." 
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Yaşlı kadın kapıyı suratlarına kapatırken, Hans Milch sırıttı, adaylardan birini kesinlikle listeden silebilirdi artık. 

Günün yarısını etmişler ama hiçbir sonuç elde edememişlerdi. 

Kenan ve Rodrigez ertesi gün iki defa dün geceki birahaneye gittiler. Ne o fahişe kılıklı kadını ne de meşin ceketli serseriyi bulamadılar. Kenan birahanenin onların çalışma alanı olduğunu düşünüyordu, olaydan sonra belki bir süre buraya uğramayabilirlerdi, ama önünde sonunda ortaya çıkacaklarına emindi. 

Boş durmayarak çevredeki başka barlara ve birahanelere de 
girdiler. Etrafta hep onları aradılar. Talih yüzlerine gece saat 11 
sularında güldü. Artık ümitlerini yitirmiş yorgun argın otellerine dönmeyi düşünürlerken karşı kaldırımdaki Puma Bar'dan çıkan kadını Rodrigez farketti. Kenan'ı dürterek, "Bu o!" dedi. 

Kadın başına siyah bir peruk geçirmiş, kırmızı parlak ve suni deriden kısacık bir etek giymişti. Kenan önce emin olamadı. Hızla karşı kaldırıma geçtiler. Kadının yanında alkol duvarını zorlayan bir adam vardı. Yürürken hafif hafif sendeliyordu. Rodrigez en yakındaki otellerden birine yatmaya gittiklerini düşündü. Herif kadının müşterisi olmalıydı. 

Gölgelere sığınarak öndeki çifti takibe başladılar. 

Rodrigez yanılmamıştı. Çift iki üç blok ötedeki eski bir otele girdi. Kenan'la Arjantin'li polis, çıkışlarını beklemek için otel civarında uygun bir yer aradılar. Nisan gecesi serin geçiyordu, neyse ki yağış yoktu. 

Frankfurt aslında modern bir şehirdi; ikinci Dünya Harbi sırasında müttefiklerin hava saldırılarından şehrin yüzde altmışı tamamen yıkılmış ama harp sonrası çok esaslı bir imar planı altında şehir bugünkü mamur haline getirilmişti. Hatta Almanlar bir ara burayı başkent bile yapmak istemişlerdi. Şehir şimdi de 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Avrupa bankacılığının ve geleneksel basın ve yayıncılığın merkeziydi. Harpten sonra kent "Amerikan" tarzında geliştirilmiş, eski merkez aynen muhafazaya çalışılmış, şehir çevreye ve banliyölerine doğru büyüyerek modernleştirilmişti. 

Bulundukları yer Main nehrine yakın bir yerdi. Otelin önündeki yeşil alanda tahta banklar vardı. Açık havada biraz üşüyerek tahta banka oturdular. Rodrigez pardesüsünün yakalarını sıkıca kaldırdı. 

"Hava da buz gibi, diye söylendi. "Allah vere de herif işini çabuk bitirse" 

Ellerini ovuşturan Kenan sesini çıkarmadan gülümsedi. 

Yaklaşık yarım saat serin havada bekleştiler. Sonunda fahişe ışıklı otel kapısının önünde göründü. Hiçbir şeyden habersiz, dışarıya çıkınca derin derin soludu. Kapıdaki otel görevlisi sırıtarak, "İşler nasıl Rosa?" diye sordu. 

Kadın adama yüz vermeyerek, "Boktan,' diye söylendi. 

İki polis konuşmaları duyabiliyorlardı. 

Rodrigez fısıldadı. "Kadının adı Rosa'ymış. 

Kadın acele acele yürümeye başlamıştı. Şimdi salına salına, kalçalarını kıvırarak yürümeyi bırakmış, sessiz ve tenha caddede sert adımlarla ilerliyordu. 

Kenan, "Galiba bu akşamki mesaisini bitirdi, evine gidiyor," dedi. 

"Takip edelim; diye mırıldandı Arjantinli. 

Fahişe arkasında birileri olduğunu farketmiş olsa bile başını çevirip bakmıyordu. Kendinden emin bir hali vardı. 

"Bizi farketmiş olabilir mi?" diye sordu Kenan. 

"Sanmıyorum. 

"Dün geceki gibi bir oyuna gelmeydim!" 

"Ne yapmayı düşünüyorsun?" 

"Kadını konuşturacağım." 
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"Sokakta mı?" 

"Olabilir. Polis müdahale etse bile Sebastian Kruger bizi kurtarır.' 

"Bence evine kadar takip edelim. Belki pezevenginin yanına gidiyordur. O zaman ikisini birden yakalarız." 

"Ama silahsızız." 

"Yarın ilk işim Kruger'den silah istemek olacak zaten. Artık yeterince belaya bulaştık sayılırız." 

Fahişe Rosa iki cadde değiştirdikten sonra karanlık bir sokağa girdi. Eski fakat on katlı bir apartmandan içeriye girmek üzereydi. Kenan, "Bence kadını durdursak iyi olacak) dedi. 
"Hangi daireye gireceğini bilmiyoruz, gözden kaybedersek daireleri birer birer arayıp soramayız." 

Adımlarını sıklaştırdılar. Fakat Rosa karanlık apartman kapısından içeriye girmeyi başarmıştı. Rodrigez kafasını kaldırıp katlara baktı. Saat gecenin on ikisiydi ve yalnız üçüncü katla dokuzuncu katta ışık vardı. 

Bir süre dışarıda beklediler. 

Yedinci katta bir odanın yanan ışığı dışarıya aksetti. Rosa'nın dairesi o katta olmalıydı. 

4 

14 Nisan 

Bridgetown - Barbados 

Ingrid daracık bikinisi ile çiftliğin geniş havuzunun yanında güneşleniyordu. 

Kızgın tropikal güneşi, iki gün içinde kadının pürüzsüz beyaz cildini iyice koyulaştırmıştı. Ingrid'in Barbados'daki çiftliğe dördüncü gelişiydi. Bu, çok özel seçilmiş cinayet timlerine verilen bir ayrıcalıktı. Efendi Capshow (bu ünvan adadaki siyahilerin kendisini çok az görüp, yeterince tanımadıklarından Master karşılığı verdikleri bir lakaptı) genellikle özel malikanesine tim elemanlarını çağırmazdı. Ama Ingrid farklıydı. Bir keresinde çiftlikte tam bir hafta misafir edilmiş ve dört gece Efendi ile akşam yemeği yemişti. 

Efendi Capshow, Ingrid için de bir muamma idi. Onun yanık yüzünü hiç görmemişti. 

Doğrusu maske altındaki o çirkin yüzü görmeyi çok istemişti. Yemek yerken bile yüzündeki deri maskeyi çıkarmazdı. 
Ingrid, bütün erkeklerin önünde sonunda kendisine cinsel bir eğilim gösterip arzu ile yaklaşacaklarını bildiğinden, bu güçlü adamın da bir gün aynı isteklerle kendisini çağıracağından emindi. Fakat onun hizmetinde dört seneden beri çalışmasına rağmen, çeşitli iltifatlarına mazhar olmasına karşın o tarzda bir istekle karşılaşmamıştı. Hatta bir ara onun uğradığı kaza sonucu iktidarını kaybettiğini bile düşünmüştü. 

Uzandığı tahta şezlongda dönerek vücudunun ön tarafını güneşlendirmeye başladı. 

Bikinisinin üst parçasını çıkarmıştı. Koyu güneş gözlüğünün altından yanı başında uzanan Gustav'a baktı. Hareketsiz, kımıldamadan yatıyordu. Onun uyur taklidi yaptığından emindi. 

Gustav sinirliydi. 

Hak ettikleri tatile Master Capshow'dan aldıkları emir üzerine çıkamayarak Barbados'a gelmek zorunda kalmışlardı. Burası Ingrid için gerçek bir cennetti. 

Sıcak güneş, kum ve nefis bir deniz vardı. Adanın çekiciliği, egzotik ortamı burayı sihirli bir cennet haline getirirdi. Bridgetown, muz, ananas ve rom diyarıydı. Şekerkamışı yetiştirildiginden dünyanın en kaliteli romları da burada imal edilirdi. Ne var ki, Gustav işvereninin bu kadar yakınında ve gözetiminde olmaktan sıkılırdı. Bu adaya ikinci gelişiydi ve bir seferinde Ingrid'e meçhul gözlerin devamlı kendisini izlediği gibi bir hisse kapıldığını söylemişti. 

Sarışın kadın onu anlayışla karşılamıştı, gerçekten de burada yaşam kısıtlıydı ve insan devamlı gözetlendiği duygusunu yaşardı. Çiftliğe gelen konuklar ancak geceleri çiftlikten ayrılabilir ve Bridgetown'da gezebilirlerdi. Olay çıkarmamak, göze batmamak ve adanın siyasi ve idari makamlarıyla başlarının derde girmemesi gibi tedbirler kendilerine hatırlatılırdı. Şehre inenlerin en geç gece on ikide çiftliğe dönme mecburiyetleri vardı. Çiftlikte birbirlerinden ayrı ve uzak misafirhanelerde kalırlardı. 

Gustav çiftliğin şartlarına bir türlü ısınamamıştı, ayrıca Ingrid'e yaklaşamamak onu çileden çıkarıyordu. Göz kapaklarını hafifçe aralayarak sarışın kadının çıplak görüntüsüne baktı. 
Dolgun memeleri diri ve davetkârdı, üstelik elini uzatsa erişebileceği yakınlıktaydı ama çiftliğin kurallarını hatırlayarak gözlerini yumdu. Bazen işinden nefret ettiği oluyordu. Yasaklayıcı kurallar onun benliğine ve kişiliğine ters düşen şeylerdi. 

Gözlerini açmadan: 

"Daha ne kadar bu berbat adada bekleyeceğiz?" diye sordu. 

Ingrid halinden memnun bir edayla: 

"Şikayetçi misin yoksa?" diye sordu. "Daha ne istiyorsun ki? 
Güneş, deniz, nefis yemekler ve tam bir dinlenme içindeyiz. 
Bundan iyi tatil mi olur?" 

"Sen buna tatil mi diyorsun? Kışladaki asker gibiyiz. Her hareketimiz kısıtlı" 

"Abartıyorsun Gustav, sakin ol lütfen. Hiç burada balığa çıktın mı? Çok keyiflidir" 

"Lanet olsun, balık avından nefret ederim" 

"Denemeni öneririm, çok dinlendiricidir. Sinirlerine de iyi gelir." 
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"Ben seni istiyorum. Kanıma fena girdin, dayanamıyorum artık." 

"Ben de sevgilim, ama sabırlı olmasını bilmelisin. Kurallar böyle, patronun çiftliğinde sevişemeyiz. Nasıl olsa yakında bizi yanına çağıracak ve yeni görev verecektir. Buradan ayrılınca doya doya sevişiriz, rahatla biraz." 

"Anlayamıyorum bir türlü, burası mektep mi, kışla mı? Bizi niye bu kadar kısıtlıyorlar?" 

Sarışın kadın gülerek, "Boş ver, dedi. "Yakında bütün enerjini üstümde tüketebilirsin, pestilin çıkıncaya kadar seninle sevişiriz.' 

Gustav homurdandı ama ne gediği pek anlaşılmadı... 

Akşam altı sularında Ingrid'in kaldığı çiftliğin kuzey yamacındaki bungalovun kapısı çalındı. Kapıyı açan kadın karşısında Sekreter Jonathan Crenna'yı gördü. 

Sekreter soğuk ve mesafeli yüz ifadesi ve her zamanki beyaz keten elbiseleri içindeydi. Tanrının kullarını sıcaktan boğduğu bu ülkede bile beyaz ve kolalı gömlek giyer her zaman kravat takardı, Ingrid, herkes gibi, Sekreter'den hoşlanmazdı. O soğuk ve ölçülü nezaketinin altında, yılan gibi soğuk ve tiksindirici bir ürperti hissederdi. Çok düşünmesine rağmen bunun neden kaynaklandığını da anlayamamıştı. Adam sanki insanlardan nefret duygusu ile donatılmış bir çelik zırhın içine sığınmıştı. 

"İyi akşamlar Bayan Ingrid; dedi. 

Sarışın kadın bir an aklından acaba gerçek kimliğimi biliyor mu, diye geçirdi. 

Ona Ingrid kod adını Master Capshow vermişti ve bu yaşlı adam onun her şeyiydi. 

Sekreter buz gibi yüzüyle hafifçe başını eğerek kadını selamlamıştı. 

"Evet, Bay Crenna?" 
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"Sayın Efendi Capshow yarım saat sonra sizi özel olarak kabul edecek. Bana bildirmekliğimi emretti." 

"Bay Gustav da bu görüşmeye katılacak mı?" 

"Hayır efendim, yalnız siz davetlisiniz. 

Ingrid'in yüreği çarpmaya başladı. Yeni bir sınava hazırlanmalıydı. 

Sekreter çekilince bir süre yerine mıhlanarak düşünmeye başladı. Bungalovun tavanındaki vantilatörden çıkan vızıltı derin sessizlik içinde yankılanıyordu. 

Ingrid sırtındaki penye ile şortunu çıkardı, hazırlanmaya başladı. Capshow muhtemelen kendisini yemeğe alıkoyardı. Etikete ve kurallara son derece bağlı bir adamdı. Dolaptan kırmızı uzun elbisesini çıkardı. Boynundan askılı, son derece dekolte bir elbiseydi. Giyindi, makyajını yaptı sonra aynadaki görüntüsüne baktı. 

Müthiş çekici ve havalı olmuştu. Muzaffer ve mağrur aynadaki görüntüsüne gülümsedi. Efendi kendisine hayran kalacaktı. 

Yarım saat sonra Merkez Bina'ya gittiğinde, Jonathan Crenna onu alt katta bekliyordu. Tek kelime etmeden eliyle yol gösterdi. 
Merdivenleri çıkıp üst kata vardıklarında koridorun silahlı muhafızları hayranlıkla bir an kadını süzdüler. 

Sekreter geldiğini haber vermek için elektronik tuşa bastı. 
Monitör aydınlandı, sonra gri çelik kapı raylar üzerinde iki yana kaydı. 

İçerisi her zamanki gibi loş ve soğuktu. Bir an heyecanlanan sarışın kadın, ortama kendini ayarlayabilmek için derin bir nefes aldı, sonra ince ve uzun topuklu ayakkabılarının üzerinde ağır ağır devasa salonun ortasındaki masaya doğru yürüdü. Gözleri maskeli adama çevrilmişti. Efendi Capshow mor koltuğundan 


kalktı. 
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Uzun boylu, ince yapılı ve zarif bir adamdı. Nedense hep aynı tarzda giyinirdi. 

Gri ve boynundan beline kadar düğmeli bir ceket ve aynı kumaştan bol bir pantolon. Ingrid onun bu kıyafetini Komünist Çinlilerin giysilerine benzetirdi. 

Genç kadının yürek çarpıntısı arttı. Galiba bu defa elini sıkacak veya nezaketle maskeden görünen dudaklarına götürerek öpecekti. Şimdiye kadar hiç böyle bir davranışta bulunmamıştı. 

Birbirlerine yaklaştılar, fakat bir iki metre kala Capshow durdu. 

"Seni yeniden gördüğüme çok sevindim Ingrid; diye mırıldandı. 

"Ben de efendim. 

"Bakıyorum her geçen güm”biraz daha güzelleşiyorsun. 
Harikasın!" 

"İltifat ediyorsunuz. 

"Şimdi öldüren cazibenin ne kadar işe yaradığını daha iyi anlıyorum." 

Ingrid gülümsemekle yetindi. Bu Master Capshow'dan her zaman görmeye alışık olmadığı bir yaklaşımdı. Maskeli adam: 

"Otur, lütfen," diye yer gösterdi. 

Sarışın kadın dar elbisesinin eteklerini hafifçe çekerek gösterilen koltuğa oturdu ve bacak bacak üstüne attı. 

"Rom ya da soğuk beyaz şarap ister misin?" 

"Bir kadeh şarabı tercih ederim efendim." 

Efendi Capshow bu özel bölüme hizmetkâr sokmazdı. 
Temizlik bile onun uykuda olduğu saatlerde sekreterinin nezaretinde özel hizmetkârlar tarafından yapılırdı. Capshow kapalı bir dolaptan iki kadeh ve soğutulmuş şarap çıkardı. Kadehleri doldurup kadına uzatırken, "Gönderdiğin gizli raporu aldım," dedi. 

Ingrid telaşlanarak maskeli adama baktı. 
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Şimdiye kadar ilk defa çalıştığı timdeki arkadaşı aleyhine bir rapor göndermişti. 

Harry Capshow maskesinin altından görülen mor dudaklarına elindeki kadehi yaklaştırırken, "Sıhhatine Ingrid." dedi. 

Bundan sonraki dakikaların nasıl gelişeceğini ve patronunun nasıl bir tavır alacağını bilemeyen Ingrid, serin mekanda terlemeye başladı. Koltuk altlarından ince bir ter damlacığının elbisesine doğru aktığını duyumsadı. Kadehini masaya bırakan maskeli adam siyah eldivenli sol eliyle seyrelmiş saçlarını düzeltti. 

Capshow her zaman sol eline bir eldiven takardı, herhalde yüzü gibi elinde de derin yanık izleri olmalıydı. 

"Demek Gustav'dan endişeleniyorsun?" diye sordu. 

"Evet efendim. 

"Ama ikiniz de son görevinizde çok başarılıydınız." 

"Mutlak başarılı olduğumuz söylenemez. 

"Neden? Fransız avukatın küçük oğlunu öldürürken gösterdiği tereddütten mi?" 

"Evet efendim. Sanırım Gustav biraz dinlendirilmeli, ya da işine son verilmeli." 

"Demek öyle düşünüyorsun?" 

"Bu benim kanaatim efendim, tabii ki karar size ait" 

Harry Capshow'un gülümsediğini düşündü sarışın kadın. 
Yüzündeki maskeden suratının aldığı şekil görülemiyordu. 

"Sen mükemmel bir elemansın Ingrid, diye fısıldadı. "En güvendiklerimden. 

Mantığın ve sezgilerin çok gelişmiş. Gustav'ı dinlendiremeyiz.' 

"Öyleyse işine son verilmeli efendim" 

"İşine değil, hayatına güzel yavrum! Onun hayatına son vermeliyiz." 

Capshow dikkatle kadına bakıyordu. 
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Ingrid'in kılı bile kıpırdamamıştı. 

Adam şarap kadehine uzanırken sordu: 

"Sana âşık mı?" 

"Bizlerin yaşantısında aşk kavramı olmaz efendim, sadece cinsel heyecanlar var olabilir, anlık veya günlük şeyler." 

"Anlıyorum Ingrid. 

"Emriniz nedir?" 

"Onu bu gece öldür yavrum. Temiz bir iş olsun. Yarın sabah adamlarım okyanusa balık avına çıkacaklar, cesedini uzak bir yerde denize atarlar. Barakuda ve köpek balıklarına yem olur ve geriye hiçbir iz kalmaz. Yarın sabah sana yeni bir görev vereceğim, bu vesile ile yeni ekip arkadaşını da tanıyacaksın. Onu seveceğine eminim, çok yeteneklidir. Şimdi şarabını içtiysen gidebilirsin." 

Ingrid yerinden kalktı. 

Gustav'ın akıbetinin böyle olacağını düşünmemişti, hele ölümünün kendi elinden çıkacağı hiç aklına gelmemişti. Ama Capshow'un istekleri tartışılmazdı. 

Ağır ağır kapıya yürürken, Efendi arkasından seslendi. 

"Ingrid!" 

Sarışın kadın geriye dönüp adama baktı. 

"Buyrun efendim." 

"Gustav bize epey yaran dokunmuş bir adamdır. Onu bu gece mutlu et. Son yolculuğuna huzur içinde gitmesini isterim." 

"Ama kurallar.." 

"Bu gece kuralları unutalım yavrum" Capshow arkasını dönerek, kapının açılmasını sağlayan aygıtın düğmesine bastı... 

Gece bütün nemliliği ile Gorewega çiftliğine inmişti. 

Akşam yemeğini birlikte yiyen Ingrid ve Gustav saat on sularında bungalovlarına çekilmişlerdi. Gustav taze balıkları yiyip 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şarap içerken Efendi'nin niye hâlâ kendileriyle görüşmediğini merak edip duruyordu. 

Sarışın adam çok gergindi. Allahtan o gece Ingrid kendisine munis ve sokulgan davranıyordu. Hatta bir ara, "Bu gece beni bekle, bungalovuna geleceğim," diye fısıldadı. 

Gustav'ın gözleri parlamıştı. İçi giderek: 

"Kurallar ne olacak?" diye sordu. 

"Aldırma, gelişimi kimse görmez. 

"Nöbetçiler?" 

"Onları atlatırım." 

"Ya o yılan gözlü sekreter? Her yerde varlığı hissediliyor, görünmez adam gibi. 

"Saat onda daima Efendi'nin yanına çıkar, ben de o saatte sana kaçarım. 

"Başarabilir misin?" 

"Anlaşana, buna mecburum; kasıklarımın arası ateş gibi yanıyor. 

Bu cevaba keyiflenen Gustav sırıtarak kıza göz kırptı. 

Sarışın adam İngrid'i beklerken iki defa duşa girdi. Sanki onunla ilk defa yatacakmış gibi heyecanlıydı, damarlarındaki kanın kaynadığını hissediyordu. 

Havanın nemi dayanılır gibi değildi, özellikle geceleri hava daha da ağırlaşıyor, gün boyu esen alize rüzgârları karanlıkla beraber kesiliyordu. 

Bungalovun ışıklarını asgariye indirdi, sırtına temiz ve bol bir gömlek geçirdi, yeniden tıraş oldu ve yanaklarına koku sürdü. 
Gözü penceredeydi, tepedeki vantilatör uğuldayarak dönmesine rağmen yarattığı serinlik yetmiyordu. Müzik setindeki düğmeleri karıştırdı, romantik bir müzik buldu. 
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Kapıdaki tıkırtıyı işittiğinde saat onu çeyrek geçiyordu. Ingrid'in gelişini görememişti. Sarışın kadın yılan gibi sessiz ve sakin gelmişti. Kapıyı açtı. 

İçeri süzülen Ingrid, "Işıkların tamamını söndür dedi. Kadınla beraber enfes bir parfüm kokusu ufak bungalovu doldurmuUŞtuU. 

Elektrik düğmesini çeviren Gustav tam bir açlık içinde kadına sarıldı. Onun her zaman sevişmeye hazır bir dişi olduğunu çok iyi bilirdi, ruhen gerekli havaya girmesi, vücudunu hazırlaması diye bir sıkıntısı hiçbir zaman olmamıştı. Çılgın gibi öpüşmeye başladılar. Kadının sırtında Barbados yerlilerinin kullandığı alacalı bulacalı, bol giysilerden biri vardı. Gustav'ın elleri hemen giysinin bolluklarından dalarak çıplak tenine ulaştı. İç çamaşırları yoktu. Kadının kasık aralarında dolaşan parmakları onun çoktan ilişkiye hazır olduğunu gösterecek kadar ıslak buldu. Hep böyle olurdu zaten. 

Ingrid, "Acele etme," diye inledi. 

Fakat Gustav'ın daha fazla tahammül edecek hali yoktu, dört gündür onun hasreti ile yanıp tutuşuyordu, sarmaş dolaş ayakta iç içe duvara doğru sürüklendiler. 

Dudakları birbirine kenetlenmiş, ısırırcasınâ öpüşüyorlardı. 
Gustav ona en son nerede ve ne zaman sahip olduğunu hatırlayamıyordu; galiba en son Barbados'a gelen uçağın tuvaletinde sevişmişlerdi. 

Kadının sırtı müzik dolabının yanındaki duvara dayandı, gerileyecek yer kalmamıştı, bacaklarını toplayarak adamın beline sarıldı, bir ağaç gibi yekvücut olmuşlardı. Adamın fermuarını indirmesine yardımcı oldu ve sonra zevkten acı acı inledi. Gustav bir harikaydı. Heyecanı doruğa yaklaştığı zaman uzun tırnaklarını sevgilisinin adaleli omuzlarına gömdü. "Devam et, lütfen devam et!" diye iniltiler yükseliyordu boğazından. Gustav hafif 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çığlıklar içinde boşaldı ve bütün vücudu titredi. Genç adamın kolları gevşedi, Ingrid'in ayakları yere değdi. 

Sarışın kadın bunun sadece bir açılış olduğunu biliyordu. Bu, ortağının son gecesiydi ve onu son ana kadar mutlu etmesi gerektiğinin bilincindeydi. Gustav'la çok hoş vakitler geçirmişti fakat ne yazık ki ona karşı en ufak bir acıma hissi duymuyordu, sadece gerekeni yapacak, borcunu ödeyecek ve ona mutlu bir son hazırlayacaktı. 

Zaman çok değerliydi, Gustav kısmen rahatlamış olabilirdi ama o şahlanan cinsel duygularının henüz başlangıcındaydı. 
Yavaş yavaş yere kaydı, dizleri ahşap cilalı zemine değdi. Elleri adamın henüz çıkarmaya fırsat bulamadığı pantolonunun ağına gitti. Bunu yapmayı çok seviyordu. Gustav'ın ayakta usul usul saçlarını okşamasına ve sırtındaki yerli tipi giysiyi omuzlarından sıyırmasına izin verdi. Şimdi çırılçıplak kalmıştı. 

Gustav'ın yeniden dimdik kesildiğini hissedince, ağzını kurtarıp, "Hadi artık beni yatağa götür, diye inledi. Adam onun çıplak vücudunu kollarının arasına alıp yatak odasına götürdü. 
Gustav'ın her istediğini yapmasına izin veriyordu. 

Geniş yatakta alt alta üst üste her pozisyonu deneyerek sevişmeye devam ettiler. 

Gustav'ın gerçekten performansı yüksekti bu akşam, doymak bilmiyor ve azgın bir boğa gibi saldırıyordu, yorgun düştüğü anlarda da diliyle harikalar yaratıyor, Ingrid'i ardı ardına orgazma sürüklüyordu. 

Sonunda ikisi de ölü gibi yorgun yatağa serildiler. Tatlı bir doyum ve rehavet içinde önce Gustav uykuya daldı. Kolları hâlâ sıkı sıkıya kadına sarılmış vaziyetteydi. Ingrid de çok yorgun düşmüştü. Son görevi yerine getirebilmesi için biraz dinlenmeye ve gücünü toplamaya ihtiyacı vardı. Rahatlamış olarak gözlerini yumdu, iki saatlik bir uyku ona yeterdi. 
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Gözlerini açtığında henüz her taraf karanlıktı. 

Bir süre hiç kımıldamadan yatmaya devam etti. Gustav yanıbaşında derin soluklarla uyuyordu. Kollarını üzerinden çekmiş, hafifçe yana dönmüştü. 

Bekledi. 

Derin soluk alış verişlerini dinledi. Gustav mutlak bir huzur içindeydi. 

Usulca ayağını yere indirdi. Sonra yataktan kaydı. Adama baktı. Yataktan kalktığını farketmemişti bile. Müzik setinin yanında üstünden çıkan elbisesini yerden aldı. Parmakları giysinin cebindeki boğma teline gitti. 

Usul usul yatağa yaklaştı. 

Kollarındaki gücü ölçmek için adalelerini gerdi. Hazırdı artık. 

Bir dizini yatağa dayadı. Gustav kımıldamamıştı. 

Çok seri bir hareketle boğma telini adamın boynuna sardı ve açıldığında artık çok geçti. 

Çırpınmalarının bir netice vermeyeceğini biliyordu. Ortağı iri yarı ve güçlüydü ve beynine kan gitmeyen bir insanın bu sıkıntıya fazla dayanamayacağını tecrübesiyle bilirdi. Gustav dönmeye çalışıyordu; Ingrid az evvel şehvetle okşanan bacağını sevgilisinin bedenine bastırarak onun hareket imkanını azaltmaya çalıştı. Yavaş yavaş gücü azalan sevgilisinin çırpınışları hafifledi ve sonra tamamen kesildi. Fakat Ingrid işi şansa bırakmamak için teli sıkmaya devam etti. 

Teli boğazından çektiğinde Gustav'ın kesinlikle öldüğüne emindi artık. Yerdeki giysisini sırtına geçirdi ve bungalovu terketti. İçi bomboştu ve arkasına dönüp bakmak ihtiyacını hissetmedi. 
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5 

14 Nisan 

Frankfurt - Almanya 

Arjantin'li polis merdivenleri tırmanmaya başladı. Meslektaşını takip eden Kenan, Frankfurt'un ortasında, yaşam ve refah düzeyi yüksek şehirde, böyle harap kalmış, eski ve bakımsız bir apartmanla karşılaşmayı beklemiyordu. Binada asansör yoktu. 
Nefes nefese yedinci kata çıktılar. 

Her katın sahanlığında sönmeden daimi yanan çıplak bir ampul etrafa solgun bir ışık saçıyordu. Yedinci katta iki daire mevcuttu. Binanın sokağa cephesini hesaplayarak fahişe Rosa'nın sağdaki daireye girmiş olması gerektiğini düşündüler. Rodrigez kulağını kapıya dayayarak içeriyi dinledi. Hiç ses gelmiyordu, iki polis kararsızca bakıştılar, sonra Kenan işaretle zili çal, dedi. 
Rodrigez butona bastı. 

İçeriden kapıya yaklaşan topuklu terlik sesi işitildi. 

Kenan kapı aralanır aralanmaz yüklenmek için hazırlanmıştı. Kapıda dışarıyı gözetlemeye ve gelenin kim olduğunu anlamaya yarayan göz deliği yoktu, içeriden Rosa'nın sesi işitildi. 
"Kim o0?" 

Boş bulunmuşlardı. Bir isim vermeleri gerekiyordu. Rodrigez fazla duraksamadan: 

"Winfred," dedi. Aklına nedense ilk gelen isim o olmuştu. 

"Hangi Winfred? Lorant mı?" 

"Hi hi..." 

Kadın hırçınlaşarak bağırdı içerden: 

"Siktir git... Seni görmek istemiyorum... Defol kapımdan!" 

Kenan, Rodrigez'in kulağına eğilerek, "Ne diyor?" diye sordu. 

"Kapıyı açmak istemiyor." 

"Zile basmaya devam et." 
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Rodrigez tekrar parmağını butona dayadı ve çekmedi. Zil sesi içeride devamlı yankılar yapıyordu. 

Rosa bir süre daha içeride söylendi, sonra zilden rahatsız olmuş olmalıydı ki kapıyı hışımla açtı. Öfkeden gözleri dönmüş gibiydi, fakat karşısında Kenan'ı görünce birden nutku tutulmuş gibi apışıp kaldı, dehşetle adama bakıyordu. 

Rosa'nın şaşkınlığı Kenan'a yetmişti. Fahişeyi göğsünden itip içeri daldı. 

Silahsız oluşuna lanet ediyordu, meşin ceketli serseriyi bulmak ümidiyle odalara bakmaya başladı. Tedbirli davranıyordu ama pezevenk karşısına bu kez silahlı çıkarsa işi zordu. Yan gözle Rodrigez'e baktı. Arjantin'li ayağı ile kapıyı örterken kadının bağırmasını kesmek için eliyle sıkı sıkıya ağzını kapatmıştı. 

Fahişe, Rodrigez'den kendini kurtarmak için çırpınıp duruyordu. 

Kenan hızla odalara daldı, ilk iki oda boştu, arkadaki yatak odasında onu bir sürpriz beklemekteydi. Tekerlekli sandalyeye mahkum, elli yaşlarında, ak saçları dağınık, felçli bir kadın korku dolu nazarlarla kapıda beliren yabancıya bakıyordu. Kenan önce şaşırdı, evde felçli bir kadından çok, her an üstüne atılacak bir erkek bekliyordu. 

Tekerlekli sandalyede oturan kadına dikkatle bakınca, onun Rosa'nın annesi olduğunu hemen anladı. Kadının yorgun ve çökük yüzü ile fahişenin hatları arasında belirli bir benzerlik vardı. Kadının hareketli sandalyesi yatağın başındaydı. Komodinin üzerindeki lambadan yükselen yetersiz ışık altında kadın gözlerini kısarak odasına dalan yabancıyı süzdü bir an. Yatağının baş ucundaki duvarda kocaman bir haç asılıydı. 

"Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" diye sordu. 

Kenan arkaya dönerek, seslendi: 

"Kadını buraya getir Rodrigez." 
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Arjantinli polis ite kaka sürükleyip Rosa'yı odaya soktu. 

Fahişenin korkusu gözlerinden belli oluyordu. Kenan felçli kadının ne söylediğini tabii anlamamıştı. Rodrigez fahişenin hâlâ bağıracağından çekiniyordu ama elini yavaş yavaş ağzından çekerken, genç kadının artık bağırmadığını farketti. 

"Sor ona, dedi Kenan. "Bana saldıran o meşin ceketli serseri nerede?" 

Rodrigez soruyu Almanca'ya çevirdi. 

Rosa hırlar gibi, "Bilmiyorum," diye söylendi. 

Kenan, "Polis rozetini çıkar ve ona uluslararası IMterpol'den olduğumuzu ve uyuşturucu için tahkikat yaptığımızı söyle” diye homurdandı. 

Arjantinli cüzdanı çıkarıp kısa bir an rozeti fahişenin burnuna dayadı ve çabucak cebine atarken, arkadaşının söylediklerini tercüme etti. 

Kadın birden rahatlar gibi olmuştu. Derin bir soluk aldı, hatta gülümsedi. 

"Hammer'i bunun için mi arıyorsunuz?" diye sordu. 

Demek meşin ceketli serserinin adı Hammer'di. Rodrigez tasdik edercesine başını salladı. Kız pişkince sırıttı. 

"Hadi ordan) diye söylendi. "O basit bir dağıtıcıdır. Bu semtte pezevenklik yapar, beş on kadının sırtından para kazanır. 
Interpol onun gibi sıradan bir herifin peşinde dolaşmaz. Sizin hedefiniz o olamaz." 

Rosa uyanık birine benziyordu. 

Rodrigez, "Bizi ancak o büyük balığa götürür diye söylendi. 

"Nerede kaldığını bilmem, uyuşturucu ile de ilgilenmem, beni sadece erkekler ilgilendirir. 

Arjantinli bozularak, "Senin pezevengin değil mi? Nasıl yerini bilmezsin?" 
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"Bilmek zorunda mıyım? Haftadan hartaya yüzdeliğini öderim." 

"Yalan söyleme boşuna, sonra fena olur!" 

"Hem ben sizin gerçek polis olduğunuzu nereden bilenin? 
Niye yanınızda Alman polisi yok? Sizin burada kimseyi tutuklamaya yetkiniz yok." 

"Öyle mi? işte telefon şurada, hemen polise telefon et, gelsinler buraya. 

Fahişe tereddüt etti, yerinden kımıldamadı. 

"Hadi, ne duruyorsun?" 

Rosa düşünüyordu. Bu arada Rodrigez aralarındaki konuşmayı kısaca Kenan'a nakletti. Kenan, fahişenin karşısına seçti, yumuşak yumuşak ona baktı, dostça omuzundan tuttu. Kadın omuzunu kurtarmak ister gibi bir hareket yaptı önce ama sonra fazla ısrar etmedi. Kenan konuşmaya başlayınca Rodrigez de dilinin döndüğü kadar söylediklerini tercümeye çalışıyordu. 

"Rose, şimdi beni iyi dinle. Bizim seninle bir alıp veremedigimiz yok. Biz asıl Hammer'in peşindeyiz. Bize o gerekli, anlıyor musun?" 

Kadının gözleri yine korkuyla bulutlandı. Başını salladı. 

"Hayır, dedi. "Siz onu da aramıyorsunuz. Aslında sizin istediğiniz Werner Schafer tamam mı? Hammer'i ona ulaşmak için arıyorsunuz!" 

Kenan, "Doğru, diye mırıldandı. "Onu tanıyor musun?" 

"Hayır!" 

"Doğru söyle Rosa, yoksa başın büyük derde girecek. 

Kız kuruyan dudaklarını dilinin ucuyla yaladı. Yeniden korku benliğini kaplıyordu. 

"Dedim ya, onu tanımıyorum. Hiç görmedim. 

"Bana yalan söylüyormuşsun gibi geliyor. Son defa soruyorum, onu nerede bulabiliriz? Yoksa canın yanacak Rosa. 
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Fahişe titremeye başlamıştı. 

"İnanın doğru söylüyorum, onu hiç görmedim. Adını sadece Hammer'den işittim. Ona çok saygısı vardır ve ondan Çekinir. 
Galiba o büyük bir adammış. Zengin ve paralı." 

"Hammer yerini biliyor mu?" 

"Sanırım biliyor." 

"O zaman bizi Hammer'e götüreceksin." 

Kız ağlamaya başladı. 

"Bu imkânsız. Hammer sizi onun yanma götürdüğümü anlayınca inanın beni öldürür, hiç insafı yoktur. Beni işimden de, canımdan da edeceksiniz. Bunu benden istemeyin. 

Rodrigez inci gibi dişlerini göstererek sırıttı: 

"Ufak fahişe anlamıyor musun, yoksa seni biz öldüreceğiz. 
Bizi gerçekten IMmterpol'den mi sandın?" 

Rosa taş kesildi birden, iri iri açılan gözleriyle iki erkeği süzdü. 

"Siz kimsiniz öyleyse? Werner Schafer'i niye arıyorsunuz?" 

"Orası seni ilgilendirmez, hadi düş önümüze, Hammer'i bulmaya gidiyoruz." 

Yaşlı kötürüm kadın sessizce onları dinliyordu. 

Rodrigez, "Annen mi bu?" diye sordu. Korkudan titreyen fahişe başını salladı. 

"Söyle ona, biz çıktıktan sonra bir yerlere telefon ederse hepinizi öldürürüz" 

Rosa'nın annesinin, derisi buruşmuş yüzü bembeyaz kesilmişti. 

Bindikleri taksinin içinde suratını asan Rodrigez, Kenan'a dönerek, "Bu yaptığımız çok yanlış, silahsız olarak Hammer'in ve o Schafer dediğin adamın inine gidemeyiz. Bence derhal Sebastian Kruger'le irtibat kurup lojistik destek istemeliyiz. Yanımızda bir tabanca bile yok." 
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"Saçmalama Rodrigez, Kruger'e ne söyleyeceğiz? Schafer hakkında ne biliyoruz ki? 

Sadece bir hiç! Bizimki sadece bir şüphe! Belki de herif gerçekten bir uyuşturucu babasıdır. Daha elimizde ciddi bir ipucu yokken Alman dostumuzu telaşa vermek istemem. Hem biliyorsun, burada ikinci sınıf polis addediliyoruz." 

"İyi de, dün gece sana saldırdılar, bu gece de silahla bizi karşılarlarsa ne halt edeceğiz? Tebessümlerle mi karşılık vereceğiz?" 

"Dur bakalım, hele şu meşin ceketli serseriyi bir bulalım" 

Rosa, taksinin arka koltuğunda, ikisinin arasında endişeli bir şekilde oturuyordu. 

Taksi karanlık bir sokağın içinde durdu. Şoför Almanca bir şeyler mırıldandı. 

Araba gözden kaybolunca, Rosa başıyla evi işaret etti. 

"İşte, şu apartmanın üçüncü katı." 

Bina, Rosa'nın evinden bile eski görünümlüydü. Açık giriş kapısından içeriye daldılar. En az seksen senelik olmalıydı; her nasılsa 2. Dünya Harbi'ndeki hava saldırıları ve bombardımanlarından nasibini almamıştı. 

Merdivenleri tırmandılar. Yukarıya çıktıklarında fahişenin korkusu da had safhaya varmıştı. Zili çalmadan önce Kenan kızı dürterek anlamayacağını bildiği halde Türkçe, "Bir numara yapmaya kalkarsan, seni gebertirim,' diye fısıldadı. 

Kenan'ın yüzünün aldığı hiddet ifadesinden, kelimeleri çözemese de, neyi kasdettiğini mükemmelen çıkarmıştı Rosa. 

Kapıyı çaldılar. 

İçeriden ses gelmiyordu. 

Fahişe ümitle Rodrigez'e bakıp, 

"Henüz eve dönmemiş galiba," diye kısık sesle mırıldandı. "O, gece çalışır, çoğunlukla da sabaha karşı eve gelir." 
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Kenan ısrarla zili çalmaya devam etti. İçeriden bir gürültü işittiler. 

İki polis hemen daire kapısının iki yanına sıçradılar. Adamı gafil avlamak zorundaydılar. Kapı ardına kadar açıldı, Hammer gecenin bu saatinde gelenin kim olduğunu anlamak için homurdanıp duruyordu. 

Rosa'nın pezevengi kapının eşiğinde göründü. Yataktan kalktığı belliydi. Sırtında kirli bir atlet, ayağında ağ kısmı sidikten sararmış daracık bir slip vardı. 

Saçı başı dağınık, gözlen kan çanağı gibiydi. Kapıda duran Rosa'ya bakıp: 

"Ne var?" diye homurdandı. "Gecenin bu saatinde niye geldin be kadın?" 

Genç fahişe dilini yutmuş gibi çaresizlik içinde adamı süzüyordu. Hammer'in ise uyuşturucu almış gibi bakışları matlaşmış, göz bebekleri küçülmüştü. Çıplak ayağı ile bacağını sürterek kaşımaya başladı. 

"Konuşsana ulan! Ne susuyorsun?" 

Rosa ağzını açamıyordu. Hammer sinirlenerek: 

"Yoksa bir bokluk mu var? Hem sen bu saatte niye çalışmıyorsun? Bak Rosa, eğer yüzdeliğim için yine bana bahaneler çıkarmaya geldiysen.." 

Hammer konuşmasına devam edemedi. Kapının yanına saklanan Kenan birden yerinden fırlayarak adamın tam suratının ortasına müthiş bir yumruk indirdi. Boş bulunan serseri geri geri giderek kütük gibi yere devrildi. Yumruk tam burun kemiğine isabet etmişti ve yüzü birden kan gölüne dönmüştü. 

Kenan hemen adamın üzerine çöktü. Çenesine doğru ikinci bir yumruk daha indirdi. 

Elinin kemikleri sızlamaya başlamıştı ama darbeler etkisini göstermiş ve Alman serseme dönmüştü. 
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Rodrigez kızı içeriye iterek kapıyı araladı. Şimdilik duruma hakimdiler. 

Hammer şaşkına dönmüştü, canı müthiş yanıyordu. 
Kenan'ın yumruğunun bir kere daha yüzüne ineceğini görünce yalvararak Türkçe, "Vurma lütfen," diye bağırdı. 

Oluk gibi kan burnundan akmaya devam ediyordu. Kenan'ın sıkılı yumruğu havada kaldı. 

"Konuş ulan pezevenk, yoksa seni öldürünceye kadar döverim; diye gürledi. 

Hammer bu ani baskından çok etkilenmişti. Üzerindeki o uyku sersemliği kaybolmuş, çaresizliğinin verdiği korku benliğin' kaplamıştı. Sırtüstü yattığı yerde sızlayan burnunu eliyle kapamaya çalışıyordu. Parmağını burnuna değdirince acı ile bağırdı. 

"Burnumu kırdın!" 

"Konuşmaya başla, biraz gecikirsen şimdi de çeneni kıracağım." 

Hammer telaşa kapılarak, "Neyi öğrenmek istiyorsun, bilmiyorum ki?" dedi. 

"Bana Werner Schafer'i anlat!" 

"Nesini anlatayım abi?" 

Alman'ın oldukça iyi Türkçesi ve "abi" diye hitabı garibine gitmişti Kenan'ın. 

Kendi diliyle konuşan birini bulmasından da memnundu. 

"Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Hadi başla ötmeye. 

Hammer başını yerdeki halıdan kaldırdı. Göğsünün üstüne oturan Kenan'ın ağırlığından, nefes almakta zorlanıyordu. 

"Bu durumda mı konuşacağız?" diye yakındı. 

"Bana her şeyi anlatıncaya kadar, evet böyle kalacaksın. 
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Hammer hışımla fahişeye baktı. Onları evine kızın getirdiğini nihayet anlayabilmişti. Kızın gözleri yaşlıydı, Rodrigez'in kollarında hareketsiz olanları seyrediyordu. 

"Beni yaktın orospu; diye söylendi Almanca. Kız cevap verememişti. 

"Türkçe konuş pezevenk." Kenan yeniden yumruğunu kaldırdı. 

"Tamam, tamam... Konuşuyorum. Bildiklerimi anlatacağım. 
Schafer esrarengiz bir adamdır. Burada kimse onun ne iş yaptığını bilmez, o bizler gibi değildir. 

Varlıklıdır, güçlü ve nüfuzludur. Her tarafta adamları vardır. 
Her istediği yere ulaşır. 

"Bırak şimdi bunları. Bu herif hangi pisliğe bulaşmıştır sen onu söyle?" 

"Bilmiyorum, inan bilmiyorum." 

"Sana yalan söylememeni ihtar etmiştim. 

"Yemin ederim fazla bir şey bilmiyorum." 

"Bana onun bir aracı olduğunu söylemiştin dün gece" 

"Evet, bu doğru... Bazen onu ünlü işadamları arar. 

"Ne için?" 

"Bilmiyorum. Bunu ona soramam. 

"Şu Okyanus Kuşu denen şey nedir?" 

Hammer acı ile yüzünü buruşturdu. 

"Bir parola diyebilirsin. 

"Ne parolası? Kim kullanıyor bu parolayı?" 

Serseri inlemeye başlamıştı. 

"Schafer'e ulaşmak isteyenlerin kullandığı bir paroladır. Bu parolayı verenleri ona götürürüm." 

"Bunun ne anlama geldiğini ona hiç sormadın mı?" 

"İnan bana sormadım. Belli ki sen Schafer'i tanımıyorsun, ona böyle şeyler sorulmaz, çok sert adamdır. 


79 


"Peki, Hüseyin Kozoğlu kimin nesidir?" 

"Tanımıyorum, onu hiç görmedim." 

"Ama birahanede bizi görür görmez onun adını verdin. Bu ismi nereden öğrendin?" 

"Bay Schafer'den. Onunla randevusu vardı." 

"Ne zaman?" 

"Tarihini kesin bilmiyorum. Dün gece sizleri görünce Rosa beklediğimiz adamlar sandı sizi. Boş bulunup parolayı size söylemiş. Sizin o kişiler olmadığınızı anlayınca ben de sizi korkutmak için arkadaşları üstünüze salmak zorunda kaldım. 

Kenan dik dik adamın yüzüne baktı. 

Birden aklına müthiş bir fikir gelmişti. Bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu tahmin edebiliyordu ama yine de denemeye değerdi. 

"Seni geberteceğim Hammer, diye söylendi. Alman çaresizlik içinde inledi yeniden. "Neden ama? Sana her şeyi anlattım." 
"Hayır yine yalan söylüyorsun. 

Çünkü ben de sana parolayı söyledim." 

Alman şaşkın şaşkın Kenan'a baktı. 

"Hangi parolayı?" 

"Kâğıt peçetenin üstüne yazdığım harfleri. Unuttun mu?" 

Alman'ın gözleri irileşmişti. 

"Fakat siz Hüseyin Kozoğlu olmadığınızı söylediniz." 

"Sana nasıl güvenebilirdik ki? Hem Werner Schafer'in bizi birahanede bulacağını sanıyorduk." 

Hammer aptallaşmıştı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. 

"Ama Albatros'tan hiç bahsetmediniz?" 

"Neden bahsedelim ki? Sen Schafer değildin." 

Alman titremeye başlamıştı. Şaşkınlığına rağmen bir hata yaptığını anlamış gibi duraladı. "Size söylemediler mi?" diye sordu. 
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"Neyi?" 

"Bay Schafer'le direkt temas kuramayacağınızı." 

"Bize kimse öyle bir şey söylemedi." 

"Hayret!" diye mırıldandı Hammer. "Bundan evvelkiler biliyordu." 

Sonra garip garip Kenan'ın hiddet kusan yüzüne baktı. 

"Yani siz Hüseyin Kozoğlu musunuz?" 

Kenan ağır ağır evet anlamında başını salladı ve serserinin üzerinden kalktı... 

6 

14 Nisan 

Londra - İngiltere 

Umberto Cassini ile Hans Milch'in bir gün evvelki yaptıkları soruşturma netice vermemişti. Şüpheli bir Ethan Capshow bulamamışlardı. Bir sütçü, bir büyük mağazada çalışan muhasebeci, bir de ünlü bisiklet yarışçısının karısıyla görüşmüşlerdi. Ne var ki bunların hiçbiri gözlerine şüpheli tipler olarak görünmemişti. 
Yavaş yavaş ümitleri kırılmaya başlamıştı. Gerçi ellerindeki listede daha bir yığın adres vardı ama bu tempo ile neticeye ulaşmalarının çok zor olduğunun bilincindeydiler. Ellerinde yasal bir yetki olmadığı için daha fazla ve derinlemesine bir araştırma yapmaları adeta imkansızdı. 

Cassini bir ara o efemine kılıklı matbaacıya dönüp adamı sıkıştırarak müşterisinin kimliğini öğrenmeyi bile düşündü. Bu çok daha zahmetsiz ve kolay bir çözümdü; lakin Hans Milch bu fikre itiraz etti; matbaacının şüphelenebileceğinden ve araştırmanın Ethan Capshow tarafından duyulacağından dem vurarak karşı çıktı. Zor da olsa ellerindeki adresleri birer birer aramalarından yana olduğunu söyledi. 
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O gün öğleye doğru çeşitli sebepler uydurarak taradıkları beş Capshow'dan da netice alamamışlardı. Açlıklarını ayak üstü bir şeyler atıştırarak geçirdiler. O gün Londra'da hava serin fakat yağışsızdı. Hans bir teklif ileri sürdü; ellerinde hâlâ incelenecek uzun bir liste vardı, adresleri ikiye bölüp ayrı ayrı aramaları daha pratik olacaktı, böylece zamandan da kazanmış olacaklardı. 

Cassini teklifi kabul etti. Geriye kalan Capshow'ları ikiye böldüler. Nispeten birbirine yakın olanların adreslerini çıkararak iki liste tanzim ettiler. Bir netice elde edinceye kadar araştırmayı sürdürecek ve akşam altıda kaldıkları otelde buluşacaklardı. 
Ayrıldılar ve araştırmaya devam ettiler. 

Cassini'nin elindeki ilk adres Edgeware Road'daki bir iskanıydı. Handan içeri girince duvardaki işyerlerini gösteren levha- dan aradığı kişinin üçüncü katta bulunduğunu gördü, İtalyan polis ilk defa heyecana kapıldı. Çünkü burası bir hukuk bürosuydu. Bir hukuk bürosunun uluslararası cinayet şebekesinin merkezi olabileceğine inanmak zordu, ama şunu da unutmamalıydı ki, hukukçular her türlü yolsuzluğu en iyi gizleyecek meslek grubuydu. Eski asansöre binerek üçüncü kata çıktı. 

Kalın meşe kapının üzerindeki pirinç levhada, "Capshow Hukuk Bürosu" ibaresi yazılıydı. Kapıyı vurmadan açtı. Karşısına oval bir antre çıktı. Antreye açılan dört koridor vardı: Koridorlar üzerinde de muhtelif odalar olmalıydı. Büro umduğundan da büyüktü. Tam karşısında ufak bir sekreter masası ve başında da telefonlara bakan sevimli bir kız oturuyordu. Cassini'yi görünce beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. 

"Evet, size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. 

"Mr. Ethan Capshow'la görüşmek istiyordum. 

Kız aynı içtenlikle sordu. "Randevunuz var mıydı?" 

"Maalesef yok." 

Güzel ve cici bici sekreterin yüzü gölgelendi. 
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"Korkarım randevunuz yoksa Mr. Capshow sizi kabul edemez. Anlarsınız ya, kendisi çok meşgul biridir, ama sizin için bir randevu ayarlayabilirim. 

Cassini hemen kızın sözünü kesti. 

"Benim çok acelem var bayan. Kendisiyle hemen görüşmeliyim. 

"Fakat bu mümkün değil. Mr. Capshow randevusuz müşteri kabul etmez." 

"Siz yine de kendisine geldiğimi bildirin." 

Kız müteredditti. Ama karşısındaki yakışıklı adamın cazibesine kapılmış gibi sordu. 

"Daha evvel görüşmüş müydünüz? Yoksa firmamıza iliç gelişiniz mi?" 

"Evet, ilk gelişim. 

"Kimin görüşmek istediğini sorabilir miyim?" 

"Umberto Cassini dersiniz." 

Kız kısa bir duraksamadan sonra önündeki telefona uzanmak istercesine bir hareket yaptı fakat nedense sonra vazgeçerek, "Bir dakika bekleyin lütfen," 

dedi. Sonra masasından kalkarak oval antreye açılan koridorlardan birine saptı. 

Yalnız kalan Cassini düşünmeye başladı. Bu sefer zorlanacağını anlamıştı, bundan evvelki Ethan Capshow'lara aramaları- nın sebeplerini üstünkörü bahanelerle geçiştirmişti ama bir avukatın ağzını aramanın kolay olmayacağını tahmin edebiliyordu. 
Makul ve inandırıcı bir yalan uydurmalıydı. Aradıkları Ethan Capshow buysa durum daha da nazikleşiyordu. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı ve hâlâ aklına uyduracağı uygun bir yalan gelmemişti. 

Kız az sonra yüzündeki o sevimli tebessümle geri döndü. 
Cassini avukatın kendisini kabul edeceğini anlamıştı. Gözleri 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ışıldayarak, "Bay Capshow sizi kabul edecek. Lütfen beni takip edin, dedi. 

Cassini sekreterin arkasından yürüdü. Koridorun üzerinde dört oda vardı. En diptekine doğru yürürken önlerinden geçtikleri odaların üzerindeki levhalara bir göz attı. Hepsinin üzerinde Capshow Hukuk Bürosu'na ait avukatların ismi vardı. 

Cassini bir an diğer koridorlardaki avukatları da hesaba katınca umduğundan çok daha büyük bir firmaya gelmiş oldugunu hemen anladı. Şüpheleri arttığı gibi heyecanı da doruğa yükselmişti, zira beyninde en ufak tasarlanmış bir planı yoktu hâlâ. Galiba işi oluruna bırakacaktı. Çok amatörce davrandığını kabul etmek zorundaydı. 

Sekreter hafifçe kapıyı tıkırdatıp açtı ve İtalyan polisin içeriye girmesi için yol verdi. Ethan Capshow'un odası tahmininden çok büyük ve mükellefti. Bütün duvarlarda tavana kadar yükselen raflar tıka basa hukuk kitaplarıyla doluydu. Meşe ağacından yapılmış eşyalar odayı olduğundan fazla karartmıştı. Öğle vakti olmasına rağmen oda hayli loştu. Büyük çalışma masasının üzerindeki masa lambasının sarı ışığı etrafa gizemli bir aydınlık saçıyordu. Masanın arkasındaki Edgeware Road'a bakan pencerenin tülleri kapalıydı. Masanın diğer tarafında cilalı ahşaptan yapılmış, müteharrik bir küre vardı. 

Ethan Capshow yeni müşterisini karşılamak için ayağa kalktı. 

Cassini merakla avukata baktı. Kırkın üzerinde olmalıydı. 
Siyah saçlarının şakaklarına isabet eden yerlerinde ak kıllar oluşmuştu. Pek yakışıklı olmamakla beraber insanı etkileyen bir havası vardı. Özellikle Cassini'ye çevrilmiş gözlerinden zekâ fışkırıyordu. 

Sırtında koyu kahverengi takım elbise vardı. Beyaz gömleği ve giyimini tamamlayan kravatı belli ki iyi bir markaydı. Ayağa 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kalkmasına rağmen İtalyan'ın elini sıkmadı. Bir süre onu süzdükten sonra, "Bay Cassini, size ne şekilde yardımcı olabilirim?" 
diye sordu. 

İşte en zor an gelip çatmıştı. 

Umberto Cassini hâlâ ne diyeceğini bilmiyordu. 

"Bir sorunum var,' diye kekeledi. 

Avukatın yüz hatlarında en ufak bir değişiklik olmamıştı. 
Soğuk bir şekilde mırıldandı. "Bize gelenlerin her zaman bir sorunu vardır zaten" 

Cassini zoraki bir tebessümle, "Haklısınız. Oyle olmalı, diye söylendi. Fakat cümlesinin sonunu getiremedi. 

"Evet, sizi dinliyorum. Sorununuz nedir?" 

Umberto Cassini içinden lanetler okumaya başlamıştı. Şimdiye kadar karşılaştığı bütün Ethan Capshow'lar kanaatince Zararsız ve sıradan insanlardı; hiç birinden şüpheye düşmemişti, ama bu avukat hali, mevkii ve yüzündeki soğuk ifadesiyle cinayet şebekesinin bir elemanı olabilirdi. Adamın mağrur ve kibirli hali ona kendi ülkesindeki mafya ailelerinin Consigliori'lerini hatırlatmıştı. 

Bu, Mafya çetelerinin akıl danışmanı, müşaviri, iş yürüten kişileri için kullanılan bir sıfattı. Tam bu avukata da denk düşüyordu. 

Cassini birden konuya damdan düşer gibi girmeye karar verdi. Zaten aklına başka bir çözüm yolu da gelmiyordu. Bakışlarını avukatın üzerinden ayırmadan: 

"S.LT. İle temas kurmak istiyorum; dedi. 

Adamın göstereceği tepkiyi ölçmek istiyordu. Mutlaka heyecanlanması ve soru sorması gerekecekti. Fakat avukatın kılı bile kıpırdamamıştı. Sadece başını hafifçe eğerek sordu. "Pardon, anlayamadım? Ne ile temas kurmak istiyorum demiştiniz?" 

SLT İle" 
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"O da nedir? Adını hiç işitmediğim resmi bir kuruluş filan mı?" 

"Buna uluslararası bir firma desek daha iyi olur" 

"Korkarım şimdiye kadar bu ismi hiç duymadım. Üzgünüm. 

"Duymadınız mı?" 

"Sanırım sizi şaşırttım, ama ne yazık ki duymadım." 

Cassini adamı incelemeye devam ediyordu. İnkar etmesine rağmen avukatın göz bebeklerinde hafif bir parlaklık yakalar gibi olmuştu. Bir an o harfleri verdiğine pişman oldu Cassini. Olaya böyle yaklaşımı hata idi elbette, kendisinden emin olmadıkça avukatın yaklaşımını bekleyemezdi. Hata üstüne hata yaptığını hissetti. 

"Bay Capshow benim bu firma ile temas kurmaklığım lazım." 

Avukat buz gibi bir ses tonuyla: 

"Bunu daha evvel de söylediniz, ama bürom size nasıl yardımcı olabilir?" diye sordu. 

"Ben de size bunun için geldim. Burada bir yabancıyım. 
İşimin görülmesi için ancak sizin bana yardımcı olabileceğinizi düşündüm. 

"Çok ilginç! Sizi bu düşünceye sevk eden sebep ne? Niye bize müracaat ettiniz de başka bir hukuk bürosuna gitmediniz?" 

"Sizin en iyisi olduğunuzu işittim." 

Avukat manidar bir şekilde Cassini'yi süzdü. 

"Kimden?" 

"Bazı İtalyan dostlarımdan" 

"Öyle mi? Bu İtalyan dostlarınızın kim olduğunu sorabilir miyim?" 

"Size isim veremeyeceğimi takdir edersiniz ama şu kadarını söyleyebilirim, onlar memleketimin çok nüfuzlu insanlarıdır. Eski Maliye Bakanımız Pisano Giusti'nin siyasi rakipleri mesela." 

Avukatın kaşları çatılmıştı. 
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"Yanılmıyorsam yakınlarda öldürülen bakanınızı kastediyorsunuz?" 

"Evet, aynen öyle" 

"Çok garip bir insansınız Bay Cassini. Ne demek istediğinizi kesinlikle anlamıyorum. Öldürülen Maliye Bakanınızın siyasi rakipleri ile Londra'daki bir hukuk bürosunun ne ilgisi olabilir? 
Bu bana çok saçma geliyor, hâlâ benden ne istediğinizi çıkarabilmiş değilim." 

"Beni anladığınıza eminim Bay Capshow, lütfen artık işin esasına gelelim. Size sunacağım teklifi kabul etmenizi istiyorum. 
Temsil ettiğim kişiler hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmayacaklardır. Buna emin olabilirsiniz." 

Avukatın suratı iyice asılmıştı. Sert bir şekilde söylendi. 

"Bay Cassini konuşma tarzınızdan hiç hoşlanmadım, ayrıca ne söylediğinizi de hâlâ anlayabilmiş değilim. Lütfen burayı terkedin, yanlış bir adrese geldiğinize eminim. Görüşmemiz bitmiştir" 

Avukat masasına dönüp koltuğuna oturarak önündeki dosyasını açtı. Cassini hâlâ müteredditti ama başka yapabileceği bir şey de kalmamıştı, daha fazla ısrar şansı yoktu. Adama son bir kez bakıp geriye döndü. Ağır ağır kapıya yaklaşırken içinden bir ses, avukatın arkasından son anda seslenip onu durduracağını söylüyordu. Belki de Capshow onu denemek istemiş olabilirdi. 
Kapının kenarına kadar geldi, son bir kere başını çevirip avukata baktı. Adam sinirli bir ifadeyle kaşları çatık önündeki dosyayı incelemeye dalmıştı. Odadan çıktı, oval antrede kendisine mütebessim bakan sekreter kıza yüz vermeden büroyu terketti. 

Edgeware Road'un serin caddesine çıktığında içindeki kuşkuyu hâlâ yenememişti. 

Nedense bir türlü rahatlayamadığını duyumsuyordu, Consig,liori kılıklı o avukata kafası takılmıştı. Bir elli metre kadar 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caddede yürüdükten sonra isteksizce cebinden listesini çıkardı ve sıradaki Ethan Capshow'un adresine baktı. 

Avukat Capshow'un masasının üzerinde üç telefon duruyordu. Bunların ikisi büro santralına bağlı olmayan direkt hatlardı. Birini kaldırdı, numaraları tuşlayarak bekledi. Karşıdan cevap gelince, "Cameron, dedi. "Bürodan çıkan adamı ekranda görüyor musun?" 

Hattın öbür ucundan tok ve madeni bir ses yükseldi. "Evet efendim. 

"Adamı takip et. Ne yaptığını, nereye gittiğini, kimlerle temas kurduğunu, nerede kaldığını öğrenmek istiyorum. Neticeyi en kısa zamanda bana bildirmeni istiyorum." 

"Tabii efendim. Başka bir emriniz var mı?" 

"Olabilir, Cameron, bunu sonra bildiririm" Telefonu kapatan avukat kısa bir tereddütten sonra uluslararası yeni bir numarayı çevirdi. Aynı anda Barbados adasında özel bir telefon çalmaya başlamıştı. 


ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

1 

14 Nisan 

Bridgetown - Barbados 

GÜNEŞİN kızıllığı, Corewega çiftliğinin denizin tuzlu sularıyla öpüşen kumsallarını tam bir renk cümbüşü haline getirmişti. 
Geniş tropikal yeşilliğinin gittikçe koyulaşan tonları doğuda yavaş yavaş kararırken, batı ufku sarı, kırmızı, pembe renklere bürünmüştü. Hava her zamanki gibi nemle doluydu. 

Kısa kollu tişörtünün içinde sıkı adaleleri ve Herkül'ü anımsatan vücudu ile devasa bir görünüme sahip olan Tom Hardy 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yanındaki Ingrid'e dönerek daima boğuk çıkan sesiyle sordu. 
"Buraya sık gelir misiniz?" ' 

Çiftliğin denize uzanan iskelesi üzerindeydiler. Sarışın kadın uzun topuklu beyaz pabuçlarının üzerinde dönerek yeni iş ortagına gülümseyerek baktı. 

"Çok sık değil, ancak çağrıldığım zamanlar. 

Tom Hardy denizin yosun kokusunu içine çekmek ister gibi derin bir soluk aldı, fakat yosun kokusundan ziyade Ingrid'den yükselen parfüm kokusunu duydu. 

"Burası harika bir yer. Adeta bir cennet. Doğrusu emekliligimi burada geçirmek isterdim. 

Ingrid gülümsedi. "Ne yazık ki daha emekliliğinize çok var. 

"Haklısınız," dedi genç adam. 

"Ama meraklanmayın, nasıl olsa buraya sık sık çağrılacaksınız." 

"Umarım öyle olur. Burayı çok sevdim." 

"Ya Master Capshow'u? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?" 

"Fikir beyan etmekliğim için henüz çok erken değil mi? 
Daha dün geldim ve onu yeterince tanımıyorum" 

"İlk intibaınız nedir?" 

"Garip biri, o nispette de esrarengiz, insana ürperti ve huşu veriyor. 

"Haklısınız, gerçekten de öyledir." 

Tom yeşil gözlerini yanındaki kadına çevirdi, onu beğeni ve takdirle süzerken, bakışları önce uzun ve mevzun bacaklarını kaplayan dar beyaz pantolonuna, sonra da koyu kırmızı ipek bluzunun üstten açık üç düğmesinin örtemediği göğüs aralığına takıldı. Ingrid'in yanık tenli göğüslerinin yuvarlaklığı ve ipek kumaşı delercesine sivrilen meme başlan çok belirgindi. 
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Sarışın kadın beğeni ve arzu ile süzüldüğünün farkındaydı. 
Tom gerçekten de hoş bir adamdı. Kısa kesilmiş saçları altın şansıydı. 

"Acaba göreve ne zaman çıkarız?" diye sordu. 

Ingrid, "Merak etme, hareket emrini yakında alırız, diye cevaplandırdı. 

"Ne beklediğimizi sorabilir miyim?" 

"İş öncesi yapılması gerekli hazırlıkları 

"Ne tür hazırlıklar?" 

"Bu konuda henüz yeni ve deneyimsiz olduğunu biliyorum fakat.." 

Tom kızın sözünü kesti. 

"Dur bir dakika. Deneyimsiz demekle neyi kastediyorsun? 
Maksadın yaptığım eylem ve görevler ise..." 

Ingrid ince uzun parmaklarını adamın dudaklarına götürdü. 

"Yapma... Sakın yapma bunu bir daha. Efendi'nin adamları asla geçmişlerinden bahsetmezler. Hiç kimseye, hatta kendilerine çok yakın hissettikleri kimselere bile. Bu, teşkilatta uyulması gerekli en önemli kuraldır. Altın değerinde bir kural. Belki uzun süre birlikte çalışacağız ama asla birbirimize geçmişimiz hakkında bir şey söylemeyeceğiz ve de bir şey sormayacağız. Bunu sakın unutma Tom. 

Tom Hardy sustu, fakat hâlâ dudaklarının üzerinde duran narin parmakları öpüverdi birden. Sarışın iş ortağı parmaklarını adamın dudaklarından bir süre çekmedi. 

Genç adam mırıldandı. 

"Pekâlâ, patron sensin. Senin söylediğin olur" 

"Hayır, patron ben değilim. Burada sadece tek bir patron vardır ve o da Efendi'dir. 

İskelede ağır ağır yürümeye devam ettiler. Tom ellerini pantolonunun cebine sokup manidar bir şekilde sordu. 
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"Efendi'ye çok bağlısın galiba?" 

"Ona tabi herkes tam bir bağlılık ve sadakatle çalışmalıdır. 
Bu başarımızın altındaki gerçek nedendir de." 

"Evet, seni anlıyorum." 

"Henüz anladığını sanmıyorum. 

"Ama ben her şeyden önce kendime güvenirim. Bugüne kadar sağ kalabildiysem, bu azmimin, sağ duyumun ve güçlü irademin eseridir. Başkalarına güvenerek hareket etmem." 

"Hoş bir şey, ama Efendi'ye güvenmeyi öğrenmelisin” 

Ingrid gözlerini önlerinde uzanan denizin yavaş yavaş kararmaya başlayan sathına çevirdi. Bir an sulara bakıp dalar gibi oldu. Gustav da tıpkı onun gibi düşünürdü. Acaba erkeklerin bu aşırı kendilerine güvenleri onların bir eksikliği miydi? 

Tam o sırada Tom ummadığı bir şeyi sordu. 

"Benden önceki ortağına ne oldu? Yoksa bu "soruyu sormam da kurallara aykırı mı?" 

Ingrid gözlerini denizden ayırmadan mırıldandı. 

"Boğuldu," dedi. "Deniz kazasında." 

"Nerede?" 

"Adanın açıklarında" 

"Vah vah, buna üzüldüm. Cesedi bulundu mu?" Ingrid sırıttı. 

"Köpek balıkları ve barakudalar buna asla izin vermezler" 

Tom Hardy gözlerini kısarak kızın dalgın, denizi seyreden profiline baktı. 

Ortağında en ufak bir üzüntü hissetmemişti. 

"Ondan pek hoşlanmazdın galiba?" 

Ingrid koyu mavi gözlerini ortağına çevirdi. "Bunu da nereden çıkardın şimdi?" 

"Bilmem, öyle geldi bana." 

Sarışın kadın gülümsemekle yetindi ama cevap vermedi. 

"Sana âşıktı, değil mi?" 
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"Bizim meslekte aşk olmaz, sadece arzular vardır" 

"Öyleyse sorumu şöyle sorayım, yatakta iyi miydi?" 

Ingrid gevrek bir kahkaha attı. 

"Fena sayılmazdı." 

"Anlıyorum, sana yetersiz kalıyordu, yanılıyor muyum? 

"Tom! Bu biraz özel bir soru olmuyor mu?" 

Yakışıklı dev Ingrid'in gözlerinin derinliklerine baktı. Genç kadın daha şimdiden onun ihtiras ateşiyle yanıp tutuştuğunu anladı. Tom birden iri ve adaleli kollarını kadının beline sararak kendine çekti. Ingrid ipek gömleğinin üstünden bile adamın teninin sıcaklığını hissedebiliyordu. 

Heyecandan titreyen dudakları kadınınkine öpmek için yaklaşırken, Ingrid ellerini onun adaleli göğsüne dayayarak başını hafifçe arkaya çekti. 

"Hayır, burada olmaz, kesinlikle olmaz. 

"Neden?" 

"Bu önemli kuralı da öğrenmelisin. 

"Hangi kuralı?" 

"Efendi'nin çiftliğinde sevişilmez." 

Ingrid, Tom'un kollarından sıyrılırken gülümsemeye çalıştı. 
"Bu hepimiz için geçerlidir. 

Tom dudaklarını büktü. "Biraz saçma ve insafsızca İconmuş bir kural değil mi? Şu ortama, tabiata ve güzelliklere bak. Ve onların içinde hayatımda gördüğüm en ateşli kadın. Buna hangi erkek dayanabilir?" 

"Kural kuraldır Tom. Buna riayet etmesini öğrenmelisin. 
Hadi artık Merkez Bina'ya dönelim. Güneş batıyor. Sekreter Crenna'yı yemekte bekletmeyelim. 

Sekreter Jonathan Crenna beyaz keten elbiselerinin içinde dimdik oturuyordu. 


92 


Uzun masanın ucunda Ingrid yer almıştı. Sağında Jonathan solunda ise Tom vardı. 

Uzun gümüş şamdanların aydınlattığı masada daha çok deniz ürünleri mevcuttu. Az solutulmuş beyaz şarap içiyorlardı. 
Servisini yerli hizmetkârların yaptığı ilk yemek bitinceye kadar kimse konuşmadı. 

Sekreter Crenna'nın varlığı, henüz ona alışmamış olan Tom'da garip bir tedirginlik yaratmıştı. Amerikalı olan Tom Hardy, nedense sekreterde İngiliz aristokratlara has mağrur ve kibirli bir hava sezinlemişti, oysa ilk gözlemlerine göre yaşlı sekreter sadece efendinin uşağıydı ve onun harici alemle temasını sağlayan, emirlerini taşıyan bir ulaktan öte vasfı yoktu. 

Sofrada kimsenin konuşmaması Tom'u sıkmaya başlamıştı. 
Bir iki kere konu açmaya gayret ettiyse de, diğerleri yeterince karşılık vermemiş ve soğuk gülücüklerle yetinmişlerdi. Yoksa sofrada konuşmamak da mı bir kuraldı? 

Tom, yediği kılçıksız beyaz etli balığın tadını yavan bulmuştu; şarabından bir yudum alırken Jonathan Crenna'nın kucagındaki peçete ile dudaklarını kuruladığını gördü. Adam hafifçe genzini temizleyerek, "Görev emriniz hazır," dedi. 

Sekreteri meraklı nazarlarla süzen Ingrid, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. 

"İspanya'ya 

"Gerekli kontak kuruldu mu?" 

"Evet. Zaten Ethan Capshow'dan haber bekliyorduk. Orada Juan Cervera ile temas kuracaksınız. 

Tom kendini tutamayarak sordu. "O da kim?" 

Jonathan Crenna adama soğuk bir şekilde baktı, sonra soruyu duymamış gibi nazarlarını Ingrid'e çevirerek konuşmaya devam etti. 
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"Bu kez hedef ünlü bir banker. Madrid'in en büyük bankalarından birinin sahibi. 

Yalnız ufak bir sorununuz var" 

Tom heyecanlanmıştı. Sarışın ortağına bir göz attı. Ingrid gayet sakin bir şekilde ağzındaki balık etini çiğnemekle meşguldü. Sekreterin bahsettiği sorunun ne olduğunu bile sormamıştı. 

Jonathan dudaklarını sildiği peçeteyi yeniden dizlerinin üzerine yayarken, "Cuma gecesine kadar işi tamamlamanız gerekiyor. 

Tom aklından bir hesap yaptı; günlerden salıydı ve önlerinde sadece üç günleri vardı. Sekreteri dinlemeye devam etti. 

"Yarın sabah dokuz buçuk uçağı ile buradan gideceksiniz. 
Londra'ya uğramanız gerekecek” 

Ingrid ilk defa lafa karıştı. 

"Buradan Madrid'e direkt uçak seferi yok mu?" 

"Var tabii, ama Heathrow'da sizi biri bekleyecek." 

"Kim?" 

"Ethan Capshow'un avukatlarından biri" 

"Neden?" 

"Size İspanyol bankasındaki yüklü hesap için hazırlanmış özel bir müşteri kartı verecek. Buna ihtiyacınız olacak." 

"Ya diğer ihtiyaçlarımız? Onları bahsettiğiniz Juan Cervera mı karşılayacak?" 

"Tabii. Her zamanki gibi o memleket sakinlerinden biri Yazılı emri ezberleyip buradan ayrılmadan önce imha edersiniz. Herhangi bir sorunuz var mı?" 

"Hayır," dedi Ingrid. 

Sekreter cebinden çıkarttığı uzun bir zarfı Ingrid'e uzattı. 
"Talimat burada. 
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Ücretleriniz gösterdiğiniz banka şubesine yarın yatırılacaktır." 

Jonathan ayağa kalktı. "Size iyi yolculuklar dilerim, diyerek yemek salonundan ayrıldı. 

Tam kapıdan çıkarken başını çevirip mor ve ince dudaklarını gererek: 

"Efendi Capshow da size başarılar diler," diye mırıldandı. 

2 

14 Nisan 

Frankfurt - Almanya 

Kenan, Hammer'in üstünden kalktı. Adamın yüzüne indirdiği iki yumruktan eli kana bulaşmıştı. "Kalk, elini yüzünü temizle, Werner Schafer'e gideceğiz diye homurdandı. "Kız da sana yardım etsin. Burnuna tampon koyun da kanı durdurun." 

Hammer zorlukla ayağa kalktı. İnleyerek Rosa'ya, "Benimle gel" dedi. Yerinde sendelerken, "Ahbap, elin çok ağırmış, galiba burun kemiğimi kırdın," diye söylendi. 

"Böylece ödeştik. Senin adamların da dün gece beni hırpaladılar." 

Rosa, pezevenginden ürkerek yanına yaklaştı, kolundan tutarak onu banyoya götürdü. Kenan, Rodrigez'e dönerek, "Onlara dikkat et, ben evi arayacağım," dedi. 

Arjantinli başını salladı. 

Kenan önce yatak odasına daldı. Ne aradığını ya da ne bulacağını aslında kendisi de bilmiyordu. Serserinin yatak odası darmadağınık ve pisti. Yerlerde üstünden çıkarıp attığı blucin ve kazak ile botları vardı. Yan duvarda bir porno artistinin çırılçıplak afişi asılmıştı ve odada ağır bir koku mevcuttu. Eşya hemen hemen yok denecek kadar azdı. Bir yatak, ufak komodin ve yerde kapağı açık bir iri bavuldan ibaretti her şey. 
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Kenan önce bavula baktı. Sadece birkaç parça giyim eşyası vardı içinde. 

Komodine baktı. Üst gözde kocaman 45'lik bir Cold vardı. 
Yanında da usta işi bir muşta ile sustalı duruyordu. Kenan bunları bulduğuna sevindi. Kırkbeşliği beline sıkıştırdı, sustalıyı da ceketinin cebine attı. 

Komodinin alt gözünde tomar yapılıp lastik bandla sıkıştırılmış iki deste banknota rastladı. Paraları eline alıp şöyle bir baktı, çoğu yüzlük marklardı. Tomarları yerine koyup komodinin kapağını kapattı. 

Hole çıktığında Hammer ile Rosa da tuvaletten çıkıyorlardı. 
Rodrigez, "Bir şey buldun mu?" diye sordu. 

"Bir 45'likle sustalı." dedi Kenan. 

"Yanına alsaydın bari. Başımızı bayağı belaya soktuk, silahsız dolaşmak ağrıma gidiyor, kendimi adeta çıplak hissediyorum. 

"Dert etme, aldım" 

"Bak buna sevindim. 

Rodrigez'in gözleri ışıldamıştı. Kenan, Alman serseriye dönerek, "Hadi giyin, çıkıyoruz," dedi. 

"Bu saatte mi?" 

"İşin saati olmaz. Zaten aptallığın yüzünden çok zaman kaybettik." 

Kenan, Hammer'i dik dik süzdü. Serseri galiba oynadığı oyuna içtenlikle inanmıştı. Ama hâlâ aklının almadığı bir nokta vardı; bu düzeyde çalışan uluslararası bir cinayet şebekesi nasıl olur da Hammer gibi sıradan bir sokak serserisini çalıştırır ya da ondan istifade etmeyi düşünürdü? O bu büyüklükte bir organizasyonun adamı olamazdı. Yoksa büyük bir hata mı işliyorum, diye tereddüte düştü. Bunca milletin ayağa kalktığı, en üst düzeyde emniyet görevlilerinin büyük bir gizlilikle yürüttüğü ve teşkilatlanmaya çalıştığı işte, şayet yanılıyorsa, rezil olmak da 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vardı. Sıkılmaya başlamıştı ama şimdilik yapacağı fazla bir şey de yoktu. Yerinde kim olsa, Hammer'in itirafları karşısında aynı sonuca varırdı. 

Hammer berbat bir haldeydi, burnunun kanaması durmuştu ama canının hâlâ yandığı yüzünden belliydi. Kadının yardımıyla Kenan'ın çıktığı yatak odasına girdiler. 

Rosa giyinmesine de yardımcı oldu. Kadın hâlâ titriyordu. 
Hammer meşin ceketini de giydikten sonra komodinin yanına gitti, sırtını kapıda bekleyen Kenan'a dönerek, usulca gözü çekti. 

Hışımla geri döndü birden. "Orospu çocuğu, paramı ve silahımı geri ver; diye bağırdı. 

Kenan eşikte sırıtıyordu. 

"Parana dokunmadım. Ama silahları unut. Onu sana bırakacağımı sanmıyordun herhalde." 

Hammer hızla alt gözü de çekti, iki kalın deste tomar yerinde duruyordu. Biraz rahatlamış gibi nefes aldı. Sonra, "Hadi çıkalım," dedi. 

Taksi, bahçe içinde iki katlı bir evin önünde durmuştu. Evin bütün ışıkları sönüktü. Gecenin bu ilerlemiş saatinde Werner Schafer'in uyumuş olması doğaldı. 

"Evde kaç kişi var?" diye sordu Kenan. 

"O yalnız yaşar." 

"Bekar mı?" 

"Sanırım öyle." 

"Hizmetçisi ya da evde koruması filan var mıdır?" 

Zoraki gülümsedi Hammer. "O cimrinin tekidir. Adam çalıştırmaz.' 

"Umarım bana bir oyun oynamaya kalkmıyorsundur? Burası şehrin zenginlerinin oturduğu bir yere benziyor. Yani herifin bu kocaman evde tek başına yaşadığını mı iddia ediyorsun?" 

"Bildiğim kadarıyla öyle." 
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"Buraya daha önce geldin, değil mi?" 

"Evet, iki üç kere" 

Dördü bahçeye girdiler. Hammer zili çaldı. 

Evde hiçbir hareket yoktu. Hammer zilin düğmesine basmaya devam etti. Az sonra üst kattaki odalardan birinde yanan elektrik ışığı bahçeye aksetti. 

Hammer, "Uyandı nihayet,' diye homurdandı. 

Bir iki dakika daha kapının önünde bekleştiler. Sonunda kapı aralandı. Fakat arkadaki kapı zinciri açılmamıştı. Aralıktan orta yaşlı bir adamın yüzü görünmüştü. Uyku sersemi çözlerini kırpıştırarak Hammer'e baktı adam, daha sonra da yanındakilere: 

"Gecenin bu saatinde beni niye rahatsız ediyorsun serseri?" 
diye çıkıştı Hammer'e. 

"Beni bağışlayın Herr Schafer, dün gece yanılmışım. 

"Ağzında neler geveliyorsun Hammer? Söylemek istediğin nedir?" 

"Şey... Bay Schafer... Bu beyler, meğerse beklediğiniz kişilermiş." 

Adam kapı aralığından dikkatle yabancıları süzdü. 

"O orospuyu buraya niye getirdin?" 

Hammer utanmış gibi başını iki yana salladı. 

"Az evvel kız arkadaşım onları benim evime getirdi. Bizi içeri alırsanız olanları en başından size anlatabilirim." 

Werner Schafer kapının ardındaki zinciri hâlâ açmamıştı. 

"Ne yani, gecenin bu saatinde iş konuşması mı yapacağız? 
Saatin kaç olduğundan haberci var mı?" 

"Lütfen Bay Schafer, bir hata yaptığımı kabul ediyorum, bu seferlik beni bağışlayın. Beylerin çok acelesi varmış da." 

"Acelesi mi? Acelesi mi varmış? Kulaklarıma inanamıyorum, bu işin acelesi mi olurmuş,? Sabaha kadar bekleyemediler mi?" 
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Werner Schafer sanki tenezzülen ilgileniyormuş gibi yeniden Kenan'la Rodrigez'e gözlerini çevirdi. Kapıdaki emniyet zincirini açmadan önce bir süre daha dikkatle onları inceledi. 

Almanlar aralarında kendi dilleriyle konuştuklarından Kenan bir şey anlamamıştı. 

Hammer'e, "Ne diyor bu herif? Bizi niye içeri almıyor?" diye sordu. 

Serseri, Kenan'a dönerek, "Görüşmek için vaktin çok geç olduğunu söylüyor," dedi. 

"Ne yapalım? Onu bulmak için üç gündür Frankfurt'ta sürtüyoruz. Patronlarımız da bizi sıkıştırıyor. Acele etmeniz lazım." 

Werner Schafer konuşmaları anlamış gibi zinciri açtı. Kapıyı araladı. Uzun boylu, zayıf bir adamdı. Pijamalarının üzerine uzun, bordo rengi bir robdöşambr giymişti. Kenan adamın evde yalnız yaşadığını düşündü. Hammer galiba haklıydı, serseri yalan söylememişti. Evde hizmetçi veya koruma gibi birileri olsa çoktan ortaya çıkarlardı. Adam onları geniş ve iyi döşenmiş bir salona aldı. Bütün ışıkları yaktı. Oturmaları için yer gösterdi. Fakat kendisi ayakta durmayı tercih etmişti. Bir süre küçümseyen bir ifade ile Hammer'e baktı. 

"Bu yüzünün hali ne?" diye sordu. 

Deri ceketli serseri, Kenan'ı göstererek, "O yaptı dedi. Adam bu kez bakışlarını Kenan'a çevirmişti. Hammer fısıltı halinde, "Dilimizi bilmiyor, onunla İngilizce konuşun; diye devam etti. 

Schafer bu kez düzgün bir İngilizce ile, "Belki şaşıracaksınız ama şiddetten nefret ederim Bay Kozoğlu,' dedi. 

Kenan belli etmemeye çalışarak rahat bir nefes aldı. Artık adamla anladığı dilden konuşabilecekti. Kendisine "Kozoğlu" diye hitap ettiğine göre herif numarayı da yutmuş ve beklediği kişinin geldiğine inanmıştı. 
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Schafer'in "şiddet" diye Hammer'in hırpalanmasını kasdettiği açıktı. 

"Ne yazık ki şiddeti önce sizin adamınız başlattı" 

"Ama ona size bildirilen parolayı vermemişsiniz." 

"Bize Albatros kelimesini yalnız size söyleyeceğimiz emredildi." 

Schafer sessiz kalıp, üşümüş gibi burnunu çekti. Ellerini robdöşambrının cebine sokup odanın içinde dolaşmaya başladı. 

"Yanılmışsınız. Bu işte güvenlik hem sizin hem de bizim için çok önemlidir. Yanlış anlaşılmalara asla mahal verilmemelidir." 

"Doğru, bizim de istediğimiz bu zaten. 

Schafer, Kenan'ın oturduğu koltuğun önünde dikildi. 

"Pekâlâ" dedi. "Olanlar için üzgünüm. Hammer'e geeken dersi vereceğim. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bana dosyayı verebilirsiniz." 

Kenan birden afalladı. Ne dosyasını kastediyordu acaba? 
Yüzünün kızarmasına mani olamadı. Schafer'in kaşları çatıldı. 

"Ne dediğimi anlamadınız mı?" 

"Bende dosya filan yok." 

"Yok mu?" 

"Evet, yok!" 

"Öyleyse bana niye geldiniz? Ben müneccim miyim? Nasıl hazırlık yapabilirim?" 

"Kimse bana dosya vermedi." 

Alman hayretle Kenan'a bakıyordu. 

"Siz neler söylüyorsunuz? Gecenin bu saatinde benimle sohbete gelmediniz herhalde." 

Kenan oturduğu yerde gelişmeleri beyninde değerlendirmeye çalışıyordu, ilk aklına gelen Werner Schafer'in de bir aracı olduğu düşüncesiydi. Evet, bu oldukça akla yatkın bir ihtimaldi. 
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"Bay Schafer dedi. "Anlarsınız ya, çok tedbirli davranmalıyız. Bu çok sorumluluk isteyen bir iş, her adımımızı atarken dikkatli olmalıyız." 

"Eee?" 

"Sizden emin olmak istedik." 

"Benden mi? Bu çok komik!" 

Orta yaşlı Alman sinirlenmeye başlamıştı. Sağ elinin işaret parmağını Kenan'a doğru uzatıp homurdandı. 

"Unutma delikanlı, siz bana değil Londra'ya müracaat ettiniz. 
Eğer içinizde bir kuşku varsa bunu bana değil, onlara yöneltin. 
Asıl sorumluluk onlara ait. Ben sadece verdiğiniz bilgileri ve hedef kişiyi inceler ve Hukuk Bürosu'na yollarım. 

Anlıyor musun? Yaptığım sadece bir araştırma ve incelemedir. Ortam hazırlar, kullanılacak malzemeleri tedarik eder Londra'nın tanzim ettiği plana yardımcı olurum. Gerisi onlara kalmış bir iş. Siz bana hedef hakkında dosya getirmezseniz ben ne yapabilirim?" 

Kenan adeta aptalı aşmıştı. 

Sinirlenen adamın söylediklerini aklında tartmaya çalışıyordu. Schafer, Londra'dan, Hukuk Bürosu'ndan bahsediyordu. 
"Hedef" kelimesini kullanmasa sanki kanuni bir işi tartışıyorlarmış duygusunu yaşayacaktı. 

Kendini toparlamaya çalıştı. Adama akla uygun bir şeyler söylemesi gerekiyordu. 

"Haklısınız," diye mırıldandı. "Bu bizimkilerin de işgüzarlığı. 
Dün gece birahane çıkışı bu serseri bana saldırınca, onlar da durumdan endişelendiler ve kişilerden emin olmadıkça bilgi vermememi söylediler. Ama artık her şey aydınlandı. Dün her iki taraf da bir hata yaptı, en iyisi bunları unutalım." 

Schafer başını salladı. "Tamam, diye söylendi. "Dosyayı ne zaman getirirsiniz?" 
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"Yarın." 

"Anlaştık. Saat onda sizi bekleyeceğim" 

Kenan ayağa kalktı. Tokalaşmak için elini Alman'a uzattı. 
Rodrigez'in gözleri pırıl pırıldı. Arjantinli polis bu defa esaslı bir av peşinde olduklarına inanmış gibiydi. Bu başarıda gerçek pay ortağına aitti ve onun iyi bir polis olduğuna yürekten inanıyordu. 

3 

Londra - İngiltere 

Steve Cameron giriş kapısını gösteren monitördeki görüntüye son bir defa baktı. 

Adamı gayet rahat belirlemişti, hemen yerinden fırladı, askıdaki trençkotunu kaptığı gibi merdivenlere atıldı. Hukuk Bürosu'ndan çıkan yabancı henüz bir alt kattaki merdivenleri iniyordu. Halinden pek aceleci olmadığı anlaşılıyordu. 

Hanın dış kapısından çıkarken adamı yakın takibe alacak kadar mesafeliydi. 

Umberto Cassini, Edgeware Road'un kaldırımlarında kararsız yürüyordu. Sanki işi gücü olmayan aylak biri gibi. Steve Cameron bir süre sonra adamın cebinden bir kâğıt çıkarıp baktığını gördü. Adamın altı yedi metre gerisindeydi. 

Yabancı, kalabalık kaldırımın üzerinde durmuştu. Cebinden bir de kalem çıkarıp elindeki kâğıda bir çizgi çizdi. Sonra kalemle kâğıdı cebine sokup, boş taksi aranmak için etrafına bakındı. Elini kaldırıp geçen bir taksiye işaret etti, ama taksi durmadan yoluna devam etti. Yabancı arkasından homurdandı. 

Steve adamı incelemeye başlamıştı, İngiliz olmadığı su götürmezdi. Uzun boylu ve yakışıklı biriydi; giyim kuşamından onun İtalyan ya da İspanyol olduğuna hükmetti. Steve çalıştığı büroda yabancılarla çok karşılaşırdı, yanıltmadığına emindi. 
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Adamda anlayamadığı bir kararsızlık vardı. Boş taksi aramaktan vazgeçmiş gibi yeniden kaldırımda düşünmeye başlamıştı. Nitekim geriye dönüp Hukuk Bürosu'nun bulunduğu han istikametinde yürüyordu şimdi de. 

Umberto Cassini beynini kemiren düşüncelerden sıyrılmıyordu bir türlü. Mesleki sezgileri onu yanıltmazdı; o avukatta şüphelerini artıran, doğru kapıya geldiğini söyleyen kıpırdanışlar duyumsuyordu içinde. Fakat namussuz herif İngilizlere has soğukkanlılığı ile S.LT. kelimesini de öldürülen Maliye Bakanı'nın adını da duyduğunda kılı bile kımıldamamıştı. 

Cassini'nin canı başka Ethan Capshow araştırmak istemiyordu artık. Kafayı avukata takmıştı. O herifi araştırmak daha derinine inceleme yapmakta yarar vardı. Bir an efemine kılıklı matbaacıya dönüp onu sıkıştırmayı, ağzından laf almayı düşündü. 
Hiç de fena fikir değildi, böylece hem zaman kazanmış hem de elindeki listede yer alan diğer Capshow'larla uğraşmaktan kurtulmuş olacaktı. 

Bir taksiye atladı ve Roark House'a döndü. Matbaaya girerken Londra'da başkaları tarafından takip edilebileceğini hiç düşünmedi. 

Steve Cameron cep telefonundan Hukuk Bürosu'nu aradı. 
Ethan Capshow karşısındaydı. "Efendim, dedi. "Peşinde olduğum kişi bir süre sokakta kararsız dolaştı, sonra bizim kart bastırdığımız Roark House'daki matbaaya gitti. Şimdi arkasından içeriye giriyorum. 

Ethan Capshow'un kaşları çatıldı. Bu haberi hiç beğenmemişti. 

"Onu takibe devam et ve durumu yine bana bildir," dedi. 
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Şans Cassini'den yana değildi. Tırnakları uzun, gözü sürmeli matbaacı Jason Boyle dışarıya çıkmıştı ve saat beşe doğru döneceğini söylemişlerdi. O saate kadar matbaada kalıp onu bekleyemezdi. Yeniden geleceğini söyleyerek dışarıya çıktı. 

Hafif hafif yağmur yağmaya başlamasa, belki Hyde Park'a gider oturur ya da vitrinlere bakarak oyalanmak için Piccadilly'e uzanabilirdi. Her ikisi de Edgeware Road'a yolladı, ama Cassini'nin keyfi kaçmıştı; bir polisin o kimliğin erdiği yetkilerden uzak olarak tahkikat yapması, araştırmalarda bulunması garibine gidiyordu. İngiltere'de bir hiçti. 

Ne resmi sıfatı vardı ne de silah taşıyabiliyordu, üstüne üstlük yerel polisten de yardım izni şimdilik yoktu. Ona göre avukat Ethan Capshow aradıkları adam olabilirdi. Fakat o görüşmeden sonra işi daha da zorlaşmıştı, şayet avukat şebekenin adamı ise, onları uyandırmış, dikkatlerini çekmişti. 

Otele dönmeye karar verdi. Saat beşe doğru tekrar Jason Boyle'la görüşmek için matbaaya gidecekti. Acaba ortağı Hans Milch neler bulmuştu? Avukattan şüpheleniyordu, ama belki Hans Milch daha esaslı birini tespit etmiş olabilirdi. 

Otele girip odasına çıktı. Trençkotunu çıkarıp ceketiyle yatağına uzandı. Bir süre gözlerini tavana dikip düşüncelere daldı. Ceketinin cebinden Ethan Capshow'lar yazılı listeyi çıkardı. 
Alt alta yazılmış adreslere yeniden bir göz attı. Ziyaret ettiklerini birer birer çizmişti. Avukatın adresini yuvarlak bir daireye aldı. 
Altında beş adres daha mevcuttu. Gündüzleri uyumak gibi bir alışkanlığı yoktu, fakat göz kapaklarının ağırlaştığının, tatlı bir uykunun bastırdığını hissetti, elindeki kâğıdı yatağın baş ucundaki komodinin üzerine koymak istedi, uzandı ve bıraktı. Kâğıt ise cilalı tahtanın üzerinden kayarak havada salındı ve komodinin altına doğru gitti. Umberto Cassini bunu göremedi. 
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Ethan Capshow Barbados'la yaptığı konuşmadan sonra telefonu kapatırken ilk defa endişelenmişti. Yıllardır başarıyla Çalışan cinayet şebekesi ilk kez bir yerde açık vermişti. Ziyaretine gelen İtalyan, şüpheli biriydi ve olağan müşterilerden biri olmadığı açıktı, zira alışılagelmiş yöntemleri kullanmadan karşısına çıkmıştı. 

Ağabeyi Efendi Capshow'dan aldığı talimatı da acele verilmiş bir emir olarak düşünüyordu. O İtalyan'ı ortadan kaldırmadan önce, kim olduğunu, neler bildiğini ve izlerini nasıl bulduğunu öğrenmeleri gerekirdi. Bildiği tek şey İtalyan'ın kart bastırdıkları matbaaya gitmiş olmasıydı. Bu, İtalyan'ın doğru bir iz üzerinde olduğunun açık deliliydi, lakin kartla Hukuk Bürosu arasında nasıl bir ilişki kurduğunu henüz çıkaramamıştı. Bir an gözünün önünde efemine kılıklı Jason Boyle canlandı. Acaba ondan bilgi almış olabilir miydi İtalyan? Gerçi her cesedin üzerine bir kart bırakmak ve şebekenin reklamını yapmak gibi bir fantezisi vardı Efendi'nin, ama bunca yıldır bunlar hep İngiltere'nin dışında işlenen cinayetlerdi, cinayetlerin özellikleri hakkında İngiliz basınında tek satır yazı çıkmazdı. Ciddi hiçbir gazete okumadığına emin olduğu Boyle'un bastığı kartvizitlerle Hukuk Bürosu arasında bir ilişki kurabileceğini düşünemiyordu. 

Hoşuna gitmese de ağabeyi Efendi Capshow'u haklı buldu; o İtalyan'ın ortadan kalkmasında yarar vardı. Telefona uzandı ve Steve Cameron'u aradı. 

"Neredesin Steve?" diye sordu. 

"Chadwick Oteli'nin lobisindeyim efendim. Adam burada kalıyor. Az önce odasına çıktı. Resepsiyondan anahtarını alırken gördüm. 

"Steve, şimdi beni iyi dinle, Barbados'tan emir aldım, o adamı hemen öldürmemiz gerekiyor, anladın mı?" 

"Biz mi efendim?" 


"Bu işi sen yapacaksın Steve!" 

Cameron kızardı. Gözleri daldı bir an. 

"Fakat niye ben? Efendi niye timlerinden birini kullanmıyor?" 

"Vaktimiz yok Steve. O adam başımıza çorap örebilir. İşin derhal halledilmesi lazım. 

"Fakat... Biliyorsunuz... Ben on senedir bu işleri bıraktım. 

"Sen neler zırvalıyorsun? Bunca iyiliğinden sonra Efendi'ye karşı mı geleceksin? 

Yoksa senin için yaptıklarını unutuyor musun?" 

"Hayır, hayır. Asla unutamam. Ama demek istiyorum ki." 

"Demek istediğin hiçbir şey olamaz Steve. O adam derhal ortadan kaldırılmalı" 

İri yarı adam kısa bir tereddütten sonra cep telefonuna fısıldadı: 

"Tamam patron. Adı nedir?" 

"Umberto Cassini. Bir İtalyan" 

"Ne iş yapar bu adam?" 

"Bilmiyoruz. Şimdilik hakkında hiç bilgimiz yok." 

"Anlaşıldı efendim." 

Steve Cameron telefonu kapattı. Bir an hayale dalarak yaşamının on yıl gerilerine gitti. Barbados'u, sıcak denizi, Corewega çiftliğinin tropikal bitkilerini ve o eşi bulunmaz kumsalını anımsadı. Bir zamanlar S.(T'in en başarılı cinayet timlerinden birinde çalışmış ve Efendi'nin en gözde elemanlarından biri olmuştu. Sonra çok büyük bir hata işlemişti; o hatasının bedelini canı ile ödemesi gerekirdi, fakat Efendi kendisini bağışlamış ve aktif görevden alarak devamlı kalması için Londra'ya, kardeşinin yanına göndermişti. 

Bu kimseye yapılmayan bir ayrıcalıktı. Ona bir minnet ve hayat borcu olduğunu biliyordu. 
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Telefonu cebine koydu. Bu görevi yerine getirmeliydi. 

Cassini gözlerini açtı. Onu uyandıran bir şey olmuştu, galiba kapı vuruluyordu. 

Kol saatine baktı hemen, dörde yaklaşıyordu. Yataktan sıçradı, epey uyumuştu. 

Kapıya baktı, yanılmamıştı, kapı tekrar vurulmuştu. 

Otel odasını Alman meslektaşı Hans Milch'le paylaşıyordu. 
Otele kendisi erken döndüğünden anahtar da ondaydı. Uyku sersemliğini üzerinden atmaya çalışarak, "Tamam geliyorum; diyerek kapıya yürüdü. 

Kapıyı açınca Hans Milch yerine tanımadığı iri yarı bir adamla karşılaşmıştı. Bir an afallayarak adamın yüzüne baktı. 
Hans değildi, üniformalı otel personelinden biri de değildi tanımadığı bir yabancı duruyordu karşısında. 

Cassini ne de olsa bir polisti, saniyeden az bir zaman içinde burnu pis bir koku almış gibi gerildi, içgüdüleri tehlike sinyalleri gönderiyordu. Ne var ki toparlanmakta geç kalmıştı. Adam ancak ağır sıklet boksörlerin savuracağı bir yumruk sallamıştı yüzüne. 
Darbeden kaçamadı, bir anda ne olduğunu anlayamadan sırt üstü odanın içine yuvarlandı. Saldırganın ayı kadar güçlü olduğu savurduğu tek yumruktan belli olmuştu, ama Cassini de yabana atılır biri değildi, yerden kalkmaya çalıştı. Başı dönüyor, buğulanan gözleriyle şekilleri çift görüyordu. 

Elleriyle yerden destek almaya çalıştı. Herif kapıyı kapatmış üstüne yürüyordu, iri bir kunduranın kafasına doğru yaklaştığını gördü, herif başına tekme sallamış olmalıydı, insiyaki olarak kolunu kaldırıp tekmenin şiddetini azaltmak istedi, beceremedi, başında müthiş bir acı hissetti, gözleri karardı ve kendinden geçti. 
Onun için her şey bitmişti artık. 
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Steve Cameron ağır ağır yerde baygın yatan adamın başına oturdu, sonra yapmaya çok alışık olduğu bir tarzda kolunu adamın boynuna sardı, diğer eliyle çenesinden tutup boynunu sert bir hareketle ters istikamete çevirdi. Cassini'nin boynundan kemik çatırtısı yükseldi, İtalyan polis o anda ölmüştü. 

Steve, adamın boynundaki kolunu çözdükten sonra üzerini aramaya başladı. 

Cebinden bir pasaport ve cüzdan çıkmıştı. Cüzdanı karıştırınca polis kimliğini buldu. Pis pis sırıttı. Efendi hiç yanılmazdı. 
Cüzdanı ve pasaportu yanına aldı. 

Etrafta parmak izi bırakmayacak kadar deneyimliydi. Kapı tokmağını mendiliyle çevirdi, usulca dışarıya süzüldü, kapıyı kapattıktan sonra da mendilini katlayıp cebine sokturan eski günleri hatırlamış gibi garip bir heyecan içindeydi Otelin döner kapısından çıkarken, aynı anda otele dönen Hans Milch'le bir an karşılaştılar, tabiidir ki ikisi de birbirleriyle hiç ilgilenmediler. 
Onlar sadece iki yabancıydılar. 

Hans önce resepsiyona uğrayıp anahtarını istedi. Görevli memur oda arkadaşının daha evvel gelip anahtarı aldığını ve şu anda yukarıda olduğunu söyledi. Hans Milch yorgun argın asansörlere yürüdü, bütün gün dolaşıp durmuş ve listedeki Ethan Capshow'ları araştırmış ve dişe dokunur şüpheli bir kimseye rastlayamamıştı. Elinde hâlâ inceleyemediği iki Capshow kalmıştı. 

Asansörden inip kapıyı vurdu. Kapı açılmıyordu. Cassini'nin odada olmadığını düşündü, hatta anahtarı resepsiyona bırakmayı unuttuğu için de söylenmeye başladı, İtalyan tedbirsiz bir adamdı. 
Aşağıya inip resepsiyondan yardım istemeyi düşünüyordu ki, akşam servisi için koridorda dolaşan kat görevlilerini gördü ve onlardan kapıyı açmalarını istedi. 
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Görevli yaşlı bir kadındı ve Milch'i tanıyordu. Yine de soğuk bir yüzle her oda kapısını açan anahtarıyla kilidi çevirdi. Kapı açılır açılmaz ikisi birden yerde cansız yatan Cassini'yi gördüler. 
Yaşlı kadın bir çığlık attı. İlk şaşkınlığını atan Milch hemen "Koş otel görevlilerini buraya çağır!" dedi. 

Tecrübeli polis alelacele etrafa bir göz attı. O anda odada yalnız kalmıştı, İtalyan meslektaşının boynu kırılarak öldürüldügünü cesede bakar bakmaz anlamıştı. Yere eğilip elini tuttu, vücudu hâlâ sıcaktı. Çok kısa bir zaman önce öldürüldüğünü düşündü. Biraz daha erken gelse belki de katille karşılaşacaktı. 

Tam doğrulurken komodinin altına kaymış kâğıdı gördü. Bu Capshow'ları aramak için müşterek hazırladıkları listeydi. Cassini nedense Edgeware Road'daki bir avukatın yazıhanesinden sonra araştırmayı kesmişti. Yoksa Cassini aradıkları Capshow'u bulduğu için mi öldürülmüştü? 

4 

Frankfurt - Almanya 

Kenan'la Rodrigez otellerine döndüklerinde yorgunluktan bitkindiler. Fakat uyuyamayıp gelişmeleri aralarında tartışmaya başladılar. Önemli bir adım attıklarından emindiler ama ellerinde hâlâ somut bir delil olduğundan söz edemezlerdi. Frankfurt'ta Londra'daki bir hukuk bürosu ile irtibatlı iş gören ve uluslararası bazı eylemler yapan bir kişiyi tesadüfen de olsa bulmuşlardı. 

Durumu DTMT'ye başkan seçilen Sebastian Kruger'e bir raporla bildirmeye karar verdiler. 

Ertesi sabah müştereken kaleme aldıkları raporu Başkan'a vermek üzere Kruger'in bürosuna gittiler. Sebastian Kruger onları nezaketle karşıladı fakat davranışlarında gerek Türk delegeye, gerekse Arjantinli temsilciye karşı biraz mesafeli ve dikkatli davrandığı gözden kaçmıyordu. 
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Kruger, hazırlanan rapor önüne konulurken belli belirsiz bir istihza ile, 

"Lütfen bana olayı bir de sözlü olarak anlatırsanız sevinirim; dedi. İkram edilen kahveyi önündeki masaya bırakan Kenan Işık gelişmeleri en başından alarak anlatmaya başladı. 

Sebastian Kruger'in yüz hatları dinlediklerinden etkilenip etkilenmediği anlaşılmayacak kadar manasızdı. Kenan verdiği izahatın adam tarafından pek önemsenmediği intibaıma kapıldı. 
Ne de olsa ellerinde S.LT. İle somut bağlantı kurabilecek bir delil yoktu. Başkan belki de olayda sözü geçen insanların sıradan suçlular ya da kuruluşu ilgilendirmeyen uyuşturucu işine bulaşmış 

insanlar olduğunu düşünebilirdi. Nitekim Başkan onları dinledikten sonra Frankfurt Emniyeti'nin bahsedilen kişileri takibe alacağı sözünü verdi. Kenan ve Rodrigez bunun yeterli olmadığını anlamışlardı. Fakat tam o sırada bir memur içeri girerek tek sayfalık bir metni Başkan'ın önüne bırakırken kısık sesle bir şeyler fısıldadı. 

Kruger'in kaşları çatılmış, yüzü gerilmişti birden. Adam dışarı çıkarken önüne konan tek sayfalık metni dikkatle okudu. 
Başkan düşünceli bir hale bürünmüştü. 

Neden onra başını kaldırıp iki yabancı memura baktı. 

"Az evvel Londra'dan üzücü bir haber aldık, diye fısıldadı. 
SLT. 

kartvizitlerinin menşeini araştırmak için Londra'ya gönderdiğimiz iki elemanımızdan İtalyan delege Umberto Cassini kaldığı otelin odasında öldürülmüş." 

Kenan'la Rodrigez irkilerek Başkan'a baktılar. 

"Haberi az önce, oraya gönderdiğimiz diğer elemanımız Hans Milch'den aldık. 

Hans'ın bildirdiğine göre, S.I.T. yazılı kartvizitin Ethan Capshow adında biri tarafından Roark matbaasında bastırıldığını 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tespit etmişler. Telefon rehberinden temin ettikleri Ethan Capshow ad ve adreslerini ikiye bölerek araştırmaya başlamışlar. Hans Milch akşam otele döndüğünde ekip arkadaşını boynu kırılarak öldürülmüş bulmuş" 

Kenan hemen aklına gelen soruyu sordu: 

"Ceset üzerinde kartvizit var mıymış?" 

"Hayır," dedi Başkan. "Fakat Hans otel odasında yere düşmüş Cassini'nin listesini bulmuş, işte meselenin ilginç yanı da bu." 

İki polis memuru soru sormayarak Başkan'ın izahat vermesini beklediler. 

"Cassini listedeki son iki adayı incelemeden araştırımı m nı kesmiş; bu da aradığımız kişiyi muhtemelen bulduğunun işaretidir, işin ilginç yanı, adı daire içine alınan Capshow'un Londra'daki bir Hukuk Bürosu'nun sahibi oluşu." 

Kenan muzaffer bir eda ile gülümsedi. Demek Frankfurt bağlantısı gerçekti, doğru iz üzerindeydiler. 

Sebastian Kruger şimdi daha farklı ve takdirkâr bir eda ile süzmeye başlamıştı Kenan'ı. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. 

"Anladığım kadarıyla Türkiye'de yeni bir cinayet işlenecek. 
Elimizdeki tek bilgi aracı olarak buraya gelenin Hüseyin Kozoğlu adında biri olması. Onun da henüz Frankfurt'a gelip gelmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Onu bulabilirsek Türkiye'deki hedefin kim olduğunu belki öğrenebiliriz. Bu aracı belli ki Frankfurt'ta bekleniyor. Bu adamın yakalanması için Alman polisinin bize yardım etmesi gerekir. Ayrıca teknik imkanlarınızı kullanarak ülkemle de temasa geçmekliğim ve bu isim hakkında Türkiye'de araştırma yapmaklığımız lazım." 

"İşin o yanı kolay dedi Başkan. "Bu dairede Türkiye'deki yetkililerle her zaman irtibat kuracağınız kanallar ayarlayabiliriz, 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Alman polisi de sözü geçen kişiyi aramaya başlayacaktır, bundan kuşkunuz olmasın" 

Sebastian Kruger misafirlerine ikram etmeden bir puro yaktı. 
Yüzünde hâlâ garip bir eziklik vardı. Bir iki saniye düşündü, sonra "Başka bir isteğiniz var mı?" diye sordu. 

"Evet," dedi Kenan. "Saldırılara maruz kalıyoruz, bize silah taşıma izni verirseniz memnun oluruz" 

Bu istek Başkan'ın pek hoşuna gitmemişti. Yasalara aykırıydı, ama yabancı polisler haklıydılar. "Tabii," diye gülümsedi. 
"İcabına bakarız. 

Aynı gün öğleden sonra Hammer, her zaman gittiği Beyaz Kaşolot birahanesinden içeriye girdi. Günün bu saatinde birahane oldukça tenhaydı. Onu tanıyan garsonlardan biri yanına yaklaşarak bandajlı burnuna bakıp gülümsedi. "Ne o, biri burnunu mu kırdı yoksa?" Hammer garsona dönüp kızgınlıkla homurdandı, ama ne söylediği anlaşılmadı. Garson başıyla ileride oturan bir adamı göstererek, 

"Şu herif bir saattir seni bekliyor," dedi. 

Meşin ceketli serseri adama baktı. 

Tanımıyordu ama tipinden Türk olduğunu hemen anlamıştı. 
Esmer ve uzun bıyıklıydı. Bıyıkları dudağının iki yanından aşa-Sıya sarkıyordu. Önce uzaktan adamı inceledi. Dün geceki olaydan sonra daha dikkatliydi. 

Yabancı birahaneden giren herkesi dikkatle süzüyordu, nitekim Hammer'in yaklaştığını görünce de dikkat kesilmişti. 

Adamın masasının başına dikildi. Almanca olarak, «Hammer benim," dedi. "Beni arıyormuşsun?" 

Adam bir süre dikkatle genci süzdü. Sonra kısık bir sesle: 

"Okyanus Kuşu'nu arıyorum," diye fısıldadı. 
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Parolaydı bu. Hammer gözlerini kısarak, "Albatros mu?" diye sordu. 

Yabancının gözleri parlamıştı. Ayağa kalkıp elini uzattı. 

"Ben Hüseyin Kozoğlu'yum dedi. 

Hammer hayretle adamın yüzüne bakakaldı. Bir an ne diyeceğini şaşırdı. 

"Kozoğlu mu?" 

"Evet. Bana burada Hammer adlı kişiyi bulmaklığım söylendi. 

Genç serseri neler olduğunu anlayamamıştı. Hüseyin Kozoğlu bu ise dün geceki adamlar kimdi? Dün geceki dayağı kimden yemişti? Dik dik adamın yüzüne baktı. 

Ona inanmak istemiyordu. 

"Sen Hüseyin değilsin. Onu tanıyorum!" 

Şaşırma sırası yabancıya gelmişti. 

"Yanılıyorsunuz beyim, Hüseyin Kozoğlu benim. Size bunu ispat edebilirim” 

Adam parolayı doğru söylemişti ve Hammer'in itirazına da şaşırmış görünüyordu. 

"Bana bir kimlik göster' diyen Hammer bu kez Türkçe konuşmuştu. 

Yabancı elini cebine sokarak pasaportunu çıkarttı ve meşin ceketliye doğru uzattı. "Al işte, bak, pasaportum," dedi. Aklı iyice karışan Hammer pasaportu eline alırken: 

"Sahte olmadığını nereden bileyim?" diye homurdandı. 

Türk'ün birden kafası atar gibi olmuştu. 

"Bana bak!" diye gürledi. "Bize numara çekmeye kalkmayın. 
Size milyonlarca dolar ödedik, sırf işin temiz ve şüpheyi çekmeden olması için. Alimallah Almanya'yı başınıza geçiririz. 

Hammer emin olmadıkça işi alttan almak istiyordu. "Kendinize bu kadar güveniyorsanız, kendi işinizi neden görmediniz?" 
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Hüseyin Kozoğlu birden iki eliyle Hammer'in meşin ceketine yapışıp adamı iskemleye çekiverdi. İkinci bir dayaktan endişelenen kabadayı, hemen: 

"Ağır ol ahbap!... Yavaş gel. Dur bakalım biraz, diye Türk'ü sakinleştirmeye çalıştı. Beyni hızlı hızlı çalışmaya başlamıştı ve en kötüsü yaptığı hatayı anlamıştı. Gerçek Hüseyin Kozoğlu bu adam olmalıydı, geç de olsa kafasına dank etmişti. Her iki tarafın da tanıtımı için gerekli parolayı büyük aptallık ederek kendileri dün geceki yabancılara vermişlerdi. Allanın belası Rosa, Okyanus Kuşu'nu söylemiş, kendisi de ağzından Albatros'u kaçırmıştı. 
Şimdi durumu Werner Schafer'e nasıl açıklayacağını düşünmeye başladı. Bu durumu düzeltemezse Schafer'in elinden kurtulamazdı. 

Hüseyin diretiyordu. 

"Tatavayı kısa kes ve beni patronun Schafer'e götür. 

"Tamam, tamam" dedi. "Bekle biraz. Schafer'e bu saatte gidemeyiz. 

"Neden?" 

"Seni kabul etmeden önce senin hakkında inceleme yapması gerekir." 

"İnceleme mi?" 

Durumu kabullenemeyen Hüseyin yeniden dikleşmeye başlamıştı. Kendisine gösterilen itimatsızlığa bozuluyordu, hele bu itimatsızlık karşısındaki gibi bir sokak serserisi tarafından gelirse. 

"Sinirlenme dostum, sakin ol. Biraz anlamaya çalışHer şeyden emin olmalıyız. 

Önce bana bir bira ısmarla. İçerken konuşuruz" 

Yabancı kendini toparlamaya çalıştı. Garsonu çağırdı ve ki bira söyledi. 

Biraları içerken Hammer kesinlikle karşısındaki adama dün gece karşılaştığı adamlardan bahsetmemeye karar verdi. Belki her 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şeyi berbat edebilirdi. İşin içinden nasıl çıkacağını bulmaya çalışıyordu. Bilgiç bir edayla: 

"Sayın Werner Schafer'e bir dosya getirmekliğin lazımdı, yanında mı?" diye sordu. 

Hüseyin yerde duran siyah çantayı işaret etti. 

"Burada. 

"Ver bir bakayım." 

"Olmaz. Onu yalnız Schafer'e gösterebilirim. 

"Ben onun yardımcısıyım. Bana güvenmelisin." 

"Hayır. Ben aldığım emirleri aynen uygularım. 

Hammer omuzlarını silkti. "Sen bilirsin; o zaman akşam saat dokuza kadar beklemek zorundasın.” 

"Neden?" 

"Çünkü Sayın Schafer müşterilerini ancak gece kabul eder." 

Türk'ün yüzü gerildi ama Sesini çıkarmadı. Hiç olmazsa gereken kontağı kurmuştu. 

"Tamam, beklerim," diye homurdandı. 

"Nerede kalıyorsun?" 

"Hilton Oteli'nde." 

Hammer buna şaşmadı. Werner Schafer daima paralı adamlarla iş görürdü. 

Birasını bitiren Hammer, "Öyleyse saat 20.30'da burada buluşalım. Seni patrona ben götüreceğim. 

Adam başını salladı. 

Hüseyin'e soğuk bir şekilde gülümseyen meşin ceketli ayağa kalktı. Şimdi tek sıkıntısı bu aksiliği Schafer'e nasıl anlatacağı idi... 

Hammer gerçekten de kendini çok zor durumda hissediyordu. Aslına bakılırsa o sadece Werner Schafer'in ufak tefek getir götür işlerini yapar, bundan da iyi paralar alırdı Adamın büyük işler tezgahladığına emindi, yurt dışında esaslı ilişkileri 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olmalıydı. Arada sırada ona yurt dışından gelen bazı yabancıları götürürdü; gelen yabancılar daima önce Schafer'in verdiği parolalı kelimelerle yaklaşırlardı yanına. Dikkat etmişti, o işlerin sonunda daima avantası fazla olurdu. Adamın ne tür işler çevirdiğini tam olarak bilmiyordu hatta onun bir ara casus olduğunu bile düşünmüştü. Müthiş forsu vardı, her kademedeki insanlarla ahbaplık ettiğine bizzat şahit olmuştu. Ondan çekinirdi, ne var ki, ayak işlerini yapmaktan da iyi para kazanıyordu. 

"Allah kahretsin" diye düşündü, her şeyi Rosa denen o orospu mahvetmişti. Dün geceki yabancılara parolayı verince işler birden karışmıştı. Hammer omuzlarını silkti, ne yapabilirdi ki, her tarafa yetişmesi mümkün değildi, ara sıra güvendiği fahişelerine kendisini arayan yabancıların olabileceğini bildirir ve Schafer'den aldığı parolayı kullanan biri ile karşılaşırsa hemen kendisini bulup haber vermelerini tembih ederdi. Zaten bu pek sık olan bir şey değildi ve ilk defa bir hata yapılmıştı. 

Schafer'in göstereceği tepkiyi kestiremiyordu. Belki de bundan sonra onu unutması gerekecekti, herif hatasını affetmeyebilir ve ona artık iş vermezdi. 

Bir süre ortadan kaybolmayı dahi düşündü. Ama piyasadan tamamiyle çekilemezdi, yerini doldurmak için can atan bir yığın serseri vardı, kızlar başıboş kalınca hemen başkalarına kapılanırlardı. Sonunda Schafer'e durumu olduğu gibi anlatmaya karar verdi, hata yaptığını kabul ediyordu, hem herifin kendisi de dün geceki adamlara inanmıştı, kararı o vermeliydi. 

Werner Schafer'in evine yollandı. 

5 

Londra - İngiltere 

Barbados'tan gelen uçak Heathrow'a tam zamanında indi. 
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Ingrid ve Tom havaalanında Ethan Capshow'un göndereceği avukattan gerekli belgeleri ve talimatı alacaklardı. Heathrow her zamanki gibi kalabalıktı. 

Tom, "Bizi bekleyen adamı tanıyor musun?" diye sordu. 

Sarışın kadın, "Hayır dedi. 

"Bu kalabalıkta bizi nasıl bulur?" 

"Sen endişelenme, onlar işini bilir. 

Tom dudak bükerek, "Herhalde adlarımızı anons edecek değiller." 

"Neyin var senin kuzum? Tedirgin görünüyorsun?" 

Amerikalı omuzlarını silkti. "Bilmiyorum, galiba haklısın, biraz gerginim." 

Ingrid dudaklarını bükerek manidar bir şekilde gülümsedi. 
"Bu seninle ilk işimiz. Berki ondandır. Merak etme ilk fırsatta gerginliğini ortadan kaldırırım." 

"Bunu büyük bir heyecanla bekliyorum zaten" diye mırıldandı Tom. İri yeşil gözlerinde şehevi parıltılar hasıl olmuştu. 

Free Shop mağazalarının önüne doğru ilerlediler. Tam o sırada yanlarına siyah giysili, elinde deri çantalı genç bir adam yaklaştı. Kibar şekilde başıyla bir selam vererek: 

"Bayan Ingrid?" dedi. 

"Evet, benim" 

"Ben Capshow Hukuk Bürosu'ndan avukat William Anderson. 

"Biz de sizi bekliyorduk Bay Anderson. 

"Umarım sizi çok bekletmedim. Size vereceğim birkaç zarf var. Yalnız.." 

"Evet?" 

"Size yeni bir talimatı iletmek zorundayım. 
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Ingrid gözlerini dikerek genç avukata baktı. Sarı saçlı, hafif çilli yüzlü avukat hızlı hızlı konuşarak, "Sanırım programınızda ufak bir değişiklik olmuş, yani geziniz biraz ertelenecek." 

"Neden?" 

"Beni bağışlayın efendim, ama bu konuda hiçbir bilgim yok. 
Ben sadece sayın Ethan Capshow'un talimatını size iletmeye memurum. Bu geceyi Londra'da geçireceksiniz. Sizi bir otele götüreceğim. 

Ingrid sual sormadı. Sorsa da cevap alamayacağını biliyordu. 
Zaten genç avukatın da fazla bir şey bilmediğinden emindi. Tom'a bir nazar attı; Amerikalı'nın gözlerinde bir huzursuzluk ifadesi hasıl olmuştu. 

Havaalanından ayrılarak bir taksiye bindiler. 

İkisi arkaya, genç avukat da şoförün yanına oturmuştu. 
Avukat şoföre gidecekleri adresi verdi. Az sonra Marylebonc Road ile Oxford Street arasında yer alan George sokağının ünlü Durrant's oteline gelmişlerdi. 

Tom taksinin camından otele bir göz attı. Eski tip bir yapıydı. Üç katlı, sarı ile kahverengi karışımı taştan yapılmış, aralarında beyaz kolonların ayırdığı, yüksek pencereli sekiz bölümlü bir bina. Restaurant, bar, cafe gibi bölümlerin bulunduğu ilk katın dışı yeşil sarmaşıklarla kaplanmıştı. Dört yüksek sütun üzerine oturtulmuş giriş, binanın geçen yüz yıldan kaldığının göstergesiydi. 

Tom yüzünü ekşitti, muhafazakâr İngilizler'den ve onların tutucu alışkanlıklarından hiç hoşlanmazdı. Avukat William Anderson yol boyunca sürdürdüğü sessizliğini taksiden inince bozarak, "Lütfen istirahatinize bakın. 

Bay Capshow bu akşam size telefon ederek görüşecektir," dedi. Sonra ellerini sıkarak aynı taksiye atlayıp uzaklaştı. 
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Ingrid avukatın havaalanında verdiği ilk zarfı takside vermişti. İçinden iki Amerikan pasaportu, kredi kartları ve beş yüzer dolar çıkmıştı. Tom'a ait olanları devasa adama vermişti Resepsiyona yaklaştılar. 

Siyah elbisesi içindeki resepsiyon memuru onları tam bir nezaket ve milliyetine has soğukluk içinde karşıladı. Pasaporta bakıp "Bayan Grace) dedi. Ingrid'in pasaporttaki yeni adı Hillary Grace'di. 

Sarışın kadın tebessüm etti. 

Resepsiyonist sonra Tom'un pasaportunu alıp isme bir baktı ve aynı kibirli hava ile: 

"Bay Edward Cool?" diye mırıldandı. 

Tom kafasını salladı. Adam kayıt için pasaportları yardımcısına uzatırken, otelimize hoş geldiniz tarzında birkaç kelime etti ve bankonun üzerindeki çana basarak misafirlerini odalarına çıkartmak üzere bellboy'u çağırdı, ikisinin de birer bavulu vardı yanlarında. Bellboy onları ikinci kata çıkardı. Odalarına girerlerken Ingrid, "Bir duş alacağım, yarım saat sonra seni odamda beklerim" dedi. 

Tom'un gözleri ışıldamıştı. 

Durrant's daha ziyade Londra'ya gelen işadamlarını ağırlayan bir oteldi. Şehrin merkezine olan yakınlığı bir avantajdı. 
Londra için standart otellerden biri sayılırdı. Ingrid odaya bir göz attı. Duvarlar sarıya boyanmıştı. Tek kişilik yatak rahat ve alışılmışlardan daha geniş görünüyordu. Odanın uzun ve yüksek iki penceresinin perdeleri kırmızı çiçek desenliydi ve üstlerinde farbalalarla bir örnekti. Perdelerle aynı renkte olan yatak örtüsü ise enine çizgiliydi. Odadaki sıcak renkler Ingrid'in hoşuna gitmişti. 

El çantasını tuvaletin üstüne bırakarak aynaya bir göz attı. 
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Yüzü uzun uçak yolculuğu ve ısı farkından olsa gerek, yorgun görünüyordu. 

Pardesüsünü çıkarıp yatağın üzerine atarken duvarda asılı authentic tabloyu inceledi. Odanın sıcak dekoruyla uyum sağlamayan tek şey duvardaki resimdi Vakit kaybetmeden soyunup banyoya geçti. 

Küveti sıcak suyla doldurdu, toz sabunla köpürterek içine girdi. Sıcak su vücuduna iyi gelmişti, rahatlayıp gevşediğini hissetti. Zamanın hızla akıp geçtiğini biliyordu, Tom birazdan gelirdi. Duşunu alıp, ıslak vücuduna bornozu giydi ve tam saçlarını kurutmaya başlarken kapı vuruldu. 

Yüzünde tatlı bir tebessümle kapıyı açtı. Tom'un kısa saçları da hâlâ nemliydi. 

Dev adam onunla sevişeceğini düşünerek duş almıştı. "Geç içeri, şimdi geliyorum," diyerek banyoya yürüdü ve saç kurutma makinesini çalıştırdı. 

Makinenin çıkardığı cızırtılı sesten onun banyonun eşiğinde dikildiğini duymamıştı ama aynaya bakınca ortağının beğeni ile seyrettiğini gördü. Aynadan gülümsedi. 

Tom'un beklemeye daha fazla tahammülü kalmamıştı, yavaş yavaş yaklaştı ve kadının arkadan beline sarılarak ıslak saçlarının arasına yüzünü gömdü. Bornozun üstünden beline dolanan sert ve adaleli kollar bir an Ingrid'in ihtirasla titremesine yol açtı. Tom çok hızlıydı; bir eliyle bornozu açtığı sol omzuna sıcacık öpücükler kondurup ateşli dudaklarını teninde hafifçe gezdirirken, diğer elini de bornozunun aralığından gergin karnının üzerinde dolaştırmaya başlamıştı. Ingrid heyecanlanmıştı; vücudu kasılıp gözleri kapandı. 

Tom gerçekten hızlıya benziyordu, parmakları daha şimdiden kasıkları arasındaki ıslaklığı keşfetmişti. İnleyerek, "Beni yatağa götür," diye fısıldadı. 
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4k * 


Ethan Capshow'dan telefon geldiğinde Tom derin bir uykuda idi. Almacı Ingrid kaldırdı. Zil sesini duymuş olmalıydı ama sarışın dev yatağın içinde homurdanıp sadece yanına dönmekle yetindi. Ethan kısaca sekizde otele geleceğini ve kendisini yemek salonunda beklemelerini söylemişti. Telefonu kapatınca uyumaya devam eden ortağına baktı. Vücut yapısı fizik olarak gerçekten mükemmeldi ama asla son ortağı Gustav kadar ateşli ve becerikli değildi. Çabuk tükenmişti. 

Sarışın kadın usulca yataktan kalktı ve duş almak için banyoya geçti. Tam doyuma ulaşmadığı için gergindi. Banyodan çıkınca acele ile giyindi, daha avukatın gelmesine epey zaman vardı ama Tom'u uyandırdı. "Kalk, hazırlan,' diye söylendi. 

"Birazdan Capshow gelecek." 

Dev adam ağır ağır yataktan kalktı. Mutlu ve rahatlamış bir şekilde kadına gülümsedi, onu doyuma ulaştırdığını sanıyordu. 
Ingrid ilk defa onun fazla adaleli ve tam bir kas yığını olan vücudunu teşhirden zevk aldığını anladı. 

Gelişmiş vücuduyla çıplak dolaşmaktan keyifleniyordu, oysa yatakta çok yetersizdi. Onu alaycı bir şekilde süzen kadın, "Acele et," dedi. "Capshow'lar bekletilmekten hoşlanmazlar." 

Giyinip odasına geçerken, Tom'un yüzünde hâlâ mağrur ve muzaffer bir ifade vardı. 

Tom ne yemek salonunun koyu meşe ahşapla dekore edilmiş karanlık ve ağır duvarlarından ne de Ethan Capshow'un kibirli ve insanlara tepeden bakan halinden hoşlanmıştı. Avukatın ağır, kendinden emin ve ukala davranışları, Amerikalı'yı fena halde sinirlendiriyordu, fakat elinden geldiğince duygularını belli etmemeye çalışıyor ve ortama uyum sağlamaya gayret ediyordu. 
Gözleri sık sık ufak yemek salonunun duvarını süsleyen yaldız 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çerçeveli tabloya kayıyordu; resim belki kraliçe Victoria, Elizabeth veya sıradan bir İngiliz leydisi de olabilirdi, doğrusu merak da etmiyordu, tek istediği bu sıkıcı yemeğin bir an önce bitmesiydi. 

Ethan Capshow dizindeki sakız gibi beyaz kolalı peçeteyle dudaklarını silerken sakin ve mütehakkim ses tonuyla, "Madrid'e gitmeniz bir müddet ertelenecek," dedi. 

Ingrid, "Bir aksilik mi var?" diye sordu. 

"Madrid'de yok ama burada var diyebiliriz." 

Sarışın kadın dikkatle avukata baktı. Onun izahat vçr. meşini bekledi. 

"Bir İtalyan polisi işimize burnunu soktu. Ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilmiyoruz ama beni ziyarete gelecek kadar işi ilerletti." 

Ingrid'in kaşları çatılmıştı. 

"Maliye Bakanı Kont Pisano Giusti ile mi ilgili?" 

"Evet, Ingrid. 

"Hayret, o olayda geride en ufak bir iz bırakmadığımızı sanıyorum. 

"Aslında bir iz bırakmadınız, tabii cesedin üzerine koyduğunuz kartvizit hariç" 

"Ama biliyorsunuz, o Efendi Capshow'un emri. Artık ekipler her öldürdükleri şahsın üzerine o kartı bırakıyorlar" 

"Evet Ingrid, biliyorum. İtalyan polisi de o kartın izini sürerek bizi buldu." 

"Nasıl?" 

"Matbaacımız Jason Boyle'u tespit etmiş olmalılar." 

Ingrid bu iddiayı şüpheyle karşıladı. 

"Bu inanılması zor bir olasılık." 


122 


"Pek değil! Kullandığımız kartın cinsi dünyada çok az üretilen bir kâğıttandır ve yalnız İngiltere'de yapılır. Pahalı olduğu için de kullanan müşterisi azdır." 

"Yine de alt tarafı bir kâğıt. Hem üzerinde Capshow adı da yok. Sizinle bağıntıyı nasıl kurabilirler? Matbaacı sizi tanır mı?" 

"İlk görüşmeyi ben yapmıştım. Bir kere beni gördü. Oraya bir daha gitmedim. Malı firmanın adamları Hukuk Bürosu'na getirmişti. 

"Fakat sipariş sırasında adınızı verdiniz, değil mi?" 

"Maalesef evet!" 

Ingrid'in suratı asılmıştı. 

"İtalyan polisi izliyor musunuz?" diye sordu. 

Avukat şarap kadehinden ufak bir yudum alırken, "Onu bugün kaldığı otelde öldürdük," diye fısıldadı. 

Sarışın kadın rahatlar gibi olmuştu. Ethan Capshow: 

"Ama meseleye kapanmış nazarıyla bakamayız," dedi. "Matbaacının da ortadan kaldırılması ve o işyerinin bütün muhasebe kayıtlarının da yok edilmesi gerekli." 

"Madrid işi bu nedenle mi ertelendi?" 

"Sadece birkaç gün için. İspanyol işverenle görüştüm" 

"Matbaacı için bizi mi kullanmak istiyorsunuz?" 

"Efendi'nin emri öyle. İşyerinin de yakılmasını istiyor. Ama onun için 3 no'lu ekibi acilen buraya çağırdık." 

Sarışın kadının suratı asıldı yeniden. "Birlikte mi çalışacağız?" diye sordu. 

"Hayır, Ingrid. Onlardan hoşlanmadığını Efendi bilir" 

O zamana kadar konuşmalara seyirci kalan Tom birden lafa karıştı. 

"Durun bir dakika... Bana sadece Madrid işi için ücret verdiler. Bu ekstradan bir iş ve parasal konuyu henüz halletmedik." 
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Avukat da Ingrid de küçümser bir edayla Amerikalı'ya baktılar. Ethan Capshow hiç sesini çıkarmadı. Sarışın kadın ise hırlar gibi, "Kes sesini Tom!" diye çıkıştı. 

"Bu senin sorunun değil. 

Amerikalı susunca Ingrid önündeki şarap kadehini eline aldı. 
Bir an dalgın nazarlarla avukata baktı. Sonra, "Ne zaman?" diye sordu. 

İki elinin baş parmaklarını yeleğinin cebine sokan Ethan, sinsi bir gülümseme ile: 

"Bu gece;' diye mırıldandı. "Fazla vaktimiz yok. 

"Ya üç numaralı ekip görevini ne zaman yerine getirecek?" 

"Onları şu anda hana soktuk bile" Sarışın kadının tereddütleri kaybolmamıştı. 

"Polis bu durumdan kuşkulanmayacak mıdır?" 

"Mutlaka bir şeylerden şüphelenecektir, ama artık ne konuşacak kişi, ne de bizimle bağlantı kurulacak evrak ortada kalmayacaktır." 

"Bu Efendi Capshow'un emri değil mi?" Sırıtarak kıza bakan avukat, "Bundan şüphen mi var Ingrid?" diye sordu... 

Scotland Yard'ın Thames Nehri kıyısında Westminster Bridge yakınlarındaki ünlü merkezindeki bol ışıklı odasında derin bir sessizlik vardı. Alman polisi olmasına rağmen Hans Milch, sorgulandığı "Scotland Yard" adının, eskiden İskoçya kralının İngiltere'yi ziyareti sırasında misafir edildiği evden geldiğini bilirdi. 
1829'da kurulan bu polis örgütünün yalnız Büyük Londra (Greater London)'da yetkili olduğunu da. Özellikle ağır suç masasının başarısı örgüte dünya çapında ün kazandırmıştı. 

Hans Milch sorgulamayı yöneten müfettişten gözlerini ayırmıyordu. Müfettiş Donald MacRae uzun boylu, zayıf ve ellisinin üzerindeydi. Sırtında tüvit bir elbise ve ağzında devamlı 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sönük bir pipo vardı. Uzun parmaklarıyla yeleğinin cebinden çıkardığı çakmağıyla oynuyor, fakat piposunu yakmıyordu. 
Yanındaki yardımcısı Humprey Bennet heykel kadar sakin ve sessizdi. Hans Milch onun dakikalardan beri yerinden kımıldamadığını farketti. 

MacRae görünümünden umulmayacak kalın sesi ile, "Polis olmanız çok ilginç Bay Milch,” dedi. "Tabii ölen arkadaşınızın da..." 

Alman polis soğuk bir tebessümle, "Haklısınız" diye mırıldandı. 

"Arkadaşınızın feci şekilde öldürülmesinden çok üzgünüz. 

"Eminim öylesinizdir. 

"Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Polis, dünyanın her tarafında polistir ve hiçbir polis örgütü polis katillerini bağışlamaz. 
Scotland Yard'ın da en kısa zamanda bu katili bulacağından kuşkunuz olmasın." 

"Kuşkum yok zaten Sayın Müfettiş." 

"Buraya tamamen turistik amaçla geldiğinizi söylemiştiniz, değil mi?" 

"Evet öyle." 

"Hiç kuşkusuz arkadaşınız da aynı gaye ile geldi?" 

"Evet." 

Donald MacRae kısa bir an Alman polisine baktı. Yüzünün ifadesini anlamak mümkün değildi. Parmaklarında tuttuğu gümüşi çakmağı maharetle döndürürken: 

"Frankfurt'tan geldiğinizi söylemiştiniz yanılmıyorsam?" 
dedi. 

"Evet, yanılmıyorsunuz." 

"Bay Umberto Cassini ile Frankfurt'ta mı tanıştınız?" 

"Evet." 

"Bu tanışıklık eski tarihlere dayanır mı?" 
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"Hayır. Ne yazık ki Frankfurt Havaalanı'nda tanıştık." 

"Yani birbirinizi yeterince tanımıyordunuz?" 

"Evet Sayın Müfettiş." 

"Yaa!..." 

Hans Milch söylediklerine Donald MacRae'nin inanmadığına emindi. Fakat bu umurunda da değildi, zira polisler otel odasına üşüşmeden evvel Başkan Sebastian Kruger'in yardımcısıyla yaptığı konuşmada henüz İngiliz polisine gerçekleri açıklamama konusunda talimat almıştı. 

Müfettiş soğuk bir eda ile: 

"Yeterince tanımadığınız bir yabancı ile aynı otel odasını paylaşmanız biraz garip değil mi?" diye sordu. 

Hans Milch gülümsedi. "Bu turistik bir ziyaretti. Gezimizi mümkün olduğunca ekonomik boyutlarda gerçekleştirmek istedik. Anlarsınız işte, alt tarafı ikimiz de polisiz, aldığımız ücretler malum, aynı odada kalırsak paramızdan tasarruf ederiz diye düşündük. 

"Öyle mi? Bakın bunu bilmiyorduk. Sanırım bizi getiren taksi şoförünün azizliğine uğradık." 

Müfettiş sesini çıkarmadı. Ama aynı ipte oynayan iki cambaz gibiydiler, İngiliz polisine yabancı da olsa, alt tarafı o da bir polisti ve sorgulama taktiğinin inceliklerini elbette bilecekti. 

Hans Milch sorgulamadan sıkılmış gibi, "İfademi dikte ettirip imzaladım. Acaba Sayın Müfettişin bana soracağı başka bir sual var mı? Artık gidebilir miyim?" dedi. 

"Kuşkusuz gidebilirsiniz. Bir Alman meslektaşı ağırlamakta hata ettiysek lütfen bizi bağışlayın. Gezinizin böyle müessif bir olay ile tatsızlaşmasına üzgünüm. 

Yine de her an ifadenize başvurabileceğimizi takdir edersiniz. Londra'da ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz?" 

"Planım haftalıktı" 
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"Dün geldiğinize göre daha altı gün buradasınız demektir" 

"Evet, öyle." 

Müfettiş ayağa kalktı. Elini sıkmak için Milch'e yaklaştı. 
"Size son bir soru sorabilir miyim?" dedi. 

"Tabii, buyrun. Bir polis olarak size yardım etmek görevimdir. 

"Burada ziyaret edeceğiniz herhangi bir tanıdığınız var mı?" 

Hans bir an düşündü, dudağını bükerek, "Hayır," diye mırıldandı. 

"Ya arkadaşınızın?" 

"Onu bilemem. Niye sordunuz?" 

"İlgimi çekti de... Otel personelinden ilk aldığımız bilgilere göre bu sabah otelden birlikte çıktığınız söylendi. Sizleri gören ön büro memurları var. Sonra nedense ayrılıp şehri ayn ayrı gezmeye başlamış olmalısınız. Zira öldürülen Bay Cassini sizden yaklaşık yarım saat evvel otele dönmüş. Belki bir tanıdığı ile görüşmüş olabilir." Hans huylanmaya başlamıştı. 

"Öğleye kadar beraberdik. Hatta ayaküstü bir şeyler atıştırdık. Sonra ben Hyde Park'da biraz oyalandım, daha sonra da Oxford Street'te vitrinlere bakındım. Ama onun benden ayrıldıktan sonra nereye gittiğini bilmiyorum." "Çok garip!" dedi Müfettiş. 
"Garip olan nedir?" 

"Otelin santralındaki memure dışarıdan gelen bir telefonu saat 15 sularında kaldığınız odaya bağladığını söylüyor. 

Hans dikkat kesildi. 

Acaba Müfettiş ağzını mı arıyordu? Bu meslekte hep yaptıkları bir numaraydı. Ama adamın böyle sıradan bir taktiği meslektaşına uygulaması ihtimal dışıydı. Demek birisi Cassini'yi gerçekten aramıştı. Kim acaba, diye düşündü. Frankfurt'taki merkezden aranmadığını biliyordu, belki kendi teşkilatı onu Roma'- 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dan aramış olabilirdi. Ya da Cassini gerçekten binlerini ürkütmüştü. Özellikle de listesinin sonunda yer alan avukatı. 

"Üzgünüm Müfettiş Bey, ama kimin aradığını bilemem” dedi. 

MacRae nihayet elindeki pipoyu yaktı. Yapmacık bir gülümseme ile, "Sağlığıma zararlı ama yine de şu meredi içmeden duramıyorum, diye mırıldandı. Hans Milch'i uğurlamak için kapıya doğru yöneldi. "Herhalde siz de farketmişsinizdir, arkadaşınızın ölümü çok profesyonelce. Önce şiddetli bir yumruk yemiş. 

Zavallı ayağa kalkmak ve mücadele etmek istemiş olmalı. 
Daha sonra katil şakağına doğru esaslı bir tekme atmış" 

"Bunu nereden öğrendiniz?" 

"Dedektifler maktulün sağ şakağı ile saçlarının arasında toprak kırıntıları buldular. Bir tür çamur gibi. Şu anda laboratuarlarımızda toprak parçaları analiz ediliyor. Böylece toprak izleri belki bize bir fikir verebilir. Ayrıca katilin boyun kırmakta çok usta olduğunu kabul etmeliyiz, adam hiç zorlanmadan işini halletmiş. İşin bir ilginç yanı da arkadaşınızın onu odaya almakta hiç tereddüt etmemesi. Belki de katili tanıyordu. Kapıda hiç zorlanma emaresi yok ve anahtar kapının üzerindeymiş." 

Bunu Hans Milch de düşünmüştü. 

"Evet, ilginç," diye homurdandı. 

Müfettiş kapı aralığında Alman polisinin gözlerinin içine bakarak, "Bu durum bana arkadaşınızın bir turistten ziyade gizli bir görevle Londra'ya geldiği izlenimini veriyor." 

MacRae açıkça söylememekle beraber, sen de bu işin içindesin, demek istemişti. 

Hans Milch, "Doğrusu buna çok şaşarım. Tam bir turiste benziyordu," dedi. 

El sıkıştılar ve Müfettiş kapıyı açtı. 

Hans, Scotland Yard'ın koridorlarında yürürken Müfettiş yardımcısına dönerek, 
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"Humprey,' dedi. "Bu adamın yirmi dört saat gözetlenmesini istiyorum. Her saat başı bana rapor verilsin." 


DORDÜNCÜ BOLÜM 

1 

Frankfurt - Almanya 

HAMMER son anda Werner Schafer'in evine gitmekten vazgeçti. Bu riski göze alamıyordu, işi berbat etmişti. O sıradan bir sokak serserisi, semtin pezevengiydi. Kendine göre bir düzen kurmuştu, üç dört kadın çalıştırır, sokaklarda esrar satıcılığı yapar ve nafakasını çıkarırdı. Ufak tefek, ses çıkarmayan işlerin adamıydı. Şimdi Schafer'le tanıştığı güne lanet ediyordu, onun başına böyle bir bela getireceğini bilseydi asla teklifini kabul etmezdi. 

Evde biraz parası vardı, bankada da. Schafer'e gitmektense, Hamburg'daki eski arkadaşı Berthold'un yanına gitmek çojl. daha iyiydi. Berthold Schwartz kaç zamandır onu yanına çağırıyordu. 
Berthold sıkı çocuktu ve Hamburg'da sözü geçerdi. Hiç olmazsa bir süre buradaki hadise külleninceye kadar onunla çalışabilirdi. 
Tabii kendi başına buyruk olmaktansa birine bağlı olarak çalışmak işine gelmiyordu ama aklına başka çözüm de gelmiyordu. 
Bunu düşünmeliydi, istemeyerek geri döndü ve Rosa'nın takıldığı Altın Horoz birahanesine girdi. 

Saat erken olduğu için burası da tenhaydı. Etrafa bakınıp Rosa'yı aradı. Fahişe görünürlerde yoktu. Belki de bir iş tutmuştu. 
Onu hatırladıkça hiddetten köpürüyordu, başını asıl derde o küçük orospu sokmuştu. Hatta bir an gitmeden önce ona esaslı bir ders vermeyi bile düşündü. Yanağına sustalısıyla esaslı bir Çizik atar, meslek hayatını söndürebilirdi, ama bütün hata “nun da değildi, tek başına her tarafa yetişemediği için tedbirsizlik 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etmiş parolayı ona fısıldayarak yardım istemişti. Rosa elindeki en iyi sermayelerden biriydi, kaliteli sayılırdı ye çok müşteri celbedebiliyordu. 

Bir bira ısmarlayıp yudum yudum içerken düşünmeye başladı. Evet buradan gitmeliydi. Burnunu fena halde sızlatan, neredeyse kemiğini kıracak olan o Türk'ü anımsadı. Ona fena bozuluyordu, it oğlu it silahlarını da almıştı. 

Tabancası da, sustalısı da ondaydı. Keşke onu o gece öldüresiye dövdürseydim diye hayıflandı ve birden bir el omzuna dokununca, boş bulunup hayallerinden kurtularak sıçradı. Başım çevirip baktı. Oydu, Türk yanıbaşındaydı. Adam sırıtarak kendisine bakıyordu. 

"Ne o, korktun mu?" diye sordu Kenan. 

"Niye korkayım ki? Biz artık dostuz diye yalan kıvırdı Hammer. Fakat suratı bembeyaz kesilmişti. 

"Sana silahlarını geri getirdim." 

Meşin ceketli serserinin gözleri parıldadı. Bu habere sevinmişti. 

"Sağol," diye fısıldadı. 

"Biraz da para kazanmak ister misin?" 

Hammer, ürkerek Kenan'ı süzdü. 

"Para mı? Bana iş mi teklif ediyorsun?" 

"Hi, hi!" 

"Söyle bakalım, ne tür bir iş bu?" 

"Şu Schafer denen adamı biraz kollamanı istiyorum." 

"Anlayamadım, nasıl yani?" 

"Şu sıralar ona başka Türkler de gelebilir. Önemli insanlar, anlıyor musun? Yani başka ziyaretçiler. Onlardan haberdar olmak istiyorum. Senin için çok kolay. 

Sanırım seni birahanelerde arayacaklardır, tıpkı bizim yaptığımız gibi." 
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Hammer ilgilenmişti. "Sonra?" diye sordu. 

"Dedim ya bana bir haber uçuracaksın. 

Serseri dikkatle Kenan'a baktı. 

"Sen polis misin?" 

"Amma yaptın? Hiç polise benzer bir halim var mı?" 

"Bence var." 

"Öyle olsam Alman polisi ile birlikte çalışırdım ve sen şimdiye kadar çoktan delikte olurdun. Üstelik polis ananı ağlatırdı." 

"Öyleyse gelecek olan o adamla niye ilgileniyorsun?" 

"Bak, işin bu tarafı seni hiç ilgilendirmez, ama çok merak ettiysen sana şu kadarını söyleyebilirim. O adamlardan hiç hoşlanmıyorum ve benim dalgama taş koyuyorlar." 

Hammer şaşkın ve kararsızdı. Bu eline geçmiş iyi bir fırsat olabilirdi. Hem para kazanır hem de belki Frankfurt'tan kaçmak zorunda kalmayabilirdi. 

"Schafer ne olacak? Ona ihanet ettiğimi öğrenirse beni perişan eder. 

"Onu merak etme! Bundan sonra Schafer'in işi bitecek" 

"Nasıl yani? Onu öldürecek misiniz?" 

"Henüz bilmiyorum, ama mümkündür. Paçasını kurtarsa bile artık buralarda barınamaz, inan bana" 

Hammer duyduklarına inanmak istemiyordu. Schafer gibi güçlü birini, kendi memleketinde bu denli korkutacak birini tahayyül bile edemiyordu. Tekrar sordu: 

"Polis değilsin, değil mi?" 

"Saçmalama Hammer! Beni. hayal kırıklığına uğratıyorsun." 

Meşin ceketli serseri biraz rahatlar gibi olmuştu. 

"Bu işten benim kârım ne olacak?" 

Kenan hiç duraksamadan attı. "Beş bin mark. 
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Bu paraya adamın takla atacağını düşünmüştü. Ama gözleri birden heyecanla parıldayan Hammer, "Olmaz; dedi "On bin mark isterim." 

"Deli misin sen? Senden istediğim hizmete göre çok Para bu?" 

Meşin ceketli sırıtmaya başlamıştı. Artık iyi bir fırsat yakaladığına inanıyordu. 

"Sana istediğinden fazlasını verebilirim. 

"Nasıl?" 

"Bir iş yapacaksak birbirimize karşı dürüst olmalıyız." 

"Bu doğru" 

Hammer'in bilgiç tebessümü yüzüne yayılarak arttı. 

"Senin Hüseyin Kozoğlu olmadığını biliyorum." 

"Hadi ordan! Sen sadece benden şüpheleniyorsun”" 

"Hayır, az evvel gerçek Hüseyin Kozoğlu ile karşılaştım. Onu artık tanıyorum." 

Bu kez Kenan sokak serserisine dikkatle bakmaya başladı. 

"Yalan söylüyorsan seni gebertirim" 

Hammer kendisine gelen güvenle alaycı bir şekilde Kenan'ı süzdü. 

"Hadi geveleme, çıkar şu ağzındaki baklayı." 

"Sen o adamdan ziyade yanındaki dosyanın peşindesin, değil mi? Senin gerçek Hüseyin Kozoğlu olmadığını dün gece Schafer'in yanındaki halinden anladım. 

Schafer senden dosyayı isteyince apışıp kaldın, korkarım böyle bir dosyadan haberin bile yoktu." 

Kenan, Hammer'in umduğundan da zeki olduğunu ve durumu iyi analiz ettiğini sezinledi. "Tamam, diye mırıldandı. 
"İstediğin parayı vereceğim" 

"Dur bakalım, o kadar acele etme. Yirmi bin mark sadece adam için. Yirmi bin de dosya için isterim ahbap. 
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Kenan o anda herifin yüzüne okkalı bir yumruk indirmek istedi. Fakat gerilen sinirlerine zar zor hakim olarak, "Devenin pabucu, çok istiyorsun,' diye homurdandı. 

"Canın isterse! Başka türlü anlaşamayız." 

Belki Başkan Sebastian Kruger'den yardım isteyip herifi içeri attırarak konuşturabilirlerdi, ama bu boşuna zaman kaybı olabilirdi, ayrıca Hammer'in tüyme ihtimali de vardı. Kuşu ürkütmemeliydi. 

"Sıkı pazarlıkçıymışsın ve beni istismar ediyorsun. Biraz indirim yapamaz mısın?" 

"Olmaz. Kırk bin mark. 

"Ulan, bu çok para!" 

"Beni ancak kurtarır. Sen bilirsin!" Kenan mecburen kabul ediyormuş gibi, "Pekala, öyle olsun," dedi. 

Hammer hemen, "Yarısı peşin, diye mırıldandı. "Yoo, dur bakalım. Dereyi görmeden paçaları sıvamak yok. 

"O da ne demek?" 

"Bir Türk deyimi. Önce bana Hüseyin Kozoğlu'nu getireceksin. Paranın yarısını ancak o zaman alırsın." 

Hammer bir an kararsız kaldı, sonra başını salladı. 

"Tamam, anlaştık" 

"Herif nerede?" 

"Onunla bu akşam sekiz buçukta buluşacağız ve onu Schafer'e götüreceğim. 

"Dosya adamın yanında mı?" 

"Evet." 

"Emin misin?" 

"Adım kadar." 

"İyi öyleyse, akşama kadar seninle beraberiz." 

"O niye?" 
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"Çünkü sana güvenmiyorum. Sen rezilin tekisin. Her an bana bir oyun oynamaya kalkabilirsin" 

Hammer'in yüzü asıldı. "Silahlarım nerede?" 

"Al" dedi Kenan. Kemerine sıkıştırdığı Cold'un şarjörünü masanın altında çıkararak boş silahı serseriye uzattı. Hammer kaşla göz arası silahı meşin ceketinin iç cebine atarken, "Sustalım?" diye sordu. 

"Onu ayrılırken alacaksın." 

İkisi de birbirine bakıp sırıttılar. 

Hammer, "Yaman birisin diye mırıldandı. "Bana bir içki ısmarla. İstersen ben de sana bizim kızlardan birini bedava takdim edebilirim. Ne dersin?" 

"Ben işle eğlenceyi birbirine karıştırmanı ama sana bir bira ısmarlayabilirim." 

Akşam sekizde Kenan ile Hammer, Beyaz Kaşalot birahanesine birlikte girdiler. 

Hammer uzaktaki masada oturan Hüseyin Kozoğlu'nu hemen gördü. "İşte şu arkada oturan lacivert elbiseli adam; dedi. 
Kenan gösterilen tarafa bir göz attı. 

Adamın Türk olduğunu hemen anlamıştı. Ablak yüzü ve pos bıyığıyla dikkat çekiyordu. Adamın sanki sabahtan beri yerinden kalkmamış gibi bir hali vardı. 

Hammer'i görünce gözleri parladı. Masaya geldiklerinde bozuk bir Almanca ile: 

"Tamam mı?" diye sordu. 

Hammer, Kenan da anlasın diye Türkçe cevap verdi. 

"Tamam. Adamımız bizi bekliyor. Gidebiliriz." 

Hüseyin elinden hiç bırakmadığı çantasıyla ayağa kalkarken, Kenan'ı kastederek: 

"Bu adam da kim? Onu niye yanında getirdin?" diye sordu. 
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"Takma kafanı. O Schafer'in adamıdır. Tek kelime Türkçe bilmez. Sen yine ihtiyatlı ol ve benimle Türkçe konuş. 

"Niye? Almanca konuşmamın sakıncası mı var?" 

"Yok tabii, ama Türkçe konuşmamız daha güvencelidir, anlarsın ya." 

Hüseyin bir şey anlamamıştı ama başını anlarmış gibi salladı. 

Kenan ile Hammer daha önceden plan yapmışlar ve o plan gereği şimdilik Hüseyin'i Hammer'in evine götürmeye karar vermişlerdi. Birahaneden çıkınca bir taksiye bindiler. Araba az sonra Hammer'in izbe evinin önünde durdu. 

Hüseyin şimdilik hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Ta ki Hammer'in anahtarı çevirip kapıyı açarken sırtına dayanan tabanca namlusuyla uyanıverdi. Kenan o sabah Alman Emniyetinden aldığı geçici silahı adamın beline dayayıvermişti... 

2 

Londra - İngiltere 

Brighton, Manş Denizi sahilindeki ufak bir sayfiye şehriydi. 
Londra'dan sadece bir saat uzaklıktaydı. Victoria tren istasyonundan trenle gidilebileceği gibi otobüsle de gitmek mümkündü. 
Fakat Avukat Ethan Capshow, Ingrid'e gıcır gıcır bir Rover tahsis etmiş ve arabayla gitmesinin daha uygun olacağını söylemişti. 

Yol boyunca Ingrid matbaa sahibi Jason Boyle'un şehre neden bu kadar uzak oturduğunu düşünüp içinden de küfretti. 
Zamanın altın kadar kıymetli olduğu zamanımızda her gün yollarda iki saat sarfetmek ona çok anlamsız geliyordu. 

Avukatın verdiği haritayı iyice inceledi. Evi eliyle koymuş gibi bulmuştu. 

Brighton'a has, geniş bahçe içinde tek katlı bir evdi bu. Önce evi tespit ettikten sonra sokakta ilerledi. Saat on buçuktu ve 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sokaklarda kimsecikler yoktu. Belki bir sayfiye kenti olmasının sonucu evlerin çoğu da kapalı hissini veriyordu. Sokakta bir tur atıp iki ev geride durdu. 

Matbaacının çiçeklerle donatılmış harika bir bahçesi vardı. 
Çimler özenle kesilmişti. Perdeleri kapalı geniş camdan dışarıya ışık sızıyordu. Jason Böyle henüz yatmamış olmalıydı. Motoru kapatıp, farları söndürdü. Ağır ağır eve yürüdü. O zaman bahçenin koyu gölgeleri altına çekilmiş arabayı farketti. Siyah bir Jaguar duruyordu ve herhalde matbaacının arabası olmalıydı. 

Adamın böyle bir evde yalnız yaşayacağı düşünülemezdi, evde mutlaka müstahdem olmalıydı, ayrıca Capshow kısa zamanda gereken araştırmayı yapamamıştı. Ingrid arkada görgü tanığı bırakamayacağını biliyordu. Kapıya yaklaşırken büyük siyah el çantası içindeki ucuna susturucu takılmış silahını son kez kontrol etti ve çantanın klipsini açık bıraktı. 

Zile hafifçe dokundu. 

Çok beklemedi. Kapıyı yaşlıca bir kadın açmıştı. Rengi oldukça esmerdi, zenci değildi, ama Hintli olması mümkündü. 
Gecenin bu saatinde kimin geldiğini merak etmişti yaşlı kadın. 
Merakla sarışın ve güzel kadının gülümseyen yüzüne baktı. 

"Kimi aramıştınız?" diye sordu Hintli kadın. 

"Bay Boyle'la görüşmek istiyorum. 

Kadın hayretle, "Bu saatte mi?" dedi. 

"Çok önemli. Aksi halde kendisini rahatsız etmek istemezdim. 

"Üzgünüm ama yattı. Onu uyandıramam. 

Ingrid sahte bir telaş göstererek, "Acaba eşiyle görüşebilir miyim?" dedi. 

Hintli hizmetkâr kaşlarını çatarak, "Bay Böyle bekârdır,' diye mırıldandı. 

"Öyleyse lütfen bu notu kendisine yarın sabah iletirsiniz." 
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Ingrid çantasından bir şey çıkaracakmış gibi sağ elini çantanın içine attı. 

Hizmetçi sessizce sarışın kadını süzüyor ve az sonra olacakları aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Birden göğsüne doğru uzanan tabancayı görünce nutku tutuldu ve şaşkınlıktan gözleri irileşti, zaten bu saniyeler kadının hayattaki son demleriydi. 
Boğuk ve kof bir gürültü oldu. Susturucudan çıkan kurşun yakın mesafeden tam kadının kalbine saplanmıştı. Hizmetçi bir an olduğu yerde sarsıldı, ileri geri sendeledi, tam devrileceği anda Ingrid kadını kollarından yakaladı ve gümbürtü ile yere düşmesine mani oldu. Susturucu sesi iyice boğmuştu. Usulca sokak kapısını kapadı. Şimdi evde Jason Boyle ile yalnızdı. 

Burada durum şimdilik iyi gidiyordu. Acaba matbaada faaliyete geçen 3 no'lu ekibin durumu ne merkezdeydi? Capshow'la ilgili muhasebe kayıtlarını, sipariş teklifini ve tediye kayıtlarını bulabilmişler miydi? Bulsalar bile kendisinden haber almadan yangın çıkarılmayacaktı. Avukatın emri öyleydi. 

Ingrid etrafına bakındı. 

Sol tarafta geniş bir salon vardı ve pahalı eşyalarla tefriş edilmişti. Yerler pırıl pırıl cilalı parke kaplanmış ve nadide cem halıları serilmişti. Anlaşılan matbaacının kazancı bir hayli iyi olmalıydı. 

Ingrid ilerlemeye devam etti. Elindeki susturuculu tabancayı sıkıca kavramıştı. 

Bir kedi kadar sessiz yürüyordu. Uzun bir koridorla gidilen arka tarafta kapıları kapalı üç oda vardı. Jason Boyle bunlardan birinde uyuyordu. 

İlk odanın önünde durup kulağını kapıya dayadı. Dışarıya hiç ses aksetmiyordu. O anda ilerideki odanın altından zemine akseden ışığı farketti. Jason o odada olmalıydı. 
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Derin bir soluk aldı. Sol elindeki çantayı kapının yanına bıraktı. Bir elinin serbest olmasında yarar vardı. Neyle karşılaşacağı hiç belli olmazdı; gerçi bu kendisi için çok basit bilişti, ama tecrübeleri ona her zaman dikkatli olmayı ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğini öğretmişti. 

Sol eliyle kavradığı tokmağı birden ardına kadar çevirdi ve gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Oda genişti, oval yatağın başucundaki komodinin üzerindeki lamba etrafı yeterince aydınlatıyordu ve iri yarı, güçlü kuvvetli bir zenci Jason Boyle'u beceriyordu. İkisi de yatağın içinde çırılçıplaktılar. 

Ingrid doğrusu böyle bir manzara ile karşılaşacağını hiç sanmamıştı. Kapının gürültüyle açılması karşısında ilk önce zenci herif ne olduğunu anlamak için hızla başını geriye çevirdi ve bön bön baktı. Adamın vücudu ter içindeydi ve kara cildi parlıyordu. 
Ingrid'in elindeki silahı görünce kalın sesiyle, "Neler oluyor burada? Bu Allanın belası kaltak da kim?" diye bağırdı. Sanki sesinin tonundan altındaki adamı suçluyor gibiydi. 

Ingrid gülümsedi. 

Gördüğü manzara hoşuna gitmişti. Namluyu yataktaki çifte yönelterek sırıttı. Jason'ın gözleri dehşetle açılmıştı. Gecenin bu vaktinde evinde eli silahlı genç bir kadını beklemediği açıkça belli oluyordu. Adamın gözleri boyalı, yüzü makyajlıydı. Dudaklarına sürdüğü ruj yanaklarına bulaşmıştı. 

Ingrid asıl şaşkınlığın ondan geleceğini sanmıştı ama Jason'dan hiç ses çıkmadı. 

İri yarı zenci birden yataktan fırladı. Homurdanarak bir sarışın kadına bir de yataktaki adama baktı. Hiddetten köpürmüş gibiydi. 

"Ulan, yoksa beni bu karıyla aldatıyor musun?" diye bağırdı. 

Ingrid yatağa doğru bir adım daha attı. Şimdi namluyu Herkül kadar güçlü görünen zenciye çevirmişti. Böyle yorganı 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üstüne çekmeye, çıplaklığını örtmeye çalışırken, "Yemin ederim onu tanımıyorum,' diye inledi. 

Siyahi adam olanlara bir anlam veremiyordu. Kanlı gözlerini kısarak kadına baktı ve "Ne istiyorsun?" diye sordu. 

Ingrid alaycı bir eda ile, "Bu herifin dönme olduğunu bilmiyordum," diye homurdandı. 

"İşte anladın artık. Yoksa senin için sürpriz mi oldu bebek?" 

"Gerçekten de öyle diyen katil sırıtmaya devam ediyordu . 

Zencinin ilk şaşkınlığı ve ürküntüsü geçmişti. Kendisini biraz toparlayarak sarışın kadına baktı. 

"Yoksa aramıza katılmaya mı geldin? Niyetin bu ise silaha hiç gerek yoktu. 

"Haklı olabilirsin" 

Siyahi dev ilk defa sırıttı. 

"Hiç kara derililerin tadına baktın mı?" 

"Çooook... 

"O halde bizlerin ne denli güçlü olduğunu bilirsin." 

"Bazı istisnaları vardır" 

"Görüyorsun ben onlardan değilim. Şuna bir bak!" 

Zenci hâla ereksiyon halindeki organını işaret ediyordu. 

"Cidden harika görünüyor. 

"Öyleyse bırak o elindeki oyuncağı da yatağa gel. Sana yepyeni bir dünya vereyim. Hem senden para da almayacağım Hadi durma, soyun." 

Ingrid inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. 

"Bunu çok isterdim, ama ne yazık ki önce görevimi yerine getirmek isterim. 

"Görev mi? Ne görevi?" 

Zenci aptal aptal kadına bakmıştı. 

Sarışın kadın tetiğe asıldı. O kof ve boğuk gürültü ikinci kere evi kapladı. 
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Kurşun zencinin tam alnına isabet etmişti. Bu kadar yakın mesafeden İngrid'in hedefi şaşırması söz konusu olamazdı. Zenci kütük gibi yere yuvarlandı. Beyni parçalanmış ve o anda ölmüştü. 

Yataktan kadınsı ince bir feryat yükseldi. Jason çığlık atmıştı. 

Olanları anlayamıyor ve inanamıyordu. Tanımadığı yabancı bir kadın evine geç saatlerde sessizce giriyor ve kiralık damızlığını bir kurşunda öldürüyordu. Zoru neydi bunun ve kendisinden ne istiyordu? 

Tam anlamıyla dehşete kapılmıştı. 

Korku dolu makyajlı yüzü iğrenç bir hal almıştı. Yalvarırcasına, "Lütfen beni öldürme, diye inledi. "Ne istiyorsan sana verebilirim... Şu çekmecede param var. Al onları... Yetmezse daha da verebilirim." 

Adama tiksinerek baktı Ingrid. Sonra bir yılan gibi tıslayarak, "Paranı istemiyorum," dedi. 

Jason Böyle kuş gibi titriyordu. 

"O halde ne istiyorsun? Senin derdin ne?" 

"Senin gibilerden nefret ederim. 

Adamın gözleri irileşti. 

"İnanamıyorum... Beni bunun için mi öldüreceksin?" 

Kadın, avıyla oynayan kedi gibi kıvrak hareketle karyolaya yaklaştı. 

"Hayır diye fısıldadı. Gözleri kısılmış, öldürme hazzının doruğuna yaklaşmıştı. Belki bu zavallıyı niçin öldürmesi gerektiğini ona söylemeliydi, bunu bilmesi onun hakkı olabilirdi. Jason normal biri değildi fakat sarışın cani de bir an beynine üşüşen düşüncelerle irkildi. Ya kendisi neydi? Normal olduğu söylenebilir miydi? Az evvel iri zencinin harika görüntüsünün etkisinde kaldığını inkâr mı edecekti? Bütün yaşamın anlamı üç noktada toplanıyordu. Seks, para ve öldürme güdüsü! Ve taparcasına değer verdiği bu üç kavramda da o hep marjinal noktalarda dolaşırdı. 
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Seks olmadan asla yaşayamazdı, paradan vazgeçemezdi ve ona en büyük huzuru ise öldürme güdüsü veriyordu. Bunların hiçbiri normal bir insanın yaşama bağlılık sağlayan tek gayesi olamazdı. 
Bu gerçeği gayet iyi biliyor ve zaman zaman kendinden de şüpheleniyordu. 

Düşüncelerinden silkindi, görevini bir an önce yerine getirmeli ve bir an evvel buradan uzaklaşmalıydı. Tetiğe asıldığı an Jason yana kaymayı başarmıştı, ama yine de kurşun adamın omzuna isabet etmiş ve ağzından acı bir feryat yükselmişti. Son bir gayretle yataktan fırlamaya çalıştı. Ne çare ki yapacağı bir şey yoktu; ikinci kurşun kalbine saplandı. Matbaacı cansız olarak yataktan yuvarlandı. Bacakları ve bedeninin bir kısmı hâlâ beyaz çarşafların üzerindeydi, kolları ise yataktan sarkıyordu. Yüzükoyun yuvarlandığı için Ingrid iğrenç yüzünü göremedi ama öldüğünden emin olmak için cesede yaklaştı ve kafatasına son bir kurşun daha sıktı. Yerdeki uzun tüylü beyaz halı bir anda kıpkızıl kesildi... 

İşi bitmişti Ingrid'in. 

Hiçbir şeye dokunmadan dışarıya çıktı. Brighton'da serin ve rüzgârlı bir gece hüküm sürüyordu. Rover'a yerleştiğinde motoru çalıştırmadan ilk yaptığı şey, Capshow'un yanına verdiği cep telefonundan avukatı aramak oldu. Zil çalar çalmaz avukat telefona cevap vermişti. 

"İş tamam, dedi sarışın kadın. "Yalnız iki kişiyi daha temizlemek zorunda kaldım. Bir hizmetçi ile adamın sevgilisi." 

"Sevgilisi mi yoksa karısı mı?" diye sordu avukat. 

"İkisi de değil. Yatakta bir zenci ile düzüşüyordu herif" 

Telefonun öbür ucunda kısa bir sessizlik hasıl oldu. 

Ethan Capshow İngilizler'e has soğukkanlılığıyla "Anlıyorum," diye mırıldandı ve telefonu kapadı. 
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Ingrid arabayı çalıştırmış bir an önce Londra'ya varmak için yola koyulmuştu bile. Nedense üşüyordu ve vücudunu garip bir ürperti kaplamıştı. Önce bunu havanın soğukluğuna atfetti ve arabanın kaloriferini çalıştırdı. Az sonra arabanın içi sıcacık olmasına rağmen titremesinin geçmediğini farketti ve o zaman gerçeği kendi kendine itiraf zorunda kaldı, üşümesi soğuktan değil, içindeki arzulardandı. Tahrik olmuştu; zencinin terden parıldayan adaleli, heykel gibi vücudu gözlerinin önünde canlandı. Üç kişiyi az önce öldürmüş ve farklı bir zevkin doruğuna çıkmıştı ama içindeki doyumsuzluğu yenemediğini, kasıklarının arasının zonkladığını duyumsuyordu. Külotunun ağı sırılsıklam olmuştu ve apış arasına sızan yapışkanlığı hissediyordu. Aklına Tom geldi; bu haldeyken onun arzularına cevap verebileceğini hiç sanmıyordu, ama ne de olsa hiç yoktan iyiydi. Bir an evvel otele erişebilmek için arabaya gaz verdi. 

Hemen hemen aynı dakikalarda Roark House'daki matbaada iki esrarengiz kişi cep telefonu ile aldıkları emir üzerine harekete geçmişlerdi. Matbaanın yaşlı bekçisi çoktan zararsız hale getirilmiş ve muhasebe kayıtları birer birer incelenmişti. Muhasebe bölümünde çıkan yangın tüm evrakların yok olmasına neden olacaktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi bile yaşlı gece bekçisinin dumandan zehirlenerek ölümüne engel olamamıştı. Neyse ki azgın alevler baskı kısmına sıçramadan yangın söndürülebilmişti. Han yöneticileri ve yerel polis olay yerine gelerek bölüm sahibi Jason Boyle'u telefonla aramışlardı. 

Fakat matbaacının evi bir türlü telefona cevap vermiyordu. 

Hans Milch, Scotland Yard'dan çıktığı andan itibaren polis tarafından takip edileceğinden emindi. Müfettiş turistik gezi yalanını yutmamış ve bunu nazikane bir şekilde ima da etmişti. 


142 


Hangi nedenle Londra'ya geldiklerini henüz bilmemekle beraber bunu öğrenebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine de emindi. Hans Milch, DTMT Kurulu'nun aldığı kararın aksine, İngiliz polisini bu işe katmanın, onlara gereken bilgileri vererek araştırmalara iştirakinden yanaydı, ilk bulgulara göre cinayet şebekesinin İngiltere ile organik bağları saptanmıştı. Kuvvetli bir olasılıkla şebeke buradan yönetiliyordu. İngilizler'i bu araştırmanın dışında bırakmanın onca makul bir sebebi yoktu. Hatta hata bile ediliyordu. Hans, Müfettiş MacRae'nin gerekli araştırmaları yapacağına ve otel odasından Frankfurt Emniyeti ile yaptığı telefon görüşmesini tespit edeceğine emindi. Bundan böyle Almanya ile yapacağı konuşmaları umumi telefonlardan sürdürmek zorundaydı. Aslına bakılırsa DTMT buraya en kısa zamanda yeni bir tim göndermeliydi. Cassini ölmüş, kendisi de polis tarafından deşifre edilmişti. 

Otele dönünce, idarecilerin ona yeni bir oda verdiklerini ve bavulunun polis nezaretinde bu yeni odaya nakledildiğini gördü. 
Otel yetkilileri olaydan çok müteessir olduklarını ve şimdiye kadar böyle bir hadisenin otellerinde ilk defa vukua geldiğini söyleyerek özür dilediler. 

Scotland Yard'daki sorgulama uzun sürdüğünden Milch ilerleyen saate rağmen hâlâ ağzına tek lokma atmamış 

Otelde bir şeyler yemektense yeniden dışarıya çıkıp, orta sınıf halkın devam ettiği "Public Bar"lardan birine gitmeye karar verdi. Genellikle bu tür Pub'ların saat 23'e kadar açık olduklarını öğrenmişti. Ayrıca İngiliz polisi tarafından gözetlenip gözetlenmediğini de merak ediyordu. 

Oteli Trafalgar Sguare Meydanı'na yakındı. Ağır ağır meydana doğru yürüdü. Bu saatte meydan oldukça tenhaydı gözleri peşinde birilerinin olup olmadığını anlamak için etrafı tarıyordu. 
Thames Nehri'ne doğru bir blok gidince Northumberland Avenue'da açık bir pub gördü. Dışındaki renkli ışıklarla yazılı isim dikkatini çekti ve gülümsemekten kendini alamadı. Pub'ın adı "Sherlock Holmes"du. 

İçeriye girerken gözü yarı taraftaki gölgelerden çıkarak pub'a yaklaşan adama takıldı. Çok kısa bir an göz göze geldiler, Milch derhal adamdan şüphelendi. 

Yanılmasına imkân yoktu, kendisi de polisti ve bu mevkiiye gelinceye kadar yıllarca sokaklarda şüpheli insanları kovalayıp takip etmişti. Keyifle sırıttı, mutlaka biri daha olmalıydı. Genellikle bu takiplerde iki kişi görevlendirilirdi. Yalanda onu da tespit ederim diye geçirdi aklından. 

Pub'un içinde renkli bir yaşam vardı. Burası İngilizler'e has tipik bir bardı. 

Oturarak ya da ayakta içki içen kadınlı erkekli yoğun bir kalabalık mevcuttu. 

Kendine yol açarak uzun cilalı ahşaptan yapılmış bankonun önündeki taburelerden birine ilişti. Şişman ve yüzünü kılcal damarların kızarttığı barmene bir viski söyledi. 

Gözleri karşısındaki ayna panodan arkasını görmeye müsaitti. Bara arka arkaya girdikleri adam ondan hayli uzak bir yere ilişmişti. Ama kurt gibi bir polis olan Milch onun Kendisini takiple görevli Scotland Yard görevlisi olduğundan emindi. 
Milch'in yanındaki tabure de boştu. Az sonra orta yaşlı temiz pak giyimli bir kadın gelerek tabureye oturdu, ilk önce ondan hiç şüphelenmemişti. Daha ziyade çevresindeki konuşulan İngilizce'- yi yadırgamıştı biraz. Buradaki İngilizler değişik bir dialekt ile konuşuyorlardı. Milch neden sonra bunun daha ziyade İrlandalıların kullandığı, Londra'nın güney bölgesinde revaçta olan "cockney" dialekti olduğunu kavradı. Etrafa biraz şaşkın bakınırken, yanındaki kadının, "Buranın yabancısısınız galiba?" dediğini farketti. 
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Gülümseyerek kadına döndü. "Evet, diye mırıldandı "Yabancıyım. 

"Belli. Konuşulan dili yadırgadınız ve pek bir şey anlamadınız, değil mi?" 

"Haklısınız." 

Kadın çevresindekileri küçümser gibi bir dudak işareti yaptı. 

"Çoğu İrlandalı'dır. 

"Öyle mi?" 

Milch ürkmüş gibi suni bir tavır takındı. 

Kadın gevrek bir kahkaha atarken, "Korkmayın canım, bunlar IRA sempatizanı değillerdir. Yabancılara İrlandalı deyince hemen korkup akıllarına IRA geliyor. Burada aklınıza gelen cinsten şeyler olmaz." 

Milch zoraki bir gülümseme ile, "Umarım haklısınızdır dedi. 

"Haklıyım tabii... Nerelisiniz siz?" 

Milch, kadının barda vakit öldüren sıradan bir müşteri olmadığını hemen anlamıştı. 

"Tahmin edin bakalım" dedi. 

"Belçikalı?" 

"lh..." 

"Fransız?" 

"Hayır." 

"Öyleyse Alman'sınız." 

"Doğru! Bu kez tutturdunuz" 

Kadın güldü. "Ama Alman'a benzemiyorsunuz." 

"Neden?" 

"Ne bileyim, ben onları hep sarışın, patates düşkünü insanlar olarak hayal ederdim. Siz hiç de şişman değilsiniz." 

"Fakat zayıf da değilim." 

Kadın şöyle alıcı gözüyle bir baktı. "Eh, yalan da değil" Sonra birden ilgisiz bir edayla sordu. 
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"İş için mi geldiniz Londra'ya?" 

"Hayır, turistik amaçla. 

"Bu ilk gelişiniz mi?" 

"Evet." 

"Beğendiniz mi bari?" 

"Evet, ilginç bir yer 

"Öyledir, ilk görenleri büyüler. Ne iş yaparsınız?" 

"Polisim. 

Kadın güldü. "Polis mi?" 

"Evet. Niye güldünüz? Yoksa bende polis tipi bulamadınız mı?" 

"Bilmem pek polise benzetemedim doğrusu." 

"Görüntü sizleri aldatmasın. Mesela sizde de polis tipi yok." 

Kadın kaşlarını çatarak sordu. "Anlayamadım?" 

"Açık konuştuğum kanısındayım. Ben de sizde polis tipi göremedim. Hatta şu arkada oturan arkadaşınızda da. 

Kadının suratı asılmıştı. Elinde tuttuğu bira bardağını dudaklarına götürürken, lanet olsun, diye homurdandı. Alman polisi durumu anlamıştı. 

Hans Milch boş viski kadehini bırakırken, "Boş verin) diye mırıldandı. "Kafaya takmayın, hepimizin başına gelebilir. Buradan çıkıp doğru otelime gideceğim, isterseniz beni takip edebilirsiniz." 

Kadın polis cevap vermedi. 

3 

Frankfurt - Almanya 

"Bu da ne? Neler oluyor, yahu?" diye hayret ve telaş içinde sordu Hüseyin Kozoğlu. Geç de olsa tuzağa düşürüldüğünü anlamıştı. 

Tabancanın namlusunu sertçe beline gömen Kenan bağırdı. 
"Kes sesini hergele!" 
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Arkasındaki adamın birden düzgün bir İstanbul şivesiyle Türkçe konuşmaya başladığını görünce Hüseyin sonunun geldi-Bini anladı. Bunlar kendisini yaşatmazdı. Yüzü bembeyaz kesildi ve soğuk ecel terleri alnında belirdi. 

Tuzağa düştüğü kesindi ama kendilerini kimin yaktığını, karşı tarafa kimin haber uçurduğunu düşünmeye başladı. Kekeleyerek: 

"Sen İzzet'in adamısın, değil mi?" dedi. Kenan'ın İzzet'in kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu, fakat bozuntuya vermedi. 

"İyi tahmin ettin, diye fısıldadı. 

"Lanet olsun! Patrona onun karaktersiz bir satılmış olduğunu söylemiştim ama beni dinlemedi. Alacağı olsun namussuzun. 
Elime geçirirsem onu mahvedeceğim. 

Kanını içmezsem bana da Kürt Hüseyin demesinler." Kenan sırıttı. 

"Dünyaya bir daha gelirsen belki söylediğini yaparsın. 
Çünkü seni geberteceğiz." 

Hüseyin karşısında duran Hammer'e baktı. Durumu anlamaya çalıştı; karşısındaki meşin ceketli kendisine verilen parolayı bilen katıksız bir Alman'dı. Neler döndüğünü tam olarak anlayamamıştı, İzzet herhalde bu Alman'ı satın almıştı. Ama ona nasıl ulaştığını çıkaramıyordu. İzzet Türkiye'de kalmıştı. Bu sokak serserisi ile nasıl irtibat kurmuştu? Yoksa ardından o da mı Frankfurt'a gelmişti? Düşünmeye devam, bu mekanizma para ve menfaat üzerine yürüyordu, İzzet onları elde edebildiyse, kendi de yeniden tarafına çekilebilirdi. Tek sorun bu heriflerin ne aldığını öğrenebilmesiydi. "Elindeki çantayı yere bırak ve şu karşıdaki yatağa git otur." 

Kenan'ın sesi gürler gibi çıkmıştı. 
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Hüseyin Kozoğlu emri yerine getirdi, sakin adımlarla gösterilen yatağa gitti ve ucuna ilişti. Şimdi dikkatle Kenan'ı inceliyordu. 

Kenan odadaki tek iskemleyi yatağın karşısına mesafeli olarak çekti ve oturdu. 

Silahı hâlâ Hüseyin'e yönelikti. Çantayı açtı, içinde yaklaşık yirmi sayfalık bir dosya ve çeşitli zarflar vardı, içindeki merak ve heyecan son haddine varmıştı. Dosyayı incelediğinde S.LT'in yeni hedefini bulacağından emindi. 

Dosyanın kapağını çevirdi, ilk sahifede çeşitli gazetelerden ve dergilerden kesilerek alınmış hedefin resimleri vardı. Kenan'ın neredeyse dudağı uçuklayacaktı. Fotoğraflar Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden birine aitti. 

Sayfaları çevirmeye devam etti. 

Sanayicinin kısa bir hayat hikâyesi, öz geçmişi, evleri, fabrikaları, en sık kullandığı ikametgâhı, arabaları ve plaka numaraları ve bunun gibi bilgiler alt alta sıralanmıştı. Ayrıca eşi ve çocukları için de hayli malumat vardı. 

Hüseyin karşısında fazla şaşırmış ve heyecana düşmüş görünmemesi gerektiğini biliyordu, yine de kendini tutamayarak bir hayret ıslığı çıktı ağzından. 

Bilgiler hem Almanca, hem de İngilizce olarak verilmişti. Bu biraz garibine gitti, sebebi anlayamamıştı henüz, ülkesinde de bir yığın faili meçhul cinayetler işleniyordu ve bir polis olarak bunların faillerinin hep Türk olduğunu düşünüyordu, acaba niye son zamanlarda bazı kişileri uluslararası bir şebekeye havale ediyorlardı? Bu düşünülmesi gereken bir noktaydı. Faillerini ele geçirmenin daha zor olduğundan mı yoksa daha zahmetsiz ve şüpheleri belirli bir insan veya zümreye çekmeden yapılabilmesinden miydi? Ama bu cinayetlerde milli bir karakter aramak galiba 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anlamsızdı, zira cinayetler uluslararası bir boyutta dünyanın çeşitli yerlerinde işlenmeye devam ediyordu. 

Kenan dosyayı kapattı. 

Her şeye rağmen DTMT'ye giderek hemen kendi teşkilâtı ile irtibat kurması ve durumu ihbar ederek, sanayici için gerekli önlemlerin alınmasını ve olağanüstü bir koruma ağının kurulmasını isteyecekti. Ama şimdi cinayet şebekesinin ortaya çıkarılması için öncelikle yapması gereken işler vardı. 

Pis pis Hüseyin'e baktı. Acaba bu herif kimi temsil ediyordu? 
Kimin adına veya hangi örgüt hesabına buraya gelmişti? Bunu öğrenmeliydi. Saatine bir göz attı. 

Vakit daralmıştı, Werner Schafer evinde kendisini bekliyor olmalıydı. Hüseyin'i daha sonra da konuşturabilirdi. Hammer'e dönüp, "Şu herifi sıkıca bağla," dedi. 

Kenan'la anlaşma yapmasına rağmen, Hammer hâlâ tedirgindi. Zaman zaman Kenan'la anlaşma yapmakla pek doğru davranmadığını düşünmeye başlamıştı. 

"Onu gerçekten öldürecek misin?" diye sordu. 

"Şimdi" değil" 

"Dur bir dakika dostum. Onu burada öldürmeni istemiyorum, iddia ettiğin gibi Schafer sıkışacak ve buradan kaçacaksa, benim başımın ağrımaması gerekir. Evimde cinayet istemiyorum. 
Onu buradan al götür" 

"Yalnız onu mu? Yoksa senin cesedini de götüreyim mi?" 

Hammer şaşkın şaşkın Kenan'a baktı. 

"Lanet olsun diye homurdandı. "Başımın derde gir meşini istemiyorum, hepsi bu!" 

"O zaman söylediklerimi yap." 

Hammer odadan çıktı. Az sonra geri döndüğünde elin de kısa fakat kalın bir halat vardı. Beceri ile Hüseyin'i kıskıvrak 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bağladı. Sonra yerdeki kirli iç çamaşırlarından birini adam ağzına tıktı. 

Kenan'a döndü. "Daha da etkisiz hale getireyim mi?" diye sordu. Kenan ne demek istediğini anlamıştı; basım salladı. Meşin ceketli, Hüseyin'in burnuna doğru şiddetli bir yumruk savurdu. 
Adam bir anda kendinden geçerek yatağa yuvarlandı ve bayıldı. 
Kenan o anda Hammer'in kendine duyduğu hıncı bütün şiddetiyle Hüseyin'den çıkardığını anlamıştı, omuzlarını silkti. Herifin baygın kalması daha hayırlıydı. 

Kenan, "Hadi şimdi Schafer'e gidelim" diye homurdandı. 
Alman serseri gülerek, 

"Şunun cüzdanını boşaltmakta bir sakınca var mı?" dedi. 
"Bence yok, diyen Kenan, elinde çanta kapıya doğru yürürken, Hammer, kaşla göz arasında Hüseyin'in cüzdanını boşaltmakla meşguldü. 

Bindikleri taksi az sonra onları Schafer'in evine getirmişti. 

Schafer onları bekliyor olmalıydı, zira alt kattaki büyük salonun ışığı bahçeye kadar aksediyordu. Hammer zili çaldı. 

Asık suratlı adam kapıyı açtı. "Geciktiniz," diye söylendi. 

İçeriye girip salona geçtiler. Schafer masasının başına geçti. 
"Dosyayı getirdiniz mi?" 

"Evet, Bay Schafer" 

"Lütfen bana verin." 

Kenan çantayı açtı ve dosyayı çıkardı. Uzatmadan önce bir an kuşkuyla duraladı. 

Elindeki belgeler muhtemel bir cinayetin suç deliliydi, ne yazık ki onların bir fotokopisini bile alacak zamanı olmamıştı. 
Dosyayı adama uzattı. 
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Schafer dikkatle belgeleri inceledi. Ufak ufak notlar aldı. 
Arada bir kalın çerçeveli okuma gözlüğünün üzerinden Kenan'ı süzüyordu. 

"Tamam, dedi nihayet. "Bu bilgiler bize yeterli, patronunuza en kısa zamanda bu işi bitireceğimizi söyleyin. 

Kenan nefesini tutarak sordu. "Ne zaman?" 

Schafer soğuk bir şekilde baktı. "En geç bir hafta için de. 

"Biraz fazla uzun bir zaman değil mi?" 

"Alay mı ediyorsunuz?" 

"Hayır, gayet ciddiyim." 

"Çocuk oyuncağı mı bu? Durumu Londra'ya bildireceğim. 
Onlar buraya bir ekip yollayacaklar. Bilgileri benden alıp durumu etüt edecek, plan hazırlayacaklar ve buradan Türkiye'ye geçecekler. Orada en az bir iki gün planın uygulanma olasılıklarını inceleyecekler ve gerekirse planda bazı değişiklikler de yapabilirler. Bunların bir haftadan evvel gerçekleşmesi olanaksız." 

"Bu işi Londra'daki Hukuk Bürosu'nun elemanları mı yapacak?" 

Schafer hayretle Kenan'a baktı yeniden. "Bu sorunuzun çok saçma olduğunun farkında mısınız?" 

"Bağışlayın Bay Schafer, ama ben ilişkilerimizin Londra bölümüyle ilgilenmem. O kısmı başka arkadaşlar yürütür. Süre bana biraz uzun gözüktü. 

"Siz merak etmeyin. Patronunuz herhalde Londra ile anlaşıp uyuşmuştur.' 

"Belki de,' dedi Kenan. Görüşme istediği gibi gitmiyordu. 

Tam o esnada Schafer birden duraklayarak dosyayı yeniden incelemeye ve hızlı hızlı sayfaları çevirmeye başladı. 

"Durun bir dakika" dedi. 

Kenan adamın niye titizlendiğini, dosyada ne aradığını anlamamıştı. Merakla adamın ne söyleyeceğini bekledi. 
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"Burada İstanbul'daki irtibat elemanının adı sanı yok. Tim elemanları orada kiminle buluşacak?" 

Kenan hiç duraksamadan, "Benimle, dedi. 

"Sizinle mi?" 

"Evet. Bir sakıncası mı var? Olmazsa İstanbul'a buradan onlarla beraber gideriz." 

Alman kalın dudağını bükerek, birkaç saniye düşündü. 

"Bilmiyorum." diye fısıldadı. "Bu belki onların hoşuna ötmeyebilir. 

"Neden?" 

"S.LT. elemanları hep yalnız hareket etmeyi severler." 

"Çok kalabalık mı gelecekler?" 

"Çok garip ve komik sorular soruyorsunuz Bay Kozoğlu. 
Sadece iki kişi çalışırlar genellikle. Ya da ben şimdiye kadar hep öylesine rastladım. 

"Anlıyorum, dedi Kenan. "Nasıl isterlerse, gerekirse onları İstanbul'da da karşılayabilirim" 

Schafer memnun bir edayla sırtını koltuğuna yaslamış ve ellerini ovuşturmaya başlamıştı. "Size kahve ve çörek ikram edebilir miyim?" diye sordu. 

Kenan, Hammer'e kaçamak bir bakış attı. Genç serseri nedense yerinde duramıyormuş gibi huzursuzdu. Serserinin bu yaşlı adamdan niye bu denli ürktüğünü bir türlü anlayamıyordu. 
Hammer başını sallayarak, "Sağolun ben istemem) dedi. Yaşlı adam bu kez Kenan'a nazarlarını çevirdi. 

"Ya siz?" 

"Evet, bir bardak kahve içebilirim" 

Hammer içinden, lanet olsun, diye söylendi. Buradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. İşler pek de umduğu gibi gelişmiyordu, evdeki baygın Türk'ü düşündükçe endişesi daha da artıyordu. 
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Werner Schafer kahve hazırlamak için yerinden kalktı. İkisi salonda yalnız kalmışlardı. Hammer hemen Türkçe olarak, "Niye gitmiyoruz ki, burada daha fazla oyalanmanın ne anlamı var?" 
diye fısıldadı. 

"Kes sesini Hammer, yoksa dilini koparırım." 

"Tamam ortak, tamam, sustum" 

Hammer odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Az sonra elinde kahve fincanları ile salona dönen Schafer sert bir sesle, "Otur bir yere Hammer; diye adeta emir verir gibi bağırdı. Serseri hemen ilk bulduğu koltuğa çöktü. "Neyin var senin? Seni hiç böyle telaşlı görmemiştim." 

Hammer kızardı. "Hiç!" dedi. "Sokaklar... Dışarıya çıkmalıyım... Bilirsiniz işte... Kızları kontrol etmeliyim. 

"Haa, şu pis işin! Orospularının para kaçırmasından endişe ediyorsun, değil mi?" 

Hammer hık mık edip, ağzında anlaşılmayan bir şeyler geveledi. 

"İstersen sen gidebilirsin. Belki biz Bay Kozoğlu ile biraz sohbet edebiliriz. Al şu paranı." 

Schafer cüzdanından çıkardığı yüzlük üç adet mark'ı serseriye uzattı. Hammer çabucak markları cebine indirdi. Sonra soran nazarlarla Kenan'a baktı. Türk'ün kaşları çatıktı, istemeye istemeye yerine oturdu. 

Werner Schafer kahvesini yudumlarken neşeli bir şekilde gülümsüyordu. 

"Patronunuz bizden memnun kalacaktır, Bay Kozoğlu. 
Şebekemiz kusursuz iş yapar. Şimdiye kadar tek bir hata yapılmamıştır. Bu sayede bütün dünyada çalışırız. Amerika'dan Avustralya'ya kadar." 

"Herhalde çok geniş bir şebeke olmalı." 

"Öyledir" 
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"Merkeziniz Londra, değil mi?" 

"Evet. Sizin de baş vurduğunuz yer. Capshow Hukuk Bürosu." 

"Ne yazık ki ben bilmiyorum. Orayı patronum biliyor olmalı." 

"Tabii. Orayı herkesin bilmesi olanaksız." 

"Haklısınız, memlekete gidince Patrona bu büroyu nereden bulduğunu soracağım." 

Schafer gevrek gevrek sırıttı. 

"Umarım size anlatır. Ama en iyi referansımız daha evvel sizin memleketinizde yaptığımız iştir." 

"Sanayici Naci Toper'in öldürülmesini kastediyorsunuz, değil mi?" 

"O ve diğeri" 

"Diğeri mi? Başkası da var mı?" 

"Melih Aker. O da bizim eserimizdir" 

Kenan sarardı birden. Geçen sene öldürülen Melih Aker de faili meçhul cinayetlerden biriydi. Polis hâlâ boş yere memlekette katil arıyordu. 

"Şaşırdınız." 

"Evet. Onu da S.I.Tlin öldürdüğünü bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim. Ama onun üzerine kartvizit bırakmamışlardı." 

"Kartvizit mi? Çok komiksiniz doğrusu. Yine şaka yapıyorsunuz herhalde. Hiç cesedin üzerine kartvizit bırakılır m1?" 

"Ama Naci Toper'in üzerinde vardı. 

"Ne vardı? Kartvizit mi?" 

"Evet. Biz S.I.T'in mevcudiyetini öyle öğrendik." 

"Saçmalamayın. Olmaz öyle şey! Ne yani S.I.T. açık adres mi veriyor?" 

"Onun gibi bir şey." 

"Deli misiniz siz? Hem bunu nereden biliyorsunuz?" 
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"Gazetelerden. Hepsi yazdılar" 

Schafer samimi bir şaşkınlık göstermişti. Kenan onun cesetler üzerine bırakılan kartlardan haberi olmadığını anladı. 
Belki katiller emri Londra'daki Hukuk Bürosu'ndan alıyorlardı. 

"Siz örgütün Almanya sorumlusu musunuz?" diye sordu. 

"Evet. Yetki alanıma başka memleketler de dahildir" "Mesela nereleri?" 

Schafer sırıttı. 

"Bunlar gizli konulardır Bay Kozoğlu, söylenmez. 

"Haklısınız galiba. Söylenmemeli." 

Kenan kahvesini ağır ağır içiyordu. Adam yeni bir jcj bağlamanın zafer sarhoşluğu içindeydi. Kenan, belki ağzından başka şeyler de kapabilirim, diye düşündü. Ama fazla ileri de gitmemeliydi. 

Kenan ellerini ovuşturarak, "Size ayrıca bir borcumuz var mı?" diye sordu. 

"Hayır, yok. Ben paramı örgütten alırım" 

"Öyleyse bana şimdilik izin verin. Kıymetli vaktinizi aldım." 
Genç adam içinden de, suyun kaynadı deyyus, yakında belanı bulacaksın, diye geçiriyordu. 

Kenan, Schafer'in evini terketmeden önce İstanbul'a gelecek cinayet timinin kendisini bulabilmeleri için adres verdi. Kısa bir tereddüt geçiren genç polis, sonunda teyzesinin İstanbul'daki evinin adresini yazdırdı adama. Bu yaptığının hoş olmadığını biliyordu ama o anda aklına verebileceği başka yer gelmemişti. 

Hüseyin Kozoğlu'nu bıraktıkları gibi buldular. Adam ayılmıştı ama suratına yediği yumruktan epey canının yandığı belliydi. Dudağı patlamış ve şişmişti. 

Yanına yaklaşan Kenan adamın ağzına tıktıkları Hammer'in kirli donunu çıkardı. 


Bir süre soluklanmaya çalışan Hüseyin uzun uzun öksürdü. 
Nefesini bir türlü ayarlayamıyordu. Kenan musluktan bir bardak su doldurduktan sonra getirip içirdi. Adam sonunun geldiğini anlamış gibi korkudan titremeye başlamıştı. 

Bir iskemle çekerek üzerine ata biner gibi ters oturdu. 
Belinden tabancasını çıkarıp eline aldı. "Hadi bakalım, Ot şimdi; diye homurdandı. "Biraz akıllıysan beni uğraştırmazsın." 

Hüseyin önce cevap vermedi. Gözleri sabitleşmiş ve irilmiş olarak Kenan'ın elindeki silaha çevrilmişti. Kanın pıhtılaştığı şişmiş alt dudağı aşağı sarkmıştı. Korkudan çişini kaçıracakmışcasına bacaklarını sıkı sıkıya yapıştırmıştı. Titreyerek: 

"Vallahi ben masumum," dedi. 

"Sus teres, yalan söyleme!" 

"Anam avradım olsun masumum. Emir kuluyum ağabey, ne yapabilirim ki? Git dediler geldim, konuş dediler konuştum. 

"Kim seni buraya gönderdi?" 

"Mehmet Ali bey!" 

"O da kim ulan? Açık konuş. 

"İnan valla fazla tanımam kendisini. Ama o büyük adam. 
Nüfuzlu, mevki sahibi. Para bol, bana teklif ettiler, ben de geldim." 

"Yok yahu? Buna inanacağımı mı sandın?" 

"Yemin ettim ağabey, doğru konuşuyorum. Ben on sene Almanya'da işçi olarak çalıştığı, Almanca'yı da burada öğrendim. 
Sonra vatan hasreti baskın çıktı." 

"Kes ulan eşşeoğlu eşşek! Sana hayat hikâyeni mi sordum? 
Bana hâlâ şu Mehmet Ali'nin kim olduğunu söylemedin." 

Hüseyin yutkunup soluklandı. Cevap vermekte zorlanıyordu. 

"O... O bir müdür." diyebildi. 

"Nerede?" 

"İnan bil... bilmiyorum" 
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Kenan, anladım diyerek başını salladı. "Senin bir bok bildiğin yok. İşime yaramazsın. Daha fazla sana vakit harcamamın hiç gereği de yok. Son duanı et Hüseyin, seni eşek cennetine göndereceğim. Hadi durma, salavat getir" 

Kenan oturduğu iskemleden kalkmış ve iskemleyi bir tekmede devirmişti. 

Silahı adamın alnına doğru yöneltti. 

Sapsarı kesilen Hüseyin, "Dur ağabey, ayağının altın, öpeyim ateş etme. Sana her şeyi anlatacağım, yeter ki beni vurma. 

Kenan duymamış gibi davrandı, kaşları çatık, yüz gergin, tetiği çekecekmiş gibi kolunu uzattı. 

"Ben, Seyfi Nazım Tozkoparan'ın adamıyım." 

Hüseyin başını önüne eğdi ve kaderine küserek ağlamaya başladı. 

4 

Frankfurt - Almanya 

Sebastiyan Kruger hafif alaycı bir eda ile, "Anlattıklarınız çok ilginç Kenan Bey, dedi. "Doğrusu bu kadar kısa zamanda ciddi ipuçları bulacağınızı sanmıyordum. 

"İpucu değil Sayın Başkan, ben örgüt elemanlarının Almanya sorumlusunu buldum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Adam itiraf etti. Ayrıca Türkiye'de işlenmiş iki cinayeti de mensup olduğu örgütün işlediğini söyledi. Elimizde Türkiye'de işlenecek üçüncü bir cinayetin failleri de delilleri ile birlikte yakalandı. 

Şimdi harekete geçmek sizin vereceğiniz karara bağlı." 

Başkan purosunun külünü önündeki tablaya silkerken, "Sorun da bu zaten; diye mırıldandı. "Werner Schafer dediğiniz adamın yaptığı itiraflar mahkemelerimizde geçerli yasal itiraf niteliğinde değildir. Bunu ya Alman savcılığına ya da mahkemelerine yapması lazım. Kanunlarımız böyle diyor." 
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Kenan somurtarak, "Ya Hüseyin Kozoğlu'nun itirafları? 
Onlar ne olacak?" diye sordu. Şişman boynunun iki yanından sarkan gıdılarını titreten Kruger başını salladı. 

"Savcılığa sevkedersek orada vereceği ifadede her şeyi inkâr edecektir. Bu da bize bir şey kazandırmaz." 

"Daha ne yapmamızı bekliyorsunuz?" 

"Onları suçüstü yakalamalıyız Kenan Bey" 

"Öyleyse bana izin verin, İstanbul'a döneyim ve üçüncü cinayete suçüstü yapalım. 

"Evet, bu mümkün. Bahsettiğiniz cinayet timi İstanbul'da ele geçirilirse, o zaman Werner Schafer ile olan bağlantıları da sabit olur ve böylece onu burada yakalarız." 

"Tamam. Ben hemen İstanbul'a döneyim ve siz de burada Schafer'i yakın takibe alın. Evi devamlı kontrolde tutulsun" 

"Bu çok iyi olurdu, diyen Başkan birkaç saniye tereddütle karşısındaki Türk polisine baktı. "Ama ufak bir sorur, var." 

"Ne sorunu?" 

"Yürütme Kurulumuz sizden çok memnun. Kısa zamanda büyük işler başardınız. 

Anladığımız kadarıyla bu işin kaynağı ve cinayet örgütünün başı Londra'daki Hukuk Bürosu. Bir avukatlık şirketinin neden böyle işlere kalkıştığım henüz bilemiyoruz, İtalyan meslektaşımız hayatı pahasına da olsa Ethan Capshow'u ve bürosunu tespit etti. 
Siz de elde ettiğiniz bilgilerle cinayetlerin bu büro tarafından organize edildiğini açığa çıkardınız. Yürütme Komitemiz sizi Londra'ya göndermeye karar verdi." 

"Ama neden ben? Bu görevi başka bir arkadaşa da verebilirdiniz" 

"Çünkü siz Komiteyi şaşırtacak bir başarı gösterdiniz." 

"Bunu biraz şansıma ve tesadüflere de bağlayabilirsiniz. O sokak serserisi birahanede karşımıza çıkmasaydı, bir adım ilerlemiş olamayacaktık. Hem unuttuğunuz bir nokta daha var. 
İstanbul'a gönderilecek katiller benimle temas kuracaklar, yani bir anlamda onlara orada yardımcı olacağım. 

"Bunun bir sorun olduğunu sanmıyorum. İstanbul'daki yetkililerinizle temas kurarız ve yerinize yetenekli bir arkadaşınızın geçmesini sağlayabiliriz. Nasıl olsa oraya gidecek tim sizi şahsen tanımıyor. 

Kenan biraz bozulur gibi olmuştu, İstanbul'da, Londra'ya kıyasen çok daha faydalı olacağına inanıyordu. 

"Size getirdiğim Hüseyin Kozoğlu ne olacak?" diye sordu. 

"Onu merak etmeyin, iki adamım istediğiniz tarihte onu uçakla İstanbul'a götürüp, Türk Emniyeti'ne teslim edecek. 
Hammer dediğiniz serseriyi de adım adım takip ediyoruz. Hatta gerektiğinde ifadesine başvurabileceğimiz düşünüyle fahişe Rosa'yı takibe aldık, ikisi de gözetimimizde" Kenan'ın canı bir sigara yakmak istedi. Altı aydan beri bıraktığı sigaraya şiddetle ihtiyaç duymuştu şimdi. Yeni kurula DTMT'nin statüsü gereği, seçilmiş bir eleman olarak Örgütün emrine verilmişti. Komitenin kararına itiraz şansı olmadığını biliyordu, yine de şansını denemek istedi. "Londra'da daha faydalı olacağıma gerçekten inanıyor musunuz?" dedi. 

"Kesinlikle" 

"Fakat beni İngiltere'ye nasıl sokacaksınız? İngiltere DTMT'- ye dahil ülkelerden değil, vize ve kimlik sorunu olacak." 

"Siz bunu dert etmeyin. Vize probleminiz iki saatte halledilecek." 

"Oraya hangi kimlikle gireceğim?" 

"Kendi adınızla. Sizi gazeteci olarak sokacağız." 

"Anlaşılan her şey planlanmış" 

"Haklısınız, planlandı." 
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Kenan omuzlarını silkti. Teklifi kabul etmemek gibi bir şansı yoktu artık. 

"Orada ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. 

Başkan Kruger yeniden purosunu kibrit alevi ile yakarken, "Evet, şimdi planımıza gelelim," dedi. "Sizi Londra'da zor bir görev bekliyor. Zor ve tehlikeli." 

Sebastian Kruger'in gözleri ışıl ışıl parıldamaya başlamıştı. 
Ağır ağır Kenan'a görevini anlattı. 

Frankfurt Havaalanı'na onu selametlemeye bizzat Başkan ve Arjantinli dostu Rodrigez geldiler. Meydana kadar Başkan'ın makam arabasıyla gelmişlerdi. Uçağın hareketinden evvel hararetle elini sıkıp başarılar dilediler. 

İngiliz Havayolları'na ait uçağa binerken Kenan Işık bayağı heyecanlanmıştı. Bu İngiltere'ye ilk gidişiydi, ama daha da önemlisi yabancı bir ülkede çalışmaya alışık olmadığın yetkisiz bir polisin orada ne yapabileceğini düşünmekle meşguldü. Omuzlarına ağır bir sorumluluğun yüklendiğinin farkındaydı. Uçak havalanırken heyecan ve tedirginliğin yarattığı bir ruh haleti içini kapladı. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 

1 

Londra - İngiltere 

GENÇ kadın herkesin dikkatini çekecek kadar güzeldi. Ünlü film artistlerinin ya da top model denen mankenlerinki kadar bakımlı bir vücudu vardı. Yakası kürklü yeşil döpiyesi, kalçalarının ihtişamını ortaya çıkaran daracık mini eteği ile çoğu erkeklerin beğeni dolu nazarlarını üzerinde toplamaya yetiyordu. 
Kestane ile kızıl arası saçları ve kömür rengi gözleri dikkat çekiciydi. Bir hayli uzun olmasına rağmen yanındaki erkeğin yanında yine de kısa kalıyordu. Siyah saçlı, deve tüyü rengi palto giymiş adam en azından bir doksan boyunda olmalıydı. 

Şakaklarında hafif kırlar oluşmuştu. Gerek fizikleri gerek giyimleri ile dikkat çeken bu çift, Efendi Capshow'un 3 numaralı timiydi. 

Kadın sert, kendinden emin ve mağrur haliyle, fakat biraz sinirli adımlarla Durrant's Oteli'nin George Street'e bakan kapısından içeriye girdi. Doğru yemek salonuna yürüdüler. Kadının gözleri salonu şöyle bir taradı. Avukat Ethan Capshow'u ve masadaki Ingrid ile Tom'u hemen görmüştü. Asık bir suratla onların yanına doğru yürüdü. Yanındaki adanı avukatı görünce gülümseyerek tokalaşmak için elini uzattı. 

Avukat ve Tom ayağa kalktılar, iki güzel kadın bir an tiksinir gibi birbirlerini süzdüler. Ethan Capshow, "Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi. "Ingrid'i tanıyorsunuz, bu bey de yeni arkadaşlarımızdan Tom." 

İki devasa erkek el sıkıştılar. Birbirlerini merakla süzdüler. 
Daha tokalaşırken ikisi de gövde gösterisi yapmak ister gibi kollarının güçlerini göstermişlerdi. Şakaklarına kır düşmüş adam, "Adım Max dedi. Sonra Ingrid'e hafifçe gülümsedi. 

Tom yeni gelen şahane görünümlü kadına baktı. Amerikalı, örgütün bu kadar güzel canileri nereden bulduğunu anlayamamıştı; fakat kömür karası gözleri buz gibi soğuktu. Bir an hiç önem vermiyormuş gibi Tom'a soğuk bir bakış fırlatan kadın, 

"Ben de Paula” dedi. Sesi de gözleri kadar soğuktu. İki kadın birbirlerine merhaba bile dememişlerdi. 

Paula neden sonra Ingrid'e dönerek alaycı bir şekilde: 

"Gustav'a ne oldu? Yoksa adamı yiyip bitirdin mi?" diye sordu. 

"Bir kazaya uğradı." 
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"Buna hiç şaşmam; senin eline düşen her erkek sonunda kazaya uğrar. 

"Çok iğrenç bir yaratıksın Paula!" 

"Sen de tanıdığım en iğrenç erkek delisisin." 

"Hiç olmazsa normalim, senin gibi sapık bir lezbiyen değilim." 

"Normal mi? Sen hasta bir fahişesin şekerim. Hem de orospuların en beteri." 

Max hiç oralı olmuyordu ama Tom iki kadın arasındaki çekişmeyi biraz hayret biraz da şaşkınlıkla dinliyordu. Nihayet avukat kaşlarını kaldırarak: 

"Hanımlar yine başlamayın lütfen, diye çıkıştı. "Buraya karşılıklı hakaretlerinizi dinlemek için gelmedik. Durumu Efendi Capshow'a bildirmek zorunda bırakmayın beni. 

Avukatın uyarısı tesirini göstermişti. İkisi de birden sustular. 
Ethan Capshow bir süre kadınlara kızgın bir şekilde baktı. Daha sonra genzini temizleyerek: 

"Yolunda gitmeyen bir şeyler var, ne olduğunu henüz tam anlayamadığımız bazı şeyler. Şu İtalyan polisinin büromu ziyareti gibi. Kartvizitleri basan matbaacıyı ortadan kaldırdık, muhasebe kayıtlarının hepsi imha edildi. Artık o kanaldan bize ulaşamazlar. 
Ama sorun o noktaya nasıl ve nereden geldikleri. Ayrıca İngiliz polisi de bu olayın nedenlerini araştıracak ve cinayetin işleniş sebebi üzerinde duracaktır. Bu sabahki gazetelerin hepsi Jason Boyle'un ölümü ile işyerinde çıkan yangın arasında bağıntı kurmaya çalışıyorlar ve olayın bir kaza değil, kundaklama olduğunu ifade ediyorlar. 

Ingrid, "Artık kartvizitlerle Hukuk Bürosu arasında ilişki kurmaları imkansız, rahat olabilirsin" dedi. Paula sinsi bir tebessümle: 
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"Matbaacıyı sen mi öldürdün?" diye sordu. "Evet, temiz bir işti" 

"Adamın koynuna girip, tadına da baktın mı?" 

"Ne yazık ki herif dönüktü, yani senin gibi sapığın tekiydi." 

Avukat sert bir sesle çıkıştı. "Lütfen hanımlar, yine başlamayın" Tom elinde olmadan sırımı, Max'in asık suratında hiçbir ifade yoktu. Kadınlar tartışmayı kestiler fakat Ingrid, Ethan Capshow'a dönerek, "Sana bu manyak karı ile beni karşılaştırmamanı rica etmiştim," diye söylendi. 

"Lütfen hanımlar, kendinize gelin. Şu sıralar hepinize ihtiyacım var. Aranızdaki husumeti işinize karıştırmayın ve kesin artık şu tartışmayı." 

Paula homurdandı. Kara gözleri nefret saçıyordu ama susmayı becerdi. 

Max, "Bizi niçin çağırdın? Plan yine ertelenecek mi?" diye sordu. 

"Evet. Bu sabah Efendi'den yeni bir emir aldım" Dördü de dikkat kesildiler. 

Belli belirsiz de olsa, Efendi'nin adı geçince yüzlerinde hafif bir çekinmenin ve ürkekliğin emareleri oluşuyordu. 

Max kalın sesiyle, "Yeni bir görev, değil mi?" dedi. 

Avukat başını salladı. Her yeni görev denildiğini ekiplerin bol para ile kan kokusu aldıklarını ve bundan inanılmaz bir zevke kapıldıklarını bilirdi. 

"Şimdi beni iyi dinleyin diye fısıldadı. "Size şu sıralar bazı şeylerin ters gittiğinden bahsettim az evvel. Örgütümüz çevresinde bazı anlam veremediğimiz esrarengiz gelişmeler oluyor. 
Sanki bilgi sızması gibi." 

Paula sinirli bir şekilde söylendi. "Bilgi sızması mı? Çok komik! Bunu asla düşünemem. Kim bilgi sızdırabilir ki?" 

"Henüz kesin bir şey söyleyemem. 
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"Ama Ethan şayet bilgi sızması varsa, bu asla timlerden biri olamaz. Buraya gelinceye kadar hepimizin ne kadar sıkı kontrollerden geçirildiğini en iyi sen bilirsin. Sonra hiç birimiz sahip olduğumuz şartları başka yerde bulamayız. 

Ayrıca hepimiz bu işte eskidik ve bundan sonra muhbir olamayacak kadar suçluyuz. 

Böyle bir şeye kalkışırsak cezamız her yerde en azından müebbet olur. Sanırım timler içinde sadece bugün tanıştığımız Tom aramızda yeni." 

Amerikalı'nın birden yüzü ciddileşti. 

"Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Benim bir muhbir olduğumu mu ima ediyorsunuz?" 

"Hayır" diye mırıldandı avukat. "Kimseden şüphelenmiyoruz. 

Tom kaşlarını çatarak, "Ama bu kadın onu ima ediyor sanırım," diye homurdandı. 

Paula alaycı bir şekilde iri yarı deve baktı. 

"Yanılıyorsun Tom, benim seninle alıp veremediğim yok, yalnızca aramıza en son katılan kişinin sen olduğunu vurgulamak istemiştim. Alınmaklığına gerek yok. 

"Matbaacıdan başka bir sorun daha mı var?" diye sordu Ingrid. 

Avukatın alnı kırıştı. "Sanırım öyle. Almanya'daki adamımız Werner Schafer'i hepiniz tanırsınız" 

Tom hemen itiraz etti. "Ben tanımam." 

"Biliyorum Tom, henüz onunla tanışmadın. Schafer, Avrupa- 
'deki işlerimizde bize yataklık eden, elemanlarımıza destek olan, irtibat kuran bir adamımızdır. Yine de örgütümüz hakkında fazla şey bilmez. Hele Barbados'daki ana beyin hakkında hiçbir malumatı yoktur. Dün akşam ondan garip bir mesaj aldık, İstanbul'- 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daki bir müşterimiz bize müracaatla teklifinin bir ay askıya alınmasını istedi. 

Tom, "Ne anlama geliyor bu? Yani cinayeti ertelememizi mi istedi?" 

"Evet, aynen öyle" 

"Olağan mı bu?" 

"Hayır, ilk defa başımıza geliyor." 

"Erteleme isteğini kabul ettiniz mi?" 

"Evet." 

"Öyleyse sorun ne?" 

"Schafer müşteri ile son bağlantının kurulduğunu ve işe başlayabileceğimizi bildirdi." 

Tim mensupları dikkatle avukata baktılar. Paula: 

"Müşteri ile adamı arasında bir iletişim bozukluğu olabilir mi?" 

"Sorun burada başlıyor. Türkiye'deki müşterimiz Frankfurt'- taki adam ile bağının koptuğunu ve erteleme kararını ona ulaştıramadıklarını söylüyor. Oysa günde iki defa, adam Türkiye ile telefon bağlantısı yapıp rapor veriyormuş. Dün geceden beri telefonlar kesilmiş ve adam bulunamıyormuş. 

Max kayıtsızca omuz silkti. "Haber size ulaştığına göre endişelenecek bir şey yok demektir. Kimbilir, belki de o adam işimi tamamladım diye kendini dağıtmış olabilir. 

Avukat başını salladı. 

"Ne yazık ki mesele o kadar basit değil; dedi. "Scharer'in Frankfurt'ta ayak takımı olarak çalıştırdığı adamlardan biri ağlayarak kendisine gelmiş ve büyük bir hata yaptığını söyleyerek bir itirafta bulunmuş. 

Max, "Nasıl bir itiraf?" diye sordu. 


Avukat Capshow yorgun bir ifade ile, "Müşterinin Frankfurt'taki adamı diye getirdiği kişi meğerse beklenen adam değilmiş." 

"Kimmiş peki? Polis mi?" 

"Henüz bilmiyoruz. Ama olabilir. Cassini adlı İtalyan polisin olduğu gibi. 

Ingrid, "Schafer ne yapmış? Adamı sıkıştırmış mı?" diye sordu. 

"Tabii. Adamın adı Hammer'miş. Fahişelerin sırtından geçinen bir sokak serserisi." 

"O adamın milliyeti neymiş?" 

"Türk olduğunu biliyoruz sadece." 

Max homurdandı. "Demek bu yüzden Türkiye'ye gidemeyeceğiz. 

"Doğru" 

Paula, "Ne yapmamızı istiyorsunuz şimdi?" diye sordu. 

"Frankfurt'a gitmenizi istiyorum.” 

"Ne yapacağız orada?" 

"Her zamanki işinizi." 

"O serseri ile Türk'ü mü öldüreceğiz?" 

"Werner Schafer'i de. Frankfurt'u kapatacağız." 

Hardwick Oteli'nin kahvaltı salonu oldukça küçük bir yerdi. 
Kenan Işık, İngilizler'in yeşile ve çiçeğe olan düşkünlüğünü yadırgadı, şu küçücük mekanı bu kadar fazla tropikal süs bitkisiyle kaplamasalar daha fazla müşteriye hizmet verecek masa ve sandalye ile tefriş edebilirlerdi. Kahvaltı salonu dolu sayılırdı, hemen girişin yanında zorlukla bulduğu bir masaya oturdu. 

Hans Milch az ileride tek başına kahvaltı ediyordu. 

Bir an göz göz geldiler. Verilen talimat kesindi, Milch özetlenmediğinden emin olmadıkça yanına yaklaşmayacaktı. Hans 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Milch'i yalnızca bir kere DTMT'nin açılış konuşmasında görmüş ve ayaküstü kısa bir konuşma yapmışlardı. Kenan Alman polisin Scotland Yard tarafından devamlı takip edildiğinden haberdardı. 

Kahvaltısını ederken biraz meraklı nazarlarla çevresine bakındı. Acaba şu anda da Alman polis izleniyor muydu? Ufak salonda kahvaltı eden müşterilerden veya hizmet eden garsonlar arasında Scotland Yard'a mensup biri var mıydı? Şimdilik kendisinden şüphe edilmesi olanaksızdı. 

Hans Milch sakin görünüyordu. Nihayet masasından kalktı. 
Ağır ağır Kenan'la hiç ilgilenmeden salondan çıktı. Hemen arkasından çıkamazdı. Çayını içmeye, jambonlu yumurtasını yemeye devam etti. Nasıl olsa kendisini emniyette hissettiği, takip edilmediğine emin olduğu bir sırada yanına yaklaşırdı. Hans kahvaltı salonunu terkederken kendisiyle ilgilenen kimse gözüne çarpmamıştı. Oturduğu yerin konumu itibariyle camlı bölmeden lobicin bir bölümü görünüyordu. Resepsiyonun sol tarafında, küçük bir dükkân vardı, ufak tefek anı eşyalarının satıldığı, Londra'nın harita ve tanıtıcı broşürleri ile kitap ve günlük gazetelerin teşhir edildiği cinsten bir yer. Milch doğru oraya yüçüdü, bir Times gazetesi aldı, sonra lobideki koltuklardan birine oturdu ve gazeteyi okumaya başladı. Bulunduğu yerden Kenan onun hareketlerini rahatlıkla izleyebiliyordu. Alman polisi bir kere bile dönüp kahvaltı edilen salona bakmamıştı. 

Kenan tecrübeli bir polisti, Hans'ın henüz rahatlamadığını hissediyordu. 

Kuvvetli bir olasılıkla etrafındaki birilerinden şüpheleniyor olabilirdi. Kenan kahvaltısını bitirdi ama yerinden kalkmadı ve beklemeye karar verdi. Kahvaltı salonu biraz daha tenhalaşmıştı. 
On dakika daha geçti. 

Acaba salondan çıkmamı mı bekliyor, diye düşündü Kenan. 
Sonra ani bir kararla yerinden kalktı, lobiye çıktı. Lobi de tenha 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sayılırdı. Müşteri kalabalığını daha ziyade Londra'ya gelen yabancı turistler oluşturuyordu ve onların da çoğu saat on sularında kafileler halinde şehri gezmek üzere oteli terkediyorlardı. İş için gelenler ise çoktan ayrılmışlardı Kenan ilgi çekmeden lobinin arkasındaki tuvaletlere doğru yürüdü, içeride kimse yoktu Emin olmak için rahatlıkla önce kapalı bölmelerin altına bakarak klozetlerde oturan kişileri aradı. Tuvalet boştu. Umarım, Hans şu sırada arkamdan gelir, diye düşündü. Aynaların önüne geçip oyalandı, kravatını düzeltti, yorgun yüzünü inceledi. Hans'ın geleceginden tam ümidini kesiyordu ki, tuvaletin kapısı aralandı ve Milch içeri girdi. Yüzü gergin ve endişeliydi, dikkatle tuvaletin içine bir göz attı. 

Kenan, "Yalnızız, diye fısıldadı. "İçeride kimse yok. 

Hans yanına yaklaştı. Musluğu açtı, ellerini yıkar gibi yaparken konuşmaya başladı. 

"İngiliz polisi beni devamlı gözlüyor. Fazla vaktimiz yok; derken birden tuvaletin kapısı açıldı ve otel müstahdeminden biri kapıda göründü. Temizlik işçisiydi, onlarla ilgilenmez görünüyordu ama onun içeri girmesiyle Hans konuşmayı kesti. Yan yana iki yabancı gibi ellerini yıkamaya devam ettiler. 

Nedense adam etraflarında dolaşıyor, kâğıt rulolarıyla meşgul oluyordu. Kenan, Hans'ın huylandığını anladı; nitekim Alman polis musluğu kapatıp ellerini otomatik kurulayıcıda kurutarak, meslektaşına hiç bakmadan tam bir yabancı gibi tuvaleti terketti. 
Kenan bir süre daha içeride kalmayı yeğlemişti; müstahdeme hiç bakmıyordu, tam çıkarken adama şöyle bir göz attı. Hâlâ elindeki rulolarla meşguldü ama gözleri sinsi bir merakla üzerine çevrilmişti. 

Hoşuna gitmedi durum, şayet müstahdem polis ise şüphelenecek ve bundan sonra peşine takılacaklardı. Hafif hafif ıslık çalarak dışarı çıktı, kapının önünde üç beş saniye kadar durdu ve 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birden tekrar içeri girdi. Adam aynaların önünde küçük bir cep telefonu ile konuşuyordu. Kenan'ın artık şüphesi kalmamıştı; adam Scotland Yard'dan olmalıydı. Adama bakmadan pisuarlara doğru yürüdü ve çişini etti. 

Dışarı çıktığında Hans Milch lobide yoktu. İlk görüşme teşebbüsleri olumsuz olmuştu ve Kenan artık polisin onu da gözaltında tuttuğundan emindi. Temizleyici kılıklı polis muhtemelen dışarıdaki arkadaşına eşkalini vermiş olmalıydı. Lobiyi gözleriyle taradı, polisin telefon ettiği kişi çevresinde olmalıydı ama şüpheli bir kimseyi tespit edemedi. 

Resepsiyon memurları bulunduğu yere bakmıyorlardı, görünürdeki tek bellboy elindeki çıngıraklı levhayla telefonla aranan bir otel müşterisini bulmaya çalışıyordu. Lobide bir Japon çift hararetli hararetli kendi aralarında konuşuyorlardı, az ötede genç bir anne kucağındaki bir iki yaşındaki küçük bir çocuğu oyalamaya çalışıyordu. Bunların hiçbiri aradığı kişi olamazdı. Kenan ağır ağır yürükken etrafını incelemeye devam etti. Birden büyük yeşil süs bitkilerinin arkasındaki adam gözüne çarptı. Uzun boylu ve gözlüklüydü, nedense göz göze geldikleri o kısa anda kendini gizlemek istercesine iri yeşil yaprakların arkasına kaçnpk ister gibi bir hamle yapmıştı. 

Kenan aradığı kişiyi bulduğunu sezinledi. 

Peşine düşecek adam o olmalıydı. 

Bir daha o yana hiç bakmadı, adam farkedildiğini anlamamalıydı. Yavaş yavaş döner kapıya yürüdü. Sokağa çıktı. Adamın arkasından geleceğini biliyordu, yanılmamıştı, nitekim birkaç adım attıktan sonra dönüp arkasına baktı. 

Gözlüklü, koyu gri elbiseli adam dışarı çıkmıştı. 

Hava serindi ve hafif hafif yağmur çiseliyordu. Kenan durup havaya baktı ve sanki ceketle çıkamayacağını anlamış gibi yeniden hızlı adımlarla otele döndü. 
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Adamın yanından geçip döner kapıya yaklaşırken onu hiç farketmemiş gibi davrandı. Adam kendisinden şüphelenmediğini sanmalıydı. 

Doğru odasına çıktı, trençkotunu aldı ve yeniden aşağıya indi. Önce adamı göremedi, hatta bir an acaba yanıldım mı, diye tereddüte bile düştü. Fakat kalabalık caddede yürümeye başladıktan az sonra gri elbiseli adamın peşinde olduğunu anladı. 
Artık hiç şüphesi kalmamıştı. 

Muavin Humphrey saygıyla Müfettiş MacRae'ye yaklaştı. 
"Efendim, şimdi Hardwick Oteli'nden yeni bir bilgi aldık; dedi. 
Müfettiş ağzındaki boş pipoyu dişlerinin arasında sıkıştırarak, yüzünü ekşitti. 

"Umarım Hans Milch yine bizimkileri tespit etmemiştir" 

"Hayır efendim. Alman aynı otelde biri ile temas kurmaya çalışmış. 

MacRae piposunu doldurmaya başladı. 

"Kiminle?" 

"Bir gazeteci efendim." 

"Alman mı?" 

"Hayır efendim, bir Türk" 

"Türk mü?" 

Muavin başını salladı. "Otel idaresinden araştırdık, Londra'ya dün gelmiş." 

Muavin cebinden ufak bir kâğıt parçası çıkararak adı okumaya çalıştı. "Kenan Işık. İstanbul doğumlu ve gazeteci” 

Müfettiş çakmağını eline aldı, piposunu yakmadan önce bir an sessiz kaldı. 

"Takip ediliyor mu?" 

"Evet efendim. Şu anda Wembley Stadyumu civarında dolaşıyor.' 
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"Wembley ha? Hu, olabilir, yarın orada Kral Kupası Adam belki spor muhabiridir, şayet gerçek bir spor yazarı ise. 

Humphrey gülümsedi. "Bunu gerçekten düşünmüyorsunuz, değil mi efendim?" 

"Bilmiyorum Humphrey, bilmiyorum. Bildiğim tek şey Alman polisinin bize yalan söylediği ve bazı şeyleri sakladığı Gazetecinin Hans Milch ile ne konuştuğunu tespit edebildiniz mi?" 

"Maalesef hayır. Otelde iki adamımız var. Connery ile Baker. 
Connery onları tuvalette yakalamış fakat bizimkini görür görmez konuşmayı kesmişler. 

"Yani ondan şüphelenmişler mi?" 

"Alman kurt gibi bir polis. Hemen tuvaletten çıkmış. 

"Ya o gazeteci?" 

Humphrey kızarır gibi oldu. "Şey, efendim.." diye kekeledi. 
"Türk de arkasından çıkmış. Connery adamları gözetlemesi için hemen Baker'ı haberdar etmek istemiş ve telefona sarılmış ama tam o sırada gazeteci birden içeri girmiş ve onu telefon ederken görmüş. 

Müfettiş, "Salak!" diye homurdandı. "Fakat efendim, Connery Alman'ı otelin içinde gözlüyordu, sokak takiplerini de Baker'a vermiştik. Gazeteci ile tuvalette irtibatını görünce Baker'ı uyarmak istemiş. 

"Ve yüzüne, gözüne bulaştırmış, değil mi?" Muavin cevap vermedi. "Şimdi o gazeteci de izlendiğini anlamıştır. 

"Baker'ı her ikisi de tanımıyor" 

"Peki, Alman şu anda nerede?" 

"Otelde odasında. Şu ana kadar dışarı çıkmadı." 

"Hemen oraya yeni memur gönderin." 

"Zaten haberi alır almaz gönderdim efendim." Müfettiş piposunu yaktı ve derin derin dumanı içme fekti, arkasından da kesik kesik öksürmeye başladı. 
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Yemek tatsız bir şekilde sona ermişti. Paula ve Max verilen emirlerden pek hoşnut olmayarak kaldıkları lüks Savoy Oteli'ne dönmüşlerdi. Ingrid'le karşılaşmak Paula için kötü bir tesadüf olmuştu. Ondan nefret ederdi. 

Anahtarlarım alıp odalarına çekilirlerken güzel kadının hâlâ kaşları çatık, yüzü asıktı. 

Max ekip arkadaşını gayet iyi tanırdı; bu sinirli halini atlatıncaya kadar yeni plan üzerinde tartışmanın anlamsızlığını bildiğinden, ikinci katta asansörden inerken, "Akşama yemekte görüşürüz, dedi. Paula, "Tamam," demekle yetindi. 

Kadının odası dördüncü kattaydı. Odaya girince sırtındaki döpiyesinin üstünü çıkardı. Sinirden yerinde duramıyordu. Sol koltuk altına yerleştirdiği silah askısını çıkardı; genel olarak kadınlar fiziki yapıları itibariyle koltuk altlarında silah taşımazlardı fakat Paula, Chief Special Smith & Wesson'u daima orada taşırdı. Kadın 63.5 mm'lik kısa namlulu bu silaha tutkundu. Dar ve ince kabzalı silahını asla yanından ayırmazdı. Tabancayı askısı ile beraber yatağın üzerine bıraktıktan sonra, topuklu ayakkabılarını ayağından fırlatıp geniş koltuklardan birinin üzerine çöktü. 

Üzerindeki gerginlik sadece nefret ettiği Ingrid'den kaynaklanmıyordu, içini kaplayan karamsarlıkta belki örgütün hizmetinde geçirdiği yedi uzun yılın da etkisi vardı. Artık hiçbir şey eskisi kadar iyi gitmiyordu. Bunu düşünmek bile istemiyordu ama Efendi Capshow ya bu işleri yürütemeyecek kadar yaşlanıp beyni sulanmıştı ya da korkulu rüyası gerçekleşmiş ve adam çıldırmıştı. Bu pek çok dahinin, üstün zekâlı insanın kaçınılmaz sonuydu. Capshow kardeşler artık imkansızı zorlamaya başlamışlardı. Erişilmez bir servete ağabey Capshow'un olağandışı zekâsı, akıl almaz plan ve tasavvurlarıyla sahip olmuşlardı. 


172 


Yıllarca başarıdan başarıya ulaşmışlar, dünyanın en büyük ve organize cinayet şebekesini kurmuşlardı. Fakat eski militan, yanık yüzlü Efendi Harry'nin sonunda yıllardır devam eden bu yorgunluğu daha fazla sürdüremeyeceği aşikârdı, tükenmiş, beyni iflas etmiş olmalıydı. Dün gece Londra'da yapılan operasyonlar bunun en bariz örneğiydi. En nihayet açık vermeye, teşkilâtı tehlikeye atan fantezi saçmalıklara yer vermeye başlamıştı. 

Kuvvetli bir ihtimalle aşırı kendine güvenin sonucuydu bu ve şimdi dünyanın dört bir yanındaki polisleri karşısına almıştı. 
Öldürülen İtalyan polisin S.I.T. hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu bilinmiyordu, şimdi de Frankfurt gibi Avrupa'nın can damarı bir pazarı kapatmaya karar vermişlerdi. Bu işlerin kötü gittiğini gösteriyordu. Zaten küçük kardeş avukat Ethan Capshow'a hiçbir zaman ısınamamıştı. Çalışkan olmasına çalışkandı ama o asla isabetli kararlar veremeyen, sıradan bir insandı. Ağabeyinin yaratıcılığı, zekâsı ve üstün insan niteliği onda asla olmamıştı. O tipik bir şehir züppesi, Efendi'nin verdikleri ile yetinen, şımarık bir herifti. Soylu olmamasına rağmen, insanlarla arasında bir sınıf farkı olduğunu her zaman karşısındakine hissettirmeye çalışan zavallının tekiydi. 

Paula uzun bacaklarını karşısındaki iskemlenin üzerine uzattı. 

Aklı karışmaya başlamıştı. Nedense ilk defa bu işte lüzumundan fazla kaldığını düşünmeye başladı. Otuz sekiz yaşına gelmişti ve kazandıkları ile ömrünün sonuna kadar sıkıntıya düşmeden yaşayabilirdi, Yedi yıl içinde topladığı paraların çoğunu borsaya yatırmış ve istikrarlı kazançlar elde etmişti. Biri New Jersey'de diğeri Nice'de iki villası vardı. Geleceğinden endişe etmeye mahal yoktu. Yine de bu ana kadar işinden ayrılmayı düşünmemişti, ama onun tarzında hayat sürenler daima kuşku içinde olurlar ve içlerinden yükselen önsezilere itibar ederlerdi. 
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Ve Paula şimdi ciddi ciddi işi terketmeyi düşünüyordu. 

Canı içki çekti. Henüz vaktin erken olduğunu biliyordu fakat aklından geçen düşünceler kadını garip tedirginlikle sürüklüyordu. Birden aklına Ronaldo, Richard, Jack, Nanette ve Gustav geldi. 
Bunlar yedi yıl içinde öldüğünü bildiği eski tim arkadaşlarıydı. 
Ronaldo ile iki sene birlikte uyum içinde çalışmışlardı. Birlikte iş görmekten en hoşlandığı harika bir insandı. Efendi Capshow onun Arjantin'de bir trafik kazasında öldüğünü söylemişti. Gerçekten de Ronaldo hızlı araba sürmeye bayılırdı. Ama aklına gelen bütün bu isimler nedense hep garip bir şekilde kaza sonucu ölmüşlerdi; hem de yaşadıkları o denli tehlikeli hayata rağmen hiçbiri görev anında değildi, beklenmeyen bir anda, tatilde, istirahatte falan gibi. Hiçbiri için normal bir ölüm sayılamazdı bu En son olarak da Gustav'ın balık avı sırasında bir deniz kazasına kurban gittiğini işitmişti. 

Bunlar gerçekten tabii ölümler miydi acaba? 

Neden şimdiye kadar bunu düşünmedim, diye hayıflandı. Ne zaman ki işten ayrılmayı aklına getirmiş ve o zaman eski iş arkadaşlarının başlarına gelen garip kazaları anımsamak gereğini hissetmişti. 

Yoksa bu, Efendi'nin yaptığı bir tasfiye miydi? Şu veya bu nedenle artık işine yaramayacağına inandığı elemanlarına uyguladığı bir tür ayıklama ameliyesi mi? 

Haklı olabilirdi; bütün bu insanlar Capshow'ları yakından tanıyan ve dönen çarkın inceliklerini bilen kişilerdi. Yıllar sonra bile konuşmaları büyük tehlike teşkil edebilirdi. 

Kanı çekilir gibi oldu. 

Düşündükleri başını ağrıtmıştı, rahatlamaya, gevşemeye ihtiyacı vardı. Bu konuyu düşünmeyi daha sonraya ertelemeliydi. 
Küçük sevgilisi Teresa'yı düşündü, ufak tefek, sarışın ve ateşli bir kızdı. Onu hatırlayınca gevşediğini, içini ılık duyguların kapladığını duyumsadı. Usulca bluzunun düğmelerini açarak elini sutyeninin içine soktu ve sol memesini ritmik hareketlerle okşamaya başladı. 

Göğsünün ucu sertleşti, Teresa'ya ihtiyacı vardı ve şimdi onun yanında olmasını çok istiyordu. Çaresizlik içinde eteğini gevşeterek uzun parmaklarını külotunun içine doğru uzattı. 

2 

Frankfurt - Almanya 

Werner Schafer yere bağdaş kurmuş ağlayan Hammer'e tiksinerek baktı. Ağlayan erkeklerden nefret ederdi. Zaten ağlayışın biyolojik ve ruhsal düzeni ayarlayan bir mekanizma olmasından çok, insanoğlunun aczinin ve çaresizliğinin savunması gibi yapay bir irade zaafı olduğuna inanırdı. 

Hammer titriyordu. 

Adını bile bilmediği Türk'ün kendisini kullandığını anladığı andan itibaren kararını vermiş ve Schafer'e sığınmayı yeğlemişti. 
Ne Hamburg'daki arkadaşına ne de Berlin'e gidemezdi; çok düşünmüş taşınmış ve buradaki düzenini bozmamaya karar vermişti, evet, Werner Schafer'in çok kızacağını, hatta hiddetten kuduracağını tahmin etmişti, ama hatasını anlayarak ona sığınmak, ondan kaçmaktan çok daha evla idi. Schafer, ona bir oyun oynadığını anlarsa, memleketin neresine kaçarsa kaçsın kendisini bakır ve cezalandırırdı. Böylesinin çok daha iyi olduğunu düşünüyordu. Böylece hatasını tamir etmiş olacak, hatta belki daha da gözüne girecekti, alt tarafı herkes hayatta bir hata işleyebilirdi. 

Oysa Schafer çok anlayışlı «davranmıştı. Ona bağırmamıştı bile. Yalnız patronları ile temas kuruncaya kadar yanından ayrılmasını yasaklamıştı. İki günden beri onun evinde mahpus gibi yaşıyordu ve çok sıkılmıştı. Önceleri bu tedbirin anlamını kavramakta zorlanmıştı ama sonraları içini derin bir korku kaplamaya başlamıştı. Bu bekleyişin hayra alamet olmadığım sezinliyordu. Schafer sadece birkaç yere telefon etmekle yetinmiş ve sonra evine kapanmıştı; ne dışarıya çıkıyor ne de kendisinin gitmesine izin veriyordu. Bu adamın beklediği neydi acaba? 

Hammer başının fena halde dertte olduğunu biliyor, içinden lanetler okuyordu, ikinci günde Schafer'in evine sığındığına da pişmandı, yavaş yavaş bu beladan sıyrılmak için buradan kaçması gerektiğini aklı kesmişti. Hatta bunu denemişti de; lakin Schafer ona silah çekerek zorla kalmasını temin etmişti. 

O gün öğleye doğru eve, çevrede "Goril" diye adlandırılan Steiner gelmişti. 

Hammer, Steiner'i tanırdı; kaba saba ve çok güçlü bir adamdı. Defaatle adam yaralamadan hapse girip çıkmış bir sabıkalıydı. Schafer kendisini gözetleme işini ona vermişti. Çok az konuşan bir adamdı, Hammer'i görünce pis pis sırıtmış ve onu evin odalarından birinde yere oturtmuştu. Sokak serserisi asla onunla mücadele edemeyeceğini bildiğinden sesini kısarak kaderini kabul etmiş ve olacakları beklemeye başlamıştı. 

Schafer odaya girdiğinde, Hammer titreyerek ağlamaya devam ediyordu. "Kes şu zırlamayı,' diye homurdandı. Serseri bu emirden ziyade Steiner'in üzerine yürümesinden korkarak Goril'e baktı. Adam verilen emri yerine getirmek istercesine yerinden kımıldayınca Hammer hemen sustu. Goril'in şakaya gelmeyece-Bini, şiddet kullanmaktan özellikle zevk aldığını tahmin edemiyordu. 

Susmuş olmasına rağmen Steiner kalın botlarının burnuyla yerde oturan Hammer'in böğrüne doğru bir tekme savurdu. Serseri acı ile inledi ama çığlık atmamayı başardı. Neyse ki adam ikinci bir tekme savurmamıştı. 

Schafer boğuk bir sesle, "Gözetleniyoruz,' diye fısıldadı. 

Acısına rağmen Hammer dikkat kesilmişti. 
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"Kim gözetliyor? O Türk mü?" 

"Hayır... Bunlar polis olabilir. 

"Polis mi?" 

Hammer afallamıştı. Schafer'in garipseyerek yüzüne baktı. 

"Polis neden evinizi gözetlesin ki? Yanılıyor olmalısınız. O adamın Türk olduğuna yemin edebilirim." 

"Kes sesini sersem, bunu ben de biliyorum." 

Hammer hâlâ itiraz etmek istedi; o Türk ne polis olabilirdi ne de polislerle işbirliği yapabilirdi. Fakat Steiner'e bakınca hemen susmayı yeğledi, zira Goril ikinci bir kere kendisini ikaz etmek üzere yaklaşıyordu. Yerde büzülüp sus pus oldu. 

Werner Schafer dışarıyı gözlediği tül perdelerin arkasından çekildi. Artık şüphesi kalmamıştı, karşı köşedeki şişman adam, az ilerideki beyaz Opel'de bir saattir oturarak bekleyen iki kişi polis olmalıydılar. 

Schafer'in huzursuzluğu artıyordu. 

İki adamını odada bırakarak alt kattaki salona indi. Çalışma masasının içinden bir cep telefonu çıkardı. Telefon başkasının adına kayıtlıydı. Kendi telefonunu dinleseler bile, elindekini dinleyemezlerdi. Londra'daki Hukuk Bürosu'nu aradı. 

Ethan Capshow karşısındaydı. Polisin evini gözetlediğini ve ne yapması gerektiğini soracaktı. Damarlarındaki kanın akışı hızlanmış, sonunun geldiğini anlamıştı. Bu durumda kilometrelerce uzak bir yerdeki, yardım ummak aptalcaydı, kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. Avukatın "Alo, alo" diyen sesi kulaklarında çınlıyordu. 

Cevap vermedi, telefonu kapattı. 

Her şeyin sonsuza kadar yolunda gitmesi düşünülemezdi zaten. Yaptığı işin belirli riskler taşıdığının bilincindeydi ve yolun sonu görünmüştü artık. Bir süre masasının başında sabit nazarlarla hareketsiz kaldı. Kendi zekâsına her zaman güvenen bir 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adamdı Schafer ve bunun gereği birtakım tedbirler de almıştı hiç kuşkusuz. 

Ağır ağır yerinden kalktı. Siyah bir çanta aldı ve içine masasından bazı evrak, banka defterleri, pasaport ve nakit Para doldurdu. Son olarak da güvendiği birisine telefon etti. Memleketi terkedecekti, evinin polis tarafından gözetlendiğini bilmesine rağmen henüz güvencede sayılırdı. Polisin bir şeylerden kuşkulandığı şüphesizdi ama onu tevkif edecek yeterli delilleri henüz yoktu, olsa şimdiye kadar çoktan kapıya dayanır ve onu tutuklarlardı. 

Yerinden kalktı. Yatak odasına gidip kıyafetini değiştirdi sonra Ayı ya da Goril diye adlandırılan Steiner ile Hammer'in bulunduğu odaya girdi. Alman serseri hâlâ yerdeki halının üzerindeydi. Steiner ise ona sırıtarak bakıp eğleniyordu. 

Schafer, "Ben dışarıya çıkıyorum," dedi. 

Hammer telaşla, "Dışarıda sözünü ettiğiniz polisler ne olacak? Sizi tutuklamazlar mı?" diye sordu. 

"Niye tutuklasınlar ki? Bunun için bir neden görmüyorum." 

Ayı lakaplı Steiner sordu. "Nereye gidiyorsunuz Herr Schafer?" 

Adam cüssesi ile ters orantılı zekâya sahip yaratığa bakarak, "Anlaşılan burada birkaç gün kalmak zorunda kalacaksınız. Size yiyecek içecek bir şeyler almalıyım. 

"Güzel!" diye homurdandı Steiner. "Lütfen salam ve bira getirmeyi unutmayın." 

3 

Londra - İngiltere 

Kenan uzun süre hafif çiseleyen yağmur altında şehrin kalabalık sokaklarında dolaşıp durdu. Kâh bir otobüse binip rastgele bir durakta iniyor, kâh en yakında bulduğu bir metro istasyonuna gidip oyalanıyordu. Peşindeki gözlüklü polis daima peşindeydi. Öğleye doğru hem yorulmuş hem de acıkmıştı. Otele dönmeye karar verdi. Ona kalsa mutlaka bir yolunu bulur ve Hans Milch ile temas kurardı ama ikisinin de aldığı talimat kesindi; gözlenmediklerinden emin olmadıkça kontakt kurulmayacaktı. Kenan bu talimatın anlamsız olduğuna kanaat getirmişti, nasıl olsa İngiliz polisi ikisi arasındaki ilişkiyi tespit etmişti, bundan sonra temastan kaçınmanın mantığı yoktu. Polis dünyanın her yerinde aynı gaye için hizmet verirdi, İngiliz polisini devre dışında bırakmanın saçmalığını birilerinin Frankfurt'a anlatması gerekirdi. 

Yabancısı olduğu şehrin öyfe. farklı yönlerine dalmıştı ki bir ara nerede bulunduğunu kestiremedi, koca şehrin içinde kaybolmak işten değildi, otele dönmek için bir taksiye bindi. Artık peşindeki adamla ilgilenmiyordu, hem kafasına da koymuştu, otele varır varmaz Milch'le temas kuracaktı. Kendisi burada hiçbir suç işlememiş masum bir turistti, İngiliz polisi ona ne yapabilirdi ki? Casus değildi, katil, hırsız değildi, alt tarafı yapacağı basit bir soruşturmaydı. 

Verdiği kararla otele girdi. Hans Milch lobide yoktu. Doğru resepsiyona yürüdü. 

Bankonun arkasında hoş bir sarışın memure vardı. Kendi anahtarını alırken kıza, Milch'in oda numarasını sordu. Kızın yüzündeki gülümseme kaybolmamıştı, Kenan'ın anahtarını teslim ederken bilgisayara bakarak Milch'in oda numarasını söyledi. 
Kenan doğru asansöre yürüdü. Alman'ın odası 216 olduğuna göre kendi odasından bir kat aşağıdaydı. Asansörün kapısı kapanırken tuvalette gördüğü temizleyicinin resepsiyona yaklaştığını farketti. 
Belli ki kızla ne konuştuğunu öğrenmek istiyordu. Hiç oralı olmadı. 
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İkinci katın koridorları boş sayılırdı. Etrafta kimseyi göremedi. 216 numaralı odayı bulup kapıyı vurdu. Kapı hemen açılmıştı. Hans Milch biraz şaşkınlık dolu nazarlarla kendisini süzüyordu. Alman polis başını koridora uzatıp kimse olup olmadığını kontrol etti. Bu ani ziyareti beklemiyordu. 

Kaşlarını çatarak, "Gözlenmediğinizden emin misiniz?" diye sordu. 

Kenan homurdanarak, "Beni de takip ediyorlar ama bu kadar tedbiri anlamıyorum, niye bir suçlu gibi polisten kaçıyoruz?" diye homurdandı. 

"Haberiniz yok mu? Meslektaşımız Cassini öldürüldü ve Scotland Yard benden şüpheleniyor" 

"Bunu biliyorum, fakat siz katil değilsiniz ve onlar da sizin sanık olmadığınızı pekâla biliyorlar, yoksa sizi derhal tutuklarlardı" 

"Evet ama şimdi sizinle ilişkimizi anlarlarsa rahat çalışmanızı engellerler." 

"Ne farkedecek, sabahtan beri benim de peşimdeler. Tuvaletteki adam polistendi; onu arkamızdan telefon ederken yakaladım. 

"Tahmin etmiştim zaten. Ama verilen talimata karşı geldiniz, Frankfurt'takiler bundan hoşlanmayacaklardır. Bu hiç iyi olmadı. 
Bizler verilen emirlere riayet etmeliyiz" 

Kenan meslektaşının mantığından ve kurallara kati riayetinden hoşlanmamıştı. 

Adamda tam Alman mantığı ve disiplini vardı. 

"Burada elim kolum bağlı oturamazdım," diye homurdandı. 
"Araştırmaya başlamak için sizden bilgi almalıydım. 

Milch başını salladı. İçinden buraya niye Türk polisini yolladılar diye düşünüyordu. Bu iyi bir seçim değildi. Tedbirsizce yaptığı aceleci davranış, şimdi durumunu daha da kötüleştirmiş 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olabilirdi. Scotland Yard tarafından bir daha sorgulanmaya alınmak istemiyordu. 

Kenan, "Oda temiz mi? Etrafta dinleyiciler var mı?" diye sordu. 

Milch, "Aradım ama bulamadım" dedi. 

"Şimdi olanları en başından bana anlatın lütfen) dedi. 

Alman polis koltuklardan birine oturdu, derin bir nefes aldı sonra kısık bir sesle ve isteksizce olayları anlatmaya başladı. 

"Cinayet Örgütü'nün cesetlerin üzerine bıraktığı kartvizitleri biliyorsunuz. Bu kartlar İngiltere'de imal edilen Solex adlı bir tür sert ve pahalı bir kâğıttan yapılma." 

"Evet, bunu biliyorum.” 

"Buraya öldürülen İtalyan polis Umberto Cassini ile kâğıt imalatçısı ile görüşmek üzere geldik. Topladığımız bilgiler bizi Jason Boyle adlı matbaacıya kadar götürdü. Bu adam, üzerinde S.I.T. yazılı kartların Ethan Capshow adlı biri tarafından bastırıldığını söyledi. Önemli bir iz bulmuştuk ama matbaacıya dikkat çekmemek için adamın adresini sormadık. Telefon rehberinden Londra'da yaşayan bütün Ethan Capshow'ların dökümünü çıkardık, ilk gün aradıklarımızdan işe yarar birini çıkaramamıştık. 
İkinci gün daha çabuk netice elde etmek için elimizdeki listeyi ikiye ayırarak ayrı ayrı araştırmaya başladık. 

Hans Milch derin bir nefes aldı. "O gün akşam üzeri burada buluşup bulduklarımızı birbirimize rapor edecektik. Ben akşam dört buçuğa doğru otele döndüm. Kapı kilitliydi, yanımda anahtar olmadığı için bir otel görevlisine kapıyı açtırdım. Cassini yerde ölü olarak yatıyordu. Boynu kırılmıştı. Görevli yetkililere haber vermek için aşağıya koşarken, yatağın altına kaymış kâğıt parçasını gördüm. 

"Ne kâğıdı?" 
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"Önce ben de merak ettim, uzanıp aldım. Bu, Cassini'yle bölüştüğümüz Capshow'ların listesiydi. İlginç olan Cassini'nin listedeki bir ismin altını çizip daire içine almış olmasıydı. Nedense ondan sonraki Capshow'ları incelemek lüzumunu duymamıştı. Bu da bana istediğimiz kişiyi bulduğu kanaatini vermişti." 

"Bulduğu bir hukuk bürosuydu, değil mi?" 

"Evet. Kâğıdı o anda odada yalnız olduğum için cebime attım. Az sonra odanın içi otel yetkilileri ile doldu. Tabii derhal polise haber verdiler, bana da hiçbir şeye dokunmamamı söylediler. Polis gelinceye kadar bir fırsatını bulup otelden Frankfurt'a telefon ettim." 

"Odadan mı?" 

"Hayır, lobideki telefonlardan. Zira oda yetkililerle doluydu." 

"Bu fırsatı nasıl buldunuz? Sizi nasıl yalnız bıraktılar?" 

"Bıraktıkları söylenemez. Ama polisin gelmesinden önce DTMT'yi aramalıydım, zira daha sonra buna pek fırsat bulamayacağımı ve polisin beni de şüpheliler listesine alacağından emindim. Ne de olsa cinayet Cassini ile birlikte kaldığımız odada işlenmişti. Sinirlerimin bozulduğunu ve polis gelinceye kadar aşağıya bara inip bir içki içmek istediğimi söyledim. Personelden biri nazikane bir şekilde bara kadar benimle indi. Olaya çok üzüldüğünü, şimdiye kadar otellerinde buna benzer bir olayın hiç olmadığını falan söyleyip duruyordu. Bardaki telefondan Frankfurt'taki merkezi aradım ve durumu bildirdim. Yanımdaki adam Almanca bilmediği için konuşmam rahat oldu. Ona memleketteki karımı aradığımı söyledim. Adam da inandı." 

"Sonra ne oldu?" 

"Merkez yardımcı bir arkadaş göndereceğini söyledi. Az sonra da Scotland Yard yetkilileri otele doldular. İfademi almak 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için de beni merkeze götürdüler. Onlara ikimizin de polis olduğumuzu ve Frankfurt'tan turist olarak geldiğimizi söyledim." 

"Tabii inanmadılar?" 

"Evet, inandıklarını sanmıyorum. Sorgulama sonunda beni serbest bıraktılar ama ikinci bir emre kadar Londra'dan ayrılamayacağını söylediler. Katil zanlısı olarak benden şüphelenmediklerine eminim ama beni devamlı gözaltında tutuyorlar ve takip ediliyorum. Şimdi sizin de Cassini'nin yerine gönderilen yeni bir görevli olduğunuzu anlamışlardır." 

"Fakat neyin peşinde olduğumuzu bilmiyorlar. 

"Bu doğru. Onlara hiçbir şey anlatmadım." 

"Ve Capshow'ların listesini de bilmiyorlar, değil mi?" 

"Kesinlikle." 

"O zaman sorun yok demektir." 

Hans Milch üzüntülü bir şekilde başını salladı. 

"Sanırım önemli bir sorun var. Bu sabahki gazetelere bir göz attınız mı?" 

"Hayır." 

"Dün gece Brighton'da bir cinayet işlendi. Daha doğrusu bir katliam. Brighton şehre yakın bir sayfiye kenti. Villa içinde üç kişiyi öldürmüşler." 

Kenan tatsız bir haberle karşılaşacağını sezinlemişti. Hans'ın konuşmasını bekledi. 

"Matbaacı Jason Böyle öldürüldü. Aynı zamanda adamın Londra'daki işyeri de bilinmeyen kişiler tarafından kundaklanmış. 
Belki başkaları için sıradan bir cinayet haberi olabilir ama bizim için son derece dikkat çekici. Sanırım örgüt esaslı bir iz üzerinde olduğumuzu kavradı ve adamı ortadan kaldırdığı gibi her türlü evrakı da yaktı." 

Kenan huzursuz bir şekilde yerinde kıpırdandı. 
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"Acaba Umberto Cassini Hukuk Bürosu'nda ne buldu?" diye sordu. 

"Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama bulduğu Şeyin onları fena halde ürküttüğü su götürmez. 

"Haklısınız." 

"Merkez henüz olanları tam olarak bilmiyor. Onlara bn bilgiyi aktarmamız gerekiyor. 

"Sizin de bilmediğiniz bir nokta var. Frankfurt'a örgütün elemanlarının izini tespit ettik. Onlardan Londra'daki Hukuk Bürosu'nu öğrendik." 

Hans şaşırarak Kenan'a baktı. 

Kenan bildiklerini kısaca Alman meslektaşına nakletti Sonra, "Werner Schafer adı size bir şey ifade ediyor mu?" diye sordu. 

Hans Milch başını olumsuzca iki yana salladı. 

"Hayır bu adı hiç duymadım. Demek işler bir hayli kızıştı. 
Merkezin size verdiği talimat nedir?" 

Kenan, "Büroya gitmekliğim isteniyor, diye mırıldandı. 

"Fakat bu çok tehlikeli. Cassini'nin başına gelenleri biliyo-TUZ. 

Kenan gülümsedi. "Endişelenmeyin bu görev bana verildi." 

"Ben ne yapacağım?" 

"Frankfurt ile irtibatı sağlayacaksınız." 

Milch dudağını bükerek Kenan'a baktı. İngiltere'ye gönderildiği halde görevin sonradan gelen bir memura havale edilmesine bozulmuş gibiydi. 

"Neden siz?" diye sordu. 

Kenan adamın rahatsız olduğunu hissetmişti. 

"Cinayet örgütü şu sıralar İstanbul'da yeni bir cinayet hazırlığı içinde. Hedeflerini tespit ettik ve gerekli önlemleri almaları için İstanbul polisini uyardık. Şebekenin şimdi de beynine ulaşmak istiyoruz. Oraya teklif veren Türk'ün adamı olarak girmek istiyorum." 

"Bu sizin isteğiniz mi yoksa Frankfurt'un planı mı?" 

Kenan güldü. 

"Tabii Başkan Sebastian Kruger'in fikri. Bana kalsa İstanbul'da olup cinayet timinin elemanlarının yakalanmasına nezaret etmek isterdim." 

Hans Milch bir süre sustu, düşünceli bir şekilde sessiz kaldı 

"Çok zor ve tehlikeli" diye mırıldandı. "Örgüt uyandı. Artık kıstırıldıklarını biliyorlar ve acımasızca adam öldürebiliyorlar. 
Şimdi daha da gaddar ve insafsız olacaklardır. Bir tür savunma içgüdüsü gibi, kendileri için tehlike teşkil eden her şeye saldıracaklardır." 

"Bunu tahmin edebiliyorum" 

"Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 

"Kanımca en makul davranış İngiliz polisinden yardım istemektir." 

"Ama buna mezun değiliz, emir almadıkça Scotland Yard'a başvuramayız." 

"Başka çaremiz yok. Yabancı bir ülkede, üstelik şüpheli gibi kontrol altındayken Londra'da ne yapabiliriz?" 

"Frankfurt'a sormamamız gerek." 

"Bence şahsi inisiyatifimizi kullanmalıyız." 

"Bu yetkilerimizi aşar. Aldığımız bir emir var. İngiltere siyasi anlaşmanın içinde değil, bunu yapamayız dostum." 

"Bence yanılıyorsun; İngiltere çoktan bu işe bulaştı, öldürülen matbaacıyı unutuyor musun? Bu yüzde yüz o örgütün İşi 

"Evet ama bu durumu Scotland Yard'a nasıl açıklayabiliriz? 
Bugünkü gazeteleri inceledim, hiç birinde cesetlerin üzerinde kart bulunduğuna dair bir haber yok. 


Maktullerle Hukuk Bürosu arasındaki bağlantıyı ispat edemeyiz. Adamın işyerinin yakılması da herhalde kart siparişleri ile yasal belge ve kayıtları ortadan kaldırmak içindi." 

"Bu Scotland Yard'ın sorunu, onlar araştırsın." 

"Ben buna izin veremem. Frankfurt'tan izin gelmedikçe olmaz" 

Kenan kötü kötü arkadaşına baktı. 

"Bak ahbap!" diye soludu. "Burada senden emir alacak mevkiide değilim. Sen benim amirim değilsin, ikimizin de yetkileri aynı. Ben sadece fikrimi açıkladım. Şayet bir an evvel sonuca gitmek istiyorsak İngiliz polisinden yardım iste. meliyiz" 

Hans Milch Kenan'ın haklı olduğunu biliyordu; ama kökleşmiş itaat duygusu, üstlerinden emir almadıkça inisiyatifini kullanarak kendi başına hareket etmesini engelliyordu "Haklı olabilirsin," diye mırıldandı. "Fakat ben yine de izin almak hususunda ısrarlıyım." 

"Durma öyleyse, telefon burada. Hemen Frankfurt'u ara." 

"Telefonlarımız mutlaka dinleniyordun" 

"Ne fark eder? Nasılsa öğrenecekler" 

"Ya Frankfurt gereken izni vermezse?" 

"O zaman Scotland Yard durumu benden öğrenecek. 

Milch kararsız ve kızgın Kenan'a baktı. Sonra ağır ağır telefonun başına yürüdü... 

4 

Frankfurt - Almanya 

Frankfurt'a gelince ilk işleri Aviss'ten araba kiralamak olmuştu. Kırmızı, 97 model bir Opel Astra. Arabayı Max kullanıyordu. Yanında oturan Paula, "İşte şu ev," diye fısıldadı. Arkada oturan Tom merakla kadının gösterdiği eve baktı. 
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Ingrid köşesine çekilmiş sessiz ve somurtuktu. Paula ile birlikte yürütmek zorunda kaldığı bu işten nefret ediyordu. Efendi Capshow'un kesin emri olmasa asla kabul etmezdi. 

Tom dikkatle evi incelemeye devam ediyordu. Max, Astra'yi gecenin koyu gölgeleri altındaki kaldırım kenarında stop ettirdi. 
Arabadan inmeden evi incelemeye başladılar. Yalnızca üst kattaki odaların birinin ışığı yanıyordu. 

Tom, "Bu ev olduğuna emin misiniz?" diye sordu. Paula, "Gayet tabii," diye homurdandı. "Üçümüz de bu eve bundan önce kaç kere geldik, içini de iyi biliriz." 

Max, "Schafer evde yok mu acaba?" diye mırıldandı. "Işık yanan oda misafir odasıdır, ben orada kaldım." 

"Saat gecenin on buçuğu,, Schafer bu saatte dışarıda olmaz, adeti değildir" diye mırıldandı Paula. Tom, "Hadi öyleyse eve girelim,' dedi. Max tam arabanın anahtarını yerinden çıkarırken, Ingrid, "Durun!" diye bağırdı. "Şu köşedeki siyah Audi'ye bakın, içinde iki adam var ve galiba onlar da evi gözlüyorlar." 

Dördünün de gözleri ilerideki arabaya çevrildi. Arabanın oradaki mevcudiyeti tamamen bir rastlantı olabilirdi. Ama emin olmadıkça harekete geçemezlerdi. Ingrid, "Biraz bekleyelim, acele etmenin anlamı yok," diye fısıldadı. 

Paula, kadına laf atmak için can atıyordu ama deneyimli gözleri arabanın içinde oturan adamlardan şüphelenmişti. Kendini zor tuttu. 

Max, "Şuraya bakın, dedi. "Yan bahçede bir adam daha var. 
O da evi gözlüyor." 

Nazarlar bu kez bitişik komşu evin bahçesine çevrildi Karanlıklar içindeki ağaçların arasında belli belirsiz bir adamın gölgesini farkettiler. O evin bütün ışıkları sönüktü. 

Tom, "Bunlar polis olabilir" diye mırıldandı. 
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Bu durum beklemedikleri bir haldi. Astra'nın içini heyecanlı bir bekleyiş aldı. 

Neden sonra Max, "Daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye sordu. 

Ingrid arkadan, "Emin oluncaya kadar, diye cevapladı. 

"Ingrid haklı, beklemeliyiz." 

Sarışın kadın ilk defa kendisini onaylayan Paula'ya alaycı bir şekilde, 

"Teşekkür ederim Paula," diye sırıttı. "Seninle tek bir konuda dahi olsa fikir birliğine varmak ne güzel şey. Beni şaşırtıyorsun." 

Kızıl saçlı kadın cevap vermedi, fakat kahredici bakışları kısa bir an İngrid'in üzerinde kaldı. Ondan nefret ediyordu; en büyük isteği kozlarını rahatça paylaşabilecekleri bir ortamın günün birinde eline geçmesiydi. 

"Bunlar polisse eve girmeyecek miyiz?" diye homurdandı Tom. 

Arabadakiler Amerikalı'ya cevap vermediler. 

Paula Ingrid'e dönerek, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. 

Sarışın kadın bir an başını salladı. "Ethan Capshow'dan aldığımız emirler kesin. 

Schafer'i ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sanırım çevrede üç polis var. Bunların icabına bakmak çok kolay. Tom bahçedeki adamı etkisiz hale getirir. Biz ikimiz de sessizce arabadakileri hallederiz. Max arabada bizi bekler, tamam mı? İtirazı olan var mı?" 

İtiraz eden çıkmadı. 

Ingrid, "Yalnız sessiz olun. Ateş etmek yok. Max sen de işaretimizi alır almaz evin sokak kapısına koş. Acele etmeliyiz." 

Arabadan önce Tom çıktı. 

Audi'nin içinde oturan koyu renk elbiseli adam arkadaşını dürttü. 
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"Şu Astra'ya dikkat ettin mi?" 

"Farkındayım." 

"Evi inceliyorlar galiba?" 

"Sanmam. İçinde iki kadınla iki erkek var. Bence onlar pazarlık yapıyorlar" 

Memurlardan biri dikiz aynasını ayarlayarak arabayı daha iyi görmeye çalıştı. 

"Fuhuş sektörü iş başında yani, öyle mi?" 

"Tastamam öyle. Şimdi gazlayıp giderler." 

"Bak, heriflerden biri arabadan indi. 

Öteki memur başını çevirip arkaya baktı. 

"Nereye gidiyor bu?" 

"Ne bileyim? Belki çişi gelmiştir. 

Koyu renk elbiseli olanı tedirginleşmeye başlamıştı. 

"Şu arabanın plakasını görebiliyor musun? Ben karanlıkta okuyamıyorum. Telsizle merkeze bir soralım." 

"Dur yahu, acele etme! Bekle biraz. Zararsız kişilere benziyorlar. Bak kadınlar da iniyor arabadan. Gördün mü, kör kütük sarhoş bunlar. Kadınların ikisi de yalpa vuruyorlar, ayakta duracak halleri yok." 

Memurun telsize uzanan eli havada kaldı. 

Fahişe olmalıydılar. Karanlıkta Audi'ye yaklaşan kadınlara bakmaya başladı. 

"Sarhoş ama pek şıklar. Sıradan orospulara benzemiyorlar. 

Diğer memur, "Korkarım bize askıntı olacaklar, diye mırıldandı. 

Ötekinin keyfi kaçmış şüphelenmeye başlamıştı. Yanındaki camı indirdi. 

Ingrid'le Paula arabaya iyice yaklaşınca biri arabanın sağına, öteki soluna doğru yaklaştı. Paula diline peltek bir ifade vererek, "İyi akşamlar beyler” dedi. "Arkadaşa ihtiyacınız var mı?" 
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Memurlardan biri hızla arabadan fırladı. Sert bir sesle "Hadi çabuk toz olun buradan; diye bağırdı. Sesi tiz ve kararlı çıkmıştı. 
Paula biraz daha yaklaşırken, "Hata ediyorsun arslanım, sana çok hoş vakit geçirtebiliriz, hem de uygun fiyatla," diye gevrek gevrek gülümsüyordu. 

Polis memuru hayatının en büyük hatasını işledi ve kadına bir an alıcı gözüyle baktı. Zira bugüne kadar bu kadar alımlı ve gösterişli bir fahişeye rastlamamıştı. Kısa süren şaşkınlığı boş bulunmasına yol açmıştı. O nedenle de sallanarak yaklaşan kadının, umulmayan bir hızla tabanca çekebileceğini aklına bile getiremedi. Şakağının tam orta yerine Smith Wesson'un kabzası inerken o hâlâ bir sokak orospusu ile karşılaştığını düşünüyordu. 
Şakak kemikleri içine çöken memur, külçe gibi arabanın kapısı dibine yuvarlandı. Paula o anda Ingrid'in de diğer adamı safdışı bıraktığından emindi. Arabanın öbür tarafına bir göz attı. Direksiyon başındaki memur başı kan içinde ebediyete kadar susmuştu. 
Paula, memuru koltuk altlarından tutup arabanın içine tıkarken hiç zorlanmadı. Audi'nin içindekiler bertaraf edilmişlerdi. 

İki kadın arabanın yanında durup evin bahçesine doğru baktılar. Tom'un iri vücudu çimleri aydınlatan sokak lambasının ışığı altında göründü. Sağ elinin baş parmağını havaya kaldırarak, "Tamam," işareti veriyordu. Aynı anda Max arabadan çıktı, işin ilk kısmı başarıyla ve sessiz bir şekilde halledilmişti. 

Hammer bitkin bir şekilde Ayı Steiner'e baktı. "Yahu hâlâ anlamıyor musun?" diye homurdandı. "Bu herif dönmeyecek. 
Gitti. Bizi satıp gitti. Schafer'i boşuna bekliyorsun. 

"Kes sesini pis solucan! Herr Schafer mutlaka döner. O daima sözünde durur. 

Hammer içinden, "Geri zekâlı yaratık," diye söylendi. Sonra Werner Schafer'in dönüşünden ümidini kestiği andan itibaren 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yaptığı isyanını yineledi. "Yiyecek alıp dönmesi hiç hu kadar uzun sürer mi be? Düşünsene, gecenin on buçuğu oldu!" 

"Sana döner dedim. Mutlaka bir işi çıkmıştır." 

"Sen öyle san. Bizi polislerle baş başa bırakıp kaçtı herif." 

"Çeneni kapatmazsan yumruğumu kafana indireceğim." 

Hammer sustu. 

Sabahtan beri ağzına bir lokma yiyecek girmediği için acıkmıştı. Konuyu değiştirdi. 

"Acıktım." 

"Ben de. Biraz sabret. Herr Schafer salam ve bira getirecek." 

"O asla dönmeyecek Steiner." 

İri yarı ve zihnen özürlü adam ilk defa şüpheye düşermiş gibi Hammer'a baktı. 

"Niye dönmesin ki? Burası onun evi. 

"Anlamaya çalış, polis onun peşinde ve şimdi o kaçıyor. 

"Aklınca beni kandırmaya çalışıyorsun" 

"Hayır, sana gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Kaçmamış olsaydı şimdiye kadar çoktan dönerdi, inanmıyorsan pencereden bak, arabanın içindeki polisleri göreceksin." 

Steiner sabahtan beri yerde halının üzerinde oturan Hammer'i süzdü, içine kurt düşmüş gibi yerinden kalktı. Pencerenin önüne gitti, perdeyi aralayarak kaldırım kenarındaki siyah Audi'- ye bir göz attı. 

"Onlar polis değil," dedi. 

Hammer bu iddiaya şaşırmıştı. "Nereden anladın?" diye sordu. 

"Uyuyorlar. Polisler uyumaz" 

Hammer irkildi. Bu garip bir iddiaydı. Geri zekâlı doğru söylüyorsa bir anormallik olmalıydı. "Ben de bakabilir miyim?" 
"Pekâlâ, gel bak." 
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Hammer yerinden fırladı. Camın kenarına gelip dışarıya baktı. Steiner haklıydı. 

Arabanın içindeki iki adam da boyunları eğik, hareketsiz bir şekilde oturuyorlardı. Hammer gözlerini kıstı, dikkatle bir daha baktı. Adamlardan birinin başı koltuğun arkasına dayalı idi, diğerininki ise göğsüne düşmüştü. 

Bulunduğu yerden karanlığın gölgelerinde kalan arabanın içini daha fazla görebilmesi olanaksızdı. 

Hammer endişelenmekte haklıydı; iki polisin birlikte uyuması olacak şey değildi, biri kestirse bile diğerinin uyanık olması gerekirdi. 

Aynı anda çalan kapı zili ile birlikte yerinden sıçradı. Ayı Steiner keyifle sırıttı. "İşte, gördün mü? Herr Schafer döndü." 

"Dur biraz! Kapıyı çalan o olamaz." 

"Neden?" 

"Çünkü Schafer olsa kapıyı anahtarıyla açardı." Steiner bir şey anlamadan bön bön Hammer'in suratına baktı. 

"Kim peki?" 

Hammer adeta kendi kendine söylendi. "Gelen muhakkak o Türk'tür. Belli ki polisleri de o öldürdü. Sakın açma kapıyı." 

"Türk dediğin de kim? Neler zırvalıyorsun?" 

"Lütfen Steiner, sen dediğimi yap, sakın kapıyı açma. Yoksa beni öldürebilir" 

"Hadi ordan sen de... Herr Schafer geldi, başkası olamaz Hem patron seni bana emanet etti. Kimse seni öldüremez." 

İri yarı adam kapıyı açmak için aşağıya inmeye hazırlanıyordu ve Hammer asla onu durduramayacağını anlamıştı. Telaşla etrafına bakındı. Türk'ün eline geçmek polislere yakalanmaktan bile kötüydü. 

"Kımıldamadan otur ve uslu uslu beni bekle," diyen Steiner'e başını salladı. 
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Adam odadan çıkar çıkmaz, pencerenin yanına koştu ve camı açtı. Bir an aşağıya atlamayı düşündü ama bunu yapamazdı, bahçe ile aralarında en az beş metre yükseklik vardı, atlarsa mutlaka bir yerlerini kırardı ve Türk o zaman çok daha rahat kendisini yakalayabilirdi. Rüzgârla uçuşan perdelerin arasından başını çıkarıp etrafa bakındı. Sıçrayacağı veya tutunacağı hiçbir şey yoktu. Ağzından sunturlu bir küfür çıktı. Bu defa fena sıkışmıştı ve kaçma şansı yoktu. Deli gibi koridora fırladı, duvara kendini siper ederek sokak kapısını açan Steiner'e baktı. Gelenin Schafer olmadığına adı gibi emindi. 

Kapıda en az Ayı Steiner gibi iri iki adam duruyordu. Arkasında iki de kadın gördü. Bir an yanıldığını düşündü. Gelen Türk değildi ve bunlar polise de hiç benzemiyorlardı. Merakı da artmıştı. 

Yabancı erkeklerden biri, "Werner Schafer yok mu?" diye sordu. 

Steiner kaba bir şekilde, "Yok, dedi. 

"Sen kimsin?" 

"Niye soruyorsun?" 

"Schafer bizim dostumuz, onunla görüşmemiz lazım." 

"Size evde yok, dedim. 

"Bizi bekliyor olmalıydı." 

"Dedim ya yok evde." 

"Nereye gitti?" 

"Bize salam ve bira getirmeye. 

Tim elemanları birbirlerine baktılar. Adamın biraz geri zekâlı olduğunu hemen anlamışlardı ama, o vücudu ile mükemmel bir bekçi köpeği olabilirdi. 

Max, "Yukarıda başka kim var?" diye sordu. 

Steiner sırıtarak, "Noel Strasse'nin pezevengi,' dedi. 
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Max, iri vücuduyla hâlâ kapının eşiğinde duran ve kendilerine yol vermeyen Steiner'e son bir kez baktı ve yıldırım gibi yumruğunu adamın midesine aniden yapıştırdı. Dev adam bir adım geriledi ama kesinlikle yıkılmadı. Gözleri irileşti, hiddetten köpürdü. 

Max şimdiye kadar midelerine o yumruğu yiyen adamların ayakta kalmalarına alışık değildi, şaşkınlıkla adama baktı ve onun kolay yutulur bir lokma olmadığını hemen anladı. Dev üstüne doğru gelmeye başlamıştı. 

Bu kez Tom adamın çenesine doğru sert bir yumruk salladı. 
Steiner, Tom'un yumruğunu havada karşıladı ve iri pençeleriyle Amerikalı'nın bileğini kavradı. 

Dev, dövüşme tekniğini bilmiyordu fakat zekâsıyla ters orantılı olan kas gücü anormaldi. Tom bileğinin acısından yüzünü buruşturdu. Parmakları sanki demir mengeneydi ve etine gömülmüştü. 

Aynı anda Max adamın üzerine sıçradı ve üçü birden yere yuvarlandılar. Kadınlar içeriye girerken kapıyı da kapattılar. 
Antrenin orta yerinde müthiş bir arbede başlamıştı. Ingrid inanmaz gözlerle yerde boğuşan adamlara bakıyordu. Dövüş tekniğine vakıf bu iki iri yarı adama karşı koyan dev onu şaşırtmıştı ve Max'in durumu kötüydü, altta kalmıştı, Tom da hâlâ bileğini devin elinden kurtaramamıştı. 

İki kadın bakıştılar. 

Paula usul usul koltuk altından Smith & Wesson'unu çıkardı, namlusundan kavradı. 

Silahın kabzasının altında hâla az evvel şakağını yararak öldürdüğü polisin tam pıhtılaşmamış kanının izleri vardı. 

Dövüşen üç erkeğe doğru yürüdü ve bileğinin olanca gücüyle Steiner'in kafasına indirdi. Kırılan kafatasının kemik sesleri 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geldi kulağına. Dev sarsıldı, kolları gevşedi ve yüzükoyun yere serildi. 

Ingrid, Max'in anlamadığı bir dilden homurdandığını oyuyordu, herhalde küfür ediyor olmalıydı ve nefes nefeseydi. Tom ise oturduğu yerde bileğini ovuşturmakla meşguldü, ikisi de yerde yatan anormal güçlü adamın nasıl biri olduğunu anlamak istermiş gibi dehşetle ona bakıyorlardı. 

Paula, "Hadi kımıldanın artık," diye mırıldandı. "Yukarıda biri daha olmalı." 

Erkekler ilk defa, aşırı güvendikleri adale güçlerini bir yana atarak bellerinden tabancalarını çıkardılar. Ingrid öne düştü ve merdivenleri çıkmaya başladı. 

Odaları aradılar. Hepsi boştu. 

Işık yanan odaya girdiklerinde Tom açık pencereyi göstererek, "Buradan kaçmış olmalı," diye homurdandı. Paula pencereye koştu, dışarıya baktı. Ne sokakta, ne de bahçede en ufak bir hareket yoktu. "Tuh, Allah kahretsin!" diye söylendi. 

"Galiba biz aşağıda uğraşırken onu elden kaçırdık." 

Ingrid de yanına geldi. Pencere epey yüksekti. "Emin olmadan önce evi iyice aramalıyız. Hadi çocuklar, her tarafı araştırın," dedi. 

Ingrid'in asla başarısızlığa tahammülü yoktu. Daha da kötüsü Efendi Capshow asla mazeret kabul etmezdi, hele bunun gibi çok kolay olan bir işin bahanesi asla olamazdı, ikinci adamın hâlâ evde olduğunu düşünmeye başladı, o serseri camı açmakla evden kaçtığı şüphesini yaratmak istemiş olabilirdi. Ucuna susturucu takılmış tabancasını doğrultup etrafa bakınmaya başladı. 
Odalara dağıldılar. Max acele ile alt kata koştu. Paula, Schafer'in yatak odasına daldı. Az sonra hepsi yatak odasından Paula'nın zafer çığlığını duydular. Hammer'i bulmuşlardı. 

Adam korkudan titriyordu. 
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Bu insanların kim olduğunu bilmiyordu ama kendisini satmayacaklarını gayet iyi anlamıştı. Paula kükrer gibi elindeki Smith&Wesson'u adamın burnuna dayarken, "Werner Schafer nerede?" diye sordu. 

Beti benzi atmış Hammer çaresizlik ve ümitsizlik içinde, "O kaçtı," diye kekeledi. 

"Nereye?" 

"Yemin ederim bilmiyorum. Dışarıdaki polisleri görünce paniğe kapıldı." 

"Öyle mi? Peki siz niye buradasınız?" 

"Schafer siz burada kalın, diye bize emir verdi" 

"Yaa! Delikanlı, hiç inandırıcı konuşmuyorsun." 

"Bana kalsa bir an durmazdım ama o aşağıdaki geri zekâlı yaratık gitmeme engel oldu." 

"Neden?" 

"Dedim ya, Schafer burada kalmamızı istedi." Kiralık katiller birbirlerine baktılar. Paula adamın doğrulan söylediğine inanmıştı. 

"Schafer'in nereye kaçtığına dair bir fikrin var mı?" 

"Nereden olsun? Beni adam yerine koymazdı ki! Ama o Türk'ün gelişinden sonra korkmaya başladı. Yerinde duramaz oldu. Onu hiç öyle telaş içinde görmemiştim. Ingrid lafa karıştı. 

"Pezevenklik mi yapıyorsun?" 

Hammer utanmış gibi kızardı. "Evet... Zaman zaman o işi de yaparım." 

"Schafer neden senin gibi rezil bir herifi kullanıyordu?" 

"Bu yöreyi iyi tanırım. Barlarda yabancılarla ilişki kurarım. 
Onlara kadın pazarlarım, anlarsınız ya?" 

"Ama bu kez bir hata yaptın, değil mi? Schafer'e yanlış birini getirdin." 

Hammer cevap veremedi. 
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Max homurdandı. "Bence boşuna oyalanıyoruz burada. Bu serserinin bir şey bildiği yok. Hem dışarıdaki polis ekibi ile teması kaybeden merkezleri telaşlanmaya başlamıştır. Bir an evvel uzaklaşsak iyi olur" 

Paula, "Haklısın Max,' diye mırıldandı. 

Ingrid yapılacak bir şey kalmadığını anlamıştı. Susturucu tabancayı Hammer'e doğru uzattı ve tetiği çekti. Kurşun sokak serserisinin beynine saplandı. Tek kurşun adamın isini bitirmişti. 
Topluca odadan çıktılar. Max merdivenleri indiğinde hâlâ yerde yatan dev Steiner'e ürkerek baktı. Nefretini kusarcasına adamın cansız vücuduna o da bir el ateş etti. 

5 

Londra - İngiltere 

Hans Milch telefonu kapattıktan sonra kötü kötü Kenan'a baktı. 

"Bunun siyasi bir karar olduğunu ve Merkez'in onaylamayacağını size söylemiştim. Şimdi işi daha da berbat duruma soktuğumuzu umarım anlamışsınızdır" 

"Ne yani? Frankfurt, İngiliz polisine başvurmamızı istemiyor mu?" 

"Hayır, teklifinizi reddettiler" 

"Çok saçma! Biz burada ne yapabiliriz ki? Elimizde hiçbir yetki yok. 

"Bunu önceden de biliyorduk ve bu şartla buraya gönderildik. Sizi dinleyip telefonu etmemem gerekirdi, rezil olduk. Üstelik Scotland Yard da mutlaka konuşmayı dinlemiştir" 

"Takma kafana, nasıl olsa öğreneceklerdi. Hem bize yardım etmek zorundalar, zira cinayet örgütü onlara da bulaştı, artık onlar da işin içindeler" 
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"Bakın, sizi uyarıyorum; Merkez'in emirlerine karşı çıkamazsınız. Bizler memuruz ve verilen emirleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz" 

"Uymazsam ne olacak?" 

"Sizi Frankfurt'a rapor etmek zorunda kalacağım. 

"Öyleyse hiç durma ahbap, ne istiyorsan öyle yap. Merkez beni görevden alana kadar ben bildiğim şekilde çalışacağım." 

Hans Milch kıpkırmızı kesildi. 

"Çok dik kafalısınız ve talimatlara karşı geliyorsunuz. Bunun size yükleyeceği sorumluluğun farkında mısınız?" 

"Kesinlikle." 

Alman Polis bir süre Kenan'ı süzdü. 

"Aslında haklı olduğunuzu biliyorum, neticeye varmak jin Scotland Yard ile işbirliği yapmamız gerekli ama bu verilen emirlere karşı gelmekliğimiz anlamına gelir. Ben on beş yıllık memurum ve meslek yaşamım boyunca aldığım emirleri hiç tartışmadım." 

"Bunu tahmin edebiliyorum fakat asli görevimiz yüklendiğimiz işi başarıyla sonuçlandırmaktır; burada bunun için varız ve başka şansımız yok." 

"Ama İngiltere DTMT anlaşmasını imzalamamış ülkelerden biri, bize burada yetki tanımayacak ve hatta onların iç işlerine müdahale ettiğimiz gerekçesiyle bizi sınır dışı edecektir, hatta tutuklayabilirler bile." 

"Evet, bu mümkün. Yine de anlattıklarımızı dinledikten sonra düşündüğünüz gibi davranacaklarını hiç sanmıyorum." 

"Umarım haklı çıkarsınız. Aksi halde memleketimdeki kariyerim de sona erebilir" 

Kenan gülümsedi. "Benim de. 

"Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 

"Önce şu Hukuk Bürosu'nu bir araştıralım" 
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"Şayet Scotland Yard bizi daha evvel tutuklamazsa.." 

"Doğru. Şu bahsettiğiniz Ethan Capshow'dan bir netice elde edemezsek o zaman polise başvururuz." 

Hans dikkatle Kenan'a baktı. 

"Ethan Capshow'la görüşmeyi mi düşünüyorsunuz?" 

"Gayet tabii." 

"Doğrusu merak ediyorum, ona ne diyeceksiniz?" 

"Siz elinizdeki liste ile kapısını çalsaydınız, ne diyecektiniz?" 

"Bizimki sadece bir ön araştırma ve şüphelileri tespit etme ameliyesiydi, fakat artık Cassini'nin onun tarafından öldürüldügünü biliyoruz. O cinayet şebekesinin başı, adamın kurduğu müthiş bir teşkilâtı olduğunu düşünüyorum. Sizin tavrınız ne olacak? Adama ne diyeceksiniz?" 

"Sanayicinin hâlâ neden öldürülmediğini soracağım." 

Hans Milch şaşkın şaşkın meslektaşına baktı. 

"Hangi sanayicinin?" 

Kenan sırıttı. "Henüz bilmediğin bir yığın şey var ahbap. 
Sırası gelir ve boş vaktim olursa anlatırım, ama şimdi şu adresi ver de Hukuk Bürosu'na bir gideyim" 

Milch, Türk polisin küstah konuşmasına bozuldu ama sesini çıkarmadı. 

Kenan, Edgeware Road'daki Hukuk Bürosu'nun bulunduğu hanı bulmakta zorluk çekmedi. Marple Arch'a kadar uzanan cadde her zamanki gibi kalabalıktı ama Kenan artık arkasında Scotland Yard elemanlarının olup olmamasıyla ilgilenmiyordu. 

Mutlaka peşine birilerini takmış olmalıydılar, fakat o ana kadar kimse kendisini çevirmemişti. Çevirmeleri için de yasal bir gerekçe yoktu, bulunduğu memleketin kurallarına harfiyen riayet eden bir gazeteci-turist rolüne mükemmelen uyuyordu. 


199 


Hukuk Bürosu'na girdiğinde kendisini güleryüzlü sekreter karşıladı. Cıvıl cıvıl, neşeli, hareketli bir kızdı. Yerinden kalktı, içten bir ilgiyle, "Buyrun, size nasıl yardımcı olabiliriz?" diye sordu. 

"Avukat Ethan Capshow'la görüşmek istiyordum." 

"Randevunuz var mıydı?" 

"Maalesef yok." 

Kızın yüzü gölgelenir gibi oldu. 

"Korkarım o zaman görüşmeniz mümkün olmayacak. 

"Fakat çok uzak yerden geldim." 

"Uzak mı?" 

"Evet, Türkiye'den." 

Sekreter şaşmış gibi Kenan'a baktı. 

"Keşke daha evvel telefon etseydiniz, Bay Capshow mutlaka size bir randevu verirdi. Kendisi ofiste değil." 

"Ne zaman gelir acaba?" 

"Bugün geleceğini sanmıyorum. Yarın da cumartesi, hafta başına kadar uğramaz. Ama işiniz çok acele ise sizi Bay Peddington'la görüştürebilirim. O olmadığı zamanlar işine bay Peddington bakar." 

"Hayır, ben kendisiyle görüşmek zorundayım." 

"Üzgünüm, diyen sekreterin yüzündeki çaresizliğin samimi olduğu pek belliydi. 

"Bu çok kötü oldu, diyen Kenan ısrarla kızın yüzüne bakıyordu. "Londra'ya yabancıyım ve vaktim çok kısıtlı. Onunla mutlaka bugün görüşmeliydim." 

Kız ilgilenerek sordu: 

"Fuar işi için mi arıyordunuz?" 

"Hayır, dedi Kenan. Kızın fuarla neyi kasdettiğini anlamamıştı. 

Sekreter kısa bir an durakladı. 


"Nerede kalıyorsunuz?" 

"Niye sordunuz?" 

"Şayet bir ihtimal telefonla büroyu ararsa sizin kaldığınız yeri söylerim ve sizinle temas kurar" 

"Hardwick Oteli'nde kalıyorum." 

Kız kalemini eline alarak otelin adını yazdı, sonra, "Adınız lütfen?" dedi. 

Kenan, adını ve soyadını söyledi. Sekreter ilk defa karşılaştığı Türk ismini yazamayınca Kenan'a dönerek, ışıl ışıl parıldayan gözleriyle utanmış gibi, 

"Lütfen siz yazar mısınız?" diye rica etti. "Adınız her zaman karşılaştığım adlardan değil de." 

Kenan kâğıda ismini yazarken kızın renkli gözlerine baktı ve gülümsedi. Hoş ve tatlı bir kızdı. Kız da aynı sevecenlikle ona gülümsemişti. 

"Londra'ya ilk gelişiniz mi?" 

"Evet, şehrin yabancısıyım. 

Kısa bir sessizlik oldu. İki genç birbirleriyle bakıştılar. 

Kenan masum bir ifadeyle, "Burada akşam yemeğini geçiştireceğim bir yer tavsiye edebilir misiniz?" diye sordu. 

Sekreter aynı içtenlikle, "Caddede bir sürü pub ve sandviççi var" dedi. 

"Herhangi birinde karnınızı doyurabilirsiniz" Konuşurken yanaklarında ona çok yakışan gamzeler oluşuyordu. 

"Aç mısınız?" 

"Anlamadım?" 

"Yani benimle yemek yer misiniz? Buranın hem yabancısıyım, hem de gidecek yer bilmiyorum. Bana eşlik ederseniz sevinirim.' 

Kız bu ani teklife şaşırmıştı. Bir an karşısındaki yakışıklı esmer adama baktı. 
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Kenan, "Tabii birine verilmiş sözünüz varsa, ısrar edemem ama bana eşlik ederseniz de çok sevinirim. 

Sekreterin büro müşterilerinden bu tür teklifler almaya pek alışık olmadığı belli oluyordu, hafif şaşkın Kenan'a bakmaya devam etti. 

"Beni şaşırttınız," dedi. 

"Neden?" 

"Bilmem, buraya gelen müşterilerden hiç böyle teklif almaya alışkın değilim de." 

Kenan yüzüne en masum ifadesini takınarak tebessüm etti. 

"Buna inanmam. Siz her erkeğin yemek teklifinde bulunacağı kadar güzel ve cazibeli bir hanımsınız. Şayet Büro müşterileriyle dışarıya çıkma gibi bir yasağınız varsa ona sözüm yok tabii" 

Kızın gamzeleri daha belirginleşti. 

"Tabii böyle bir yasak yok. 

"O zaman teklifimi kabul ettiniz demektir. 

"Evet, olabilir. Yalnız işten çıkmama daha bir saat var. 

"Tamam anlaştık. Bir saat sonra sizi aşağıda, hanın kapısında beklerim. Kimbilir bu arada belki Ethan Capshow da telefon eder ve ona aradığımı söylersiniz" Kız gülerek başını salladı. 

Kenan dışarıya çıktıktan sonra daha kızın adını bile sormayı unuttuğunu farketti. Hoş biriydi ve o da kendisinden hoşlanmıştı. 
Yüzüne bakan gözlerinden mutluluk okunuyordu. Hava yine kapalıydı, bütün gökyüzü koyu gri yağmur bulutlarıyla kaplıydı, ama yağmur yağmıyordu. Bir süre cadde boyunca avare avare dolaştı. Çevresindeki kalabalık içinde Scotland Yard'dan olması muhtemel kişileri aradı durdu fakat şüpheleneceği kimseleri bulmadı, yine de gözlendiğine emindi. Vitrinlere bakarak vakit 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geçirdi ve kızın çıkma saatinden on dakika evvel hanın kapısı önüne geldi. 

Kız tam vaktinde aşağıya inmişti. Kenan onu başka bir gözle incelemeye başladı. 

Fazla uzun olmamakla beraber mütenasip bir vücudu vardıracakları uzun ve düzgündü. Sırtındaki beli kuşaklı klasik trençkotu vücut hatlarını gizlemekle beraber yine de uygunluğu hakkında bir fikir verebiliyordu. Omzuna yeşil bir çanta asmıştı ve elindeki şemsiyeyi de açmamıştı. Sevimli yüzünde sanki Kenan'ı yerinde bulamayacakmış gibi endişeli bir hava sezinledi genç adam. 

Kız yanına yaklaşıp, "Merhaba; dedi. Kenan hafifçe dirseinden tutarken, "Ethan Capshow'dan bir haber var mı?" diye sordu. Kız gözbebeklerinde oluşan üzüntüyle, 

"Yok, maalesef, diye mırıldandı. 

"Ehh, ne yapalım? Çaresiz görüşmemiz pazartesiye kaldı." 

"Evet. Randevu defterine çıkmadan evvel bir not bırakanı. 
Mr. Capshow'la görüşmenizi mutlaka temin edeceğim. 

"Sağolun Miss..." 

"Garrett. Betty Garrett adım" 

"Bağışlayın, daha doğru dürüst tanışamadık. Hatta sİ£e bir teşekkür bile edemedim. Benim gibi bir yabancıyı kınlayıp yemek teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim." 

Kız gülümsemekle yetindi. 

Kenan kızın gözlerinin içine bakarak, "Bundan sonra size tabiyim, nereye istiyorsanız oraya gidebiliriz. Mihmandar sizsiniz” dedi. 

Birlikte yürümeye başladılar. Hafif yağmur çiselemeye başlamıştı. Betty şemsiyesini açtı. Kenan şemsiyeyi taşımayı önerdi, kız şemsiyeyi ona teslim ederken rahatlıkla koluna girdi. Hiç 


çekinmemiş, henüz çok yeni tanışmış olmalarına rağmen kol kola yürümekte bir sakınca görmemişti. 

Yüz metre kadar ilerledikten sonra Betty tipik bir pub'ın kapısında durmuştu. 

"Buranın hamburgerleri iyidir, girelim mi?" 

"Nasıl isterseniz?" 

Vakit erken olduğu için henüz içerisi boş sayılırdı. Uygun bir yer bulup oturdular. Hamburger ve bira sipariş ettiler. Garson yanlarından ayrılırken Kenan'ın gözü kapıdan içeriye giren adama takıldı. Kısa bir an için bile olsa yeni gelen müşteri sanki gözleriyle onları arar gibi bakınmıştı. Sonra ilgilenmez gibi davranmaya başladı ama Kenan artık Scotland Yard'ın peşine taktığı adamın o olduğunu anlamıştı. 

Hiç oralı olmamıştı ve karşısındaki kıza önce havadan sudan sonra da geçmişinden bahsetmeye başladı. Kıza karşı inandırıcı olmak zorunda hissediyordu kendini. 

İstanbul'da büyük bir sanayi şirketinde çalıştığını söyledi. 

Betty saf saf ve hayranlıkla dinliyordu kendini. Bir ara, "Evli misiniz?" diye sordu. 

"Hayır, dedi Kenan. 

Gariptir, kız sanki rahatlamıştı. Kenan'a daha sıcak bakmaya başladı. Genç adam ilgisiz görünmeye çalışarak, "Ne kadar zamandır bu iştesin?" diye sordu. 

"Üç yıl oldu." 

"Memnun musun?" 

"Ehh, fena ücret aldığım söylenemez." 

"Patronun nasıl biridir?" 

"İyidir... Hiç olmazsa pek çok işverenden iyidir. 

"Sana asılır m1?" 

Kız önce ne demek istediğini anlamadı, sonra gevrek bir 


kahkaha attı. 
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"Hayır, hayır. Bay Capshow öyle biri değildir. Onu tanımadığınız belli. O çok kibar ve gerçek bir centilmendir. Karısına da âşıktır. 

"Yok canım. Halbuki onun çapkın biri olduğunu söylemişlerdi." 

Betty Garrett hayretle genç adama baktı. "Kim dedi onu?" 

"Seyfi Nazım Tozkoparan." 

"O da kim?" 

"Benim patronum. Tanımıyor musun?" 

"Hayır, adını bile işitmedim. 

Kenan şaşırmış gibi, "Natıl olur? Bay Capshow en iyi müşterilerinden biri." 

"Ne gördüm, ne de adını işittim. 

"Allah Allah! Ben onun işi için buradayım. 

"Londra'da mı yaşar?" 

"Değil tabii, İstanbul'da" 

Kız neden sonra, "Haa, sarı dosya sahiplerinden biri olacak herhalde" dedi. 

"O da ne demek?" 

Betty önemli bir sır veriyormuş gibi öne eğildi. Fısıldayarak: 

"Bizimki bir hukuk bürosudur. Bazı müşterilerimizin problemleri gayet gizlidir ve devlet sırrı gibi saklanır, anlıyorsunuz değil mi?" 

"Pek anladığım söylenemez; tabiidir ki bir avukat müvekkilinin mahremiyetini ifşa etmemek yükümlülüğündedir ama sarı dosyanın ne anlama geldiğini anlamadım doğrusu." 

Betty kızararak, "Sarı dosyalar çok gizlidir, onların mahiyetini bürodaki her avukat bile bilmez. Onların yazışmalarını bile Bay Capshow'la baş sekreterimiz Garry Brend yaparlar. Bunlardan size bahsetmekliğim bile doğru değil ama anladığım kadarıyla siz de sarı dosyalı müvekkillerimizdensiniz." 
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"Tahmin ederim öyle. Biliyor musun Betty, beni heyecanlandırdın." 

"Bu bilgilerden dolayı mı?" 

Kenan yüzünü genç kıza yaklaştırırken, "Hayır," diye mırıldandı. "Seninki kadar masum bir yüze hayatımda hiç rastlamadım. 

Kız utanmış gibi önüne baktı. 

"Bana iltifat ediyorsunuz." 

"Hayır, yalnızca senden çok hoşlandığımı itiraf etmek istiyorum." 

Betty genç adamın komplimanından bir taşra kızı gibi utanmıştı. Kız biraz da içtiği tek bardak biradan cesaretlenerek, "Ben de sizden hoşlandım," diyebildi. 

Sonra gülerek, "Adınızı telaffuz etmekte zorlanıyorum, kısaca Ken diyebilir miyim?" diye sordu. "Bu isim bizde de var." 

"Tabii Betty, nasıl istersen öyle çağır." 

Kenan'ın parmakları masanın üzerinde uzanıp kızın ellerini kavradı. Betty'nin elleri sıcacıktı. Genç kızın kızıla çalan saçları kâhküller halinde alnına dökülüyordu, düzgün burnunun her iki yanında da yanaklarına yayılan aynı renkte çiller vardı. Kenan ellerini tutunca daha da kızardı. Heyecan ve isteklerini fazla belli etmemek için, "Alkol almaya hiç gelemem, nedense hemen yüzüm kızarır," diye kekeledi. 

Kenan avuçları içinde tuttuğu kızın ellerini bırakmadan: 

"Biliyor musun, şaştım bu işe!" diye mırıldandı. 

Betty safça sordu. "Yüzümün kızarmasına mı?" 

"Hayır, patronumu görmemiş olmana. Sizin büroya her gelenin önce seninle karşılaşması lazım, garip, onu nasıl hatırlamadın?" 

Sekreter biraz sıkılır gibi oldu. Yakışıklı adamın yeniden konuya dönmesi hoşuna gitmemişti. 
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"Hatırlamamamın basit bir nedeni var; çünkü Bay Capshow mecbur kalmadıkça sarı dosyalı müşterilerini büroda kabul etmez." 

"Yok canım! Peki onlarla nerede buluşur?" 

"Sanırım pahalı lokantalarda, otellerde, hatta bazen de evinde." 

"Ciddi misin?" 

"Tabii, bunu bir seferinde Bay Garry Brend ağzından kaçırmıştı.' 

"Şu baş sekreteriniz mi?" 

"Evet." 

"Müşterilerinizin hak ve hukukuna saygı göstermenizi anlıyorum ama sarı dosyaların diğerlerinden ne farkı var ki? Yoksa onlar biraz yasadışı şeyler mi?" 

Betty utanır gibi nazarlarını kaçırdı. 

"Zaman zaman bunu ben de düşündüm, diye mırıldandı. 
"Fakat Bay Capshow'un böyle işlere kalkışacağını hiç sanmam. 

"Neden?" 

Kız omuzlarını silkti. "O çok saygın biridir. Muhitinde iyi tanınır ve çok zengindir. Niye böyle bir yola başvursun ki?" 

"İnsan ihtirasının sonsuzluğu. Paranın çekici ve sıcak yüzü. 
Her zaman mevcutla tatmin olmayıp daha fazlasını isteme hırsı. 
Biliyor musun, patronum size binlerce sterlin ödedi." 

"Davanızın konusu ne?" 

Kenan o konuda fazla konuşmak istemezmiş gibi irkildi. 
Bunu bilmesen daha iyi olur Betty, belki hoşuna gitmeyebilir ya da öğrenmekliğin senin geleceğin için hayırlı olmayabilir." 

Kız ürkerek Kenan'a baktı. 

"Bu kadar önemli ve gizli mi?" 

Genç adam başını salladı. Betty'nin merakı artmıştı. Hınzırca gülümsedi. 
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"İstesem bunu öğrenebilirim" 

"Nasıl? Az evvel sarı dosyalara sadece Bay Capshow'u Garry Brend'in erişebileceğini söylüyordun." 

Kızın yüzündeki tebessüm daha da koyulaştı. 

"O dosyaların gizlendiği evrak dolabının anahtarının nerede olduğunu biliyorum" 

"Sahi mi?" 

"Evet." 

"Nasıl öğrendin bunu?" 

"Geçen sene Bay Brend apandisit ameliyatı olmuştu. On gün büroya gelemedi. Onun bazı ufak tefek işlerine ben bakmak zorunda kalmıştım. Bir gün Bay Capshow odaya girdi ve benim yanımda o dolabı açtı." 

"Sonra?" 

Betty fazla konuştuğunu hisseder gibi kafasını iki yana salladı. "Her neyse bunları size anlatmaklığım çok yeisiz, büronun açıklanmaması gereken sırları bunlar." 

Kenan üstelemedi. Sımsıcak nazarlarla kıza bakmaya devam etti. Yeniden göz göze gelip gülümsediler. Kız elini usulca çekmek istedi ama Kenan bırakmadı. 

"Birlikte yaşadığın bir erkek arkadaşın var mı?" diye sordu. 

"Vardı... Üç ay önce ayrıldık" 

"Nedenini sorabilir miyim? Şayet seni rahatsız etmeyecekse?..." 

"Bir başka kadın diye mırıldandı Betty. "Başkasını bulup beni terketti." 

"Anlıyorum. Erkekler genelde vefasızdır. Çok üzüldün mü?" 

Kjz bir an duraladı. "Hayır, pek sanmıyorum. Aslında aramızdaki ilişki galiba çok önceden bitmişti." 

"Desene aptalın tekiymiş." 

"Neden böyle söylüyorsunuz?" 
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"Çünkü senin gibi güzel, anlayışlı ve her erkeğin yüreği gördüğü anda hoplatacak kadını ancak bir aptal terkedebilir" 

"Yine bana iltifata başladın, Ken." 

"Yoo, gerçeği söylüyorum. Çok hoş bir kadınsın." 

Betty mutlu bir şekilde gülümseyerek Kenan'ın parmaklarını sıktı. 

"Siz doğulu erkekler, galiba kadın ruhunu daha iyi anlıyorsunuz." 

"Oyle, biraz duygusalızdır." 

Kenan birden sordu. "Nerede oturuyorsun?" 

"Londra'nın banliyölerinden birinde." 

"Ailenle mi?" 

"Hayır, yalnızım. Onlar Birmingham'da yaşarlar. 

"Kardeşlerin var mı?" 

"Evli bir ablam var. İskoçya'da Dundee'de" 

"Niye sen de evlenmedin?" 

Kız tekrar güldü. 

"Gönlümün prensini henüz bulamadım da ondan." 

"Doğru, hayatın insanlara ne tesadüfler doğuracağı hiç belli olmaz. Böyle birinin karşına ne zaman çıkacağını bilemezsin." 

Kenan'ın sesindeki manidar ifade kızı irkiltti. Karşısındaki genç adamdan hoşlanıyordu. Tanışalı bu kadar az bir zaman olmasına rağmen aralarında hem ruhi hem de fiziki bir iletişim kurulmuştu. Deminden beri elleri adamın avuçları içindeydi. 
Dikkatle yüzüne baktı, gözlerinde şekillenen arzuları hissetti. O da aynı duygulan yaşıyordu, hem de bütün benliğine yayılan ve gittikçe artan bir şiddetle. Birden kendisinin de şaştığı bir cesaretle, "Buradan çıkınca ne yapacaksın?" diye sordu. 

"Hiçbir fikrim yok. 

"Benim evime gidip bir kadeh şarap içmek ister misin?» 

"Memnuniyetle." 


Kenan içinde garip bir burkulma hissetti. Gecenin sonunun nereye varacağını anlamıştı. Kızdan o da hoşlanmış ve çekici geliyordu, ne var ki vicdanından yükselen ses kız. kullandığını söylüyordu. 

Hesabı ödeyip kalktılar. Kenan pub'dan çıkarken kendilerini gözleyen ve Scotland Yard'dan olduğuna kesin inandığı adama şöyle bir baktı. Adam o sırada telaşla garsondan hesap istiyordu. 

Dışarıda yağmur hızını artırmıştı. Betty'nin şemsiyesini açarak kol kola önce bir şişe beyaz şarap aldılar, sonra en yakın metro istasyonuna koşar adım yürüdüler. 

Betty'nin dairesi ufak bir apartman katıydı. Geniş bir salon ve bir yatak odası. 

Ama basit döşenmişliğine rağmen rahat ve huzur verici bir yerdi. Salonun sol tarafında küçük bir şömine vardı. Bütün İngilizler'in vazgeçilmez tutkusu. Kız içeriye girer girmez hemen şömineyi yaktı. Az sonra salonu tatlı bir sıcaklık kavramıştı. 

Kenan pardesüsünü ve ceketini çıkararak şöminenin karşısındaki bir koltuğa oturdu. Betty, "Sen şarabı açıp kadehleri çıkarrken ben bir duş alayım,” dedi, sonra kadehlerin yerini göstererek banyoya koştu. 

Genç adam şarabı açarken, duştan gelen su seslerini işitiyordu. Salonu baştan aşağıya gözden geçirdi. Ufak sehpalardan birinin üzerinde eski bir çerçevede rengi sararmış bir aile fotoğrafı vardı. Yetmişli yıllarda çekilmiş olmalıydı. 

Yeşillikler içindeki bir evin bahçesinde yanına iki küçük kızını almış bir karı koca. Kenan, resimden küçük kızlardan hangisinin Betty olduğunu çıkarabildi. 

Betty az sonra salona dönmüştü. Vücudundan mis gibi sabun kokusu yayılıyordu etrafa. Bacaklarına rengi solmuş bir blucin, üstüne de bol bir kazak giymişti. 
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Kazağın içinde iç çamaşırı olmadığını, ince yünü geren ve barizleşen göğüs hatlarından anladı Kenan. Ayakları çıplaktı ve ıslak saçlarını yeterince kurulamadan arkaya taramıştı. Genç adam kızın ne kadar çekici olduğunu bir kere daha kendi kendine itiraf etti. Çekiciliği sadece vücudunun ve yüzünün güzelliğinden olamazdı; insan onun konuşmasındaki, yürüyüşündeki, gözlerini ve vücudunu yönetişindeki rahatlığı hissediyordu. Banyodan sonra sanki dişiliği daha da artmış gibi geldi Kenan'a. 

Betty biraz üşümüş gibi yere, şöminenin önüne oturdu ıslak saçlarını kızıl alevin rahatlatıcı sıcaklığına bıraktı. Kenan eline şarap kadehlerini alarak kızın yanına çöktü. 

Birer yudum şaraplarından alırlarken genç adam kızın bakımlı çıplak ayaklarını tuttu. Soğuk ve üşümüşlerdi. İçinde bulundukları ortam iki genci adeta sevişmeye itiyordu. Kadehleri parkenin üzerine bıraktılar, gözleri kısa bir müddet birbirlerinin üzerinde kaldı, sonra büyük bir heyecan ve ihtirasla kucaklaştılar. 

6 

Bridgetown - Barbados 

Corewega Çiftliği'ne tropikal iklimin nemli sıcaklığı çökmüştü. Güneşin çoktan batmasına rağmen havadaki rutubet bütün şiddetiyle devam ediyordu. Genel Sekreter Jonathan Crenna kravatını sıkıştırıp beyaz ceketini giydi. Çağrı cihazı Efendi'nin aradığını gösteriyordu. Harry Capshow genellikle bu saatte istirahate çekilirdi, kendisini çağırmasının önemli bir nedeni olduğunu düşünerek acele ile üst kata yollandı. Kapının dışındaki silahlı iki muhafız put gibi hareketsizdi. 

Elektronik aygıtlarla çalışan metal kapı açıldı ve Jonathan Crenna usulca içeriye süzüldü. Efendi hâlâ soyunmamıştı ve mor koltuğunda oturuyordu. 

"Umarım seni uyandırmadım Jonathan," dedi. 
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"Hayır efendim, henüz yatmamıştım. Zaten dışarısı uyunmayacak kadar nemli ve sıcak bu gece" 

"Tahmin ediyorum Jonathan. Barbados'un en sıcak mevsimine girdik." 

"Buyrun efendim, ne emretmiştiniz?" 

"Hiçbir şey dostum, sadece konuşmak istiyorum bu akşam. 

Genel Sekreter bunca yıllık hamisi ve efendisi olan eski kumandanına biraz da hayretle baktı, fakat elinden geldiğin ce bunu hissettirmemeye çalıştı. 

Yıllardan beri Efendi'nin böyle bir istekte bulunduğunu hatırlamıyordu. 

"Tabii efendim," diye mırıldandı. "Sevinirim." 

"Kendine skoç viskisi al, sevdiğini bilirim." 

"Siz de bir kadeh ister misiniz?" 

"Hayır Jonathan, bu gece yeterince içtim" 

Sekreter kadehine viski koyarken göz ucuyla Efendi'yi süzdü. Yorgun, bitkin ve sıkıntılı görünüyordu. Karşısına otururken, "Sizi üzen bir şey mi oldu?" diye sordu. 

"Bilmiyorum sevgili dostum, artık kendimi çok yorgun hissediyorum. Galiba bu yaşamdan bıktım artık, içim bomboş, düşlerim kalmadı ve heyecanımı yitirdim. 

Jonathan böyle bir şikayeti hiç beklemiyordu. Onu iyi tanırdı, sürpriz yapmaya, çok az konuştuğu insanları şaşırtmayı severdi, fakat bu gece içten ve ciddi görünüyordu. Yine de tedbirli olmayı yeğledi eski çavuş. Sessizce bekledi; belki içini dökmeye devam ederdi Efendi Capshow. 

"Senin de artık yorulduğunu, rahat, huzurlu ve gerginlikten uzak bir hayatı düşlediğini tahmin edebiliyorum. Buraya geleli çok uzun zaman oldu Jonathan, değil mi? O günleri hatırlıyor musun? ikimiz de az bir parayla, bitkin ve toplumdan adeta uzaklaştırılmış bir şekilde geldik bu adaya, içimiz kin ve nefret 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doluydu, ama hırslı ve becerikliydik; en önemlisi de çok zekiydik. 
Burada tırnağımızı dişimize takarak çalıştık. Benim gözüm ve kulağım oldun, dış dünya ile irtibatımı kurdun. Corewega'yi satın aldığımız zamanki halini anımsıyor musun? Çiftlik ufak ve birkaç ahır ile basit kulübelerden ibaretti. Şeker kamışı yetiştirip romdan nefret ettiğimiz o günler hâlâ bütün canlılığıyla dün gibi beynimde. İnsanlar ve yerli halk yüzümden müthiş korkarlardı, ilk maskemi sen yapmıştın ve yüzüme bir türlü oturmamıştı. 

Jonathan Crenna o günleri hatırlamaya çalıştı. Üzerinden uzun yıllar geçmişti, ama bazı olayları bütün çıplaklığı ile anımsıyor o da efendisi gibi beyninden silip atamıyordu. Ne var ki o şanslıydı ve uğradıkları suikastın neticelerini daha rahat atlatmış ve zaman içinde bunları unutmayı becerebilmişti. Tabii bir raddeye kadar. 

Para kazanmaya başlayıp çiftliği genişlettikçe Harry Capshow'un ruhunda esen fırtınalar ve insanlıktan nefret duygusu gerçek çehresiyle ortaya çıkmaya başlamıştı. Çevredeki arazileri satın alıyorlar ve Corewega'yı hızla büyütüyorlardı. Beş sene sonra adanın en zengin şekerkamışı topraklarının sahibiydiler artık ve servetleri her geçen gün biraz dalı artıyordu. Her şey ondan sonra başlamıştı zaten ve Jonathan asla dönüşü olmayan bir yola girdiklerini çok iyi anlamıştı, Efendi Capshow'un bir hasta olduğu söylenebilirdi; ya kendisi, ona hiç itiraz etmiş miydi? Asla bunu iddia edemezdi tıpkı teğmeni gibi o da insanlardan nefret eden, şuuraltına işlemiş öldürme güdüsünden haz duyan zavallı bir yaratık olmuştu. Önceleri bunu salt para karşılığı yapmıyorlardı, bugün bile yönettikleri uluslararası cinayet şebekesinin gelirine ihtiyaçları yoktu. Ama o artık vazgeçilmez bir tutkuydu ve tamamiyle bu hazzın esiri olmuşlardı. 

Efendi Capshow bir dâhi idi. Adam öldürme sanatının en üst düzeydeki yaratıcısı eşi bulunmaz dehası. 
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"Evet Jonathan, yüzümün kalıbını almaya gelen o doktoru hatırlıyor musun?" 

"Tabii hatırlıyorum efendim. Dr. Clift Parks. Tam üç maske yaptırmıştık. Zavallı nasıl da uğraşmıştı en mükemmelini elde edebilmek için? Ve başarmıştı da.." 

"Ama onu sonunda köpek balıklarına yem yapmıştık. 

"Başka çaremiz yoktu efendim. Yüzünüzü görmüştü. 

Mor koltuğundan kalkan Harry Capshow geniş dairesinin kumanda salonunda ağır ağır dolaşmaya başlamıştı. Bir süre hiç ağzını açmadı. Tek parmağı kesik eline baktı uzun uzun. 

"Ben insanlardan kaçan bir ucubeyim Jonathan diye fısıldadı. "Panayırlarda, lunaparklarda para karşılığı çocukları korkutmak için demir parmaklıklar arkasında gösterilen o zavallı yaratıklardan. Sen bile yanık yüzümü görmeyeli yıllar oldu. 
Korkunç suratımı hatırlıyor musun? Susma, cevap ver, anımsıyor musun o iğrenç yüzü?" 

"Bu gece çok yorgun olmalısınız efendim. Bu tatsız anıları yeniden deşmenin hiç anlamı yok. Mutlaka sizi üzen bir şey oldu" 

Efendi Capshow sadık adamını süzdü. Jonathan, karşısındaki adamın yüzü maskeli olduğu için ifadesini göremiyordu ufak göz deliklerinden bakan siyah gözleri ise anlamaz ve soğuktu. 

"Ya sen Jonathan?" diye sordu. "Sen hayatından bıkmadın mı? Sen de benimle birlikte burada yirmi yıl esir hayatı yaşadın. 
Adadan çok az ayrıldın, o da birkaç kere mecburiyet yüzündendi. 
Özgürlüğü, normal yaşama dönmeyi arzu etmiyor musun?" 

Sekreter viskisinden bir yudum aldı. Ona gerçekleri anlatmanın zamanı değildi. 

Efendi Capshow'un ne kadar sinirli olduğunu rahatlıkla görebiliyordu. Evet, bıkmıştı artık bu hayattan, kendisi de sakin ve asude bir hayatı özlüyor, memleketinin serin ve nemli topraklarına dönmeyi istiyordu. Çok zengin sayılırdı ve bundan böyle 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dilediği gibi ömrünün geri kalan kısmını geçirebilirdi. Ama istek ve düşüncelerine hakim olmaya çalıştı. 

"Bu benim hayatım efendim," diye fısıldadı. "Sizinle uzun bir ömrü paylaştım. Burada yaşlandım, sayenizde zengin oldum. 
Ruhumun isteklerinin tatmin imkanını buldum. Daha ne isteyebilirim ki?" 

"Benimle açık konuş Jonathan. İlk kez bana doğruları söylemiyorsun gibi geliyor" 

Sekreter viskisinden bir yudum daha aldı. 

Huzursuz ve kararsızdı. 

"Evet," dedi. "Benim de zaman zaman yorulduğum, bu zor ve meşakkatli yaşamı daha ne kadar sürdürebileceğimi düşündüğüm oluyor, fakat dedim ya, bu bizim hayatımız ve onu artık değiştirme şansımız yok. Sonuna kadar böyle devam etmek zorundayız." 

Harry Capshow başını salladı. 

"Belki sen haklısın. Böyle devam etmek zorunda olabiliriz. 
Bunca yıllık emeği yorgunluk uğruna feda edemeyiz. 

"Evet efendim. 

"Jonathan?" 

"Buyrun efendim?" 

"İngiltere'ye dönmeyi hiç düşündün mü?" 

Sekreter bir an bocalar gibi oldu. Birden cevap vermedi 

"Tabii zaman zaman aklımdan geçmedi değil. Ama sonuçta buranın gerçek vatanım olduğu hükmüne vardım. Artık orası uyum sağlamakta zorlanacağım yerler olabilir ama ben hayatımdan memnunum." 

"Yoksa bunu beni memnun etmek için mi söylüyorsun? 
Senin ne denli iyi bir dost olduğunu bilirim. Senden daha evvel ölürsem İngiltere'ye döner misin?" 
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"Bunu hiç düşünmedim efendim. Ama şu bir gerçek ki, siz olmazsanız organizasyonumuz yürümez. Siz harika bir beyinsiniz, elde ettiğimiz bütün neticeler sizin eserinizdir. Siz olmazsanız tek başıma ben ne yapabilirim ki? Yine de Corewega'nin toprak zenginliği benim burada kalmaklığım için yeter. Hem bütün bunları bu bezdirici sıcak gecede neden konuşuyoruz ki? Siz sağlıklısınız ve işlerimiz yolunda gidiyor" 

"Yolunda gitmeyen bazı şeyler var Jonathan. 

"Anlayamadım efendim, ne gibi?" 

"Kardeşimden bazı telefonlar aldım. Tatsız haberler" 

Jonathan Crenna, Efendi Capshow'un gerçek sinirliliğini şimdi sezinler gibi olmuştu. Gözlerini kırpıştırarak eski teğmenine baktı. 

"Sizi bu kadar rahatsız edici ne tür bir haber almış olabilirsiniz?" 

Harry Capshow mor koltuğuna dönüp oturdu. Başım iki yana sallayarak, "Şu son günlerde Ethan'a bir şeyler oldu galiba, çok saçma sapan şeyler yapmaya başladı. 

Onu bir türlü anlayamıyorum," diye homurdandı. "Son yıllarda sayemde kazandığı fazla para başını döndürmüş olabilir. Ya emirlerimi dinlemiyor ya da aklınca boyunu aşan işler çevirmeye cüret ediyor" 

"Bilmediğim yeni bir gelişme mi var?" 

"Anlayamıyorum Jonathan. Şu Almanya'daki adamımı bilirsin, Werner Schafer. Akıllı ve işini bilir bir adamdır ve yıllardır bize sadakatle hizmet etmiştir" 

"Evet efendim. Hatırlarım tabii, onu ben bulmuştum. 

"Onu öldürmeye karar vermiş. 

"Neden?" 

"Memnun değilmiş, işlerimizi artık yeterince dikkatli ve itina ile yürütmediğini iddia ediyor. 
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"Ne olmuş?" 

"Sorun ne olduğu değil Jonathan; Ethan'ın bizim yerimize geçerek karar alması ve timlerimizi kullanmaya kalkışması. Bu emri ancak biz verebiliriz" 

Genel Sekreter yutkundu. 

"Acaba çok ani karar vermesi gerekmiş olabilir mi?" 

Efendi Capshow'un sesi boğuk çıkmıştı. 

"Ethan'ı bilirsin. Bana hiç benzemez, basiretsiz ve korkaktır. 
Çocukluğundan beri züppe ve şımarıktı. Tahsilini zor tamamlamıştır ve daima ailemizi üzen biri olmuştur. Ama şimdi çok zengin ve hırslı oldu. Paranın onu yolundan çıkarttığını düşünüyorum. Tabii bu bir varsayım, yanılmış da olabilirim." 

"O zeki biridir, böyle bir yanılgıya düşeceğini sanmam. 

"Kardeşimi iyi tanırım Jonathan. Gerçi onu uzun zamandır görmüyorum, buraya en son gelişinin üzerinden tam dört yıl geçti ama çılgınca birtakım heyecan ve ihtiraslara kapılmış olabilir." 

"Onu ziyarete gelen İtalyan polisinden sonra korkmaya Islamış olamaz mı?" 

"Bu da mümkün ama bütün işlerin bir anda ters gitmeye başladığını düşünemem, İspanya teklifini ben erteledim ama Türkiye'ye göndereceğimiz 3 no'lu timi o durdurmuş ve 5 numaralı ekiple Frankfurt'a yollamış. Nedenini hâlâ bana tam olarak açıklamadı, yakında her şeyi anlatacağım, diyor." 

"Ingrid'le Paula'yı bir araya mı getirmiş? Buna inanamam. 
Onlar hiç uyuşamazlar. 

"Çok doğru... Daha da kötüsü kardeşim saçmalamaya başladı." 

"Ne gibi efendim?" 
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"Korku, insanı tutarsız davranışlara sürükler ve Erhan'ın bir paniğe kapıldığını düşünüyorum. Örgütümüzün İtalyan polisince tespit edildiğini sanıyor. 

"Olabilir mi?" 

"Kesinlikle hayır Jonathan. Biliyorsun son olarak İtalyan Maliye Bakanını öldürmek üzere oraya Ingrid'i ve Gustav'ı göndermiştik. Ingrid asla arkada iz bırakmaz” 

"Ama kız Gustav'dan şikayetçiydi. 

"Onun zaafları başkaydı Jonathan. Sorun Gustav olamaz." 

"Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 

Efendi Capshow derin bir nefes aldı. 

"Senin Londra'ya gitmeni istiyorum Jonathan. Senin için de bir değişiklik olur. 

Gerçek bir tatile ihtiyacın var, son zamanlarda çok yoruldugunu biliyorum. Bu vesile ile Ethan'ı hem dinler hem de onu kontrolden geçirirsin." 

Sekreter'in yüzü gölgelenir gibi oldu. 

"Fakat o sizin kardeşiniz... Ve bilirsiniz benden pek hoşlanmaz. Beni daima hor görmüştür" 

Harry Capshow mor koltuğuna yaslandı. 

"Gerçi aramızda kan bağı yok ama sen hayattaki en yakın dostum ve mutlak güvendiğim tek insansın Jonathan ve sakın unutma, bana her zaman kardeşimden daha yakın olmuşsundur" 

Jonathan Crenna titredi. Londra'da Efendi Capshow'u üzen bir durumla karşılaşırsa olacakları tahayyül etmekten dahi korkmaya başladı. 

7 

Londra - İngiltere 

INGRİD, baş ucunda çalan telefonun zili ile uyandı, gir an uyku mahmurluğu ile gözlerini ovuşturdu, henüz sabahın çok 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erken bir saati olmalıydı, almaca uzanırken yanında muntazam nefesler vererek uyuyan yakışıklı Tom'a baktı. "Alo?" dedi kısık bir sesle. Telefonun kimden geldiğini tahmin edebiliyordu, nitekim hattın öbür ucundan Ethan Capshow'un yükselen sesini duyunca, "Evet Bay Capshow, sizi dinliyorum; diye mırıldandı. 
Sonra adamdan aldığı talimatı sessizce dinlerken önce konsolun üzerindeki saate baktı; henüz yedi buçuktu, sonra öteki, eliyle Tom'un kısa saçlarını okşamaya başladı, iri yarı adam adeta uyanmamak için mücadele ediyordu, devasa adaleli gövdesiyle yarı döndü, çarşafı başına çekmek istedi, sarışın kadın mani oldu. 
İstemeye istemeye mavi gözlerini açarak Ingrid'e baktı. 

Kadın tatlı tatlı gülümsüyordu. Onun iyice uyandığını anlayınca kısa saçları üzerinde dolaşan parmakları önce dudaklarına sonra ağır ağır kas yığını halindeki göğsüne indi. Hafif hafif okşamaya devam ederken bir yandan da kısa kısa cümlelerle avukata cevap veriyordu. 

"Evet Bay Capshow, nasıl münasip görürseniz. Tamam, saat dokuzda aşağıda kahvaltı salonunda oluruz. Ben Tom'a haber veririm. 

Tom da gülümsüyordu şimdi. Ingrid telefonu kapadı. 

Dev adam, "Yine ne istiyor o züppe herif sabahın bu saatinde?" diye sordu. 

"Görüşecekmiş. Yeni iş için talimat verecektir herhalde Boş ver şimdi onu, henüz vaktimiz var. Ne dersin, bir daha yapalım mı?" 

Tom biraz şaşırarak kadına baktı. Dün gece geç saatte Frankfurt'tan Londra'ya dönmüşler ve daha önce kaldıkları Durrants Otel'e inmişlerdi. Ve bütün yorgunluklarına rağmen sabahtan ağarıncaya kadar da sevişmişlerdi. Dün gece Tom bir gerçeği daha öğrenmişti; Ingrid ne zaman bir işten dönse, yani ne zaman bir cinayet işlese sanki cinsel arzuları daha da azıyor, 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önlenemez bir cinsel azgınlığın içinde buluyordu kendini. 
Sevişme isteği adeta adam öldürme tutkusunun devamı gibi tecelli ediyordu kadında. 

Amerikalı gerçekten yorgundu ve iliklerine kadar sekse doymuştu. Şaşkın şaşkın kadına baktı, ona karşılık verecek hali yoktu fakat kadına karşı mahcup duruma düşmek istemiyordu. 
Son bir gayretle Ingrid'in çıplak vücuduna sarıldı, güçlü kolları ile onu sarmaladı ve etli dudaklarını öpmeye başladı. Bedeninde bir hareket yoktu, yavaş yavaş telaşa düşmeye başlamıştı ki, durumu kavrayan kadın yılan gibi hareketlerle üstündeki çarşafı atarak bacaklarının arasına kaydı. 

Dili ve ağzıyla bütün hünerini gösteriyordu. Tom dayanılmaz bir zevk almaya başladı. Ingrid işini gerçekten gayet iyi biliyordu. 

Gözlerini kapadı ve kendini tamamen ona bıraktı... 

Neyse ki kadın bu defa azla yetinmişti. Tom bitik bir şekilde kadının üstünden yana yuvarlanırken, Ingrid sevişmeye başlamadan önceki dirilik ve canlılığıyla yataktan fırlayıp duşa koşmuştu. Tom nefes nefese bir süre arkasından bakakaldı. 

Göğsü körük gibi inip kalkıyor ve geleceğinden endişelenmeye başlıyordu. Kuştüyü yastığı arkasından fırlattı. Böyle devam ederse bu kadın kendisini yiyip bitirecekti. 

Aynı saatlerde Londra'nın banliyösündeki ufak apartman katında Kenan gözlerini açtı. Soğuk bir odada fakat sıcacık bir yatağın içindeydi. Bir an nerede olduğunu anlayamadı Başını çevirince derin bir uykuda, huzur ve mutluluk içinde olan Betty'i gördü. Kız sağ kolunu vücuduna sarmış, Bir bacağını üzerine atmıştı, 

Dün geceyi anımsadı ve hiç kımıldamadan yatmaya devam etti. 
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Uzun uzun sevişmişlerdi sekreter kızla. Betty tahmin ettiği kadar deneyimli bir kız değildi, hatta sevişirken utanmış, çıplaklığını göstermekten bile sıkılmıştı. 

Kenan düşünmeye, dün gece sevişirken kızdan öğrendiklerini aklında bir sıraya koymaya çalıştı. Artık uluslararası cinayet örgütünün kaynağını bulmuş hatta çok şey öğrenmişti. Şimdi bunları rapor etmeli ve Merkez'e bildirmeliydi. 

Dün gece dönmediğini gören Hans Milch herhalde telaş içinde olmalıydı. Alman meslektaşına Hukuk Bürosu'na gidiyorum diye çıkmış ve bir daha onunla temas kuramamıştı. Adamcağız belki de İtalyan Cassini'nin başına gelenlerin kendi başına da geldiğini düşünebilirdi. Oysa o tatlı bir kızın koynunda geceyi sevişerek geçirmişti. Elinde olmadan gülümsedi. 

Betty yatağın içinde gözlerini açmadan kıpırdandı. Hafifçe aralık duran dudakları kapandı. Kenan'ın boynuna sıkıştırdığı kafasını oynattı. Uyanıyordu. 

Genç adam gözlerini kapayarak uyuyor taklidi yaptı. 

Göz kapaklarını aralayan kız bir an mutlulukla yanında yatan adama baktı. Usulca bacağını indirip, sarıldığı adamdan uzaklaştı. Onu uyandırmak istemiyordu. Dün gece ilk defa bir yabancıyı evine getirmiş ve onunla sevişmişti. Mutluydu ve yaptığından pişmanlık duymuyordu ama yine de garip bir utanç hissi benliğini kapladı. Yorgan altındaki çıplaklığını saklamak istercesine yataktan süzülerek iskemlenin üstündeki sabahlığına uzandı. 
Günlerden cumartesiydi ve işe gitmeyecekti. Aslında canı yataktan çıkmak istemiyordu ama odaya dolan gün ışığı ile beraber yeterince tanımadığı biri ile daha tanıştığı ilk gün yatağa girmenin ezikliğini ruhunda duymaya başladı. Şimdi yaptığının doğru bir şey olmadığa, hissediyordu. 
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Yatağın baş ucunda durup sabahlığının kuşağını sıktı ve uyur taklidi yapan Kenan'ı inceledi. Ondan gerçekten hoşlanmıştı. Kibar, sevecen ve anlayışlıydı. 

Kendisine hoyrat davranmamış, sıcak ve munis yaklaşmıştı. 
Ama sabahın ilk ışıkları ile birlikte beynine birtakım sualler saplanmıştı. Ken çalıştığı işyerinin bir müşterisiydi ve galiba ona söylememesi gereken bir yığın gizli bilgi vermişti. Bu doğru değildi, istemeden de olsa bir yabancının bilmemesi gereken çok şey çıkmıştı ağzından. Sevgilisi belki kötü niyetli değildi ama o bilgileri ağzından kaçırdığı için başına iç açılabilirdi. Sekreter Brend de, patron Ethan Capshow da asla kendisini aftetmeyebilirlerdi. 

Bir süre daha dalgın dalgın uyuyan genç adama baktı. Sonra çıplak ayakla kahvaltı hazırlamak için mutfağa yürüdü. İçinde oluşan şüpheleri yenmeliydi; Ken'in art niyetli biri olduğunu düşünmesi abesti, her müvekkil onca para ödediği avukatların çalışma sistemleri hakkında bilgi edinmeye çalışırdı, bunu doğal karşılamalıydı. Olanlar hakkında endişelenmesi yersizdi. 

Çayı ocağa koydu. Küçük mutfağında ses çıkarmadan kahvaltı hazırlamaya başladı. 

Mısır gevreği ve süt çıkardı dolaptan. Ken'e yumurta ve jambon hazırlayabilirdi. 

Fakat aklını bir türlü Ken'in dün gece sorduğu suallerden alamıyordu, içine kurt düşmüştü ve şüphe çok kötü bir şeydi. 
"Ben zaten her zaman şanssız biriyimdir" diye homurdandı. Üç ay önce ayrıldığı sevgilisini anımsadı, o da kendisini uzun süre kullanmış ve sonra karşısına çıkan ilk uygun biri ile aldatmıştı. Üç ay yalnız yaşarken ne rahattı! Tecrübelendim derken bu defa da bir yabancıdan hoşlanmış ve onu evine davet etmişti. Ve tanıştıktan dört beş saat sonra onunla yatağa girişti. "Lanet olsun!" diye mırıldandı içinden. Kendine kızıyordu. Zaten içeride uyuyan 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adam asla sonu olmayan, geçici bir maceraydı; birazdan kalkıp gidecek belki onu bir daha hiç görmeyecekti. Bir yabancıdan ne umabilirdi ki? Oysa ondan hoşlanmıştı. 

Kendisini zorlayarak, böylesi daha iyi, diye homurdandı. 
Onu unutabilirdi, alt tarafı tek bir gece geçiriş olacaktı. Son deneyiminden sonra gelip geçici ilişkilere girmemeye kesin karar vermişti ama becerememiş ve yakışıklı yabancı karşısında yenik düşmüştü. Bir daha bunu asla yapmayacağım, derken, arkasında duyduğu hışırtı ile ürktü ve geriye döndü. 

Ken kapıda gülümsüyordu. "Günaydın Betty," dedi. 

"Günaydın. Korkuttun beni. Kalktığını duymadım." 

"Affedersin, korkutmak istemezdim. Ama gördüğüm manzara öyle hoşuma gitti ki, gürültü çıkarıp bozmak istemedim." 

"Ne manzarası?" 

Kenan yüzündeki samimi ifadeyle fısıldadı. 

"Çok hoştun. Senin ahenkli hareketlerini seyretmek hoşuma gitti. Biliyor musun, yıllardır hiçbir kadın bana kahvaltı hazırlamadı." 

"Bekarlıktan. 

"Belki. Fakat senin kadar da göze hoş gelen birini bulmak çok zor" 

"Bu iltifata hiç lüzum yok. Bana kompliman yapmak zorunda değilsin." 

"Betty? Ne oldu sana? Yoksa seni kıracak bir şey mi yaptım?" 

"Yoo, hayır" 

"Öyleyse samimi hislerimi niye kabullenmek istemiyorsun?" 

Genç kız sesini çıkarmadan elindeki yumurtaları teflon tavaya kırdı. Tahta bir kaşıkla yumurtaları çırpmaya başladı. 

"Jambon?" 

"Lütfen." 

"Az pişmiş mi yoksa çok pişmiş mi istersin?" 
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"Çok. 

“Tamam. 

Kenan usulca kıza yaklaştı ve arkadan beline sarıldı Dudaklarını boynuna yaklaştırarak onu şefkatle öptü, sonra kulağına, "Dün gece için sana teşekkür etmek isterim," diye fısıldadı. 

"Teşekküre hiç gerek yok. Ben de istedim ve zevk duydum. 
Bu ikimizin müşterek arzusuydu. 

"Ben yine de teşekkür etmek isterim. Unutulmaz bir geceydi. 
Ayrıca... 

Kız geri dönüp Kenan'ın mahmur gözlerine baktı. 

"Evet, ayrıca?" 

"Bu ilişkinin bir geceye mahsus kalmasını istemiyorum." 

"Yani Londra'da kaldığın sürece birlikte olmayı mı arzuluyorsun?" 

"Neden olmasın?" 

"Ya sonra?" 

Kenan irkildi. Kızdaki yıkıntıyı ve belirginleşen ruhsal durgunluğu sezinler gibi olmuştu, ilk heyecanlar yatışınca Betty bu rabıtanın gelip geçici oluşunun sıkıntısını yaşamaya başlamıştı galiba. 

"Biliyorsun, ben bir yabancıyım," diye kekeledi. 

"Evet, biliyorum. Üç dört gün sonra beni bırakıp çekip gideceksin." 

"Ama Betty..." 

"Sus! Bir şey söylemene gerek yok. Lütfen işi daha da zorlaştırma. Böyle olması gerektiğini biliyorum, işi duygusallığa döküp manasız cümleler sıralamanın anlamı yok. Karşılaştık, birbirimizden hoşlandık ve yattık. Hepsi bu kadar. İkimiz de daha fazlasını ne isteyebilir ne de bekleyebiliriz." 

Kız gerçekleri söylüyordu, fakat ağzından çıkan kelimelerle ruhunda esen fırtınaların aynı olmadığını Kenan rahatlıkla anlayabildi. Betty için bu bir gecelik aşk değildi. Kız kendisinden etkilenmişti. 

Kızın beline dolanan kollarını çözdü, kahvaltı masasının yanındaki uzun arkalıklı tahta iskemleye oturdu. Yumuşacık nazarlarla kıza bakmaya başladı. 

Betty'nin gözleri dolu Holü olmuştu. Genç adam içinde garip bir hüzün duydu. 

Betty bakışlarını kaçırıyor, göz göze gelmemeye çalışıyordu. 
Yumurtayı önüne koymuş, fincanlara çay doldurmaya başlamıştı. 
Kenan'a sormadan çaya biraz süt koymuştu. Kenan sütlü çayı hiç sevmediği halde sesini çıkarmadı. Nihayet Betty de masaya oturmuş, önüne bakarak mısır gevreğini atıştırmaya başlamıştı. 

Kenan sessizliği bozacak uygun birkaç kelime bulamıyordu. 
Sonunda kendini zorlayarak, "Bugün için bir planın var mı?" diye sordu. 

"Hayır... Yok sayılır. Niye sordun?" 

"Bilmiyorum. Belki günü beraber geçirebiliriz diye düşünmüştüm.' 

Kız cevap vermedi. 

"Ne dersin?" 

Betty'nin nefsiyle mücadele ettiğinin farkındaydı. 

"Olabilir," diye fısıldadı kız. "Senin işin yok mu?" 

"Biliyorsun, pazartesiye kadar yok sayılır. Yalnız tıraş olup kıyafetimi değiştirmek için otele bir uğramak zorundayım. 
Pazartesi de senin patronunla görüşeceğim. 

İş konusu açılınca Betty başını kaldırıp Kenan'a baktı yeniden. 

Sevgilisi en masum haliyle ona gülümsüyordu. "Biliyor musun?" dedi. "Bu sabah bir an senden şüphe ettim." 

"Şüphe mi ettin? Neden?" 

"Bana çok sual sordun. 
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"Ne var bunda?" 

"Sana söylememekliğim gerekli bir yığın gizli şey söyledim" 

"Şu sarı dosyalar hikâyesi mi?" 

"Evet. Onların kimse tarafından bilinmemesi gerekir." 

"Büyütülecek bir yanı yok. Avukatların çoğu işi gizlidir zaten. Dosyalarını devlet sırrı gibi saklarlar. Bu bizde de böyledir." 

"Samimi konuşmuyorsun Ken, ya da beni kasten anlamazlığa geliyorsun?" 

"Asıl ben niye böyle konuştuğunu anlamıyorum. 

"Ben bundan evvel de başka avukatların yanında çalıştım. 
Hiçbirinde sarı dosya sistemi yoktu. Bu sadece Capshow firmasına has bir uygulamadır. 

"Yani?" 

Kız kısa bir an Kenan'ın gözlerinin derinliklerine alaycı bir şekilde baktı. 

"Bana numara yapma," dedi. 

"Ne numarası?" 

"Sen de onlardansın." 

"Kuzum bilmece gibi konuşma Betty, kimlerdenim, neyi kastediyorsun?" 

"Bizdeki bütün sarı dosyaların yabancılara ait olduğunu bilirim. Capshow firmasının arşivinde gereğinden fazla sarı dosya var ve hepsi büyük bir titizlikle saklanır." 

"Peki sence ne anlama gelir bu?" Kız ilk defa gülümsedi. 

"Bunu senin daha iyi bildiğine eminim. Sen de bir yabancısın ve ısrarla Bay Capshow'la görüşmek istiyorsun. Acaba bir Türk niye Londralı bir avukatı arar ki?" 

"Neden aramasın ki? Londra bir sürü çok uluslu yatırımların yapıldığı büyük merkezlerden biri. O firmaların buradaki bir avukata ihtiyaçları olamaz mı?" 
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"Senin buraya gelişin ve Ethan Capshow'u araman o» böyle çok uluslu bir şirketle mi ilgili?" 

Kenan birden cevap veremedi. Elindeki çay bardağı dudağına gitmeden bir an havada kaldı. 

"Olamaz mı?" 

"Hiç sanmıyorum. Şayet öyle olsa, niye Bay Capshow bütün sarı dosyalı müvekkilleriyle hep dışarıda buluşur ve onları yazıhaneye çağırmaz?" 

"Belki kendine göre geçerli bir nedeni vardır diyen genç adam omuz silkti. 

"Evet, bence de var. Bütün o dosyalarda yasadışı bazı muamelelerin gizli olduğunu sanıyorum.” 

"Ciddi misin? Beni şaşırtıyorsun. 

"Yine doğru konuşmuyorsun. İşte senden de o yüzden şüphelendim. Bak hâlâ bana niye burada olduğunu söylemedin. Hâlâ gerçek geliş sebebini açıklamıyorsun. 

Hatta Türk olmasan senin polis bile olabileceğini düşünürdüm. Bana çok sual sordun." 

Kenan kısa bir an tereddüt etti. Kıza açılmayı, gerçek sıfatını ve gayesini anlatmayı düşündü. Betty mükemmel bir koz olabilirdi. Kızın tahmilleri doğruydu, İngiliz polisine gidip onları ikna edebilirse, hafta sonunda yapılacak bir baskın her şeyi ortaya çıkarırdı. 

Nutku tutulmuşcasına kıza bakmaya devam etti. 

Bir türlü karar veremiyordu. 

Saf kız o zaman kendisini kullandığını düşünecekti. Onu ayarttığını, baştan çıkardığını ve ağzından laf aldığını sanacaktı. 
Gerçi hakikat de buydu ama az önce kızın gösterdiği duygusallık ve itimat hissini bozmak istemiyordu. 

Konuşmakta gecikince Betty homurdandı. "Her neyse, seni ilgilendirmez. Yalnız senden ricam, bu konuştuklarımızın aramızda kalması. İşimden kovulmak istemem. Şu sıralarda İngiltere'de iş bulmak çok zor ve ben işimden memnunum. İyi de ücret alıyorum. Patronlarım da beni seviyor." 

Kenan durumu açıklamakta geç kaldığını sezinlemişti. e'ki de eline geçen iyi bir fırsatı kaçırdığını hissediyordu. 

"Bir çay daha alabilir miyim Betty?" 

"Tabii." 

Kız fincanına çay koyarken Kenan kaçamak bir naz attı. 
"Betty," diye fısıldadı. 

"Sen gerçekten iyi ve dürüst kızsın, şayet çalıştığın yerle ilgili söylediklerin doğruysa niye hâlâ o büroda görev yapmaya devam ediyorsun? Tehlikeli değil mi? Bir gün sen de okka altına gidersin, kötüler er veya geç adaletin pençesine düşerler." 

Sekreter manidar bir şekilde gülümsedi. "Bunu sen mi söylüyorsun?" 

"Yalan mı?" 

"Unutma, sen de buraya karanlık işler çevirmek niyeti ile gelen birisin. Bunu artık biliyorum. Sakın aksini söyleme. Şimdi de bana vaaz vermeye kalkıyorsun." 

"Haklı olabilirsin, ama bu senin tehlikede olmadığını göstermez ki." 

"Kimse beni suçlayamaz. Ben sarı dosyaların mahiyeti hakkında hiçbir şey bilmiyorum." 

"Bir olay çıkarsa derdini polise anlatman zor olur." 

Betty tabağındaki son mısır gevreğini ağzına atarken, "Garip bir insansın," diye mırıldandı. "Seni anlamakta güçlük çekiyorum. 
Beni korkutmaya mı çalışıyorsun?" 

"Hayır Betty, sadece gerçekleri görmeni istiyorum." 

"Nasıl yani, işimden mi ayrılayım?" 

"Şayet orası organize bir suç yuvası ise bir an bile durmaman gerekir." 
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"Organize mi? Bununla neyi kastediyorsun?" 

Kenan son bir kez içindeki tereddütü yenmeye çalıştı. Artık ok yayından çıkmıştı. 

Sekretere açılmak zorundaydı. Kendisine kuşkuyla bakan kızı süzdü. 

"Hiç S.LT. diye bir şey işittin mi?" 

"Hayır. İşitmem mi lazımdı?" 

"Sizin büroda hiç bu kelimeden bahsedildiğini duydun mu peki?" 

Betty olumsuzca başını salladı. 

Kenan, "Bu organize suçlar işleyen bir cinayet şebekedir, kısaltılmış adı" 

"Bizim büroyla bir ilişkisi var mı?" diye sordu kız. "Yanılmıyorsam sizin Hukuk Büronuz S.I.T'in bizzat kendisi" 

Kızın gözleri faltaşı gibi açılmıştı. 

"Sen ne dediğinin farkında mısın?" 

"Evet hayatım." 

Betty sapsarı kesilmişti. "Peki, sen kimsin? Bunları nereden biliyorsun?" 

Kenan mahcup bir ifadeyle mırıldandı. 

"Ben bir polisim, Betty." 

"Fakat... Fakat bana Türk olduğunu söylemiştin." 

"Doğru. Türk polisiyim." 

"O halde burada ne işin var? Hangi yetkiyle çalışıyorsun? 
Burada gücün olamaz." 

"Bilmediğin çok şey var Betty. Çalıştığın büro uluslararası bir cinayet ve terör şebekesi. Diyebilirim ki bütün dünya polisi bu şebekeyi meydana çıkarabilmek için teşkilatlandı ve özel bir birlik kurdu. Ben o birliğin elemanıyım." 
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Kız paniğe kapılmış vaziyette dehşete düşerek ellerini yüzüne kapadı. Ağlamak istiyordu. Kenan, sekreterin işittiklerini sindirebilmesi için bir süre sustu. 

Betty ellerini yüzünden çektiğinde gözleri yaşarmıştı. 

"Bütün bu söylediklerin doğru mu?" diye sordu. 

"Sanırım evet. Çok cinayet işlendi Betty. Tahmin edemeyeceğin kadar çok." 

Kız gözlerini peçeteye silerken derin derin içini çekti. 

"Bunu nasıl ortaya çıkardınız?" 

"Uzun hikâye. Sana sonra tafsilatıyla anlatırım. Ama üç-dört gün evvel bir arkadaşımız sizin büroya geldi ve her şey Su yüzüne çıktı. Çünkü sizin şirketin elemanları onu öldürdü. 

"Aman Allahım!" 

Betty birden irkilerek sordu. "Büroya gelmişse on görmüş olmam lazım. Adı neydi?" 

"Bir İtalyan. Umberto Cassini diye biri" 

"Evet, evet onu hatırlıyorum. Yakışıklı bir adamdı Randevusuz olarak Bay Capshow'u görmeye gelmiş ve çok ısrar etmişti." 

"Ne konuştuklarını biliyor musun?" 

"Hayır. Ben sadece onu Bay Capshow'un odasına götürdüm." 

"Hepsi o kadar mı?" 

"Kesinlikle" 

"Büroda ne kadar kaldı?" 

"Şimdi anımsamıyorum ama yaklaşık yirmi dakika veya yarım saat kadar" 

"Sonra ne oldu?" 

"Ne olabilir ki?" 

"Mesela Umberto Cassini bir daha geri döndü mü? Giderken sana bir şey sordu mu?" 

"Hayır. Hatırladığım kadarıyla çıkarken yüzü asık ve somurtuktu. Hatta benim yüzüme bile bakmadı, iyi hatırlıyorum." 
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"Bay Capshow onu neden içeri aldığını sordu mu?" 

"Hayır. Bay Cassini görüşmek için çok ısrar etmişti ve o sırada Ethan Capshow bürodaydı. Hayır diyemezdim." 

"Acaba onu takip etmesi için peşinden kimseyi gönderdi mi?" 

"Bunu bilemem fakat bizim kattan kimse arkasından gitmedi." 

"Sizin kat dane demek? Başka bir kat daha var mı?" 

"Evet, bir üstümüzde büroya ait bir katımız daha var. 

"Orada da avukatlar çalışır mı?" 

"Hayır, daha ziyade sekreterler bulunur ve arşiv olarak kullanılır." 

"Anlıyorum," diye mırıldandı Kenan. 

Genç polis düşünmeye başlamıştı. Cassini'nin Ethan Capshow'la ne konuştuğunu bilemezdi, fakat avukatın der. Cassini'yi öldürmeye karar vermiş olduğu su götürmezdi, iki ihtimal söz konusuydu; ya Cassini kaldığı oteli avukata söylemişti, böylece Capshow arkasından bir adamını otele göndermiş ve onu öldürtmüştü ya da bizzat kendisi otele giderek cinayeti işlemişti. Fakat Cassini'nin daha ilk temasta kaldığı oteli şüphelendiği kişiye söylemesi anlamsızdı, o zaman peşine birini takmış olması daha makul görünüyordu. Herhalde takip edildiğinin farkına varmamıştı. Düşüncelerinden sıyrılıp Betty'e sordu: 

"Üst katta çalışan iri yarı bir adamınız var mı?" 

Sekreter hatırlamaya çalıştı. "Evet, Steve Cameron var,' dedi. 

"Ne iş yapar?" 

"Bir tür güvenlik görevlisidir. Kapalı devre televizyonların başında durur" 

Kenan sırıttı. "Buna hiç şaşmadım. Ama bir Hukuk Bürosu için fazla güvenlik sistemi kurulmuş değil mi? Kapalı devre televizyonlar, muhafızlar falan filan. Acaba bunlara niye gerek duyuluyor?" 

Betty, "Bunu hiç düşünmedim," diye inledi. 

"Steve Cameron dediğin adam Cassini'nin peşine takılmış olabilir mi?" 

"Nereden bileyim? Belki de.." Sonra kız birden telaşla sordu. 
"Scotland Yard'ın bu olup bitenlerden haberi yok mu?" 

"Yakında olacak hayatım. 

Betty suratını asarak oturduğu iskemlede dikleşti. "Lütfen bana artık hayatım diye hitap etme, dedi. Sabahlığının 'nünden gözüken göğüs dekoltesini eliyle örtmeye çalışırken, Fena halde kullanıldığımı hissediyorum," diye fısıldadı. 

Betty'nin apartmanının yer aldığı şehrin bu sakin banliyösünde o sabah ortalık hafif bir sisle kaplıydı. Binanın karsı kaldırımına isabet eden yerde duran siyah arabanın içinde oturan iki sivil Scotland Yard memurunun gözleri uykusuz geçen bir gecenin sonunda kan çanağına dönmüştü. 

Memurlardan biri sabahın köründe spor yapmak ve zinde kalmak için koşan göbekli bir adama gözleri takıldı. Sırıtarak baktı. Sevimli evler ve mütevazı arabalarla dolu sokakta koşarken bir telörgü çitin ardında bahçenin bir ucundan öteki ucuna kadar adamı kovalayan küçük köpek çok hoşuna gitmişti. Tek katlı evin sahibi kapının önüne çıkarak "Hey, King! Kes sesini!" diye bağırdı. Ama köpek kadına aldırmamıştı. Kadının sırtında eski bir sabahlık, ayağında tüylü terlikler, başında bigudiler vardı ve o durumda dışarı çıkmaya aldırış bile etmiyordu. 

Kapının önündeki gazeteyi aldı, köpekle fazla ilgilenmeden içeriye girdi. 

Arabanın içindeki memur camı indirdi. 
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Serin sabah rüzgârı içeriye doldu. Çiçekler nisan sabahının nemiyle ıslaktılar fakat yağış durmuştu. Uykusuzluktan üşüyen diğer memur, "İndir şu camı" diye söylendi. 

"Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba?" 

"Bilemiyorum, ama neredeyse gelip bizden nöbeti devralırlar. 
Uykusuzluktan ölüyorum. 

"Hey Wesley!" dedi diğeri. "Bu herifin kim olduğunu biliyor musun?" 

"Galiba gazeteciymiş. Spor yazarı, hem de bir Türk. 

"Spor deyince aklıma geldi. Bugünkü maçı kim kazanacak dersin?" 

"Tabii ki New Castle, kim olacak?" 

"Yanılıyorsun dostum, Arsenal alacak maçı." 

"İddiaya var mısın?" 

"Varım. Nesine?" 

"Nesine istersen?" 

Wesley birden arkadaşının kolunu dürttü. 

"Kapıya bak! Çıkıyorlar!" diye homurdandı. "Lanet olsun. 
Biraz daha bekleyemezler miydi? Hiç olmazsa nöbeti yeni ekibe devretseydik." 

Max, "Bay Capshow gecikti," dedi. Saatine göz atan paula, "Hayır, diye mırıldandı. "Dokuza beş var. O tam dokuzda buraya gelir, İngilizlere özgü alışkanlık, randevularında dakik olma prensibi. Onu iyi tanırım." 

"Doğru," dedi Ingrid. "Her şeyi vaktinde yapmayı sever" 

Paula süzerek Ingrid'e alaycı bir şekilde güldü. "Huyun değişiyor galiba Ingrid. 

Yine bana hak verdin. Ne oldu sana?" 

"Kes sesini. Yine başlamayalım. Damarıma basmaktan da vazgeç." 


"Yok canım! Yoksa canımı mı yakarsın? Hele bir dene, ben de onu bekliyorum zaten." 

"Canın cehenneme pft lezbiyen. Bir gün mutlaka o şansı yakalayacağım. 

"Hadi oradan sürtük. Seni bilmez miyim ben? Ödün kopar benden." 

Max oturduğu yerden söylendi. "Hadi hanımlar, bırakın bu basit ve seviyesiz tartışmaları. Sizlere hiç yakıştıramıyorum. 

Yorgunluktan bitik haldeki Tom, Max'a eğilerek, "Neden bunlar hep tartışır, aralarında bir olay mı geçti?" diye sordu. 

"Eski bir hikâye. Fırsat bulursam anlatırım.” 

Tom fazla ilgilenmedi, müsait bir ortamda Ingrid'e armayı aklından geçirdi. 

"İşte geliyor” dedi Paula. 

Saat tam dokuzdu ve Ethan Capshow, Durrants Otel "m kahvaltı salonuna girmişti. 

Masada kendisine ayrılan sandalyeye oturdu ve "Günaydın arkadaşlar," dedi. Sesi her zamanki gibi ölçülü ve vakurdu. 

Onu selamlayan tim mensupları avukatın konuşmasını beklediler. Garson kahvaltı servisini yaptıktan sonra, Capshow kısık bir sesle, "Sizleri bekleyen bir sürprizim var, dedi Max merakla, "Güzel bir sürpriz mi?" diye sordu. "Öyle sayılır. Bu akşam hepinizi Carnaby malikanesine yemeğe bekliyorum. 

Tom usulca Ingrid'in kulağına eğilerek, "Orası da nedir, bir restaurant adı mı?" dedi. Soruyu işiten Ethan, Amerikalı'ya küçümseyen bir eda ile baktı. 

"Hayır Tom, orası benim evimdir. İlk defa göreceksiniz ama hoşunuza gideceğine eminim. İsterseniz geceyi de orada geçirebilirsiniz. 

Tom henüz yeni idi ama diğerleri biraz şaşırdılar. Ethan Capshow'dan böyle teklif almaya pek alışkın değillerdi. 
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Ingrid, "Bu nazikane davetinize teşekkür ederiz. Herhalde hepimiz seve seve davetinize icabet edeceğiz. Bizler için gerçek bir sürpriz, ne var ki asıl sürprizinizin bu olmadığı kanısındayım. 
Yanılıyor muyum acaba?" 

Avukat bir an hepsini dikkatle süzdü. Sonra müstehzi ifadesiyle, "Haklısın Ingrid," dedi. "Asıl şaşırtıcı haberim bu değil. Dün gece Efendi'den bir telefon aldım. Yemekte özel bir misafirimiz olacak. Jonathan Crenna.." Masadakilerin suratları asıldı. 

Teşkilatın genel sekreterini hiçbiri sevmezdi. Ve bu haberin hiç de hayırlı olmadığını geçirdiler beyinlerinden. Bir mecburiyet olmadıkça Barbados'tan ayrılmazdı o tatsız ve sinsi görünümlü adam. 

Paula çekinerek, "Kötü bir durum mu var?" diye sordu. 
"Bilmiyorum Paula, bunu bu akşam öğreneceğiz" Paula avukatın yüz hatlarının gerildiğini hissetti. 

Yüzündeki gülümseme donuklaşmıştı birden... Hans Milch son derece gergin ve sinirliydi. Kendine de kızıyor ve olayların bu tarzda gelişmesinden biraz da kendini sorumlu tutuyordu. Emirlere itaatsiz Türk polisi ile çalışmaktan hiç hoşlanmamıştı. Kendi kafasının dikine giden, mesleki disiplini olmayan, asi bir memurdu Kenan Işık. İlk fırsatta onun aleyhine bir rapor tanzim edecek ve Merkez'e bildirecekti. 

Ortadan kaybolmuştu. Dünden beri adamdan ses seda çıkmıyordu. Bir telefon bile etmemişti. DTMT'nin ikinci bir Umberto Cassini olayı yaşamak istemeyeceği şüphesizdi. Hukuk Bürosu'na giden herkes ya öldürülüyor ya da ortadan kayboluyordu. Yavaş yavaş Türk'ün de başına bir hal geldiğine inanmaya başlamıştı. 
Avukat Capshow adamı öldürmeye karar verdiyse hiç kuşkusuz bunu yine aynı otelde yapmayacaktı. Belki bu sabahki gazeteler yeni bir cinayet haberini yazıyor olabilirdi. 


Tıraş olup giyindi ve lobiye indi. Rastgele günlük bir gazete alarak incelemeye başladı. İlk sahifeden son sahifeye kadar okudu. Gazetede cinayet haberi yoktu. 

Fakat emin olamıyordu bir türlü. Belki de cesedi henüz bulunamamış olabilirdi. 

Bu kere adamı ortadan kaldırıp cesedini gizlemiş olmaları da ihtimal dahilindeydi. Londra bu kadar sık cinayetin işlendiği bir kent değildi, polisin ceset bulunursa iki olay arasında bir bağıntı kurmaya çalışmasından çekinebilirlerdi. 

Gazeteyi katlayıp yanına koydu. 

Ölmediyse bu herif hangi cehennemin dibindeydi? Cesur ve atılgan olduğunu kabul etmek zorundaydı, şanslıydı da. Frankfurt'ta talihi yaver gitmiş ve tesadüfen gelişen olaylar zincirinden istifade etmişti. Ama Hans, talihin polise her zaman gülmediğini bilecek kadar tecrübeliydi. Biraz daha bekleyecek ve Kenan Işık'ın kaybolduğunu Merkez'e bildirecekti. Artık Frankfurt'la da haberleşmekten çekinmiyordu, Dün öğleyin otelden yaptığı telefon görüşmesinin Scotland Yard tarafından dinlendiğine yüzde yüz emindi. 

Başını çevirip çevresinde kendisini gözaltında tutan kimse olup olmadığını araştırdı. Şüphelenecek kimseyi göremedi fakat mutlaka birileri olmalıydı. 

Saatine baktı. Onu yirmi geçiyordu. On ikiye kadar bekleyecekti. 

Kenan, sabahlığının önünü örtmeye çalışan Retty'e yaklaştı. 
Konuşmaya başladığında sesi titrek ve oldukça duygusal çıkmıştı. 

"Lütfen, böyle düşünme Betty. Senden çok hoşlandım, inan bana, gerçeği söylüyorum. Sen iyi ve güzel bir kızsın. Bu senin hak ettiğin bir sonuç değil. Gerçekleri anlatmakla en doğruyu yaptığımı düşünüyorum." 


Kız yeniden ağlamaya başlamıştı. 

"Hayır. Şimdi daha iyi anlıyorum. Büroya geldiğinden beri niyetin benden istifade etmekti. Ağzımı aradın, binbir sual sordun ve sonra da benimle yattın. Çok iğrençsin Ken. Senden nefret ediyorum. 

Genç adam kızı omuzlarından tutmak istedi, fakat Betty hızla ondan uzaklaştı. 

"Yanılıyorsun hayatım. Ağzını aradığımı ve senden bazı bilgileri almaya çalıştığımı kabul ediyorum ama ne yapayım ki çaresizdim. Başka şansım yoktu." 

"Öyle mi?" 

"Anlaşana Betty, sana mecburdum diyorum. Sen de o şebekenin bir elemanı olabilirdin ve ben senin her şeyi bildiğini kabullenmek zorundaydım. Ama şimdi durum farklı, sen masumsun ve onların ne yaptıkları hakkında bir bilgi sahibi olmadığını biliyorum. 

"Ya duygularım? Dün gece yaşadıklarımız? Onların hiç önemi yok mu senin için?" 

"Var Betty, var. İnan o saatleri ben de bütün kalbim ve içtenliğimle yaşadım. Sana inanmasaydım bütün bunları anlatır mıydım hiç?" 

"Başka çaren yoktu. 

"Vardı Betty; belki biraz zor olurdu ama Scotland Yard'a gidebilirdim. Onlara gerçek kimliğimi söyler ve bütün şüphelerimi anlatarak yardım isteyebilirdim." 

Kız hıçkırıklarına ara verdi. 

Kenan, "İstemiyorsan şu an bile evini terkedebilirim;' diye fısıldadı. 

"Tabii edersin, çünkü öğreneceğini öğrendin." 

"O zaman bunları sana anlatmamın bir gereği var mıydı? iyi düşün." 
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"Artık sana inanmak istemiyorum. 

"Gitmemi de istiyor musun?" 

"Evet." 

"Emin misin Betty?" 

"Evet." 

"Son bir kere daha sakin bir kafayla düşünmeni istiyorum hayatım. Lütfen acele karar verme" 

"Duygularımla oynadın Ken. Bunu kabul edemiyor ve kendimi kullanılmış hissediyorum. Lütfen evimi terket." 

Betty arkasını döndü ve gözyaşlarını göstermemek için mutfak tezgâhına yaslandı. 

Sessizce ağlıyor ve omuzları sarsılıyordu. Tek yapabileceği şey kaderine lanet etmekti. Ne zaman hoşlandığı bir adam karşısına çıksa sonu hep hüsran oluyordu. 

Bu sefer hem bir yabancıya gönül vermiş hem de kurulu düzeni altüst olmuştu. 

Bundan sonra ne yapacağı hakkında bir fikri de yoktu. 

Arkasında ayak sesleri işitti. 

Ken'in giyinmek üzere yatak odasına döndüğünü anladı. 
Dudaklarını ısırdı; işte başka tek kelime söylemeden gidiyordu. 
Birazdan kapının vurulduğunu duyacak ve Ken bir daha asla geri dönmeyecekti. 

Başını çevirip geriye baktı. Genç adam elinde pardesüsü kapının önünde dikilmiş hâlâ ondan bir cevap beklermişcesine sessizce duruyordu. 

"Dur biraz" dedi. 

"Evet Betty?" 

"Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Benim halim ne olacak?" 

"Hiçbir şey Betty, hiçbir şey olmayacak. Çünkü polise bir açıklama yapmayacağım." 


"Anlayamadım?" 

"Seni bu işe karıştırmayacağım. Fakat gerçekleri öğrendin. 
Bir an evvel istifa etsen çok iyi olur, çünkü o işten ayrılmazsan önünde sonunda senin de başın derde girecektir." 

"Gitme... Bekle!" 

"Gitsem daha iyi olacak. Yine kırıcı konuşacağını biliyorum" 

"Hayır, konuşmayacağım. Artık hata yapmak istemiyorum." 

"Betty!" 

Kız koşarak Kenan'a geldi ve omuzlarına sarıldı. Kenan pardesüsünü yere atarak kızı kollarının arasına aldı. Yumuşak hareketlerle saçlarını okşamaya başladı. 

"Senden ayrılmak istemiyorum Ken" 

"Ben de hayatım. 

"Saçma olduğunu biliyorum ama seni seviyorum Ken." 

Kenan kızı iki eliyle yüzünden tuttu. Titreyen dudaklarını hafifçe öptü. 

"Kesin konuşma Betty ve bundan emin olma. Sen sevgiye, aşka ve yakınlığa muhtaçsın. Hepsi bu. Karşına birden çıktım ve bana ilgi duydun; birbirimizden hoşlandığımız mutlak, ama buna aşk denmez. Tanımadığın bir erkeği bir gecede sevemezsin, hele düşünceleri, hisleri, örf ve alışkanlıkları senden farklı bir yabancıyım. Senin hissettiklerin sadece bir ihtiyaçtı ve dün gece onu bende buldun." 

"Bilmiyorum Ken, ama senden hoşlanıyorum. Seni istiyorum. 

"Ben de Betty, ben de..." 

"Lütfen beni bırakma... Hiç olmazsa şimdilik. Sana ihtiyacım var." 

"Sana söz verdim, bu işe seni karıştırmayacağım, ama gidip bir şeyler yapmaklığım lazım. O canavarın suçunu ispat edecek yeni deliller bulmalıyım." 


"Bekle, acele etme. Birlikte düşünelim." 

"Birlikte düşünürsek sen de bu işe bulaşmış olursun" 

"Aldırmıyorum artık. Orası gerçekten bir suç yuvası ise benim de kalmam tehlikeli, istifa edeceğim ve sana yardımcı olacağım. Şüphelerimi ve bildiklerimi polise anlatırım." 

"Betty bunun başını ağrıtabileceğim hesaplıyor musun? 

"Evet ama umurumda değil, istersen şimdi bile büroya gidebiliriz. Bugün cumartesi, büroda kimse yoktur. Anahtarla içeriye girebiliriz ve sana sarı dosyaları gösterebilirim." 

"Nasıl?" 

"O dosyaların saklı olduğu yerin anahtarının nerede oldugunu bildiğimi söylemiştim, unuttun mu?" 

"Hayır, unutmadım. Ama bu çok tehlikeli. Yakalanırsak yanarız." 

"Biliyorum, fakat o dosyalara erişmek istiyorsun, değil mi?" 

"Tabii." 

"Hadi öyleyse, durma gidelim. 

Kenan kıza üzülerek baktı. 

Betty gerçekten iyi ve dürüst bir kızdı ama bu denli korkutucu ve tehlikeli bir maceraya atıldığını hâlâ anlamamıştı. Genç adam içinin burkulduğunu duyumsadı. 

Ondan fazla şey istemişti galiba. 

Betty giyinmeye koştu. 


8 

Londra - İngiltere 

Hans Milch ikide bir saatine bakıyordu. 

Kenan Işık'tan ümidini kesmişti artık. Meslektaşının cinayet örgütünün eline düştüğüne kesin gözüyle bakıyordu Başkan Sebastian Kruger'i aramalıydı. Türk polisi aşırı cesaretinin, disiplinsizliğinin ve talimatlara karşı çıkmasının kurbanı olmuştu. 
Merkeze ne diyeceğini, durumu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. 

Aslında emirlere uyması için onu uyarmıştı, ne var ki Kenan Işık onu dinlememişti. 

Frankfurt'u odasından aramaya karar verdi. Yerinden kalktı ve asansöre doğru yürümeye başladı. Yapacağı telefon konuşması onu rahatsız ediyordu. Tam kabine binerken vazgeçti. Otelden araması yine de tedbirsizlikti, dünkü yaptığı telefon konuşmasının polis tarafından dinlenip dinlenmediğini kesin olarak bilmiyordu, İngilizler yabancı da olsa insan haklarına titizlikle riayet ederlerdi, mahkeme kararı olmadan oteldeki bir müşterinin yaptığı konuşmaları banda almaları biraz zordu. Bu görüşmeyi sokaktaki bir kulübeden de yapabilirdi. O zaman dinleme şansları hiç yoktu. 

Otelden çıktı. 

Müfettiş Donald MacRae boş piposunu ağzından çıkardı. 

"Kim bu kız Humphrey?" diye sordu. 

"Bir sekreter. Capshow Hukuk Bürosu'nda çalışıyor. Türk gazeteci dün o büroya gitti. Sonra bir süre kalıp dışarı çıktı ve kızın işten çıkmasını bekledi. Daha sonra da dışarıda bir şeyler atıştırıp kızın evine gittiler. 

"Sonra?" 

"Geceyi birlikte geçirdiler efendim." 

MacRae suratını asarak boş pipoyu yeniden ağzına sok 

"Gazetcci acaba kızı daha önceden tanıyor muydu?" 

"Henüz bilmiyoruz efendim." 

"Kızı araştırdınız mı?" 

"Evet efendim. Sabıkasız ve temiz. Şimdilik zararsız biri görünüyor. 

"Ya o hukuk bürosu?" 
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"Londra'nın en tanınmış avukatlarının toplandığı bir büro." 

MacRae'nin yüzü iyice asıldı. "Peki ne işi vardı o gazetecinin büroda?" 

"Belki sadece kızı ziyaret etmiş olabilir" 

"Ne işler dönüyor Humphrey, bir şey anlamış değilim. O iki yabancının birbirleriyle ilişkisi olduğunu biliyoruz ama ikisi de sessizce etrafta dolaşıyorlar ve bir halt ettikleri yok. Alman polisin bizlerden bir şey sakladığına bir yıllık maaşım üzerine bahse girerim." 

"Haklı olabilirsiniz efendim. 

"Biz kendisinden şüphelenince o Türk ortaya çıktı. Sanırım yapacağı iş için onu devreye soktu ama herif bir kızla gönül eğlendirmekten başka bir şey yapmıyor" 

"Aldığım son bilgiye göre kızın bürosuna gitmişler az evvel." 

"Ama bugün cumartesi, büronun kapalı olması lazım." 

"Haklısınız efendim. 

"Yoksa kızı piyon gibi kullanıyorlar mı?" 

"Nasıl yani?" 

"Bilmiyorum Humphrey, şu Hukuk Bürosu'nu yeniden bir araştırın." 

"Fakat efendim." 

"Sen dediğimi yap Humphrey." 

Müfettiş piposunu yakmak için kibrit araştırmaya başladı. 


Ethan Capshow'un beyaz Jaguar'ı tütüncü dükkânının önünde durdu. "Holly Tabacco Home" Regent Street'in en görkemli ve pahalı purolarının satıldığı dükkândı. 

Avukat evine dönmeden önce Barbados'tan gelecek özel misafir; için puro alacaktı. Şoförü kapıyı açarak inmesine yardım etti Yaşlı dükkân sahibi elbisesinin yeleğini çekiştirerek daimi müşterisi olan Ethan'a yöneldi. 
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Müşterisi her zaman en pahalı Havana purolarını seçerdi ve gerçek bir sigar afisinado'suydu. Özellikle de Cohiba Esplendido kullanırdı. Kibritleri de her zaman uzun kırmızı Davidoft'lardan olurdu. 

Saygıyla eğilip avukatı selamladı. "Her zamankinden mi emredersiniz Sayın Capshow?" diye sordu. 

"Evet Robert." dedi avukat, "İki kutu da Meksika purosu istiyorum." 

"Meksika mı? Sizin şimdiye kadar Meksika sigar'ı kullandıınızı hiç hatırlamıyorum efendim." 

"Kendime değil, bir ahpabıma alacağım Robert" Meksika puroları da bütün dünyada kaliteli olarak kabul edilirdi, ama bunun kralı Küba'da üretilirdi ve Ethan Capshow'un bu isteğine pek bir anlam verememişti dükkân sahibi. Ethan ise içinden, "Zıkkım içsin, basit köylü çavuşu" diye homurdanıyordu. Ne var ki, bu akşam misafirine gerekli ikramda kusur etmemeliydi. 
Bunun sıradan bir ziyaret olmadığını tahmin edebiliyordu Ethan. 
Sekreteri mutlaka özel bir nedenle gönderiyordu ağabeyi ve bu nedeni de ancak akşam öğrenebilecekti. 

O eski çavuş bozuntusundan nefret ederdi, ama Jonathan ağabeyinin sağ kolu ve vazgeçilmez sırdaşıydı. Onu küçük kardeşinden bile fazla sevdiğini biliyordu. 

Ethan dükkândan çıkarak kaldırım kenarında bekleyen Jaguar'ına bindi. "Eve dönüyoruz Dirk,” diye mırıldandı Araba hareket etti. Köşeye çekilen Ethan Capshow düşüncelere dalmıştı. 
Şu sıralar işler pek yolunda gitmiyordu. Ağabeyi Efendi Capshow'un bir şeylerden şüphelendiği aşikârdı. 

Sinirden dudaklarını kemirmeye başladı. Galiba yüzdesinden para çaldığını sonunda anlamıştı ağabeyi. Acaba nerede açık verdim, diye beynini zorladı. 
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Muhasebe kayıtlarında bir aksaklık olmazdı; müşterilerle bütün teması kendisi yürüttü"m için Efendi onun tahsil ettiği gerçek paraları asla öğrenemezdi. 

Şimdiye kadar açık vermemişti, Jonathan yirmi yıl boyunca iki üç kere gelmiş ve hesapları gözden geçirmişti, köylü çavuş kurt gibi zekiydi ama bugüne kadar açığını yakalayamamıştı. 
Tabii en önemlisi ağabeyi kendisine güvenirdi, ne de olsa kardeştiler. 

Ethan arabanın klimasının çalışmasına rağmen hafifçe terledi. Belki de Jonathan'ın gelişi öldürülen İtalyan polisi ile jlgili olabilirdi ya da matbaacının ortadan kaldırılmasıyla. Zira Efendi'nin kesin emri vardı, teklif ne kadar cazip olursa olsun İngiltere'de cinayet işlenmesi yasaktı. Fakat Ethan bunu sadece örgütün geleceğini kurtarmak için yapmıştı. Az evvel kahvaltıda beraber olduğu cinayet timlerinin de burada bulunması iyiydi; belki onları acilen kullanmaya mecbur kalabilirdi. 

Carnaby malikanesine doğru yol alırlarken birden aklına geldi. Hesapların tutulduğu özel kayıtlar büroda kalmıştı. 
Jonathan onları tetkik etmek isteyebilirdi, hemen şoföre seslendi. 
"Dirk, geri dön, büroya uğramaklığımız lazım." Beyaz Jaguar ilk sapaktan geri döndü... 

Betty, blucin üstüne de kaz tüyü bir anorak giymişti. Kırmızı anorak ve alnına dökülen perçemleriyle olduğundan Çok daha genç ve çocuksu görünüyordu. Kenan gülümseyerek, "Çok hoş görünüyorsun, dedi. 

El ele evden çıkıp metroya yürüdüler. Kız büyük bir tehlikeye atıldığının farkında olmasına rağmen mutlu ve olanlara aldırmaz görünüyordu. O anda Kenan'ın yanındaki mevcudiyeti rahatlaması için yeterli gelmişti. 
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Edgeware Road'daki Hukuk Bürosu'na geldiklerine Betty, sanki sıradan bir iş gününde görevine geliyormuş gibi rahattı. 
Hana girip büronun olduğu kata çıktılar. Kenan, istersen önce üst kata bakalım" dedi. "Orada kimse olabilir mi?" 

"Hiç sanmam. Zaten orası daha ziyade arşiv olarak kullanılır" 

"Fakat Steve Cameron dediğin güvenlik görevlisinin ve kapalı devre televizyon monitörlerinin orada olduğunu söylemiştin." 

"Bugün çalışmazlar ama yine de gidip bir bakalım." 

Üst kata çıktılar. Betty tokmağı çevirdi, kapı kapalıydı. 

"Sana söylemiştim," diye sırıttı. 

"Ya TV monitörleri devredeyse, filme de alıyor mu?" 

"Bilmiyorum, ona aklım ermez." 

"Bu riski göze alamayız. Hem tehlikeli olur hem de mahkemeye ve polise sunacağımız delillerin hukuki geçerliliği önemini kaybeder. Yanılmıyorsam İngiliz hukukuna göre toplanan delillerin meşru ve yasal temele dayanması gerekir. Biz ise burada yasa dışı bir iş yapıyoruz." 

"Bravo, neler de biliyorsun! Yoksa senin hukukçuluğun da var mı?" 

"Hayır, ama ne de olsa polisim." 

Betty, "Haklı olabilirsin," diye fısıldadı, sonra da sevinçle bir çığlık attı. 

"Buldum, bunun çözümü var" 

"Nasıl?" 

"Her bölümün elektrik sigortaları dışarıdadır. Sigorta lan gevşetebiliriz. Bir kere buna şahit oldum." 

"Sigorta kutuları nerede?" diye sordu Kenan. 

"Gel benimle." 
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Hızlı hızlı yürüyerek koridorun sonuna geldiler. Eski ve tarihi binanın koridor dibinde büyük ve kara bir kutu duvara çakılıydı. 

Kenan parmaklarının ucunda yükselerek kapağa erişti, kutu içinde bir yığın otomatik sigorta butonları görünüyordu ve 

"Hangisi?" diye sordu kıza. 

Betty aklından bir hesap yaptı. "Altıncı veya yedinci olmalı" 

"İyi düşün. Katta başka çalışan kişiler varsa başımıza düşmesinler." 

"Cumartesi günü bu katta kimsenin olduğunu sanmıyorum." 

"Yine de iyi düşün." 

"Sen altıyı da yediyi de kapat." 

Kenan fazla tereddüt etmeden butonları aşağıya indirdi. Bir süre boş koridorda beklediler. Ne bir ses çıkmıştı ne de bir hareket olmuştu koridorda. Bulundukları katın sigortaları devre dışı kalmıştı. 

Birbirlerine bakıp gülüştüler, sonra hızla alt katın merdivenlerine koştular. 

Saat onu on geçiyordu... 

Ethan Capshow hanın kapısı önünde Jaguar'dan indi. Tatil günü olduğundan cadde trafik yönünden yoğun değildi. Şoförüne dönerek, "Burada bekle" dedi. "İşim uzun sürmeyecek. 

Asansörle bürosunun olduğu kata çıktı. Koridor bomboştu. 
Seri ve kendinden emin adımlarla büronun dış kapısının önüne geldi. Deve tüyü rengi pardesüsünün önünü açıp ceketinin cebinden anahtarını çıkardı. Sertçe anahtarı kilide sokup çevirdi. 

Ethan irkildi birden; kapı kilitli değildi. 

Çalışan personelin dün gece kapıyı kilitlemeden gidebileceklerini düşünmek bile istemiyordu. Bu tür işlere Steve nezaret ederdi ve temizleyicilerin de işlerini tamamlayıp gitmelerinden 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sonra her tarafı kontrol ettiğini bilirdi. Steve asıl işini ihmal etmeyen bir adamdı. Bir an kapının önünde durakladı. 

Galiba içeriden bir ses gelmişti kulağına. 

Biraz heyecan biraz da ürkerek ardına kadar açtı kapıyı. 

Oval antre boştu. Yalnız koridorlardan birinden Betty'nin kulaklarına akseden sesini duydu. "Kim var orada; Betty? Sen misin?" 

Kız birden koridoru dönerek antreye çıktı. Kucağında bir iki dosya vardı. 

"Ohh, Bay Capshow, beni korkuttunuz!" 

"Burada ne işin var Betty? Bugün cumartesi." 

Kızın yüzü sapsarıydı. 

Kekeleyerek, "Evet Bay Capshow, fakat pazartesiye hazırlanacak bazı işlerim var; diye mırıldandı. 

"Kimin işi?" 

"Avukat Lionel Stander'ın." 

Aslında Ethan da boş bulunmuş ve en az Betty kadar ürkmüştü. Bozuntuya vermeden, 

"Niye kendi sekreterine yaptırmıyor da sana yüklüyor böyle işleri? Bu senin görevin değil." 

"Haklısınız efendim, ama Bay Stander'ı suçlamayın. Bunu benden Barbara rica etti." 

"Pekâlâ, anlıyorum; diyen Ethan kıza gülümseyerek odasına doğru yürüdü. 

Betty, "Siz cumartesileri çalışmazdınız, acele bir işiniz varsa size de yardımcı olabilirim," diye kendisinin de şaştığı bir içtenlikle konuştu. 

"Hayır Betty, teşekkür ederim. Sadece bir dosya alıp gideceğim." 

Avukat odasına doğru yürürken genç kız nutku tutulmuş halde arkasından bakakaldı. Bu beklenmedik geliş karşısında 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bütün vücudu gerilmişti. Kalbi deli gibi atıyordu. Böyle aksi bir ihtimali hiç hesaba katmamıştı. Ethan koridorda kaybolunca kızın gözleri korkuyla antredeki masasının altına kayan Kenan'ı ancak oraya saklayacak zaman bulabilmişti. Masanın önü kapalı olduğu için Ethan onu görememişti ama odasından dönerken masanın altı gözüne çarpabilirdi. 

Betty, Kenan'ı orada daha fazla tutamayacağını anladı, mutlaka bir yere gizlemeliydi. Ethan bürodayken onu saklayacak bir yer bulmakta zorlanıyordu, adam her an odasından çıkabilirdi. 
Herhalde diğer odalara girmez, diye düşündü. 

En iyisi onu en yakın bir avukatın odasına tıkmaktı. Zaten kapıda kilit sesini duyduğunda her türlü kontrolünü kaybetmiş, paniğe kapılmıştı. 

Kenan'a çık, diye işaret etti. Sonra konuşmadan eliyle en yakın koridordaki kapılardan birini gösterdi ve kulağına eğilerek fısıldadı. "O gidince seni çıkarırım. Odaya gir ve sessiz kal." 

Kenan yıldırım gibi seğirtti ve sessizce odaya daldı. Kapıyı da gürültüsüzce kapattı. 

Betty'nin heyecanı hâlâ geçmemişti. Ethan Capshow, gelişi birkaç dakika daha gecikse her şey berbat olacak ve onları sekreter Brend'in odasında sarı dosyaların içinde yakalayacaktı. 
Kalbinin atışları hâlâ normale dönmemişti. 

Masasına oturdu ve rastgele aldığı dosyaları önüne çekti, bilgisayarını açtı. 

Ethan gidinceye kadar çalışıyor numarası yapmalıydı. Parmaklarının titremesine bir türlü mani olamıyordu. Acaba adam burada ne kadar kalacaktı? 

Sonra buraya niçin geldiği aklına takıldı. Ethan Capshow duruşmalara pek çıkmazdı, hatta hiç çıkmazdı. Onu bir tatil günü buraya getiren sebep ne olabilirdi? Mutlaka şu sarı dosyalar olmalıydı. Gerçi Capshow Hukuk Bürosu'nun bir saygınlığı vardı 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ama Betty büronun yüksek kazancının artık kazanılan davalardan değil, yasadışı çevrilen dolaplardan olduğunu öğrenmişti. 

Nefesini tuttu. Göstermelik dahi olsa bilgisayarın tuşlama basamıyordu. 

Kulakları kirişte, avukatın odasından gelecek sesleri duymayı bekliyordu. Ancak şimdi ne zor bir is bulaştığını anlamıştı. 

Bu tür bir heyecana alışık olmadığından titreyen ellerini engellemek için parmaklarını kenetledi 

Ethan işim fazla sürmeyecek demişti, fakat dakikalar geçiyor ve hâlâ odasından çıkmıyordu. Ne yapıyordu bu adam odasında? 
Yapacağı iş bu kadar uzun sürer miydi? 

Gözü ikide birde Kenan'ı sakladığı odanın kapısına kayıyordu. Bir çılgınlık edip dışarı çıkmasından korkuyordu, ne de olsa o bir polisti, son anda delice bir kararla yerinden çıkıp avukatı görmek ya da üstüne yürümek gibi bir sevdaya kalkışmazdı inşallah. 

Nihayet oda kapısının kapandığını duydu. 

Ethan geliyordu. 

Yerinde dikleşti, şu birkaç saniyeyi kazasız belasız atlatmak için içinden dualar etmeye başladı. Ayak sesleri yaklaşıyordu. 

Betty oval antreye gelen avukata başını çevirip baktı ve zoraki tebessüm etti. 

Dudakları gerildi mi, yoksa gerçekten gülümsemeyi becerdi mi farkedemiyordu. 

Ethan koltuğunun altına bir dosya sıkıştırmıştı, yanında çanta olmadığı için dosyayı kaba bir kâğıtla örtmüştü; genç kız ne dosyanın rengini ne de kalınlığını göremedi. Hatta bir an onun dosya olduğundan bile şüphe etti ama aklına başka bir şey gelmiyordu. 

Büronun giriş kapısına doğru yürüyen avukat genç kıza tatlı tatlı gülümsedi. 
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"Hoşça kal Betty, sana iyi çalışmalar, dedi. 

"Teşekkür ederim Bay Capshow." 

"Kendine iyi bak" 

"Sağolun efendim." 

Avukat büronun dış kapısını açtı. Kız derin bir nefes almıştı, gidiyordu nihayet. Tam adımını dışarı atarken Ethan birden durdu. Kapı aralıktı. Geriye döndü. 

"Dün beni arayan oldu mu?" diye sordu. 

Telaşa kapılan Betty ayağa fırladı. Kekeleyerek, "Hayır efendim kimse aramadı," diye mırıldandı. Fakat sesinin boğuk ve çatlak çıktığının farkındaydı. Aklına önünde hâlâ açık duran not defteri gelmişti. Ethan masaya yaklaşırsa defterde yazılı Kenan'ın adını görebilirdi. Mutlaka betim benzim de atmıştır, diye düşünüyordu. Son bir gayretle gülümsemeye çalıştı. Sözünü pekiştirmek istercesine, "Dün sizi arayan hiç olmadı efendim dedi tekrar. 

Ethan masaya çok yakındı. 

Tuhaf tuhaf kıza baktı. Bir şeylerden şüphelenmişti galiba. 

"Pekâlâ," dedi. Sonra kızın aceleyle bilgisayarın yanına koyduğu açık dosyayı ters çevirdi. Gülerek, "Metinleri tersinden okuma yeteneğinin olduğunu hiç bilmiyordum," diye fısıldadı. 

Betty kıpkırmızı kesilmişti. 

"Öyle bir yeteneğim yok, masanın darlığından ters koymuşum efendim. 

"Her neyse, hoşça kal Bety. Çıkarken de kapıları kilitlemeyi unutma sakın." 

"Tabii, unutmam efendim" 

Ethan Capshow kapıyı örtüp gitti. 

Betty derin derin soludu. Tehlike şimdilik geçmiş sayılırdı. 
Fakat bir süre yerinden kımıldayamadı. İçinde sanki kapı yeniden açılacak ve patronu geri dönecek gibi bir korku vardı. İki üç 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dakika bekledi, sonra döner koltuğunu itip ayağa kalktı, artık Kenan'ı saklandığı odadan çıkarabilirdi. 

Avukat işyerinden çıkmıştı. Ama aklı bir hayli karışıktı. 
Betty kendisine yalan söylemişti ve henüz nedenini anlayamamıştı. Çünkü Lionel Stander'e ait olduğunu iddia ettiği dosya, aslında avukat Higgins'e aitti ve onu üç hafta evvel bizzat kendisi Higgins'e vermişti. Ayrıca Barbara, Higgins'in sekreteri değildi. 

Kızın o dosya ile ne ilgisi olabilirdi ve niye yalan söylemişti? 

Belki de dosyalarla ilgisi de yoktu, çünkü yazdığını iddia ettiği dosya masasında ters duruyordu. 

Yoksa diye düşündü bir an. İtalyan polis Cassini ile Betty arasında bir münasebet mi vardı? Randevusu olmadığı halde Cassini'yi odasına emrivaki ile o getirmişti. Betty ile sarı dosyalar arasında bir ilişki olabilir miydi? 

Kendi bürosunda bir muhbirin olabileceği ihtimali Ethan Capshow'u rahatsız etmeye başlamıştı. Jaguar'ının yanına yaklaştı. Şoför geldiğini görünce yerinden fırlayıp kapıyı açmıştı. 
Ethan arabaya bindi. 

Şoför, "Carnaby mi efendim?" diye sordu. 

"Hayır Dirk, arabayı hanın çıkış kapısını rahat görebilece-Bimiz bir yere çek ve bekle," diye homurdandı. 

Şoför arabayı hareket ettirdi ve uygun bir yere çekerek durdu. 

Hanın önünde başka bir siyah araba daha bekliyordu, ne var ki ne içindeki Scotland Yard elemanları Ethan Capshow'u tanıyorlardı ne de Jaguar'daki avukat onların polis olabileceğini düşünmüştü. Daha doğrusu her iki arabanın içindekiler de birbirlerinin mevcudiyetlerinden habersizdiler... 
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"Gitti mi?" diye sordu Kenan. 
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"Gitti ama korkudan yüreğim ağzıma geldi. Bir tatil günü büroya uğrayacağını hiç tahmin etmezdim." 

"Bizi dışarıda iken birlikte görmüş olmasın?" 

"Sanmıyorum. 

"Niçin gelmiş peki?" 

"Bana bir dosya alacağım dedi." 

"Tabii sarı dosyalardan, değil mi?" 

"Bence öyle. Tahminin doğru" 

"Senin cumartesi günü buraya gelmenden şüphelenmiş olabilir mi?" 

"Hayır. Bir arkadaşımın angaryası için geldim dedim, yuttu. 
Hatta sevinmiştir bile. Fazladan çalışmamıza bayılır." 

"Acaba sarı dosyaların anahtarını da yanında götürmüş müdür?" 

"Ben nasıl olsa onunkini değil, sekreter Brend'in anahtarını kullanacağım. Hadi vakit geçirmeden işe başlayalım." 

"Evet, iyi olur. İkinci bir kötü sürprizle karşılaşmak istemem. 

Betty, Kenan'ın elinden tutarak sol taraftaki koridora saptı ve bir odanın kapısını açtı. Bir sekreter odasından ziyade bir avukat odasına benziyordu içerisi. Dört duvar da tavana kadar hukuk kitaplarıyla doluydu. Betty alışık hareketlerle müteharrik bir merdiveni duvarlardan birine dayadı ve basamaklarını tırmanmaya başladı. 

Kenan dikkatle kızı izliyordu. 

Betty beşinci raftaki kalın ciltli bir kitabı yerinden çıkardı. El yordamı ile altını araştırdı sonra ağzından bir zafer çığlığı yükseldi. 

"Buldum işte! Anahtar burada. Domuz Brend anahtarı hep buraya koyar. 

"Peki, dosyalar hangi dolapta?" 

"Bekle biraz, şimdi göreceksin. 
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Kız yavaş yavaş merdivenlerden indi. Koşarak sağ taraftaki ahşap pancurlu antika bir dolabın yanına gitti. Kilide anahtarı sokup çevirdi, panjur gürültüyle aşağıya kaydı. İkisi de heyecanla içine baktılar. 

Dolap silme sarı renkli dosyalarla doluydu. 

Kenan dosyalardan rastgele birini çekerken, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. 

"Bilmiyorum, belki Bay Capshow'un odasında da olabilir. 
Çünkü bu dolabın bir eşi de onun odasında var" 

Genç adam heyecanla dosyaya bir göz attı. İlk sayfada kocaman harflerle Portekiz yazıyordu. Bilgisayardan çıkmamıştı ve mürekkep kullanılmıştı yazıda. Sayfayı çevirdi Kenan. 

Birtakım resimler, ufak notlar, gazete kupürleri ve hedefin kimliğini belirten kodlanmış numaralar vardı. Resimler herhalde öldürülen kişiye ait olmalıydı. Tarih üç sene evveline aitti. Heyecanla dosyayı yerine bırakıp başka birini çekti Hemen hemen ilkinin aynıydı, yalnız bu defa ilk sayfada Almanya yazılıydı. 
Tanıdık isim ve resim aradı, bulamadı. Tarihe göz attı, bu daha da eskiydi, yedi sene evveline ait. 

Kız telaş ve korkuyla, "Tamam mı?" dedi. "İşe yarar bir şey buldun mu?" 

Kenan kızın içindeki korkunun arttığını hissediyordu. "Sanırım doğru iz üzerindeyiz, diye homurdandı. Sonra çabuk çabuk birkaç dosya daha inceledi, içlerinde Türkiye'ye ait dosya bulamamıştı ve hepsi eski tarihliydi. Oysa daha geçen ay bu kahrolası örgüt dört cinayet işlemişti. Betty dönüp onu sakinleştirmek istercesine güldü; kızın korkusunu bastırması gerekiyordu. Bir delil cennetinin tam ortasına düşmüşlerdi. 

"Bunlar eski tarihli, işe yarar ama bana geçen ay işlenmiş cinayetlerin dosyaları gerekli," diye fısıldadı. 


"Yapma Ken, hepsini birer birer inceleyemeyiz. Vakit yok. 
İstersen birini yanına al ve buradan gidelim. Korkuyorum. 

"Acele etme. Bu fırsatı bir daha kolay kolay ele geçiremeyiz. 
Bir de şu Capshow'un odasındaki dolaba bakalım." 

"Ken, korkuyorum dedim. Çıkalım buradan artık." 

"Hadi Betty, ben yanındayım, korkacak bir şey yok. Herif bir daha geri gelmez." 

Betty kararsızdı ve hâlâ titriyordu. Nedense her an yakalanacaklarmış gibi bir his oluşmuştu içinde. Çöreklenen korkuyu içinden atamıyordu. Kenan ise baktığı dosyaları rastgele dolaba yerleştirdi, sonra kızın elinden tutarak odadan çıkardı. 

"Hadi şimdi Capshow'un odasına gidelim." 

Betty isteksiz görünüyordu ama başka şansı yokmuşçasına patronunun koridor sonundaki odasına doğru yürüdü. 3u oda çok daha lüks olarak tefriş edilmişti ama Kenan'ın simdi bu gibi teferruatla ilgilenecek hali yoktu. Odanın içine bir göz attı ve duvar dibindeki antika dolabı gördü. Sekreter grend'in dolabının aynısıydı. Dolaba koştu ve anahtarı kilide sokmaya çalıştı fakat anahtar bir türlü kilide uymuyordu. O zaman gerçeği anladı. 
"Anahtar bu kilidin değil" diye homurdandı. Arkasından da Türkçe bir küfür savurdu. Kız ne dediğini anlamamıştı tabii. 

Dolap açılmayınca kız gidelim, diye tutturdu yeniden. 

Her geçen dakika içindeki heyecan artıyor ve korku paniğe dönüşmeye başlıyordu. 

"Lütfen Ken! Burada kalmak istemiyorum artık!" 

Kenan bir an dolabı kırmayı bile düşündü. O delilleri ele geçirmek için böyle bir riski bile göze alabilirdi ama sonunda heyecanını frenledi. 

"Tamam, tamam! Pekâlâ, gidiyoruz; diye mırıldandı. 

Yeniden Brend'in odasına döndüler. Sekreterin odasından rastgele bir sarı dosyayı yanına aldı, önce dolabı kilitledi, sonra 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anahtarı yerine koyması için Betty'e verdi. Kızcağız titreyerek merdivene çıkıp anahtarı aldığı yere koydu. 

Daha sonra da merdiveni çektiler. 

Geride iz bırakmamışlardı. Yanlarına aldıkları dosyaya bakmak ihtiyacı duymadığı sürece Brend dosyanın kaybolduğunu anlayamayacaktı. Dış kapıyı kilitleyip, büroyu terk ettiler. Sarı dosya Kenan'ın koltuğunun altındaydı şimdilik ve genç polis olayların çözülmesi yolunda çok önemli bir ipucu ele geçirdiğinin bilincindeydi. Pek yeni olmayabilirdi ama yine de bu bir cinayet dosyasıydı... 

9 

Londra - İngiltere 

Ethan Capshow sinirli sinirli parmaklarını dizinde oynatıyordu. Kartal bakışlı delici gözlerini bir an olsun işyerinin kapısından ayırmamıştı. Yanılmıyorsa Betty içeride fazla oyalanmayacaktı, çünkü onun büroya çalışmak niyetiyle gelmediğine inanmaya başlamıştı. Fakat bir türlü anlam veremiyordu; sekreter yardımcısı sakin, uysal, kendi halinde ve zararsız bir kızdı. 
Brend'den işittiği kadarıyla Londra'da yalnız yaşayan biriydi, anne babası şimdi hatırlayamadığı uzak bir kentte yaşıyordu. 
Büroya alınan elemanların özgeçmişi iyice kontrol edilirdi, araştırmada bir hata yapıldığına ihtimal vermiyordu. Bir an belki yanılıyorum, diye düşündü, işlerin ters gitmesi onu evhamlı ve kuşkucu yapmıştı. 

Belki az sonra kız işini bitirip çıkacaktı. Öyle olmasını diledi içinden. 

Aradan bir on dakika kadar zaman geçti. 

Ethan daha ne kadar bekleyeceğini düşünmeye başlamıştı ki birden kapıda Betty'i gördü. Gözlerini kırpıştırıp dikkatle baktı. 
Yanında bir erkek vardı ve dışarıya el ele çıkmışlardı. Kızın arkadaşı ya da sevgilisi olabilirdi, işin bu yanı Ethan'ı hiç ilgilendirmezdi, ama yabancının koltuk altındaki sarı dosyayı görünce her şeyi bir anda kavradı. 

Betty bir muhbirdi ve gizli dosyalarından birini çalmışlardı. 

Hiddetinden dudaklarını kemirdi. 

Siyah arabanın içindeki Scotland Yard memuru arkadaşını dürttü. "Bizimkiler dışarıya çıktılar," diye homurdandı. 

Oturduğu koltukta esneyerek gerinen diğeri, "Ne yapacağız şimdi?" diye sordu. 

"Peşlerine takılalım. Metroya binip kızın evine döneceklerse sen peşlerine takılırsın, ben arabayı kızın evinin önüne getiririm." 

"Oldu." 

Polis arabası çifti takibe başladı. 

"Dirk, şu çifti görüyor musun?" 

"Hangisini efendim?" 

"Şu kırmızı anoraklı kızı ve yanındaki dosya tutan adamı." 

"Evet efendim. Onların peşine takıl ve adım adım takip et. 
Özellikle de adamı. 

Nerde kaldığını, ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Arabayı ben sürerim, Carnaby'e döneceğim. Cep telefonundan her saat başı senden rapor istiyorum, anladın mı?" 

"Emredersiniz efendim." 

"Dikkatli ol Dirk. 

Şoför yerinden fırlayarak çiftle arasındaki mesafeyi kapatmak için acele acele koşmaya başladı. Direksiyona geçen Ethan ise evine dönmek için arabayı gazladı. 

Duruma göre plan yapmak zorundaydı. 

"Lanet olsun!" diye homurdandı. 

Bunca yıllık işler, niye ters gitmeye başlamıştı acaba? 
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Şu beş para etmez sekreter kız yüzünden mi? Yanındaki adamın İtalyan polisi olduğunu düşündü. Betty'nin İtalyan polisleri ile ne ilgisi olabilirdi? Yoksa damarlarında İtalyan kanı mı vardı? Hayır, diye mırıldandı. "Betty" asla bir İtalyan'ın seçeceği isim olamazdı. Belki kıza rüşvet teklif etmiş olabilirlerdi; evet, bu akla daha yakın bir ihtimaldi, belki de şu an çıkaramadığı bambaşka bir sebep de olabilirdi. 

Ethan'ın aklı karıştı. 

Acaba Betty saklı suç dosyalarını nereden öğrenmişti? O dolaplar devamlı gizli ve kilitli tutulurdu. Anahtarı nereden ele geçirmişti? Bir an sekreter Brend'i düşündü. Hayır, kesinlikle o olamazdı. Brend köpek kadar bağlıydı kendisin ayrıca bu dosyalardan maddi çıkarı vardı. 

Gözlerini yola dikip arabaya hız verdi. 

Betty'e acıdı içinden; hem güzel hem de gençti. Am ne yazık ki bu genç yaşında hayata veda etmek zorunda kalacaktı, hiç kurtuluş şansı yoktu. Bunca yılın emeğini, aptal bir kızın tamah ve ihtiraslarına feda edemezdi. 

"Şimdi nereye gideceğiz?" diye sordu Betty. 

"Sence bir sakıncası yoksa, senin dairene." 

"Tabii, ne sakıncası olabilir? Pazartesiye kadar rahatız sonra ne olur bilmem?" 

Kenan'ın koluna girdi ve en yakın metro istasyonuna doğru yürümeye başladılar. 

Kız bürodan çıkınca korkulan yatışmış, normale dönmüştü. 
Fakat Kenan hâlâ gergindi ve peşlerinde polis olduğuna da emindi. Betty'e hissettirmeden arada sırada etrafına bakınıp şüpheli kişiler arıyordu. Ne de olsa polisti ve takip edildiğini anlardı. 
Tatil günü olmasına rağmen cadde hızını almış, kalabalık artmıştı. 
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Yoğun insan yığını arasında peşlerinde kimin olduğunu tespit edebilmek de cidden zordu, ayrıca kızı da ürkütmek istemiyordu. 

Bir ara siyah deri ceketli bir adamdan şüphelendi. Bir süredir peşlerinden geliyordu. Sonra bir zenci dikkatini çekti. Daha sonra kol kola giden orta yaşlı bir çiftle ilgilendi. Fakat hiçbiri peşlerine takılmadı. Hepsi kayboldular. 

Kenan yine de tedirgindi. Polisin peşinden ayrılacağını sanmıyordu. Bir ara Hans Milch aklına geldi, ona bir telefon etmeliydi. Adam meraktan çıldırmış olmalıydı. Belki de durumu Merkez'e rapor etmiş bile olabilirdi. Şu an otele dönmek istemiyordu, Betty'i metroya girmeden önce durdurdu. "Bir arkadaşa telefon etmeliyim," dedi. 

Kız merakla yüzüne baktı. 

"Polis mi?" 

"Hıhıh!" 

"O da Türk mü?" 

"Hayır hayatım, Alman." 

"Benim evden arasana. 

"Olabilir ama dün öğleden beri benden haber alamıyor. 
Hemen arasam çok iyi olacak. Şu kulübelerden birinden arayabilirim" 

"Nasıl istersen," dedi Betty. 

Kırmızı telefon kulübelerinden birine girdiler. 

Kenan, Chadwick Oteli'nin numarasını çevirdi, çıkan santralden Hans'ın oda numarasını vererek bağlamasını rica etti. 
Telefon çalıyordu ama cevap veren yoktu. Anlaşılan Hans Milch odasında değildi. Kenan santralı beklemeden telefonu kapattı. 

Bu durum hoşuna gitmemişti. Acaba Milch neredeydi? Kendisinden bir haber beklemesi gerekmez miydi? Yoksa Cassini gibi öldürüldüğünü mü düşünüyordu? 


Betty, "Bulamadın mı?" diye sordu. "Odası cevap vermiyor sonra yine ararım. Hadi gidelim." 

"Ken, yiyecek bir şeyler almalıyım. Ben çalışan bir kadınım, evde yiyecek yok." 

"Nasıl istersen" dedi Kenan. Ama bir an önce kızın evine gidip elindeki dosyayı iyice tetkik etmek istiyordu. 

Cadde üzerinde Boggard's diye bir süpermarkete girdiler. Kız elindeki sepete çeşitli yiyecekler doldurmaya başlamıştı. Taze meyve, sebze, et, salam ve birkaç şişe şarap aldı. O alışveriş yaparken Kenan etrafı gözetliyordu. Bir ara nazarları gri şoför üniformalı bir adama takıldı. Sanki adam da onlara bakıyormuş gibi geldi, önce üzerinde durmadı, fakat adamın elinde ne sepet ne de servis arabası olmaması dikkatli çekmişti. Yığın yığın konservenin bulunduğu reyonda ilgisizce teneke kutulara bakıyordu. 
Şayet peşlerindeki bir polisse çok acemiydi; bir deneyimli polisin asla böyle davranmayacağını bilirdi. Sonra kıyafeti dikkatini çekti, yakasına kadar uzanan düğmeli ceketi bir üniforma giydi-Binin nişanesiydi. Şoför olabileceğini düşündü ve biraz rahatladı, polis değildi kesinlikle. 

Kızın peşinde reyonları yavaşça dolaşmaya devam etti Betty'nin elinden sepeti almış ona yardım etmeye başlamıştı Kız halinden enikonu memnundu şimdi, adeta az evvel yaşadıklarının etkisinden uzaklaşmış gibiydi. Sık sık Kenan'a bakıp gülümsüyordu. 

Genç adam bir kere daha gri ceketli adamın nazarlarını üzerinde buldu. Gözleri karşılaşınca adam hemen başını önüne eğmişti. Kenan'ın hiç hoşuna gitmedi bu. 

Şoför kılıklı bir adamın niçin peşlerinde olduğuna anlam veremiyordu. Betty'nin kolunu tuttu, gülerek gözlerinin içine baktı. Onları görenler hâlâ birbirlerine âşık bir karı koca sanabilirlerdi. Kenan yüzüne daha da suni bir ifade vererek sanki önlerindeki malı karısına gösteren biri gibi fısıldadı. "Şimdi beni iyi dinle Betty ve lütfen sakın şaşırıp birden telaşlanma; sana birisini göstereceğim, ona bakmanı istiyorum ama bakışlarını adama belli etme. Tamam mı?" 

Kızın yüzü kireç gibi oldu birden. "Ne var? Peşimizde yoksa biri mi var?" 

"Emin değilim ama galiba takip ediliyoruz." 

"Kimin tarafından, polis mi?" 

"Olabilir. Şimdi ben başka yana bakarken sen herhangi bir şey arıyormuş gibi sağına doğru ilerle ve içki reyonundaki acayip gri ceketli adama bir bak. 

Ceketi boynuna kadar düğmeli. Fakat ona baktığını belli etmemeye çalış." 

"Tamam, dedi Betty ve usturuplu bir şekilde geriye döndü. 
Birkaç adım ilerledi. 

Kenan sanki onunla meşgul olmuyormuş gibi davranıyordu. 
Az sonra Betty yanına geldi ve gülümsedi. "Polis filan değil o. 
belli ki zengin birinin şoförü. Burada şoförler genellikle o tip ceket giyerler ve İngilizler için de acayip sayılmaz." 

Aklınca espri yapıyordu. Fakat Kenan'ın yüzüne bakınca hiç gülmediğini gördü. 

"İnan bana, polis olmadığına kalıbımı basarım" 

"Onu tanır mısın ya da hiç görmüşlüğün var mı?" 

"Hayır! Olması mı lazım?" 

"Bilmiyorum Betty. O adamdan hoşlanmadım. İki kere bize bakarken yakaladım." 

Kız gülümsedi yeniden. 

"Senin de sinirlerin bir hayli gergin. Herkesten şüphelenmeye başladın." 

"Galiba haklısın, diye mırıldandı Kenan. Ama hâlâ rahatlamamıştı. 
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Siyah elbiseli Scotland Yard memuru supermarket Boggard's'dan çıkarlarken, 

"Bunlar suçludan ziyade genç evlilere benziyorlar diye söylendi içinden. 

Tamamen zararsız tiplerdi. Acaba bunca saattir boşuna mı peşlerindeydiler? 

Verilen bilgiye göre adam bir yabancıydı ama çevresinden çok yanındaki genç kızla ilgileniyordu. Oysa yabancılar genellikle Londra'daki görkemli yaşam karşısında şaşırırlar ve çevreden etkilenirlerdi. 

Bir ara gri elbiseli şoför, memurun dikkatini çekti. Kuşkuyla nazarlarını adama dikti. Yanılmıyorsa onları kolluyordu. İşte, bu ilginçti. 

Şoförün hareketlerini kollayabilmek için biraz daha yaklaştı. 
Adamın hiçbir şey aldığı yoktu. Arada bir herhangi bir malı reyondan alıp inceliyor ve sonra yerine koyuyordu. Ama nazarları hep çiftin üzerindeydi. 

Memur yeni bir şey keşfetmenin zevkini yaşadı bir an. Araba takip yeni bir boyut kazanıyordu. Şoförün bir cep telefonu çıkarıp konuşmaya başladığını gördü. 

Sırtı kendisine dönüktü. Konuşmayı işitebilmek için biraz daha yaklaştı. Fakat marketin içindeki genel uğultu adamın söylediklerini işitmesine mani idi. 

Zaten adam da konuşmayı kısa kesmiş ve telefonu çabucak kapatmıştı. 

Scotland Yard'ın sivil memuru olacakları beklemeye başladı. 

Ethan Capshow, Carnaby malikanesine yaklaşırken Jaguar'ın telefonundan Hukuk Bürosu'nun Genel Sekreteri Garry Brend'i aradı. Telefonu karısı Lauren açmıştı. 
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Telefonun öbür ucunda kocasının saygıdeğer patronunun sesini duyunca telaşa kapılarak hemen kocasını çağırdı. Garry Brend evinin bahçesinde küçük oğluyla futbol oynuyordu. Koyu bir Arsenal taraftarıydı ve bu akşamüstü oğlunu Wembley'deki önemli final maçına götürecekti. 

Almacı kulağına götürüp, "Buyrun Bay Capshow, dedi. 
Karşısında duran Lauren, kadınlara has bir önsezi ile sanki bir felaket haberi alacağını hisseder gibi endişeli gözlerini kocasına dikmişti. 

"Garry,' dedi Ethan. "Sekreter Betty hakkında ne biliyorsun?" 

Brend bu anlamsız ve vakitsiz soru karşısında bir an şaşaladı. 
Bay Capshow'un bu saatte Betty hakkında sual sorması çok tuhaftı. 

"Bir şey mi oldu efendim?" diye sordu. 

"Sen önce cevap ver Garry. Betty nasıl biridir?" 

Adam bir tersliğin olduğunu sezinlemişti. Bürodaki bütün sekreterlerden amirleri sıfatıyla o sorumluydu. "Bildiğim kadarıyla uysal ve sessiz biridir. Hatta diyebilirim ki sekreterlerin en iyisi ve disiplinlisidir, çalışkandır da." 

"Özel hayatı hakkında ne biliyorsun?" 

Garry Brend kekeledi. "Mesai dışında onların özel hayatı ile pek ilgilenmem efendim. Sorun nedir?" 

"Hayatında bir erkek var mı?" 

"Bunu bilemem efendim. Taşralıdır ve biraz muhafazakâr yapılıdır ama arkadaşları olabilir tabii." 

"Ya yabancılarla ilişkisi?" 

"Anlayamadım efendim?" 

"Yabancı milletlerden erkeklerle konuşur mu?" 

Yabancı kelimesi, Brend'i bir an titretti. Galiba patronunun ne demek istediğini şimdi anlamaya başlamıştı. 
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"Hiç sanmıyorum efendim," derken birden soğuk soğuk terlediğini hissetti. 

"Bugün büroya uğradım. Betty oradaydı. İşim var, dedi ama yalan söylüyordu. Çıkışını bekledim, bir yabancıyla el ele dışarıya çıktı" 

Brend hâlâ patronunun niye bunu bu kadar büyüttüğünü anlayamıyordu. Capshow'un devam etmesini bekledi. 

"Adam bizim sarı dosyalardan birini taşıyordu Garry," dedi Ethan. 

Sekreter neredeyse elindeki almacı düşürecekti. Bu felaket demekti. 

"Olamaz... Mümkünü yok!" diye mırıldandı. 

"Gözlerimle gördüm Garry. 

"Dolaplar her zaman kilitlidir ve ikimizden başka kimse anahtarın yerini bilmez. 

"Buna emin değilim Garry. 

"Fakat nasıl olur? Anahtarı kullanmak gerektiği zaman kimseyi odaya sokmam. Buna inanamıyorum. Büroda kimse anahtarın yerini bilmez. Hatta o tür dosyaların varlığından bile haberdar değillerdir. 

"Ama Betty biliyor ve bizi sattı." 

"Kime?" 

"Az sonra öğreneceğim Garry. Şimdi bana söyle, kız nerede oturuyor?" 

Brend'in yüzü renkten renge dönüyordu. Bunca yıldır başarıyla sakladıkları işin bir anda ortaya çıkmasına inanmak istemiyordu. Ethan Capshow bu hatayı kendisine yükleyecek ve asla affetmeyecekti. Sekreterin sesi kısılmıştı. İnler gibi mırıldandı: 

"Yanılmıyorsam Canterbury'de." 

"Yanılma Garry ve bu sefer iyi hatırla. Canterbury'de oturduğuna emin misin?" 


"Evet efendim, eminim." 

Avukat telefonu kapattı. 

Garry Brend telefonun yanındaki koltuğa adeta çöktü Konuşmaları endişeyle dinleyen karısı, "Ne oldu hayatım? Bay Capshow ne dedi?" diye sordu. 

"Mahvolduk Lauren, sanırım her şeyin sonu geldi. 

Kadın şaşkınlıkla kocasına bakıyordu. Bunca yıllık eşi hayalet görmüş gibi donup kalmıştı... 

10 

Londra - İngiltere 

Müfettiş Donald MacRae çalışma odasının tüllerini aralayıp bulutlu havaya baktı. 

Birkaç günden beri fasılalarla yağan yağmur kesilmiş gibiydi. Uzun uzun bir meteoroloji uzmanı gibi bulutları inceledi, ağzındaki boş piposunu dişlerken.. 

Sonra arkasını dönmeden, "Ne dersin Humphrey, maçı Arsenal alır mı?" diye sordu. 

Muavin Humphrey Bennet gülümsedi, İngiltere'de haftanın en önemli olayı ve bütün Londra'nın tek ilgilendiği konu bugün oynanacak olan futbol maçıydı. 

"Benim favorim New Castle, efendim” dedi. 

"Maça gidecek misin?" 

"İmkan bulursam efendim. 

Muavin konunun değişmesinden memnundu. Müfettiş birden geri döndü ve koltuğuna otururken, "Frankfurt'lu meslektaşımızdan ne haber?" diye sordu. 

"Tam bir turist gibi şehri dolaşıyor efendim. Ve sık sık da umumi kulübelerden telefon ediyor. Bu arada kaldığı oteli de iki kere arayıp, kendisine bir mesaj bırakılıp bırakılmadığını sordu." 

"Bırakılmış bir mesaj var mı?" 
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"Yok efendim. Birisi aramış ama herhangi bir not bırakmamış." 

"Tabii isim de vermemiş, değil mi?" 

"Aynen öyle efendim." 

"Ya Türk gazetecimiz?" 

"Şu anda sekreter kızın evindeler. Size verdiğimiz son rapordan başka bir değişiklik yok. Sanırım dışarıya çıkmayacaklar, eve elleri kolları paketlerle dolu olarak dönmüşler, "afta sonunu kızın evinde geçirecekler gibi görünüyor. 

Müfettiş piposunu ağzından çıkardı. 

"Raporda başkaları tarafından takip edildiğine dair bir kayıt vardı. Yeni bir haber geldi mi?" 

"Hayır efendim. Canterbury'e bir ekip daha yolladım Kızın evinin etrafında dört adamımız var. Onları da, takipçisini de gözetliyoruz" 

"Capshow Hukuk Bürosu hakkındaki araştırmamız ne merkezde?" 

Muavinin suratı gölgelendi. 

"Bu biraz zaman alacağa benzer efendim. Size söylemiştim bu büro çok güvenilir ve maruf bir firmadır. Uzun boylu araştırmamız gerekecek." 

"Elinizi çabuk tutun Humphrey, burnum kötü kokular alıyor. 
Bu işle bizzat sen ilgilen. MI 5'le irtibat kur ve bilgi iste." 

"Olayın siyasi bir boyutu olduğunu mu düşünüyorsunuz?" 

MacRae hayretle muavinine baktı. 

"Sen düşünmüyor musun? Bir İtalyan polisi öldürüldü; oda arkadaşı bir Alman polisi çıktı ve şimdi gazeteci sıfatıyla bir Türk etrafta dolaşıyor. Bakalım daha kimlerle karşılaşacağız. Üstelik bunlar tespit edebildiklerimiz. Birleşmiş Milletler'e döndük yahu!" 

"Emredersiniz efendim. M15'le temas kurarım." 

Müfettiş homurdandı. 


"İyi olur Humphrey. Hem de derhal!" 

Muavin odadan çıkarken final maçını kaçıracağından endişelenmeye başlamıştı. 

Betty ile Kenan öğle yemeğini mutfakta yediler. Kız yemek hazırlığı yaparken Kenan beraberinde getirdiği sarı dosyayı uzun uzun inceleme fırsatını bulmuştu, İsveç'te işlenmiş cinayet. Dosya muhtevasını Frankfurt'a fakslayacaktı. PTMT'nin bünyesinde Olaf Peterson adlı elemanı hatırlıyordu. Sapsarı saçlı, uzun boylu bir polisti. Tanışmamışlardı ama İsveçli memur toplantıda bir konuşma yapmıştı. 

İsveç'te yanılmıyorsa S.I.T. şimdiye kadar üç kişiyi öldürmüştü Bu ülke cinayet örgütünün en fazla şerrine uğramış memleketlerden biriydi. Kenan, isimleri, tarihleri ve olayları aklında tutamamıştı ama memur Olaf Peterson bilgileri alınca Merkez'e çok bilgi verebilirdi. Dosya 1995 yılına aitti. Capshow Hukuk Bürosu dosyayı infaz edilmiş ve işi bitmiş olarak arşivine kaldırmıştı. 

Kenan, dosyayı inceledikten sonra ikinci kere Chadwick Oteli'ni aradı. Hans Milch yine otelde yoktu. Santral bu defa kimin aradığı sordu fakat Kenan isim vermedi. Hans'dan endişelenmeye başlamıştı. Acaba Alman polis nerelerdeydi? 

Scotland Yard'ın onu tekrar sorgulamaya almasından ya da tutuklamasından endişeleniyordu. Gerçi İngiliz polisi diğer milletlerin polisine kıyasen fazla soğukkanlı, acele karar verip eyleme kalkmayan, bütün delillerin ortaya çıkmasını bekleyecek kadar muhafazakâr bir yapıdaydı ama matbaacı Jason Boyle'un katliyle Cassini vakası arasında bir münasebet kurduysa Hans Milch'i içeri alabilir, en azından tekrar sorguya çekebilirdi. 
Kenan'ın huzuru kaçmaya başlamıştı. Kız sofrayı kaldırırken o da pencereden dalgın nazarlarla sokağa baktı. Evin gözetlendiğinden 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emindi. Ama her tarafın yeşil çim alanlarla kaplı olduğu bir banliyö semtinde Şüpheyi çekecek ne bir araba ne de insanlar gördü. 
Scotland Yard işini iyi yapıyor olmalıydı. Şoför kılıklı adamı da marketten çıktıktan sonra bir daha görememişti. 

Betty mutfaktaki işini bitirip yanına geldi. Pazartesi günü işinden ayrılmayı istediğini ve istifa edeceğini söyledi. Kız biraz düşünceli ve mahzundu, işini kaybedecekti. Kenan ona Sirkatle sarıldı ve saçlarından öptü. Betty gerçekten zor durumdaydı ve ilerideki günlerde durumu daha da zorlaşacaktı. Ona anlayış göstermesi lazımdı. 

El ele yatak odasına geçtiler ve her şeyi unutarak uzun uzun seviştiler. 

Saat beş sularında şoför Dirk cep telefonundan tekrar Carnaby malikanesini arıyordu. Son durumu patronuna özetledi. 
Çift hâlâ Canterbury'deki evdeydiler ve dışarıya çıkmaya niyetleri yok gibiydi. Dirk evin karşısındaki bir pastanede olduğunu söyledi. Aldığı emir beklemesi yolundaydı. Ethan Capshow daha ilerideki saatlerde yanına birini yollayacaktı. Emir kesin ve netti. 
Dirk telefonu kapattı. 

Ethan Capshow telefonu kapattıktan sonra bizzat kullandığı arabasıyla doğru Heathrow Havaalanı'na gitti. Barbados'tan Jonathan Crenna'yı getiren uçak az sonra meydana inecekti. 

Eski çavuşun sırtında mavi, açık renk Panama kumaşından yapılmış bir elbise vardı. Mevsim farkını dikkate almadığından kıyafeti sırıtıyordu. Ethan onu hemen farketmişti. Jonathan'ı biraz yaşlanmış gördü. Sanki omuzları çökmüş, o eski hareketli ve cevval halini kaybetmiş gibiydi. Yüzü sıcak tropikal iklimlerde yaşayan herkes gibi güneşin etkisinden esmerleşmişti, hatta onu 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ilk gören bir Hintli ya da Barbados' un yerlisi sanabilirdi. Elinde orta boy bir bavul taşıyordu. 

Ethan kalabalığın arasından sıyrılarak sekretere yaklaştı. 
Jonathan da onu farketmişti. Birbirlerine ellerini uzatırken ikisi de suni bir şekilde gülümsediler. 

"Hoş geldin Jonathan. Nasılsın bakalım?" Avukat biraz da isteyerek ve onun mevkiini hatırlatmak istercesine kibirli ve havadan bakan bir edayla hatır sormuştu. 

"Teşekkür ederim Bay Capshow, iyiyim. Ya siz?" 

"Harry nasıl? Onun da sıhhati iyi mi?" 

"Çok iyi. Buraya beni karşılamaya gelmekle büyük nezaket gösterdiniz." 

"O da ne demek Jonathan? Sen bizim eski ve vefakar dostumuzsun.' 

"Böyle düşünmekliğiniz beni çok duygulandırdı." Ethan bir an kuşkuyla sekretere baktı, ifadesinin gerçek olup olmadığını anlamak istemişti, fakat gülümseyen Jonathan Crenna'nın yüzünden anlam çıkarmak imkansızdı. 

Birlikte Jaguar'a doğru ilerlerken Ethan, "Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu, herhalde İngiltere'yi özlemişsindir' diye konuştu. 

"Doğrusu özlediğimi pek söyleyemem. Barbados'tan çok memnunum, artık orası benim memleketim oldu. Aradığım her şey orada mevcut. Bol güneş, sıcak iklim ve istenecek her imkana sahibim. Hatta bu seyahate biraz da istemeyerek katlandığımı söylemek zorundayım." 

"Ne kadar kalacaksın Jonathan?" 

Sekreter arabaya binerken bir an şaşırmış gibi avukatın yüzüne baktı. 

"Yoksa haberiniz yok mu?" 

"Neden?" 


"Efendi Capshow size bildirmedi mi?" 

"Neyi Jonathan?" 

"Buraya beni görevli olarak gönderdiğini. Şikayetlerini inceleyip halledinceye kadar burada kalmak zorundayım." 

Ethan şaşırmıştı. Suratı asılarak sekretere baktı. 

"Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ağabeyimin ne şikayeti olabilir ki?" 

"Bağışlayın Bay Capshow, bu konuyu Efendi'nin size açtığını sanıyordum." 

Arabaya bindiler ve Jaguar hareket etti. 

Bir süre konuşmadan yol aldılar. Ethan, Jonathan her gelişinde bir yığın uğursuzluğun ve aksiliğin de birlikte geldiğine inanırdı. 

Ağabeyinin bu kez de onu hangi nedenlerle gönderdiğini tahmin edebiliyordu. 

Yolunda gitmeyen bazı olaylar ve pürüzler vardı ama mali konulardaki açıkları yakalamadığı sürece bir sorun çıkmazdı. 
Bunca zaman süresince tabiidir ki ufak tefek olaylar çıkacaktı ve bunları Jonathan'a izah etmek zor olmayacaktı. O manyak ağabeyi yıllardır çekildiği inzivadan işleri idare etmenin bu kadar kolay mı olduğunu sanıyordu? Dış dünya bambaşka bir âlemdi ve o dünyaya ancak normal insanlar hükmedebilirdi. 

"Harry yine neden şikayetçi Jonathan?" diye sordu buz gibi bir sesle. 

"Bay Capshow, isterseniz bunları daha sonra konuşuruz. 
Doğrusu epey yorgunum ve şu anda istirahat etmek istiyorum." 

Hınzır domuz, diye düşündü içinden Ethan. Aklınca onu merakta bırakacak, heyecanlandırıp korkutacaktı. Ona kendi taktiği ile karşılık vermeyi düşündü. 

"Tabii Jonathan, haklısın" dedi. "Bunları daha sonra da görüşebiliriz. Şimdi bir duş alır yemeğe kadar dinlenirsin." 
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"Ne yemeği? Otele gitmiyor muyuz?" 

"Otele mi? Yapma dostum, oteli de nereden çıkardın şimdi? 
Hiç ağabeyimin bunca yıllık dostunu otele bırakır mıyım? Carnaby'nin bir yığın boş odası var; seni kendi malikanemde ağırlayacağım.' 

"Fakat ben Royal Lancester'de yer ayırtmıştım." 

"Boş ver şimdi, Carnaby'e gidince rezervasyonunu iptal ederiz. Hem bu gece yemekte görmekten hoşlanacağın misafirlerim de var" 

"Misafir mi?" 

"Evet. Üç ve beş numaralı timler burada" 

"Öyle mi? Bilmiyordum." 

"Yapma Jonathan. Sen her şeyi bilirsin. Onları bir süre gidecekleri yerlerden alakoyduğumu da mutlaka biliyorsundur" 

"Bu timlerden birinin İspanya'da birinin de Türkiye'de olduğunu sanıyordum.” 

"Doğru, öyle olmaları lazımdı. Ama değiller. 

"Efendi'nin bu değişiklikten haberi var mı?" 

"Henüz yok!" 

Jonathan Crenna şaşırmış gibi davranarak avukata baktı. 

"Nedenini henüz bilmiyorum ama bu davranışınız bana biraz tuhaf geldi. Umarım Efendi Capshow kızmaz" 

"Kızsa da pek önemli değil Jonathan!" 

"Ne demek istediğinizi sorsam kabalık etmem, değil mi?" 

Avukat soğuk bir şekilde gülümsedi. Önce cevap vermedi. 
Sonra, "Ne kadar zamandan beri ağabeyimin hizmetindesin Jonathan?" diye sordu. 

"Yirmi yılı aşıyor efendim." 

"Ve o bunca zamandır bulunduğu çiftliği hiç terketmedi, değil mi?" 

"Evet, hiç terketmedi." 
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"Bu çok uzun zaman Jonathan. Dünyada büyük bir değişim oluyor, insanların amaçları, hırsları, dünya görüşleri, kişisel politikaları ve arzuları değişen ekonomik ve kültürel başkalaşımla farklılıklara uğruyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun?" 

"Pek anladığımı söyleyemem efendim." 

"Harry'nin bu değişime ayak uydurabilmesi için o iğrenç dört duvarının arasından çıkması, hayatın değişen dinamiğine ayak uydurması lazım. 

"Fakat bunun imkansız olduğunu biliyorsunuz, efendim." 

"Yaşamda imkansız diye bir şey yoktur Jonathan. Harry'nin artık o adayı terketmesi gerekli." 

Sekreter sustu. Efendi Capshow galiba yine haklı çıkmıştı. 
Zaten o ne zaman yanılmıştı ki? Barbados'ta geçirdikleri son gecede bunca yıllık dostunun endişeli tavırları gözünün önünde canlandı. Anlaşılan görevi cidden zor olacaktı. 

İçini bir üzüntü kapladı. 

Efendi Capshow'un bu kararı kolay vermediğini biliyordu. 
Kendisinden çok eski dostu için üzülmeye başladı. 

Ethan, "Bana hak veriyor musun Jonathan?" diye sordu. 

Sekreter politik olduğuna inandığı bir ifade ile, "Sanırım fikrimi ancak sizinle yapacağım uzun bir görüşmeden sonra açıklayabilirim efendim," diye mırıldandı. 

Jaguarı gazlayan Ethan içinden gülümsedi. 

Jonathan Crenna'dan hoşlanmazdı ama onun zeki ve şartlara kolay uyum sağlayan biri olduğunu kabul etmek zorundaydı. O her devrin adamı olabilecek tiynetteydi. 

Az sonra Carnaby Malikanesi'nin ışıkları göründü. Demir kapıdan uçsuz bucaksız gibi görünen ve dört bir yanı çimlerle kaplı tarihi şatonun bahçesine girerlerken avukat Ethan Capshow çok önemli bir engeli aşmanın huzurunu yudumlamaya başlamıştı... 
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4k * 


Ingrid aynanın karşısına geçmiş, düzgün ve kıvrak vücudunu seyrediyordu. 

Sarışın kadın çırılçıplaktı. Uzun parmaklarını saçlarının arasına daldırarak tepesinde topladı ve koltukta oturan Tom'a sordu. 

"Topuz mu yapayım, yoksa serbest mi bırakayım?" 

"Hiç farketmez, her iki haliyle de çok güzelsin." Ingrid alaycı bir şekilde gülümsedi. "Öyle mi?" Amerikalı'nın gözleri ihtirasla parıldıyordu. "Evet. Hayatımda senin gibi bir dişiye hiç rastlamadım. Müthiş bir kadınsın Ingrid." 

"Bunlar iltifatsa çok bayağı." 

"Ben hislerimi ancak bu kadar ifade edebilirim. Daha ne dememi bekliyorsun?" 

"Bir şey beklediğim yok Tom. Lütfen çekmeceden sutyenimle külotumu uzatır mısın?" 

Sırtına koyu renk elbise giymiş olan Tom ayağa kalktı. 
Çekmeceyi açarak içine baktı. Sarı, siyah ve beyaz olmak üzere üç takım iç çamaşırı duruyordu gözün içinde. 

"Hangisini istiyorsun?" diye sordu. 

"Sen hangisini seçersin?" 

"Siyahı" 

"Neden?" 

"Tahrik edici ve baştan çıkarıcı bir renktir de ondan. Siyah çamaşır giymiş bir kadın görünce dayanamam. 

"Öyleyse beyazı ver" 

"Ama ben siyahı seçmiştim." 

"Yemeğe yetişeceğiz. Şimdi seni baştan çıkarmak istemem. 

"Şu çıplak halinle zaten”beni kahrediyorsun" 

Ingrid gülümsedi. 

Çekmeceden siyah çamaşırları alan Tom kadına yaklaştı. 
Yatağın üzerine giymek için serdiği dekolte elbise siyahtı. Çamaşırları kadına uzattı, Ingrid daracık külotu bacaklarına geçirirken baygın gözlerle devasa Amerikalı'yı süzüyordu. 

Tom daha fazla dayanamadı, kadına sarıldı ve ihtiraslı dudaklarını kadının çıplak göğüslerine değdirdi. Ingrid belki bir süre onun heyecanını yatıştırmasına ses çıkarmayacaktı, fakat çalan telefon sesi üzerine Tom'u göğsünden iterek ahizeye doğru yürüdü. 

Durrants Oteli'nin telefon operatörü, "Ayrılmayın efendim, sizi Barbados'a bağlayacağım," diyordu, Ingrid heyecanla almaca yapıştı. 

Kimin aradığını bilmeyen Tom dikkatle onu izliyordu, arışın kadını üzerinde tek parça, daracık bir külotla seyretmek başlı başına bir zevkti. Fakat telefon konuşması uzadıkça Ingrid'in yüzünün ciddileştiğini, gerildiğini ve heyecana kapıldığını hissetti. Sanki bu bir tür orgazmdı. Aynı şeyi kadının cinayet evvelinde ve sonrasında yaşadığını da görmüştü. Ingrid hiç konuşmuyordu. Sadece telefonu kapatmadan evvel, "Anladım efendim; diye mırıldandı bir kere. 

Ahizeyi yerine koyarken yüzü kireç gibiydi. 

Tom, "Kimdi arayan?" diye sordu. 

Ingrid dalgın gözlerle, "Bir dost," dedi. "Eski bir dost." 


ALTINCI BOLÜM 

1 

Londra - İngiltere 

CARNABY Malikanesi, Tom'a göre çok farklı bir yerdi. Eski şatoyu bu hale getirebilmek için muazzam bir servet harcanmış olmalıydı. Kabul edildikleri salonda tıpkı müzelerdeki gibi birçok antika eşya, dünyanın dört bir yanından gelen resimler ve vazolar vardı. Duvarlarda yine çeşitli ülke insanlarının maskları bulunuyordu. Büyük mermer şöminenin sağında çapraz asılı antika kılıçlar, ne olduğunu anlamadığı bir flama ve büyük taş kolonun hemen yanıbaşında bir Sakson şövalyesinin çelik zırhı mevcuttu. 

Bayan Capshow ince ve zarif bir kadındı. Tanımadığı misafirlerini ölçülü bir nezaketle fakat biraz soğuk karşılamıştı. Tom, kocasının malikaneye fazla misafir davet etmediğini düşündü. 
Kadıncağız misafirlerini pek belli etmemeye çalışmasına rağmen biraz garipseyerek ağırlamıştı. Erkekler şimdiye kadar gördüğü en iri yaratıklardı. Yanlarında getirdikleri kadınların ise eşleri olmadığını hemen anlamıştı. Tanışma sırasında soyadlarının verilmemesi de tuhafına gitmişti. Glenda Capshow kocasını sadece iyi kazanan bir avukat olarak tanırdı. Gerçek servetin kaynağını ise hiç düşünmemişti zaten. Yüzü güneşten iyice yanmış Jonathan Crenna'dan da hoşlanmamıştı. Onun, hayatında hiç görmediği esrarengiz kayınbiraderinin yakın bir dostu ve sekreteri olduğunu Ethan'dan daha önce öğrenmişti. Fakat adam mesafeli ve soğuk duruyordu. 

Ingrid diye tanıştırılan kadın fettan ve fazla dişi gömüyordu. 
Paula deneni ise bütün çekiciliğine rağmen erkeksi davranışlarıyla sinirine dokunmuştu. Max denilen adam ürkütücüydü. İçlerinde en normal ve sıcak olanı Tom'du Glenda Capshow onun Amerikalı olduğunu hemen anlamış ti. Aksanı kendisini hemen ele veriyordu. 

Tim elemanları Jonathan Crenna'dan en az Ffendi Capshow'dan çekindikleri kadar mesafeli ve saygılı dururlardı. Zira onun Corewega Çiftliği'ndeki otoritesini hepsi ya. kından bilirlerdi. Bu nedenle onu yeniden görmelerinden duydukları memnuniyetlerini söyleyişleri hiç de candan ve inandırıcı olmamıştı. 
Ethan Capshow bunu zevkle müşahede etti. Gerekirse bu antipatiden istifade edecekti. 
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Yemek oldukça soğuk geçti ve kısa sürdü. Sofradan kalktıklarında Ethan karısından misafirlerini yarı salondaki resim galerisini gezdirmesini rica etti. 

Glenda resim yapardı hatta iyi bir ressam olduğunu bile söylemek mümkündü. 

Carnaby Malikanesi'ndeki birçok değerli tablonun toplanması biraz da onun bu sevgisinden ve merakından kaynaklanmıştı. 

Glenda Capshow isteksizce yerinden kalktı; Ethan'ın bu isteğini geri çeviremezdi ama misafirlerinin resim kültürlerinin olmadığına ve galeriyi gezmek gibi bir istekleri bulunmadığına emindi. 

Jonathan Crenna da ayağa kalktı. Ethan kibar bir sesle, "Sen lütfen kal Jonathan," dedi. "Seninle konuşacağım şeyler var." 

Sekreter hiç sesini çıkarmadan koltuğuna otururken, avukat o sabah tütüncüden aldığı Meksika purolarını uzattı. "Bunları senin için aldım. Puro sevdiğini hatırlıyorum." 

"Çok naziksiniz Bay Capshow. Bunu unutmamanız ne büyük incelik." 

Avukat soğuk bir şekilde sırıttı. 

Misafirleri resim galerisini gezmek için salondan uzaklaşırlarken Ethan: "Artık açık konuşma zamanı geldi Jonathan; diye fısıldadı. "Buraya niçin geldin?" 

Sekreter purosundan derin bir nefes çekerken dik dik avukatın suratına baktı. 

Sanki esmer teni daha koyulaşmış, mavi renkli gözlerinin derinliklerinde küçümseyen bir ifade belirmişti. Sesi tok, kararlı ve hükmeder gibi çıktı. 

"Ağabeyiniz son zamanlarda sizden hiç memnun değil. Kendi adınıza ona sormadan bazı işler çevirdiğinizi, emirlerime karşı 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geldiğinizi ve ondan para kaçırdığınızı düşünüyor. Buraya hesapları incelemeye, bazı olayları soruşturmaya geldim." 

Ethan sırıttı. 

"Yani beni teftiş etmeye, öyle mi?" 

"Nasıl değerlendirirseniz öyle olsun, ama basitçe evet diyebilirim." 

"Çok komik! Harry'nin değişen şartlardan haberi olmadığını sana söyledim. Böyle bir organizasyon dünyanın öbür ucundaki küçük bir adadan idare edilemez. Açık konuşalım Jonathan; Harry kendisini daracık bir odaya hapsetmiş zavallının teki, teknolojik imkanları ne olursa olsun, o gün ışığı görmeyen yarı meczup bir adam. Artık yeter, benim bulada neler çektiğimi o bilmiyor. Organizasyonun bütün yükü benim omuzlarımda, müşterilerle ben muhatap oluyorum, bağlantıları ben kuruyorum, tehlikeyi ben çekiyorum sonra da sıkılmadan benden şikayet ediyor ve beni suçluyor. Bu kadarı fazla artık." 

Sekreter soğuk bir şekilde avukatı süzdü. 

"Yakınmaya pek hakkınız olduğunu sanmıyorum. Şu yaşadığınız debdebeli hayata bir bakın. Ailenizin geçmişini Çok iyi bilirim. Bu saltanata sırf avukatlıkla erişmeniz olacak Şey değildir. 
Servetinizin kökünde ağabeyinizin size sağladığı imkanlar yatar. 
Bu şatoyu nasıl aldınız? Paha biçilmez eşyalarız, antika koleksiyonlarınız, galerideki resimlerin menbaı nereden geliyor?" 

"Bunların hepsini mecbur olmadığım halde sana açıklayabilirim. Harry haksızlık ediyor. Müşterilerle ilgili dosyayı buraya getirdim. Dilersen inceleyebilirsin. Ona kazık atmadım. Daima sadık kaldım. Bu iddialar beni rahatsız ediyor" 

"Gerçek olmasını çok arzu ederdim Bay Capshow." 

"Ne demek istiyorsun? Elinde aksini kanıtlayacak belgeler mi var?" 

"Üzgünüm ki öyle avukat bey" 
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"Neymiş onlar?" 

"İki ve yedi numaralı ekipten bazı bilgiler aldık. En büyük hatayı orada yaptınız; timler Efendi Capshow'a mutlak bağlı ve sadıktırlar. Onların Efendi'ye ihanet edeceğini düşünmekle yanıldınız." 

Ethan birden sapsarı kesildi. 

Bir müddet önüne baktı. Sonra, "Size ne söylediler?" diye sordu. 

"Her şeyi Bay Capshow, her şeyi. Efendi çevirdiğiniz bütün dolapları biliyor." 

Avukat uzun süre hareketsiz kaldı. Neden sonra yerinden kalkıp kendine yarım bardak viski koydu, sek olarak bir dikişte içti. Konuşmaya başladığında o her zamanki kendine güvenen, azametli ve mağrur hali kalmamıştı. 

"Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Jonathan?" diye sordu. 
Sesi titremişti. 

"Bunu size hemen açıklamak istemezdim. Ama Efendi'den aldığım talimat gereği buradaki işlere el koyacağım. Yani sizin anlayacağınız bir süre Londra'yı ben idare edeceğim." 

"Bunu becerebileceğini aklın kesiyor mu?" 

"Bilmiyorum efendim, ama ağabeyinizden aldığım talimat bu merkezde." 

"Yani işim bitti artık, onu mu demek istiyorsun?" 

Jonathan Crenna yumuşak bir ses tonuyla, "Korkarım öyle Bay Capshow, diye fısıldadı. "Ama ne de olsa o büyük adamın kardeşisiniz, belki ileride sizi bağışlar ve yeniden işinize iade edebilir. 

Avukat titreyen parmaklarıyla kendisine iki parmak daha viski koydu. 

"Harry'i ikimiz de iyi tanırız Jonathan. Onun asla affetmek gibi bir hasleti yoktur. Anlaşılan beni devreden çıkardı artık." 
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"Şimdilik öyle görünüyor efendim. Bunu yine de takdirle karşılamalısınız, bana kalırsa büyük bir alicenaplık gösterip hayatınızı bağışladı. Çünkü Efendi Capshow asla bu ihaneti afftetmezdi. Dua edin ki onun kardeşisiniz. 

Avukat bardaktaki viskiyi de içti. 

Yavaş yavaş yüzünün sarılığı geçmeye başlamıştı. Koltuğuna biraz daha yerleşip ayak ayak üstüne attı. Genzini temizledi. 

Alaycı bir sesle, "Şimdiye kadar ne servetin oldu Jonathan?" 
diye sordu. 

Sekreter tevazu içinde, "Epey Bay Capshow, dedi. "Tam olarak hiç hesaplamadım. Efendi çok eli açık bir patrondur" 

"Evet, bunu biliyorum. Elinizdeki mevcut servetinin on mislini elde etmek ister misin?" 

"Bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz efendim?" 

"Oyle de diyebilirsin" 

"Ne karşılığında olduğunu sorabilir miyim?" 

"Benim safıma geçmeni istiyorum Jonathan. Sen eşi bulunmaz bir yöneticisin, iyi düşün, sahip olduğun servetin on mislini sana teklif ediyorum. 

"Efendi Capshow ne olacak?" 

"Sana söyledim, o zavallının teki, artık durumu kapandığı yerden idare edemeyecek kadar çaresiz ve imkansız. Bugünkü başarının ve geldiğimiz noktanın yegane sebebi benim gösterdiğim başarıdır. El ele verirsek bundan çok daha iyisini yapabiliriz. 
Ne dersin?" 

"Ona ne olacak?" Avukat hınzırca gülümsedi. 

"O zaten yaşayan bir ölü. Hayatı ıstıraplarla dolu. On sonsuzluğa kadar bu sıkıntıdan kurtarabiliriz." 

Jonathan bir süre önüne bakıp düşüncelere daldı. 
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Ethan'ın böyle bir teklifte bulunacağını Efendi önceden bilmişti. Yaşlı sekreterin dili damağı kurudu. Avukatın ihtiras dolu gözlerine bakarak: 

"Bir kadeh de ben içebilir miyim?" diye sordu. 

Jonathan'ın önemli bir karar arifesinde olduğunu sanan Ethan yerinden fırladı ve boş kadehlerden birine viski koyarak adama uzattı. 

Merakla sekreterin vereceği cevabı bekliyordu. Ondan önce, "Unutma, dedi. 

"Mevcut servetinin tam on katı. Gerekirse bunu rakamla da ifade edebiliriz" 

"Bana yarın sabaha kadar düşünme fırsatı verebilir misiniz? 
Teklifiniz hemen cevap verilemeyecek kadar önemli. Biraz düşünmeliyim" 

Ethan gevrek gevrek gülümsedi. 

Daha şimdiden kendini zafer kazanmış gibi hissediyordu. 
Sekreterin düşünme payı istemesi bile onun ihanete sıcak baktığının işareti idi. Para her şeye kadirdi ve bunca yıllık dostlukları bile bir kalemde silebiliyordu. Adama reddedemeyeceği bir öneride bulunmuştu. 

"Oldu Jonathan, dedi. "Sabaha kadar düşün” 

İçinden de zavallı, diye geçiriyordu. Bazen insanların sadakatinden gerçekten yanıldığı oluyordu, tıpkı şu bürodaki küçük sekreter Betty gibi. İkisi de zokayı yemişlerdi. Betty'nin öldürülmesi gerekiyordu, Jonathan ise akıllı geçinmesine rağmen kendisine nasıl bir oyun oynadığını anlayamayacak kadar zekâdan yoksundu. 

Sekreter ağır ağır viskisini yudumlarken, Ethan, 'Bu, içtiği son viski, diye düşünüyordu... 
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Glenda Capshow, misafirlerinin resimlerin asılı olduğu galerideki ilgisizliğine hiç şaşmadı, iki kadın konuğunun resinden hiç anlamadığı çok açıktı. Iriyarı Amerikalı, tablolardan ziyade Ingrid denen kadını incelemekle meşguldü. 

Bakışlarında iğrenç bir seksilik vardı. Glenda'nın gözünden kaçmadı. Sadece Max denen adam birkaç tablonun önünde oyalanmış ve alakasız sorular sormuştu, o da anladığından değil, sırf laf olsun ya da ilgisiz kalmadığını ispat içindi. 

Büyük salona döndüklerinde Ethan ile Jonathan ayağa kalkmışlardı. Jonathan Crenna, Glenda'dan özür dileyerek, yaptığı yolculuk nedeniyle yorgun olduğunu ve izin verirse odasına çekilmek istediğini söyledi. Kadın, zaten esrarengiz kayınbiraderinin bu garip sekreterinden de hoşlanmamıştı, hizmetkârlardan birini çağırarak misafire odasını göstermesini istedi. 

Herkes Jonathan'a hak vermişti, yaşlı adam gerçekten de yorucu bir gün geçirmiş olmalıydı. Sadece Ingrid yerinden kalkarak Jonathan'a yaklaştı ve koluna girerek merdiven başına kadar ona refakat etti. 

Paula içinden, "Riyakâr kaltak" diye geçirdi. "O yaşta bir adamla yatmayacağına göre mutlaka bir çıkarı vardır" diye düşünüyordu. 

Tom ve Max, Ingrid'le ilgilenmediler. 

Ethan iki adama dönerek, "Bilardo oynamak ister misiniz?" 
diye sordu. Devler birbirine baktılar. Tom, "Fena fikir değil” dedi. 

"Gelin sizi bilardo salonuna götüreyim, diyen Ethan, Paula'ya dönerek, "Paula, sen burada bekle biraz lütfen," dedi. 

Ingrid merdivenlerin başına kadar Jonathan'ın kolunda yürümüştü. Salondan epey uzaklaştıkları sırada usulca sekreterin kulağına, "Efendi'den emir aldım," diye fısıldadı. "Tamam Ingrid. 
İşi bu gece bitir. Yalnız ikisini de" Kadın biraz şaşırarak, "İkisini mi?" diye sordu. 


"Evet Ingrid. Bayan Capshow'u da." 

"Ama.." diye itiraz edecek oldu sarışın kadın. 

Jonathan onu susturdu. 

"Sorumluluğu bana ait Ingrid," dedi buz gibi bir jfa. deyle. 

"Nasıl istersen! Sorumluluğu sen üstleniyorsan farketmez. 

"İyi geceler Ingrid." 

Yaşlı sekreter hizmetçinin arkasında merdivenleri tırmandı. 

Ethan erkekleri bilardo salonuna götürüp döndüğünde, üç kadın konuşacak bir konu bulamamanın sıkıntısıyla sessiz bir şekilde oturuyorlardı. Glenda onların ilgi duyabileceği bir konuyu aramasına rağmen aklına hiçbir şey gelmiyordu. Neyse ki Ethan imdadına yetişmişti. 

Avukat, Paula'ya bakarak, "Çalışma odamda sana göstermek istediğim bir şey var, dedi. "Sizi biraz yalnız bırakırsak umarım bizi bağışlarsınız." 

Paula, Ethan'ın kendisine ne göstereceğini bilmemekle beraber hoşlanmadığı bu iki kadının yanından ayrılmak için bir fırsatın çıktığına memnun olarak ayağa fırladı. Salonda kalan iki kadın bir süre arkalarından baktılar. 

Ingrid'in içinde garip bir şüphe uyandı. Acaba Ethan Capshow bir şeyden mi şüphelendi, diye düşündü. Avukatın lezbiyen katile sadece bir araç olarak baktığını düşünüyordu. Ona gösterebileceği ya da tartışabileceği bir şey olamazdı. Bir an kanı çekilir gibi oldu. Jonathan'dan şüphelenmiş miydi yoksa? 

İhtiyar kurdun açık vereceğini hiç sanmazdı, anıa belli de olmazdı, Ethan'ın da zeki biri olduğunu kabul etmeliydi. 

Bir süre salona dönmelerini bekledi. 

Aradan on dakika geçmesine rağmen hâlâ geri gelmemişlerdi. Ethan'ın karısı taş gibi soğuk ve ilgisizdi. Kadın kendisinden hoşlanmadığını iyice belli ediyordu, fakat kadının duyguları şu 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anda hiç umurunda değildi, aklı çalışma odasındaki görüşmeye takılmıştı. Avukatın o lezbiyen karı ile ne konuştuğunu müthiş merak etmeye başlamıştı. 

Bu gece önemli olaylara gebeydi. 

Örgüte dahil olduğundan beri en önemli görevini üstlenmişti Efendi otele telefon etmiş ve özkardeşini öldürme emrini vermişti. 

Biraz daha bekledi. Konuşmaları hâlâ devam ediyor olmalıydı. 

Aklına gelen ihtimalle birden titredi. 

Yoksa Efendi'den aldığı emrin bir benzerini de çalışma odasında Ethan Capshow, Paula'ya mı teklif ediyordu? 

İhtimal kadını dondurdu. Ama hedef kimdi? Jonathan Crenna olabilir miydi? 

Tam o sırada Glenda'nın çekingen sesini duydu. "Müzik dinlemek ister misiniz? 

Belki sıkılmışsınızdır?" 

"Hayır," dedi Ingrid sertçe. Glenda ürkerek susmuştu... 

Çalışma odasına giren Paula, avukatın sessizce kapıyı kapatırken yüzündeki durgun ve üzüntülü halini farketti. İrkilerek, "Bir şey mi oldu Bay Capshow?" diye sordu. 

"Evet," diyen Erhan'ın gerginliği çok barizdi. "Seninle görüşmekliğimiz lazım. 

Bu ekiplerin içinde en güvendiğim kişi sensin Paula." 

"Beni meraklandırıyorsunuz Bay Capshow, neler oluyor?" 

"Bugün çok kötü bazı haberler aldım. Karar vermekte arlanıyorum ve bu gece hayatımın en uzun ve en berbat gecesi olacağa benziyor. Bir karara varmak için düşüncelerimi paylaşacağım tek insan olarak da seni seçtim." 
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"Sağolun. Size nasıl yardımım dokunabilir?" Avukat üzgünmüş gibi başını önüne eğdi, omuzları düştü. 

"Ağabeyim Efendi Capshow iki gün önce Barbados'ta ölmüş. 

Paula yerinden sıçradı. 

"Ölmüş mü? Nasıl?" 

Ethan başını iki yana salladı. "Jonathan'ın ifadesine göre kalp krizinden. Ama ona inanmıyorum. 

Ölüm haberinin şokunu üzerinden atamayan Paula şaşkınca sordu. 

"Neden?" 

"Çünkü ağabeyim sapasağlamdı. Daha iki gün önce telefonla konuşmuştum ve bana en ufak bir şikayetinden bahsetmemişti. 

Paula, "Çok üzgünüm Bay Capshow,' diye mırıldandı. 

"Teşekkür ederim Paula, ama benim için sorunlar asıl şimdi başlıyor." 

"Anlıyorum efendim, hepimiz liderimizi, başımızı kaybettik" 

Ethan gergin bir yüzle kadına baktı. 

"Sorun bu değil Paula. Mesele Jonathan!" 

"Anlayamadım?" 

"Jonathan her şeyi ele geçirmek ve bizleri safdışı etmekle beni tehdit etti" 

"Nasıl yani?" 

"Kısacası ağabeyimin mirasına konmak istiyor. 

"Corewega Çiftliği'ne mi?" 

"Yapma Paula, dünyanın bir ucundaki çiftlik kimin umurunda? istese seve seve o adadaki haklarımdan vazgeçebilirim, ama Jonathan düzenimizi bozmak ve örgütün yönetimini ele geçirerek hepimizi tasfiye etmek istiyor" 

Paula hayretle avukata baktı. 

"Ama bu imkansız, siz ve bizler olmadıkça bunca işi adadan nasıl yürütebilir? Siz Avrupa'nın beynisiniz, bizler de tam on ekip 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olarak dünyaya yayılıyoruz. Alt destekçiler, lojistik yardımcılar, bütün bunları yeniden nasıl kurabilir? Yeni bir ekiple teşkilatlanmak çok uzun bir zaman alır ve milyonlarca dolar demektir. 
Jonathan'ın böyle bir şeye nasıl cüret ettiğini anlayamıyorum." 

"İş bu kadarla da bitmiyor Paula. Teklifini kabul etmez ve karşı çıkarsam hepimizi polise ihbar edeceği iddiasında bulundu. 

Paula kaşlarını çatarak homurdandı. 

"İnanmayın Bay Capshow, anladığım kadarıyla Jonathan blöf yapıyor. O da bu işin içinde, bizi ihbar ederse kendisinin de yanacağını bilir. 

Avukat başını salladı. 

"Hayır Paula, sanmıyorum. Geçen ay ağabeyimle yaptığım bir telefon konuşmasında, onun da Jonathan hakkında bazı tereddütleri olduğunu işitmiş, fakat yirmi küsur yıllık bir dostluğun böyle sona ereceğini sanmamıştım." 

"Efendi Capshow size telefonda ne söylemişti?" 

Ethan hiç tereddüt etmeden yalanı kıvırdı. 

"Jonathan'ın yeni ölüm timleri kurduğunu ve bunları kendisinden sakladığını söyledi." 

"Buna inanamıyorum, yani Jonathan bunları daha önceden mi planlamış?" 

"Sanırım öyle, zaten o nedenledir ki ağabeyimin eceliyle öldüğünden kuşku duyuyorum. 

Paula dikleşti. "Bay Capshow, ağabeyiniz öldüğüne göre şu anda bütün idare ve emir yetkisi size geçmiş olmalı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 

Avukat belli belirsiz tebessüm etti. Karşısındaki kadın nihayet beklediği soruyu sormuştu. Kısa bir duraklamadan sonra, "Jonathan'ı derhal öldürmeliyiz,' dedi. 

Paula'nın kılı bile kıpırdamamıştı. 

"Carnaby Malikanesi'nde mi?" 
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"Artık yerini tercih şansımız yok. Evet, onu burada öldürmeliyiz." 

"Diğer arkadaşlara haber vereyim mi?" 

Avukat telaşa kapılmış gibi hemen kadını kolundan tuttu. 

"Hayır Paula, hayır, dedi. "Meseleyi zaten bu yüzden önce sana açtım. İçeridekiler senin kadar tedbirli ve basiretli değillerdir. Efendi Capshow'un ölümünü öğrenirlerse bir paniğe kapılıp, yersiz ve tehlikeli girişimlerde bulunabilirler. Sen onların içinde en sağduyulu ve zeki olanısın." 

Paula artık yeni patronu nazarıyla baktığı adama sırıtıp, "Teşekkür ederim efendim,' dedi. "Ne yapmamı emredersiniz?" 

Ethan her şeyin yoluna girdiğini anlamıştı artık. Tabii hâlâ ileride başını ağrıtacak bazı olaylar olacaktı, ama onlara da Arası geldikçe bir hal çaresi bulacaktı. 

Kadının kolunu bırakmadan, "Şimdi beni iyi dinle, Paula," dedi. 

Paula, Carnaby Malikanesi'nden avukatın Jaguar arabasıyla çıkmıştı, ilk hedefi Canterbury idi. Buranın 60 ile 65 mil arası olduğunu Ethan'dan öğrenmişti. 

Altındaki güçlü araba ile bir saat civarında oraya gidebilirdi. 
Avukatın şoförü Dirk'i tanımıyordu ama şoför arabaya gelecek ve sekreter Betty ile yanındaki yabancının kaldığı evi ona gösterecekti. Bundan sonrası kolaydı. Yoğun bir gece geçireceğini biliyordu. Malikaneye dönünce de Jonathan'ın işini bitirecekti. 

Onun nasıl olsa acelesi yoktu, yaşlı sekreter çoktan kendinden emin, rahat yatağında uykusuna dalmış olmalıydı. 

2 

Canterbury - İngiltere 


Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Kenan yatağın içinde kendisine gülümseyen kızı okşadı. Bütün öğleden sonrayı sevişerek geçirmişler, televizyon seyretmişler ve bulaştıkları işi uzun uzun konuşmuşlardı. Betty'nin iri gözleri mahmurlaşmıştı. Kenan onun çıplak omuzlarındaki çillere baktı ve uzanıp küçük muntazam burnunu öptü. 

"Hadi, uyu artık,' diye mırıldandı. 

Kapı çalındığında, Betty baş uçlarındaki gece lambasına uzanmak üzereydi. 

Kenan yatağın içinde doğruldu birden. Dünden beri kızın evine hiç gelen giden olmamıştı ve ilk defa zil sesi duyuyordu. 
Acele ile saatine baktı. Kısık sesle, 

"Kim olabilir?" diye sordu. 

Betty, "Bilmiyorum" diye mırıldandı. "Saat kaç?" 

"On bir buçuğu geçiyor. 

Kız kendi evinde olmasına rağmen ürkmüştü. "Polis olabilir mi?" 

"Sanmıyorum. 

"İstersen açmayalım. Kimse çalar çalar gider" 

"Olmaz. Gelen dışarıdan ışığı görmüş ve evde olduğumuzu biliyordur." 

"Ne yapayım?" 

"Korkma, git aç. Ben de arkanda olacağım." 

Betty heyecanla kapıya yürümüştü. Sırtında askılı kısacık bir gecelik vardı ve yalınayaktı. 

Kapıyı açmadan önce, "Kim o?" diye seslendi. 

"Miss Flanders, Betty Flanders?" 

"Evet, benim" 

Dışarıdan bir kadın sesi aksetmişti. Kenan biraz rahatlar gibi olmuştu. 

"Ben Holly McNamara. Lütfen kapıyı açar mısınız?" 
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Betty hafızasını yokladı. Bu ismi hiç işitmemişti. 

"Sizi tanımıyorum,' diye mırıldandı. 

"Ben de sizi tanımıyorum Bayan Flanders ama elimde size yazılmış bir mektup var. Yanlışlıkla benim evime bırakılmış. Ben iki ev ilerinizde oturuyorum." 

Kız şüphelenmişti. Gecenin bu saatinde bir komşusunun mektup bırakmak için uğraması biraz garipti. Kapının gözetleme deliğinden dışarıya baktı. Yaşını tahmin edemedi ama güzel ve alımlı bir kadına benziyordu. Eliyle işaret edip Kenan'ın da bakmasını istedi. Genç adam gözünü deliğe yerleştirip baktı. 

Koridorun ışığı yanıyordu fakat kontrol delikleri, cisimlen görüntü olarak büyütüp şekillerini değiştirdiğinden kadını tam olarak teşhis etmelerine olanak vermiyordu. 

Betty, "Kusura bakmayın size şu anda kapıyı açamam, lütfen mektubu kapının altından atın," dedi. 

Kenan delikten kadının yere eğildiğini gördü. Ellerini göremiyordu fakat kapının altındaki hışırtı kulaklarına aksetti. Az sonra kadın doğrulup, yine kısık sesle: 

"Üzgünüm ama kapının altından girmiyor. Zaten gecenin bu saatinde sizi rahatsız etmezdim, aşağıdaki posta kutusuna da atamadım zira mektup çok kalın. Kızım bunu iki gün önce bulmuş ve size getirmekte geciktik.' dedi. 

Betty hâlâ tereddütlerini yenememişti. 

"Nereden geldiğini söyleyebilir misiniz?" diye sordu. 

Dışarıdaki kadın başını önüne eğdi, Betty kadını görebiliyor fakat elindeki zarfi bir türlü delikten göremiyordu. 

"Damgasında Swansea yazılı." 

Betty birden derin bir nefes aldı. Gülerek Kenan'a döndü. 

"Bizimkilerden' dedi. "Evden gelmiş olmalı. Annemle babamdan, Swansea'de otururlar. 
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Kenan da rahatlar gibi olmuştu. "Kapıyı aç ve aralığın"dan al, diye fısıldadı. 

"Üzerinde tek bir külot olduğu için" kapının arkasına kaydı. 
Gelen kadının kendisini o kılıkta görmesini istemiyordu. 

Betty, "Bir dakika lütfen, diyerek kilidi açtı ve kapıyı azıcık araladı. Genç kız da yarı çıplak yatak kıyafetini kadının görmesinden huylanıyordu. 

Ama her şey o bir iki saniye içinde oldu. Kilit açılıp kapı aralanınca, dışarıdaki kadın sert bir omuz darbesiyle kapıyı ardına kadar açarak içeri dalmıştı. Oysa ikisi de kadının masum bir komşu olduğuna inanmışlardı. 

Kadının elinde kısa namlulu bir Chiefs Special 36 vardı. 

Kenan Türkçe olarak, "Lanet olsun, tongaya bastık, diye homurdandı. Paula'nın gözleri çıplak olan genç adama çevrilmişti. 
Kapıyı ayağıyla kapatırken elindeki silahı onlara çevirip, "Kımıldarsanız kurşunu yersiniz,' diye mırıldandı. 

Kenan kapıyı açtırmakla ne denli hata ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Çok aptalca bir iş yapmıştı, affedilir cinsten değildi. 
Olan olmuştu artık, hemen bir durum muhakemesi yapmaya çalıştı. Kadın silahlıydı ama ne de olsa bir kadındı ve tek başınaydı. Dikkatle onu süzmeye başladı. 

Uzun boylu ve güzel bir kadındı. Gayet de şık giyinmişti. 
Sokakta görse asla onun silah taşıyan biri olduğunu düşünemezdi, sanki soylu ve Kibar bir hanımefendiydi. Ama gerçekte öyle olmadığı da muhakkaktı. 

Kadın duruma hakim olup onları karşısına aldıktan sonra pis pis sırıttı. 

"Hiç ummadığınız bir zamanda geldim, değil mi?" dedi. 
"Yoksa sevişiyor muydunuz?" 


Kadının son cümlesi üzerine afallayan Betty çıplaklığını hatırlayarak eliyle kısacık geceliğinin eteklerini çekiştirdi. Paula'- nın pervasızlığı üzerine çekinmişti. 

Kenan, "Ne istiyorsunuz bizden?" diye sordu. 

"Tahmin edemiyor musun yabancı? Bürodan çaldığınız dosyayı tabii. 

Betty korkudan sapsarı kesilmişti. Kadının, daha doğrusu Ethan Capshow'un bunu nasıl ve nereden öğrendiğini anlayamamıştı. Herhalde bir tatil günü orada çalıştığından şüphelenmiş ve geri dönerek dosyaları incelemiş olmalı, diye düşündü. 

Paula, "Hadi, ne duruyorsun? Git getir dosyayı!" diye gürledi. 

Kız tabanca tehdidine rağmen dönerek Kenan'a baktı Genç adam başıyla işaret ederek dosyayı getirmesini istedi Kız çıplak ayak salonda sehpa üzerinde duran dosyaya koştu Dosyayı kucaklayıp kadına yaklaştı. 

Paula yanına gelen kızı süzmeye başlamıştı. Sırıtarak "Pek de tatlı şeymişsin sen yahu!" diye mırıldandı. "Ne buldun bu herifte de koynuna girdin?" 

Betty ürpererek kadına baktı. Ne kastettiğini anlayamamıştı. 
"Bu sizi hiç ilgilendirmez," diyebildi sonunda ürpererek. 

"Öyle mi?" 

Paula birden çok ani bir refleksle kızı belinden tuttuğu gibi kendine çekti. 

Betty ne olduğunu bile anlayamamıştı. Elindeki tabancanın küt namlusunu tam şakağına dayamıştı. Kenan yerinden bile kımıldayamamıştı. Dehşetle olanlara bakıyordu. 

Paula keyiflenmişti. 

Gözlerini karşısındaki adamdan ayırmadan homurdandı. "Bir çılgınlık yapmaya kalkarsan kızı da, seni de vururum. Sakın bunu aklından çıkarma" 


Kenan yerine çakılı kaldı. Fakat gözlerini kadının üzerinden bir saniye ayırmıyordu, İtalyan polis Cassini'nin başına gelenleri anımsamıştı. Belki onu öldüren katil de bu kadındı. Demincek Betty'i kavrarken ne kadar süratli ve güçlü olduğunu hemen anlamıştı. En az bir erkek kadar kuvvetli olduğunu da tahmin ediyordu. Hatta Cassini'nin boynunu kıracak kadar güçlü. Ne yapıp edip duruma müdahale etmeliydi, yoksa bu kadın kesinlikle ikisini de öldürecekti. Dosyayı alıp gitmeyeceği kesindi. 

Kenan'ın gözleri birden faltaşı gibi açıldı. 

Gördüklerine inanamıyordu. 

Kadın dudaklarını Betty'nin çıplak omuzlarında dolaştırıyormuşçasına yumuşak öpüyor, arzu dolu şehvetli nefesini izler gibi kızın tenine bırakıyordu. 

Zaman zaman da dili yalar gibi sürtünerek kızın boynundan kulağına doğru gidiyordu Betty tiksinerek, "Bırak beni!" diye bağırdı. 

"Kes sesini sürtük! Sanki o herif seni benden daha iyi mi öpüyor. 

Betty, Paula'nın elinden kurtulmak için kıvranmaya başlamıştı. Fakat kadın sert bir biçimde kızın kolunu büktü. Betty acı ile inledi. Canı çok yanmış olacaktı ki hareketsiz kalmayı yeğledi. 

Bu kadın çılgın bir lezbiyen, diye düşündü Kenan. Ayrıca şiddetten hoşlanan sadist bir tip olmalıydı. Kızla sevişerek her ikisine de manevi işkence uygulamak istiyordu. 

Kızı iyice kendine çekerek vücuduna yaslayan Paula, Betty'nin askısı düşen geceliğinden elini içeriye sokarak göğsünü avuçladı. Bunları yaparken de bakışlarını Kenan'dan ayırmıyor ve zor durumda kalan erkeğin psikolojik aşağılanmasını seyirden zevk alıyordu. 

Betty tam bir panik içindeydi. Nutku tutulmuş, kadının daha ne kadar ileri gideceğini tasavvur etmekten korkarak adeta kımıldayamaz hale gelmişti. Paula kızın meme başını parmaklarıyla sıkarken boynunu da hafifçe dişledi. Canı yanan Betty'nin ağzından yine kısık bir inilti çıktı. 

"Böylesi mi hoşuna gidiyor? Zevklenmeye başladın mı Şimdi?" diye sordu. "Seni gidi ufak sürtük, demek şiddetten hoşlanıyorsun? Ben de hoşlanırım; pekâlâ öyle olsun, sana işediğin gibi yaklaşırım. Bekle!" 

Paula gözleriyle etrafı bir kolaçan etti. Yatak odasını gördü. 
Zaten ufak apartman katında başka oda da yoktu. Tabancasını kızın bedeninden çekerek tekrar Kenan'a yöneltti ve "Odaya yürüyün!" diye emretti. 

Kenan olacakları tahmin etmeye başlamıştı. Tüyleri n perdi. 
Bu kadarına dayanamazdı, ne yapıp edip bu kadın durdurmanın bir yolunu bulmalıydı. Yerinden kımıldamak istemedi. 

"Yürü, hadi!" 

Kenan hâlâ direnmek istiyordu. Paula'nın gözleri birden hırstan parıldadı. Kızı sert bir hareketle yere itti. Betty boylu boyunca cilalı parkelerin üzerine yuvarlandı. 

Kenan'ın üzerine doğru yürürken tam bir erkek gibi sert ve sağlam adımlar atıyordu. Genç adam, karşısındaki kadının erkeksi hareketlerine bakarak bir an ürktü ve bir adım geri attı. 
Paula birden yerinde sıçrayarak sağ bacağını kaldırıp karateciler gibi havada yay çizerek müthiş bir ayak darbesi savurdu. 

Kenan boş bulunmuş, daha doğrusu kadının böyle bir hamle yapabileceğine ihtimal verememişti. Kadının uzakdoğu dövüş sanatını iyi bildiğini anladığında alçak ökçeli ayakkabısının burnunu kafasına yemişti bile. Bir anda dünyası karardı, sersemleyerek yere yuvarlandı. Bayılmamıştı ama şakağında müthiş bir sızlama hissediyordu. Acının şiddetin den düştüğü yerden hemen kalkamadı. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Güçlükle ellerini yere dayadı, dizlerinin üzerinde doğrulmaya çalıştı. İkinci bir 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darbeden kendisini koruması gerektiğini şuuraltı hissediyordu. 
Bir darbe daha yerse işinin biteceğini anlamıştı. Mutlaka kendinden geçerek bayılacaktı. Ondan sonra başına ne geleceğini tahmin edebiliyordu, kuvvetli bir olasılıkla kadın baygın vücudunun üzerine eğilecek ve tıpkı Umberto Cassini'ye yaptığı gibi boynunu kıracaktı. 

Tüyleri diken diken oldu. 

Bu lezbiyen cani tarafından öldürülmek istemiyordu Can havli ile doğrulmaya çalıştı. Bulanık gözlerle kadına baktı. Bir şeyler mırıldanıyordu ama ne dediğini işitemedi kulakları uğulduyor, kadının homurtusunu duyamıyor, sadece dudaklarının kımıldadığını görüyordu. Davranmak için tek şansı olduğunun bilincindeydi. 

Kadın bacağını ikinci kere savunmuştu. bu darbe de kafasına isabet ederse işi bitikti, insiyaki alarak başını korumak için kolunu kaldırdı. Pabucun sivri ucu bu defa koluna isabet etmişti. 
Başını korumuştu ama darbenin şiddetinden savruldu. 

Kendini koruması kadını daha da kızdırmış olmalıydı. Kenan her şeyi bulanık görüyordu darbeyi önleyen kolu sanki felce uğramış gibi hissizleşmişti. Paula yerdeki adamla alay eder gibi gülümsüyordu. Kendine güveni tamdı, istese bir kurşunla işini bitirebilirdi. Ama yapmıyordu. 

Kenan bilincinin tam yerinde olmadığını duyumsuyordu. 
Kontrolü kafasına yediği ilk darbeden zayıflamıştı, istediği halde yerden kalkamıyordu fakat hâlâ sağlıklı düşünebildiğini hissetti, içine biraz daha güven geldi. Bacaklarını sürüyerek bir adım daha geri çekildi. Karşısındaki kadın anormaldi, bunu iyice anlamıştı. 
Gücünü ispat edecek ve muhtemelen kızla sevişmesini kendisine seyrettirmek isteyecekti. Evet, niyeti herhalde buydu. Onun için de önce kendisini iyice pasifize etmek, kımıldayamayacak hale getirmek istiyordu. Belki de elini ayaklarını bağlayıp ağzını 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tıkamak ve kendisini bir yere oturtmak arzusundaydı. Tam ondan beklenecek bir tasavvurdu bu. 

Kadın hâlâ üstüne geliyordu. 

Silahını sol eline almıştı. Belli ki sağ eliyle yeni bir darbe vurmaya hazırlanıyordu, işte her şey o anda oldu. 

Parkelerin üzerinde yatan Betty birden ayağa fırlamış ve bir kedi gibi arkadan kadının üzerine sıçramıştı. Kızdan böyle bir atak beklemeyen Paula boş bulunmuş ve dengesini kaybetmişti. 
Betty çılgın gibi kadına sarılmıştı ama onu yere devirmeyi başaramadı. Paula bir an ayakta debelendi, kızı sırtından atmak için çabaladı. Betty adeta kenetlenmişti, bacaklarını kadının bedenine sarmış, çığlıklar içinde kollarını onun boynuna dolamıştı. 

Önce tabanca elinden düştü Paula'nın. 

Sonra Kenan ayağa kalkabildi. Hâlâ tam dengeli değildi ama bunun istifade edebileceği son fırsatı olabileceğini biliyordu. 
Duruma müdahale edemezse kadının az sonra kızı sırtından yere atacağını ve ikisinin de işini bitireceğine emindi. 

Sarsak birkaç adım attı, sonra sağ kolunun olanca hızıyla kadının midesine doğru bir yumruk savurdu. Yumruk etkisini gösterdi ve iki kadın birlikte yere yuvarlandılar. Hâlâ bir yumak gibi iç içeydiler. Paula bir küfür savurdu. Kızı üzerinden atmaya çalıştı fakat rahatlayan Kenan önce kadının yüzüne doğru çıplak ayağıyla sert bir tekme attı. Tekme de hedefini buldu ve kadını sersemletti. 

Kenan'ın ikinci yumruğu bu kez tam kadının çenesine oturdu. Paula halının üzerinde hareketsiz kaldı. 

Yerden kalkamayan Betty'nin bacakları hâlâ kadının sırtındaydı. Onu safdışı bıraktıklarını anladığı anda da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu kadar gerilimi kaldıramamış ve sinirleri iflas etmişti. 


Kenan nefes nefeseydi ve başının dönmesi devam ediyordu. 
Yavaşça yere oturdu ve Betty'e sarıldı. "Ağlama, geçti artık, bitti hepsi,' diye zar zor fısıldadı. 

Kızın omuzlan sarsılıyor, baygın kadına iğrenerek bakıyordu. 
Hiddetle, "Hemen polisi arayalım, dedi. "Bu acayip yaratığı yakalayıp götürsünler" 

Toparlanmaya başlayan Kenan şakağını ovuştururken, "Dur, acele etme, önce biraz düşünmeliyiz,' diye mırıldandı. 

"Daha düşünecek ne var? Bu kadın bize saldırdı, öldürmek istiyordu. 

Kıza cevap vermeyen Kenan yerden kalkarak giyinmeye başladı. Sonra yerde duran Smith&Wesson'u aldı, beline sıkıştırdı. 
Genç kız ayağa kalkmış nefretle kadına bakmaya devam ediyordu. "Bu kadın sapık, diye söylendi. "Polise telefon etmeyecek miyiz?" 

"Önce arkadaşımı aramalıyım;" dedi Kenan. 

Sonra salona geçip Chadwick Oteli'ni aradı. Santral Hans Milch'in odasını bağladı. Zil çalarken Kenan içinden söyleniyordu. "Lanet olası, yine yok mu odasında? Hangi cehenneme gitti bu herif. 

Nihayet uyku sersemi Hans'ın sesini işitti. O da kızgınlıkla aynı soruyu kendisine soruyordu. "Hangi cehennemin dibindeydin be sorumsuz adam?" 

"Şimdi bırak zırlanmayı da beni dinle." 

Kenan olayların kısa bir özetini vermeye çalışırken, Betty de salona yanına gelmiş, konuşmayı dinlemeye başlamıştı. Kenan iki yumruk darbesiyle bayılan kadının daha saatlerce ayılamayacağını sanıyordu. Oysa Paula yattığı yerde çoktan kendine gelmişti. 


Max'la Tom'un bilardo mücadelesi kısa sürmüştü. Tom gerçek bir acemiydi. Oyunu bırakıp salona döndüklerinde karı 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koca Ethan'larla Ingrid'i salonda gayet gergin bir şekilde otururlarken buldular. Paula ortalarda yoktu. 

Max, "Paula nerede?" diye sordu. 

Ethan sinirli bir şekilde, "Onun işi var,' diye homurdandı. 

Gecenin bu saatinde ortağının ani bir işinin çıkması Max'i şaşırtmıştı. 

"Ne işi?" diye sordu. 

"Ona özel bir görev verdim?" 

"Niye benim haberim olmadı, o benim ortağım." 

"Saçmalama Max, sizinkiler ticari bir ortaklık değil. Haberin olmasa ne olacak? 

Burada emirleri ben veririm ve sana durumu açıklamak zorunda değilim." 

Max afallayarak avukata baktı. 

Böyle sert ve kaba konuşmasına bir anlam verememişti. 
Gözleri Ingrid'e kaydı, sarışın kadın sakin görünmeye çalışmasına rağmen yüzü asıktı. Glenda'nın ise solgun yüzü sanki daha da sararmıştı. Soylu kadın olanlara hiçbir anlam veremeden evine gelen bu acayip misafirleri hayretle süzüyordu. 

Ethan Capshow dayanamayarak ayağa fırladı. 

Kendini kontrol etmeye çalışarak, "Çocuklar" dedi. "Davranışlarımı bağışlayın, size kaba davranmak istemedim. Ama bilmediğiniz bir yığın olay cereyan etti. En önemlisi Jonathan bana Efendi'nin ölüm haberini getirdi." 

Erkekler irkilerek avukata baktılar. 

Glenda şaşırarak elini ağzına götürdü. 

Bu habere reaksiyon göstermeyen tek kişi Ingrid olmuştu. Ve onun hiçbir tepki vermemesi de Ethan'ın gözünden kaçmadı. 
Bütün bu insanlar ölümle daima haşır neşir olan kişilerdi, Ingrid gibi her türlü insani hisleri körleşmiş ve acıma duygusu olmayan bir kadının tepki vermemesinin doğal olabileceğini düşündü bir 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an. Yoksa bir şeylerden şüphelenmiş olabilir miydi, ama imkansızdı, bu yalanını şimdilik kimse bilmiyordu. 

Glenda üzüntüyle ayağa fırladı. Hiç tanımadığı kayınbiraderi için değil de, kocası için, "Çok üzgünüm Ethan," diye mırıldandı. 
Avukat başını sallayarak karısının taziyet talebini kabullendi. 

Max, "Bu hiç beklenmeyen bir felâket" diye mırıldandı. 
"Nasıl olmuş Bay Capshow? Yoksa bilmediğimiz bir hastalığı mı vardı?" 

Ethan cevap vermeden önce yeniden Ingrid'e baktı Sarışın kadın heykel gibi soğuk duruyordu. Belki üzüntüsünün tezahürü böyledir, diye geçirdi içinden. 

"Jonathan kalp diyor, söylediğine göre bir kalp krizi geçirmiş." 

Ethan rolünü mükemmel oynadığına inanıyordu. Hesabına göre az sonra Paula döner ve işinin son safhasını da burada tamamlardı. 

Ingrid ilk defa ağzını açtı. 

"Efendi Capshow ne zaman ölmüş?" 

Ethan üzüntülü bir şekilde mırıldandı. "Üç gün önce" 

"Hayret!" 

Kızın sesi garip bir şekilde yankılanmıştı tarihi salonda. 
Hepsi başlarını ona çevirdiler. Ingrid sırıtıyordu. "Olü insanların konuştuğunu hiç görmemiştim. 

Beti benzi atan avukat sarışın kadına dik dik baktı. 

"Ne demek istiyorsun Ingrid?" 

"Çünkü kendisiyle yaklaşık beş saat evvel görüştüm. 

"Ama bu imkansız." 

"Neden?" 

"Çünkü o sizin Frankfurt'ta olduğunuzu biliyordu." 

"Haklısınız avukat bey. Fakat bizler Londra'ya geldiğimizde genellikle Durrant's Oteli'nde kalırız ve Efendi bunu da bilir. 
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Ethan, Ingrid'in ilk defa kendisine alaycı bir şekilde "avukat bey" diye hitap ettiğini sezinlemişti. Her şeyi bir anda kavradı, kız ağabeyinin ölmediğini biliyordu. Zaten öldüğü haberine de hiç tepki göstermemişti. Yüzü kızardı. 

"O olduğuna emin misin?" diye sordu. 

Aslında sorusunun çok aptalca olduğunun farkındaydı. 

"Müsaade edin de, bunca yıllık patronumu tanıyayım." 

Ethan Capshow bir süre ne yapacağını kestiremeden aptal aptal karşısındakilere baktı. Kızın bu iddiası üzerine salondakiler de şaşırmıştı. Durumu kavrayan Ethan: 

"Öyleyse, Jonathan yalan söyledi, diyebildi. "Zaten onun dürüstlüğünden şüphe ediyordum. O hain bizi safdışı edip iktidarımızı ele geçirmek istiyor." 

Ingrid gülümsemesine devam etti. 

"İçimizde bir hain varsa, o da sensin Ethan!" 

"Sen neler söylüyorsun Ingrid? Bilmediğin çok şey var." 

"Senin de öyle Ethan. Sen de pek çok şeyi bilmiyorsun." 

Aynı anda Ingrid yanındaki çantasından bir tabanca çıkarmıştı. Odadakiler hayretle kıza bakmaya başladılar. Neler olup bittiğini anlamıyorlardı. 

Ethan, "Ne yapmaya çalışıyorsun sen?" diye sordu. 

"Seni öldüreceğim Ethan!" 

"Çıldırdın mı? Bu ne cüret! Kimden böyle bir emir aldın?" 

"Tahmin edemiyor musun? Bizzat Efendi'den." 

"Hayır... Yalan söylüyorsun... İnanmıyorum sana. Ağabeyim böyle bir emir vermez. O, öz kardeşini öldürtmez. 

"Sen alçağın tekisin Ethan... Senden hiç hoşlanmamıştım zaten." 

"Dur Ingrid. Tetiği çekme... Belki anlaşabiliriz. Anlamıyor musun, bundan böyle asıl patronunuz ben olacağım. Dur, beni dinle lütfen." 
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Sarışın kadın ateş etti. 

Avukat yediği kurşunla bir an yerinde sallandı. Gözleri, olanlara inanamıyormuş gibi iri iri açılmıştı. Beyaz gömleğinin önünde kocaman bir kan lekesi oluştu, ileriye doğru şuursuzca bir iki adım daha attı. Sonra kütük gibi yere yuvarlandı. 

Kocasının cansız yere yuvarlandığını gören Glenda'nın boğazından tiz bir feryat yükseldi. Olanları beyni kabul etmiyordu, evine misafir diye gelen bu acayip insanlar yok yere kocasını öldürmüşlerdi. Feryatlarla cesedin üzerine kapandı. 

Max tam bir soğukkanlılıkla Ingrid'e dönüp, "Bu söylediklerin doğru mu?" diye sordu. Ingrid başını sallayınca da hiç üstelemedi. 

Sarışın kadın bu defa da silahını Glenda'ya çevirmişti. Tom, "Ne yapıyorsun? Onu da vurman şart mı?" diye sordu 

Ingrid ikisine dönerek, "Hadi durmayın, şatonun içine ayılın, ne kadar personel varsa, aşçısından bahçıvana kadar buraya geldiğimizi gören her kim varsa öldürün, iyi anladınız mı beni?" 

Tom itiraz etti. "Dur bir dakika! Bu cinayetlerin parasını kim ödeyecek? Ben prensip olarak hak ettiğim ücreti almadan kimseyi vurmam. 

Ingrid tam ağzını açacağı anda salona inen merdivenlerden Jonathan Crenna'nın sesi yükseldi. 

"Endişelenme Tom. Paranızı her zamanki gibi Efendi Capshow ödeyecek, hem fazlasıyla. Buna emin olabilirsin. 

İki erkek bellerinden silahlarını çekerek şatonun boş koridorlarından müstahdemin kaldığı yana koşarlarken, Glenda dehşetle kocasının cesedinin baş ucunda, dizlerinin üstünde durarak Ingrid'e bakıyordu. Gördüğü son şey kadının dudaklarının ve burun inatlarının ihtiras ile kıpırdadığı idi. Sanki orgazma varmak üzereydi. 


Tetiğe bir daha dokundu ve Glenda kocasının üzerine yığılırken, sarışın kadının ağzından kesik bir doyum feryadı yükseliyordu adeta. 

Aynı saatlerde Hans Milch kaldığı otelin lobisine iniyordu. 
Acele ile odadan fırlamıştı, trençkotunu bile sırtına geçirecek zamanı olmamıştı. Gece on ikiye yaklaşırken lobide kimsecikler kalmamıştı. 

Hans etrafına bakındı, nasıl olsa her dakika peşine takılan Scotland Yard'ın adamlarından biri buralarda olmalıydı, fakat resepsiyonda dimdik duran gece memurundan başka kimseyi göremedi. "Allah kahretsin!" diye söylendi. Neredeydi bu adamlar? Doğru resepsiyondaki memura yürüdü. 

Görevli bir kaşını yukarı kaldırarak soğuk fakat terbiyei; bir şekilde: 

"Buyrun efendim size nasıl yardım edebilirim?" diye sordu. 

"Scotland Yard'ın elemanı nerede?" 

"Anlayamadım efendim?" 

"Bırak şimdi numarayı, beni hangi memur gözetliyorsa çağır bana onu. Durum çok acele." 

Memur bir an kızardı. Sonra nezaketini bozmadan: 

"Dışarıda efendim, arabanın içinde. Sokağa çıkmanızı bekliyor." 

Hans, Kenan'dan gelen telefonun dinlendiğini ve peşindeki memurun dışarıda harekete hazır kendisini beklediğini anladı. 

"Lütfen onu buraya çağırın," diye mırıldandı. 

Görevli resepsiyon memuru arabadaki polisi haberdar etmek için bir bellboy çağırdı. Bu arada Hans cüzdanından Müfettiş Donald MacRae'nin kendisine verdiği kartviziti çıkarıyordu. 

"Telefonunuzu kullanabilir miyim?" 


Nöbetçi memur bankın üzerindeki ahizeyi Hans'a uzattı. 
"Tabii efendim." 

Arabadan çıkan Scotland Yard görevlisi resepsiyona yaklaşırken, Hans numarayı çevirmişti. Polis memuru biraz tedirgin Milch'e yaklaştı. Hafif bir şaşkınlık vardı üzerinde. Hans'ın kendisini çağırmasından tedirgindi. 

Hattın öbür ucundan müfettişin uyku sersemi sesi işitildi. 

"Buyrun, ben MacRae?" 

"Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm müfettiş bey. 
Ben Hans Milch. dedi. 

"Evet Bay Milch. Sizi dinliyorum." 

"Derhal görüşmemiz lazım sayın müfettiş. 

"Bu saatte mi?" 

"Bilirsiniz, bizim meslekte saatin önemi yoktur. 

"Anlıyorum. Sorun nedir?" 

"Bu konu size telefonda anlatamayacağım kadar önemli ve uzun. Canterbury'e bir ekip göndermenizi ve sizin de buraya gelmenizi rica edeceğim. 

"Türk arkadaşınız için mi?" 

"Evet Bay MacRae.' 

"Telaşlanmayın, zaten orada bir ekibimiz arkadaşınızı gözetliyor. Yine de hemen geliyorum. Umarım artık konuşmaya karar verdiniz. 

"Evet, artık İngiliz polisine her şeyi anlatmanın zamanı geldi." 

Milch telefonu kapadı ve kendisine bakan polis memuruna dönerek, "Konuşmamı dinlediniz, dedi. "Çok acele Canterbury'e gitmemiz gerekiyor" 


Şoför Dirk hem yorulmuş hem de müthiş sıkılmıştı. Öğleden beri Canterbury'de bu sakin sokakta vakit geçirmişti. Kendisini 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bulan ve arabayı rölantide tutmasını emreden o güzel ve garip kadından hiç hoşlanmamıştı. Ne yazık ki patronun emriydi ve kadının isteklerini yerine getirecekti. 

Dirk kötü bir şeylerin çevrildiğini hissediyordu. 

Patronun başı anlamadığı bir nedenle dertte olmalıydı. İnsan bu kadar zenginken başının neden ve nasıl derde girebileceğini bir türlü anlayamıyordu Dirk. 

Adını bile bilmediği kadın buraya patronun Jaguar'ı ile gelmişti. Adam gözetlemek gibi işlere alışık olmayan Dirk'in ayaklarına beklemekten kara sular inmişti, neyse ki şimdi rahat ve konforlu arabanın içindeydi. Ama onu rahatsız eden ufak bir konu vardı. Az gerideki siyah arabada oturan iki adanı da uzun süredir buradaydılar. Acaba onlar ne bekliyorlardı?... 

Arabanın içindeki memur, "Hey Clint; dedi. "Şu beyaz Jaguar'ın içinden inen afeti gördün mü? Gözetlediğimiz eve girdi. 

"Farkındayım. 

"Bizim çiftin ziyaretçisi olabilir mi?" 

"Nerden bileyim? Bekleyelim, yakında anlarız." 

"Ben o kadından şüphelendim. 

"Ben de Rod." 

"Baksana, etrafta dolaşan o şoför kılıklı adam da arabaya bindi. Belli ki kadını bekliyor." 

"Olabilir. Ben zaten ihtiyaten arabanın plaka numarasını kaydettim. Trafiğe soralım mı?" 

"İyi olur, sor bakalım. 

Memur Clint telsizi açarak Trafik Şubesi ile irtibat kurdu. Az sonra arkadaşına şubeden aldığı bilgiyi ulaştırıyordu. 

"Araba Ethan Capshow diye bir avukata aitmiş." 
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Londra - İngiltere 

Paula yattığı yerde gözkapaklarını araladı. Çenesi ve şakakları yediği darbenin acısından feci halde sızlıyordu. Yabancı adamdan bu denli sert bir yumruk yiyeceğini hiç sanmamıştı. 
Yattığı yerde kımıldamadan salondakilere baktı. 

Adam telefonla konuşuyordu, kız da salon kapısının eşiğinde ve sırtı dönüktü. 

Paula Chiefs Special'ini düşürdüğünü anımsadı. Göz ucuyla yere bakındı. Tabanca yoktu. Adamın silahı aldığını anladı. Şimdi herif bir de silah tedarik etmişti. 

İçinden lanet olsun, diye söylendi. Aslında o kahrolasıca kız arkadan üstüne atılmasa herifi evire çevire döverdi, ama kız kene gibi bedenine yapışmış ve hareket serbestisini bozmuştu. İtiraf etmeliydi, adam da boğa gibi güçlüydü doğrusu ve bir yumrukta kendisini devirmişti... 

Yine de şanslı sayılırdı, bu kadar çabuk ayılacağını düşünmemişler ve tedbir olarak kendisini bağlamak lüzumunu bile duymamışlardı. Herhalde tam anlamıyla bayılmamıştı, bayılsa bu kısa sürede ayılamazdı, darbenin şiddetinden bir an kendinden geçmiş, gözleri kararmış olmalıydı. 

Hareketsiz kalmayı yeğledi. Onları gafil avlamalıydı. Adam telefonda Hans diye biriyle konuşuyordu, tabii kim olduğunu çıkaramamıştı. Gerçi söylediklerini tam olarak duyamıyordu ama birisini yardıma çağırdığı muhakkaktı. 

Sabretmeli, beklemeliydi. Mutlaka kendisini bağlamaya Çalışacaklardı. O zaman birden harekete geçer ve ummadıkları anda saldırabilirdi. 

Telefonun kapandığını işitti. 

Saldın zamanı geliyordu. 

Kızın sesini işitti. "Ne olacak şimdi?" 

"Arkadaşım polisi alıp buraya gelecek" 


302 


"Oh, çok şükür!" 

Demek polis geliyordu. Paula irkildi. Bu duyduğu hoşuna gitmemişti. 

Kızın sesini yeniden işitti. 

"Bu kadını ne yapacağız? Birazdan ayılabilir, onu bağlayalım mı?" 

"Fena olmaz. İpin var m1?" 

"Evet, var. 

"Getir Betty. Ben onu bağlarım." 

Kızın yanından geçip evin başka bir bölümüne doğru koştuğunu anladı Paula. 

Gözlerini hâlâ kapalı tutuyordu. 

Adam yanına geldi, ayakkabısının burnuyla bedenini dürttü. 
Demek bir süre baygın yatmış ve bu sırada adam giyinecek zaman bulmuştu. Hâlâ baygın olup olmadığını kontrol ediyordu. 
Paula'nın canı yanmasına rağmen hiç reaksiyon vermemeyi başardı. Anlaşılan kız ip aramakla meşguldü. Mutfak olması muhtemel bir yerde açılıp kapanan dolap kapağı sesleri aksediyordu. 

Paula hafifçe göz kapaklarını araladı. 

Adam tam baş ucundaydı ve harekete geçmek için en iyi zaman olduğunu düşündü. 

Kızın döndüğünde yeniden üstüne atılabileceğini hesaba katmak zorundaydı. Bir kedi çevikliğiyle yerinden fırladı. Sol eliyle adamın husyelerine doğru sert bir darbe indirirken sağ koluyla da adamın bacağına sarılıp ayağa fırladı. 

Kenan dengesini kaybederek yuvarlandı. Yerde ikisi arasında öldüresiye bir mücadele başladı yeniden. Paula ustaca üstte kalmayı becerdi, bu defa işini çabuk halletmesi gerektiğini biliyordu yoksa o küçük canavar yetişip yeniden kuvvet dengelerini bozabilirdi. Güçlü kollarını Kenan'ın boynuna dolamak istedi. 
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Sol kolunu alttan geçirebilirse, sağ eliyle boyun kemiğini kırabilirdi. Fakat istediğini bir türlü yapamıyordu. Çünkü adam hem kuvvetliydi hem de sağ eliyle devamlı belindeki tabancaya erişmeye çalışıyordu. Tabancayı çekerse işinin biteceğini anladı Paula. 

Mutfakta ip arayan Betty içeriden akseden gürültüleri duymuştu. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Kadının ayıldığını ve içeride yeniden ölümüne bir mücadelenin başladığını anladı, ipi aramayı bırakıp çılgın gibi tezgâhın üzerindeki ekmek bıçaklarından birini kaparak salona döndü. Yanılmamıştı, kadınla Ken'i alt alta, üst üste boğuşurken gördü. Bir an ne yapacağını şaşırdı. 

Ağzından bir çığlık yükseldi. Elindeki bıçağa rağmen Kenan'a nasıl yardım edeceğini kestiremedi. 

Kenan göz ucuyla Betty'i ve elindeki bıçağı görmüştü. "Durma Betty, sapla bıçağı; diye bağırdı. "Korkma, hadi, ne duruyorsun?" 

Kız çaresizdi. Karar veremiyordu. Kadına saldırması, Kenan'a yardım etmesi gerektiğini idrak edebiliyordu, ama elindeki bıçağı sırf savunma aracı olarak düşünmüştü, oysa şimdi kadına sapladığı anda katil olabilirdi. "Aman Allahım," diye inledi. Katil olmak işemiyordu, çaresizce, "Ken... Ken.." diye bağırıp çırpınıyordu. 

Paula düşündüğünü gerçekleştiremeyeceğini anladı. Altındaki adam kendisinden güçlüydü ve adamın parmakları yavaş yavaş belindeki tabancaya kayıyordu. Vücuduna üstten yaptığı bütün tazyike rağmen adamın silahı çekeceğini anlayınca, ister istemez sol eliyle adamın bileğini kavramak için üzerindeki tazyiki azalttı ve kolunu kavradı. Ama bu bir anlık duraklama Kenan'a yetmişti. Kenan belindeki tabancayı kavradı, fakat emniyetinin açık olup olmadığını da bilmiyordu, parmağı tetiğe uzanırken, endişeliydi, silah kazara ateş alırsa kendisini vurması işten değildi. 
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Paula, Kenan'ın suratına sert bir dirsek darbesi attı. Burun kemiği sızlayan genç adam, içinden "lanet olsun," diye homurdandı. Kadın beygir gibi güçlüydü. 

İkisi de nefes nefese kalmışlardı. Sonunda Kenan kadını üstünden devirip altına aldı. Fakat kadın silahı tutan elini bırakmadığı gibi şimdi iki eliyle yapışmıştı. Yine de Kenan üste çıktığı için avantajlıydı ve sol kolu serbest kalmıştı. Birbiri ardına kadının yüzüne vurmaya başladı. Paula'nın yüzü gözü kan içinde kalmıştı fakat hâlâ direniyordu. Bir ara silkinip Kenan'ı üzerinden atmaya çalıştı, beceremedi ama başını yerden kaldırıp dişlerini genç adamın tabancayı tutan bileğine geçirdi, inanılmaz bir acı duydu Kenan. Kadının dişlen sanki iri bir köpeğin dişleri kadar sivriydi. Bileği bükülüp geriye doğru gitmeye başlamıştı ve silahın namlusu şimdi Kenan'ın arkasına doğru yönelmişti. 

Genç adam bileğindeki acıyı hafifletmek ve Paula'nın sivri dişlerinden kurtulmak için olanca gücüyle saçlarına asıldı, işte tam o anda da silah patladı. Kenan'ın parmakları tetiğe istemeden dokunmuştu. 

Kenan'ın arkasından acı bir feryat yükseldi. 

Kenan önce kimin vurulduğunu anlamadı, neden sonra çıkan kurşunun Betty'e saplandığını idrak edebildi. Bu bir kazaydı ama en istenmeyecek ve en olmayacak sırada vukua gelen bir kaza. 
Paniğe kapılarak başını çığlığın geldiği yere çevirdi. Betty göğsü kan içinde durduğu yerde sallanıyordu. Gözleri inanılmaz derecede irileşmişti. Sonra dizleri büküldü ve yerde boğuşan çiftin üzerine yuvarlandı. Şans bir kere daha Paula'dan yana olmuştu, çünkü genç kızın ağırlığı üstüne binince Kenan omuz üstü yere yuvarlanmıştı. 

Paula aldığı bütün yumruk darbelerine rağmen yerinden fırladı. Mücadeleye daha fazla devam edemeyeceğini biliyordu. Silah hâlâ rakibinin elindeydi ve buradan derhal kaçmalıydı. Silah sesi 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mutlaka çevreden işitilirdi ve az sonra polis dahil bir sürü insan buraya üşüşecekti. Hızla kapıya doğru bir hamle yaptı. 

Üzüntüyle yere yuvarlanan Betty'e baktı genç adanı. Kıza bir hal olursa kendini asla affetmezdi. Neden sonra toparlanıp kaçmaya çalışan Paula'yı farketti. 

Arkasından iki el ateş etti. Fakat bunu bekleyen kadın zigzaglar çizerek koştu ve kurşunlardan kendini korumuştu. Sokak kapısını açtı ve merdivenlere atıldı. 

"Silah seslerini duydun mu?" diye sordu Clint arkadaşına. 

"Yürü, eve gidelim, orada bir şeyler oluyor!" 

İki Scotland Yard görevlisi arabadan fırladılar. Eve doğru koşarlarken çevredeki bazı evlerin ışıkları yanmaya başlamıştı. 
Silah sesleri etraftan da duyulmuştu. 

Jaguar'ın içindeki Dirk heyecana kapılarak esrarengiz kadının girdiği eve baktı. 

Kötü bir şeylerin olduğuna emindi artık. Silah seslerini o da duymuştu. Önce bir el ateş edilmişti sonra da onu takiben iki silah sesi daha yankılanmıştı. 

Dirk arabadan çıkan iki adamı da gördü. Onlardan da pirelenmişti zaten. Gecenin bu saatinde arabanın içinde ne bekliyorlardı? Ve neden silah sesleri üzerine eve koşmuşlardı? 

Apartmanın girişinde dört basamak vardı. Scotland Yard görevlileri ile Paula'nın karşılaşmaları tam o noktada oldu. Memurlar tam bir mesleki ciddiyet içinde: 

"Hanımefendi, durun!" dediler. "Polis!" 

Rod, kadının kan içindeki yüzünü görünce muhtemel bir katille karşılaştığını tahmin etmişti. Lakin Paula durmamış ve o müthiş ayak darbelerinden birini Rod'un başına doğru savurmuştu. Polis kafasına yediği darbe ile merdivenlere yuvarlandı. 
Clint de boş bulunmuştu, daha doğrusu böyle bir hamle beklemiyordu kadından. Paula uçarcasına bu defa sol bacağını havada çevirmiş ve tekmesini memurun tam kalbi hizasına yerleştirmişti. 
Clint bir an kalbinin durduğunu sandı ve arkadaşının yanına düştü. 

Olanları seyreden şoför Dirk çoktan kapıyı açmış, kadının arabaya binmesini bekliyordu. Paula yıldırım hızıyla arabaya atlarken bir erkek gibi gürledi: 

"Haydi gazla, durma!" 

Dirk gaz pedalına köküne kadar bastı. Jaguar adını aldığı yırtıcı hayvan gibi baş vererek yerinden fırladı. Şoför çılgın gibi arabayı sürüyordu. Yeterince olay yerinden uzaklaştığına emin olduğu anda yanında oturan kadına baktı. 

Şaşırarak, tuhaflaştı. 

Kadının yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Sol gözü şişmiş ve kapanmıştı. Alt dudağı davul gibi sarkmıştı ve kana bulanmış saçları keçeleşerek iğrenç bir görünüm almıştı, fa. din soluk alıp vermekte zorlanıyordu. Sanki yarı baygın haldeydi. Az önce kapının başında kadının o iki yabancıyı nasıl iki karate vuruşuyla safdışı ettiğine şahit olduğundan, hayretle ürperdi ve merak etti. 

Acaba bu denli dövüşmeyi bilen bir kadını kim bu hale getirmişti? 

Paula hafif hafif inliyordu. 

Bir süre ses çıkarmadan arabayı süren Dirk kadına acıyarak: 

"Sizi bir ilk yardım merkezine götürmemi ister misiniz?" diye sordu. 

"Hayır, dedi kadın. "Doğru Carnaby Malikanesi'ne gidelim, yalnız biraz çabuk ol!" 

Dirk yine yarı gözle kadına baktı. 

Paula parmaklarını ağzına sokmuş, bir şeyler yapıyordu. Bir an kadının yüzünün acı ile gerildiğini hissetti. Kadının ağzından 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şiddetli bir küfür çıkarken, Dirk arabanın içindeki alacakaranlıkta parmakları arasında tuttuğu kırık bir diş gördü. 

Paula'nın görüntüsü mide bulandırıyordu... 

Hans Milch, Kenan'dan aldığı adrese polis arabasıyla geldi-Binde, gecenin ilerleyen saatine rağmen çevresini kalabalık ve komşu ışıklarını yanarken görünce, esaslı bir aksilik olduğunu anlamakta gecikmedi. Genellikle soğukkanlı, çevresine ilgisiz diye nam salan İngilizler binanın önünde kalabalık oluşturmuşlar, kendi aralarında yüksek sesle konuşup olayı tartışıyorlardı. Hans içinden, "Eyvah! DTMT bir eleman daha kaybetti galiba, diye söylendi. Apartmanda bir cinayet işlendiği belliydi. Kapıda dikilen siyah elbiseli, başı madeni kalpaklı ve resmi üniformalı bir memur meraklı komşuların içeriye girmesini engelliyordu. 

Hans Milch yanındaki memurlarla içeriye daldı. Daireye girdiğinde salonun orta yerinde yerde oturan Kenan'ı gördü. Yanı başında yerde yüzükoyun yatan yarı çıplak bir genç kadın cesedi duruyordu, içeride ayrıca bir resmi üniformalı ve iki de sivil memur vardı. Alman polis halının üzerinde kısa namlulu bir Smith&Wesson gördü, odada hâlâ hafif bir barut kokusu duyuluyordu. Memurların Kenan'a bir suçlu gibi şüpheyle baktıklarını farketti. 

Hans'ı görünce Kenan ağır ağır oturduğu yerden doğruldu. 

"Allahını seversen, ne oldu burada?" diye sordu. "Bahsettiğin kadın nerede? Yerde yatan o mu? Yoksa onu vurmak zorunda mı kaldın?" 

"Hayır Hans, o kaçtı. Onu tutamadım. Daha önce de bu kızı vurdu. Kızın adı Betty. Ethan Capshow'un sekreteri." 

Milch dikkatle Kenan'a baktı. Kızın ölümüyle pek ilgilenmemişti. 

"Bahsettiğin dosya nerede?" 
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"Masanın üzerinde. Şu sarı dosya. 

Milch, Kenan gibi güçlü bir adamın nasıl olup da bir kadını zaptedemediğini pek anlayamamıştı. "Onu nasıl kaçırdın?" diye sordu. "Telefonda bana bayıldığını söylemiştin. 

"Hayatımda hiç bu kadar kuvvetli bir kadın görmemiştim. 
Ayı gibi güçlüydü ve uzakdoğunun bütün mücadele tekniğini biliyordu, inanmıyorsan şu iki sivil memura sor. Kaçarken merdivenlerde ikisini de haklamış" 

Milch arkadaşını tekrar süzdü. 

Düşünceli, yorgun ve çok sinirli görünüyordu. Sesini kısarak: 

"Seni üzen bir şey mi oldu?" diye sordu. 

Kenan bir an Hans'a baktı. O da fısıldayarak, "Evet" dedi. "O azgın kadınla boğuşurken silah elimde patladı Betty'i o serseri kurşun vurdu. Çok üzgünüm. Betty iyi bir kızdı ve kesinlikle bu sonucu hak etmemişti." 

"Umarım bir çılgınlık edip bunu polislere açıklamamışsındır. 
Zira başın derde girebilir. 

"Hayır, onu kadının vurduğunu söyledim." 

"İyi, şimdilik aramızda kalsın" 

Hans başını sallayan meslektaşının vicdan azabı çektiğini anladı. 

Az sonra daire girişinde ayak sesleri duyuldu. Hans başını kapıya çevirince müfettiş Donald MacRae'yi gördü. Müfettiş yanındaki iki yardımcısıyla içeriye giriyordu. Yüzü asık ve gergindi. Kısa bir an yerde yatan cesede baktı ve evi gözetleyen memurlarının verdiği izahatı dinledi. Daha sonrada iki yabancının yanına yaklaştı. 

"Bay Milch, dedi. "Telefonda bana bir cinayetten bahsetmemiştiniz.' 
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Sesi buz gibi soğuk ve itici çıkmıştı. Henüz Kenan'a bakmıyordu. 

"Haklısınız Sayın Müfettiş, size telefon ettiğimde kızın öldürüldüğünü henüz bilmiyordum. Ne yazık ki zamanında yetişemedik." 

"Fakat ilk sorgulamanızda bana gerçekleri anlatsaydınız belki de bu cinayet işlenmeyecekti." 

"Hiç sanmıyorum efendim. Bunu önlememizin imkanı yoktu. 
Saldırının ne zaman ve nerede yapılacağını bilemezdik. Ayrıca size ifade vermeye mezun da değildim." 

"Öyle mi? Yani gerçekleri anlatmaklığınız için bir cinayetin işlenmesi mi gerekiyordu?" 

"Lütfen bunu bizim ihmalimize bağlamayın. Buraya uluslararası bir terör ve cinayet şebekesinin ortaya çıkarılması için gelmiştik. Umberto Cassini'nin öldürüldüğü sırada size saldırı yapacaklarına dair bilgilere de sahip değildik. Elimizde sadece şüpheye dayanan ufak bir izden başka bir şey yoktu." 

Müfettiş kaşlarını çatarak, "İngiltere topraklarında ve bizim yetki alanımızda çalıştığınızı bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Bir an evvel konuşmaya başlasanız çok iyi olur. İtalyan, Alman ve Türk polisi benim selahiyet sahamda faaliyet halindeler. Bunun herhalde esaslı bir gerekçesi olmalı. Ayrıca uluslararası hukuku ihlal ettiğinizi de bildiğinizi varsayıyorum. 

Hans Milch kızarır gibi oldu. 

"Şeklen öyle gözüküyor Sayın Müfettiş, ama bizi dinlerseniz hak vereceğinize inanıyorum." 

"Sizi dinliyorum Bay Milch" 

MacRae cebinden piposunu çıkardı, sakin bir şekilde yaktı ve bakışlarını Alman meslektaşına çevirdi. 

Hans sıkıntı ile Kenan'a dönerek, "Sen anlatsan daha iyi olacak," diye fısıldadı. 'Nasıl olsa benden fazla şey biliyorsun" 


310 


Kenan olayın şokundan tam sıyrılamamış gibiydi. Derin bir soluk aldı. Ne yazık ki o an yapacağı bir şey yoktu. Bakışlarını soğuk tavırlarından hoşlanmadığı İngiliz polise çevirdi ve tane tane her şeyi en başından anlatmaya başladı. 

MacRae hiç sözünü kesmeden onu dinledi. 

4 

Carnaby Malikanesi 

Jaguar, malikanenin çim kaplı bahçesini geçerek şatonun mermer girişinin önünde durduğunda, Dirk kadına yarı gözle bir daha baktı. Bayılarak kendinden geçeceğini sanmışa ama Paula arabadan atlayıp kapıya koşunca, kadının ne denli güçlü ve acıya tahammüllü olduğunu bir kere daha anladı. 

Bir süre arkasından baktı, sonra arabayı şatonun garajına bırakmak üzere gaza bastı. Eski, ahırlardan bozma garaj malikanenin arka tarafındaydı. Dirk huzursuzdu, bu gece tatsız ve tehlikeli bir olaya karışmış olmanın sıkıntısını duyumsuyordu içinde. 
Arabayı park ederken bir şey dikkatini çekti. Malikanenin pek çok yerinde ışıklar yanıyordu. Hatta hizmetkârların yattığı bölümde bile. 

Bir an evde bir toplantı olduğunu düşündü, ama öyle olsa bahçede bir yığın araba dururdu, oysa tek bir araba görmemişti. 
İçinde garip bir tedirginlik hissetti ve kaldığı bölüme doğru yürüdü. 

Paula bitkin bir şekilde kapının zilini çaldı. 

Yaşlı uşak Atkinson nedense gecikmişti, tekrar zile bastı. 
Yaklaşan ayak sesleri duydu. Uşağı veya Ethan'ı karşısında bulacağını sanıyordu, misafirlerin şimdiye kadar yatmış olmaları gerekirdi. Gerçi içeride ışıklar yanıyordu ama hizmetkârlar etrafı temizlemekle meşgul olabilirlerdi. Yüzü ve vücudu berbat bir haldeydi, umarım Ethan açar diye geçirdi içinden. Şimdi bir de 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durumu ona açıklamak zorunda kalacaktı; hemen hemen ilk defa başına geliyordu bu hal, kendisine verilen görevi tamamen yerine getirememişti, hatta sekreter kızın ölüp ölmediğini bile tam olarak bilmiyordu. 

Fakat kapıyı ona Ingrid açtı. 

Misafirlerin henüz yatmamış olması karşılaşabileceği en kötü sürprizdi. Şimdi halini kendisini alaya alabilecek olan Ingrid'e anlatmak zor ve utanç vericiydi. 

Ingrid sırıtarak yüzüne bakıyordu. "Ne o, kamyon mu çarptı Paula?" diye sordu. 

"Nedir bu halin?" 

"Kes sesini şıllık! Tek kelime edersen seni öldürürüm, gay Capshow nerede?" 

"Niye soruyorsun?" 

"Sana izahat vermek zorunda değilim. Onunla görüşmeliyim" 

"Üzgünüm ama görüşemezsin." 

"Neden? Yattı mı?" 

"İstirahate çekildi diyebiliriz." 

Paula hışımla kapıyı kapadı ve sarışın kadının yanından geçerek salona doğru yürüdü. Etrafta kimsecikler yoktu ve koca köşkün içinde tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bitkin haldeki kadın arkasından gelen Ingrid'in ayak seslerinden başka bir şey duymadığını farketti birden. 

Garipti, bütün ev halkı nereye gitmişti? Hem kapıyı hizmetçilerden biri değil de neden Ingrid açmıştı? Hizmetçiler bütün misafirler yatmadan ortadan çekilmezlerdi. Ethan neden ortalarda yoktu? Kendisini beklemesi gerekmez miydi? 

İrkilerek koridorun ortasında durdu ve arkasını döndü. 

Dik dik sarışın kadına baktı. Ingrid hâlâ gülümsemeye devam ediyordu. 

"Herkes yattı mı?" diye sordu. 
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"Burada ikimizden başka canlı yok Paula. 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Ethan ve karısı öldü. Tüm hizmetkârlar da." 

Paula'nın gözleri faltaşı gibi açılmıştı. 

"Çıldırdın mı sen? Kim öldürdü onları?" 

"Biz Paula" 

"Biz demekle kimi kasdediyorsun?" 

"Efendi'nin özel timlerini." 

"Oynatmışsın sen! Bu emri kimden aldınız?" 

"Bizzat Efendi'den." 

Paula perişan bir halde Ingrid'e bakakaldı. 

"Olamaz, yanılıyor olmalısınız. Efendi öldü." 

"Sana da bu yalanı Ethan söyledi, değil mi? Ve sen de aptalca ona inandın." 

"Ama... Ama niye böyle bir yalana tevessül etsin ki?" 

"Para ve güç hırsı Paula. Onu anlamalısın, aslında hepimizin taşıdığı bir ihtiras bu. Yalnız onunki aşırıydı ve her şeyi tek başına elde etmek istiyordu." 

"Ya Jonathan? Ona güveniyor musun?" 

"O her zaman Efendi'nin sadık bir kölesi olmuştur. 

Paula düştüğü zor durumu bir türlü kabullenmek istemiyordu. 

"Yalan söylüyorsun!" diye bağırdı. "Jonathan nerede?" 

Ingrid soğuk bir şekilde gülümsedi. 

"Dedim ya, onlar burayı terketti. Burada yalnızız ve ben senin dönüşünü bekliyordum.” 

"Neden?" 

"İhanetinin cezasını vermek için!" 

"Ne ihaneti? Saçmalıyorsun sen!" 

"Ethan sana Jonathan'ı öldürme emri verdi, değil mi?" 

Paula bir an cevap veremedi. 
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Ingrid, "Sorumu cevapla Paula, öyle değil mi?" 

"Fakat... Ben Efendi'nin öldüğüne inanmıştım, gerçekten inanmıştım." 

"Sen tahminimden de aptalmışsın. Bunca yıl bu teşkilatta nasıl kalmışsın şaşıyorum. 

"Ama Ethan'ın yalan söylediğini nasıl bilebilirdim? Ona inanmak zorundaydım ve o Efendi'nin tek varisiydi.' 

Sarışın kadın ellerini beline koyup küçümseyerek Paula'ya baktı. 

"Nereye gittin Paula?" 

"Ethan'ın verdiği bir görevi yerine getirmeye. 

"Bu kez başaramadın galiba. Acınacak bir haldesin." 

Kadın cevap vermeden önce bir an düşündü. Az evvel Ingrid'in söylediklerini anımsamaya çalıştı. 'Cezanı vermek için buradayım' falan gibi bir laf etmişi. 

Sersem kendini ne sanıyordu, yoksa canını almaya kasdeden azrail mi? Olüm bile Ona yeter, diye düşündü. Ondan her zaman nefret etmişti ve simdi kendisine hor bakan havasına daha da fazla bozuluyordu Ne var ki son kozunu henüz oynamamıştı. 

"Aptallık ediyorsun Ingrid, çünkü bütün teşkilat tehlikede." 

"Boşuna kendini yorma Paula. Bizim teşkilat hiçbir zaman tehlikede olmaz." 

"Sen öyle san! Beni bu hale neyin getirdiğini hiç düşünmedin mi? Hepiniz tehlikedesiniz. Polis izinizi buldu." 

"Hangi polis?" 

"Önce İtalyan polisi. Tabii sonra da İngiliz polisi. Her an buraya gelebilirler." 

"Sana inanmıyorum. 

"Ethan'ı öldürmeseydiniz ona sorabilirdin. Hukuk Bürosu'ndaki aşüfte bir sekreter her şeyi İtalyan polisine anlatmış. Ethan beni onları temizlemeye gönderdi." 
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"Nereye?" 

"Canterbury'e. Sekreter orada yaşıyordu." 

"Görevi yerine getirdin mi?" 

"Kız öldü. Ama yanındaki İtalyan'ı temizleyemedim. 

"Suratını bu hale o mu getirdi?" 

"Evet." 

Paula olanları biraz değiştirmekte sakınca görmedi. Tamamen yalan da değildi. 

Derin bir soluk aldıktan sonra, "İngiliz polisi durumdan haberdardı. Onlarla da dövüşmek zorunda kaldım," diye söylendi. 

Ingrid ona inanmıştı, "İtalyan polisi kızı nasıl bulmuş?" 
"Bilmiyorum, ama Ethan Büro'dan sarı bir dosya çalmasını söylemişti" 

"Dosyayı buldun mu?" 

"Kızın evinde gördüm ama yanıma almaya fırsat bulamadım." 

"Doğru söylediğine nasıl inanabilirim?" 

"Ethan'ın şoförü her şeyi gördü. Beni buraya o getirdi." 

"Canterbury'e şoförle mi gittin?" 

"Hayır, şoför beni orada bekliyordu." 

"Şoför şimdi burada mı?" 

"Arabayı park ediyor olmalı" 

Ingrid bir an düşündü; demek ortadan kaldırılması gereken bir görgü tanığı daha vardı. Daha fazla oyalanması anlamsızdı artık. Paula'ya gereken cezayı verebilir sonra da şoförün peşine düşerdi. O adamın da ortadan kalkması icap ediyordu. 

Paula'ya bakıp, "Beni takip et,' dedi. 

Şatonun büyük ve tarihi salonuna geçtiler. Paula dehşetle yerde yatan Capshow'ları gördü. Vücutlarından sızan kan yerde bir gölcük peydah etmiş ve henüz kurumamıştı. 

Ingrid ilerledi ve eline siyah çantasını aldı. 
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Paula bir an kararsız kaldı. Ingrid'in de iyi bir dövüşçü olduğunu bilirdi. 

Üzerine atılıp onu boğmayı düşündü. Büyük haz duyarak boynunu da kırabilirdi. 

Gerçi şu an hem yorgun hem de mücadele edemeyecek kadar bitkindi; üstelik Ingrid kendisinden daha da gençti ama içinde ona karşı duyduğu nefret kendisine gereken gücü sağlayabilirdi. 

Yine de bunu yapmamalıyım, diye düşündü. Efendi Capshow'un gerçekten öldüğünü sanmıştı. Ethan tarafından oyuna getirilip aldatıldığını anlarsa Efendi kendisini rahatlıkla bağışlayabilirdi. Onun nezdinde puan kaybedeceği muhakkaktı ama şu anda başka çıkar yol görmüyordu. 

Bütün bu düşündükleri, Ingrid'in çantasını açıp tabancasını çıkarıncaya kadar sürdü. O zaman gerçeği kavradı birden, bu şıllık, her rastladığı erkeğin koynuna girmekten zevk alan orospu, kendisini vurmaya niyetliydi. Efendisine sadakatini anlaşılan bu şekilde gösterecekti. Aralarında üç-dört metrelik bir mesafe vardı. 
Paula hiç tereddüt etmeden sarışın kadının üzerine sıçradı. Ondan daha iriydi ve onu alt edeceğine inanıyordu. Üzerine atıldığı o bir anlık saniye içinde kulakları şatoda akisler yaratan silahın gümbürtüsü ile inledi, İngrid tabancayı ateşlemişti. Paula sol memesinin altında müthiş bir acı hissetti. Elleri bir an sarışın kadının omuzlarını kavradı ama bacakları artık bedeninin ağırlığını çekmiyordu, vücudu önce kasıldı, gözleri irileşti sonra bir külçe gibi hareketsiz Ingrid'in ayaklan dibine yığıldı. Paula ölmüştü. 

Ingrid keyifle kadının cansız vücuduna baktı. Ayağının ucuyla hareketsiz kalan bedenini ters çevirdi. Kadının gözleri yaşadığı son anın bütün dehşet ve nefretini gösterecek şekilde açık kalmıştı. 
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Ingrid, "Ecelinin benim elimden olacağını sana söylemiştim," diye sanki Paula duyacakmış gibi mırıldandı. Rahatlamıştı. Yerdeki cesede son bir kez baktı, sonra elinde sanki hizmetkârların kaldığı bölüme doğru koşmaya başladı. 

Son görgü tanığı şoförü de ortadan kaldırması gerekiyordu. 

Dirk keyifle ellerini ovuşturdu. 

Karnı açtı ve bu saate kadar midesine bir lokma yiyecek girmemişti. Anlaşılan bu gece şatoda misafirler vardı ve bu tür misafirlerin geldiği gece mutfakta daima harika yiyecekler olurdu. Bu saatte mutlaka yemeğin bitmiş olması lazımdı; emektar Miriam'ı bulursa ona arta kalan yemeklerden görümü bir sofra hazırlardı. 

Garajın kapısını kapattı ve arka bahçeden mutfağa doğru yürüdü. Mutfağın ışıkları yanıyordu. Kay ve Miriam mutfakta olmalıydılar. Mutfak penceresinden içeriye baktı, kimseyi göremedi, belki hâlâ servis devam ediyordur, diye düşündü. 

Mutfak kapısı ışıklar sönmeden kilitlenmezdi. Kapının tokmağını çevirdi ve içeriye girdi. Derin bir sessizlik vardı içeride, sanki kimsecikler yokmuş gibi. 

"Miriam... Kay..." diye seslendi. Ama cevap veren yoktu. 

"Allah Allah nereye gitti herkes!" diye merak etti. Malikanenin eski mutfağı Bayan Glenda Capshow tarafından gayet modern bir şekilde restore edilmişti. 

Tezgâhların üstünde büyük kayık tabaklar içinde envai çeşit soğuk etler, salatalar duruyordu. Tabağın içinden bir parça et alıp ağzına attı. Servis işlerine bakan Herbert de ortalarda yoktu. 

"Herbert!" diye seslendi. Uşak bazen şarap mahzenine inerdi. 
Gözü mahzene inen kapıya kaydı. Asma kilit kapının üzerinde duruyordu. 

Merak ederek mutfaktan koridora açılan kapıya yürüdü. 
Koridora çıktığında donakaldı. İhtiyar Miriam yerde yatıyordu. 
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Bir an onun vurularak öldürülmüş olabileceğini düşünemedi. 
"Miriam!" diye bağırdı. Kadından hiç ses gelmiyordu. Hemen yere eğilip kadını çevirdi. Ve onun çoktan ölmüş olduğunu dehşetle anladı. Kadının tam alnının ortasında kanlı, iğrenç bir kurşun deliği açılmıştı. 

Ne yapacağını şaşırdı. Evdeki aşırı sessizliğin anormallik olduğunu o zaman kavradı. Kadının cesedini yere bırakıp koridor boyunca şuursuzca koşmaya başladı. Az ileride şatonun asıl binasına geçen ara kapı vardı. Bütün ışıklar yanıyordu. Tam kapının önüne geldiğinde bu kez de Herbert'in cesediyle karşılaştı. 

Korkudan gözleri faltaşı gibi açıldı. "Aman Allahım ne olmuş burada?" diye kekeledi. Aklına hiçbir olasılık gelmiyordu. Bu insanları kim ve ne için öldürebilirdi? 

Kulağına derinlerden akseden bir silah sesi geldi. Yanılmıyordu, bu silah sesiydi. Demek evdeki meçhul katil, adam Öldürmeye devam ediyordu. 

İliklerine kadar titredi yeniden. Mutlaka bir manyak olmalıydı. Elinde silah her gördüğüne ateş eden bir hasta. 

Acaba Bay ve Bayan Capshow'a ne olmuştu? Muhtemelen onlar da öldürülmüştü. 

Buradan uzaklaşmalıyım derhal, diye düşündü. O manyak kendisini görürse mutlaka onu da öldürürdü. 

Birden şatoya getirdiği kadının bunları yaptığı aklına geldi. 
Kadın hem fena halde dövülmüş hem de hırpalanmıştı. Sebebini bilmiyordu ama bir nedenle Capshow'lardan intikam almaya kalkmış olabilirdi. Sonra onun olamayacağını akletti, öyle olsa garaja daha yakın olan mutfaktaki silah seslerini de duyardı. 

Hizmetkârlar daha önce öldürülmüş olmalıydı. Yere eğilip elini Herbert'in yanağına değdirdi; ceset soğumaya bile başlamıştı. Katil kadın olamazdı, buraya geleli olsa olsa beş dakika 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geçmişti, bu süre içinde cesedin soğumaya yüz tutması olanaksızdı. Duyduğu silah sesini anımsadı yeniden, belki de içerideki meçhul manyak o kadını da vurmuştu. 

Dirk'in içini çaresizliğin verdiği korku kapladı. Buradan derhal kaçmalıydı, hem de derhal. Oyalanması bile hataydı. Hızla mutfağa geri dönmek istedi, bahçeye çıkar karanlıkta izini kimseye görünmeden yok ederdi. Bu şansını kullanmalıydı. 

Fakat içindeki merak ve yaşayanlar varsa hiç olmazsa onlara yardım etmek hissi galebe çaldı. Bir korkak gibi buradan kaçamazdı, üç yıldır Ethan Capshow'a hizmet etmiş, onun ekmeğini yemişti. 

Şatoya geçen kapıyı araladı. 

Derin bir sessizlik vardı. Çıt çıkmıyordu. Acaba silah sesini beynimde korkudan ben mi uydurdum, diye düşündü. Belki de içeride kimsecikler yoktu. Katil ya da katiller çoktan basıp gitmişlerdi. 

Ama malikaneye getirdiği o kadın niye hiç ses vermiyordu acaba? Hem herkes öldüyse içeriye nasıl girmişti? on kapıyı açan biri olmalıydı, aksi halde içeriye giremeyen kadın yardım istemek için garaja onun yanına dönerdi. 

Dirk hâlâ kararsızdı. 

Çekine çekine ilerlemeye devam etti. 

Koridoru geçti. Şatonun salonuna giden servis kapısın, araladı. Etraf ışıl ışıl aydınlıktı. Burada da kimseler görünmüyordu. 
Dirk biraz rahatlayarak, derin bir nefes aldı ve salonun ortasına doğru yürüdü. 

Capshow'ların cesetlerini yüreği burkularak gördü Patronuna yardım etmek için geç kalmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu. 
Şatoda üç hizmetkâr daha olmalıydı, acaba güzel Kay de ölmüş müydü? Onların cesetlerini aramak cesaretini gösteremiyordu. 

Yine aklına Canterbury'den getirdiği kadın geldi. 
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O ortalarda görünmüyordu. Gözünden mi kaçmıştı yoksa bu katliamı o mu gerçekleştirmişti? Şaşkın şaşkın etrafına bakınırken az ileride yatan Paula'yı gördü. O da öldürülmüştü. Kadının bluzu kan içindeydi. 

Çığlık atmamak için kendini zor zaptetti. 

Artık burada durması için hiçbir nedeni yoktu. Derhal uzaklaşmalıydı. Ölümün soğuk terlerini ensesinde hissetti. Kadın az önce öldüğüne göre manyak katil de hemen bu civarlarda olmalıydı. Şatonun içinde bir ölüm makinesi dolaşıyordu. 

Sokağa açılan ana giriş kapısı, bulunduğu yere yakındı, hemen kaçmalıyım diye düşündü ve arkasını döndü. 

Ingrid'i de o esnada gördü. Onu tanımıyordu, fakat hayrete kapılmaktan kendini alamadı. Bebek kadar güzel ve hatları çekici bir sarışındı. Gözlerini yüzünden alamadı. Elinde tuttuğu tabancayı görmese onu asla bir katil olarak düşünemezdi. 

Fakat kadın ne yazık ki üzerine çevrilmiş bir silah taşıyordu. 
Dirk soluğunu keserek kımıldamadan durdu. Kafası çalışamayacak bir haldeydi, düşüncelerine yön veremiyordu. Bu güzel kadının bu kadar insanı öldürmesi mümkün değil gibi geldi ona. 
Ağzından çıkan kelimelere kendisi bile inanamadı. 

"Siz kimsiniz?" 

Kadın tatlı tatlı gülümsüyordu. 

"Paula'yı getiren şoför sen misin?" 

"Paula dediğinizi tanımıyorum ama ben şoförüm. 

Ingrid tabancanın namlusuyla yerde yatan Paula'yı işaret etti. "Bu kadını sen mi getirdin buraya?" 

"Evet." 

"Yanınızda başka kimse var mıydı?" 

Dirk yutkundu, sonra başını salladı "yoktu" demek istercesine. 

"Yani sadece ikiniz geldiniz?" 
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"Evet bayan." 

Kadın gülümsemeye devam ediyordu. 

Elindeki tabancaya rağmen karşısındaki güzel kadının sakin ve yumuşak davranışından cesaret alan Dirk mırıldandı. 

"Ne oldu burada? Bütün bu insanları kim öldürdü?" 

"Ben!" 

"Siz de kimsiniz? Sizi tanımıyorum." 

"Tanıman mı lazım?" 

"Hayır... Hayır ama sizi tanımayan bir yığın hizmetkârı da öldürmüşsünüz. Neden? Bir çılgınlık bu yaptığınız. Bizler bu evin sadece çalışanlarıyız." 

Ingrid anlamsız bakışlarla şoförü süzdü. "Haklısın, diye mırıldandı. "Onların bir günahı yoktu fakat yaşamaları bizler için tehlikeliydi. Arkada görgü tanığı bırakamazdık." 

Dirk, kadının bu ifadesinden sonra kendisini de vuracağını sezinledi. 

"Size yalvarırım, beni vurmayın. Daha gencim ve yaşamak istiyorum. Temin ederim kimseye bir şey söylemem, Polise de ağzımı açmam. 

Ingrid yeniden gülümsedi. "Doğru, gençsin ve bakıyorum bayağı yakışıklısın da." 

Şoför çaresizlikle başını salladı. "Evet efendim. 

"Adın ne senin?" 

"Pierce efendim. Dirk Pierce" 

Ingrid içinde kabaran şehevi hisleri engelleyemiyordu Bu gece yeterince insan öldürmüştü ve bu durum onu İfrenleyemeyeceği cinsel azgınlığa itiyordu. 

"Beni becermek ister misin?" diye sordu. 

Şoför suali iyi anlayamadığını sanmıştı. 

"Pardon?" dedi. "Galiba ne demek istediğinizi anlayamadım.” 

"Çok basit. Irzıma geçmek isteyip istemediğini sordum." 
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Dirk aptal aptal kadına baktı. Onun artık bir ruh hastası olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Bu çok manasız ve yersiz bir sualdi. 

"Fakat hanımefendi.." dedi. Sonra yutkunup sustu. Ne cevap vereceğini kestiremedi. Şaşkın şaşkın, "Nasıl olur?" diye mırıldandı. 

"Hoş bir gençsin. Seni arzuladım. Beni becerir ve doyasıya tatmin edersen belki seni bağışlayabilirim. 

Şoför, bu karı tam bir çatlak, diye düşündü. Normal bir insan bu şartlar altında böyle bir teklifte bulunamazdı. Ayrıca konuşma tarzı çok kaba ve basitti. 

Kadının alay edip etmediğini anlamak için mavi gözlerinin içlerine baktı. 

Arzu ve ihtiras doluydu ve her erkek kadının gözlerindeki heyecanı anlardı. 

Hayır, bu kadın alay etmiyordu!... Bir an yaşamının vereceği cevaba bağlı olduğunu anladı. Hayır derse kadın hiç tereddüt etmeden silahını ateşleyecekti, buna emindi. Ya evet derse, acaba gerçekten onu öldürmekten vazgeçer miydi? 

Yine de bu bir şanstı. Ve hayatta kalabilmek için denemeliydi. Ayrıca sevişmeye başlayınca herhalde elindeki silahı bırakacaktı. O zaman onunla mücadele imkanı doğacaktı u' bir yumrukta onun işini bitirebilirdi. 

"Cevabın nedir?" diye sordu Ingrid. 

"Kabul ediyorum. 

"Ama sakın unutma, başarısız olursan seni yine öldürürüm.” 

"Anlaştık. 

"Hadi, soyunmaya başla öyleyse." 

Dirk dehşet içinde ceketinin düğmelerini çözmeye başladı. 
Sonra gömleğini çıkardı. Pantolonunun fermuarını indirirken hâlâ elleri titriyordu. 
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"Bu işi nerede yapacağız?" diye sordu. 

Ingrid tabancasının ucuyla yerde yatan Paula'yı işaret ederek, "Tam bu kadının baş ucunda; diye mırıldandı. 

Şoför yerde yatan cesede bir göz attı. Midesi bulandı. Bu çok zor bir şeydi. 

"Neden başka yerde değil de burada?" 

"Dostuma bir veda jesti. Yaralı olup sevişmemizi görmesini çok isterdim ama ne yazık ki artık olanaksız zira çoktan geberdi. 

Dirk ne demek istediğini anlamamıştı fakat bu arzuyu kadının anormalliğine bağladı. 

"Soyunsana, çırılçıplak olmanı istiyorum" 

Adeta bir emirdi. Şoför isteksizce pantolonunu indirdi. 

Sonra ayaklarından çıkarıp ayakkabısının ucuyla biraz ileriye attı. 

"Ayakkabılarını ve çoraplarını da çıkar." 

"Peki bayan... Siz soyunmayacak mısınız?" 

Ingrid alayca bir şekilde şoförün çıplak vücudunu süzdü. 

"Görüyorum ki yeterince heyecanlanmamışsın, bu halinle beni nasıl becereceksin?" 

Dirk önüne baktı ve kızardı. 

"Belki siz soyununca hazır hale gelirim efendim." 

"Pekala, bir deneyelim." 

Ingrid elindeki silahı yere bıraktı. Sonra seri bir hareketle sırtındaki siyah elbiseyi çıkardı. Şoförün bakışları değişti bütün anormal şartlara rağmen vücudunda bir hareket hissetti. Kadının üstünde daracık bir siyah slipi ve aynı renk sutyeni kalmıştı. 

Bu kadar güzel ve bakımlı bir vücudu olabileceğini düşünmemişti Dirk. Kadın tek kelime ile şaheserdi. 

"Biraz kendine geliyorsun galiba, ama bu bana yetmez" 

Şoför bir adım ilerledi. 
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Ingrid, "Sakın silahı elimden bıraktım diye aklından çılgınca bir şey geçmesin delikanlı, yoksa seni ellerimle de paralarım." 

Bu gerçek bir şeytan, diye düşündü Dirk. Aklından geçenleri de okuyabiliyordu. 

Acele etmemeli, sabretmeli, bu hasta kadının seksin coşkusuna iyice kapılmasını beklemeliydi. Belki o zaman eline bir fırsat geçerdi. Geçeceğine de inanıyordu. 

Ne de olsa o bir kadındı ve kendisi gibi gücü kuvveti yerinde bir erkekle mücadele edemezdi. 

Kadını omuzlarından tuttu. Hırsla dudaklarından öptü. 

Ingrid ateşli öpüşüne karşılık veriyordu. Bir ara dudaklarını kurtaran kadın emreder gibi, "Okşa beni," diye mırıldandı. 

Dirk kadının göğüslerine el attı. Beynini kemiren asıl korkunun geçtiğini duyumsamaya başladı, nihayet heyecanlanmış ve münasebete geçecek hale gelmişti. 

Kadın sırıtarak, "Yere yat!" dedi. 

Bundan sonraki dakikalar hızla geçti. 

Dirk elinden geleni yapmaya çalıştı. Hatta öyle ki, kontrolünü kaybedip kadına saldırmayı bile unuttu. Bu şartlar altında bile kadın onu zevkin doruklarına taşımıştı. Şu anda ata biner gibi üstündeydi. 

Soluk soluğa kaldığı anda terli vücuduna soğuk bir metalin değdiğini hissederek zevkten kapanmış gözlerini araladı. Kadın tabancasını tam kalbinin üstüne dayamıştı. 

Ve hâlâ gülümsüyordu. Şoförün son gördüğü kadının yüzündeki mutlu ifade oldu. 

Sonra silah patladı... 

5 

Londra - İngiltere 
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Sabahın serin alacalığı odayı aydınlatmaya başladığı sırada Garry Brend üşüyerek yatağın içinde döndü. Zaten bütün gece rahat uyuyamamış, aklı Büro'dan Betty'nin çaldığı dosyaya takılmıştı. 

Ethan Capshow'un bu olayda netice olarak kendisini suçlayacağına emindi, kabak onun başına patlayabilirdi. Aslına bakılırsa, kendisini de biraz hatalı buluyordu mutlaka o dosyaların bulunduğu dolabın anahtarını kullanırken ya bir unutkanlık yapmış ya da hâlâ anlayamadığı bir şekilde kız anahtarı sakladığı yeri görmüştü. Bütün gece yatakta bunu düşünmüştü, lakin bir türlü açık verdiğini anımsatacak bir olay aklına gelmiyordu. 

Karısı Lauren yanında ağzından hafif horultular çıkararak uyuyordu. Galiba hâlâ olayın vahametini anlayamamıştı. Başucundaki telefon sabahın köründe çalmaya başladığında boş bulunup yatağın içinde top gibi sıçradı. Aklına ilk polisin aradığı geldi. Zaten dün geceden beri her an polisin kapıya dayanacağını düşünüyordu. Almacı yerinden kaldırmadan evvel, "Yok, polis olamaz," diye aklından geçirdi. Bu kadar çabuk tutuklamaya kalkışamazlardı. Önce tahkikat yapacaklar, yabancı milletlerin polisleri ile irtibat kurup araştırmayı derinleştirecekler, sorgulamalar sürecek, kısacası bir yığın bürokratik eylemler olacaktı. Bu arayan yine Ethan Capshow olmalıydı. 

Almacı kaldırdı, biraz ürkek ve çekingen, "Alo!" dedi. 

"Garry!" 

Sesin sahibini birden çıkaramamıştı, Ethan Capshow Eğildi bu ama tamamen de yabancısı olduğu bir ses değildi. "Kiminle görüşüyorum?" 

"Ben, Jonathan Crenna. 

Garry Brend iliklerine kadar titredi. Ethan'ın Barbados'u aradığını düşündü. Efendi'yi hiç tanımazdı ama geçen yıllar içinde genel sekreteri bir kere Londra'ya geldiği zaman görmüştü. 
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"Buyrun efendim," diyebildi. 

"Seni biçimsiz saatte rahatsız ettiğim için kusura bak ma ama birtakım tatsız olaylar yaşıyoruz ve bu konuda he men görüşmemiz gerekiyor. 

"Anlıyorum efendim, fakat size garanti veririm ki olan. larda benim hiçbir kusurum ve ihmalim söz konusu değildi,.» 

Brend'in almacı tutan eli ter içinde kalmıştı. Sekreterin tok ve kalın sesini duydu. 

"Biliyorum Garry, biliyorum. Londra'dayım ve işi araştırdım. 
Bütün hata Bay Ethan'da ve gereği yapılacak; yalnız bize yardımcı olman gerekiyor. 

Brend rahat bir nefes aldı. Jonathan Crenna'yı yeterince tanımazdı ama son yıllarda o da patronunun birtakım dolaplar çevirdiğinden şüpheleniyordu. Ne var ki bunu ne patronuna ne de Jonathan'a açıklayamazdı. 

"Tabii Bay Crenna) diye mırıldandı. "Elimden geleni yaparım." 

"Saat dokuzda Durrants Otel'in lobisine gel. Seni ora da bekleyeceğim" 

"Emredersiniz efendim." 

Telefon kapanmıştı. Garry bir süre yatağın kenarında oturup düşüncelere daldı. 

Bundan sonra neler olacağını kestiremiyordu. Belki şimdilik tehlikeyi atlatmış olabilirdi, ama bunca yıllık kârlı işine son vermenin zamanı geldiğine artık inanmaya başlamıştı. Kimdi arayan, diye soran karısına cevap vermek için geriye döndü. Uykulu bakışlarla kendisini süzen karısına, "Önemli biri değil," dedi. 

Kenan'ın anlattıklarını Müfettiş MacRae sanki han alaycı bir eda ile dinliyormuş gibi geldi Hans Milch'e. Alman polis şefi dikkatle Scotland Yard'ın deneyimli amirinin yüz hatlarını inceliyor 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ve kendilerine ne ölçüde inandığını anlama çalışıyordu. İşin aslına bakılırsa hikâye biraz gerçek olmayan, düş ürünü, deyim yerinde ise fantastikti. Kenan Işık kısa da olsa tüm gerçekleri can alıcı noktalarıyla özetlemeyi başarmıştı. 

MacRae, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. 

"Evet," dedi Kenan omuzlarını silkerek. "Hepsi bu. Size tüm gerçekleri anlattım. 

"İnanılır gibi değil. Müthiş bir hikâye 

"Ve de korkunç. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 

Müfettiş piposunu eline alıp iki yabancı polisin yüzüne alaylı bir tavırla baktı. 

"Görevim gereği anlattıklarınızı inceleyeceğim tabii. Ama bana parlak bir düşgücünün uydurduğu heyecan verici bir öykü gibi geldi, inanılır yanı pek yok." 

Milch böyle bir tepkiyi bekliyormuş gibi yüzü asıldı. Müfettiş anlatılanlara pek inanmamıştı. Kenan sabırla mırıldanmaya devam etti. 

"Ethan Capshow'un Hukuk Bürosu'ndan tahkikata başlamanızı öneririm. Şayet öldürülen matbaacı Jason Böyle ile Büro arasındaki ilişkiyi tespit ederseniz sorun kalmayacaktır. Kartviziti o adam basıyordu ve İtalyan arkadaşımız Umberto Cassini bu ilişkiyi ortaya çıkarır çıkarmaz ortadan kaldırıldı. Capshow'un tek öğrenemediği Cassini'nin yalnız olmadığı ve araştırmayı Hans Milch ile birlikte yürüttükleri idi. Şayet onunla bu tahkikatı birlikte yürüttüklerini bilselerdi, mutlaka Bay Milch'i de öldürmeye teşebbüs edeceklerdi. Cassini'yi öldüren katil, şükredelim ki Hans Milch'in mevcudiyetinden haberdar değildi. 

Müfettiş soğuk soğuk Kenan'ı süzdü. 

"İddianız çok garip Bay Işık. Bahsettiğiniz Hukuk Bürosu, Londra'nın ciddiyeti ve güvenilirliği ile ün salmış bir müessesesidir. Böyle bir iddiayı ciddiye almamız için elimizde çok güvenilir ve reddedemeyeceğimiz deliller olması gerekiyor." 

Kenan afallayarak müfettişe baktı. "Daha ne olsun? Büro'ya mensup bir sekreter öldürülüyor ve firmanın bir dosyası cinayet mahalinde ele geçiyor. Başka ne delil arıyorsunuz ki?" 

"Sizi dinlerken şu sarı dosyaya bir göz attım. Polis için dosya bir anlam ifade etmiyor. Benim anladığım yabancı biriyle ilgili tutulmuş bazı notlar, hepsi o kadar. Hiç şüphesiz o dosyayı inceleteceğim hatta ilgili memleket polisinden bilgi de isteyeceğim. 
Ama bu kesinlikle cinayetin o Büro tarafından işlenildiğini göstermez. 

"Ama Capshow Hukuk Bürosu'na baskın yaptığınızda daha bir sürü böyle sarı dosya göreceksiniz. Hepsinin de faili meçhul ve başka başka ülkelerde işlenmiş. Bu da mı size bir şey ifade etmeyecek?" 

"Büroya baskın mı dediniz? Yoksa orada bir araştırma yapacağımı mı düşünüyorsunuz?" 

Hans Milch irkilerek sordu. "Büroda araştırma yapmayacak mısınız?" 

Müfettiş sırıttı. "Şayet gerçekten polisseniz, bunu yapamayacağımızı anlamanız gerekir. Unutuyor musunuz, bu olayda zarar gören bizzat Hukuk Bürosu'dur. Şu an büro elemanlarından biri öldürüldü ve biz katili henüz ele geçiremedik. Büro, bir elemanı katledildiği için mağdur durumdadır. Ayrıca ifadenize bakılırsa siz orada çalışan bir kızı iğfal ederek bürodaki gizli bir dosyayı dışarı çıkartmasını temin ederek yasalarımıza göre suç işlemiş bulunuyorsunuz." 

Kenan, "İnanamıyorum, diye mırıldandı. "Olacak şey değil. 
Bu dosyalar işlenen cinayetlerin belgeleri, onları nasıl inkar yoluna gidebilirsiniz?" 
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"Hem önemli bir mesele daha var. Şurada bir kadın cesedi duruyor ve onun sizin tarafınızdan öldürülüp öldürülmediği de meçhul. Tabii araştıracağız. Şu anda elimizdeki tek katil adayı SİZSİNİZ." 

Kenan, müfettişin samimi olup olmadığını anlamak için yüzüne baktı. Alaycı bir gülümsemeden başka bir şey göremedi 

"Ya sizin elemanlarınızın durdurmak istediği ve başaramadığı kaçan kadına ne diyeceksiniz? Ondan şüphelenmiyor musunuz?" 

"Olabilir. Ama kesin odur diyemem. 

"Ne yani? Şimdi beni tutuklayacak mısınız?" 

Müfettiş cevap vermeden önce piposunu yeniden doldurdu. 

"Henüz bilmiyorum. Adamlarım delilleri toplamaya çalışıyorlar. Tabii resmi olarak ifadenizi bir daha alacağız ve ona göre bir karar vereceğiz. 

Hans Milch kendi kendine homurdandı. "Çok komik. Şayet cinayeti arkadaşım işleseydi sizden yardım ister miydik?" 

"Bunu bilemem, davranışınız polisi aldatmaya yönelik de olabilir. Örneğin şu cinayet aleti tabanca. Adamlarım daireye girdiklerinde silahı sizin elinizde bulmuşlar. Silahın kime ait olduğunu henüz İtilmiyoruz, belki de tetiği siz çektiniz?" 

İçinden, çattık diye düşündü Kenan. Adamın gerçekler karşısında muhakeme tarzı bu olacaksa çekeceği vardı. 

"Silahın ve kurşunların balistik incelemesi benim zaviyemden neticeyi değiştirmeyecektir. Size anlattım, ben de bu silahı kadın kaçarken arkasından iki defa ateşledim ama tutturamadım." 

Müfettiş piposunu ağzının bir kenarında sıkıştırarak düzgün dişlerini gösterecek şekilde sırıttı. "Evet, o da ilginç; hem deneyimli bir polis olduğunuzu söylüyorsunuz hem de küçük bir odada beş altı metre mesafeden kaçan bir hedefi vuramıyorsunuz. 
Ne garip, değil mi?" 
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Kenan sinirli bir bakış attı adama. 

"Neyi ima etmek istiyorsunuz Müfettiş bey?" dedi. "Yoksa kızı kasden benim öldürdüğümü mü?" 

"Şimdilik ne söylesem boş. Her şeyi en ufak detayın kadar araştıracağız. İlginç bir hikâyeniz olduğu muhakkak Hem de çok ilginç ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Londra'nın göbeğinde, bir hukuk bürosunun uluslararası bir terör ve cinayet şebekesinin merkezi olduğunu düşünmek çok garip." 

MacRae hafifçe sırıttı. 

"O büroda bir araştırma yaparsanız her şey aydınlanacak; diye homurdandı Kenan. 

Sinirden titriyordu. 

"Dedi m ya, bu şimdilik olanaksız. Mahkemeden araştırma yetkisi almadan böyle bir arama yapamam. Ve Londra'daki hiçbir mahkeme de onların önüne ciddi ve şüpheyi çekecek deliller sunmadıkça bana bu izni vermezler" 

Konuşmayı dinleyen ve Paula'nın evin giriş merdivenlerinde hışmına uğrayan memur Clint, müfettişe yaklaşarak kulağına hafifçe, "Efendim bize saldıran kadın buradan beyaz bir Jaguar'la kaçtı, aracın plaka numarasını tespit ettik ve araştırdık. Araç Ethan Capshow adlı birine aitmiş," diye fısıldadı. 

MacRae anladım dercesine başını salladı ama yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmadı. Ne Kenan ne de Hans memurun ne söylediğini duyamamışlardı. 

Az sonra içeriye adli tabip girdi. Konuşmayı kesen Müfettiş MacRae doktora yaklaştı. Gülüştüler ve kendi aralarında fısıldaştılar. Doktor hemen cesedin ilk muayenesi için yere eğildi. Kısa bir kontrolden sonra ayağa kalktı. 

"Benim işim bitti Müfettiş bey," dedi. "Ölüme kalbe saplanan tek kurşun sebebiyet vermiş görünüyor, tabii gerçek raporu ve muhtemel ipuçlarını otopsi sonucu elde edersiniz." 
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"Sağol doktor; diye mırıldandı MacRae. 

Ambulansın iki yetkilisi plastik örtüye sekreter Betty'nin cesedini koymaya çalışırlarken, Müfettiş, "Baylar hazırlanın, müdüriyete gidiyoruz," dedi. 

Hans Milch, Kenan'a ümitsizce baktı. Galiba meslektaşın başı iyice derde girmişti... 

Durrant's Hotel'in kahvaltı salonu pazar sabahı için boş denecek kadar tenhaydı. 

Garry Brend içeriye girdiğinde elinden geldiği kadar ruhunda esen korku fırtınasını bastırmaya gayret ediyordu. Jonathan Crenna, kendisini hiç görmediği büyük patronun sadık bendesiydi ve Ethan Capshow ondan hiç hoşlanmazdı. Her şeye rağmen bu sabah oteldeki randevuya gelirken dayanamamış ve avukatı telefonla aramıştı. Her seferinde zil çalmış fakat Carnaby Malikanesi'nde bir Allanın kulu telefona cevap vermemişti. Ethan mutlaka tehlikeyi sezmiş ve sırra kadem basmış olmalıydı. Bu ise şimdi Garry'i daha da korkutuyordu. Ethan ortadan kaybolduğuna göre durum tahmininden kötü ve tehlikeli olmalıydı. 

Salona girince Jonathan ile Max'i beklerken gördü. Çay içiyorlardı. 

Garry ürkerek yanlarına yaklaştı. İkisi de ayağa kalktılar ve sekreterin elini sıktılar. Garry uzun zamandır Jonathan'ı görmemişti, onun biraz daha yaşlandığını ve omuzlarının çöktüğünü farketti. Genel Sekreterin yüzü yaşadığı iklimin sıcağından olsa gerek tatlı bir yanık içindeydi. 

Jonathan hiçbir şey olmamış gibi dostça, "Nasılsın Garry?" 
dedi. 

Büronun sekreteri ürkek ve çekingen, "Teşekkür ederim Bay Crenna, dedi. 
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Garry Brend sanki fırtınadan önceki sessizliği yaşıyordu. 
Masaya oturduğu zaman yüzü kireç gibi bembeyazdı. Jonathan'ın yüzüne ürkek bakıyordu. Max'i Capshow'un yanında çalıştığı süre içinde birçok defa görmüştü fakat samimiyeti hemen hemen hiç yoktu. Vurucu timlerin Hukuk Bürosu'na uğramaları yasaktı, onlarla Ethan genellikle dışarıda görüşürdü, bazen fazla meşgul olduğu ya da hastalık gibi olağandışı bir mazereti çıkarsa emri yazılı olarak onlara bildirmek görevini kendisine verirdi. Timlerle samimiyet kurmasını da yasaklamıştı. O nedenle hiçbir vurucu tim mensubuyla fazla yakınlığı yoktu. Max'in yanında daima bir de Paula adlı milliyetini kestiremediği güzel bir kadın bulunurdu nedense bu defa adam yalnızdı. Bu dikkatinden kaçmadı Yutkunarak ve titreyen bir ses tonuyla, "Sizi dinliyorum Bay Crenna' dedi. 

Genel Sekreterin gülen yüzü birden asıldı ve ciddileşti. 

"Burada işler çok kötü gidiyor Garry, diye homurdandı. 
"Büyük Patron durumdan çok şikayetçi ve Londra'da sıkı bir revizyonun yapılması gerektiğine inanıyor." 

Garry gözlerini kaçırdı. "Anlıyorum efendim, diye mırıldandı. "Bunun bir gün ortaya çıkacağından emindim zaten. Ama size telefonda da bildirdim, inanın benim hiçbir suçum yok, ben sadece emir kuluyum, Bay Ethan'dan aldığım emirleri yerine getiririm. 

"Biliyorum Garry, biliyorum. Seni suçladığım yok zaten. 
Rahat ol. Efendi senden memnun. Yalnız senin ağzından yapılan suiistimalleri, çevrilen dolapları öğrenmek istiyor. Hepsi bu. 
Şimdi bildiklerini birer birer bana anlatacaksın. 

Garry Brend'in kireç misali bembeyaz kesilen yüzü bu kez kızardı. Konuşursa bunun Ethan Capshow'a yapılacak bir ihanet olduğunu sezinlemişti. Önüne baktı. 
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"Fakat.." diye mırıldandı. "Bu doğru olur mu? Bay Ethan asla beni affetmez." 

"O konuyu hiç merak etme. Ethan bunu asla öğrenemeyecek." 

"Yanılıyorsunuz efendim, şayet konuşursam Bay Ethan muhbirin ben olduğunu hemen anlayacaktır. Zira Büro'da bu işleri sadece ikimiz bilir ve yürütürüz. Dışarıya bir haber sızarsa bunun benim tarafımdan yapıldığını anlamakta hiç güçlük çekmeyecektir." 

"Dedim ya endişelenme, çünkü Ethan Capshow öldü. 

Harry az kaldı elindeki çay bardağını düşürecekti. Şaşkınlıktan iri iri açılan gözleriyle Jonathan'a baktı. Ödü patlamıştı. Bu ölümün bir kaza ya da eceliyle olan normal bir ölüm olmadığını hemen anlamıştı. Gayriihtiyari, "Öldü mü?" diye sordu. 

"Evet, dün gece." 

Jonathan'ın yüzünde buz gibi soğuk bir ifade oluşmuştu. 

"Efendi asla hainleri bağışlamaz. Bunu bilmiş olmanız gerekirdi." 

Genel Sekreter bir süre sustu ve avukatın ölüm haberinin yarattığı şoku Garry'nin atlatmasını bekledi. Adamın paniğe kapılmasına hak veriyordu. Mağrur ve emreder bir tavırla Garry'i süzmeye devam etti. Adamın titreyen parmaklarının elindeki çay fincanını tutamadığını ve kahvaltı masasının üzerine bıraktığını gördü. 

Gerçekten de Garry'nin korkusu doruğa çıkmıştı. Bu sabah Carnaby Malikanesi'nin telefonlarına neden cevap vermediğini şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdi felaketin içinde tek başına kalmıştı. Yoksa bu adamların niyeti kendisini de mi öldürmekti? 
Neden olmasındı? Gerçi Jonathan aksini söylemişti ama ona ne kadar güvenebilirdi? Avukat Ethan'ın yaptığı suiistimallere kendisinin de karıştığını düşünebilirlerdi. 
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"İnanın" diye inledi. "Benim olanlara en ufak bir iştirakim yok. Ben masumum." 

"Bunu tahmin ediyoruz Garry, yoksa seninle bu konuşmayı yapmaz ve seni çoktan Ethan'ın yanına gönderirdik, anlamıyor musun?" 

Belki de haklılar, diye düşündü Garry Brend. İsteseler onu da rahatlıkla ortadan kaldırabilirlerdi ve kimsenin ruhu duymazdı. 
Bir an karısı Lauren'i ve küçük oğlu Stanley'i düşündü. Senelerden beri çirkin bir organizasyonun içinde olduğunu tabii ki biliyordu, gerekirse bunun kötü sonuçlarına da katlanmalıydı ama iki kardeş arasındaki hesaplaşmanın kurbanı olmak istemiyordu. Başını salladı. "Sorun, ne öğrenmek istiyorsanız cevaplamaya hazırım," diye fısıldadı. 

"Güzel. İlk sorum şu. Ethan ağabeyine haber vermeden sırf kendi adına işler alıyordu, değil mi?" 

"Evet. Gelen bazı teklifleri Barbados'a bildirmiyordu." 

"Bunları yazılı olarak bana kanıtlayabilir misin?" 

"Sanırım bu mümkün. Kendine ayırdığı işler için özel bir dosyası vardı. 

"Bu dosya da Büro'da mı saklı?" 

"Evet. Odasındaki özel bir dolapta. 

"Bunları senden gizliyor muydu?" 

"Bildiğim kadarıyla hayır. Çünkü mutlaka bir yardımcıya gereksinimi vardı." 

"O dolabın bir anahtarı da sende var mı?" 

"Hayır ama anahtarın saklandığı yeri biliyorum. 

"Büroda, değil mi?" 

"Evet efendim." 

Jonathan Crenna anlamsız nazarlarla Garry'e baktı. Yüzü sanki tamamen ifadesizdi. 


334 


"Öyleyse bu işleri görmek için bizim bilinen kadromuzdan gayri vurucu timler kurdu, değil mi?" 

"Aynen öyle efendim. Benim bildiğim ve sizin tanımadığınız üç ayrı timi var.' 

"Bunlarla haberleşmeyi sen mi yapıyordun?" 

"Hayır Bay Crenna. Bizzat kendi yapardı. 

"Ama onları sen de gördün, değil mi?" 

"Evet efendim. Bilirsiniz timlere ödemeyi genellikle biz yaparız." 

Jonathan bir süre sessiz kalıp başını salladı. Sonra, "Anlıyorum," diye mırıldandı. 

Garry Brend meraktan çatlamak üzereydi, işin sonunun nereye varacağını hâlâ kestirememişti. Cesaretini toplayıp yutkunarak sordu: 

"Şimdi ben ne olacağım Bay Crenna? Acaba Efendi beni bağışlayacak mı?" 

Jonathan gülümsedi. 

"Bu sana bağlı Garry. Ben seni anlıyorum. Ethan seni kötü emellerine alet etmiş ama ona karşı gelmek şansına sahip değildin ve emirlerine uydun. Belki hataydı fakat başka şansın da yoktu." 

"Çok doğru söylüyorsunuz sayın Crenna, gerçekten de başka şansım yoktu." 

"Bu hizmetlerin için ekstra bir ücret alıyor muydun?" 

Sekreter kızardı, başını önüne eğdi. 

"Evet efendim, diye mırıldandı. "Efendi arzu ederse son kuruşuna kadar iade etmeye hazırım. 

"Hayır Garry, hayır, buna hiç gerek yok. Bize hizmete devam etmeni istiyoruz." 

Sekreter derin bir nefes aldı. Rahatlar gibi olmuştu. 

"Şimdi ne yapmam lazım? Emirleriniz nedir?" 
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Jonathan iskemlesinin arkasına yaslandı. Fincanına yeniden çay koydu. 

Gözlerini sekreterden ayırmadan yavaş yavaş konuşmasına devam etti. 

"Ethan'ın ölümü polisi harekete geçirecektir. Sanırım Hukuk Bürosu esaslı bir şekilde aranacak ve faaliyetleri kontrol edilecektir. Dosyalar bizim için büyük bir tehlike, bu nedenle ilk etapta dosyaların tamamen oradan uzaklaştırılması gerekiyor" 

"Bu kolay. Pazartesi günü dosyaların hepsini gizlice çıkarabiliriz" 

"O kadar vaktimiz yok Garry. Dosyalar bugün çıkarılmalı." 

"Fakat bugün pazar." 

"Bir yolunu bulup işyerine girmelisin. 

"Tehlikeli değil mi? Dosyaları çıkarırken kapıcı tarafından görülürsem, şüphe çekmez miyim?" 

"Bu senin sorunun Garry, riski göze almalısın." 

Brend, Genel Sekreterin yüzüne baktı. Anlaşılan fazla ümitlenmekte galiba erken davranmıştı, durum tahmin ettiği kadar rahat olmayacaktı. Hoşlanmadığı Crenna gerekirse kendisini de rahatlıkla cezalandırabileceğini ima etmişti. Hiç tereddüt etmeden, "Herhalde bir çaresine bakabilirim, diye hızlı hızlı mırıldandı. Az evvel üzerinden kalkar gibi olan çekingenliği yeniden benliğini sarmıştı. 

"Peki dosyaları nereye kaldıracağız?" diye sordu. 

"Saklayacak bir yer buluruz. İşin o yanı kolay. Fakat artık Büro'da kalamazlar. 

Ethan'ın ölüm haberi duyulunca polis esaslı bir tahkikata girişecektir, Scotland Yard'ı bilirim, olayla ilgili olabilecek herkesi araştıracaktır. Büronun bütün avukatlarını ve hatta seni de. Buna hazırlıklı ol. En ufak bir açık vermemelisin" 

"Anlıyorum efendim. Bana güvenebilirsiniz. 
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"Bu arada sırası gelmişken şunu da söyleyeyim Garry, belki bundan sonra Capshow Hukuk Bürosu kapanabilir, bürodaki diğer avukatların nasıl bir yol takip edeceklerini bilemem ama sana ihtiyacımız var; Efendi burada yeni bir işyeri açmamızı ve işi oradan yürütmemizi istedi. Seni yeni açılacak firmanın müdürü olarak görmek istiyoruz." 

Brend'in gözleri ışıldadı. Paçayı kurtarmış sayılırdı. Aslına bakılırsa artık bu işe devam etmek istemiyordu, yeterince korku duymuştu, hele dün geceki o telefondan sonra ama şimdilik bunu Genel Sekreter'e ifade edemezdi. 

"Sağolun efendim, bana gösterdiğiniz itimata müteşekkirim," diye mırıldandı. 

Jonathan Crenna birden ayağa kalktı. 

"Hadi bakalım; dedi. "Şimdi Hukuk Bürosu'na gidip şu dosyaları alalım." 

6 

Carnaby Malikanesi 

Kay Parker henüz on sekiz yaşında, İskoçya'nın Aberdeen yöresinde doğmuş genç bir kızdı. Babasının bir trafik kazasında ölümünden sonra alkolik üvey annesinin yanında barınamayarak çalışmak ve geçimini temin etmek için Londra'ya gelmişti. 

Şehirde yaşam şartları ağır ve işsizlik hakimdi. Önce Lower Sloane Street'deki Olympia Pastanesi'nde kendine bir iş bulmuş, altı ay kadar garson olarak çalışmıştı. Çalışkan, saf ve becerikli bir kızdı. Verilen görevlerden yılmamış ve işine dört elle sarılmıştı. Müşterilere karşı her zaman saygılı ve sevecendi. 

Kızıla çalan saçları ve yüzüne masum bir ifade veren biraz patlak gözleriyle etrafına her zaman sevgi taşırdı. Zaten Glenda Capshow'un da dikkatini bu masum sıcaklığı çekmişti. Çalıştığı pastaneye her gidişinde ondan bir garsondan beklenenden daha fazla ilgi ve alaka görmüş, kıza ısınmıştı. Altı ay kadar önce pastaneye bir gidişinde kıza yanımda çalışmak ister misin, diye sormuştu. 

Kay teklifi ve bu soylu hanımın ödemeyi vaad ettiği ücreti işitince dudağı uçuklamıştı. Aldığı ücretin dört misli fazlaydı ve bu ücreti elde edebilmesi için pastanede daha yıllarca çalışması gerektiğini hemen anlamış ve hiç tereddüt etmeden seve seve gelebileceğini söylemişti. 

Kay ondan sonraki beş ayını Carnaby Malikanesi'nde Glenda Capshow'un özel hizmetkârı olarak geçirmişti. Yeni işinden ve yaşamından son derece memnundu. 

Şartlar son derece elverişliydi ve en önemlisi bayan Glenda son derece anlayışlı, gerçek bir hanımefendiydi. Bütün bunlara rağmen önceleri yeni işini biraz yadırgamış, restore edilmiş kocaman Şatoda bir süre yalnızlık hissetmişti. 

Allahtan yaşlı hizmetkâr Miriam çok tatlı ve müşfik bir kadındı, ona bir anne gibi yakınlık göstermiş, her konuda yardımlarını üzerinden ekşit etmemişti. 

Her şey o meşum geceye kadar mükemmel gitmişti. 

Hafif patlak yeşil gözleri birden korkuyla açıldı. Kapkaranlıktı etraf. 

Uyuyakalmış olduğunu hissetti. Ödü kopuyordu, kulaklarını tazı gibi dikip etrafı dinledi. 

Nefes almaya bile çekiniyordu. 

O katiller, canavar ruhlu misafirler mutlaka şatonun içinde olmalıydılar. 

Ağlamaya bile korkuyordu, hıçkırıklarını duyarlarsa Miriam ve Herbert gibi kendisini de acımasızca öldürürlerdi. 

Her tarafı uyuşmuştu ve zaman kavramını kesinlikle yitirmişti. Kolundaki babasından kalma fosforlu saatine bir göz attı, dokuzu geçiyordu. Önce vakti kavrayamadı, yanılıyorum diye düşündü, canavarların elinden kurtulmak için bu karanlık kilere 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saklandığında saat on buçuğu geçiyor olmalıydı. Burada ne kadar kaldığını anımsamıyordu, ona asırlar gibi uzun gelmişti. Sonra yavaş yavaş bütün bir geceyi burada geçirdiğini anladı. Oyle olmalıydı, genç bedeni gerilime ve korkuya dayanamamış uyuyakalmıştı. 

Çok çişi gelmişti. Mesanesi çatlar gibi zonkluyordu, belki de bu kabustan o nedenle uyanmıştı. Etrafı dinlemeye devam etti. 

Hiç ses duyulmuyordu artık. 

Saklandığı kiler, mutfak hatta bütün şato mezar kadar sessizdi. Carnaby gerçekten bir mezarlık olmuştu. O sadece Miriam'ın ve Herbert'in cesetlerini görebilmişti. Birbiri ardına patlayan silah sesleri kulaklarından gitmiyordu. 

Saatine tekrar baktı. Sabahın dokuzu olmalıydı. 

Biraz cesaretlenir gibi oldu. O kötü adamlar hâlâ burada olamazlardı. Çoktan gitmiş olmaları gerekirdi. Önünde dizi dizi rafların arkasında ayağa kalkmaya çalıştı. Her yanı uyuşmuş, adaleleri gerilmişti. 

Tuvalete gitmezse, hemen bulunduğu yere işeyeceğini anladı. Yığın yığın duran patates ve soğan çuvallarının yanına bakarak kalktı. Kilerin ortasındaki raflara sıralanmış temizlik maddelerinin arasında birkaç adım attı. 

Sol bacağı dizine kadar karıncalanıyordu. Bir yere tutunmak zorunda kaldı. 

Gecenin karabasanı yeniden üzerine çökmek üzereydi. Ağlamamak için kendini zorluyor, dişlerini sıkıyor, titremesine engel olmaya çalışıyordu. 

Kilerin kapısına doğru ilerledi. Karanlıkta gürültü çıkarmaktan ödü kopuyordu. 

Kapıya kulağını dayayıp dışarıyı dinledi. Hiçbir şey işitmiyordu. Bir an kurtulduğuna inandı. Titreyen parmakları kilerin kapı tokmağını çevirdi. 
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Aralıktan dışarıya bir göz attı. 

Mutfağın elektriği yanıyordu hâlâ. Zamanı tahminde vine sıkıntıya düştü, dokuz olamazdı, acaba saati mi durmuştu? Sonra mutfaktaki elektrik ışığının tuhaflığını farketti; sanki gücünü kaybetmiş, güneşin canlı ve hayat veren aydınlığı etrafı aydınlatmıştı. Kapıyı biraz daha açtı. Yanılmıyordu, mutfağın kocaman ve yüksek penceresinden içeriye sızan gün ışığı taş zeminde sarı ve aydınlık hareler yaratıyordu. Sabah olduğunu anladı. 

Usulca mutfağa süzüldü. Fakat daha ileriye gitmeye korkuyordu. Sanki her an bir köşeden o canavarlardan biri çıkacakmış gibi geliyordu. 

Mutfağın ortasında adeta mıhlanıp kalmıştı fakat içinden çığlıklar atmak istiyordu. 

Kısa kesilmiş tırnaklarını acıtıncaya kadar avuçlarına gömdü. Sonsuzluğa kadar burada çakılı kalamazdı. Birden aklına bahçıvan Donat geldi; genellikle sabahın bu saatinde arka bahçedeki çiçekleri keser ve hanımefendiye evde kullanışı için mutfak kapısından bırakırdı. Donat, Carnaby Malikanesi'nin emektarlarındandı, her sabah mutfağa uğrar, çalıklarla şakalaşır ve bir fincan çay içerdi. Şu anda bahçede çalışıyor olmalıydı. 

Bahçeye açılan camlı mutfak kapısına ilerledi usu|Ca Dışarıya baktı. 

Donat etrafta görünmüyordu. Bahçe kapısını araladı, kilitli değildi tabii, çünkü dün gece kapıyı kilitleyecek müstahdemden hiçbiri canlı kalmamıştı. 

Donat niye etrafta yoktu acaba? 

Yoksa onu da mı öldürdüler, diye irkildi. Olayların cereyan ettiği saatte bahçıvanın çoktan müstahdeme ayrılan lojmanda uyuyor olması gerekirdi. Yine de emin olmak için başını kapıdan çıkarıp lojmana doğru baktı. Lojmanın kapısı ardına kadar açıktı. 

Derin bir oh çekti. 
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Donat yaşıyor olmalıydı; çoktan bahçeye çıkmış, işiyle meşguldü herhalde. Belki de ön bahçede çalışıyordu. Çim biçme aracının homurtusunu duymak için dikkat kesildi. Kulağına ötüşen kuş seslerinden başka bir şey aksetmiyordu. 

Mutfak kapısını açık bırakıp bahçeye adım attı. Malikanenin bahçesi çok genişti ama mutlaka Donat'ı bir yerlerde çalışırken bulurdu. Yine de seslenmeye korkuyordu. Lojman kapısı açık olduğuna göre fazla uzaklarda olamazdı, belki de unuttuğu bir şey için lojmana da dönmüş olabilirdi. Önce oraya bakmaya karar verdi. 

Deli gibi çimlerin üzerinde koşarak lojmana girdi. Açık kapının önünde durarak içeriyi dinledi. Donat'ı mutlaka bulmalıydı. Onu yanına almadan şatoya geri dönemezdi. Biran kapıda durup bekledi ve içeriyi dinledi. Aklına gelen ihtimali kabullenmek istemiyor, korkuyordu. 

"Donat!" diye seslendi kısık sesiyle... 

Çağrısına cevap veren olmamıştı. 

Bu kez biraz daha yüksek sesle bağırdı. Yine ses yoktu. İçeride olmadığına inanmak istiyordu. Usul usul adamın odasına doğru yürüdü. 

Kaldığı odanın kapısı ardına kadar açıktı. Bahçıvanı yeterince tanırdı. Her zaman derli toplu ve itinalı yaşayan biri bütün kapıları açık bırakarak lojmanı terkettiğine ihtimal veremezdi. 

Nefesini tutarak kapının önünde bir an duraladı ve sonra başını uzatarak içeriye baktı. Kısık bir çığlık boğazına takılıp kaldı. Donat yatağın içinde pijamalarıyla ölü olarak yatıyordu Bütün yatak kanlar içindeydi. 

Kay bayılacak gibi oldu. Güçlükle kapının pervazına dayanıp sendelemesini engelledi. Artık ne yapacağını bilemiyordu. Dün geceki cani misafirler önlerine çıkan herkesi acımasızca öldürmüşlerdi. 
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Polis!... Evet, hemen polisi aramalıydı, hem de derhal... 

Ama o gücü kendinde bulamıyordu. Tüm vücudu zangır zangır titremeye başlamıştı. 

Daha fazla dayanamayacaktı. Birden aklına kimlerin geriye kaldığı geldi. Acaba şoför Dirk'le hizmetçi Mary'ye ne olmuştu? 
Mutlaka ararsa onların da cesetleriyle karşılaşacağına inandı. 
Dün gece silah seslerinden korkup kilere saklanması hayatını kurtarmıştı, onu bulsalar mutlaka öldürürlerdi. 

Çılgın gibi lojmandan fırladı. Tam bir kabus yaşıyordu ve ne yapacağını bilemez haldeydi. Adımları şuursuzca onu şatonun mutfağına yöneltmişti yeniden. Neden kaçtığını bilmeden mutfağa daldı. Midesi bulanıyor, gözleri kararıyordu. 

Bir süre mutfağın ortasında şuuru bulanık dikilip kaldı. 

Evdeki en yakın telefona ulaşmalıydı; bu kadarını akıl edebiliyordu. "Tanrım sen bana kuvvet ver, diye mırıldandı içinden. 
Gözyaşları yağmur gibi yanaklarına iniyordu. Son bir güçle şatoya geçen koridora doğru titreyen bacaklarıyla yürüdü. 

Koridordaki Miriam'ın cesedine bakamadı. Gözlerini yumup ilerledi. Ara kapıyı itti; yerde Herbert'in yattığını biliyordu. Kapı ağzında çirkin bir koku etrafa yayılmıştı. Bu ya tan kokusu idi ya da kokuşmaya başlayan cesedin etrafa yayığı ağır bir koku olmalıydı. Kusmamak için gayret gösterdi. 

Hizmetçi Mary de Herbert'in az ilerisinde alnına yediği kurşunla ölmüştü. 

Salona geldiğinde direnme gücü artık sıfır noktasın varmıştı. 
Gözleri dehşetle açıldı, karşılaştığı manzaraya inanmak istemiyordu. 

Glenda ve Ethan Capshow birbirlerinin üzerine cansız yığılmışlardı. Onu asıl dehşete düşüren şoför Dirk'in yerde sırtüstü yatan çırılçıplak cesediydi. 

Adamın çıplaklığına bir anlam verememişti. 
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Ve yerde misafirlerden birinin daha cesedini buldu. 

Bu bir kadındı. Dili tutulmuş gibi kadının suratına baktı. 
Kalbi hizasında açılmış derin bir yara vardı. Misafirleri şatoya geldikleri sırada mutfakta Miriam'a yardım ederken görmüştü. 
Emindi, bu onlardan biriydi. 

Kay yerinde sallandı, sehpanın üzerindeki telefona doğru ilerlemek istedi. Fakat artık bacakları beyninden gelen emri yerine getiremez haldeydi. Dizleri kıvrıldı, önce kusmaya başladı, sonra bacaklarının arasından zaptedemediği idrarı yere aktı, gözleri karardı ve telefona uzanan eli almacı kavrayamadan, bayılarak yere yuvarlandı. 

Kenan'ın gözleri yanıyordu. Bütün bir gece uyumadığı gibi şimdi de sorgulanmak için bekletiliyordu. Sakalı uzamış, iki gündür sırtından çıkarmadığı gömleği leş gibi kirlenmişti. Scotland Yard'ın geniş pencerelerinden içeriye sabah güneşi dolarken oturduğu iskemleden kalkarak uyuşan adalelerim gevşetmek için gerindi. 

Dün gece zavallı Betty'nin evinde o saldırgan kadınla boğuşurken vücudunun bayağı örselendiğini hissetti, içinden, namussuz kaltak, diye söylendi. Çok fena darbeler indirmişti, boynu, sol omzu ve sağ bacağı hala sızlıyordu. Nöbetçi memur anlayışlı ve babacan biriydi, arada sırada önüne kahve getiriyordu. Fakat konuşmaktan ve gevezelik etmekten özellikle kaçınıyordu. 

Müfettiş MacRae resmi sorgulamaya önce Hans Milch'i almıştı ve Alman polisinin ifadesi hayli uzamıştı. Kenan saatine bir göz attı, dokuzu yirmi geçiyordu. 

Saat tam onda bulunduğu odanın kapısı açıldı ve Milch dışarıya çıktı; şişman ve al al olmuş yüzü ter içindeydi. Kenan'a donuk nazarlarla baktı. Sorgulamanın hoş geçmediği hemen belli olmuştu. Resmi üniformalı zabıt katibi Kenan'a dönerek: 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"Lütfen içeriye gelin;' dedi. 

Kenan polisin arkasından MacRae'nin odasına girdi. Müfettiş masasının başında oturuyordu. Ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Oda yoğun pipo dumanıyla kaplıydı. MacRae, "Lütfen oturun Bay Işık," dedi. 

Kenan masanın karşısındaki tek koltuğa oturdu. Zabıt tutan polis memuru arkada ufak bir masanın başına geçti. Bir süre yorgun gözlerini ovuşturan Müfettiş yeniden piposunu doldururken, "Evet, şimdi en başından başlayalım; dedi. 

"Lütfen bize önce Londra'ya geliş sebebinizi anlatın." 

Kenan anlatmaya başladı. Yaklaşık beş dakika geçmişti ki kapı açıldı ve Kenan'ın Betty'nin evinde gördüğü sivil memur Clint içeriye girdi. Adamın gergin ve telaşlı hali Kenan'ın da gözünden kaçmadı. Müfettişin yanına yaklaşarak fısıltı halinde bir şeyler anlattı. MacRae'nin suratı asılmıştı, ince dudakları iki yanına sarktı. Kötü bir haber aldığı belli oluyordu. Memur odadan çıkarken, 

"Muavin Humphrey Bennet'i arayın, hemen olay yerine gitsin," diye söylendi. "Biz de az sonra orada olacağız." 

Kenan verdiği ifadeyi keserek, "Önemli bir şey mi var saym müfettiş?" diye sordu. 

MacRae, "Evet, dedi. "Ethan Capshow'un yaşadığı Carnaby şatosunda bir katliam olmuş. Malikanede sekiz ölü Varmış. Hizmetkârlardan biri az önce polisi aramış" 


YEDİNCİ BÖLÜM 

1 

Londra - İngiltere 

KENAN hâlâ titreyen hizmetçi Kay'e baktı. Ambulanslarla şatoya gelen sağlık görevlilerinden biri, genç kızın zaman zaman ürpertiyle sarsılan vücudunu sıcak tutmak için battaniye ile sarmıştı. Tesadüfen kurtulan ve olayın tek görgü tanığı olan hizmetçi kız, oturduğu koltukta sorulan sualleri cevaplayamaz halde, gözlerini sabit bir noktaya dikmiş adeta yarı baygın bir haldeydi. 
Üstü başı kusmuk içindeydi ve yoğun bir idrar kokusu yayıyordu etrafa. 

Şatonun büyük salonu parmak izleri toplamaya çalışan polislerle ve ilkyardım ekibinin elemanlarıyla doluydu. Adli tabib, Müfettiş MacRae'ye dönerek, "Boşuna kendinizi yormayın, tanık sorularınıza cevap verecek halde değil, bir tür şokta,' diye mırıldandı. Müfettiş anladım dercesine başını salladı. Ama olanlara pek bir anlam veremediği çok açıktı. 

MacRae, Paula'nın cesedi önünde durarak bir süre cansız vücuda baktı. Sonra Kenan'a dönerek, "Size saldıran kadının bu olduğuna emin misiniz?" diye sordu. 

Kenan hiç tereddüt etmeden, "Evet" dedi. "Onu rahatlıkla teşhis edebilirim. Bu kesinlikle o kadın. 

Müfettiş içindeki kuşkuları yenmek istercesine tekrar sordu: "Emin misiniz?" 

"Evet Sayın Müfettiş. Cesedin yüzündeki darp izleri benim yumruğumdan olmadır. 

Hiç şüphem yok ki kol ve bacaklarında da bazı ekimozlara rastlanacaktır. Sanırım onlar da mücadelemiz sırasında oluşmuştur. 

MacRae bir türlü kabullenmek istemediği iddiayı araştırmak niyetiyle yere eğilip Paula'nın bluzunu sıyırdı. Sol konun omzuna yakın yerinde mor bir çürükle karşılaştı. Hoşnutsuz bir şekilde, yüzünü asarak ayağa kalktı. 

Kenan ve Hans Milch dikkatle adama bakıyorlardı. 

İki yabancı polis derin bir nefes almışlardı. Muhtemel bir suç isnadından şimdilik yakayı sıyırdıklarını hissedebiliyorlardı. 
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Müfettiş olay yerine ilk gelen ekibin başında bulunan muavini Humphrey Bennet'in yanına doğru yürürken, Hans usulca Kenan'ın kulağına fısıldadı. 

"Şimdi ne halt edeceğiz? İşler iyice sapasardı; tek şüpheli diye peşinde koştuğumuz adam da ölü bulundu. Bana bunun bir açıklamasını yapabilir misin? 

Bunca insanı kim öldürdü?" 

"Bilmiyoruz, henüz hiçbir fikrim yok." 

Hans homurdandı. "Aklıma kötü şeyler geliyor. 

"Ne gibi?" 

"Bu İngilizler'in marifeti olmasın?" 

Kenan hayretle arkadaşına baktı. 

"Polis mi yani?" 

"Neden olmasın? Sanırım bu işin içinde siyasi bir skandal yatıyor. 

"İhtimal vermek istemem. Burası demokratik bir ülke. Polisin böyle kanun dışı bir yolsuzluğa karışacağını sanmam. Pek çok kişinin başını yer. 

"Düşündüğüm gibi bir skandalın sonucu ise İngiltere'nin uluslararası platformda düşeceği zor durum birkaç kişinin kellesinden daha mı önemli?" 

"Ne demek istiyorsun Hans? Yani İngiliz polisi işi başından beri biliyor muydu?" 

"Ne bileyim dostum? Baksana burada bir katliam yapılmış ve tam sekiz kişi öldürülmüş. Hadi Capshow'ları anlıyorum ama ya günahsız olan hizmetkârlar niye öldürüldü? Belli ki buraya baskın yapanlar tek bir görgü tanığı bile geride bırakmak iste-memişler. Bu organize bir suç, işi yapanlar tam profesyonel. Her nasılsa tek şu kızı gözden kaçırmışlar. Konuşunca anlayacağız, belki de o tesadüfen bu katliamdan kurtuldu. Zaten işin en 


346 


başından beri İngiliz polisinin bütün dünyada konuşulan S.LT'den haberdar olmaması garibime gidiyordu." 

Kenan'ın aklı karışmıştı. Sesini çıkarmadı. Fakat Hans'ın düşüncesi midesini bulandırmıştı. Hans mırıldanmaya devam etti. 

"Ayrıca tam bizim devreye girip bazı izleri ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmamız seni şüphelendirmiyor mu? Daha ileriye gitmemizi engellemek istemiş olabilirler." 

"Daha ileriye mi dedin?" 

"Öyle değil mi? Örgütün lideri diye Ethan Capshow'u düşünmüştük, demek değilmiş. 

Adamı bütün ailesi ve hizmetkarlarıyla bir gecede safdışı ettiler. Ne kadar güçlü ve organize bir suç şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamıyor musun?" 

Hans Milch'in şüpheleri bir an Kenan'ı düşüncelere sevketmişti, fakat genç polis durumu muhakeme ettikçe arkadaşının teorisine sıcak bakmamaya başladı. Hans Milch yanılıyordu. 
Bunun en güzel örneği kendi memleketinde işlenen cinayetlerdi. 
Naci Toper zengin bir sanayici ve tanınmış bir spor kulübü başkanıydı ama siyasetle uzaktan yakından ilişkisi yoktu. Keza öldürüleceği konusunda duyumlar aldığı Seyfı Nazım Tozkoparan da siyasete bulaşmamış biriydi. 

Hatta Frankfurt'ta Werner Schafer'den örgüt tarafından öldürüldüğünü öğrendiği Melih Aker de öyle biriydi. Hans Milch'in teorisi ona inandırıcı ve sıcak gelmiyordu. Karşılarında çok güçlü ve kolları dünyanın her yanına ulaşan bir terör ve cinayet şebekesi olduğu muhakkaktı ama bunun siyası emellerle organize olmuş bir kuruluş olduğu fikri solak geliyordu beynine, İngiliz polisinin birtakım siyasi maksatlarla bu işi kabullenmiş olması düşünülemezdi. Kenan'a göre Türkiye'de işlenen suçların hemen tamamı adi suç kategorisindeydi Bildiği kadarıyla siyasi 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niteliği olabilecek tek cinayet İtalya'da işlenen Maliye Bakanı Pisano Giusti olayıydı. 

"Haklı mıyım?" diye sordu Milch. 

Kenan tam "sanmıyorum" diyecekti ki Müfettiş Macrae yanlarına yaklaştı. Adamın yüzündeki aşıklık devam ediyordu. Kenan gayet nazik bir eda ile, "Sayın Müfettiş" dedi. "Size bir türlü teşekkür etmek fırsatı bulamadım, umarım bunu kabalığıma vermezsiniz." 

"Ne teşekkürü?" 

"Merkezdeki sorgulanmamız bitmeden ve hakkımızda bir hükme varmadan, ricamızı kırmayıp bizi de bu olay yerine getirdiğiniz için." 

MacRae bilgiç bir şekilde gülümsedi. 

"Buna gerek yoktu zaten. Çünkü sizi suçlu olarak hiç düşünmedim" 

Hans Milch hayretle Müfettişe baktı. 

"Ciddi mi söylüyorsunuz?" 

"Evet. Tek istediğim bu olaylar hakkında daha fazla bilgi toplamaktı, İtalya meslektaşınızın öldürüldüğü andan beri sizin masum olduğunuzu anlamıştım. Fakat neyin peşinde olduğunuzu bir türlü tespit edememiştik. Ama artık olay gün ışığına çıktı sayılır." 

Kenan, "Nasıl yani?" diye sordu. 

Müfettiş boş piposunu dişlerinin arasına sıkıştırdı. 

"Avukat Ethan Capshow'un biraz da bize verdiğiniz bilgiler ışığında büyük bir cinayet organizasyonuna giriştiği artık ortaya çıktı. Biraz sonra yardımcımı Capshow'un bürosuna gönderip bahsettiğiniz dosyaları araştırmasını isteyeceğini. 

Umarım haklı çıkarsınız." 

"Buna çok seviniriz," diye mırıldandı Milch. 

"Bürodaki araştırmada siz de bulunmak ister misiniz?" 
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Hans, "Seve seve," dedi. "Ya siz Bay Işık?" 

Kenan biraz düşünceli gözlerini kırpıştırıp uzayan sakalını sıvazladı. 

"Benim bir endişem var Sayın Müfettiş." 

"Endişeniz ne? Nedir o?" 

"Geç kalmış olmanızdan korkuyorum. 

"Anlayamadım?" 

"Göründüğü kadarıyla ve mesleki tecrübelerim beni yanıltmıyorsa bu cinayetlerin üzerinden en az on, on iki saat geçmiş. 
Bu hunhar katliamı gerçekleştirenler çoktan Büro'ya da bir baskın düzenlemiş olabilirler." 

"Yani sarı dosyaları imha edebileceklerini mi söylemek istiyorsunuz?" 

"Evet. Tıpkı matbaacı Jason Boyle'un işyerinin yakılmasında olduğu gibi. 

MacRae ağzındaki boş piposunu dişlemeye başladı. 

"Haklı olabilirsiniz" diye homurdandı. Böyle bir olasılığı düşünemediği için de içinden küfretti, iki yabancı polisin yanında kendini küçük düşmüş hissediyordu. 

"Humphrey!" diye seslendi muavinine. 

Salonun zeminine yayılmış cesetleri inceleyen uzun boylu muavin asık bir suratla Müfettişin yanına yaklaştı. Pazar gününün bu katliam olayı ile zehir olmasına fena halde bozuluyordu. 

MacRae sert bir sesle, "Yanına ekibini al ve Capshow Hukuk Bürosu'nu araştır. 

Bay Kenan Işık sana yardımcı olacak. Ne kadar sarı dosya bulursanız toplayıp Merkeze getirin. Anlaşıldı mı?" 

Muavin hayretle amirine baktı. Bu iki yabancı ve sanık durumundaki polisin olay yerinde bulunmasına bile bir anlam veremiyordu. Kekeleyerek: "Bay Işık'la m1?" diye sordu. 
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"Evet, onu da yanına alacaksın. Kendisi arayacağınız dosyalarda size yardımcı olacak. 

"Fakat efendim bugün pazar ve elimizde arama emri yok. 

"Bunu ben de biliyorum." 

"Size hatırlatmak isterim efendim, orası bir hukuk bürosu ve oranın sahiplerinin hepsi avukat. Sonra başımıza hukuka aykırı eylemimizden dolayı nasıl bir iş açacaklarını düşünebiliyor musunuz?" 

"Sorumluluk benim Humphrey! Unutma şu yerde yatan ceset de bir avukata ait ve onu öldürenler elimizdeki her türlü delili yok etmeye çalışıyorlar. Dün gece bir sekreter kız da bu yüzden öldürüldü. Hatta şu yerde yatan kadının da verilen bu görevi hakkıyla yerine getiremediği için katledilmiş olması çok mümkündür." 

"Kimi kastediyorsunuz efendim?" 

MacRae yerdeki Paula'nın cesedini göstererek, "Şunu tabii," diye homurdandı. 

Humphrey Bennet itirazı kesti ve başıyla gelmeleri için yabancı polislere isteksizce işaret etti. Kenan Müfettiş'e dönerek: 

"Sizden bir ricam daha olacak," dedi. 

"Evet, nedir?" 

"Şu Kay denilen görgü tanığı hizmetçi kızın sorgulanmasında ben de bulunmak istiyorum, mümkün mü?" 

"Olabilir, ancak doktorun ifadesine göre şok geçiriyormuş, şu an onu sorgulayamazız." 

"Tamam, diyen Kenan, Hans'ı kolundan tutarak muavin Humphrey'in peşinden yürüdü... 

Sekreter Garry Brend anahtarı Capshow Hukuk Bürosu'nun parlak cilalı ana giriş kapısının kilidine soktu. Binlerce kere girdiği işyerinden içeriye adımını atarken ter içinde kalmış, sanki 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yabancı bir yere giriyormuşcasına da tedirginlik duymuştu. 
Aslına bakılırsa hâlâ korkuyordu da. Aradan zaman geçtikçe Jonathan Crenna'nın anlattıkları beynini burgu gibi oymaya başlamıştı. Efendi'nin sekreteri çok sinsi görünümlü biriydi, buraya geliş sebebinin esaslı bir temizlik yapmak olduğunu anlamıştı. 
Önce bunca yıllık patronunun kardeşini öldürmüş, kurulu düzeni allak bullak edecek bir kararla Londra'daki merkezi tasfiye etmeye başlamıştı. Şimdi bütün eski müşterilerin dosyasını toplayacak ve muhtemelen yeni bir işyeri kuracaktı. Acaba gerçekten kendisine ihtiyaç duyuyor muydu? Yoksa sadece dosyaları buluncaya kadar kendisini kullanmak niyetinde miydi? Sonra sıkacağı bir kurşunla işini bitirebilir ya da yanındaki devin ellerine bırakabilirdi. 

Garry Brend'in alnında soğuk terler oluşmuştu. 

Sanki aklından geçenleri okumuş gibi Jonathan, "Kendini toparla Garry,' dedi. 

"Korkacak bir şey yok. Şimdilik her şey yolunda. Capshowların cesetleri daha uzun zaman bulunamaz. Biz bir an evvel dosyaları toparlayıp gidelim." 

Garry başını salladı ama içindeki şüpheyi bir türlü yellemiyordu. 

Önce kendi odasına girdi. Sakladığı anahtarı kitap raflarının arasından alarak etajerin kilidini açtı. Sarı renkteki özel müşteri dosyaları ortaya çıktı. Garry daha bakar bakmaz aksiliği hissetmişti. Son derece intizamlı bir adamdı, her şeyi yerli yerine ve santimi santimine denk gelecek tarzda yerleştirirdi. Bu dolabın başkası tarafından açıldığını ve içlerinden bir dosyanın alındığını hemen anladı. Ethan Capshow demek doğru söylemişti. Betty Flanders'in böyle bir şeye cüret edebileceğine hiç ihtimal veremezdi ama o masum yüzlü sekreter kız demek göründüğü kadar saf değilmiş, diye düşündü. Bu durumu, yani dosyalardan birinin 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çalındığını Jonathan'a söyleyemezdi. Adamın nasıl bir tepki göstereceğini kestirmek mümkün değildi. Bu sırrı kendisine saklamaya karar verdi. 

Jonathan Crenna, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. 

Garry tedirgin bir şekilde, "Benim odamdakiler bu kadar efendim" dedi. 

"Hadi, şimdi de Ethan'ın odasına geçelim. "Beni takip edin lütfen" 

Üç adam Ethan Capshow'un odasına girdiler. Jonathan sessizce Garry Brend'in hareketlerini izliyordu. Sekreter geniş çalışma masasına yaklaştı, çekmecelerden birini çekerek tahta bir puro kutusu çıkardı. Jonathan bir an, yoksa bu sersem bize puro mu ikram etmeyi düşünüyor, diye aklından geçirdi. Fakat sekreter kutuyu ters çevirmiş ve altından özel olarak yapılmış bir bölümün sürgüsünü iterek küçük bir anahtar çıkarmıştı. Anahtarı alıp antika etajerin yanına giderek kilidi çevirdi. İçinde bir yığın sarı dosya vardı. 

"İşte!" dedi. "Hepsi bu kadar" 

"Garry, lütfen onları yerinden çıkar" 

Sekreter dosyaları birer birer itina ile etajerden çıkarırken, "Bunları handan dışarı kimseye görünmeden nasıl çıkaracağız?" 
diye sordu. 

Jonathan, "Hadi Max, sen de işe koyul/" diye dev adama bir işaret yaptı. Garry bütün dosyaları yere dizerken, Max da yanında getirdiği çantanın içinden katlanmış siyah plastik torbalar çıkardı. 
İki adam çabuk çabuk dosyaları poşetlere yerleştirdiler. Sonra Garry'nin odasına dönerek oradaki dosyaları da poşetlerin içine tıktılar. 

İşleri bitmiş sayılırdı. 

Jonathan Crenna küçümser bir ifadeyle sekretere baktı. 
"Çalışma tarzınız çok ilkelmiş,' diye homurdandı. 
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"Anlayamadım efendim." 

"Niye bu çağda bütün bu dosyaların içeriğini bilgisayarda ayrı ayrı disketlere yüklemediğinize şaşıyorum. Korumak çok daha kolay ve pratik olurdu. Ayrıca böyle komik anahtar saklamalarına da gerek kalmazdı." 

"Ethan Capshow böyle emretmişti efendim. 

"Bütün dosyaların bu kadar olduğuna emin misin Garry? 
Başka yerde sakladığınız ya da ötede beride kalmış başka dosya olabilir mi?" 

Garry Brend birden ayıldı. 

Yoksa Jonathan kendisini kontrol mü ediyordu? Betty Flanders'in odasından bir dosya çaldığını Ethan'dan öğrenmiş olabilirdi. Bir an hayatının vereceği bu cevaba bağlı olduğunu duyumsadı ve neticesi ne olursa olsun doğruyu söylemeye karar verdi. 

"Sanırım bir dosya eksik," dedi. 

"Öyle mi? Hangisi?" 

Garry kendi dolabındakilerden biri olduğunu biliyordu. Ama hangisi olduğunu şu anda tespit etmesi olanaksızdı. 

"Bilmiyorum, ama dün gece Bay Capshow bana telefon ederek büroda çalışan sekreter kızlardan birinin gizlice bir dosya çalarak dışarıya kaçırdığını söyledi." 

"Yaa! Adını da verdi mi?" 

"Evet. Girişteki masada oturan ve daha ziyade telefonlara bakan bir kız. Adı Betty Flanders." 

"Bay Capshow başka bir şey söyledi mi?" 

"Benden kızın adresini sordu efendim." 

"Sen de ona Canterbury'de oturduğunu mu söyledin?" 

"Evet efendim. 

Jonathan Crenna bir süre delici bakışlarla Garry'i süzdü. 
Gözleri bir yılanınki kadar soğuktu. "Bana gerçekleri söylediğine 


353 


sevindim Garry,' dedi. "Bu ufak detayı söylemeseydin seni affetmeyecektim. 

Garry Brend alnında biriken terleri sildi. Galiba paçayı kurtarmıştı ama hâlâ emin olamıyordu bir türlü. 

"Size yalan söyleyemezdim.' diye mırıldandı. 

"Haklısın Garry, bu büyük hata olurdu. Fakat endişelenmene gerek yok, Betty artık yaşamıyor. Onu sonsuza kadar susturduk. 

Garry Brend kızın öldürüldüğünü öğrenmişti ama içinde en ufak bir acıma hissi duymadı. 

Genel Sekreter sakin bir sesle, "Şimdi dolapları kilitlemeden önce içlerine sıradan başka dosyalar ve rastgele evrak koy. İstersen hukuk kitapları da yerleştirebilirsin. Yeter ki buraya gelecek polisler etajerlerin ne gaye ile kullanıldığını anlamasınlar; dedi. 

Garry istenileni yerine getirdi. 

Fakat aklı Betty'nin çaldığı o tek dosyaya takılmıştı. Acaba Jonathan Crenna kızı öldürürken o dosyayı da ele geçirmiş miydi? Bunu henüz ona soramazdı ama öyle olduğunu düşündü. 

Kimseye görünmeden ellerinde ağır naylon torbalarla işyerini terkederlerken Garry beynindeki düşünceleri bir sıraya koyamıyordu. Dışarıya çıktıklarında Ingrid'in kullandığı arabaya binip uzaklaşırlarken ilk defa cesaretini toplayıp sordu. 

"Şimdi nereye gidiyoruz?" 

"Bu dosyaları imha edinceye kadar saklayacağımız bir yere," dedi Crenna. 

Garry bir süre susup sessiz kaldı. Sonra dayanamayarak, "Yarın ne olacak? Hiçbir şey olmamış gibi işime gidecek miyim?" 

"Evet Garry, gideceksin. Ta ki polis tahkikatını bitirip hiçbir sonuç elde edemeyinceye kadar gideceksin. Bir veya iki ay sonra da Büro kendi kendini tasfiyeye kalkışmazsa işinden istifa edersin. Anlaşıldı mı?" 

"Evet efendim. 
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Garry tam olarak rahatlamamıştı ama ne söyleyebileceği ne de yapabileceği bir şey yoktu. Arabanın arkasına büzülüp kaldı. 


2 

Londra - İngiltere 

Kenan, İngiliz polisinin incelik ve nezaketine doğrusu hayran kalmıştı. Muavin Humphrey Bennet, Hukuk Bürosu'nun bulunduğu işhanının nöbetçi kapıcısını uyandırırken bile o AngloSaksonlara has ölçülü tavrını bozmamıştı. Hatta adamın görevi sırasında bodrum katında uyuyor olması bile muavini sinirlendirmemişti. 

Adam neden sonra karşısındakilerin polis olduğunu anlayınca biraz kımıldanır gibi oldu. Kenan içinden, muavinin yerinde olsam herife nöbet sırasında uyuduğu için esaslı bir zılgıt geçerdim, diye düşündü. Herifçioğlu söylene söylene onları Hukuk Bürosu'nun olduğu kata çıkarmış ve yedek anahtarla kapıyı açmıştı. 

Kenan daha önceden gördüğü Garry'nin odasına girerek sarı dosyaların gizlendiği etajeri gösterdi fakat aynı anda da kilidin üzerinde duran anahtarı gördü. 

Muavin etajere doğru yürürken Kenan sorunu anlamış, sarı dosyaları dolabın içinde bulamayacaklarını tahmin etmişti. Betty ile büroyu terkederken kızın etajerin üzerindeki anahtarı aldığı yere yani kitap raflarının üçüncü katındaki kalın cildin altına koyduğunu gayet iyi anımsıyordu. Demek sonradan biri büroya gelmiş ve anahtarı yeniden kullanmıştı. Bunun anlamı da gayet açıktı; tatil günü tesadüfen büroya gelen avukat Ethan Capshow, Betty'nin orada olmasından kuşkulanmış ve muhtemelen kendilerini izlemişti. Zaten Betty'nin evine gelen o saldırgan kadını ve geri istediği dosyayı başka türlü açıklayamazdı. 
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Kenan, Muavin Bennet anahtarı çevirirken olacaktan tahmin edebiliyordu, sarı dosyaları orada bulamayacaklarına emindi artık. Kilit açılınca etajerin sürgülü kapağı aşağıya kaydı ve içi göründü. Tek bir sarı dosya dahi yoktu. 

Muavin dik dik Kenan'a baktı. Sanki aradıkları dosyaları yerinde bulamamış olmaktan adeta sevinmişti. Zaten her fırsatta tahkikatı yabancı ve şüpheli bir polisle yürütmekten hoşlanmadığını davranışlarıyla belli ediyordu. 

"Bahsettiğiniz dosyalar burada yok," dedi. 

Bir gülümsemesi eksik kalmıştı. 

Kenan, "Bir de Ethan Capshow'un odasındakine bakalım," dedi. 

Muavin ve ekibi kapıcının gösterdiği odaya yürüdüler. Hans Milch tek kelime etmeden Kenan'a ürkerek baktı. Baş başa kalıp olayları enine boyuna tartışacak imkanları olmamıştı, lakin Türk meslektaşının söylediği yerde dosyaların ortaya çıkmaması umudunu kırar gibi olmuştu. 

O odada da tek bir sarı dosya bulamadılar. 

Humphrey Bennet nezaketini bozmadan, "Yanılmadığınıza eminsiniz, değil mi?" diye sordu. Kenan, muavine cevap bile vermeden uyku sersemi kapıcıya döndü. 

Gayet sert ve sinirli bir şekilde, "Dün gece nöbetin sırasında buraya gelen oldu mu?" diye sordu. 

Adam umursamaz bir tavırla, "Bildiğim kadarıyla hayır, dedi. 

Kenan'ı da Scotland Yard'ın elemanı sanmıştı. 

"Bildiğin kadarı ile mi? Senin gibi nöbet sırasında uyuyan adam ne görür be?" 

Bekçi bozulur gibi olmuştu. Önce şaşırarak kaba konuşan Kenan'a baktı, sonra ekibin başı olduğunu düşündüğü muavine dönerek, "Beni itham edemezsiniz diye homurdandı. "Benim 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görevim her saat başı bütün katları dolaşmaktır. Onun dışında odamda kalabilirim." 

Kenan sertçe bağırdı: "Ya saat aralarında? içeriye birisi girerse bu senin sorumluluğun değil mi?" 

Adam inanamıyormuş gibi Kenan'ı süzdü. 

"Yedi yıldır bu hanın gece bekçiliğini yaparım ve şimdiye kadar nöbetlerim sırasında hiçbir olay çıkmamıştır." 

"Ama bu sefer çıktı işte 

"Her ne ise, bunu sonra düşünürüz, diye müdahale etti Humphrey Bennet. Yetkisiz yabancı polislerle mahkeme izni olmadan bir hukuk bürosunda araştırma yapmaktan zaten rahatsız oluyordu. 

Kenan, "Üst katı da araştıralım diye söylendi. 

Muavin şaşırarak Kenan'a baktı. Sonra kapıcıya dönerek, "Bu büronun handa başka yeri var mı?" diye sordu. 

Nöbetçi görevli kaşını çatarak, "Yukarıda bir arşiv bölümleri var, diye homurdandı. 

Hep beraber üst kata çıktılar. Bekçi kapıyı açtı. Elektrik kesikti. Kenan sigortanın söndürüldüğünü bilmezden geldi. 
Kapıcı otomatik sigortayı yeniden devreye sokunca içerisi aydınlandı. Odayı araştırdılar fakat Kenan bir sonuca varılamayacağını bildiği için ilgisi azalarak bir köşeye çekildi ve aramanın bitmesini bekledi. 

Sonuç olumsuzdu... 

Scotland Yard'ın merkez binasına döndüklerinde katliamdan kurtulan hizmetçi Kay Parker biraz kendine gelmiş olarak şaşkın ve sessiz oturuyordu. Elini yüzünü yıkamış ve o berbat görünümünden kurtulmuş gibiydi. Yüzü solgun ve bembeyazdı, zoraki yudumladığı kahve fincanını tutan eli hâlâ titriyordu ama yine de 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kendini emniyette hissetmenin verdiği rahatlığı farketmek mümkündü. 

Humphrey, Hans ve Kenan odaya girdiklerinde Müfettiş MacRae'nin kızı yumuşatmak ve normale dönmesini temin etmek için olayın dışında havadan sudan konuştuğunu farkettiler. 

MacRae onları görünce Humphrey Bennet'e dönerek: 

"Buldunuz mu?" diye sordu. 

Muavin olumsuzca başını salladı. 

"Hayır efendim. Tek bir sarı dosya bulamadık” 

Bu kez Müfettiş gözlerinde şimşekler çakan sert bakışlarla Kenan'a baktı. 

"Bunu nasıl açıklayacaksınız Bay Işık?" 

Genç polis omuzlarını silkti. 

"Söylediklerimin doğruluğundan hâlâ şüpheniz mi var? pün gece bir yığın insan öldürüldü. Capshow firmasının sahibi, büronun bir sekreteri, bize saldıran ve o mahut sarı dosyalardan birini geri almaya çalışan kadın. Hâlâ onların suçluluğundan şüpheniz mi var? Gün gibi açık ki, bu olayı örtbas etmek isteyen başkaları da var. Yani organizasyonun tek elebaşısı Ethan Capshow değil. 

Cinayetleri işleyen kişi ya da kişileri bulmamız lazım. Ayrıca elinizde bir sarı dosya mevcut. Betty'nin evinde bulduğunuz. Bu delil sayılmaz mı?" Müfettiş homurdandı. 

"O tek dosya ile bir sonuca varamayacağımızı siz de biliyorsunuz." 

"Evet ama hiç yoktan iyidir. Belli ki birileri mevcut dosyaları bürodan alıp kaçımış." 

"Bu sadece bir faraziye." 

"Faraziye mi? Size dosyaları bizzat gördüğümü söyledim." 

"Ama onları söylediğiniz, yerde bulamadınız." 
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"İyi ya, bu da iddiamı teyit eder. Capshow'ları vuran dosyaları da kaçırdı." 

MacRae homurdandı. 

"Beni ne kadar zor durumda bıraktığınızın farkında mısınız? 
Size güvenmiştim. 

Şimdi durumu üstlerime nasıl açıklayacağım?" 

Hans Milch lafa karıştı. 

"Bu kadar ümitsiz olmayın. Elimizde bir tanık ve bir dosya mevcut." 

Hepsi gözlerini konuşmaları tedirgin bir şekilde dinlerken genç kıza çevirdiler. 

Müfettiş, "Artık ifade verebilir misiniz Bayan Parked" diye sordu. 

Hizmetçi kız uysal bir şekilde başını salladı. MacRae kızı yeniden ürkütmemek ve heyecana kapılmasını engellemek için gülümseyerek yüzüne baktı. Sonra kızın ifadesini yazması için görevli memurlarından birine işaret etti. 

"Adınız ve soyadınız?" 

"Parker. Kay Parker." 

"Kaç yaşındasınız?" 

"On sekizimi bitirdim efendim. 

"Nerelisiniz Bayan Parker?" 

"İskoçyalıyım. Aberdeen'de doğdum" 

"Yani henüz reşit olmadığınıza göre burada ailenizle mi kalıyorsunuz?" 

"Hayır efendim. Babam öldü. Üvey annemle geçinemedim ve kendime bir iş bulmak için Londra'ya geldim." 

"Capshow ailesinin yanına mı?" 

"Hayır. Altı ay kadar bir pastanede çalıştım. Lower Sloane Street'deki Olimpia'da. Altı ay önce de Capshow'larin yanına girdim." 
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"Size o aileyi kim tavsiye etti?" 

"Hiç kimse efendim." 

Müfettiş biraz garipseyerek kıza baktı. 

"Ama böyle ailelerin yanına iyi bir referans almadan girmek hemen hemen imkansızdır. Sizi nasıl kabul ettiler?" 

Kız heyecanla titredi. 

"Bayan Glenda Capshow sürekli müşterimizdi, sık sık pastaneye gelirdi ve çoğu zaman ona ben hizmet ederdim. Bir gün bana yanında çalışıp çalışmayacağımı sordu. Çok iyi bir ücret teklif etmişti. Bayan Capshow en iyi müşterilerimizden biriydi, eli açıktı ve pastanedeki herkes onu iyi tanırdı. Olimpia'daki arkadaşlarım başıma devlet kuşunun konduğunu söylediler ve ben de tereddüt etmeden teklifi kabul ettim." 

"Anlıyorum," diye mırıldandı MacRae. "Sonra?" Kızın gözleri sulanmıştı yeniden. 

"O tarihten beri de Carnaby Malikanesi'nde çalışmaya başladım." 

"İşe başladığınız tarihi kesin olarak söyleyebilir misiniz? 

"Yanılmıyorsam kasım ayının on yedisi. Öyle olmalı" 

"Oradaki görevinizi bana tam olarak anlatabilir misiniz?" 

"Tabii efendim. Ben Bayan Capshow'un özel hizmetkârıydım. Asıl vazifem ona hizmet etmekti. Son aylarda sekreterliğini bile yapmaya başlamıştım." 

"Nasıl yani?" 

"Hayır cemiyetlerine, mensup olduğu derneklere, bazı kadın kollarına yapacağı ziyaret ve konuşmaları hatırlatır, notlarını temize çekerdim." 

"Ev işleri ile meşgul olmaz mıydınız?" 

"Bayan Capshow istemedikçe hayır" 

"Bazen böyle istekleri de olur muydu?" 
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"Nadiren. Şatoda özel bir davet verirse benim de yardımcı olmamı isterdi." 

"Dün geceki gibi mi?" 

"Evet" 

Kız yeniden sararmış ve hatırladığı olayın etkisiyle omuzları titremişti. Hans Milch müfettişin nihayet asıl konuya yaklaştığını hissetti. Alman polis tüm dikkatiyle kızı süzüyordu. MacRae sordu: 

"Dün gece şatoya gelen misafirleri gördünüz mü?" Kız kısa bir duraklama geçirdi. 

Dudakları aralandı, fakat ağzından bir laf çıkmadı. 

"Evet, onları gördünüz mü, diye sordum" 

"Gördüm efendim" 

"Kaç kişiydiler?" 

"Beş. 

"Beş mi?" 

"Oyle sanıyorum. 

"Nasıl yani? Emin değil misiniz?" 

"Ben misafirlerin yanında değildim, hiç de çıkmadım Daha ziyade mutfakta oyalanıyordum. Miriam'a biraz yardım ediyordum. 

"Miriam öldürülen yaşlı kadın hizmetkâr mı?" 

"Evet efendim." 

"Peki misafirleri nerede ve ne zaman gördünüz?" 

Kay utanır gibi önüne baktı bir an. Sonra mahcup bir ifadeyle: 

"Bilirsiniz işte," dedi. "Evin personeli daima gelen misafirler hakkında konuşur, dedikodu yaparlar. Ben de yapılan çekiştirmeleri işitince merak ettim ve bir ara salona açılan kapıdan baktım." 

"Yani gizlice gözetlediniz?" 

"Öyle de diyebilirsiniz, sanırım bu bir suç değil." 
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Müfettiş gülümsedi. "Tabii ki değil. Onları daha evvel görmüş müydünüz? Ya da malikaneye daha evvel hiç gelmişler miydi?" 

"Hayır, onları daha önce görmemiştim. Ama benim çalışmaya başlamamdan evvel Carnaby'e gelmişlerse bunu bilemem. 

"Tabii Bayan Parker. Aralarında kadın da var mıydı?" 

"Evet, çok güzel iki kadın vardı. Birinin adının Ingrid oldu-Şunu işittim.” 

"Kimden?" 

"Bay Capshow ona öyle sesleniyordu. 

"Hangisine?" 

"Sarı saçlı olanına. 

"Cesedini bulduğunuz diğer kadın da misafir olarak gelenlerdendi, değil mi?" 

"Evet efendim. 

"Onun adını da işittiniz mi?" 

Kay başını iki yanına salladı. "Üzgünüm ama hayır." 

"Bir ara o kadının evden çıktığını gördünüz mü?" 

"Hayır müfettiş bey, görmedim. 

"Emin misiniz?" 

"Kesinlikle" 

"Çıkmış ve bir süre sonra dönmüş olabilir mi?" 

"Mümkündür, fakat dediğim gibi ben görmedim.” 

"Anlıyorum, diye mırıldanan Müfettiş, her zamanki gibi elinde oynadığı piposunu doldurmaya başladı. Tütünü yakıp ağzına aldığı dumanı dışarıya verirken: 

"Şu Ingrid denen kadını bana biraz daha tarif eder misiniz?" 
dedi. 

Kay bir iki saniye düşünüp kadının hayalini beyninde canlandırmaya çalıştı. 
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"Çok hoş bir hanımdı. Boyu en azından bir yetmiş beş vardı; belki de biraz daha uzun. Pırıl pırıl parıldayan uzun sarı saçlarını ve harika mavi gözlerini hatırlıyorum. Harika bir yürüyüşü vardı." 

"Başka?" 

"Siyah bir elbise giymişti, bedenine yapışan daracık bir şey. 
Yüksek ve dekolte pabuçlar giyiyordu." 

"Daha başka şeyler Bayan Parker, daha başka şeyler?" 

"Anlayamadım, neyi hatırlamamı istiyorsunuz?" 

"Mesela konuşmasını duydunuz mu? Farklı bir aksanı var mıydı? Daha ziyade kiminle ilgileniyordu? Oraya ne sebeple gelmişlerdi? Bu konularda bilginiz var mı?" 

"Hayır efendim. Nasıl olsun ki, ben yanlarına hiç çıkmadım. 

MacRae sinirli sinirli piposunu çekiştirdi. "Peki ya erkek misafirler? Onlar hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?" 

"Genç olanları yakışıklı ve çok iriydiler." 

"İri mi?" 

"Evet. Bu özellikle dikkatimi çekmişti. Güreşçi ya da boksör gibi fazla yapılıydılar, hatta yalnız benim değil Mary'nin de dikkatini çekmişti. Gülüştüğümüzü anımsıyorum." 

"Mary?" 

"Yani şatonun genç hizmetkârı" 

"Evet, anlıyorum." 

Genç kız utanmış gibi bir an önüne baktı. Genç misafirlerin adaleli vücut yapısından bahsetmekle çirkin bir şev söylediğini düşünerek hafifçe kızarmıştı. 

Müfettiş anlamazlığa gelerek, "Ya üçüncü adam, o nasıl biriydi?" diye sordu. 

"Yaşlı ve yanık tenliydi. Boyu kısaydı, hatta onun Hindistan'dan geldiğini bile düşündüm. O eve Bay Capshow'la beraber geldi" 
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"Yani diğer misafirlerden ayrı, öyle mi?" 

"Evet efendim, onları üst katın penceresinden gördüm. Şey... 
Onun hakkında bir şey daha biliyorum. 

"Öyle mi? Nedir 0?" 

"Hanımefendi onun çok uzak bir yerden geldiğini söylemişti." 

"Nereden?" 

Kız garip garip etrafına bakındı, söylenen yeri birden anımsayamamıştı. Yüzünü buruşturdu. "Şey.." diye mırıldandı, fakat bir türlü aklındaki kelimeyi bulamıyordu. 

"Lütfen hatırlamaya çalışın," diye mırıldandı MacRae. 

"Galiba bir ada. Evet, Bayan Capshow onun bir adadan geldiğini söylemişti." 

"Hangi ada?" 

"Adı bir tuhaftı. Galiba..." 

"Isles of Scilly olmasın?" 

"Hayır." 

"Faeroe?" 

"O da değil." 

Kenan lafa karışarak, "Yabancı bir ülkenin adası mı? diye sordu. 

Kız kararsız, dudaklarını büktü. 

"Belki de” dedi. "İşittiğimde kulağıma yabancı gelmedi ama şu anda anımsayamıyorum, durumumu takdir dersiniz Ayrıca ben fazla eğitimli bir insan değilim, karıştırıyor da olabilirim." 

Kenan bunun çok önemli bir ipucu olduğunu düşündü Kız ° adamı tarif ederken yanık tenli olduğundan ve Hintli'ye benzediğinden bahsetmişti. Belki de adam denizaşırı bir ülkeden, Commenwealth'e tabi bir yerden gelmişti. 

Kay, "Belki daha sonra aklıma gelir," diye mırıldandı. 
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"Tamam Bayan Parker, şimdi gelelim en can alıcı noktaya. 
Dün gece neler olduğunu bize anlatır mısınız? Kendinizi hazır hissediyor musunuz artık?" 

Kay evet anlamında başını salladı. 

"Yemek bitmişti. Miriam ve Mary sofrayı kaldırıyorlardı. Bay Capshow'un o iri yarı misafirleri bilardo oynamak üzere küçük salona götürdüğünü Herbert'ten işittik. Ben o sırada mutfaktaki çalışanlara yardım ediyordum. Aslında bu benim görevim değildi ama hem onlarla oyalanıyor hem de biraz misafirler hakkında dedikodu yapıyorduk." 

Kenan dayanamayarak müdahale etti. 

"Ne gibi dedikodular?" 

"Anlarsınız işte, giyim, kuşamlarından, davranışlarından filan. Başka ne olacak?" 

"Bizim için önemli olabilir, biraz açıklar mısınız?" 

Kenan, Müfettişe bir göz attı. Sorgulamaya müdahale edişine bozulup bozulmadığını anlamak istemişti. MacRae'nin suratı ifadesizdi. 

Kay omuzlarını silkti. "Sıradan şeyler işte! Mesela Mary genç erkeklerden birini Amerikalı'ya benzetmişti, saçlarının besimi, konuştuğu İngilizce filan gibi." 

Kenan sordu. "Adını duymuş mu?" 

"Bilmiyorum. Duymuş olsa bile o sıra bunu bize söylememişti." 

"Daha başka?" 

"Şey... 

"Evet? Çekinmeyin, söyleyin. 

"Mary dedi ki... o kadın... şeylere benziyor.." 

"Hangi kadın?" 

"O ölen" 

"Lezbiyenlere mi?" 
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Kay yeniden utanarak önüne baktı. "Evet, aynen öyle dedi. 

Kenan hizmetkârların gözlemlerini ilginç buldu. Aslında kız esaslı bir sorgulamaya tabi tutulursa daha bir sürü esaslı bilgiler elde edilmesi mümkün görünüyordu. Tam yeni bir soru sormaya hazırlanırken, Müfettiş müdahale etti. 

"Sonra neler oldu?" 

Kenan aklındaki soruyu soramadı. Müfettiş sanki sorgulamaya kendi devam etmek istediğini, bu hakkın kendisinde olduğunu hatırlatır gibi bir tavır takınmıştı. 

Kay Parker yutkundu. "Önce bir silah sesi duydum; dedi. 
"Bir an ne olduğunu anlayamadım. Miriam bu silah sesi, diye bağırdı. Mary telaşla koridora fırladı. 

MacRae, "Silah sesini duyduğunuz anda mutfakta kimler vardı?" 

"Üçümüz bulunuyorduk. Yani Miriam, Mary ve ben. Mary dışarıya çıkar çıkmaz bir silah sesi daha işittik, itiraf etmeliyim ki çok korkmuştum. Neler olduğunu anlayamıyordum. Şatoda silah sesleri duymak çok garipti. O sırada elimdeki soğan tepsisini kilere götürüyordum. Bir an yerime mıhlanıp kaldığımı hatırlıyorum. Ardından başka sesler daha duydum." 

"Ne gibi?" 

"Konuşmalar, bağrışmalar filan. Miriam pürtelaş mutfaktan fırladı. 

"Kaçıyor muydu, yoksa gürültülerin sebebini anlamaya mı gidiyordu?" 

"Bilemiyorum, o anda bunları düşünecek halde değildim Ç'k korkmuştum. 

"Sonra ne yaptınız?" 

Kenan tuhaf tuhaf Müfettişe baktı. İçinden de, ne anlamsız sualler soruyor bu adam diye geçirdi. Bu sorularla nereye varacaktı sanki? Kızın ne yaptığı belliydi zaten. 
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Kay, "Bir süre daha öylece kaldığımı anımsıyorum. Sonra bir erkek sesi daha duydum. Biri sen mutfağa bak, diyordu." 

"Hangisi olduğunu çıkarabilir misiniz? O Amerikalı'ya benzettiğiniz miydi acaba?" 

"Olabilir... Emin değilim. O zaman telaşa kapılıp saklanacak bir yer aradım. 

Hemen kiler kapısını açıp içeri girdim. Kiler ufak bir yerdi ama beni saklayacak eşyalar vardı içinde. Soğan ve patates çuvallarının arkasına saklandım ve ışığı da içeriden söndürdüm." 

"Kileri aradılar mı?" 

"Biri kapıyı açtı ama içeriyi karanlık görünce, sanırım orada kimse yok diye, hızla kapıyı vurarak kapattı ve çekip gitti." 

Kız o anı yeniden yaşarmış gibi ağlamaya başlamıştı, iri gözlerinden yaş damlaları yanağına süzülüyordu. 

MacRae, "İsterseniz biraz, ara verelim" dedi. 

Kay yanaklarındaki ıslaklığı elleriyle silerken, "Ben iyiyim, devam edebiliriz. diye fısıldadı. "Sonra karanlık kilerde beklemeye başladım. Müthiş korkuyordum. 

Yerime büzülmüş kalmıştım. Mutfağa yeniden birilerinin girip çıktığını duydum ama bunlar şato halkından birileri olamazdı, konuşma sesleri çıkmıyordu. 

Çenelerim titriyordu. Orada saatlerce kalmışım, galiba bir ara korkudan sızmışım da. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Uyandığımda berbat haldeydim, her tarafım uyuşmuştu. Etrafı dinledim, hiç ses yoktu Cesaretlenip kilerden çıktım. Önce ufak koridorda birkaç adım attım. Miriam, Herbert, Mary hepsi yerlerde cansız yatıyorlardı. Dehşete kapılarak bahçeye fırladım. Müstahdemin lojman olarak kullandığı müştemilata koştum. Bahçıvan yatağında cansızdı. Katiller onu da öldürmüştü. Sonra tüm cesaretimi toplayıp yeniden şatoya döndüm, niyetim polisten yardım istemekti. Diğerlerinin cesedini salonda 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buldum Karşılaştığım korkunç manzara karşısında kendimden geçtim. Ayılınca da polisi aradım, gerisini biliyorsunuz zaten." 

Kız susmuştu. 

Müfettiş bir süre anlayışla kızı süzdü. Sonra yumuşacık bir sesle: 

"Salondaki çıplak ceset şoföre aitti, değil mi Bayan Parker?" 
diye sordu. 

"Evet efendim, o Dirk'di. Bay Capshow'un şoförü. 

"Şoförün orada neden çıplak bulunduğu hakkında bir fikriniz var mı?" 

Hizmetçi hayretle Müfettişe baktı. 

"Hayır efendim, hiçbir fikrim yok. Ama çok utanç verici olduğu muhakkak" 

Bu nokta Kenan'ı da çok düşündürmüştü. 

Uygun bir açıklama aklına gelmiyordu. Scotland Yard'ın elemanları cesedin kasıklarında ve halının üzerinde kurumuş meni artıkları tespit etmişlerdi. 

Şoförün öldürülmeden önce birisiyle cinsel ilişkiye girdiği açıktı ama ilk tahkikatta bu kişinin ölenlerden biri olmadığı anlaşılmıştı. Geriye tek bir ihtimal kalıyordu, o da cinayeti işleyenlerden biri ile ilişkide bulunmuştu, işte bu çok garipti! O şartlar altında katilin şayet bir kadın ise bu işi yapması oldukça tuhaftı. Diğer erkek katillerin yanında buna girişmesinin büyük bir anormallik olduğunu kabul etmek gerekirdi. Yoksa şoförün cinsel ilişkide bulunduğu sapık bir erkek miydi? Zamanlama açısından bu da ters geliyordu Kenan'a. Birden aklına acaba şoför bu ilişkiye girdiği zaman evde onu bekleyen biri mı vardı, fikri geldi. 
Şoförün Betty'e saldıran kadını buraya getirdiğini artık biliyorlardı, ama ilk muayenede kadının cinsel ilişkide bulunmadığı doktor raporu ile sabitti. Ayrıca kadın bir lezbiyendi. 
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Acaba şoför onu zorlamış olabilir miydi? Kenan buna da ihtimal vermedi. Zira ikisi de ölmüşlerdi ve aralarında bir mücadele geçtiğine ilişkin bir iz yoktu. O zaman, onları bekleyen biri olduğu düşüncesi canlandı beyninde. Ama niye başka bir yerde değil de, bunca cesedin arasında sevişmeye kalkışmışlardı? Bu hiç de normal gözükmüyordu. Bunu düşünmeliydi. Olayın ilginç ve esrarengiz noktalarından biri gibi geldi genç polise... 

MacRae piposunu çekiştirirken, "Ethan Capshow'un ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu kıza. 

"Tabii, ünlü bir avukattı o" 

"Başka faaliyetleri de var mıydı?" 

Kenan yine yüzünü buruşturdu. Müfettişi bir türlü anlayamıyordu. Görgü tanığına sorduğu sualler gittikçe anlamsızlaşıyordu. Kızın bu konuda bilgi sahibi olmadığı gayet açıktı. 

Kay gayet safça, "Bilmiyorum," dedi. "Ne gibi faaliyetler?" 

"Yani onun kanun dışı 6azı işler çevirdiği hakkında bir bilginiz var mı?" 

"Hayır. Hiç sanmam. 

Kenan bu sorgulamanın bir yere varmayacağını çoktan sezinlemişti. MacRae'ye dönerek, "Sayın Müfettiş," dedi. "Şayet bir sakıncası yoksa biz gidebilir miyiz?" 

"Nereye?" 

"Çok yorgunuz. Otelimize dönüp biraz dinlenmek istiyoruz. 

Müfettiş bu davranışa bir anlam verememişti. "Tabii, dedi. 
"Fakat lütfen ortalardan kaybolmayın. 

Kenan ve Milch ayağa kalktılar... 

3 

Londra - İngiltere 

Tom dizlerinin üstünde duran bakımlı ve güzel ayakları okşarken, Ingrid'e sordu: 
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"Paula'dan neden hoşlanmazdın?" 

"Boş ver, bilme daha iyi" 

Amerikalı gülümsedi. "Sırf lezbiyen olduğu için değil buna eminim. 

Sarışın kadın cevap vermedi. Tom ısrar etti. 

"Aranızda bir olay geçti, değil mi?" 

"Sana sual sormamanı söylemiştim. 

"Ama bu bahsettiğin yasağa girmez. S.I.T'le ilgili olmadığına kalıbımı basarım." 

Ingrid yine sessiz kalmayı yeğledi. Tom okşadığı ayaklardan birini topuğundan hafifçe kaldırarak dudaklarına götürdü. 

"Bana gerçek nedeni söylemeyecek misin?" 

"Çok meraklısın Tom. 

"Doğru, işin aslına bakarsan hayatta hiç senin gibi bir kadınla karşılaşmadım Ingrid, müthiş birisin. Seni çok takdir ediyorum. Hakkım olmamasına rağmen, senin bütün özelliklerini ve geçmişini bilmek istiyorum." 

"Neden? Bu merakın kurallara aykırı" 

"Bunu biliyorum ama yine de öğrenmek istiyorum." 

"Tehlikesine rağmen mi?" 

"Evet. 

"Neden ama?" 

Tom kadının mavi gözlerine baktı bir süre. "Sana âşık olamaz mıyım?" 

Ingrid yatağın içinde bir kahkaha attı. 

"Âşık mı? Bu bizim gibi profesyonellere yakışan bir laf değil Tom, saçmalama." 

"Yapma canım, biz de insanız. Aşık olamaz mıyız yani?" 
"Şimdi bana âşık olduğunu mu anlatmaya çalışıyorsun? 

"Bilmiyorum Ingrid ama yaşamıma bir fırtına gibi girdin ve kendimi girdaba kapılmış çaresiz bir insan gibi hissetmeye başladım. Başım dönüyor ve her an seni yanıbaşımda görmek istiyorum. Hayatımın ekseni gibi olmaya başladın. 

"Yanılıyorsun Tom, sen sadece beni arzuluyorsun, hepsj o kadar. Bu da çok normal çünkü çevremdeki her erkek beni çılgınca arzular. Ayrıca aşk denen illetle cinsel arzu arasındaki farkı anlayacak kadar büyümüş olman gerekir" 

"Ben seni seviyorum Ingrid. 

"Kes artık, uzatma bu saçmalığı!" diyen sarışın kadın, adamın öpmeye devam ettiği ayağını çekmek istedi. Tom güçlü elleriyle tuttuğu ayak bileğini bırakmadı. Kadın direnince Amerikalı ayağını bırakarak kadının yanına uzandı. 

Bir süre yatakta hiç konuşmadan yattılar. 

Tom ellerini başının altına alıp düşünceli ve dalgın bakışlarla tavana bakarak sessiz kalmayı yeğlemişti. Ingrid'in sinirlendiğini anlamıştı. Kadının gergin olduğunu sıklaşan soluklarından anlıyordu. Tom nihayet fısıltı halinde: 

"Ama onu sevdin, âşık oldun, değil mi?" diye sordu. 

"Kimi?" 

"Renato Salvatori'yi." 

Otel odasında derin bir sessizlik oldu. Sarışın kadın cevap vermeden uzun uzun düşündü. Tom, Ingrid'in sinirleneceğini, bağırıp çağıracağını hatta küfredeceğini bile sandı. Oysa kadın gayet sakin karşılamıştı verdiği ismi. 

"Max mi anlattı?" diye sordu yalnızca. 

"Evet. Dün gece şatoda bilardo oynarken. 

"Gevezelik etmiş. Ne dedi sana?" 

"Pek fazla bir şey değil. Paula'nın partneriymiş. Bir iddiaya göre onun ihmali yüzünden İspanya'da vurulmuş. Max'tan önce onunla birlikte çalışırlarmış. İkiniz de birbirinize âşıkmışsınız. Bu ihmal nedeniyle sen de Paula'ya neft» duymaya başlamış ve Salvatori'nin ölümünden onu sorumlu tutmuşsun. Doğru mu?" 
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"Evet." 

"Onu hâlâ seviyor musun? Unutmadın mı?" 

"Sana saçmasapan sorular sorma dedim Tom. Salvatori öldü, ama hayat devam ediyor" 

"Çok doğru fakat geçmişin anılarında kalan biri için hayata küsmeni ve yeniden aşkı aramamanı anlayamıyorum artık o olayı beyninden silmelisin." 

"Onu çoktan sildim Tom, ama olay bana bir şey öğretti; o da mesleğimde asla aşka yer olmadığıdır. His ve sevgi yok, sadece hayvani duygular ve bedenimin ihtiyaçları vardır. Canım istediği zaman istediğimle düzüşürüm. Bundan müthiş heyecan duyuyor ve zevk alıyorum. Biliyor musun, dün gece Paula'nın cesedinin yanı başında Ethan Capshow'un şoförü ile düzüştüm. Görmeni isterdim, teklifim karşısında adam ne kadar aptallaşmıştı. Bir süre çılgın gibi bana baktı, oynattığımı bile düşünmüş olması mümkündür." 

Tom gözleri irileşerek yanında uzanan kadına baktı 

"Ne yaptın?" diye mırıldandı. 

"Ethan'ın şoförüyle seviştim" 

"O kadar cesedin içinde mi?" 

"Evet!" 

"İnanmak istemiyorum. 

"Ama gerçek!" 

Tom'un midesi bulanır gibi olmuştu. Şatonun kana bulanmış salonu ve Capshow'un birbiri üzerine yığılmış cesetleri gözünün önüne geldi bir an. Herhalde o sırada Paula'yı da öldürmüş olmalıydı. Yatakta doğruldu ve tiksintiyle kadına baktı. 

"Yalan söylüyorsun Ingrid. Beni sınamak ve hislerimi kontrol etmek için böyle bir yola başvuruyorsun. Sana inanmıyorum." 

"İnanıp inanmamak senin bileceğin bir şey. Nasıl istersen 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"İnsan öyle bir ortamda sevişmeyi aklından geçiremez. Yalan bu!" 

Ingrid ilk defa gülümsedi. 

"Çok safsın Tom! Cinsel arzu hayvani bir duygudur ve insan olmakla bu tür dürtülerden arınacağımızı mı sandın? 
Yadırgıyorsun değil mi? Belki de şu an benden tiksiniyorsun; böyle bir şey yapamayacağımı sanıyorsun. Ama gerçek, o ölülerin yanında zevkle şoförle düzüştüm. Ne o? Yüzünün ifadesi değişti, iğrendin mi benden?" 

Amerikalı hayret ve dehşetle yataktaki kadına bakıyordu. 

"İşte ben buyum. Tim arkadaşını olduğu gibi kabul edeceksin, işine gelirse." 

Tom işittiklerinin etkisinden hâlâ kurtulamamıştı. Kadını süzen gözleri donuklaşmış ve olayı kabullenememenin etkisiyle suspus olmuştu. Neden sonra: 

"Salvatori hadisesinden sonra mı insanlardan nefret etmeye başladın?" diye sordu. 

"Nefret mi? Ben kimseden nefret etmem ki?" 

"Olamaz. Bu anlattıkların doğru ise insanlara hiç saygın kalmamış demektir." 

"Yine saçmalamaya başladın Tom. Yaptıklarımın insanlardan nefretle ne ilgisi var? Sen nefret ettiğin için mi öldürüyorsun? 
Sadece para kazanmak için yapmıyor musun bu işi? Profesyonelliğin gereği değil mi bu?" 

"Ama ben öldürdüğüm kişilerin yanı başında cinsel ilişkiye girmem. 

"İşte bu da aramızdaki fark. Bence hiçbir sakıncası yok. 
Hayvani ihtirasın yeri ve zamanı olmaz. Ayrıca ölüm şehevi duygularımı kamçılar ve beni tahrik eder" 
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Tom ağzını açamadı. Ingrid'in bu yanını daha önce de görmüştü. Bir an tiksinerek kadına baktı. O ise gülümsüyordu ve iri mavi gözlerinde oluşmaya başlayan ifadeden hiç hoşlanmamıştı. 

"Hadi Tom," diye fısıldadığını işitti. 

"Hadi ne?" 

"Gel üstüme, sevişelim. 

"İnanamıyorum Ingrid." 

"Neye inanamıyorsun? Sevişmek istememe mi?" 

"Evet... Neler konuştuğumuzun farkında mısın?" 

"Farkındayım hayatım. Ve şu anda tahrik oluyorum." 

"OÖlülerden ve ölümden mi?" 

"Kes şimdi abuk subuk konuşmayı da sarıl bana" 

"Ingrid!" 

Sarışın kadın yatağın içinde kıvrılmaya ve kalçalarını tahrik edici bir şekilde döndürmeye başlamıştı. Kayarak Tom'a yaklaştı ve bacaklarını birden adamın omuzlarına attı. "Hadi durma, istiyorum," diye inledi. 

Tom'u ter basmıştı. 

Yaşadıklarına inanmak istemiyordu. Olacak şey değildi bu. 
Başına birden balyoz yemiş gibi silkinerek ne denli bir hata yaptığını, neler zırvaladığını anladı. 

Bu kadının tüm yaşamı vahşi bir hayvan gibi öldürmek ve sevişmekti, hayatını dolduran başka hiçbir değer ve ölçü yoktu. 
Tom'un gözleri daha da irileşti. 

Kadına dehşetle bakmaya başladı, oysa az evvel onu sevdiğini söylemeye çalışıyordu. Yerinden kımıldayamadı ve ona ne yapması gerektiğine de karar veremedi. Hemen odadan çıkması ve bir daha onu görmemesi lazımdı. Fakat bu kararı gerçekleştirecek iradeyi bir türlü gösteremiyordu. Lanet olsun diye homurdandı içinden ve zayıf erkek iradesine küfürler yağdırdı. Çünkü bütün benliği beyninden geçen bunca düşüncelere rağmen, 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yavaşlıyor, eriyor ve vücudunda hissettiği kadının sıcak et temasından yenik düşmeyi yüz tutuyordu. 

İsteği dışında elleri, boynuna uzanmış uzun ve muntazam bacakları kavradı, yavaş yavaş dokunmaya ve okşamaya başladı. 
Parmakları pürüzsüz ciltte kaydıkça içindeki arzu alevi tüm ruhunu esir almaya, hayvani isteklerini ortaya çıkarmaya yetmişti. 

İçindeki eziklik, irade zayıflığı ve güçsüzlük onu şiddet kullanmaya, hor ve aşağılayıcı davranmaya itiyordu. Adaleli kollarıyla kadını tuttuğu gibi ters çevirdi, Ingrid'in bundan hoşlanmadığını bilirdi ama içindeki nefreti ancak böyle, onu istemediği bir tarzda aşağılayarak boşaltabileceğini biliyordu. 

Gerekirse zor kullanacak, bağırıp çağırmasına da aldırmayacaktı. 

Kadını yüzükoyun döndürdü ve içindeki bütün ezikliği defetmek için kadına adeta saldırdı. İtiraz etmesini, karşı koymasını bekliyordu. Fakat Ingrid'den sadece zevk ve mutluluk iniltileri yükseliyordu. Bir ara kadının, "Daha hızlı, daha hızlı, " dedi-Bini işitir gibi oldu. Ingrid mutluluktan uçuyordu. 

Tom'un kolu kanadı kırıldı. İçini bir üzüntü kapladı. Soluk soluğa yatağa devrilirken bakışları kadının terli yüzüne ilişti, onun gözlerindeki mutluluk Tom'un içine derin bir hüzün olarak çöktü. 

Başını yastığa gömdü; ihtiraslarına yenik düşmüştü yine. Bu kadın şeytanın ta kentlisi olmalıydı. Herkesi felakete sürükleyen, acımasız, hissiz, tuhaf bir yaratık. Kafası karmakarışıktı; ya ben neyim, diye düşünmeye başladı. Sanki ondan farklı mıydı, ordudan disiplinsizlik ve kurallara uymamak yüzünden atılmıştı. 
çekerdi, birtakım insani duygular yüzünden Ingrid'i kınamaya, ayıplamaya ve eleştirmeye hakkı mı vardı sanki? İkimiz de aynı 


375 


bokun soyuyuz diye düşündü. Ama aklı hâlâ karışıktı. Barbados- 
'daki Corewega Çiftliği'nde bir akşam üstü denize uzanan iskelede Ingrid ile yapağı konuşmayı anımsadı. Ona, kendinden önceki son tim ortağı Gustav'ın nasıl öldüğünü sormuştu; kadının verdiği cevap ilginçti; bir deniz kazası demişti ama acaba gerçekten öyle miydi, yoksa Gustav bariküdalara yem mi olmuştu? Nedense şimdi bu ölümün de tabii olmadığını düşünmeye basmıştı. 

Başını yastıktan kaldırıp yanında çırılçıplak yatan kadına baktı. 

Solukları hâlâ düzensizdi. Hiç sesini çıkarmadan bıraktığı gibi yatıyordu ama şehevi hisleri alevlenmiş kadının henüz tatmin olmadığından emindi. 

Umursamıyordu artık Ondan ne olursa olsun uzak durmalıydı. 

"Gustav'a ne oldu?" diye sordu. "Onu da sen mi öldürdün?" 

Ingrid cevap vermedi. Hatta başını çevirip bakmadı bile. 
Gözlerini odanın tavanına dikmiş, soluklarını ayarlamaya çalışıyordu. 

"Biliyorum, sen öldürdün. Tıpkı çiftleştikten sonra erkeklerini öldüren dişi akrepler gibi. O deniz kazası tabii değildi, mutlaka onu denize sen itmişsindir." 

Sarışın kadından yine ses çıkmamıştı. 

"Konuşsana! Cevap ver bana. İtiraf et, ben öldürdüm de!" 

Ingrid bakışlarını tavandan çekmeden: 

"Nereden aklına geldi bu?" diye sordu. 

"Çünkü sen felaketin ta kendisisin. Cazibene kapılan bütün erkeklerin sonu ölümle noktalanıyor. Eminim Gustav da sana âşıktı" 

"Evet, beni severdi." 

"Ve bu yüzden erken öldü, değil mi?" 

"Ne o? Yoksa seni de öldüreceğimi mi düşünüyorsun?" 
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Tom içinde çöreklenen nefret duygusu ile kadına baktı ve ağır ağır yataktan kalktı. Son derece adaleli ve Herkül gibi yapılı vücuduyla bir heykel kadar göz alıcıydı. Sakin adımlarla elbiselerine doğru yürüdü. Gömleğini koltuğun üstünden aldı. Alaycı bir şekilde sarışın kadını süzdü. 

"Beni öldüremeyeceksin Ingrid, diye fısıldadı. "Ben hiçbir zaman cinsel arzularımın esiri olmam. Beni sokmasına izin vermeyeceğim. Bu defter kapandı. Bundan sonra aramızda cinsellik söz konusu olmayacak." 

Kadın çıldırtıcı bir şekilde gülümsedi. Kıvrılan etli dudakları yeniden şehvetle titriyordu. "Emin misin?" diye sordu. 

"Kesinlikle." 

"Kendinden bu kadar emin olma, sonra karşımda küçük düşersin." 

"Ne yazık ki beni yeterince iyi tanımadın Ingrid. Ben kararımı verdim mi bir daha asla o karardan geri dönmem. 

"Ama pişman olup özür dilesen de, hatta ayaklanma kapansan da ben de bağışlamam. Anladın mı?" 

"Öyle bir şey asla olmayacak. Ben ne Salvatori'yim ne de Gustav. Dedim ya beni iyi tanıyamadın." 

Ingrid'in kaşları çatıldı. 

"Onların adını ağzına almakla iyi etmiyorsun Tom." 

Amerikalı hırsla kadına baktı. "Ne demek istiyorsun?" 

"Onlar sapına kadar erkekti. Beni doyurmasını, tatmin etmesini iyi becerirlerdi. İliklerime kadar orgazma ulaşırdım. 
Senin yaptığın gibi işlerini yarım bırakmazlardı. Sen kendini ne sanıyorsun? Adalelerin çok gelişmiş ama erkekliğin beş para etmez." 

Tom'un önce kanı beynine sıçradı. Elindeki gömleği avuçlarının içinde dertop ederek sıktı, sonra kendini toparlamaya çalışarak sakinleşti, hatta gülümsemeyi bile başardı. 
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"Aklınca beni küçümseyerek tahrik etmeye, sinirlerimle oynamaya çalışıyorsun. Ama bu oyununa gelmeyeceğim, benim için bittin artık." 

"Hiç dert değil! Buna memnun olduğumu bile söyleyebilirim. 
Zira senden sıkılmaya başlamıştım. Dün geceki şoför bile senden iyiydi. 

"Sen orospunun tekisin Ingrid. Sana acıyorum. Sen zamlısın. 
Paula haklıymış. 

Yalnız ruhun değil, beynin de çürümüş. 

"Defol git odamdan. Seni görmek istemiyorum. "Ben de onu yapıyorum zaten." 

Ingrid yatakta sırtüstü yatıyordu. Bacaklarını alabildiği, ne açmıştı. Tom onun çıplak vücuduna son bir kere daha alaycı bir şekilde baktı. 

"Nafile" dedi. "Boşuna uğraşma, artık benim için bir şey ifade etmiyorsun." 

Ingrid oralı bile olmadı. 

Tom pantolonunu bacaklarına geçirirken kadının mırıldandığını işitti. 

"Ne yazık ki bu durumu rapor etmeliyim." 

Tom kemerini sıkıştırırken, "Ne raporu?" diye sordu. 

"Efendi Capshow'a artık bizimle çalışmak istemediğini. 

Amerikalı bir an duraladı. 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Benim emrimde olduğunu unuttun galiba. Bu timin şefi benim. Benden müspet ve başarılı olduğuna dair rapor almalısın. 
Efendi başarılı olmadığına dair rapor alırsa işin bitik demektir. 

Tom hırsla bağırdı. "Ben görevlerimi yerine getiriyorum, verilen her işi de yaptım. Ama görevlerimin arasında seni düzmek ve tatmin etmek yok, anladın mı? Bu yalanını yutacak kadar beni çocuk mu sandın?" 
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"Haklısın, görevlerinin arasında o yok. Zaten o işi iyi de beceremiyorsun. Ama geleceğinin benim elimde ve vereceğim raporlara bağlı olduğunu biliyorsun. 

Bilmen gerekir, sen bizzat Efendi tarafından seçildin, ama işindeki başarını ben onaylayacağım. 

"Canın cehenneme! Nasıl istersen öyle yap, umurumda değil!" 

"Emin misin?" 

"Evet." 

"Pekâlâ, öyleyse söyleyeyim, Gustav'ın neden öldüğünü merak ediyordun, değil mi?" 

Kapıya doğru yürüyen Tom birden durdu. 

Geriye dönerek kadına baktı ve yapacağı açıklamayı bekledi. 

"Doğru, onu ben öldürdüm. Onun hakkında menfi rapor vermiş ve Efendi'den ölümü için onay istemiştim. Ama haklıydım. 
Organizasyonumuz için o bir tehlikeydi." 

"Yalan söylediğine eminim. 

"İstersen Jonathan Crenna'ya sor. Efendi'nin sağ koludur ve her şeyi bilir" 

"Sana inanmıyorum. 

"Ne yazık ki doğruyu söylüyorum." 

Tom bir an duraladı. Merakı ağır basmıştı. Dayanamadı sordu: 

"Neden? Ne yapmıştı da onu rapor ettin?" 

Ingrid yattığı yerde omuzlarını silkti. 

"Oldürmekten bıkmıştı. Sakin ve huzurlu bir hayat istiyordu artık. Yeterince de parası birikmişti." 

"Her profesyonelin hakkı değil mi bu? Bıkmış ve yorulmuş olabilir; organizasyonun sırlarını saklamak ve ifşa etmemek şartıyla ayrılamaz mü" 
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"Hayır, bu örgüte girenler iş yapamaz hale gelinceye kadar bizimle çalışmak zorundadırlar, ayrılık kararını ancak Efendi verebilir." 

"Bu da yalan, Capshow beni işe alırken böyle bir şart ileri sürmedi. 

"Sürmesine de gerek yoktu, zira özel timlerden hiçbirinden şimdiye kadar şikayet gelmedi. Çok iyi para alırız ve bu bize mükemmel bir gelecek sağlar. Niye işimizi terketmek isteyelim ki?" 

Tom birkaç saniye şaşkın şaşkın çıplak kadına baktı, ne diyeceğini kestiremedi. 

Ingrid yatağın içinde hafifçe doğrularak dirseklerinin üzerinde yükseldi. 

"Bir neden daha vardı," diye mırıldandı. 

Sessizce açıklamasını bekledi Tom. 

"Gustav benimle evlenmek istemişti," dedi sarışm b din. 

"Evlenmek mi? İnanamıyorum, Gustav seninle evlen mek mi istedi?" 

"Evet." 

"Bunu nasıl düşünebildi anlayamıyorum. Hiçbir erkek seninle evlenmeyi hayal bile edemez. Söylediğin hiç inandırıcı değil." 

"Yanılıyorsun Tom. O beni çılgınlar gibi severdi. Son zamanlardaki en büyük isteği de sessiz ve sakin bir yere yerleşip baş başa asude bir hayat sürmekti." 

"Bu ancak normal bir kadınla düşünülebilir, seninle değil." 

Ingrid'in bir an gözleri dalar gibi oldu. Gustav'ı anımsamış gibi dalgınlaştı. 

Ağzından kelimeler fısıltı halinde döküldü. 

"Ona son görevimi hakkıyla yerine getirdim. Bu bakımdan vicdanım rahat." 

Tom kadının ne kastettiğini anlayamamıştı. 
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"Son görev mi? Ne yaptın ki ona?" 

"Zevkten göklere uçurdum. Deliler gibi seviştik. Hayatının en büyük orgazmını yaşadı. Daha ne yapabilirdim ki?" 

Tom'un gözleri irileşti. 

"Onu öldürmeden evvel seviştin yani, öyle mi?" 

"Bundan daha iyi bir uğurlama olabilir mi? Onu huzur ve mutluluk içinde öbür dünyaya gönderdim." 

"Sen bir hastasın Ingrid. İğreniyorum senden. 

"Belki, ama yine de arzuluyorsun beni, değil mi?" 

"Hayır! Bunu da nereden çıkarıyorsun?" 

"Bakışlarından Tom, vücudumda dolaşan bakışlarından. Ben erkekleri tanırım. Şu anda bile bana ne kadar arzu ile baktığını hissedebiliyorum. Gözlerin memelerimde, kalçalarımda, bacaklarımda, içime girebilmek için can atıyorsun, yalan mı?" 

"Hayır!" 

"Kendini aldatma Tom. Öylesin, beni çılgınlar gibi istiyorsun." 

"Hayır Ingrid, yanılıyorsun." 

"Gel! Gel Tom ve bana sarıl. Yarım kalan işini tamamla. Seni bağışlıyorum." 

Amerikalı odanın ortasında taş gibi kalmıştı. 

Bu kadından nefret ettiği bir gerçekti, hatta ondan korkuyordu da. Her an erkeğini öldürmeye hazır bir akrep gibi görüyordu onu. Yanından uzaklaşması ve gitmesi gerektiğini de biliyordu, fakat beyninden geçen uyarıları bedeni bir türlü yerine getiremiyor ve uzaklaşamıyordu. Ingrid haklıydı, kadının öldürücü bir cazibesi vardı ve bir kere kanına girdi mj virüs gibi onu damarlarından atmak mümkün olmuyordu. Habis bir ur gibi bütün vücudunu sarmıştı sanki ihtirasın mikrobu. 

Geri dönüp uzaklaşmaya çalıştı. Ama ne adımını atabiliyor ne de gözlerini yatağın içinde fıkır fikir oynaşan kadından alabiliyordu. Korkunç bir sıcaklığın tüm vücudunu sardığını duyumsadı. Son bir gayretle gözlerini kapattı. Onu görmek istemiyordu. 

"Hadi Tom, durma artık! Seninle sevişmek istiyorum. 

İri yarı adam çaresizlik içinde inledi. Kendisinin bile zor duyabileceği kadar kısık bir sesle, "Hayır,' diye fısıldadı. 

"Sana emrediyorum Tom, aç gözlerini ve bana bak. Beni seyretmeni istiyorum." 

Parmaklarının arasından gömleği kayan adam, gözlerini araladı. 

Gerçeği kabul etmek zorundaydı, ne düşünürse düşünsün, ne söylerse söylesin onu hâlâ arzuladığı bir gerçekti. 

Bitkin bir şekilde yatağa doğru bir adım attı. Vücudu asılıyor ve titriyordu. 

"Bana emredemezsin,' diye inledi. 

"Uzatma Tom, gel ve beni kucakla. 

"Hayır," diye inleyen adam yatağa bir iki adım daha attı. 

İradesi yenik düşmüş ve gözleri yaşarmıştı. Pantolonunu sıyırırken bacakları titriyordu. Utanç içinde kadının yüzüne baktı. 

Ingrid mağrur ve muzaffer bir komutan edasıyla işaret parmağını kıvırarak gel işareti yaparken, yüzünü haris bir gülümseme kaplamıştı. 

Tom yatağın önünde diz çöktü ve Ingrid'in ayağı ile yüzünü okşamasını tam bir teslimiyet içinde kabul etti... 

4 

Londra - İngiltere 

Hans Milch bardağındaki birayı bitirirken mahmur gözlerle arkadaşına baktı. 

"Bu gece erken yatsam iyi olacak, uykusuzluktan bitiyorum Feci bir gün geçirdim ve meslek hayatımdaki en büyük katliama şahit oldum" 
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Kenan sessizce başını salladı. 

"Az evvel Frankfurt'la bir telefon görüşmesi yaptım. Seni ilgilendiren bir haberim var. Werner Schafer'i yakalamışlar." 

"Nerede?" diye sordu Kenan. 

"Frankfurt'ta tabii. Bankasından para çekerken." 

"Konuşmuş mu?" 

"Evet. Hem de bülbül gibi. Her şeyi anlatmış. Bir yığın isim vermiş. Yarın bütün bilgileri geniş bir rapor halinde Scotland Yard'a ileteceğim. 

Kenan meslektaşını süzdü. Milch, olayın Alman polisinin bir zaferi olduğunu anlatmak istercesine mağrur ve havadan bakan bir tavırla konuşuyordu. 

"Demek DTMT nihayet İngilizlerle işbirliğine girmeyi kararlaştırdı. 

"Artık kaçınılmaz oldu, zaten onlar da bizden her şeyi öğrendiler. Saklanacak ne kaldı ki? Sanırım üst düzeydeki siyasi kodamanlar arasında görüşmeler başlamış bile, yarın akşam da Şef Sebastian Kruger buraya İngiliz polis yetkilileri ile görüşmek üzere gelecek." 

"Sen işin o kısmını boş ver, Werner Schafer neler anlatmış?" 

"Yakayı ele verince her şeyi. Cinayet örgütünün merkezlin Capshow Hukuk Bürosu olduğunu, bütün organizasyonun avukat Ethan tarafından yapıldığını ve en az on kişilik bir katil grubu beslendiğini ve bunların gerektiğinde dünyanın her yanında iş yaptıklarını, muhtelif memleketlerde ara istasyonları olduğunu hep açıklamış. 

Bildiği bazı isimleri vermiş. Yani senin anlayacağın yılanın başı ezildi, bundan sonra ufak operasyonlar gerçekleştirerek örgütü kurutacağız. 

Hans Milch sırıtıyordu. Neden sonra Kenan'ın hiç de memnun olmadığını farketti. 
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"Sevinmedin mi? Bu başarıda senin de payın var. Memnun olman gerekir" 

Kenan asık bir yüzle homurdandı. 

"Seninle aynı kanıda değilim." 

"Neden?" 

"Bence Ethan Capshow bu işin başı değildi, yani örgütün elebaşını hâlâ tespit edebilmiş değiliz." 

"Bunu da nereden çıkardın şimdi?" 

"Dünkü katliamdan. Bence avukat İngiltere'deki bir istasyon olabilir ama kesinlikle aradığımız asıl adam değil." 

"Neden?" 

"Ethan Capshow bir hata yaptı ve bürosundan bir sarı dosyanın çalınmasına sebebiyet verdi. O dosyalar çok önemli ve bütün organizasyonu ele verecek nitelikte belgelerdi. Adamı canlı bırakamazlardı ve düşündüğüm gibi de öldürdüler. Bu da örgütün hâlâ tıkır tıkır çalıştığının göstergesi. Elimizde o tek dosyadan başka bir şey yok. Onunla da fazla bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Ben o dosyaları gördüm, onların mutlaka bulunması lazım. Scotland Yard'ın elemanları ya çok saf ya da kasden bize güçlük çıkarıyorlar" 

"Nasıl?" 

"Ben onların yerinde olsam şimdiye kadar bir yığın tutuklama yapardım." 

"Kimi mesela? Büronun avukatlarını mı?" 

"Hiç olmazsa odasında sarı dosyayı bulduğumuz sekreteri. 
En azından o dosyalar hakkında onun bilgi sahibi olduğunu kabul etmek zorundalar" 

"Ama büroya yapılan baskında biz de oradaydık. Tek ujr sarı dosya bile bulunamadı, sekreteri neyle suçlasınlar ki?" 

"Elimizdekini unutuyorsun galiba?" 
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"O dosyanın onlara ait olduğunu ispat edemezler. Ayrıca bir delil olarak elde edilişi yasalara aykırı." 

Kenan isyan etti. "Yapma Hans, hepimiz polisiz, gerekirse bir zanlının nasıl konuşturulacağım biliriz. Sakın aksini iddia etmeye kalkma." 

Milch sert sert Kenan'a baktı ama sesini de çıkarmadı. Meslektaşının durgun ve düşünceli halinden huylanmaya başlamıştı. 
Emirleri ve aldığı talimatları pek umursamadığını bildiği için kuşkuyla sordu. 

"Ne düşünüyorsun?" 

"Araştırmaya devam etmeyi." 

"Scotland Yard'dan yardım istemeden mi?" 

"Gerekirse isteriz. Ama bize yardıma pek niyetli görünmüyorlar." 

"Durumu biraz abartılıyor musun? isteseler bizi pekala tutuklayabilirlerdi." 

"Dostum anlamıyor musun, durum onların yetkisini çoktan aştı ve uluslararası bir boyut kazandı. Eminim ki bunun MacRae de farkında, yoksa çoktan bizi içeri tıkardı. 

Hans'ın suratı asıldı. 

"Yani MI5'in mi yetki alanına giriyor demek istiyorsun?" 

"Hı huh! Hizmetçi kızın poliste verdiği ifadeyi hatırlıyor musun?" 

"Tabii." 

"Eve avukatla gelen güneş yanığı olan esmer birinden bahsetmişti. Kanımca örgütün başı o. Diğer gelenler de onun adamları. Ayrıca evde ağırlanmaları ve ikram görmeleri de o adamın çok önemli biri olduğunu gösteriyor. Ethan Capshow'un ondan çekindiğine kalıbımı basarım." 

Milch homurdandı. "Seninki sadece bir varsayım." 
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"Ama gerçeğe yakın. Şimdilik sadece bir şüphe fakat incelersek altından çapanoğlu çıkacağı da yüzde yüz." 

"Ne geçiyor aklından? Ne yapmayı düşünüyorsun?" 

"Aslında Kay denen o hizmetçi kızı bir de ben sorguya çekmek isterdim. MacRae gibi abuk subuk, işe yaramaz bir yığın sual sormazdım." 

Hans huzursuzca yerinde kıpırdanıp durdu. Tereddüte düşmüştü. Neden sonra fısıldarcasına konuştu. 

"Belki bunun bir yolunu buluruz" 

"Nasıl? Bu çok zor, polis kızı gözetime almıştır. Olayın tek görgü tanığı. Katillerin geride bir şahit bıraktıklarını öğrenince onu da ortadan kaldırmaya kalkışacaklarını hesaba katarak yalnız bırakmazlar ya da emniyetli bir yerde korumaya alırlar. 

"Ya almazlarsa?" 

"Müfettişin böyle bir hata yapacağına ihtimal vermem. 

"Bunu öğrenebiliriz" 

"Müfettişe mi soracaksın? Saçma, bu fikri unut daha iyi. Bu işi yalnız başımıza yapmamıza izin vermeyecektir. Belki DTMT ile kesin bir anlaşmaya yanaşırlarsa ondan sonra olabilir. Ama benim daha iyi bir fikrim var. 

Hans merakla baktı. "Nedir o?" 

"Hukuk Bürosu'nun sekreterini bulabiliriz." 

"Koca Londra'da nereden bulacağız? Adamın adını bile bilmiyoruz. Hem bu işi yapabilmemiz için vakit yok. Yarın sabah Scotland Yard resmen tahkikat için Büro'ya gidecek ve oradaki herkesi sorguya çekecektir. 

Kenan sırıttı. "Yine yanılıyorsun dostum. Ben adamın adını biliyorum. Betty'den öğrendim. Garry Brend diye biri. O sarı dosyayı onun odasından aldım. Bu da sekreterin bu işin içinde olduğunun delilidir. Onu polisten önce bulmalıyız." 

Hans'ın yine suratı asıldı. 


386 


"Sorgulamayı mı düşünüyorsun?" 

"Hayır, konuşturmayı" 

"Yapma Kenan, burada yetkisiz olduğumuzu hep unutuyorsun. Tam başımızı dertten kurtarmışken yine belaya mı bulaştırmak niyetindesin? Biraz bekleyelim ve bunu İngiliz polisine bırakalım." 

"Sana karışamam ama benim niyetim o sekreteri bulmak. 

"Çok inatçısın yahu! Saatten haberin var mı? Yorgunluktan bitiyorum, senin de öyle olman lazım." 

"Benimle gelmek zorunda değilsin, istersen otele git." 

"Allah kahretsin, bunu yapamayacağımı biliyorsun. Dur bir dakika, aklıma bir şey takıldı; müfettişe verdiğin ifadede bu sekreterden bahsettin mi?" 

"Hayır, sıra ona gelmemişti. Clint denen memur katliam haberini getirince sorgulama yarım kalmıştı. Yani senin anlayacağın MacRae sekreterden haberdar olduğumu bilmiyor." 

"Umarım şiddet kullanmaya kalkışmazsın." 

Kenan gülümsedi. "Dua et de herif konuşsun, yoksa sana garanti veremem. 

"Adamın evini biliyor musun?" 

"Hayır." 

"Öyleyse nereye gidiyoruz?" 

"Önce bir telefon rehberi bulmaya. 

"Azizim sen çıldırmışsın! Telefonda kimbilir kaç tane Garry Brend adına rastlarız. Gecenin bu saatinden sonra birer birer o isimleri nasıl araştırırız?" 

"Unutma sen ve öldürülen Cassini de aynı yöntemi kullanmıştınız.' 

"Ama biz sabahtan akşama kadar aradık ve listede hâlâ bir yığın adres kalmıştı." 

"Dua et de biz daha çabuk bulalım ve şansımız yaver gitsin. 
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Hans Milch şaşkın şaşkın meslektaşına bakakaldı. Kenan ise akşam yemeği niyetine girdikleri pubdaki hesabı öderken garsondan şehrin telefon rehberini rica etmişti. 

İki polisin şansı yaver gitmişti. Rehberde üç tane Garrv Brend adına rastlamışlardı. Aslına bakılırsa bu sıradan bir isimdi ve daha fazla Brend adı bulmaları mümkündü. Adresleri bir kâğıda not edip pubdan çıktılar. İlk Garry Brend adresi Gloucester'de Cornwell Gardens'a yakın bir yerdeydi. Taksiden indiler. 

İki tecrübeli polis olarak önce etrafı bir kolaçan ettiler. Çevre sakin ve tenha sayılırdı. Bir süre adresteki evin önünde dolaştılar. 
Etrafta kimseler yoktu. 

Sokaktan bir iki araba geçti. Evine hızlı hızlı yürüyen bir genç kadın gördüler. 

Onun dışında tam bir sessizlik vardı. 

"Hadi," dedi Kenan. "Harekete geçelim." 

Hans homurdanarak arkadaşını takip etti ve ön tarafı çimlerle kaplı bahçeye girdiler. Saat dokuz buçuğu geçmişti ve Alman polis bu araştırmadan hemen bir sonuç alacaklarını hiç sanmıyordu. Bunu Cassini ile de daha evvel denemiş ve zorluğunu öğrenmişti. Yabancı bir ülkede polis sıfat ve avantajını kullanamadan iz sürmek fevkalâde müşkül bir işti. 

Bahçe içindeki tek katlı evin bütün ışıkları yanıyordu. 

Hans Milch arkadaşını kolundan tutarak, "Şuraya bak!" diye homurdandı. "Bu evde parti mi var ne, her tarafın ışıkları yanıyor. 
Galiba yanlış eve geldik. 

"Bilmiyoruz, bakacağız. 

"Ya bütün katiller de buradaysa? Yanımızda silah da yok. 
Çılgınlık bu!" 


"Korkuyor musun?" 
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"Hayır, ama yaptığımızın çok aptalca bir şey olduğunu düşünüyorum. 

"Daha iyi bir fikrin var mı?" 

Hans homurdanarak, "Yok, dedi. 

Kapıya doğru yürüdüler ve Kenan zili çaldı. 

Koşarak yaklaşan ayak seslerini duydular. Kapı ardına kadar açıldı. 

Karşılarında kırk yaşlarında tipik bir ev kadını duruyordu. 
Yüzü gergin, gözleri merak içindeydi. Karşısında beklediği kişiyi bulamamanın huzursuzluğunu yaşadığı belli oluyordu. Bir an yüzlerine korku ile baktı. Kim olduklarını, niçin geldiklerini bile sormamıştı. Kadın dehşete düşmüş gibi yabancıların yüzlerine bakıyordu sadece. 

"Garry yok mu?" diyebildi zorlukla. 

Kadının yaşadığı korku ve paniği anlamamak imkansızdı. İki polis şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Onların soracağı suali kadın sormuştu. Kenan: 

"Hayır bayan," diye mırıldandı. 

Lauren Brend nutku tutulmuş gibi duraladı, gözleri irileşti. 
Neden sonra: 

"Siz Jonathan Crenna'nın adamları mısınız?" diye sordu. 

Kenan bu ismi hiç duymamıştı. Bir yandan da içeriye bir göz attı. Bütün ışıkların yanmasına rağmen evde hiç kimse görünmüyordu. Tekrar tok bir sesle: 

"Hayır bayan," diye yineledi. 

Lauren Brend ellerini yüzüne kapadı. Hafif hafif hıçkırmaya başlamıştı. 

Hans göz ucuyla Kenan'a baktı. Meslektaşı gayet sakin görünüyordu ve bu defa doğru adrese geldiklerini anlamışlardı. 

Ellerini yüzünden çeken kadın yaşlı gözlerle yabancılara baktı. 


389 


"Ona bir şey mi oldu? Siz polis misiniz?" diye sordu. Hans daha ağzını açmadan Kenan, "Evet bayan," diye cevapladı. 

Kadın yığılmamak için kapının pervazına tutunmak zorunda kalmıştı. Az daha yere düşecekti. Hans kadını kolnudan tutmak zorunda kaldı. 

Kenan doğru adrese geldiklerini ve sekreterin evde olmadığını anlamıştı. Bu kadın karısı olmalıydı ve sabırsızlıkla adamı beklediği açıktı. 

Lauren Brend'in omuzları sarsılıyordu, inler gibi, "Öldü mü?" 
diye ağzından boğuk bir ses çıktı. 

"Henüz bilmiyoruz bayan, biz de onu arıyoruz." 

Kadın bir an sarsılır gibi oldu. Ne yapacağını bilemedi. Yavaş yavaş kendine gelir gibi olunca ilk toparladığı şey Garry'nin henüz ölmediğini kavramış olmasıydı. Bunu anlaması kadını biraz canlandırır gibi olmuştu. Silkindi, kendini Hans'm kollarından kurtardı. 

"Peki, onu niçin arıyorsunuz?" diye sordu. 

Soruyu daha ziyade ona yardımcı olan Hans'ın gözlerine bakarak sormuştu, fakat cevap Kenan'dan geldi. Kadın hâlâ şaşkın ve ürkekti. Kenan bunun kendileri için bir avantaj olduğunu bildiğinden yararlanmak istiyordu. 

"Onu tutuklayacağız bayan. Siz eşi misiniz?" 

"Evet, ben Lauren Brend, onun eşiyim." 

"Kocanız nerede Bayan Brend?" 

"Bilmiyorum... İnanın nereye gittiğini bilmiyorum. Sabahleyin çıktı ve hâlâ bu saate kadar dönmedi. Ben de merak içindeyim. 

Kadın yavaş yavaş toparlanır gibiydi. 

"Onu niçin arıyorsunuz?" diye sordu. "Suçu nedir?" 

"Avukat Ethan Capshow'u öldürmek" 
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Kadının ağzından kesik bir çığlık yükseldi. "Ama bu imkan-SIZ. 

"Neden?" 

"Çünkü Garry dün bütün gece evdeydi. Bunu size ispatlayabilir." 

Kenan hafifçe gülümsedi, "Ethan Capshow'un dün gece öldürüldüğünü nereden biliyorsunuz?" diye sordu. 

Lauren Brend sapsarı kesilmişti; kekeleyerek polis sandığı adama baktı. Bir an cevap veremedi. Sonra hayretle Kenan'a bakarak söylendi: 

"Siz hiç televizyon seyretmez misiniz? Bütün kanallar olayı yayınlıyor." 

İkisinin de ne televizyon seyredecek ne de gazete okuyacak zamanı olmamıştı ki. 

Kenan hemen durumu düzeltmek için sordu: 

"Bay Brend sabah kaçta çıktı evden?" 

Ne yazık ki kadın yavaş yavaş kendini toparlamaya başlamış, uğradığı ilk paniği üzerinden atmıştı. 

"Dedim ya sabahleyin... Dokuz civarında" 

"Sizi telefonla aramadı mı?" 

"Hayır. Araması mı lazımdı?" 

"Buna siz cevap vermelisiniz hanımefendi; geciktiği için onu çok merak ettiğiniz halinizden belli" 

"Doğru, onu merak ediyordum. Çünkü patronu öldürüldüğü için ben de endişeleniyordum. Hâlâ neler olduğunu ve bu işi hangi canavarın yapağını bilmiyorum. Ve o da ortalarda yok. 
Merak etmekliğim doğal değil mi?" 

Kenan avantajını kaybettiğini sezinlemişti. Sert bir şekilde sordu. 

"Jonathan Crenna kimdir?" 
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Kadın soruyu cevaplamak için ağzını açtı, bir süre öyle kaldı. 
Gözlerini kırpıştırıp tuhaf tuhaf onlara baktı. Sonra, "Siz gerçekten polis misiniz?" diye sordu. 

Hans'ın yüzü buruştu. Foyaları meydana çıkmak üzereydi. 
Kadın kimliklerini isteyince her şey sarpa saracaktı. Kenan hafifçe başını sallayarak, "Oyle sayılır," diye mırıldandı. 

Lauran kuşkulu gözlerle baktı. 

"Ne demek öyle sayılır?" 

"Biz MI5'deniz." 

Lauren Brend yeniden sarsılır gibi oldu. "Ama; diye fısıldadı. 
"Şiveniz bozuk, bir yabancı gibi konuşuyorsun., İngilizce'yi. Siz İngiliz değilsiniz" 

Hans Milch, korktuğum başıma geldi, kadın durum, anladı işte, diye düşündü. Her şey rezil olmuştu. Kenan ise sırıtıyordu. 

"Haklısınız bayan; dedi. "Biz Commenwealth'de ait uzak bir ülkenin memurlarıyız. Orada MI5 adına çalışırız. Kuşkusuz Londra aksanını kullanamayız. Bugün buraya Ethan Capshow'un öldürülmesi nedeniyle geldik." 

Hans'ın gözleri bu yalan karşısında iri iri açıldı. Tam Kenan Işık'a uygun çılgınca verilmiş bir cevaptı bu. Kadına çevirdi bakışlarını. Hayret, diye geçirdi içinden, kadın sanki tatmin olmuş gibi başını yere eğmiş ve itirazdan vazgeçmişti. Fısıldar gibi. 

"Barbados'tan mı?" diye sordu. 

Hans tekrar Kenan'a baktı. Kenan bilgiç bir edayla başını sallıyordu. 

"Evet, Barbados'tan" 

"Anlıyorum, diyen kadının sesinde bir yıkılmışlık vardı sanki. 

"Şimdi söyleyin bakalım, Jonathan Crenna kimdir?" 
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Lauren Brend herhalde her şeyi anlatacaktı; şayet tam o anda kapı çalınmasaydı... 

5 

Bridgetown - Barbados 

Efendi Capshow, Corewega Çiftliği'ndeki iletişim odasında tek başınaydı. Sinirli bir şekilde telefonun başında gürledi. 

"Haber vermekte çok geciktin Jonathan. Neler oluyor orada?" 

"Emirlerinizi yerine getirmeye çalışıyorum efendim. Geciktimse bağışlayın, bazı ufak tefek aksilikler oldu da onları halletmeye uğraşıyordum." 

Yüzü maskeli adam içini çekerek, "Ethan ne oldu?" diye sordu. 

"Maalesef tahminlerinizde haklıymışsınız. Kardeşiniz size ihanet etmiş efendim." 

"Cezası verildi mi?" 

"Evet efendim. Ingrid hükmü infaz etti. Yalnız bir iki ufak ayrıntı daha var. 

Bayan Capshow'u da öldürmek zorunda kaldık. Hatta Carnaby Malikanesi'ndeki personeli de." 

"Gerekiyor muydu?" 

"Üzgünüm efendim, ama mecburduk. 

"Önemli değil" diye homurdandı Harry Capshow. "Başka sorun var mı?" 

Sesi buz gibi soğuk çıkmıştı ve öz kardeşinin nasıl öldürüldüğüne dair tek kelime sormamıştı. Jonathan Crenna sesini yumuşatarak açıklamaya devam etti. 

"Paula sorun çıkardı. 

"Nasıl bir sorun?" 
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"Tercihini kardeşinizin lehinde kullandı ve ona hizmet etmeye kalkıştı." 

"Paula ha? İnanılır gibi değil. Bunca yıldan sonra bize ihanet! 
Oysa ona çok güvenirdim. Ya Max? Yoksa onun da fikrini çelmiş mi?" 

"Bize sadakati devam ediyor efendim. 

"Öyleyse kuralı uygula ve Paula'yı öldürt." 

"Kararınızın bu yolda olacağını biliyordum zaten, Ingrid o işi de yaptı" 

"Bravo, dedi maskeli adam. "Onu ödüllendireceğim Tom nasıl biri, gözün tuttu mu? Görevde başarılı mıydı?" 

"Bunu sonra görüşsek daha iyi olur efendim. Onun hakkında da bazı tereddütlerim var. Biraz para canlısı gibi geldi bana. 
Gerçek bir profesyonel olduğunu sanmıyorum. 

"Acele etmeyelim Jonathan. Ona birkaç fırsat daha vermeliyiz. Şimdi asıl konuya gelelim. Londra bürosunu ne yapacağız? 
Orayı kapatmak gerekiyor mu?" 

Genel Sekreter kısa bir tereddüt geçirdi. 

"Bir süre burada faaliyet gösteremeyiz, işler aksayacaktır. 
Bunu göze almak zorundayız. Kardeşinizin ofisini temizledik, dosyalar artık bizde. Tabii polis olayların üzerine giderek ilgili gördüğü kişileri bir süre gözaltına alarak inceleyecektir. Tüm dosyaları imha edeceğim" 

"Zararımız ne kadar Jonathan?" 

"Henüz bunu tespit edip, kesin bir rakam çıkaramadım ama gelecekteki iş kaybını da düşünürsek epey olduğunu söyleyebilirim. Kesin rakamlara ulaşmak zaman alacaktır, ayrıca burada yeniden bir merkez kurmak zorundayız. Yeni bir yer kiralamayı düşünüyorum. 

"Hayır Jonathan." 

"Anlayamadım efendim?" 
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"Londra'yı kapatacağız. Orada çalışmak istemiyorum" 

"Fakat efendim." 

"Kararım kesin Jonathan. Orada daha fazla oyalanma ve adamlarını topla hemen Barbados'a dön. Geride hiçbir iz bırakmanı da istemiyorum." 

"Dosyalar ne olacak?" 

"Hepsini imha et" 

"Garry Brend ne olacak?" 

"Şu Ethan'ın adamı mı?" 

"Evet efendim. Bana kalırsa pek güvenilir biri değil ve tam bir panik içinde, korkuyor." 

"Onu da ortadan kaldır. Nerede şimdi?" 

"Az evvel evine yolladım. Burada bir merkez kuracaksak ona ihtiyacımız olabilir diye düşünmüştüm, hiç olmazsa şimdilik." 

"Kararım kesin, orada merkez kurmayacağız ve ona da ihtiyacımız yok." 

"Nasıl isterseniz efendim." 

Telefon kapandı. 

Jonathan Crenna bir müddet telefonun başında kararsız kaldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi iyi gitmiyordu. Crenna, Efendi'nin bu kararına bir anlam verememişti. Londra'nın bir merkez olarak kullanılmasında daima yarar vardı, müşteriler buraya alışmışlardı, Barbados bu tür ilişkilerin devam ettirilmesi için çok uzak bir yerdi. Capshow'un bu kararına bir anlam verememişti, onu iyi tanımasa kardeşinin ölümünden sonra neredeyse faaliyetlere bir son vereceğini düşünebilirdi ama Efendi yaşadığı sürece ruhunu saran bu illetten kurtulamazdı, insanlara olan nefretini ancak öldürmek suretiyle alan biriydi o. 

Ellerini başının arasına alarak düşünmeye başladı Jonathan. 
Bu işin sonu nereye kadar varacaktı? içini müthiş bir karamsarlık sarmıştı, artık yaşlı ve yorgun biriydi, daha ne kadar bu hayata 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devam edebilirdi? Yıllarca ona sadakatle hizmet etmişti ama artık tükendiğini ve bittiğini hissediyordu. Dinlenmeye ve asude bir hayata ihtiyacı vardı. 

Yerinden kalktı, otel odasının penceresine yaklaşıp camı açtı. 
Serin şehir havası yüzüne çarptı. Londra'yı özlediğini sanmıştı fakat bu eski ve kalabalık şehir ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. 
Kendini buraya yabancı ve ilgisiz hissetmeye başlamıştı. Bol güneşli Barbados'u özlüyordu, orası onun gerçek vatanı olmuştu. 
Döneceği için memnundu. 

Bir an aklı karışır gibi oldu. Dalgın bakışlarla şehrin karanlık ufuklarına baktı. Bunca yıllık uğraşıdan sonra bir gün kendisi de, Efendi'nin karşısına dikilir ve ben artık bu işte yokum derse, akıbeti ne olacaktı? Bu yorgunluğunun sonu gelmeyecek miydi? 

Ürperdiğini hissetti. 

Pencereyi kapatırken tüylerinin diken diken olmasının havanın serinliğinden ileri gelmediğini biliyordu. İsteksizce yerine oturdu. Son zamanlarda sık sık bu durumu yaşamaya ve benliği ile iç hesaplaşmaya başlamıştı. 

Korkuyordu. Yaşlandıkça geleceğinden endişe etmeye başlamıştı. Günahlarından sıyrılmak, ruhunu temizlemek ihtiyacı denemezdi buna; yaptıklarından pişman değildi, hiçbir zaman da pişman olmamıştı. Ama bir yerde durmayı bilmeliydi. Bu hayat tarzının sonu yoktu. Bir gün mutlaka yakayı ele vereceklerdi. 

Bu konuyu mutlaka münasip bir dille Capshow'a açmalıydı. 
Artık emekliliği hak ettiğini onun da takdir etmesi lazımdı. 
Düşüncelerinden silkindi, şu anda görev üzerindeydi ve Efendi'- den aldığı emirleri sonuna kadar yerine getirmek zorundaydı. 
Önce bir plan yapması gerekirdi. Saat gecenin onunu geçiyordu, yarın Barbados'a döneceklerse dosyaların imhası ve Garry Brend'in yok edilmesi için hiç zaman yok sayılırdı. Odasından çıkıp Max'in kaldığı odaya gitti. İri yarı dev odasında kitap okuyordu. Saygılı fakat her zamanki soğuk ifadesiyle Genel Sekreteri karşıladı. 

Jonathan, "Konuşmamız lazım; dedi. "Lütfen Ingrid'le Tom'u da buraya çağır" 

Max itiraz etmedi fakat bir aksilik olduğunu sezinlemişti... 

Humphrey Bennet neredeyse pencereleri kapalı arabanın içinde pipo dumanından boğulacaktı, çaresiz, sesini çıkarmadan yanındaki camı iki parmak kadar indirdi. 

Müfettiş MacRae hiç oralı olmamıştı. Kesik kesik dişleri arasında tuttuğu piposundan duman salıyordu. Yirmi dakikadan beri Gloucester'da Cornwall Garden'a yakın bir evin önünde duruyorlardı. Humphrey nihayet dayanamadı: 

"Sayın Müfettişim, dedi. "Madem bu adamlara polis muamelesi yapıyoruz ve onları dost sayıyoruz, neden onları hâlâ takip ediyoruz, açıklar mısınız?" 

"Bunu anladığını sanıyordum Humphrey" "Bağışlayın ama anlamadım. 

"Çünkü onlar bizden fazla şey biliyorlar ve bir dost gibi bildiklerini bizimle paylaşmıyorlar." 

"Fakat hâlâ onları tutuklama imkanımız var." "Bazen beni çok şaşırtıyorsun Humphrey. Onları tutuklamakla elimize ne geçer? 
Üstelik başımız oldukça dertte. 

Söylediklerinin yarısı doğruysa gerçek bir siyasi skandalın tam ortasına düşmüş bulunuyoruz. Bugün öğleden sonra epey başım ağrıdı, MI5'den bazı üst rütbeli kimselerle görüştüm, İçişleri Bakanlığı'ndan bir müsteşar bizim Müdürü ziyaret etti ve ben o görülmeye çağrıldım. Gerçekten de uluslararası bir cinayet ve terör şebekesi ile karşı karşıyayız. DTMT diye şimdiye kadar adı duyulmamış bir anti-terör şebekesinin mevcudiyetinden haberdar olduk. Dünyanın yarısı bu şebekeye üye olmuş. Bizimkiler tam 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bir şaşkınlık içinde ve olayların merkez noktası Londra. Hâlâ bunun vahametini anlamakta zorlanıyor musun?" 

"Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum. Ethan Capshow öldürüldü ama bürosunda bu sabah yaptığımız araştırma hiçbir sonuç vermedi. O Türk polisinin bahsettiği sarı dosyalar tamamiyle uydurma çıktı, tek bir tane bile bulamadık. Belki de yalan söylüyor" 

"Ya sekreter Betty Flanders'in evinde bulduğumuz dosya ne olacak?" 

"O dosyanın Büroya ait olduğunu nereden bilebiliriz ki?" 

Müfettiş ters ters muavinine baktı. 

"Öyleyse Ethan Capshow neden öldürüldü?" 

Humphrey Bennet sustu ama hâlâ tam tatmin olmamıştı ve o iki yabancı polisten hiç hoşlanmıyordu. Bir süre konuşmadan arabanın içinde evi gözlemeye devam ettiler Az sonra siyah bir araba arkalarında durdu. İçinden inen üniformalı bir memur koşarak yanlarına geldi, selam vererek "Müfettiş bey, evin kime ait olduğunu tespit ettik," dedi "Garry Brend adlı biri oturuyor o evde. Capshow hukuk bürosunda sekretermiş" 

Humphrey'in suratı asıldı. 

"Sana demiştim” diye homurdandı MacRae. "Bu herifler bizden ileride ve bizden fazla şey biliyorlar. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Hem acaba bunlar büronun sekreteri ile ne konuşmak istiyorlar ki? Büro bütün bu suçların merkezi ise niye avukatlarla değil de sekreterle konuşmak istesinler?" 

"Henüz hiçbir fikrim yok efendim. 

"Büroda çalışan kaç kişi tespit etmiştik?" 

"On avukat, beş sekreter ve bir de güvenlik görevlisi." 

"Yarın hepsini sorgulamak istiyorum." 

"Şimdi ne yapacağız efendim? Sekreter Brend'le görüşmelerine seyirci mi kalacağız?" 
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Müfettiş MacRae cevap vermedi, piposunu çekiştirmekle yetindi... 

Arabayı Max sürüyordu. Yanında oturan Tom onun caddelerde rahat ve gideceği yönü kolaylıkla tayin ettiğini gördü. Göz ucuyla süzerek, "Galiba Londra'yı iyi tanıyorsun; dedi. Max gözünü yoldan ayırmadan, "Evet, iyi bilirim," diye cevapladı. 

Tom adamın fazla konuşkan olmadığını biliyordu. Aşırı gelişmiş vücudu ve gözlerindeki o dondurucu ifade olmasa onu asla bir katil olarak düşünemezdi. Nedense siyah rengi çok seviyordu, takım elbisesi de sırtındaki uzun paltosu da hep siyahtı. 
Tom onu daha ziyade cenaze levazımatçılarına benzetiyordu. 
Tabii ki geçmişini bilmiyordu ama Max'da entelektüel bir hava vardı. Bir zamanlar iyi bir eğitim aldığına kalıbını basabilirdi. 
Soğuk, ölçülü ve az konuşurdu. 

"Bunu sormamam gerekir, biliyorum ama hangi millettensin Max?" 

"Bu kurallara aykırı, sorma daha iyi." 

Hafifçe gülümsemişti iriyarı dev. Tom başını salladı. Anlayış göstermeliydi. 

"Söylemediğim için bozuldun mu?" 

"Hayır dostum, kural kuraldır. Sormamam gerektiğini biliyordum zaten" 

Araba Cornwall Garden'a yaklaşıyordu. 

Tom, "Bazı yorumları istemek de kurallara aykırı mı?" diye sordu. 

Max yeniden gülümsedi. "Bu soracağın soruya bağlı." 

"Paula'nın ölümü? Ona üzüldün mü?" 

"Onu arayacağım. İyi bir ekip arkadaşıydı" 

"Ama Jonathan Crenna'nın iddiasına göre örgüte ihanet etmiş. 


399 


"Bu işler böyledir dostum, menfaatler bazen insanı yoldan çıkarır." 

"Tonathan'a inandın mı?" 

"Olabilir. Ben hayatta hiçbir şeye kesin olarak inanmam. 
Paula da haris bir insandı, belki Ethan'ın teklifleri başını döndürmüş olabilir" 

Tom gözünü yola dikti ve bir süre sustu. Sonra, "Ingrid hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. 

Max kısık bir kahkaha attı. 

"Onunla aynı ekipte olmadığına seviniyorum. O yaman "İridir. Korkunç bir yaratık, insanın kanını emer. Ayağını denk al. 
Arkadaşlarının çoğu hayata çabuk veda ederler. 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Hadi Tom, ne demek istediğimi gayet iyi anladın. O bir hastadır, seks yapmadan duramaz. Yataktan hiç çıkmam ne kadar zamandır onunla birlikte olduğumu bilmiyorum ama onu giyimli olmaktan çok çıplak gördüğüne eminim.” 

Tom yutkundu. 

Max haklıydı. Ingrid konusunda yanılmadığı muhakkaktı. 
Tam bir virüs gibiydi, içine girince çıkması olanaksızdı. Kadınla az önce yaşadığı sevişme dakikalarını anımsadı. Bütün enerjisini adeta hortumlamıştı. O doyumsuzluğu, hiç tükenmeyen sevişme arzusunu nereden bulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Daha önce böyle birine hiç rastlamamıştı. Kendini dinledi, gerçekten de dizleri titriyor, yorgunluktan bitiyordu. Genel Sekreterin teklifini zoraki kabul etmişti, elinde olsa reddeder ve yirmi dört saat deliksiz uyku çekmeyi yeğlerdi. Her erkek onun karşısında zayıf ve çaresizdi. Birden irkildi ve Max'a baktı, Ingrid'i bu kadar tanıdığına göre mutlaka onunla yatmış olmalıydı. Biraz sıkılarak sordu. 

"Onunla yattın, değil mi?" 


Max gözünü yoldan ayırmadan, "Yoksa kıskandın mı?" diye mırıldandı. 

"Hayır, niye kıskanacağım ki?" 

"Olabilir, zira Ingrid'in etrafındaki bütün erkeklerin kaçınılmaz akıbetidir bu. 

Ama rahatlaman için şunu söyleyebilirim, onunla yatmadım. 
Ben Ingrid tipindeki kadınlardan hoşlanmam." 

Tom, Max'in doğru söylediğine inanmıştı; kendisinin de izah edemeyeceği bir şekilde rahatladığını hissetti. 

"Yine de tavsiyem dikkatli olman dostum, onun ağına düşenler kendilerini kolay kolay kurtaramazlar." 

Adama hak vermemek mümkün değildi. Tom beynine üşüşen düşüncelerden bir türlü kurtulamıyordu. 

"Paula'yı öldürmekten büyük zevk almıştır muhakkak; diye homurdandı. 

"O sevişmek kadar öldürmeyi de sever, ruhunun açıklanamaz başka bir açmazı da budur. Bizim gibi bir profesyonel değildir, adam öldürmeye iş olarak bakmaz. 

"Haklısın, bunu ben de gözlemledim." 

Max arabayı yavaşlattı. "Galiba aradığımız adrese geldik," dedi. Aynı anda da arabaya yeniden gaz verdi. 

Tom başını çevirerek, "Ne oldu? Niye durmuyorsun?" diye sordu. Araba ilk sokaktan saparken Max, "Galiba bir terslik var," diye homurdandı. "Sağ taraftaki kaldırımda resmi bir polis arabası duruyor" 

"Yani Garry Brend'in evini mi gözlüyorlar?" 

Max'in suratı asılmıştı. "Sanırım öyle ya da çoktan sorgulamaya başladılar. Geç kaldık. Jonathan bundan hiç hoşlanmayacak. 


4k * 


401 


Humphrey Bennet Müfettişe dönerek evin kapısı önünde duran taksiyi işaret etti. 

"Bir ziyaretçi var." 

MacRac taksiden inen “dama baktı. Sokak lambalarının ışığı altında orta yaşlı, telaşlı görünen adamı süzdü. 

Garry Brend telaşlı adımlarla eve koştu, etrafla ilgilenmeyecek kadar dalgındı. 

Önce zili çaldı sonra kapının açılmasını beklemeden elini cebine atarak anahtarını çıkardı. 

Müfettiş, "Bu bir ziyaretçi değil, diye homurdandı. "Aradığımız Garry Brend'in ta kendisi olmalı, baksana eve anahtarıyla giriyor. 

Humphrey Bennet sessizce arabanın içinden adamı gözetlemeye devam etti. 

Hans Milch ve Kenan çalan kapıya irkilerek baktılar. Lauren Brend heyecanla kapıya yöneldi; gelen mutlaka kocası olmalıydı. 
Lauren kapıda dönen anahtarı hissetti ve anahtar yuvasında dönmeden kapıyı açtı. 

Garry Brend yorgun ve bitik görünüyordu. Kendi evinde iki yabancıyı görünce irkildi ve dehşete kapılmış gibi karısına baktı. 
Lauren hıçkırarak adama sarılmıştı. 

"Neler oluyor Lauren? Bu beyler de kim?" diye sordu. 

"Onlar polis Garry, deli gibiyim, senin Ethan Capshow'u öldürdüğünü söylüyorlar, lütfen onlara bu işle bir ilişkin olmadığını söyle." 

Garry sapsarı kesilmişti. Karısının boynuna dolanan kollarını çözmeye çalışırken, "Sakin ol Lauren; diye mırıldandı. "Önce beyleri bir dinleyelim." 
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Hans Milch ve Kenan dikkatle sekretere bakıyorlardı. Adam sararmıştı ama fazla şaşırmadığı da apaçıktı. "Evet beyler” diye devam etti. "Sizleri dinliyorum. 

Kenan bir adım ileri çıktı. 

"Bay Brend," dedi. "Dün akşam neredeydiniz?" 

"Evde... Karım ve oğlum da şahittir. 

"Bu yeterli değil, onların şahitliğine güvenemeyiz" 

"Ne demek güvenemeyiz, aksini iddia ediyorsanız bunu siz ispatlamalısınız" 

"Doğru, biz de bunun için buradayız. Söyleyin bakalım Jonathan Crenna kimdir?" 

Garry birden gerildi. Sol gözünde hafif bir seyirme başladı. 

"Öyle birini tanımıyorum." 

"Yaa... Ama eşiniz tanıyor." 

Garry karısına kaçamak bir bakış attı. "Yanılıyor olmalı ya da başka biri ile karıştırmıştır sanırım," diye fısıldadı. 

"Yalan söylemeyin Bay Brend! Bu aleyhinize olur!" 

Garry Brend kaşlarını çatarak iki yabancıya baktı. 

"Durun bakalım! Siz polis filan değilsiniz, hatta İngiliz bile değilsiniz! 

Kimsiniz siz ve evimde ne arıyorsunuz?" 

Kenan numarasını tekrarlamak zorunda kaldı. 

"Biz MI5'in Barbados "bölümündeniz. Aksanımız size yabancı gelebilir. Şimdi siz sorumuza cevap verin." 

Garry Brend yutkundu. Fakat, "Önce kimliklerinizi görmek isterim, diye tiz bir sesle söylendi. "Polisseniz bunu görmeye hakkım var sanırım." 

Sekreter sakin görünmeye gayret ediyordu ama serin nisan gecesinde soğuk ter taneleri alnında birikmeye başlamıştı. Karşısındakiler İngiliz'e hiç benzemiyorlardı, aksanları bozuktu; ne var 


ki Barbados'a gitmemişti ve oradaki insanların farklı bir lehçeyle konuşmaları mümkün olabilirdi. 

Kenan hiç bozuntuya vermedi. 

"Öyleyse bizimle merkeze kadar gelmek zorundasınız, diye homurdandı. 

"Kimliklerinizi görmeden adımımı bile atmam. 

"Bize zorluk çıkarmayın Bay Brend, bu sizin için kötü olur" 

"Kanuni haklarımı bilirim. Hüviyetinizi göstermezseniz derhal avukatıma ve polise telefon edeceğim." 

Milch'in yanakları al al oldu. İş sarpa sarmaya başlamıştı. 
Adamdan o da şüphelenmeye başlamıştı ama Kenan'ın her zamanki gibi cüretkâr davrandığını ve yine fazla ileriye gittiğini düşünüyordu. Tam ağzını açacaktı ki, Kenan'ın "Sizi tutuklamak zorunda kalacağız, bize başka şans tanımıyorsunuz,' diye homurdandığını işitti. Ne cevap verecek, diye Garry Brend'e baktı. 

Sekreter kararlı görünüyordu. Kimliklerini görmek istemesi en doğal hakkıydı. 

Ama adamın birden tutumu değişti. "Beni neden tutuklamak istiyorsunuz anlamıyorum. Patronumun öldürülmesi ile benim ne alakam olabilir?" 

"Suç delillerini saklamak ve onları yok etmek Bay Brend." 

"Hangi suç delillerinden bahsediyorsunuz kuzum?" 

"Hukuk Bürosu'ndaki sarı dosyaları kastediyorum. 

"Sarı dosya mı? O da ne demek? Biraz daha açık konuşun lütfen" 

"Oyun oynamayı bırakın artık. Her şeyi biliyoruz S.LT'in gizli dosyalarını soruyorum; daha fazla inkâr etmenizin hiç anlamı yok. Bize gerçekleri anlatmazsanız yok yere cinayet suçundan tutuklanacaksınız." 

Hans, Lauren Brend'e bir göz attı. Kadın put gibi kasılmış, dudaklarını kemiriyordu. Garry ise renkten renge giriyordu. 
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Kenan'ın cüretini ve soğukkanlılığını takdir etmemek elde değildi. 
Sekreter kekeleyerek, "Benim bahsettiğiniz dosyalardan haberim yok,' diye inledi. 

"Yalanın ve olayları inkar etmenin size hiçbir faydası olmayacak. Sekreteriniz Betty Flanders her şeyi itiraf etti ve bana dosyaları gösterdi." 

Garry Brend'in son tahammülü de tükenmek üzereydi. 

"Betty mi? Buna inanmıyorum. 

"Ne yazık ki doğru. Beni şirkete soktu ve odanızdaki kütüphanede ciltli kitaplar altında duran anahtarla dolabı açtı ve bütün dosyaları inceleme imkanını buldum. 

Artık boşuna uğraşmayın ve bildiğiniz her şeyi itiraf edin." 

Garry Brend yerinde sallandı ve düşmemek için karısına tutundu. Her şey ortaya çıkmıştı artık. Beyni hızla çalışıyordu, bu durumdan kurtulup kurtulamayacağını düşünmeye başlamıştı. 
Polis artık o dosyaları bulamazdı, hepsini ortadan kaldırmışlardı, ama bu adamın iddiası şimdi işleri karıştırıyordu. Yoksa blöf mü yapıyordu? Betty'nin çaldığı o dosyadan da haberdardı, inkardan başka çaresi yoktu; Jonathan Crenna nasıl olsa polislerin araştırma için büroya geleceklerini söylemişti, yapacağı tek şey olayları inkar cihetine gitmekti. 

"Yanıldığınıza eminim diye mırıldandı, "İsterseniz büroyu arayabilirsiniz." 

"Bugün onu yaptık. Ama gördüğüm bütün dosyalar ortadan kaldırılmış ve yerine başka şeyler yerleştirilmiş. 

Garry rahat bir nefes aldı. Şüphelenirler ve bir süre kendisini sıkıştırırlardı ama ortada suç delili kalmadığına göre sonuç almaları imkansızdı. 

"İstediğiniz gibi düşünmekte serbestsiniz” diyebildi. 

"Şimdi söyleyin bakalım, Jonathan Crenna kimdir?" 

"O isimde birini tanımadığımı söylemiştim. 
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"Demek inkarda ısrar ediyorsunuz, öyleyse sizi Carnaby Malikanesi'ndeki bir dizi cinayetten dolayı tutuklamak zorundayım. 

Garry omuzlarını silkti. 

"Çok anlamsız. O cinayetlerle benim hiçbir ilgim yok. Bunu reddediyorum." 

"Umarım jüri size inanır. 

Kenan son bir gayretle adama yaklaşırken kapının çalındığını duydular. Herkes birbirine baktı... 

Max arabayı sürmeye devam etti ve yarı sokağa saptı. Karar vermekte acele etmiyordu. Polis arabasının Garry Brend'in evinin karşısında durması bir tesadüf de olabilirdi ama gecenin bu saatinde evin bütün ışıklarının yanıyor olması, o evde bir şeylerin olduğunun karinesiydi. 

Tom sessizce iş arkadaşına baktı. Max'in suratı asılmış, kara gözleri parıldamaya başlamıştı. "Galiba geç kaldık, polis sekreteri götürüyor. Jonathan'ı arayalım mı?" 

"Hayır, olmaz." 

"Peki şimdi ne yapacağız? Herifi polis merkezinde vuracak değiliz ya!" 

"Aldığımız emri her ne pahasına olursa olsun yerine getirmeliyiz Tom. Aldığımız paranın hakkını yerine getirmeliyiz, biz profesyoneliz." 

Amerikalı sesini çıkarmadan arkasına yaslandı. Profesyonellik kavramında onunla aynı fikirde değildi. Tehlikeden kaçmazdı ama bir yığın polisin arasında adam vurmak çok anlamsız ve riskliydi. Başka bir yolunu bulmak daha akla uygundu. 

Max sokağın içinde bir manevra yaparak geri döndü Sekreterin evinin önüne doğru arabayı sürdü. Üzerinde "Polis" yazılı 


arabanın içinde iki memur oturuyordu, ikisi de resmi üniformalıydılar. 

"Galiba henüz geç kalmadık," diye mırıldandı Max "Şuraya bak! Arkadaki siyah arabadan iki sivil iniyor. Hepsi dört kişi olmalılar." 

"Arabayı park et ve bekleyelim." 

Max arabayı polis otolarından yirmi, otuz metre kadar geriye çekerek durdu. 

Sessizce beklediler. Kimse onlarla ilgilenmiyordu. Arabadan inen siviller resmi polis otosunun içinde bekleyenlerle bir süre konuştuktan sonra sekreterin evine doğru yollandılar. Max onların eve girişlerini seyretti. 

Kapıyı Lauren Brend açmıştı. Müfettiş MacRae kibar ve ölçülü bir tavırla cebinden çıkardığı kimliğini kadına gösterdi. 

"Scotland Yard, dedi. "Ben Cinayet Masası'ndan Müfettiş MacRae," 

Sekreterin karısı hiçbir şaşkınlık göstermeden, "Girin içeri," diye mırıldandı. 

Artık her şeyin sona erdiğine inanıyordu. 

Müfettiş kapı girişindeki manzaraya bir göz attı. Üç erkek hayretle yeni gelenlere bakıyorlardı. MacRae, Hans'la Kenan'ı görmezliğe gelerek, "Bay Brend size birkaç soru sormak zorundayız," diye mırıldandı. O her zamanki nezaket ve ölçülü davranışını bırakmamıştı. Garry heykel gibi hareketsizdi ama yeni gelenlerin kesin Scotland Yard mensubu olduklarından kuşkusu yoktu. Gerçek bir İngiliz polisi gibi davranıyorlardı. MacRae'ye dönerek, "Tutuklu muyum?" diye sordu. 

"Şimdilik hayır Bay Brend. Ama hakkınızda bazı şüphelerimiz var." 
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Sekretere bakan Kenan gözlerinin sevinçle ışıldadığını farketti. 

"Ne gibi şüpheler Sayın Müfettiş?" 

MacRae sorusunu yöneltmeden evvel dik dik Hans'a ve Kenan'a baktı. 

"Çalıştığınız işyerinden bazı gizli dosyaların kaçırıldığı iddia ediliyor, bu doğru mu?" 

Garry, Kenan'ı işaret ederek, "Fakat bu memur beni dünkü Carnaby katliamı ile itham ediyor diye şikayet yollu homurdandı. 

Müfettiş sakin bir şekilde, "Lütfen siz önce sorumu cevaplandırın. Bürodan dosyaların kaçırıldığını kabul ediyor musunuz?" 

Sekreter önce kekeledi. "Hangi dosyaları kastettiğinizi anlamıyorum ve bürodan dosyaların kaçırıldığı hakkında da hiçbir bilgim yok." 

Müfettişin kaşları çatıldı. "Bakın," dedi fakat cümlesinin sonunu getiremedi. 

Yine kapı çalınmıştı. MacRae kapıdaki polislerden birinin geldiğini sanmıştı. 

Daha doğrusu hiçbiri kapıya ölümün dayandığını o anda tahmin edememişlerdi... 

Max, "Harekete geçmenin tam zamanıdır, dedi. "Önce arabanın içinde oturan üniformalılardan başlayalım." 

İri yarı iki adam hızla koltuk altlarından çıkardıkları silahlarına susturucuları monte ettiler. Max sırıttı, "Bunların yanlarında tabanca taşımadıklarını bilir misin?" Tom başını salladı. 
"Biliyorum, onları keklik gibi avlayabiliriz." 

Arabadan çıktılar. Telaşsız ve kendilerinden emin polis otosuna doğru yürüdüler. 


Biri sağa diğeri sola yöneldi. 

Arabanın içinde oturan polisler Arsenal'in zaferini tartışıyorlardı. Yaklaşan iki adamı görmelerine rağmen hiç önemsemediler. Katiller arabaya iyice yaklaşınca biri futbol tartışmasını keserek ne istediklerini sormak için camı indirdi. Açık cama yakın olan Max'di. Silahlar hemen hemen aynı anda patladı. 
Kimsenin duymayacağı kof bir ses çıktı. Sol taraftaki kırılan camın çıkardığı şangırtı susturucuların sesinden fazla çıkmıştı, ama o sesi de kimse duymamıştı. İki polis alınlarının ortasına yedikleri kurşunla o anda öldüler. Her şey tam bir sessizlik içinde cereyan etmişti. 

Max ve Tom bir an durarak etrafa bakındılar. Sokakta kimsecikler yoktu. 

Birbirlerine bakıp gülümsediler. Tom, "Hadi, şimdi eve girebiliriz" dedi. 

Sokağı geçip evin kapısına vardılar. Max, "Dikkat et, sivil polisler silahlı olabilir diye fısıldadı. Tom anladım dercesine başını salladı. Tabancaları ellerindeydi ve kapının zilini çaldılar. 

Kenan'ın sanki içine doğmuştu; bir aksilik olacağını sezinler gibi gözleri kuşkuyla kapıya yöneldi. Bir an kimse yerinden kıpırdamadı. Lauren Brend tedirgin bir bakışla kocasına baktı, sanki kapıyı açmak için ondan onay bekliyordu. Muavin Humphrey Bennet kapıya en yakın olan kişiydi, ev sahibinin iznini beklemeden kapıyı araladı. Bir an karşısında tanımadığı iki kişi görünce afalladı. Ellerindeki silahları neden sonra farketmişti. 
İkisi de çok iri yarı adamlardı, onların tehlikeli olduklarını anladığı zaman geç kalmıştı, iyi bildiği o kof patlama sesini duyduğunda çoktan karnına iki kurşun yemişti bile. 

Muavin sendeledi ve yere yığıldı. 

Saldırganlar fırtına gibi içeri dalmışlardı. 


Garry Brend, Max'i görünce kısa bir an kurtulduğunu düşündü. Yaşamının bundan sonraki bölümünün ne olacağını o an tayin edemezdi, belki ömür boyu bir kaçak olacaktı ama bu bile polisin eline düşmekten hayırlı idi. Gözleri sevinçle parıldadı. 
Fakat Max'in gözlerindeki nefret ve kararlılığı görünce sevinci kısa sürdü. Bu ziyaretin kendisini kurtarmak için değil, öldürmek için yapıldığı beynine dank etti. Tabii bütün bunlar saliselerle ölçülecek bir zaman dilimi içinde oluyordu. Max'in elindeki tabancanın namlusunun kendisine doğru çevrildiğini gördü ve öleceğini o an hissetti, ağzından acı bir çığlık yükseldi. Karısına, "Lauren kaç!" diye bağırdı. Son görebildiği, Lauren'in merdivenlere doğru yaptığı hamle oldu. Sonra göğsünün sol tarafında şiddetli bir sızı hissetti. Silah sesini duymamıştı, gözleri karardı ve cansız yere yuvarlandı. 

Müfettiş MacRae yaşına göre umulmayan bir hızla belindeki asılı kılıftan tabancasını çıkardı. Bu seferki silah sesi evin holünde gümbürtüler yarattı. Tom elindeki silahı tanımadığı üç yabancı erkeğe çevirmiş ve hangisini ilk hedef olarak seçeceğine bir an karar verememişti. Bu Hans Milch için bir fırsat oldu. 

Hiç tereddüt etmeden Tom'un üstüne sıçradı, iki erkek yere yuvarlanırken Tom silahını ateşledi. 

Max gerçek bir profesyoneldi, yabancı erkeklerden ziyade asıl hedeflerine öncelik vermişti. Garry'nin karısına kaçması için yaptığı uyarıyı anımsayarak, önce kadını vurması gerektiğini düşündü ve silahını merdivenlere doğru koşan kadına çevirdi. 
Tetiğe asıldı. Lauren kurşunu sırtından yemişti; giydiği beyaz, kısa kollu bluzun arkası bir anda kızıla boyandı. Kadın trabzana tutunup dizleri üzerinde iki büklüm kaldı. 

Kenan çok acele karar vermesi gerektiğini anlamıştı. Silah taşıyamamak canına tak etmişti zaten. Humphrey'in daha işin başında safdışı kaldığını görünce, Müfettiş MacRae'nin fazla şansı 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olmadığını anlamak kehanet sayılmazdı; ayrıca saldırganlar tam anlamıyla işlerinin ustasıydılar. Hans adamlardan biriyle yere yuvarlanmıştı ama iri yarı silahlı saldırgan karşısında fazla şansı yoktu, ayrıca vurulup vurulmadığını o hengame içinde henüz bilmiyordu. Bulundukları hol sekiz kişi için oldukça dar sayılırdı; Kenan can havliyle ilk aklına geleni yapmaya kalkıştı. Bunun ne kadar doğru olduğunu kestiremiyordu ama o sırada aklına da başka bir şey gelmemişti. Henüz üzerine bir silah namlusu çevrilmemişti, lakin serseri bir kurşunla her an ölebileceği de kesindi. 

Yan tarafta duran pirinç şemsiyeliği kaptığı gibi tavandan sarkan avizeye fırlattı. Tek ampullü, geniş, renkli cam şapkalı bir avizeydi. Ampulün ve avizenin kırılırken çıkardığı ses, silah sesleri arasında duyulmadı bile fakat etraf bir anda zifiri karanlığa büründü. Çarpışanlar arasında kısa bir şaşkınlık oldu. Kenan bunun tek şansı olduğunu biliyordu; kapının önünde vurulmuş olarak yatan Humphrey erişip onun silahını almalıydı. Kurşunu yemeden eline bir silah geçirebilirse gerisi kolay sayılırdı. Karanlıkta kendini yere attı, erişmek istediği mesafe kısaydı ama pek de büyük sayılmayacak evin girişinde Humphrey, ya da onun cansız bedenine erişmek çok zordu. MacRae ile saldırganlardan birinin arasındaki silahlı çarpışma kör atışlar halinde hâlâ devam ediyor, az ileride yerde hırıltılar ve iniltiler çıkararak Hans kendini savunmaya çalışıyordu. 

Kenan dirsekleri üzerinde sürünerek ilerlemeye devam etti. 
Silah sesleri birden kesildi. Belli ki gözler karanlığa alışıncaya kadar ateş edilmeyecekti. Az sonra karanlığa uyum sağlanınca elinde silah olanlar kımıldayan her gölgeye ateş edeceklerdi. 
Kenan yerde sürünürken bile ses çıkarmamaya gayret ediyordu. 

Saldırganlardan birine çok yaklaşmış olabilirdi. Hafifçe başını kaldırıp karanlığa baktı. Ayakta bir gölge gözüne çarpmamıştı. Herhalde herkes tam siper yerdeydi. Hans Milch'in boğazından yükselen hırıltılar olmasa insan holün tamamen boş olduğunu sanabilirdi. 

Kenan'ın parmakları bir kumaşa dokundu. Nihayet yerde hareketsiz yatan Bennet'e eriştiğini düşündü, sonra içini bir kuşku kapladı. Işıklar sönüp kendini yere atarken muavine doğru ilerlediğini sanmıştı ama şu an emin değildi, karanlıkta yönünü şaşırıp Garry'nin yanına da varmış olabilirdi. Parmaklarını dokunduğu kumaşın üzerinde dolaştırdı. Yün dokumaydı bu; anımsamaya çalıştı, Garry'nin sırtında bir trençkot vardı, o olamazdı. O zaman bulduğu kişinin muavin olduğunu anladı. Elleri yerde yatan adamın üzerinde dolaşmaya başladı, ceketin düğmesini buldu, usulca düğmeyi çözdü ve ceketin eteğini çekerek pantolon kayışı üzerinde parmaklarını dolaştırdı. 

Heyecandan ter içinde kalmıştı. Kaşlarının üzerinden gözlerine ter damlacıkları sızıyordu. Kenan içinden, "Lanet olsun," diye geçirdi, silahı bulamıyordu bir türlü, yoksa Humphrey Bennet silah taşımıyor muydu? Bunlar nasıl polisti? Bu antika İngilizler hariç, silah taşımayan hiçbir millet polisini duymamıştı. 

Parmakları ıslandı. 

Eli yaradan sızan kanlara bulaşmıştı. Hafif bir inilti işitti; demek muavin henüz ölmemişti. Buna sevindi ama korktu da; iniltiyi duyan varsa bulunduğu tarafa bir kurşun sıkabilirdi, hatta bunu MacRae de yapabilirdi. Kafasını eğdi. 

Tam silah bulmaktan ümidini kesiyordu ki adamın belinin sol tarafındaki tabancanın metal soğukluğunu hissetti. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı, nihayet aradığını bulmuştu. Tabancayı kılıfından çekip çıkardı. Sıkı sıkı avcunun içinde kavradı. Ne marka ve ne model olduğunu kestiremiyordu. Sol elinin parmaklarını silahın üzerinde dolaştırarak tanımaya çalıştı. Yanılmıyorsa 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bu İngiltere'de üretilen bir Spitfire'dı. Ajanların kullandığı güçlü bir silah... 

İçini bir güven duygusu kapladı, artık postu ucuza deldirmezdi. Bir süre yerinde kımıldamadan bekledi. Hans'ın boğuk iniltileri gittikçe zayıflıyordu, o koca herif galiba Alman meslektaşını boğmak üzereydi. Kenan karanlık ortama uyum sağlamak istercesine gözlerini kıstı. Hans'a yardım etmeliydi ama nasıl yapacağını henüz kestiremiyordu. Yavaş yavaş karanlığa alışmaya başlamıştı gözleri. Holün tam orta yerinde dizleri üzerine çökmüş olmasına rağmen iri bir sütun gibi yükselen gölgeyi farketti. Bu kesinlikle Hans olamazdı. 

Saldırganlardan biri olmalıydı, artık beklemeye vakti yoktu, el yordamıyla silahın emniyetini açıp gölgeyi hedefleyerek tetiğe dokundu. Silah sesi karanlıkta top gibi gürledi. Buna rastgele bir atış da denebilirdi. Az sonra bulunduğu yere kurşun yağacağını biliyordu, hem MacRae'den hem de diğer saldırgandan. Hiç vakit geçirmeden yattığı yerde sağ tarafa doğru yuvarlanmaya başladı. 
Önce vurulan birinin feryadım işitti. Çıkan ses Hans'ınkine benzemiyordu, içinden keyiflendi, heriflerden birini haklamıştı. Aynı anda da üzerinden yaklaşık yirmi ile otuz santim yükseklikten kurşunlar uçuşmaya başladı. Yanılmamıştı, her iki taraf da rastgele ateş etmişlerdi. Sonra bir iki el karşılıklı ateş devam etti ve arkası kesildi. 

Kenan, Hans'ın üzerindeki o koca gölgeyi artık göremiyordu, herifi vurduğunu anlamıştı. Belki de öldürmüştü. Çünkü adamdan kurşunu yediği andan itibaren inilti ya da sızlanma gibi sesler çıkmamış, tek bir feryat işitmişti. Bulunduğu yeri belirlemeye çalıştı. Sokak kapısına yakındı. Yine hareketsiz kaldı. Herkes yerlerde olduğu için karanlıkta gizlenme şansı daha fazla oluyordu. 
Kenan yine yön tayin etmeye çalıştı. Saldırganlardan diğeri, yani 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ona göre hâlâ hayatta olan kapının sol tarafında olmalıydı. Emin değildi, bu sadece bir tahmindi. 

Spitfire'ın namlusunu o yana çevirdi. Hans hâlâ boğulmamışsa onu kurtarmış sayılırdı. Şimdi ikinci saldırganı haklamak için bir fırsat doğmasını bekliyordu. 

Kısa fakat ona asırlar gibi uzun gelen bir bekleme devresi oldu. 

Müfettiş MacRae yattığı yerde düşünüyordu. Bu kadar sıkılan kurşun seslerinin dışarıdan duyulmaması olanaksızdı. 
Acaba dışarıda arabanın içinde oturan polisler niye yardıma gelmemişlerdi? Yoksa saldırganlar önce onları mı temizlemişlerdi? 

Kenan kulaklarını dikti, bekledi. Yanılmıyorsa yakınında bir soluma duyuyordu. 

Hans mı diye tereddüt etti bir an. Nefesler çok yakınındaydı. 
Seslenemezdi; sol eliyle ve el yordamıyla etrafını kolaçan etti. 
Hemen yakınında sessizce sürünen biri vardı. 

Parmakları bir kumaşa değdi. 

İşte tam o anda hiç umulmayan bir şey oldu. 

Üst kata çıkan merdivenlerin koridorunda bir ışık yandı. 
Holü üst kattaki ışık aydınlattı. Bu, evde başka birinin varlığını gösteriyordu. Hepsi şaşkınlıkla ve adeta bir refleks olarak yukarıya baktılar. Merdivenlerin başında sekiz on yaşında, sırtındaki pijamalarıyla ufak bir çocuk durmuş, dehşetten iri iri açılmış gözleriyle aşağıya bakıyordu. 

Garry Brend'in oğluydu bu. 

Evinde içinde ayyuka çıkan silah seslerinden uyanmış ve ne olduğunu anlamak için yataktan kalkarak merdivenlere koşmuştu. Çocuk manzarayı görünce bir çığlık attı. İlk farkettiği basamakların üzerinde iki büklüm kıvrılıp kalmış olan annesiydi. 
Ufak çocuk hıçkırmaya başladı. 
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İşte o bir anlık tereddüt Kenan'a pahalıya mal oldu. İster istemez gözü bir an için yukarıya kaymış, dikkati kaybolmuştu. 
Yerden kalkmaya çalışan Tom'u o esnada farketti. Hemen yanıbaşındaydı ve yaralı olmasına rağmen ondan atik davranmıştı. 
Ayağa kalkarken attığı adım Kenan'ın silah tutan kolunun üzerine rastlamıştı. Kenan silah tutan elini ne zaman indirdiğini anımsamıyordu, belki de yukarıdaki ışık yanınca bir refleks halinde kolu inmişti. 

Tom aslında Kenan'la meşgul değildi, kendini dışarıya atmaya çalışıyordu. 

Kenan'ın eline bastığının bile farkında değildi, fakat yanı başında yatan adamı görünce yüzüne doğru bir tekme savurdu ve kapıya atıldı. Kenan bir an kolunun kırıldığını sandı, dev yapılı adam bileğinin üstünden silindir geçmiş gibi canını yakmıştı. 
Allahtan savurduğu tekme yüzüne değil omzuna isabet etmişti. 

Dengesini tamamen yitirdi. 

Müfettiş MacRae ilk şaşkınlığını atlatınca yarı aydınlık holde tam siper yatan Max'i görmüştü. Hemen silahını ateşledi. Aynı anda adamın da kendisine ateş ettiğini gördü. Sol dizinin altında müthiş bir acı hissetti, vurulmuştu. Bir an gözü kararır gibi oldu ama ateşe devam etmesi gerektiğini bilinçaltı hissetti yoksa adam kendisini öldürecekti. Otomatik silahın tetiğine devamlı dokundu. 

Kurşunlar vınlıyordu ama ateşin isabetli olmadığını o da farkediyordu. 

İçlerinden biri kapıya yetişmiş ve açmıştı. Sendelediğinden onun vurulmuş ve silahsız olduğunu anladı. Öteki de fırsattan istifade etmiş ve ilkinin ardından dışarıya fırlamıştı. MacRae adamları kaçırdığını anladı. Ne yazık ki artlarından gidecek hali yoktu. Sol bacağının kaval kemiğinin paralandığını düşündü. 
Acısı fazlaydı ve yerinden kalkamıyordu. Adamlar evi terkedince hole bir göz attı. 


415 


Humphrey ve Garry yerde kanlar içindeydiler. Alman polisi kendinden geçmiş sırtüstü yerde yatıyordu, ölü olup olmadığını kestiremedi. MacRae, Kenan'ın zor da olsa ayağa kalktığını gördü, fakat bakışları dumanlanıyor, etrafındaki her şeyin yavaş yavaş döndüğünü duyumsuyordu. Sonra yoğun bir karanlığın içine gömüldü ve yattığı yerde kendinden geçip bayıldı. 

Kenan ayağa fırladı. Tabancayı tutan sağ eli felçli gibi hareketsizdi. 

Spitfire'ı avcunun içinde zor tutuyordu, bütün bileği uyuşmuştu. Açık kapıya yaklaştı ve kaçan adamlara baktı. Biri yaralı olmasına rağmen hâlâ koşabiliyordu. Arkalarından ateş etmek istedi, silahlı kolunu yukarıya kaldırdı ama bileği zangır zangır titriyordu. Tabancayı sol eline aldı ve tetiğe asıldı. 

Sol eliyle ateş etmeye alışık olmadığından isabet ettirememişti. Bir iki el daha denedi ama adamlar çoktan yarı sokağa sapıp gözden uzaklaşmışlardı. Kapının eşiğinde durup soluklandı ve mezbahaya dönmüş hole baktı. Kimin ölüp kimin yaşadığını bilmiyordu. Yerlerde öbek öbek kan izleri vardı ve merdivenlere çökmüş ufak çocuk hüngür hüngür ağlıyordu... 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 

1 

5 Haziran 

Ankara - Türkiye 

KENAN, yorgun bir şekilde masasında gerindi. Yazın ilk günleri olmasına rağmen ısı mevsim normallerinin dışında otuz dereceye kadar yükselmişti. Gömleği ter içindeydi, normal mesai saatini bitirip bir an önce evine gitmek ve soğuk suyun altında günün yorgunluğunu atmak istiyordu. Saatine bir göz attı, beş buçuğa geliyordu. Ankara Emniyet Müdür Muavinlerinden Suat 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Taner, kapıyı ansızın açınca, amirini karşısında görmenin şaşkınlığı ile Kenan yerinden fırladı. 

Normal olarak Müdür Muavini görüşeceği bir konu varsa Kenan'ı odasına çağırırdı. 

Genç adam bu ani ve habersiz ziyarete şaşırmıştı. Yer gösterdi, yakasının düğmesini ilikledi, kravatını yerleştirdi. "Buyrun amirim," diye mırıldandı. 

Suat Taner babacan haliyle camiada herkes tarafından sevilen biriydi. Genelde bu meslek mensuplarına yakıştırılan sert ve acımasız polis imajından çok uzaktı. 

Pamuk beyazı gür saçları, güldükçe yanaklarında belirginleşen gamzeleri ile munis ve sımsıcak bir adam görüntüsü verirdi, fakat onu yakından tanıyan Kenan işinde ne kadar titiz, görevine bağlı ve otoriter olduğunu iyi bilirdi. 

Emniyet Müdür Muavini ilerlerken, "Otur oğlum, “tur,' diye gülümsedi. "Sana iyi haberlerim var" 

Kenan bu iyi haber denen şeyin ne olduğunu tahmin edebiliyordu. Bozuntuya vermedi ama yüreğinde hafif bir burukluk hissetti. Haber mutlaka DTMT ile ilgili olmalıydı. Zira Suat Taner bu özel örgütün Türkiye temsilcisiydi. Muavinin koltuğa oturmasını bekledi, sonra yakması için İngiltere'den dönerken aldığı purolardan birini ikram etti. Suat; Taner uzatılan puroyu alıp keyifle yaktı. 

"Sana demiştim, diye söylendi. "Yanlış hesap Bağdat'tan döner; bu adamlar yaptıkları hatayı er geç anlayacaklar ve telafisi cihetine gideceklerdi. Bunca zamandır boşuna üzüldün. Az evvel Frankturt'tan Londra bağlantılı bir teleks aldım. Seni bizzat ve ismen Londra'ya çağırıyorlar. Örgütün sana ihtiyacı var 

Kenan böyle bir daveti beklemiyor değildi aslında, o da Muavin gibi bir yerde Örgüt Merkezi'nin yaptığı hatayı kabulleneceğini hep düşünmüştü; ama gururu fena halde incinmiş ve yapılan haksızlığı bir türlü kabullenememişti. 

Amirini dinlerken gayriihtiyari nisan ayına, Londra'da olan olaylara gitti aklı. 

O gece Garry Brend'in evinde olanlardan onu sorumlu tutmuşlardı, İngiliz yetkililer elde ettiği bilgileri zamanında polise iletmemekle suçlamışlardı onu. 

Kaypak İngiliz polisi kendi başarısızlığını örtbas etmek için yetki sınırını aştığını ve bu nedenle bazı ölümlere sebebiyet verdiği iddiasından çekinmemişti. 

Kenan'ı asıl sinirlendiren Frankfurt'taki Merkezin de Türk polisinin başarısını hazmedemeyerek gerekli desteği vermemiş olmasıydı. 

Ölen kişilerde bir sorumluluğu olduğunu asla kabul etmiyordu Kenan. Hans Milch, vurduğu saldırgan tarafından boğulmuştu. Humphrey Bennet de kaldırıldığı hastanede ölmüştü. 
Sekreter Garry Brend'le karısı da ölmüşlerdi. Müfettiş 

MacRae'nin kaval kemiği kırılmış ve bacağına platin bir çubuk takılmıştı. 

Bildiği kadarıyla hafifçe aksaması devam ediyordu ama görevinin başına dönebilmişti. Zaten DTMT'ye hakkındaki şikayet de ondan gelmişti, İngiliz müfettiş, bir yabancının kendi ülkesinde olaylar ve kişiler arasındaki bağıntıyı bu kadar kusursuz olarak kurmasını bir türlü kabullenememişti. Olayların gelişmesinden sonra İngilizler de resmen DTMT'ye üye olmuşlardı. 

Kenan yutkundu, sonra "Amirim; dedi. "Acaba yerime bir başkasını gönderemez misiniz? Bu sizin elinizde." 

"Olmaz Kenan. Hadiselerin aydınlanıp gün ışığına çıkmasında en fazla rolü olan görevlilerden birisin sen. Buna rağmen sana çamur attılar; şimdi de yaptıkları hatayı anlayıp senden özür 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diliyorlar. Bu göreve dönüp itibarının iade edilmesini istiyorum. 
Bu kesin emrimdir. Tartışma istemem. 

Kenan Işık itirazın hiçbir yarar sağlamayacağını anladı. 

"Emredersiniz erendim." demek zorunda kaldı. 

"Yarın ilk uçakla Londra'ya uçacaksın. Senden yeni başarılar bekliyorum.” 

"Şey... Efendim... Acaba şu faks metnini görebilir miyim? 
Tam olarak, ne diyor?" 

Suat Taner kaşlarını çattı. "Yoksa bana inanmıyor musun?" 

"Estağfurullah efendim, o ne biçim söz; benim demek istediğim acaba bu yeni görevin mahiyeti nedir, şu son iki ay içinde neler olup bittiği." 

Emniyet Müdür Muavini bir süre Kenan'ı dikkatle süzdü. 

"Anlaşılan örgüt yeniden hortladı ve organize oldu. Londra ve Frankfurt'ta olaylar bitince DTMT teşkilâtın kökünü kuruttuklarını ve geriye kalanların başsız kalınca çözülüp dağıldıklarını düşündüler. Ancak Madrid ve Kopenhang'da yeni cinayetler işlenmiş. 

"Bu yeni cinayetlerin S.LT. İle bağlantısı tespit edilmiş mi?" 

"Evet, maktullerin üzerine yine aynı kartlar bulunmuş" 

"İlginç" diye mırıldandı Kenan. "Bundan vazgeçeceklerini düşünmüştüm. 

"Maalesef değişen bir şey yok. Kısa bir aradan sonra cinayetler yeniden başladı." 

"Londra'nın merkez olmadığını onlara söylemiştim. Orası sadece Avrupa'daki işlerin yürütüldüğü bir üstü. Bana inanmadılar. Örgüt sebebini bilmediğim bir nedenle kendi içinde hesaplaşmaya girdi ve Capshow'lar ortadan kaldırıldı." 

"Sanırım haklısın." 

"Peki, beni niye istiyorlar efendim?" 


419 


Ak saçlı Müdür Muavini gülümsedi. "Hâlâ anlamıyor musun? Şimdi tükürdüklerini yalayacaklar" 

Bir an göz göze geldiler, Kenan gülümsedi. 

Ertesi sabah Kenan Işık, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Heathrow Havaalanı'na indi. Aldığı talimata göre DTMT'nin Southwark'da Union Street üzerinde yeni kiralanan irtibat bürosuna gidecekti. Havaalanında bir irtibat görevlisi onu karşılayacaktı. Gümrükten çıkınca bir süre görevliye bakınıp arandı. Orada kendisini bir sürpriz bekliyordu. Doğrusu bunu tahmin etmemişti. 

Kalabalık arasında bastonuna dayanarak hafif hafif aksayan MacRae'yi gördü. 

Müfettiş hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyordu. Yanına gelince elini uzattı ve hararetle Kenan'ın elini sıktı. 

"Sizi yeniden gördüğüme memnun oldum Bay Işık, dedi. 
"Bize kırgın olduğunuzu biliyorum ama olayların gidişatı sizi haklı çıkardı." 

Tipik İngiliz politikasıydı bu; güvenilirliği az ve arkasından ne çıkacağı bilinmeyen bir davranış biçimi. Kenan, Müfettişe ihtiyatla gülümsedi. 

"Benden özür mü diliyorsunuz?" 

"Utancım belli olmuyor mu? Sırf bu yüzden sizi karşılamaya ben geldim. Belki böylece size yapılan haksızlığı telan edeceğimi düşündüm. Aslına bakılırsa bütün teşkilatın size bir özür borcu var." 

Kenan üstelemedi, Müfettişin içinden samimi olmasa bile bu itirafı yapmasının onun için zor olduğunu biliyordu. 

"Gidelim mi?" dedi. 

"Tabii, yorgun olmalısınız. Sizi kalacağınız otele götüreyim. 
Biraz istirahat edin. Akşam altıda Union Street'deki merkezde bir 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toplantı var. Burada yeni kararlar alınacak. Sanırım sizin yetkililer DTMT Başkanı Sebastian Kruger'in de burada olduğunu söylemişlerdir. 

"Evet, bunu biliyorum." 

Havaalanının parkında siyah resmi bir araba onları bekliyordu. İkisi de arkaya oturdular. Sivil bir polis arabayı hareket ettirdi. Bir süre konuşmadan yol aldılar. Bir ara Kenan nezaketen, "Bacağınız nasıl?" diye sordu. 

"İdare ediyorum dedi MacRae. "Önceleri epey sıkıntı çektim ve bu bastona çok alıştım. Doktorların dediğine göre yakında onu bırakabilecekmişim. Bu arada size vereceğim bazı haberlerim var. 
Önce şunu söyleyeyim, ben geçici bir süre Scotland Yard'daki görevimden alınarak DTMT'nin emrine verildim. Yani bu işte sizinle beraber çalışacağız. 

Kenan bu habere sevinmesi mi yoksa üzülmesi mi gerekti-Bini kestiremedi. 

"Ya diğer haberler?" 

"Garry Brend yaşıyor" 

Genç polis irkilerek MacRae'ye baktı. 

"Ama daha ben Londra'da iken onun öldüğünü söylemiştiniz." 
"Haklısınız. Yaşadığını bir süre herkesten sakladık. Zira olayları en iyi bilen ve polise yardımcı olabilecek tek kişi oydu. 
Basına verdiğimiz bültenlerde onun öldüğünü söyledik. Uzun süre komada kaldı ama sonunda kefeni yırttı. Onu tanık progamına soktuk." 

"Fakat o bir suçlu, bunu nasıl yapabilirsiniz? Tanık değil ki!" 

"Haklısınız. Fakat serbest bırakılması ve yeni bir kimlik verilmesi karşılığında her şeyi anlatacağına dair bir anlaşma yapıldı." 

Kenan bir an merakla MacRae'ye batı. 
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"Size ne anlattı?" 

"Barbados'u ve Jonathan Crenna'nın kim olduğunu. 

Kenan hafifçe gülümsedi. Sonunda elde ettiği bilgiler: İngilizler de, DTMT de kabul zorunda kalmışlardı. 

"Yani örgütün beyni Jonathan Crenna'ymış, öyle mi>" 

MacRae soğuk mavi gözlerini Kenan'a çevirdi. 

"Bundan hâlâ tam emin değiliz" 

"Neden?" 

"Adamın korktuğunu ve bir şeyler gizlediğini düşünüyoruz" 

"Oldürülmekten mi korkuyor hâlâ?" 

"Sanırım öyle." 

"Hastanede mi?" 

"Onu özel bir tedavi merkezine aldık. Şu anda sorgulamasına devam eden birkaç yetkili hariç kimseyle görüştürmüyoruz. 
Küçük oğlu bile yaşadığını bilmiyor. 

Çocuğa teyzesi sahip çıktı. Garry Brend için uydurma bir cenaze töreni düzenledik. 

"Onunla görüşebilir miyim?" 

"Tabii, ne zaman isterseniz." 

"Jonathan Crenna kimin nesiymiş?" 

"Söylediğine göre Barbados'ta yaşayan bir şekerkamışı üreticisi." 

"Tuhaf değil mi? Adam dünyanın bir ucundan cinayet şebekesi yönetiyor. 

"Haklısınız, bize de biraz tuhaf geldi ve Ml6 vasıtasıyla Barbados'ta araştırma yaptırdık. 

"Sonuç ne çıktı?" 

"O memlekette tanınan, bilinen bir çiftlik sahibiymiş." 

"Çok garip!" 

"Yalnız ilginç bir şey daha öğrendik. Jonathan Crenna eskiden İngiliz ordusunda çavuş rütbesiyle çalışan bir askermiş. 
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IRA gerillalarının yaptığı bir sabotaj sırasında yaralanmış ve ordudan malulen ayrılmış. İngiliz pasaportuyla yıllar önce yurt dışına çıktığını biliyoruz, sonra izini kaybettirmiş. Şimdi de Barbados vatandaşı olduğunu tespit ettik." 

Kenan bir süre dalgın düşündü. 

"Bu bahsettiğiniz sabotaj olayı hangi tarihte olmuş?" 

"1970 senesinin mart ayında." 

"Ordu kayıtlarından resmini temin edebildiniz mi?" 

"Evet. Hakkında bir de rapor hazırlandı. Antiterör ekiplerinde çalışan çok deneyimli ve başarılı bir askermiş." 

Kenan konuyu değiştirdi. 

"Hizmetçi kız ne oldu? Şu Kay Parker?" 

"Sorgulamasından pek bir netice çıkmadı. Yalnız şu kadarını öğrenebildik, bize saldıran o iki adamın tarifinden o gece Carnaby Malikanesi'ne gelen misafirler olduğu hükmüne vardık. Kızın bize verdiği tanımlamalar tutuyor." 

"Herhalde o adamları araştırdınız, bir netice elde edilebildi mi?" 

"Maalesef hayır, onların kimliğini çıkaramadık." 

"Hizmetçi kız şimdi nerede?" 

"Eski çalıştığı işine döndü, Olimpia Pastanesi'ne. Fakat adamlarımız gece gündüz kızı gözetliyorlar. Medyadan kızın katliam gecesi görgü tanığı olduğunu saklayamadık. Gazeteciler uzun süre onun peşinde koştular fakat bir netice elde edemediler. 
Kız da tembihinize uyarak ağzını sıkı tuttu. Yine de cinayet örgütünün bu şahidi ortadan kaldırmaya teşebbüs edeceğini düşünerek kızı kolluyoruz”" 

Kenan anlıyorum dercesine başını salladı. "Biraz da yeni işlenen Madrid ve Kopenhag cinayetlerinden bahseder misiniz?" 

"Bu akşam bir brifing var. Bence konuyu orada öğrenseniz daha iyi olur" 
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"Neden?" 

"Madrid'de ilginç gelişmeler oluyor. Bu akşam öğrenirsiniz." 

Kenan ısrar etmedi. 

Araba az sonra Global Oteli'nin önünde durmuştu, DTMT'nin Kenan'a yer ayırttığı oteldi bu... 

Saat beş buçukta aynı araba otele gelerek Kenan'ı aldı ve Union Street'deki örgüt merkezine götürdü. Toplam, ikinci katta geniş bir odada yapılıyordu. Oval bir masanın etrafında on kişi toplanmıştı. Bir yetkili Kenan'ı odaya getirdi Kenan, masanın başında oturan Sebastian Kruger ve Donald MacRae dışında hiçbirini tanımıyordu. Başkanlık mevkiinde oturan Kruger, genç adamı odadakilere tanıttı ve onun hakkında sitayişkâr birkaç cümle söyledi. Özetle bugüne kadar katedilen yolda onun büyük hizmet ve başarılarından bahsetti. Masanın çevresinde yer alanlar yine de bu övgü dolu sözleri biraz ihtiyatla karşılıyorlarmış gibi geldi Kenan'a. Bundan sonra Sebastian Kruger Madrid ve Kopenhag'da işlenen yeni cinayetlerle ilgili bilgi vermeye başladı. 
Kenan açıklamayı dikkatle dinledi. 

Danimarka'da bir üst düzey bürokrat evinde kurşunlanarak öldürülmüştü, İspanya'da ise namlı bir şarap üreticisi 1ssız bir yolda arabasının içinde yarı çıplak vaziyette bulunmuştu. Tek bir kurşun beynini dağıtmıştı adamın. İki cinayet üç gün ara ile işlenmişti. Üzerlerine bırakılan kartvizitler hariç iki ayrı ülkede meydana gelen olaylar arasında hiçbir bağıntı yok gibi geliyordu insana. 

Sebastian Kruger o memleketlerdeki mahalli polisten ve DTMT yetkililerinden aldığı bilgileri uzun uzun anlattı. Sonra ilginç bir yaklaşımda bulundu; Başkan'a göre Avrupa'da yeni bir cinayet dalgası başlamıştı. DTMT'ye intikal eden bilgiler altında yine ilginç bir istatistikle sona erdirdi açıklamasını. 
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Bundan evvel de S.I.T., üç dört gün aralarla Frankfurt'ta Roma'da, İstanbul'da ve Paris'te bir dizi cinayet işlemişti. Şimdi de Kopenhag, Madrid ve onu takip ederek muhtemelen bir iki şehirde daha cinayet işlenecekti. Tabu buna kesin gözüyle bakılamazdı ama veriler böyle bir olasılığı çağrıştırıyordu. 

Kenan bu ihtimali oldukça gerçekçi buldu. Sebastian Kruger şu sıralarda Avrupa'da bir cinayet timinin elini kolunu sallayarak dolaştığından bahsediyordu. Ne yazık ki eldeki verilerle onların kimliğini tespit etmek olanaksızdı. Tabii bu tim birden fazla da olabilirdi. 

Başkan'ın açıklaması, salonda homurtular yarattı. 

Her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Yakasına iliştirdiği plastik karttan milliyeti ve adı belli olan İtalyan temsilci Bergomi Pessotto ayağa fırladı. 

Söz almadan yüksek sesle konuşmaya başladı. İngilizcesi yetersiz, aksanı berbattı. Kenan onu anlamakta güçlük çekti, ama netice olarak Örgüt'ün faaliyetlerinde yetersiz olduğunu ve en kestirme yoldan sonuca varılarak bu cinayet şebekesinin kurutulmasını istediğini anladı. Adam tam İtalyanlar'a has şamatacılık örneğiydi, Kenan'a göre boş konuşuyor ve bir çözüm önermiyordu. 

Başkan Kruger sabırla adamın konuşmasını dinledi, sonra "Bir öneriniz var mı?"/diye sordu, İtalyan polis kekeledi, biraz kızardı ve yüksek ses tonuyla, 

"Hayır" diye cevapladı. Bu defa Kruger aynı soruyu bütün masada oturanlara yöneltti. 

Odada yeniden uğultu başladı. Herkes birbirine bir şeyler söylüyordu ama kimseden planlı ve evvelden hazırlanmış bir teklif çıkmamıştı. 

Başkan, "Lütfen beyler, sakin olun ve şimdi beni dinleyin," dedi. "Gördüğüm kadarıyla kimse bu toplantıya yeni bir öneri ve 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çözüm getirmemiş durumda. O zaman elimizdeki ipuçlarını değerlendirmekten başka şansımız yok. Hollanda temsilcimiz sayın Van Der Hesp dün bize ilgi çekici bir ihbardan bahsetti." 

Salondaki uğultular bir anda kesildi ve gözler uzun boylu, sarışın ve yakışıklı Hollanda polisine çevrildi. Adam iskemlesini iterek ayağa kalktı. Başıyla Başkan'a nazik fakat soğuk bir selam verdi. Sebastian Kruger, "Lütfen şimdi onu dinleyelim," dedi. 

Van Der Hesp otuz beş yaşlarında görünüyordu, sarı saçları kısacık kesilmişti ve sırtında açık gri bir elbise vardı Cebinden çıkardığı yakın gözlüklerini takarak bir süre önün. deki evraklara baktı. Sonra odada yeterince sessizliğin sağlandığını farkederek ağır ağır konuşmaya başladı. "Üç gün önce Amsterdam polisi bir cinayet ihbarı ile ilgili mektup aldı." 

Van Der Hesp bu kısa cümlesinin etkisini ölçmek ister gibi bir süre salondakileri süzdü. Bakışları soğuk ve kendini beğenmişcesineydi. Tabii salt mektubun cinayet örgütüyle ilişkisini belirlemek mümkün değildi. Dinleyiciler cümlenin devamının gelmesi için adamı beklediler. Yakışıklı Hollandalı tek elini ceketinin cebine sokarak bir süre daha bekledi. 

"Bilirsiniz," dedi. "Polise bu tür ihbarların gelmesi olağandır, sık sık karşılaşırız. Fakat mektubun ilginç yanı cinayetin S.LT. 
tarafından işleneceğinin iddia edilmesiydi. Mektup bizim bölüme bir gün gecikme ile ulaştı. 

Kısa bir araştırma yaptık. İhbar mektubunu yazan şahıs adını gizlemekle beraber kimliğini tespit etmek ve izini bulmak çok kolay oldu. Bu şahıs Amsterdam'ın en ünlü ve en eski pırlanta işleyen firmalarından biri olan Divina Diamonds'ın üst düzey yöneticilerinden biriydi. Önce mektubu kendisinin yazdığını inkar etti; sıkıştırdık, sonra bildiği her şeyi itiraf etti. Firmanın beş kişilik yönetim kurulu, idare Meclisi Reisi'ni ortadan kaldırmaya karar vermişti. Çok korktuğunu ve karara uymak zorunda 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kaldığını, aksi halde kendi hayatının da tehlikeye gireceğini bize anlattı. Verdiği bilgilere göre planı gerçekleştirmek için merkezi Madrid'de bulunan S.I.T. adlı bir örgüte başvurmuşlar, içlerinden biri Madrid'e giderek gereken bağlantıyı kurmuş ve para ödemiş." 

Salonda yeniden uğultular oldu. Herkes en yakınındaki ile ftısıldaşmaya başladı. 

Van Der Hesp seslerin kesilmesini bekledi. 

"Durumu hemen DTMT'ye rapor ettik. Hollanda polisi şimdi bütün imkanlarını kullanarak Divinia Diamonds'un başkanını korumaya aldı." 

İtalyan temsilci hemen sordu, "İdare Meclisi Reisi'nin hu ihbardan haberi var mı?" 

"Henüz yok." 

Yine gürültüler ve homurtular yükseldi. 

Başkan Kruger duruma müdahale etti. "Lütfen arkadaşlar, sakin olalım. Sanırım elimize ilk defa ciddi bir fırsat geçti Bu şansı iyi değerlendirirsek cinayet timlerini yakalayabilmek imkanımız doğacak. Örgütün merkezinin bundan böyle Madrid'e nakledildiğini de anlamış bulunuyoruz." 

Başkanın müdahalesi ile tam sessizliğin sağlandığı bir anda Kenan ayağa kalktı. 

"Bence bu işi Hollanda polisi halletmeli, zaten gereken önlemleri anladığım kadarıyla almış durumda. Ayrıca bu durum Örgüt'ün merkezinin İspanya'da olduğunu da bize yeterince ispatlamıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ara istasyonları bulunduğunu çoktan öğrendik. Londra, Frankfurt gibi. Ama neden hâlâ Barbados'la ilgilenmediğinizi anlayamıyorum. Elimizde İngiliz polisinin yakaladığı bir kişi var. Ve bu adamın ifadesine göre her şey Barbados'tan yönetiliyor. Oraya bk baskın yapılması için daha ne bekliyoruz? Hedefi başka yerlerde aramanın ne anlamı var?" 


427 


Kenan konuşunca odada derin bir sessizlik oluştu. 

Çeşitli milletlerin temsilcileri tuhaf tuhaf genç adama baktılar. Van Der Hesp biraz bozulmuş gibi onu süzdü. 

Kimseden bir cevap çıkmamıştı. 

Hollandalı, "Galiba Türk meslektaşımız Barbados'un örgütün cinayet işlemediği bağımsız bir ülke olduğunu bilmiyor, diye mırıldandı. 

Kenan, Hollandalı'ya bozuk bir nazar attı. "Ama hâlâ Commenwealth'e dahil" 

"Yanılmıyorsam bir baskın dediniz, değil mi? Bunun bir eşkıyalık, uluslararası karmaşa yaratacak bir suç olduğunu tahmin edemiyor musunuz?" 

"Ne farkeder, önünde sonunda varacağımız sonuç o değil mi? 
Hollanda'da bir timi ele geçirmek bize ne kazandıracak, muhtemelen ellerinde bu işi yapacak daha bir sürü tim var. Aslolan onların başını kurutmak, bu da ancak Barbados'a yapılacak bir operasyonla mümkün. Başka alternatif yok. 

Odayı sessizlik kapladı. Kenan fikrinin taraftar bulmadığını, masadakilerin şaşkınlık dolu bakışlarından anladı. Hepsi garip garip kendisine bakıyorlardı. 

Sanki inanılmaz ve mümkün olmayan bir şey söylemiş gibiydi. 

Van Der Hesp aşağılayıcı bir tarzda gülümsedi. 

"Umarım DTMT'nin kuruluş gayesine ters düşen bu fikre iştirak edeniniz yoktur," dedi. "Biz burada kanunun temsilcisiyiz, görevimiz dünyayı saran bu illegal örgütü yasal yollardan ortadan kaldırmaktır. Başka itirazı olan yoksa açıklamama devam edeyim." 

Hafif tısıldaşmalar başladı yeniden. 

Başkan Kruger, "Evet, lütfen devam edin," dedi. 


428 


Yalnız Kenan'ın bildiği hukuki bir gerçek vardı. Yazılı olmamakla beraber DTMT'nin aldığı tüm icrai kararlarda iştirak eden ülke temsilcilerinin oybirliği gerekiyordu. Tek bir "hayır" oyu bile kararı geçersiz kılabilirdi. 

Kenan büyük bir soğukkanlılıkla, "Üzgünüm; diye mırıldandı. "Temsil ettiğim ülke adına Hollanda'da yapılacak bu operasyona hayır diyeceğim. Boşuna zaman kaybı ve teşkilatımıza hiçbir şey kazandırmayacak" 

Van Der Hesp inanmaz bakışlarla Kenan'a bakakaldı. Müthiş sinirlenmişti. 

Tek kelime etmeden yerine oturdu. Odada garip bir gerginlik oldu. Başkan Sebastian Kruger yutkundu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyor 

2 

Londra - İngiltere 

Müfettiş MacRae otel odasının kapısını tıkırdattığında Kenan banyoda tıraş oluyordu. Bir an kapıda dikilen İngiliz'in soğuk mavi gözlerini dikkatle inceledi; böyle bir ziyareti tahmin ediyordu ama doğrusu beklediği müfettiş değil bizzat Başkan'dı. Er veya geç Sebastian Kruger'in geleceğini düşünmüştü. 

Kapıyı aralayıp, MacRae'nin içeriye geçmesi için işaret etti. 

"Habersiz geldiğim için bağışlayın; dedi İngiliz polis. 

"Önemli değil; ben etikete pek aldırmam. Ama müsaade edin de şu tıraşımı bitireyim." 

MacRae gülümsüyordu. 

Odaya geçmedi, banyo kapısının önünde pervaza yaslanıp durdu. 

"Dünkü çıkışınız fevkalâdeydi,' dedi. 

Kenan aynadan müfettişe bir göz attı. Adamın samimi olup olmadığını anlayamamıştı. 
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"Sahi mi?" 

"Çok ciddiyim. Ve haklıydınız da. Yalnız antipati topladığınızı itiraf etmek lazım. Siz salonu terkettikten sonra herkes aleyhinizde konuştu. Hatta Müdüriyetinize başvurup sizi geri çekmelerini isteyenler bile oldu." 

"Yok canım?" 

"Evet, ama umarım yaptıkları hatayı kabul edeceklerdir." 

"Beni şaşırtıyorsunuz." 

Kenan yüzünü yıkamaya başladı. Havluyla kurulanırken: "Sizi sabahın bu saatinde otele getiren sebep nedir? "erhalde buraya haklı olduğumu söylemeye gelmediniz. 

"Doğru. Hâlâ Garry Brend'le görüşmek istiyor musu nuz?" 

"Tabii, niye olmasın?" 

"İyi, ben de öyle düşünmüştüm. Sizi ona götürmeye geldim” 

"Başkan Sebastian Kruger bunu biliyor mu?" 

MacRae evet anlamında başını salladı. 

"Hayret, onun da bana karşı çıkacağını düşünmüştüm. 

Müfettiş sırıttı. 

"Farklı bir kişiliğiniz var Bay Işık. Doğru kabul ettiğiniz neticelere erişmek için Oo kullandığınız yollan hiç önemsemiyorsunuz. Bu da sizi bizlerden ayırıyor. 

Pratik yanınız çok güçlü, ne var ki bunun birtakım sakıncaları da var" 

"Galiba haklısınız. Dün ben salonu terkettikten sonra ne oldu, bir karara varıldı mı?" 

"Hayır. Bu akşam yeniden toplanmayı kararlaştırdık." 

"Demek öyle. Siz de beni ikna etmeye mi geldiniz?" 

"Hayır, kesinlikle hayır. Sakıncalı olmakla beraber doğru düşündüğünüzü size söylemişim. Ben sizi destekliyorum. 

"Fakat desteğinizi dünkü toplantıda göstermediniz." 


"Politika dostum! Ben ev sahibi memleketi temsil ediyordum ve ekseriyete uymak gibi bir zorunluluğum vardı. Anlarsınız ya." 

"Hayır, anlamıyorum; biz siyasi kimlikli değiliz, sadece polisiz. Ve polis olarak nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle yapmalıyız." 

MacRae boş piposunu yeleğinin üst cebinden çıkarıp dişlerinin arasına sıkıştırdı. 

"Bakın Bay Işık, sizinle her konuda hemfikir değilim ama sakıncalı da olsa planınızın daha gerçekçi olduğunu kabul ediyorum, işe Barbados'tan başlanılmasına da taraftarım. Bunun için de bir karar almamız gerek. Haklısınız, Hollanrla'daki ihbarı mahalli polisin sonuca vardırmasından yanaırn lakin DTMT'yi ikna etmemiz şart. Grupta bize karşı olanlar çoğunlukta. 

"Onlar yanlış düşünüyor ve basit bir gerçeği göremiyorlarsa ne yapabiliriz ki?" 

"İkna etmeliyiz” 

"Bu benim sorunum değil, yetkili idarecilerin işi." 

MacRae bir süre boş pipoyu ağzının iki yanında çekiştirip durdu. Kenan'ın kravatı bağlamasını seyrediyordu. 

"Haklısınız," diye mırıldandı şeytani bir gülümsemeyle. "Bu idarecilerin sorunu. 

Ve onları ikna edebilmek için de yönetici kadrosunda olmak gerek." 

Kenan, müfettişin ağzının içinde geveledikleriyle nereye varmak istediğini anlamak için aynaya akseden görüntüsüne baktı. Kravatını sıkıştırırken hâlâ onu süzüyordu. MacRae'nin bu beklenmeyen ziyaretinin altında mutlaka bir başka sebep olmalıydı. 

MacRae ilgisizce ağzından çıkarıp eline aldığı piposunu sanki ilk defa görüyormuş gibi incelerken, "Biliyor musunuz?" 
diye devam etti. "DTMT yeni bir kuruluş olduğu için idari kadrolarında hâlâ bazı boşluklar var. Başkan Kruger aday seçiminde son derece titiz davranıyor ve uluslar arasında herhangi bir kırılma ve dedikodu olmasın diye titizlik gösteriyor" 

Kenan müfettişin sözü nereye getireceğini anlamak için dikkatle soğuk mavi gözlerinin içine baktı, sessiz kaldı. 

"Tabii idarecilerin basiretli, sağduyu sahibi ve sorumlu olmaları lazım. Bu kadarla da kalmıyor, ayrıca sizin gibi cesur, atılgan ve ileri görüşlü olmaları da gerek. 

Kenan homurdandı. "Siz ne anlatmaya çalışıyorsunuz?" 

"Ben şahsen sizin DTMT'ye mükemmel bir idareci olabileceğinizi düşünüyorum." 

Kenan hayretle MacRae'ye bakakaldı. 

"Benim mi? 

"Evet, bence bu göreve layıksınız." 

Kenan alaycı bir şekilde müfettişi süzdü. "Teşekkür ederim ama bunun mümkün olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü ben Avrupa tarafından dışlanan bir ülkenin memuruyum; bu örgütte hasbelkader bulunuyorum, üstelik sevilmiyorum da. 

Daha bir ay evvel ülkeme dönmeye mecbur edildim. Şimdi siz bana idari kademede bir mevki öneriyorsunuz, bu gerçekleşmeyecek ham bir hayal." 

Müfettiş elinde tuttuğu piposuna bakarak mırıldanmaya devam etti. 

"Ama DTMT hatasını anlayarak sizi ismen yeniden göreve çağırdı." 

"Evet, buna ben de şaşırdım; söyler misiniz bu kimin fikriydi?" 

"Benim!" 

İki erkek tekrar sessizce birbirlerini süzdüler. 
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Kenan, "Doğrusu beni şaşırtıyorsunuz” dedi. "Özellikle sizin benden pek hoşlanmadığınızı sanıyordum. Geçen gelişimde sizinle pek anlaşamamıştık." 

"Doğru. Zaman zaman birbirimize ters düştük. Bir buçuk ay evvel İngiltere DTMT'nin dışındaydı ve bize göre burada yetkilerinin dışında çalışan bir polistiniz. Başımızı epey ağrıtmıştınız. 
Ama bu sizin yeteneklerinize gölge düşürmemeli; ayrıca size şahsen bir hayat borcum var. Usta ve deneyimli bir polis olarak davranmasaydınız sekreter Garry Brend'in evinde ölmüş olabilirdim. 

O gece harikaydınız”" 

Kenan hâlâ kuşkuluydu. Çekingen bakışlarla müfettişe bakmaya devam ediyordu. 

MacRae, "Şayet onaylarsanız bu gece yapılacak toplantıda grup muavinliği için sizin adınızı teklif edeceğim," dedi. 

Kenan şaşırarak sordu. "Bu grubun görevi nedir?" 

"Planlama grubu" 

"DTMT'de kaç grup var?" 

"Dört. Bu gruplardan birinin başkanlığına da siz getirileceksiniz." 

"Kime bağlı olarak çalışacağım?" 

"Doğrudan Başkan Sebastian Kruger'e." 

"Sizin göreviniz nedir?" 

"Ben icra grubu başkanıyım. Ve dört grup başkanı olarak Sebastian Kruger'in muavinliğini yürüteceğiz." 

"Bu yapılanma ne zaman oldu? Eskiden, yani bundan bir buçuk ay evvel böyle bir idari taksim yoktu." 

"Yirmi gün evvel yapıldı." 

Kenan içindeki şüpheleri yenememişti. 

"Başkan Kruger bu teklifinize sıcak bakar mı? Anladığım kadarıyla o da benden pek memnun değil. Geçen sefer yeteri 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kadar destek görmediğim gibi dün gece de fikrime hiç sıcak bakmadı." 

MacRae deri tütün kesesini çıkararak piposunu doldurmaya başladı. 

"Hâlâ anlamıyor musunuz dostum?" diye mırıldandı kısık sesle. "Bu ikimizin müşterek önerisi. Bu karara dün gece vardık ve Başkan teklifi size iletmem için beni görevlendirdi." 

Kenan yapılan tekliften hoşlandığı halde hâlâ huylanıyordu. 
Kaşlarını çatarak sert bir şekilde müfettişe sordu: 

"Yoksa bu teklif düşüncemden vazgeçmem için bana sunulan bir rüşvet, bir sus payı mı?" 

İngiliz sırıttı. "Kesinlikle değil dostum. Samimi kanaatimiz bu. Sizi bu göreve en uygun aday görüyoruz" 

Kenan başını önüne eğdi. 

Teklifi kabul edecekti. 

Şahit koruma programına alınan Garry Brend'in kaldığı bina aslında MI5'e ait özel bir dinlenme eviydi. Bazı ruh sağlığı sıkıntısına düşen hasta elemanların tedavi gördüğü ve yeniden aktif hayata döndürülebilmek için rehabilitasyon uygulanan, geniş bahçe içinde cennet gibi bir yerdi. Araba çimlerle kaplı büyük bahçeye girerken Kenan binanın çok özel bir yer olduğunu hemen anladı. Belki niteliği itibariyle bir hastane havasındaydı ama içindeki hastalarının özelliği itibarıyla çok iyi korunan bir yer olduğu daha ilk bakışta belli oluyordu. Çevrede koruma görevi yapan bir yığın sivil vardı. 

MacRae, Kenan'ın yanında resepsiyona kadar geldi. Onları karşılayan güleryüzlü hemşireye kimliğini göstererek Garry Brend'le görüşmek istediklerini söyledi. 

Sonra Kenan'a dönerek, "Belki onunla yalnız konuşmak istersiniz,' dedi. Kenan gülümseyerek başını salladı ve uzun boylu 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sempatik hemşirenin peşine takılarak binanın ikinci katına doğru yollandı. 

Garry Brend'in kaldığı yer, suit şeklinde dekore edilmiş, içinde her türlü konforu olan mükellef bir odaydı. Lüks bir otel odasından hiç farkı yoktu. 

Köşede ufak bir buzdolabı, 37 ekran bir televizyonu vardı. 
Yan tarafta geniş lacivert rengin hakim olduğu kadife kumaştan bir kanepe duruyordu. 

Hemşire kapıyı açıp Kenan'ı içeri alırken, kısık bir sesle "Lütfen hastamızı fazla yormayın, diye fısıldadı. Genç adam sempatik hemşireye gülerek, "Bu uyarınızı unutmayacağım; diye göz kırptı. 

Garry Brend odasına gelen yabancıya bakışlarını çevirdi. 
Odanın bahçeye bakan penceresinin önünde ayakta duruyordu. 
Sırtında vişne çürüğü, şal örneği bir robdöşambr, içinde de gri renkte standart hastane pijamaları vardı. Kapının açıldığını farkedince geriye dönüp ziyaretçisine baktı. Kenan'ı anımsayamamıştı birden. Gözlerini kısıp dikkatle genç adamı süzdü. Sakal tıraşı olmuştu fakat saçları darmadağınıktı. Zor günler geçirdiği solgun yüzünden, feri kaçmış gözlerinden belliydi. Epey de kilo vermişti. 

Bir süre sessiz bakıştılar. 

Garry Brend yerinden hiç kımıldamamıştı. Neden sonra kısılmış gözkapaklarını kırpıştırdı. Kenan kendisini hatırladığını anladı. Adamın yüzü bir an acı ile buruştu. Sol elini robdöşambrının cebinden çıkararak vücudunun yarı tarafını sıvazlar gibi bir hareket yaptı. Sanki o geceyi yeniden anımsamıştı. Boğuk bir sesle: 

"Ne istiyorsunuz?" diye sordu. 

"Size birkaç sual sormaya geldim. Beni hatırlıyorsunuz, değil mi?" 


"Evet. Siz Barbados'ta çalışan ajansınız." 

"Doğru, diye mırıldanan Kenan'ın suratı hislerini belli etmeyecek kadar ifadesiz ve soğuktu. 

"Bildiğim her şeyi yetkililere anlattım. Daha ne öğrenmek istiyorsunuz?" 

"Bir de bana anlatmanızı istiyorum," diyen Kenan trençkotu sırtından çıkararak teklifsizce kanepeye oturup, bacak bacak üstüne attı. 

Garry Brend tedirginlolmuştu. O gecenin anısı yüzünden Kenan'ı yeniden karşısında görmekten pek memnun olmadığı her halinden belli oluyordu. Yorgun yüzü iyice asıldı. 

"Şart mı bu? ifademi zapta aldılar. Onları okumanızı yeğlerim. Fazla ilave edeceğim bir şey yok. 

"Ben sorularımı cevaplandırmanızı istiyorum, diyen genç adamın sesi buz gibi soğuk çıkmıştı. 

Garry Brend hiç şansı olmadığını biliyordu. Bir süre nazarlarını Kenan'a çevirerek sessizce onu süzmeye devam etti. Onun kaba ve hoyrat bir yetkili olduğunu gayet iyi anımsıyordu. 

"Ne öğrenmek istiyorsunuz?" 

"Önce sistemin nasıl çalıştığını” dedi Kenan. "Teklifler size nasıl ulaşıyordu? 

Direkt mi yoksa aracılar vasıtasıyla mı? Bunu cevaplayın." 

"Her ikisi de geçerliydi. Bazen bizi yani Londra'daki Hukuk Bürosu'ndan ararlardı, bazen de Avrupa'nın muhtelif yerlerindeki aracılar vasıtasıyla." 

"Avrupa'nın nerelerinde aracılarınız vardı?" 

"Bunu daha evvel bildirmiştim. 

Zabıtlarda yazılıdır" Kenan kaşlarını çatarak homurdandı. 
"Şimdi de bana söyleyeceksiniz" 


Garry hoşnutsuz bir şekilde omuzlarını silkti. "Frankfurt'ta, Paris'te, Roma'da, Madrid'de, Amsterdam'da, Atina'da, İstanbul'da ve birkaç önemli merkezde daha. 

"Bu aracıların hepsi o ülkenin insanları mıdır, yoksa oralarda yaşayan yabancılar mı?" 

"Genellikle o ülkelerin insanlarıdır" "Peki o şahısları nasıl temin ettiniz?" 

"Bu organizasyonu hep Ethan Capshow yapardı," 

"Bizzat mı?" 

"Bildiğim kadarıyla öyle." 

"Bu aracılarla nasıl iletişim kurardınız?" 

"Telefon, faks, normal posta ya da özel kuryelerle." 

"Siz onları tanır mıydınız?" 

"Sadece birkaçını" 

"Niye hepsini değil" 

"Ethan Capshow bunu özellikle gizlerdi." 

"Jonathan Crenna'dan da mı?" 

"O kadarını bilemem. Zaten bu konulan benimle tartışmazdı. 

"Bu iş de Jonathan Crenna'nın görevi nedir?" 

"Tam olarak bilmiyorum. O daha ziyade bir murakıptı." 

"Murakıp mı?" 

"Evet, arada sırada bizi teftişe gelirdi. Oldukça seyrek. 
Hesapları kontrol ederdi." 

"Kendi adına mı yoksa başkasını temsilen mi?" Garry Brend birden sarardı. 

Heyecanlanıp ürktüğü açıkça belli oluyordu. 

"Bilmiyorum," diye mırıldandı. 

"Bence biliyorsunuz Bay Brend. İyi düşünün ve soruma doğru cevap verin. Bu sizin için hayırlı olur" 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Sekreter birden ter içinde kalmıştı. Ne diyeceğini bilemeden yerinde huzursuzca kıpırdanmaya başladı. Sonra, "Size doğru söylüyorum," diye fısıldadı. 

"Nedense içimden bir his doğru konuşmadığınızı söylüyor." 

Garry Brend birden isyan eder gibi gürledi. 

"Artık niye yalan konuşayım ki? Benim hayatım kaydı, karımı kaybettim, tek çocuğumu bundan böyle görüp görmeyeceğimi bilmiyorum, hatta burada bir tür hapis olup olmadığım bile meçhul. Dışarıyla her türlü irtibatım kesik, bir telefon görüşmesi dahi yapamıyorum. Tüm yaşamım berbat oldu. Tek çarem sizinle işbirliği yapmak. Başka şansım yokken, niye size yalan söyleyip durumumu daha zora sokayım?" 

Kenan dik dik adama baktı. Ama sakin bir sesle, "Çünkü hâlâ öldürülmekten korkuyorsunuz, diye mırıldandı. "Bunu gözlerinizdeki iadeden anlıyorum. Bu ifadeyi iyi bilirim. Sizin durumunuzda çok insan gördüm ve onları sorguya çektim. 

Garry Brend hışımla arkasına döndü ve sessizce pencereden dışarıya bakmaya başladı. Kenan oturduğu yerden hâlâ adamın titrediğini görebiliyordu. Gözleri bahçedeki yeşil çimlerin dinlendirici ve huzur verici yeşilliğini ruhunun en ücra köşelerine kadar çekmek istercesine sabitleşmişti. Çaresiz, ürkek ve korku doluydu tüm benliği. 

"Gerçeklerden kaçamazsınız Bay Brend, şayet Jonathan Crenna'yı ya da temsil ettiği biri varsa onu ve size yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmadıkça asla huzura kavuşamayacaksınız, iyi düşünün ve kararınızı ona göre verin. O geceyi hatırlayın, sizi ve ailenizi öldürmeye gelen o katiller Crenna'nın adamlarıydı; söyleyin şimdi sizi niçin öldürmek istediler?" 

Garry Brend arkasını dönmeden titreyen sesiyle, "Bilmiyorum)' diye fısıldadı. 

"Bildiğinize ve bize söylemekten çekindiğinize eminim. 
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Brend'den yine ses çıkmadı. 

"Demek konuşmamakta kararlısınız. Siz bilirsiniz" 

Kenan trençkotunu alıp ayağa kalktı. 

Brend arkası dönük olmasına rağmen Kenan'ın gitmeye hazırlandığını hissetmişti. 

Ruhunda korkunun ve kararsızlığın yarattığı fırtınalar sürüyordu. Ani bir kararla geri döndü. Ürkek bakışlarını polise çevirdi. Bu adamdan hiç hoşlanmıyordu; sanki yaşamındaki ters giden her şeyin sorumlusu oydu, felaketin başlangıcı onun evine gelişiyle başlamıştı. Tabii bu sadece kötü bir rastlantıydı, adamın olaylara sebebiyet vermediğinin bilincindeydi, hislerinin akılcı bir açıklaması yoktu ama yine de ona duyduğu nefretten kendini alamıyordu bir türlü. 

"Durun; diye mırıldandı. "Gitmeyin. Size söyleyeceğim bazı şeyler olabilir. 

Biliyorum siz yalnızca görevinizi yapıyorsunuz" 

Kenan konuşmadı. Ayakta put gibi dikilerek bekledi. 

Yüzünün ifadesi kararlı insanların titizlik ve sabrını aksettiriyordu. 

Garry Brend çaresizlik içinde kıvranarak, hastalığın verdiği bitkinlik ve sararan yüz ifadesiyle ileriye doğru birkaç adım attı. 

"Polis geleceğimi mutlaka garantiye aldı mı? Sizlere güvenebilir miyim? Bildiğim her şeyi anlatırsam oğluma ve huzurlu bir geleceğe kavuşabilir miyim?" 

Kenan omuzlarını silkti. "Size ne tür bir garanti verdiklerini bilmiyorum ama benim nazarımda bir suçlusunuz ve cezanızı çekmelisiniz. Yine de sizinle anlaşan amirlerimin yaptığı teklif geçerlidir, şayet güvenilir itiraflarda bulunduysanız, verilen söz yerine getirilecektir." 


Garry Brend dağınık saçlarının arasına parmaklarını sokarak onları bastırmaya çalıştı. Dudakları kurumuş, ağzını acılık kaplamıştı. Nihayet, 

"Jonathan Crenna'dan da büyük biri var" diye mırıldandı. 
"Asıl işin başı. Hiç görünmeyen ve ortaya çıkmayan biri..." 

Kenan dikkat kesildi. 

Adamın nihayet gerçeği açıklayacağını aklı kesmişti. Acele edip, kim, diye sormadı. 

Brend omuzlan çökük, fısıldayarak konuşmaya devam etti. 

"Onu kimse tanımaz ve çok az insan görmüştür. Barbados'ta çok muhkem ve iyi korunan bir çiftlikte yaşar. Bütün bu cinayetler onun başının altından çıkmıştır. Hayata küskün, yarı meczup ve ruhu intikam ateşiyle yanan bir psikopattır o. Adasından hiç ayrılmaz fakat gücü dünyanın her yanına ulaşır. 

Emrinde resmi sicillerde sabıka kaydı taşımayan muazzam bir katiller ordusuna sahiptir." 

Garry Brend sanki bahsettiği adam yanı başlarındaymış gibi korku içinde titreyerek bir çırpıda konuşmuştu. 

"Onun adını yetkililere verdin mi?" diye sordu Kenan. 

"Hayır... Veremedim... Çünkü korkuyorum. Anlamıyor musunuz, benim idam fermanım çoktan çıkmış. Jonathan Crenna o istemese hiçbir harekata kalkışamaz; eminim ki evime baskın yapanlar onun isteği üzerine geldiler. Jonathan sadece benden emin olmak istedi. 

"Nasıl yani? Örgüte ihanet ettiğini mi düşünüyorlardı?" 

"Evet, aynen öyle. Ama asıl peşlerinde oldukları ben değil, Ethan Capshow'du. 

"Bunu tahmin etmiştim zaten.” 

"Ethan Capshow kendi adına işler çevirmeye başlamıştı Ve büyük patron buna asla izin veremezdi. Ve ne yazık ki ben de Ethan'a güvenmiştim. Galiba en büyük hatam bu oldu. 
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Kenan dikkatle sekreteri süzmeye devam etti. 

"Bu adamın adı nedir?" 

"Harry Capshow... Örgütte onu tanıyan herkes ondan Efendi diye bahseder" 

Kenan irkilmişti, şaşırarak sordu: 

"Capshow mu?" 

"Evet... Yanlış duymadınız. Ethan Capshow'un ağabeyi. Yani kendi kardeşinin ölümüne karar verecek kadar cani ruhlu bir iblis o. Barbados'ta görevli olduğunuza göre mutlaka adını duymuş olmanız lazım. Ona Bridgetown'ın en zengin kişisi derler." 

Kenan gerçekten şaşırmıştı, ama bozuntuya vermemeye çalıştı. Garry Brend onun yüzünde beklediği hayreti göremeyince saflıkla sordu: 

"Yoksa Barbados'ta yaşamanıza rağmen onu tanımıyor musunuz?" 

"Hayır, dedi Kenan. 

"Bu çok garip. Ona herkes Maskeli Adam dermiş. Yüzündeki yanıktan dolayı. 

"Bu maske hikâyesini kimden duydun? Kardeşinden mi?" 

"Gayet tabii, Ethan söylemişti." 

"Kardeşi hakkında başka neler söylemişti?" 

Şimdi biraz daha rahatlamış ve sakinleşmiş görünen Brend omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibi homurdandı. 

"Çok az şey... Hemen hemen hiçbir şey. Ondan hiç bahsetmezdi; sebebini bilmiyorum ama ağabeyinden hoşlanmadığına eminim, hatta nefret ederdi bile diyebilirim." 

"Ama onun emirlerini yerine getirirdi, değil mi?" 

"Doğru. Hukuk Bürosu örgütün en önemli merkeziydi. 

"Ya büroda çalışan diğer avukatlar? Onlar da bu işin içinde miydiler?" 

Garry başını salladı. 
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"Onlar hiçbir şey bilmezler. Efendi'nin varlığından bile haberdar değillerdir. Gerçi bazen Ethan ufak tefek getir götür işleri için onları vazifelendirirdi ama onlar çoğu zaman ne yaptıklarını bile farketmemişlerdir" 

"Ne tür getir götür işleriydi bunlar?" 

"Mesela Avrupa'nın herhangi bir yerine gidecek timlere belge, pasaport, sahte kimlik, para veya yazılı bilgi vermek gibi. 
Ama Ethan bu işleri hep tam bir gizlilik içinde yapardı ve avukatlar neye yataklık ettiklerini anlamazlardı bile." 

Kenan önemli bilgiler elde etmişti. İçini tatlı bir sıcaklık kapladı. 

Sonuca adım adım yaklaşır gibi bir his duyuyordu. 

"Neden Efendi diye bahsettiğin adamın adını yetkililere daha önce vermedin?" 

Garry Brend'in telaşlı yüzü yeniden sarardı. 

"Sanırım neyle karşı karşıya olduğunuzu hâlâ iyi kavrayamadınız. Onun eli her yere uzanır. Polisin korumasına güven duymuyorum. Yaşadığındı, öğrenirlerse beni burada bile öldürebilirler. Burada neler çektiğimi bilemezsiniz; kapının her açılışında yüreğim ağzıma geliyor" 

"Bu adamın emrinde kaç kişi var?" 

"Cinayet timlerini mi soruyorsunuz?" 

"Evet." 

"Benim bildiğim on tim. Üç tane de Ethan Capshow'a bağlı olarak çalışanlar vardı. Ama o öldüğü için artık onların gelir kapısı kapanmış sayılır. Onlara ulaşamazsınız" 

"Ama sen ulaşabilirsin" 

"Hiç sanmam. Onlar tam profesyoneldir. Bir an için benim yaşadığımı varsaysalar bile güvenmezler, onların anlaşmaları Ethan Capshow'laydı." 

"Anlıyorum. Peki, bu timler kaç kişiden oluşur?" 


442 


"Daima iki. Biri kadın, biri erkek" 

"Biri kadın mı dedin?" 

"Evet. Efendi'nin elinde daima uzman, çok iyi yetiştirilmiş, gerilla eğitimi almış kadınlar da vardır. Onları bulmak biraz zordur ama o bulur. 

"Neden kadınları kullanıyor?" 

Garry Brend bir an sıkılmış gibi utanarak mırıldandı. 

"Bazı hedeflere kadınlar erkeklerden daha iyi yaklaşabilirler. 
Yani cinsellik psikozu, erkeklerin en zayıf olduğu yer" 

"Anlıyorum, diye mırıldandı Kenan. "Bu timlerin arasında tanıdıkların var m1?" 

"Evet. Birkaç tanesini bilirim" 

"Onları nasıl bulabiliriz?" 

"Bulamazsınız." 

"Neden?" 

"Çünkü emirleri sadece Efendi'den alırlar. Ve görevde olmadıkları zaman dünyanın dört bir yanına dağılmış vaziyettedirler. 
Yerlerini sadece Capshow bilir. Ve emir alınca da yirmi dört saat içinde kutuplarda bile bulunsalar göreve hazırdırlar. 

"Tanıdıklarının isimlerini bana yazılı olarak ver." 

Kenan cebinden ufak bir bloknot ve kalem çıkararak sekretere uzattı. Garry Brend bazı isimleri karalamaya başladı sonra kâğıdı Kenan'a verdi. 

"Benim bildiğim bunlar," dedi. 

Kenan yazılı isimlere bir göz attı. En başta Ingrid diye bir adla karşılaştı. 

Hiçbirinin soyadları yoktu. Kenan'ın irkildiğini görünce, "Bunların gerçek adları olduğunu sanmıyorum, diye mırıldandı. 
"Muhtemelen lakaplarıdır ya da Efendi'nin onlara verdiği kod adlarıdır." 

Ve Kenan, Ingrid'le ilk defa böyle tanıştı... 
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Bridgetown - Barbados 

Harry Capshow parmağının ucuyla yüzündeki maskeye bastırdı. Derin bir soluk aldı. Yalnızlığını gömdüğü odanın sanki nem oranı yükselmiş ve onu boğuyormuş gibi havasız bırakmıştı Mor koltuğunda huzursuzca kımıldadı. Bir süre daha karşısında oturan İngrid'i ilk defa görüyormuş gibi sabır ve merakla süzdü. 

Sonra sarışın kadının bile şimdiye kadar duymaya alışık olmadığı yumuşak bir sesle sordu: 

"Emin misin Ingrid, bu görevi yürütebilecek misin?" 

"Sanırım halledebilirim efendim. 

"Fakat bu şimdiye kadar yapmaya alışık olmadığın bir iş. 
İnsanları yönetmek zor ve meşakkatli bir uğraştır. Deneyim, cesaret ve kararlılık ister. Üstelik bu adamlar her türlü tehdit, baskı ve zorbalığa alışmış kişilerdir. Birçoğunun mesele çıkarıp, problem olmaları çok mümkündür. Üzerlerinde otorite kurup, emirlere kesinlikle uymalarını sağlamak zorundayız. Ne yazık ki bazlarını yeterince kontrolden geçiremeden toplayıp getirmek zorunda kaldık." 

"İnanın efendim bu sorun olmayacaktır. 

Efendi Capshow bir an dikkatle kadına baktı, Ingrid tam bir dişiydi. Sırtında kollu bir atlet, paçaları kalça hizasından kesilmiş bir blucin vardı. Muntazam bacakları çok uzundu ve ayağına asker tipi postallar geçirmişti. Klima ile soğutulmuş odanın serinliğine rağmen hâlâ terliyordu ve omzundan, koltuk altlarından süzülen ter damlacıklarını görmek mümkündü. Sırtındaki penyede az evvelki çalışmasının oluşturduğu öbek öbek ter lekeleri hâlâ kurumamıştı. Bütün bu erkeksi giyimine rağmen üzerinden kadınlığının aşırı cazibesi fışkırıyordu. 
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Ingrid, Capshow'un bakışlarının üzerinde dolaştığını hissetti ve ilk defa içinde garip bir huzursuzluk duydu. Daha seneler evvel Corewega Çiftliği'ne geldiğinde Efendi'nin, geçirdiği kaza sonucu tüm cinsel hayatının sona erdiğini ve kadınlarla ilişkiye giremediğini öğrenmişti; ama şimdi bakışlarında çok iyi bildiği o şehevi parıltıları sezer gibi olmuştu. 

Adamın tereddütlerini o anda kavradı; Efendi cinselliğinden, erkekleri baştan çıkarmaya çok müsait olan görünümünden çekiniyordu. Dudakları belli belirsiz aralandı. 

"Endişe etmeyin efendim; diye mırıldandı. "Gerektiği zaman o azgın erkek sürüsü üzerinde mükemmel bir otorite kurabilirim. 
Fiziksel olarak da onlardan hiç aşağı kalmayacağımı sanırım takdir edersiniz. Hiçbiri verdiğim emirlerden dışarı çıkamaz. Aksi halde onlara bunu fena ödetirim." 

Capshow içini çekti. 

"Galiba haklısın” diye mırıldandı hâlâ kadını süzerken. 
"Biraz başın ağrıyabilir ama sen görevin üstesinden gelebilirsin. 
Sana güvenim tamdır" 

"Sağolun efendim." 

Ingrid kısa bir tereddüt geçirdi. Dudaklarının ucuna kadar gelen soruyu sormakta kısa bir duraklama gösterdi. Capshow ondaki merakı hissetmişti. 

"Sana neden böyle bir görev verdiğimi merak ediyorsun, değil mi?" diye sordu. 

"Haklısınız efendim, doğrusu merak ediyorum. 

"Jonathan dönünceye kadar onun yerine birisi geçmeliydi ve sen hem en güvendiğim hem de benim için çalışan adamların arasında en yararlı bulduğum insansın. Tek sorun kadın oluşun. 

"Bu adamları niye çiftliğe çağırdığınızı sorabilir miyim? 
Buna neden gerek duydunuz?" 
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Efendi Capshow'un ağzından hafif iç geçirir gibi bir ses çıktı. 
"Bunu bilmek hakkın Ingrid," diye mırıldandı. 

Sarışın kadın dikkatle Efendi'nin söyleyeceklerini beklemeye başlamıştı. Ayakta, tam karşısında duruyor ve ikide bir alnından süzülen terleri eliyle silmeye çalışıyordu. 

"Geçici de olsa bir tehlikeyle karşı karşıyayız. S.LT'i, Corewega Çiftliği'ni, beni ve hatta sizleri yakın gelecekte bir tehlike bekliyor. 

Çiftliğe olası bir polis baskını yapılabilir. 

"Polis baskını mı? Buna hiç ihtimal vermezdim. Mahalli poliste ve yönetimin yüksek kademelerinde dostlarınız olduğunu işitmiştim. Jonathan'ın ifadesine göre siz Barbados'un en saygın kişilerinden biriymişsiniz; ne oldu da şimdi bu adamlar size karşı cephe aldılar?" 

"Sorun onlar değil Ingrid." 

"Ya kimler? Hangi polisten bahsediyorsunuz?" 

Dudakları gerilmeseydi Ingrid karşısındaki adamın gülümsediğini anlayamayacaktı. Deri maske yüzünü örttüğünden görünmeyen surattaki tebessümü tahmin etti. 

"Uzun yıllar sonra nihayet Avrupa uyandı ve benim örgütümü çökertmek için mücadeleye başlayarak bir karşı teşkilat kurdular. Adına DTMT diyorlar." 

Kadın dikkatle maskeli adamı dinliyordu. 

"En az bizim kadar sessiz ve derinden çalışıyorlar" diye devam etti Capshow. 

"Ne zamandan beri faâliyetteler?" 

"Yaklaşık üç aydan beri." 

"Bunu nasıl öğrendiniz?" 

Capshow yeniden sırıttı. "Benim her yerde adamlarım vardır. 
Örgütü yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek zorunda kaldım. 
Jonathan Crenna'nın daha bir süre Avrupa'da kalmasının da 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nedeni bu. Onun izini kolay kolay bulamazlar. DTMT'ye bilgi sızdıracak herkesi ortadan kaldıracak. Sekiz numaralı timi onun emrine verdim. Ne var ki gereken tedbirleri de almak ve çiftliği takviye etmek zorundaydık. O yirmi kişiyi de işte bu nedenle, çiftliği daha iyi korumak için getirtiyorum. 

Ingrid kısık sesle, "Anlıyorum efendim, diye mırıldandı. 
"Sorabilir miyim, hangi milletten bu adamlar?" 

"Jonathan'ın verdiği bilgilere göre, her milletten her ırktan insanlar var içlerinde. Tabii bu toplama biraz aceleye geldi, sıhhatim elverseydi bizzat onlarla ben meşgul olmak isterdim ama ne yazık ki bunu yapamam. Seni bu nedenle seçtim. Şimdi gerçeği öğrendin hâlâ görevi kabul etmek istiyor musun?" 

"Bundan hiç kuşkunuz olmasın efendim. Bilirsiniz asi erkekleri hizaya getirmekten özellikle hoşlanırım. Bana güvenebilirsiniz." 

"Böyle bir cevap vereceğini biliyordum Ingrid." 

Sarışın kadın bir an tereddütle duraladı. 

"Evet, bir sorun mu var Ingrid," diye sordu Efendi. 

"Şey efendim... Şayet içlerinden bazıları otoriteme karşı gelir ve disiplinsizce davranırsa, onları kendi yöntemimle yola getirebilir miyim?" 

Capshow gözlerini sarışın kadına dikti. Bu örtülü sorunun altında salt şiddet ve baskı yöntemini kastetmediğini hemen anlamıştı. O her zaman aç, doymak bilmeyen bir kadındı ve belki de tek kusuru hastalık derecesine varmış, dizginlenemeyen cinsel istekleriydi. Kadının kusursuz güzellikteki vücuduna, düzgün ve uzun bacaklarına, sırtındaki penyeyi delecek gibi geren meme uçlarına baktı. Onu anlıyordu ve yükleneceği zor mesai karşısında bu isteğini geri çeviremezdi. 
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"Tabii Ingrid," diye mırıldandı. "Bu senin imtiyazın olacak. 
Dilediğin gibi davranmakta hürsün. Yalnız herkesin gözüne batacak şekilde hareket etmeyeceğini umarım." 

Üstü kapalı da olsa anlaşmışlardı. 

"Teşekkür ederim efendim, dedi Ingrid. "Bu yirmi kişi ne zaman gelecek?" 

"Yarın tam on ikide çiftlikte olacaklar" 

Çiftlikteki bungalovunda akşam yemeği için giyinmeye başlayan Ingrid bir süre aynadaki aksine baktı. Gündüzleri kan ter içinde idmanla formlarını muhafazaya çalışan tim mensupları, güneş batıp karanlık bastırınca, çiftlikteki protokole uyarak kıyafetlerini değiştirirler, erkekler genellikle kravat takıp beraber yenen yemeğe takım elbiseyle gelirler, kadınlar da abiye giyimlerle süslü ve zarif olurlardı. 

Ingrid o akşam sarı şifon bir elbise giymişti. Sırt ve göğüs dekoltesi bir hayli genişti. Aynadaki görüntüsünü beğendi, dudaklarının ucu kıvrılarak makyajlı gözleri keyifle süzüldü. Sonra çok sevdiği Extravagance parfümünden kulaklarının arkasına, boynuna parmağının ucuyla hafifçe sürdü. Bungalovun içini parfümün iç gıcıklayıcı, baştan çıkarıcı ve tahrik edici kokusu kapladı. 

Ingrid aynaya akseden muhteşem görüntüsüne rağmen bir an suratı asıldı. Uzun bir süredir erkeksiz kalışı canına tak etmişti. Ekip arkadaşı Tom hâlâ tam olarak düzelememişti. Londra'da vurulduğu o geceden beri bir türlü eski sıhhatine kavuşamıyordu iriyarı Amerikalı. Zaman zaman geceleri ateşi çıkıyor, çoğu zaman akşam yemeklerine gelmiyor ve yalnız yemeyi tercih ediyordu. Ingrid'in bir şey daha dikkatini çekiyordu; Tom uzun zamandır, kendisine belli etmemeye çalışmakla beraber, elinden geldiğince beraber olmaktan kaçınmaya çalışıyor, kendisiyle 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cinsel ilişkiden uzak duruyordu. Bu Ingrid için hiç dert değildi, zaten ondan sıkılmaya bile başlamıştı; fakat Corewega Çiftliği'nde temas kuracağı erkek sayısı çok kısıtlıydı. Ayrıca cinsel ilişkiler, çiftlikte Efendi'nin emriyle daima yasaklanmıştı. Ingrid bunun nedenini hiç anlamaz fakat Capshow'un kaza sonucu uğradığı iktidarsızlığa yorardı, bir tür egoizm gibi. Çiftlikte bu şans sadece evli hizmetkâr ve yerlilere tanınmıştı. Capshow ırkçı bir düşünce ile beyazların yerlilerle temasını da kesin yasaklamıştı. Aksine davrananlar için ağır cezalar uygulanırdı. 

Ingrid, Max'dan hiç hoşlanmazdı. Onu tam olarak anlayamamıştı da, hatta bir zamanlar homoseksüel olduğunu “ile düşünmüştü. Gerçi çiftlikte iki tim daha mevcuttu, biri Edgar ve Shirley, diğeri de Nanami ve Mariko Hirano idi. Edgar'ın kendisiyle ilgilendiğinin farkındaydı ama ortag! Shirley şirret bir kadındı; Edgar'a yüz verirse Shirley'in çift. likte olay çıkarabileceğini düşündüğünden elinden geldiğince ondan uzak kalmaya gayret etmiş, o geceye kadar Efendi'yi sinirlendirmek istememişti. 
Şimdi artık Genel Sekreter'e vekalet ettiği sürece bazı imtiyazları vardı ve buna cinsel hayatı da dahildi. Nanami kısa boylu, fakat cüsseli bir Japon'du. İddiasına göre atalarının Samurai olduğunu söylerdi, ne var ki Ingrid sarı ırkın erkeklerinden hoşlanmazdı. 
Nanami'yi çiftliğe geldiğinden beri yok saymıştı. 

Aynaya son bir kere daha bakarken, benliğini yakan çiftleşme ateşiyle yandı. 

Edgar konusunda kararsızdı, bu geceyi atlatırsa yarın çiftliğe gelecek yeni yirmi erkek arasından mutlaka zevkine uygun yeni birini bulabilirdi. Bungalovun ışığını söndürüp dışarı çıktı. 

Çiftlikteki misafir tim elemanları henüz masaya oturmamışlardı. Ingrid merkez binanın yemek salonuna girince bakışlar üzerine çevrildi. Kimseden ses çıkmamıştı ama kadınların kıskanç bakışlarının, erkeklerin arzu dolu bakışlarının üzerine çevrildiğini 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hissetti sarışın kadın. Sarı şifon elbisesiyle şehvet ve ihtiras sembolü bir tanrıça gibiydi. 

Hafif bir gülümseme ile mankenleri anımsatan kısa ve içe devrik adımlarla misafirlerin oturduğu bölüme doğru yürüdü. 
Erkekler ellerindeki rom kadehlerini bırakıp sarışın kadına bakmaya başladılar. Siyah, uzun ve kendisine yakışmayan bir elbise giymiş olan Shirley'in gözbebekleri kıskançlıkla irileşti. Her çirkin kadın gibi içi hasetle dolmuştu. Mariko fazla ilgilenmedi veya tüm dikkatlerin kadının üzerinde toplanmasına aldırmazmış gibi görünmeyi yeğledi. 

O gece Tom da yemeğe gelmişti. Yüzü hâlâ solgun ve halsizdi. Çiftlikte tam bir nekahat devresi geçirmekteydi. Ingrid onu görünce diğerlerine ilgisizmiş gibi davranarak Amerikalı ortağına doğru yaklaştı. 

"Nasılsın Tom?" diye sordu. "Seni bu gece daha iyi gördüm." 
Bir elini dostça ve şefkat dolu bir tavırla uzatmış ve adamın omuzunu okşamıştı. 

Tom uzun zamandır gizlemeye çalıştığı ilgisizlik maskesinden bir an uzaklaşarak hayranlık ve takdir dolu nazarlarını sarışın kadının üzerinden alamayarak, 

"Teşekkür ederim Ingrid” diyebildi. "İyiyim 

"Buna sevindim Tom. Bir an evvel tamamen iyileşerek aramıza katılmanı dilerim. 

Amerikalı belli belirsiz gülümsedi. 

Ingrid, "Hadi çocuklar, artık yemeğe oturalım, çok acıktım," diye söylendi. 

Sanki herkes onun gelmesini bekliyormuş gibi bir hava yaratmıştı. Erkekler ayağa kalktılar. Diğer iki kadın isteksizce kurulu sofraya doğru ilerlediler. 

Jonathan Crenna'nın gidişinden beri boş olan masanın başındaki iskemleye o gece Ingrid oturdu. Bu çiftlikteki bir gelenekti; Genel Sekreterin olmadığı zamanlar sandalyesi daima boş bırakılırdı. Kuralı bilen tim mensupları sarışın kadının bu davranışını yadırganarak ona baktılar. 

Ingrid onlardaki bu yadırgamayı sezinlemişti, fakat bir süre hiç sesini çıkarmadı. Beyaz ceketler giymiş yerli uşaklar yemek ve içki servisini tamamladıktan sonra sarışın kadın ağır ağır konuşmaya başladı. Söyleyeceklerinin etkisini ölçmek istercesine bakışları birer birer tim mensuplarının yüzlerini dolaştı. 

"Efendi Capshow'dan aldığım emir üzerine Sayın Genel Sekreterimiz Jonathan Crenna dönünceye kadar onun yerine ben vekalet edeceğim." 

Masada hafif bir şaşkınlık oldu. Tim mensupları birbirlerine baktılar. Böyle bir açıklamayı beklemedikleri aşikârdı. Yüzü en fazla gerilen Max olmuştu. Ingrid içinden bir an acaba bu görevi o mu bekliyordu, diye düşündü. Ama böyle bir uygulama ilk defa yapılıyordu ve Max'in bunu düşünmesi bile olanaksızdı. 

Yine de keyifle sırıttı Ingrid. 

"Bundan böyle Efendi'ye iletmek istediğiniz bir isteğiniz olursa bunu benim kanalımla gerçekleştireceksiniz." 

Cümlesi sanki bir emir niteliğindeydi. 

Ingrid sakin bir ses tonuyla, "Bilmenizi istediğim önemli bir konu daha var, dedi. 

Meraklı nazarlar yeniden üzerine çevrilmiş ve masadakiler dikkat kesilmişti. 

Kadın otoriter ve mevkiini hak eden biri gibi konuşuyordu. 
"Herhalde farkındasınızdır; uzun bir süredir Barbados'da olmamıza rağmen Sayın Capshow tarafından yeni bir göreve atanmamaktayız." 

Masadaki ilgi daha da artmıştı. Hepsi yeni sekreter vekilinin ağzının içine bakıyorlardı. Ingrid bundan sonra söyleyeceklerinin doğuracağı tepkiyi merak ediyordu. 


451 


"Şu sıralarda S.I.T. ve Corewega Çiftliği geçici bir tehlike içindedir. 

Masadakiler bir an hayretle bakıştılar ve geçici bir uğultu oldu salonda. Japon Nanami heyecanla, "Ne gibi bir tehlike?" diye sordu. 

Ingrid, soğuk mavi gözlerini Japon'a çevirdi. 

"Uluslararası bir polis örgütünün çiftliğe bir basın düzenlemesinden çekiniyoruz. 

Nanami kuşkuyla, "Gerçek mi bu?" diye sordu. 

"Henüz emin değiliz, ama böyle bir olasılık mevcut." 

Shirley ağzının içinde geveleyerek, "Bu Efendi Capshow efsanesinin sonu anlamına gelir,' diye mırıldandı. 

Salonu bir anda derin bir sessizlik kapladı. Ağırlaşan havayı ilk bozan Ingrid'in sakin sesi oldu. 

"Telaşlanacak bir şey yok. Adada silahlı yerli personelden oluşan kırk militan var. Bunların hepsi iyi eğitim görmüştür. 
Ayrıca denizden gelebilecek bir baskına karşı da silahla donatılmış dört sürat teknemiz mevcut. En önemlisi Efendi'ye yıllarca sadakatle hizmet etmiş bizler varız. Her şey düzelecek ve yoluna girecektir. 

Marika Hirano, "Bu çiftliğin korunması için yeterli mi?" diye sordu. "Baskını kaç kişi gerçekleştirecek, Barbados polisi ve mahalli idare onlara yardımcı olacak mı? Şayet olurlarsa o zaman şansımız hiç yok demektir." 

"Hayır, Barbados polisi bizden yana. Efendi Capshow'u feda edemezler. Bu olsa olsa uluslararası polisin yaptığı illegal bir baskın olacak. Sinsi ve gizlice. Onların bu hücumunu bertaraf edebiliriz." 

"Bu mantıksız, diye mırıldandı ağzındaki lokmayı yutan Max. "Uluslararası polisin illegal baskını da ne demek? Polis operasyonu neden illegal olsun? Hem bu uluslararası polise Barbados polisi destek vermeyecek mi?" 

"Hayır vermeyecek." 

"Bunu nereden bilebiliriz?" 

"Biz bilemeyiz ama Efendi bilir." 

Max hoşnutsuzca sustu ama öğrendiklerinden hiç memnun kalmamıştı. Buraya kaç kişinin nasıl bir operasyon düzenleyeceklerini bilemezlerdi. Denizden olabileceği gibi hava yoluyla helikopterlerle de baskın gerçekleştirebilirlerdi. 

Ingrid, "Endişelenmeniz için bir sebep göremiyorum; dedi. 
"Hepimiz eğitilmiş elemanlarız, şayet böyle bir baskın gerçekleşirse çiftliği savunabiliriz" 

Edgar sessiz kalmıştı fakat Shirley homurdanarak, "Biz bu işlerin adamı değiliz, sadece profesyonel katiliz. Gerçeği kabul edelim" dedi. 

Sarışın kadın hepsini birer birer süzdü. 

"Aranızda ayrılmak ve bu tehlikeli zamanda Efendi'yi terketmek isteyen varsa bunu şimdi açıkça söylesin. Bilmek hakkımızdır. Ayrılmak isteyenlerin ve bunca zaman Capshow'un ekmeğini yiyerek zengin olanlara yine de Barbados'tan uçak bileti temin edeceğiz, isteyen şimdi tercihini açıklasın." 

Bu nazik bir tercihti; Ingrid daha şimdiden ayrılmak niyetinde olanları nankörlükle suçlamaya başlamıştı bile. Masadan ses çıkmadı. Sarışın kadının bakışları yeniden hepsinin üzerinde dolaştı. 

Milli kimonosuyla oturan Mariko Hirano'nun yüzü sırtındaki kimononun rengi gibi beyaza dönmüştü. Onun da bu haberden hiç hoşlanmadığı belliydi. Fakat Nanami "Bu bir şerefsizlik olur," diye fısıldadı. "Efendi'yi terkedemeyiz" 

Japon'un ananevi bağlılık ve kayıtsız itaat şuuru canlanmıştı. 


"Teşekkür ederim Nanami, diye mırıldandı Ingrid. "Ayrıca Efendi'miz muhtemel bir tedbir olarak yarın çiftliğe yirmi kişilik paralı bir asker grubu getirtiyor. 

Tom ilk defa konuşmaya katıldı. 

"Paralı asker mi?" 

"Evet. 

"Hangi milletten?" 

"Bilmiyorum. Onları Jonathan toplamış." 

"Yani bir yığın disiplinsiz ve başıbozuk serseri yığını, öyle mi? Onların buradaki disiplinli hayata uyabileceğini mi sanıyorsunuz? Faydadan ziyade problem olacaklardır. Bir zamanlar ben de orduda gerilla eğitimi gördüm, paralı askerlere asla güvenmem. 

"Onları eğiteceğiz ve gereken disiplini sağlayacağız." 

Tom hâlâ tam geçmeyen kurşun yarasının etkisiyle öksürerek sordu. "Ne kadar zamanda yapacaksınız bunu?" 

"Yarın buraya ayak bastıklarından itibaren." 

"Sorabilir miyim Ingrid, kim üstlenecek bu işi?" 

Sarışın kadın dik dik Amerikalı'ya bakarak, "Ben; dedi. 

Tom şaşkınlıkla Ingrid'e bakakalmıştı. 

"Sen mi? Yani o yirmi erkek üzerinde askeri disiplin mi kuracaksın?" 

"Olamaz mı? Bunu beceremeyeceğimi mi sanıyorsun?" 

Tom, Ingrid'in ne kadar acımasız ve gaddar bir insan olduğunu iyi biliyordu ama kalkıştığı bu iş tek kelime ile komikti. Eli titremeden adam vurmak başka şey, bir yığın ipini koparmış, başıbozuk ve sorumsuz erkeği askeri disiplin altına sokmak ayrı bir şeydi. Ayrıca Tom bir an karşılarında Ingrid gibi şahane ve çekici bir kadın bulan paralı askerlerin ne hissedeceklerini düşündü. Çok komik ve o nispette de tehlikeli bir şeydi bu tasavvuru. 
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Dayanamayarak, "Bu Efendi'nin fikri mi?" diye sordu. 

Ingrid kendisinden öyle emindi ki, Tom'un sergilediği bu hayrete şaşmıştı. 

"Evet," diye mırıldandı. "Beni bu göreve o atadı" 

Tom tutulduğu yeni öksürük krizi içinde, "İnanılır gibi değil, diye fısıldadı. 

"Bu adam yoksa delirdi mi?" 

Güneş yüzü görmeyen, kendisini hapsettiği odadan dışarıya çıkmayan ve adeta dünyayı terketmiş bir insanın verebileceği, basiretsiz ve saçmasapan bir karardı bu. Başka açıklaması olamazdı... 

4 

Londra - İngiltere 

Kenan ellerini iki yana açarak MacRae'ye homurdandı: 

"Şayet beni bu göreve atadıysanız kendi grubumun aldığı kararlarda beni serbest bırakmanız lazım, anlayamıyorum bu itirazınız niye?" 

MacRae, Başkan Kruger'e baktı. Sanki sorunun karşılığını onun vermesini ister gibi bir hali vardı. Başkan genzini temizledi. 

"Bu isteğiniz biraz tuhaf ve tehlikeli Bay Işık," dedi. 

Kenan bu sefer Başkan'a dönerek, "Bunun neresi tuhaf, anlayamıyorum" diye mırıldandı. "Şayet örgütün merkezinin Barbados olduğunu kabul ediyorsanız, oraya gidip araştırma yapmaklığımın neresi garip, söyler misiniz?" 

Kruger kararlarında daima ısrarcı olan genç adama somurtarak baktı. 

"Sizi orada koruyamayız;' dedi. 

"Ben koruma istemiyorum." 

"Sizi oraya desteksiz göndermemiz olanaksız. Bu kuruluş şartlarımıza ve yasal imkanlarımıza ters düşer. Bunu yapamayız." 
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"Fakat birinin gidip Garry Brend'in anlattıklarını ve bize verdiği bilgilerin doğruluğunu orada incelemesi gerekir. Barbados'un DTMT'ye dahil olmaması umurumda değil, bizi engellememesi lazım. Ya bu bilgiler doğruysa, ya S.IT'in gerçek merkez üssü orasıysa ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı yeni cinayetleri mi bekleyeceğiz?" 

MacRae, Başkan'a baktı. 

Kruger, "Sizi tehlikeye atmak istemiyorum, diye homurdandı yeniden. 

Kenan ölçülü ses tonunu kaybetmemeye çalışarak konuştu. 
"Barbados hükümetine resmi bir müracaat yaptınız, size yetkili ağızlardan oyalayıcı ve atlatıcı bir cevap geldi. Belli ki Capshow denen adamı kollayıp duruyorlar. Küçük ada cumhuriyetinin ticaretinde önemli rol oynayan biri bu adanı. Orada meşhur ve çok iyi korunuyor. Gidip onu yerinde araştırmamın ne sakıncası var?" 

"Hâlâ anlamıyorsunuz galiba? Oraya yasal bir operasyon düzenleyemeyiz. Bu siyasi bir skandal olur ve uluslararası ihtilafa yol açabilir. Bunu göze alamam." 

Kurallara bu kadar bağlı kalmak Kenan'ı çileden çıkarıyordu. 
Hemen itiraz etti. 

"Ben şimdilik bir operasyondan bahsetmiyorum; önce gidip şu meşhur çiftliği ve Capshow denen adamı bir tanıyalım. 

Kruger, "Onu yeterince tanıyoruz zaten, diye mırıldandı, "İngiliz dostlarımız geçmişi hakkında geniş bilgi verdiler." 

Kenan yine itiraza başladı. "Bu sizce yeterli mi? Dosyayı ben de inceledim. 

Elimizdeki bilgi yirmi, yirmi beş sene evvel ordudan malulen emekliye sevkedildiğinden başka bir şey değil. Bir de iyi bir komando subayı olarak yetiştirildiğini biliyoruz. Hepsi o. Ama aradan geçen süre zarfında adamı bu kadar zengin ve güçlü kılan 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nedir? Bu örgütü nasıl kurmuştur, parasal kaynakları nedir? 
Barbados hükümeti onu neden destekler? Adamı siyasi destekten mahrum kılacak bir yol bulunabilir mi? Bütün bunları yerince incelememizin yararına inanmıyor musunuz?" 

"Tabii ki inanıyorum ama sonuçta yılanı ininde ezmek için harekete geçmeliyiz ve bu imkanımız yasal olarak yok." 

"İsterseniz bunu sonra düşünelim" Kruger yeniden dönüp çaresizce MacRae'ye baktı. "Siz ne dersiniz?" 

Müfettiş yine boş piposuyla oynuyordu. "Galiba Bay Işık haklı efendim," diye homurdandı kısık sesle. 

"Ama komitemizin üyeleri bu kararı onaylamayacaklardır." 

Kenan gülümsedi. "Siz de Barbados'a gidişimi onlar dan saklarsınız, hiç olmazsa bir süre... 

Sebastian Kruger başını önüne eğdi. Galiba en uygun olanı buydu şimdilik... 

Tam öğle vaktiydi. Kavurucu sıcak Corewega Çiftliği'nin eğitim için düzenlenmiş toprak ve kuru sahasında buharlar oluşturuyordu. Paralı askerleri getiren kamyon araziye girince, Ingrid kenardaki çiçek tarhlarının olduğu yerdeki hasır koltuğundan ayağa kalktı. Mağrur ve kendinden emin adımlarla eğitim sahasının tam ortasına doğru yürüyerek gitti. Sırtında her çalışma sırasında giydiği hemen kalçalarının üstünde paçaları kesik blucini, beyaz penyesi ve ayağında da asker postalları vardı. Bugün ayrıca beline kılıfı içindeki Colt Python'unu takmıştı. 

Başındaki beyzbol kepini biraz daha önüne çekti. 

Sarışın kadın soğukkanlı görünmeye çalışmasına rağmen gerçek bir heyecan içindeydi. Bu görevi, istikbali için mutlak başarı ile sürdürmesi gerektiğinin bilincindeydi. Hem Efendi indindeki itibarı hem de kendisini hafife alan tim arkadaşları için bu sınavdan başarı ile çıkması gerekiyordu. Yeni gelen paralı 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askerleri biraz merak biraz da Ingrid'in vereceği ilk imtihanın sonuçlarını görmek isteyen ekip elemanları çiçeklerin süslediği kenarda oturuyorlardı. Tom, Max, Edgar, Shirley ve iki Japon merakla gelen kamyonun içinden inecekleri süzüyorlardı. 

Kamyonun arkasından ilk atlayan çiftliğin siyahi vekilharcı Boyd oldu. Boyd yaklaşık yüz sene önce Afrika'dan Barbados'a köle olarak getirilmiş bir ailenin çocuğuydu. Vekilharç iri fiziği, daima aralık duran kalın dudaklarıyla aslına tam bir vahşiydi ama çiftliğin her türlü işlerinden sorumlu olan ve Jonathan Crenna'ya bağlı olarak çalışan, sadık ve dürüst biriydi. Çiftlikte çalışan tüm yerli personelin gözetiminden ve disiplininden de o sorumluydu. 
Yaşı elli beşin üzerindeydi. 

Boyd eliyle işaret ederek, yeni gelenlere kamyondan incelerini söyledi. 

Adamlar birer ikişer üstü açık kamyondan toprağa atlamaya başladılar. Tam bir çapulcu yığını görünümündeydiler. Çoğunun yüzünde bir iki günlük sakal vardı. 

Aralarında kaba bir şekilde şakalaşıyor ve gülüyorlardı. 
Bazıları yeni geldikleri bu ortamı tanımak için meraklı nazarlarla etrafa bakınıyorlardı. 

Ingrid daha o anda başına aldığı belanın tahmininden de zor olduğunu anladı. Tam bir serseri güruhuydu bunlar. Onları disipline etmek çok zor olacağa benziyordu. 

Kamyon boşalınca adamlar eğitim alanındaki genç ve güzel kadını farkettiler. 

Daha şimdiden takdirlerini belli eden birkaç ıslık sesi yükseldi. 

Ingrid tam bir kararlılıkla onları süzmeye devam etti. Islıkları hiç duymamış gibi davranıyordu. 

Grup ne yapacağını bilemeden ortada kümelenmiş olarak bekledi. Çiftliğin kamyonu eğitim alanından uzaklaşırken Ingrid, 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Boyd'a, "Şöyle şunlara, ellerindeki valizleri yere bıraksınlar ve yedili sıralar halinde dizilsinler,' diye emretti. 

Aslında hepsi genç kadının verdiği emri duymuştu, gülüşerek vekilharca baktılar ve Boyd'un emri tekrarı üzerine hareketlendiler, itişip kakışarak hizaya girdiler. 

Ingrid bunların daha önce askeri bir disiplin görmediğini düşündü. Profesyonel askerden çok hiç eğitim görmemiş başıbozuklara benziyorlardı. Adamlar sıraya girince yedişer kişilik üç safha oluştu. Efendi'nin yirmi kişi olacaklarını söylediğini anımsadı, oysa yirmi bir kişiydiler. Emin olmak için bir daha saydı; yanılmamıştı. 

Ağır adımlarla yaklaştı ve sonra gür bir sesle: 

"Hizaya girin ve kımıldamadan durun," diye bağırdı. 

Gruplarda yeniden gülüşmeler oldu. Ingrid kaşların, çatarak adamlara baktı. Çoğu beyazdı ama aralarında üç dört tane zenci de vardı. Ön sıradaki beyazlardan biri otuz iki dişini göstererek, "Sen de kimsin piliç?" diye sordu. "Buranın komutanı nerede?" 

Ingrid adama dik dik baktı. 

"Burada yetkili benim. Sizi ben eğiteceğim ve hepiniz bana karşı sorumlusunuz" dedi. 

Gruplarda gülüşmeler daha da arttı. Arka sıradan biri "Sen bize ne eğitimi vereceksin?" diye bağırdı. "Yoksa yatakta sevişme tekniği mi öğreteceksin?" 

Ingrid kıpkırmızı kesildi. 

Galiba onlara ilk dersi hemen şu anda vermek zorundaydı. 
Aksi halde bu hafife almanın sonu kesilmeyeceğe benziyordu. 

"Kim etti o lafı?" diye sordu. "Hemen ortaya çıksın" 

Kaba kahkahalar daha da arttı. Arka sıradan iriyarı bir adam bir adım öne çıktı. 

"Ben söyledim yavrum, bir itirazın mı var?" 

"Demek sen söyledin. Buraya gel öyleyse." 
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Adam öne doğru yürüdü. Yaklaşık bir seksen boyunda, güçlü adaleli, güneş yanığı tenli biriydi. Sırtındaki beyaz keten gömleğin üst düğmeleri açıktı ve kıllı göğsünün üzerinde altın bir zincir sallanıyordu. 

"Beni becerebileceğini mi sanıyorsun?" diye bağırdı Ingrid. 
"Hadi, gel öyleyse." 

Adam sırıtmasına rağmen bir an tereddüt etti. 

Arkadaşları hep bir ağızdan, "Hadi Nagy, hadi Nagy!" diye tempo tutmaya başladılar. Çiçek bahçesinin bulunduğu yerde oturan tim mensupları gerilmişlerdi. Tom ile Nanami ayağa fırladılar. Max hiç kımıldamadan olacakları seyre başlamıştı. Shirley, siz karışmayın, diye söylendi. Vekilharç Boya kararsız kalmıştı. 

Ingrid bacaklarını iki yana açarak muhtemel bir saldırıya hazırlanmıştı. Uzun bacakları güneşin altında terlediğinden pırıl pırıl parlıyordu. Nagy Sandor ihtirasla kadına bakmaya devam etti. 

"Burada mı?" diye sordu. "Seni bu kadar erkeğin arasında mı düzmemi istiyorsun?" 

"Benim için hiç dert değil. Becerebilirsen durma, hadi gel!" 

Nagy bir an sarışın kadının kalçasına kadar uzanan Python'a baktı. Tabanca kılıfındaydı; onu çekene kadar rahatlıkla üzerine atlayabilirdi. Bir kere de onu kollarının arasına aldı mı unutamayacağı bir ders verebilirdi mükemmelen. 

Yine de duraladı bir an. Daha ilk geldiği gün maraza çıkarmak istemiyordu. 

Ingrid, "Ne o? Korktun mu yoksa?" diye sordu. 

Adamın saldırmasını istiyordu, bu herifi rezil etmek şart olmuştu. 

Gülüşmeler ve teşvikler daha da artmıştı. Nagy Sandor durumun kaçınılmaz olduğunu hissetti ve yengeç gibi temkinli ve yan yan kadına yaklaşmaya başladı. 
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Aralarındaki mesafe iyice kısalmıştı. Ingrid dikkatle adamı kollamaya devam ediyordu. Macar asıllı Nagy, "Günah benden gitti yavru,' diye mırıldandı. "Bunu sen istedin." 

Ve birden sarışın kadının açık fakat dengeli duran bacaklarına doğru atıldı. 

Niyeti onu devirip altına almaktı. Ingrid böyle bir hamleyi her an bekliyordu, dizini kaldırarak, bacaklarına saldıran adamın kafasına sert bir darbe indirdi. 

Sandor ne olduğunu anlayamadan yere kapaklandı. Başında yıldızlar uçuşuyordu; kadının bu kadar hızlı ve atik davranabileceğini düşünememişti. Nagy Sandor yerde kaldı. Fakat Ingrid hızla dönerek adamın başına doğru ikinci bir tekme daha savurdu. Postalının tabanı tam yüzüne isabet etmişti. bir anda adamın beyaz keten gömleği burnundan oluk gibi fışkıran kanla kıpkızıl kesildi. Nagy sersemlemiş bir vaziyette yerde kalmıştı. 

Eğitim alanındaki kahkahalar ve gülüşmeler birden kesildi. 

Hadiseyi uzaktan seyreden Tom ve Nanami'nin yüzünde gülücükler oluştu. 

Ingrid hâlâ ayakta dimdik, yerdeki adamı süzüyordu. 

Sandor yerinde doğruldu. Sol eli acıyla kıvranan burnuna gitti. Olanlara adeta inanamıyordu. "Kaltak, galiba burnumu kırdın!" diye vahşi bir hayvan gibi homurdandı. Olacak şey değildi, arkadaşlarının yanında küçük düşmüş, rezil olmuştu. Az evvel gözündeki alay ve şehvet dolu bakışlar birden değişmiş, kanlı yüzünü hırs ve intikam bürümüştü. Nefretle dimdik ayakta duran kadına baktı. 

Ingrid'e kalsa serseriyi o anda öldürebilirdi, fakat görevi adamı öldürmek değil bir yığın başıbozuğa gözdağı vermek ve gerekli disiplini sağlamaktı. 

"Bu kadarı yeterli mi?" diye sordu. 

Nagy yere tükürdü. Kanlı balgam güneş altında ışıldadı. 


461 


"Pis orospu!" diye haykırdı Macar. "Senin canını cehenneme yollayacağım ve sonra da cesedini şu toprakların üzerinde düzeceğim. 

Nagy Sandor ayağa kalktı. Şimşek gibi bir hareketle pantolonunun arka cebinden bir sustalı çıkarmıştı. Yaylı bıçağın metali güneşin ışınları altında parıldadı. 

Aralarında yaklaşık üç metrelik bir mesafe vardı. 

Bu kez paralı askerler grubundan ne teşvik ne de destek uğultusu geldi. Hepsi yerlerinde, sessizce olacakları bekliyorlardı. 
Nanami bulunduğu yerden gözlerini kısarak baktı. Tom, "Endişelenme," diye fısıldadı. "Serseri eceline susadı ve ölümü hak etti. 
Artık Ingrid onu affetmez. Eminim Ingrid asla kendisine silah çeken birini bağışlamaz." 

"Ya diğerleri müdahale ederse?" 

"Baksana, hiçbiri yerinden bile kımıldamıyor." 

Nanami yine de ihtiyaten elini belindeki silaha attı. 

Tom, "Acele etme, bekle” dedi. 

Ingrid dikkatle Nagy'e bakıyordu. Kımıldamadan ve yerinden hiç hareket etmeden. 

Ama gözleri her an karşısındaki tavşana öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanan yılan gibi sabitleşmişti. 

"Sana son bir şans veriyorum serseri, dedi. "Hemen sırana dön. Emirlere ve disipline uyum gösterdiğiniz sürece hepinize ihtiyacım var. 

Ama Nagy Sandor dönme noktasını çoktan geçmişti. Yerinde yaylanarak elindeki sustalıyı maharetle bir elinden bir eline alarak karşısındaki kadına şaşırtıcı hareketler yapıyordu. Onu, belindeki silaha davranmadan ani bir hamle ile şişlemek istiyordu. 

Her şey bir an içinde oldu. 
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Paralı askerler bile olayı takipte güçlük çektiler. Silah sesi eğitim alanında yankılar uyandırdı. Ingrid belinden hızla çıkardığı Python'u ateşlemiş ve tabancadan çıkan tek kurşun Macar'ın beynini dağıtmıştı. Nagy Sandor kütük gibi sırtüstü yere devrildi. 

Alanı derin bir sessizlik kapladı. Kimseden çıt çıkmıyordu. 
Taş bebek kadar güzel kadının hiç de kolay yutulur bir lokma olmadığını anlamışlardı. İlk şaşkınlığı geçen vekilharç Boyd kanlı cesedi alandan kaldırmak üzere koşuştu. 

Ingrid çarpıcı fiziğinden umulmayan gür sesiyle bağırdı. 

"Bırak Boyd, yerde kalsın... Belki bu serserinin yanına atılmak isteyen başkaları da çıkabilir. Hepsini sonra birlikte kaldırırsın." 

Ingrid'in mavi gözleri adamların üzerinde dolaştı. Karnın hızlılığı karşısında donakalmışlardı. Kimse kımıldamadı paralı askerler bir yerdeki cesede, bir de Ingrid'in güzel vücuduna bakıyorlardı. 

Sarışın kadın ellerini beline dayayarak telaşsız ve kendinden emin hareketlerle, yerdeki kanlı cesedin üzerinden atlayarak saf saf dizili ve hareketsiz duran askerlere yaklaştı iyice. Adamlar hazırola geçmişlerdi, içinden sırıttı, işte gereken otoriteyi ve saygıyı bir kişiyi vurarak kazanmıştı; gerçi ihtiyaç duyabilecekleri bir insanı vurmuştu ama geride kalanlar için bu saygınlığı kazanması çok önemliydi. Hem Efendi yirmi kişinin geleceğini söylemişti, fazladan gelen birinin kaybı pek önemli sayılmazdı. 

Sıranın en başındaki adamın yanına gitti. 

Burnunun ucuna kadar yaklaşıp adamın gözlerinin içine baktı. 

"Adın nedir senin?" 

"Andon Saric." 

"Dikkatli konuş asker! Bana efendim diye hitap edeceksin." 

"Evet efendim." 


"Hangi millettensin?" 

"Hırvat'ım efendim. 

Ingrid adama son bir defa bakıp bir yanındakine geçti. İriyarı, uzun boylu bir beyazdı. Kısa saçları beyaza yakın sarıydı. 

"Senin adın nedir?" 

"Jorgensen efendim." 

"Danimarkalı mısın?" 

"Evet efendim. 

Ingrid adama alıcı gözlerle baktı. Kir pas içindeki görünümüne rağmen pek yakışıklıydı. Adam da kendisi gibi Kuzey Avrupalı'ydı. Ondan hoşlanmıştı ama bunu belli etmemeye çalıştı. 

"Kaç yıldır bu işi yapıyorsun?" 

"Yedi yıldır efendim. 

Ingrid onun yanındakine geçti. Adamlar ciddiyetle esas duruşa devam ediyorlardı. 

Bu seferki bir zenciydi. 

"Sen hangi millettensin?" 

"Kamerunlu'yum efendim. Adım Mabuda Kwetche. 

Zenci İngrid'e biraz yaşlı görünmüştü. "Kaç yaşındasın?" 
diye sordu. 

"Elli iki, efendim." 

"Bu iş için biraz yaşlı sayılmaz mısın?" 

"Çok deneyimli bir askerimdir efendim. Çalışmalara başlayınca ne denli başarılı olacağımı göreceksiniz." 

Ingrid başını salladı. 

"Umarım öylesindir." 

Mabuda Kwetche'nin yanındaki adam, kısa boylu, çelimsiz biriydi, Ingrid adamın gözlük kullandığına dikkat etti. Oldukça da genç, hatta çocuksu görünüyordu. Bu iriyarı, güçlü kuvvetli, maceraperest profesyoneller arasında böyle bir tip görmek kadını biraz şaşırtmıştı. 
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"Senin adın nedir?" diye sordu. 

"Reinmayr, efendim." 

"Alman'sın, değil mi?" 

"Hayır efendim, Avusturyalı'yım.”" 

Gözlüklü genç hafif kekemeydi ve bazı heceleri duraklayarak söyleyebiliyordu. 

Yaşını tam olarak kestirememişti Ingrid. Ama bu gruba dahil edildiğine göre mutlaka bir uzmanlığı ya da bazı silahları kullanmakta ustalığı olmalıydı. Nasıl olsa ileride öğrenirim, diye düşündü. Bir adım daha yana kaydı. Yine bir zenci ile karşılaşmıştı. Asker sırtına gömlek yerine sadece kırmızı renkli bir atlet giymişti. Derisi ile tam bir kontras teşkil ediyordu. Adaleli çatısı, geniş omuzları ve kalın bir boynu vardı, Ingrid genellikle zencilerden hoşlanmaz onları hep ikinci sınıf, az gelişmiş, zekâsı kıt, geri mahluklar olarak değerlendirirdi, irkilmekten kendini alamadı, iri yarı zenci kendisinden en az iki karış daha uzundu. Bir an Nagy Sandor'un küstahlığını iyi ki bu yapmadı, diye düşündü; zira bu adamı altetmesi oldukça zor olurdu, hatta belki beceremez ve onu doğrudan doğruya öldürmek zorunda kalabilirdi. Doğrusu buna da yazık olurdu. Adamın işlerine çok yarayabileceğine şimdiden aklı kesmişti. 

Bir süre zenciyi inceledi. 

Adamın gözlerinde küstah bir ifade vardı. Zencilere özgü iri ve kalın dudakları alaycı bir tebessümle gerilmiş gibiydi. Onun başına problem olacağı hissi doğdu içinde. Nedense garip titreşimler alıyordu zenciden. Bir an ona sual sormadan geçmek istedi. Fakat daha hareket etmeden zenci, "Adım Mokoena” dedi. 
"Güney Afrikalı'yım, Zulu kabilesinden." 

"Yaa?" 

"Mühendisim ve bu serseri yığınının da başıyım." 


Ingrid kaşlarını çatarak adama bakmaya devam etti ve homurdandı: 

"Demek okumuş bir Zulu, ha?" 

"Evet." 

"Hem de serseriler dediğin bu grubun elebaşısısın, öyle mi?" 

"Doğru" 

"Ama önemli bir kelimeyi unuttun Mokoena." 

"Kelime mi?" 

"Evet. Benimle konuşurken daima efendim diye hitap edeceksin." 

"Kusura bakmayın Madam; ben o kelimeye pek alışık değilimdir de." 

Ingrid'in gözlerinde bir an şimşekler çaktı. Eli Python'un kılıfına kaydı. Yeni bir olay daha çıkmasını istemiyordu ama gerekirse bu zenciyi de vurmakta tereddüt etmeyecekti. 

Gözleri birbirlerini buldu. Bir süre güç gösterisine kalkan insanlar gibi bakıştılar. 

"Beni duydun mu Mokoena?" diye sordu sarışın kadın. 
"Madam değil, efendim." 

Zululu hiç kımıldamıyordu. Kırmızı atleti ter içindeydi ve gelişmiş kaslı kollarından ter damlacıkları bileklerine doğru süzülüyordu. 

Zenci birden inci gibi dişlerini göstererek sırıttı. 

"Evet efendim, sizi duydum. dedi. 

Ingrid rahat bir nefes aldı. Bu adamın kendisini uğraştıracağı kesindi. Tam bir hayvan, diye düşündü. Damızlık, kuvvetli bir boğa gibi görünüyordu Mokoena gözüne. Siyahi insanlardan hoşlanmamasına rağmen onun yatakta ne denli başarılı ve güçlü olabileceğini hayal etti bir an. Onu zenci bir kadınla sevişirken düşündü ve içi titredi. Az evvel de onu ilk gördüğünde de böyle titreşimler almıştı. Beyazlara oranla çok çirkin görünen yüzünde, 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gülümsediğinde tatlı bir değişiklik olmuş, sanki daha sempatik ve sevecen kesilmişti, ilginç yanı, gülümseme Mokoena'yı cinsel olarak daha da çekici kılmıştı. Ingrid bir an, galiba erkeksizlik başıma vuruyor artık, diye düşündü, itirafı zor da olsa şiddetle bu adamla sevişmek istiyor, o iri ve adaleli kolların vücudunu sıkı sıkıya kavrayarak zevkle inletmesini arzu ediyordu. 

"Şimdi oldu Mokoena” dedi Ingrid. Ancak adamın seksi bakışlarının hâlâ üzerinde dolaştığını, çıplak bacaklarından başlayarak saçlarına doğru yükseldiğini ve özellikle memelerinin irileşmiş uçlarının şişirdiği penye çıkıntılarında sabitleştiğini görüyordu.,Ruhunun derinliklerinden gelen o titreşimler yeniden başlamıştı. Açlıktı bu; Ingrid'in vücudunun her zerresinde hissettiği cinsel açlık. Dayanılması çok zordu, her an hislerini oracıkta belli etmekten korktu. Ama ne olursa olsun, bu gece mutlaka onu koynuna almalı, ruh ve bedenindeki açlığı Mokoena'nın şahane olduğunu umduğu erkeklik gücü ile doyurmalıydı. 

Zencinin sağ yanındaki adamın önünde durdu. 

Zayıf, uzun boylu ve hafif kamburumsuydu. Az önce ruhunda esen açlık fırtınasını bastırmak istercesine ve sanki duygularının askerler tarafından anlaşılmasından ürkmüş biri gibi adama kükredi. "Kendini tanıt asker!" 

"Eduardo Morientes. Meksikalı'yım. Patlayıcı uzmanıyım efendim. On yıldır paralı asker olarak çalışırım." 

"İyi" diye mırıldandı Ingrid. "Sana ihtiyacımız olacaktır" Sonra Meksikalı'nın önünde oyalanmadan sıranın sonundaki adamın önüne geldi. Orta boylu, tıknaz ve hafif göbekliydi. Yüzündeki kılcal damarların çokluğundan yanakları al al görünüyordu. 

"Campos Diaz, efendim. Paraguaylı'yım. Ben de on sene Güney Amerika ve Afrika'da paralı asker olarak çalıştım." 

Ingrid ilk sıradaki yedi askerle tanışmıştı. Derin bir nefes aldı, sonra ağır ağır ikinci ve üçüncü sırayı dolaşarak onlarla kısa 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kısa konuştu. Tanışma merasimi bitince yeniden ilk grubun karşısına geçerek dimdik durdu. Durumdan memnundu ve asi ruhlu askerler üzerinde istediği otoriteyi kurmuştu. 

Bir an yerdeki Nagy Sandor'un kanlı cesedine baktı. Kızgın güneş altında uçuşan sinekler daha şimdiden Macar'ın cansız vücuduna üşüşmeye başlamışlardı. Sesini biraz yumuşatarak, "Corewega Çiftliği'ne hoş geldiniz," dedi. "Sizden istediğim disiplinli bir şekilde çalışarak alacağınız parayı son kuruşuna kadar hak etmenizdir. Saygısızlık, serkeşlik istemem. Burada bana karşı sorumlusunuz ve emirleri benden alacaksınız. Emirlerime mutlak itaat isterim. Anladığım kadarıyla hepiniz deneyimli ve cesur insanlarsınız. Buraya ne gaye ile geldiğinizi yarın sabahki ilk çalışma programında sizlere anlatacağım." 

Ingrid bir an susarak hepsini süzdü. 

"Kamp çalışmalarınızı burada Mokoena yürütecek. Onu eğitim görevlisi tayin ediyorum. Çalışmalarınızdan bana karşı o sorumlu olacak." 

Paralı askerlerden hiç ses çıkmadı. 

Ingrid Zululu'ya kaçamak bir nazar attı. Koca zenci sırıtıyordu. Onu görmezliğe geldi, ama inci gibi dişleri hâlâ ortadaydı ve genç kadın yüreğinde aynı titreşimleri yeniden ve eskisinden daha da kuvvetli olarak duymaya başlamıştı. 

"Şimdi beni iyi dinleyin. Yarın sabaha kadar izinlisiniz. 
Vekilharç Boyd size kalacağınız barakaları gösterecek, tek tip üniforma verecek ve depomuzdan istediğiniz silahları temin etmeye çalışacaktır. Hepiniz yıkanacak ve tıraş olacaksınız. Unutmayın, her gün tıraş olacaksınız ve çalışma sonunda duş alacaksınız. Çalışma saatleriniz sabah sekiz ile akşam beş buçuk arasıdır. 
Haftada bir gün izinli olacaksınız. Son bir şey daha.." 

Sarışın kadın sözlerine kısa bir ara verdi ve gözlerini grubun üzerinde dolaştırdı, sonra kelimelerin üzerine basa basa, "Çiftlikte 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seks olayı yoktur. Burada çalışan yerli kadınlardan uzak duracaksınız. Bu konuda bana tek bir şikayetin aksetmesini istemiyorum, ihtiyacınızı izinli olduğunuz günler Bridgetown'da giderebilirsiniz." 

Adamlar gülüştüler. 

"Şimdilik bu kadar, dedi Ingrid. Sonra içindeki fırtınayı belli etmemeye gayret ederek Mokoena'ya döndü ve "Akşam saat dokuzda özel bungalovuma gel. Sana yarınki eğitim için bazı emirler vereceğim," dedi. 

Askerler bu cümlede hiçbir ard niyet görmemişlerdi. 

Fakat Ingrid, iri yarı zencinin gözlerinin şehvet parıltılarıyla yanıp söndüğünü gördü... 


5 

Bridgetown - Barbados 

Kenan, Bridgetown kentinin küçük havaalanına indiğinde boğucu bir sıcak ve yakıcı bir güneşle karşılaştı. Harareti kestirememekle beraber yüzünü alev gibi yalayan ısı karşısında hemen kravatını gevşetip gömleğinin yaka düğmesini çözdü. 

Buraya tedbirsizlik ederek yazlık kıyafetlerle gelmemişti. 
Londra'nın serin ve yağışlı ikliminden sonra kendini cehennemin tam ortasına inmiş gibi hissetti birden. Uçaktan inip terminaldeki gümrük binasına doğru yolcular arasında yürürken üzerindeki asfaltta buharlar uçuşuyordu. 

Adanın sıcağına alışmak zaman alacaktı; içinden MacRae'ye söylenmeye başladı. 

Müfettiş kendisini Heathrow'dan yolcu ederken, yılın bu mevsiminde Barbados'un serin kuzeydoğu alize rüzgârlarının etkisinde kaldığını ve bu nedenle, tropikal bölgede olmasına rağmen ikliminin çok sıcak olmadığını söylemişti. Ya Barbados'u hiç bilmiyordu ya da sıcağı hiç görmemişti MacRae. 
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Topu topu 430 kilometrekarelik ufak bir ada olan Barbados değişik ve ilginç bir yerdi. Kenan'ın ilk dikkatini çeken şey havadaki koku oldu. Tarçın, zencefil, mahlep gibi veya onların karışımı garip ve ağır bir baharat kokusu vardı havada. 

Buraya gelirken uçakta edindiği bilgilerden ada sakini yerlilerin geçimini şekerkamışı tarımından, rom, melas ve şeker üretiminden sağladığını, ayrıca turizm ve balıkçılığın da gelir kaynakları olduğunu öğrenmişti. Nüfusunun yüzde doksanını 17 ve 18'inci yüzyıllarda Batı Afrika'dan köle olarak getirilmiş olan insanların soyu teşkil ediyordu. Yine uçakta eline geçirdiği broşürden köleliğin ancak 1834'de kaldırıldığını öğrenmişti. Barbados şimdi bağımsız parlamenter bir devletti fakat İngiliz Topluluğu üyesiydi ve İngiltere'yi bir genel vali temsil ediyordu. 1996'da İngiltere'nin sömürgesi olmaktan çıkmıştı. 

Gümrük binası derme çatmaydı ve Kenan gümrük kontrolünden problemsiz olarak çıkmıştı. Zaten buraya geliş sebebi turistikti ve yanında gümrüğe takılacak hiçbir şeyi yoktu, hatta ufak bir tabancası bile. Ayrıca Adalılar turistlere ellerinden gelen her türlü kolaylığı gösteriyorlardı. 

Kenan bir taksiye binerek kalacağı otele doğru yollandı. 
Şoför çikolata renkli, çok konuşkan biriydi; yol boyunca durmaksızın gevezelik edip durdu. Takip ettikleri yol, iki yanı yüksek palmiye ağaçlarıyla kaplı geniş bir caddeydi. 

Tretuarlar rengarenk giyinmiş yerli halk kadar, şortlu, alacalı bulacalı gömlekler giymiş, boyunlarında fotoğraf makinesi taşıyan turistlerle doluydu. O ağır baharat kokusu yolları da kaplamıştı. Otomobilin açık penceresinden sıcak havayla beraber içeriye dolan koku Kenan'ın genzini tırmalıyordu. Yol boyunca deniz kenarını takip ettiler. Sahilin büyük bir kısmı mercan kayalıkları ile çevriliydi ve adanın en yüksek dağı olan Hillaby her yerden görünüyordu. 
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Barbadoslular ünlü kalipso müzikleriyle tanınırlardı ve sokakların her yanından yükselen bu ritmik ve coşkulu müziği duymak mümkün oluyordu. 

Kenan otele gelince doğru resepsiyona yürüdü. İyi İngilizce konuşan yerli katip oda tahsis işini hemen ayarladı ve nazikane bir biçimde adanın yalnızca plaj olarak ayrılmış yerlerinde denize girmesini, diğer bölümlerin barakuda veya köpekbalığı tehlikesiyle dolu olduğunu, şayet balık avı gibi bir niyeti varsa bunu da yalnız lisanslı rehberle yapmasını ikaz etti. Kenan başını sallayıp gülümsemekle yetindi; ne yazık ki buraya bir turist olarak gelmemişti ve bu tür eğlencelere ayıracak hiç vakti yoktu. 

Odasına girince ilk iş olarak kendini duşun soğuk suyu altına attı. Neredeyse kendisini buharlaşacak gibi hissediyordu. 
Dışarıya çıkıp iklime ve sıcağa uygun giysiler almalıydı. 

Duştan kurulanmadan çıkıp çırılçıplak kendini yatağın üzerine attı ve ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Yatağın tam tepesinde tavana konmuş dev bir vantilatör durmadan dönüyor ve odayı serinletmeye çalışıyordu. Otel lüks değildi ve adaya özgü özel bir mimari tarz taşıyordu; binada klima yoktu. 

Kenan Işık sırtına uygun yazlık giysiler aldıktan sonra Corewega Çiftliği için araştırma yapmaya başlayacaktı. Şimdilik elinde iki kaynak vardı. Harry Capshow ve ünlü Corewega Çiftliği. Ne yazık ki mahalli idarenin ve yerel polisin kendisinden yana olmadığını biliyordu, kimliğini açıklayamaz, onlardan yardım isteyemezdi. Müfettiş MacRae çok sıkışırsa Genel Vali ile temas kurabileceğini yarım ağız sezdirmişti ama Vali'nin de hiç tanımadığı bir teşkilat üyesi olarak bir Türk polisine ne kadar sıcak bakacağını Tanrı bilirdi. Gelmeden önce Barbados'ta Türkiye'nin de siyasi görevli bulundurmadığını öğrenmişti. Kısacası burada tek başınaydı ve kendinden başka güveneceği kimse yoktu. 
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Sıcağın da etkisiyle içi geçti. 

Yarım saat sonra kan ter içinde uyandı, ilk öğrendiği şey Barbados'ta güneş batmadan uyumaya çalışmanın çok anlamsız ve yararsız olduğuydu. Sersemlemiş ve başı ağrımaya başlamıştı. 
Batıya uçması nedeniyle saat farkının yarattığı dengesizlik de cabasıydı. 

Yataktan kalktı, tekrar duşa girdi. Ayağına buraya uygun olmayan flanel pantolonu ile frenk gömleğini giydi. Burada kaldığı sürece kravat takmayı unutmalıydı; ceketini askıya astı, pasaportunu ve cüzdanını pantolonunun arka ceplerine tıkıp sokağa fırladı. 

Bir süre Bridgetown'ın ana caddesindeki mağazalara bakındı. 
Örgüt onu yollarken yanına yeterince İngiliz sterlini vermişti, parasal yönden pek bir problemi yoktu. Karşısına çıkan ilk büyük mağazalardan birine girdi. Sıradan keten bir pantolon, bir tişört ve başına da pamukludan beyaz bir şapka aldı. Yeni giysilerini hemen orada değiştirmiş ve eski pantolonu ile gömleğini poşete tıkmıştı. 

Mağazadan çıktığında Kenan'ı bir sürpriz bekliyordu. Gözlerine inanamadı. 

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Göğü karanlık gri bulutlar kaplamış ve içlerindeki su buharını seller gibi akıtıyorlardı. 

Fakat yağan yağmur havanın nem ve sıcaklığını hiç değiştirmediği gibi o boğucu sıcağı da ortadan kaldıramamıştı. Kenan bunun tropikal iklimlerin bir sürprizi olduğunu kavramakta gecikmedi. 

Otele dönmek için taksi arandı. Daha evvel sokaklarda cirit atan vasıtalardan hiçbiri yoktu şimdi. Kendisi gibi iklimin bu azizliğine alışık olmayan yabancılar sığınacak bir yer aramak için koşuştururlarken, yerlilerin rahatlıkla sırtlarındaki atletlerle 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yağmura hiç aldırmadan sanki hava günlük güneşlikmiş gibi dolaştıklarını gördü. 

O da bir saçak altı bulmak için koşmaya başladı. Bir mağazanın tentesi altına girinceye kadar sırılsıklam olmuştu. Yeni giysileri, özellikle bol keten pantolonu bacaklarına yapışmış, ütüsü bozulmuş ve kirlenmişti. Başındaki koton şapka eciş bücüştü. 

Kenan hayretle farketti; anormal sağanak on beş dakika sonra birden kesilmiş ve her taraf yeniden güneşin aşırı sıcağına esir düşmüştü. Az önce sellerin gittiği asfaltın kısa bir sürede kuruduğunu gözlemledi. Değişmeyen tek şey daha yeni aldığı giysilerinin rezil haliydi. Pantolon bumburuşuk olmuş, tişört sanki sarkmıştı. 

Adaya geldiğinden beri saat kavramını yitirmişti. Bileğindeki dijital saate bir göz attı, yedi buçuğu gösteriyordu, bir an o saat için vaktin fazla erken olduğunu düşündü, sonra meridyen farkını hatırlayarak omuz silkti. Acıkmıştı da, en son midesine giren yemeği uçakta yediğini anımsadı. Otele dönmeden önce bir yerlerde atıştırayım dedi. Etrafta fast food tarzı satış yapan yerler göremedi, daha ziyade bar tipi ağırlıkla içki satan yerler mevcuttu. Kenan oldum olası içkiyi seven biri değildi. Biraz da çaresizlik içinde üzerinde bar yazan yerlerden birine daldı. 

Burası, yağmur sonrası yeniden parıldamaya başlayan güneşe oranla zifiri karanlık geldi gözüne. Tipik bir Barbados meyhanesiydi. Kenan çok sonra, Bridgetown'ın pahalı ve lüks yerlerle basit ve sıradan yapılanmanın iç içe geçtiği istisnai kentlerden biri olduğunu anlayacaktı. Ne var ki bunu o anda anlaması imkansızdı. 

Bar ufak ve loştu. Barbados, şekerkamışı memleketi olduğu için her yerde şekerkamışına rastlamak mümkündü. Barın içi de kâh cilalı kâh ham şekerkamışı çubuklarıyla dekore edilmişti. 
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Tıpkı otel odasındaki gibi tavana büyük bir vantilatör konmuştu ve barın serinliğini o sağlamaya çalışıyordu. 

Etrafa bir göz attı. 

Masaların çoğu boştu. Yandaki duvarın dibinde yaşlı bir yerli içki içiyordu. 

Kenan, adamın sırtındaki ıslaklığın az önceki yağmurdan değil, terden olduğunu düşündü. Biraz geride denizci veya balıkçı olması muhtemel iki zenci rom içiyorlardı. Kimse başını çevirip ona bakmadı. 

Kenan baramerikana doğru yürüdü ve taburelerden birine oturdu. Elindeki poşeti de yanındaki taburenin üstüne koydu. 
Elindeki peçeteyle boş bardakları kurulamaya çalışan barmen isteksizce ona yaklaştı. 

"Evet, ne içeceksin?" diye sordu. 

Kenan, barmeni yakından görünce irkilmekten kendini alamadı. Galiba Antil adalarının yerlileri köklerini oluşturan Afrikalılar'a oranla, belki iklim belki de beslenme şartlarındaki değişiklik nedeniyle fizik olarak son derece gelişmişlerdi. Adam en azından iki metreye yakındı fakat ondaki asıl ürkütücü yan, yıllar öncesinden kaldığı belli olan sol kaşının üzerindeki derin yarık ile yine sol omzunun üzerinden başlayıp dirseğine kadar inen et boşluğuydu. Adamın kolunun o yar" sanki paralanarak etleri yırtılmıştı. 

Kenan gözlerini kaçırmaya çalıştı. 

"Evet ahbap, söyle bakalım ne içeceksin?" 

Kenan başını kaldırmadan, "Bir bardak bira lütfen," dedi. 

Barmen gök gürültüsü gibi bir sesle güldü. 

"Bira mı?" 

"Evet, bir sakıncası mı var?" Kenan adeta ürkerek sormuştu. 

"Yok tabii yabancı. Ama burası rom ülkesidir ve rom gerçek erkek içkisidir" 
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"Sen yine de bana bira ver." 

"Nasıl istersen" Zenci barmen dişlerini göstererek sırıttı. 
"Burada her içkinin parası peşin ödenir. 

"Niye?" 

Barmenin gülümsemesi hâlâ kaybolmamıştı. 

"Zira senin gibi meteliksiz turistler bazen içer içer sonra paramız yok ama kenefi temizlemeye hazırız derler. Hemen hatırlatayım, benim bok çukurumu temizlemen hayatına mal olabilir." 

Kenan iliklerine kadar titredi. Keşke otele dönseydim, diye düşündü bir an. 

Sonra elini hemen cüzdanına atarak bankonun üzerine çıkardı. 

"Ne kadar?" diye sordu. 

Dev zenci bankonun üzerindeki cüzdana bir göz atarak yeniden sırıttı. 

"Paralısın ha? Seni o serseri turistlerden sanmıştım. Böyle davrandığım için kusura bakma yabancı," dedi. 

Kenan derin bir soluk alıp parayı uzatırken cüzdanı alelacele cebine tıktı. 

Barmen paranın üzerini iade ederken, "Konuşmandan belli, sen İngiliz değilsin, dedi. "Nerelisin?" 

"Sen tahmin et. Yabancıları iyi tanıyorsun galiba" Barmen bir süre Kenan'ı süzdü, "İtalyan mısın?" 

Genç adam başını iki yana salladı. 

"İspanyol?" 

"Hayır." 

"Ama Akdenizli olduğuna kalıbımı basarım. Sende onların havası var." 

Kenan bu garip yaratığa milliyetini açıklamak istemiyordu. 

"Yunanlıyım," dedi. 
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"Bak, yanılmamışım. Gördün mü?" 

"Daha evvel hiç Yunanlı ile tanışmış mıydın?" 

"Birkaç kez buraya gelen gemicileri görmüştüm. Çok şamatacısınızdır." 

Kenan adamın dobralığı karşısında sırıttı. 

"Doğrudur, dedi. 

"Ama onlar iyi içerlerdi, sen içmiyorsun. 

"İşte içiyorum ya!" 

"Bira sudur evlat, sadece hararet keser. Ben gerçek içkiden bahsediyorum." 

"Anladım, şu sizin ünlü romunuzdan, değil mi?" 

"Hı hıh!" 

Kenan bardağından bir yudum daha aldı. Açlıktan midesi kazınıyordu ama burada yemek yemeye niyeti yoktu. Birasını bitirince çekip gitmeyi düşünüyordu. Burayı bir batakhane gibi görmeye başlamıştı. 

Barmen elindeki kirli peçete ile tezgâhın üstünü silerken, "Gemici misin?" diye sordu. Kanlı gözleri merakla Kenan'a çevrilmişti. 

Kenan, "Hayır," diye mırıldandı. 

"Yoksa sıradan bir turist mi?" 

"Ehli, öyle de diyebilirsin" 

"Pek anlayamadım, yani turist misin yoksa değil misin?'1 

Kenan bir an işe şimdi de başlayabilirim, diye düşündü. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra. "İşsizim, iş arıyorum, dedi. 

"Barbados'ta ha?" Arkasından gürültülü bir kahkaha attı barmen. "Öyleyse yandın yabancı, böyle bir şansın hiç yok diyebilirim. 

Kenan şaşırmış gibi, "Neden?" diye sordu. "Buradaki şeker kamışı üreten çiftliklerde her zaman iş bulabileceğimi söylediler. 
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"Onu diyen bok yemiş! Sen çelimsiz herifin tekisin, hiçbir çiftlik kâhyası sana iş vermez. Buradaki yapılı, güçlü kuvvetli yerliler bile iş bulamazken bu halinle seni kim işe alır ki?" 

Kenan bir an kendini aşağılanmış gibi hissetti. Her zaman gücü yerinde, dayanıklı bir insan gibi görmüştü kendini, fakat çiftlik işçileri karşısındaki bu koca zenci mahluk gibiyseler, gerçekten de şansı olamazdı. Konuşmaya devam etti. 

"Burada Corewega diye bir çiftlik varmış. Orada her zaman iş bulabileceğimi söylediler." 

Barmenin tebessümü bir anda kayboldu. 

Pis pis Kenan'ın suratına baktı. 

"Kim dedi bunu?" 

"Jamaikalı bir dostum. Kingston'da. Üç sene önce o çiftlikte çalışmış." 

"Unut orayı! O dostun halt etmiş. Orada çalışmak çok zordur" 

"Neden?" 

"O çiftliği bilirim. Kahya Boyd da arkadaşımdır. Aynı köydendik." 

"Ece? Ne olmuş yani?" 

"Evlat, orası esrarengiz bir yerdir. Başını belaya sokma. Sen iyi bir gence benziyorsun. Bunu yüzüne bakar bakmaz anladım. 
Barmenler insan sarrafıdır, buraya her çeşit insan gelir. Başına dert açmadan ve cüzdanındaki parayı bitirmeden buradan uzaklaş ve kendine başka bir yerde iş ara." 

"Dur bir dakika! Esrarengiz bir yerdir demekle neyi kastettin?" 

Barmen kanlı gözlerini Kenan'a dikerek pembe avuç içleriyle yüzünden süzülen terleri sildi. 

"Sen bir yabancısın. O konuyu kurcalama ve tavsiyem uy. 

"Ama şimdi merak ettim. Çiftlik neden esrarengiz olsun ki?" 
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"Oranın sahibi Jonathan Crenna adlı bir İngiliz'dir. Ama gerçek sahibinin yüzü yanık ve her zaman maskeyle dolaşan bir adam olduğu rivayet edilir ve bunu bu adada herkes bilir. Adamın şeytan olduğu söylenir. Hiç ortaya çıkmazmış. Onu kimse görmemiştir; hatta çiftlikte çalışanlar bile. Büyücü de olabilir." 

Kenan, Jonathan Crenna adını duyunca irkilmişti. Fakat barmenin Capshow hakkında söylediklerini işitince, canilerin başının adada nasıl efsaneleştiğini ve nasıl bir kimlik kazandığını anlamakta gecikmedi. Adamı nedense bir korku sembolü haline getirmişler, şeytan ya da büyücü gibi yakıştırmalar yapmışlardı. 
Barmen ne de olsa cahil ve eğitimsiz bir kişiydi. 

"Ben yine de şansımı denemek isterim," dedi. 

"Nasıl istersen? Bu senin bileceğin iş. Ben seni uyardım. 

"Ama neden oraya esrarengiz dediğini açıklamadın." 

Zenci ufak bir kadehe rom doldurarak bir dikişte içti. Yüzü bir an geçmişten gelen bir anının acısıyla gerilir gibi oldu. 

"Orada karanlık işler çevrilir delikanlı," diye homurdandı. 

"Karanlık mı? Nasıl yani?" 

"Kendi iyiliğin için bunu bilmesen daha iyi olur, vazgeç bu sevdadan. Zaten seni oraya almazlar da." 

"Neden? Çalışan bütün işçiler yerli mi?" 

İki metrelik barmen artık bu konuşmadan sıkılmış gibi bir tavır takınmıştı. 

Cevap vermedi. Bir kadeh daha rom içti. Kenan birden adamın peşpeşe içtiği içkilerin beynine üşüşen anılarla ilgili olduğunu kavradı. 

Usturuplu bir şekilde ağzını aramakta yarar vardı. Şansı yaver gidiyordu. Rastgele girdiği bir barda galiba işe yarar birini bulmuştu. Bu dev zencinin bildiği ve söylemekten kaçındığı bir şeyler vardı. 
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Barmen birden testere ile etleri kesilmiş gibi olan yaralı olan kolunu tezgâhın üzerine koydu. "Şu koluma bir bak!" diye bağırdı. 
Sesinde sanki yılların nefreti vardı. Kanlı gözleri buğulandı. "Bu, on beş sene önce orada oldu!" diye homurdandı. "Beni barakudaların cirit attığı denize fırlattılar." 

Kenan dehşetle adamın eski yarasına bakarken, "Kim?" diye sordu. 

"Kim olacak, o iblis, o Allahsız büyücü!" 

"Neden ama? Onu bu kadar kızdıracak ne yaptın ki?" 

Zenci üçüncü kadeh romunu dikerken, "Uzun hikâye, boş ver. Bilmesen de olur,' diye homurdandı. 

"Ama bu vahşet! Seni öldürmek istemişler. Nasıl olur?" 

"Orada ölüm çok sıradan bir olaydır delikanlı. Bunu kafana sok." 

"Polise gitmedin mi?" 

"Polise mi? Güldürme beni! O herif bu adanın kralıdır. 
Herkes ona çalışır. 

Hiçbir yere başvuramaz, hakkımı arayamazdım. Bunu anlaman için adanın yerlisi olman lazım.” 

"Peki, ne yaptın da sana böyle bir cezayı layık gördüler?" 

Barmen bir an dalgınlaştı. Cevap vermeden önce beyni yıllar öncesinin anılarına kaydı. Kalın dudakları gerildi. "Oraya işçi olarak girmiştim," diye fısıldadı. 

"O zamanlar gençtim. Tuttuğunu koparan, güçlü kuvvetli biri. Boyd o yıllarda da Corewega'nın kahyasıydı ve benim işçi olarak kabul edilmemde yardımcı olmuştu. 

Ödenen ücret Barbados için çok yüksekti. Burası fakir bir ülke sayılır delikanlı, yasal olarak kölelik kalkmıştır ama yerli halk işsizlikten kırılır ve hâlâ büyük sermaye patronlarının ekonomik kölesidirler. Sen mevcut yasalara boş ver, zencilerin sömürülmesi hâlâ devam etmektedir. Kahya ile aynı köydendik, 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çocukluğumuz beraber geçmişti, o şartlara uymuş ve yakayı sıyırmıştı ama beni uyarmıştı; buranın özel kanunları var, sakın onlara karşı gelme demişti. 

Ben dinlemedim." 

"Ne tür kanunlar?" diye sordu Kenan. 

"Çiftlikte sana verilen işlerden başka hiçbir şeyle meşgul olamazsın. Düzeni eleştiremezsin, haklarını koruyamazsın. Daha doğrusu hakkın yoktur. 

"Çalışma şartlarıyla ilgili haklar mı?" 

Zenci kötü kötü Kenan'a baktı. 

"Hayır, sadece insan olmakla ilgili haklar." 

"Anlayamadım?" 

"Senin anlayacağın gençtim ve orada çalışan bir işçi kıza âşık oldum." 

"Seni bunun için mi cezalandırdılar?" 

Barmen derin bir nefes aldı. 

"Bir gece sevdiğim kızın barakasına gittim. Hasat sonuydu ve işçilerin büyük bir kısmı malı şehre götürmüşlerdi ve izinliydiler. Kız barakada yalnızdı, birbirimize ilgi duyuyorduk ve ona yaklaşabilmek için elime büyük bir fırsat geçmişti." 

"Peki, ne oldu?" 

"O namussuz, Sekreter dedikleri adam, Jonathan Crenna bizi yakaladı. Benden hep şüphe ediyormuş meğerse. Ve Efendi'nin, yani o büyücünün emriyle bizi ölüme mahkum ettiler. Arkadaşım kahya Boyd, Jonathan'a çok yalvarmış ama sonuç değişmedi. Bizi Okuwuja çukuruna attılar." 

"Ne çukuru o?" 

"Çiftlik kıyılarının hemen açığındaki bir derin su çukuru. 
Köpekbalıklarıyla barakudaların çok bol olduğu bir yer. Denizin bir cehennem noktası." 

"Peki, nasıl kurtuldunuz?" 


Barmenin bir an gözleri nemlenir gibi oldu. 

"Bir barakuda kolumu parçaladı, ama o yıllarda çok güçlüydüm, bayılmadım ve yüzmeye devam ettim. Fakat sevdiğim kızın hiç şansı yoktu ve iri bir camgöz onu anında paraladı. 
Okuwuja çukurunun suları kana bulandı. Kan kokusu alan canavarlar birbiri ardına oraya toplanıyorlardı. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. 

Bütün acıma rağmen kalan son gücümle yüzmeye devam ettim. Geceydi, sığ sulara eriştiğimde yarı baygın, çiftlik sınırları dışındaki kumsala serilip kalmışım. 

Kan kaybına rağmen Tanrı beni korumuştu. Sabahleyin büyük acılar içinde kendime geldim. Beni ikinci bir tehlike bekliyordu. Bir süre kızgın güneş altında ayılmaya çalışırken vücudumdaki sızıların kolumdan kaynaklandığını düşünüyordum. 

Nedense sonra durumu kavradım. Çıplak vücudumun üzerinde bana acı veren bir şeyler dolaşıyordu." 

Barmen bir rom daha doldurdu. Sonra elini kaşı hizasındaki eski yara izine götürerek, "Bunu görüyor musun?" diye sordu. 

Dinlediklerinin heyecanını ve ürpertisini üzerinden atamayan Kenan başını salladı. 

"Bunun gibi izlerden vücudumun her yanında vardır. Kumlar üzerinde yatarken iri Barbados yengeçlerinin istilasına uğramıştım. Biri az daha gözümü çıkaracaktı. 

Güçlü kıskaçlarını hep vücuduma geçirmişlerdi. Zor da olsa onlardan kurtulmak barakudalardan kaçmaktan daha kolaydı. 
Ama yara izlerini ömür boyu taşıyacağım. 

Anladın mı şimdi neden oraya gitme dediğimi." 

Kenan bira bardağını eline aldı, "Korkunç bir hikâye," diye mırıldandı... 
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Corewega Çiftliği 

Ingrid ihtirastan gerilmişti. Az sonra Zulu kabilesinden dev zenci Mokoena bungalovunda olacaktı. Adama gelmesini emretmişti, eğitim için vereceği emirler bahaneydi aslında tek istediği asırlar gibi kendisine uzun gelen açlığının sona ermesiydi. 

Bu kez ne aynada görüntüsüne baktı ne de erkeği tahrik edecek kokular sürdü. 

Zulu'lunun her an sevişmeye hazır azgın bir boğa olduğunu daha ilk görüşte anlamıştı. Zencilerden hoşlanmadığı bir gerçekti; siyah ırktan birkaçını denemişti, onların sevişme sırasında tenlerinden fışkıran kokudan nefret etmişti. Bir an Mokoena'ya öncelik vermekle hata mı ettim, diye düşündü. Elinde bir aday daha vardı. Danimarkalı sarışın Jorgensen de ona hitap edecek birine benziyordu. Ama Mokoena'da hayvansal bir çekicilik vardı ve daha onu ilk gördüğünde mükemmel bir damızlık olduğunu sezinlemişti. Tabii ki erkekler gerçek kimliklerini seks yaparken belli ederlerdi. Hangi şekli sevdikleri, bunu nasıl yaptıkları, sevişme anında ve sonrasında neler deyip nasıl davrandıklarıydı. 

Eli kasıklarının arasına gitti. 

Daha şimdiden yapış yapıştı. Artık sabredecek gücü kalmamıştı. Geçireceği dakikaları düşünmek bile onu heyecanlandırıyordu. 

Başını dikti, bir an hayatına giren erkekleri düşündü. Adedini kendisi de hesaplayamazdı. İstediği erkeği alır ya da bırakırdı. Onların sadece hayatın ufak zevk bireyleri olduğunu düşünürdü, ilgilendikleri genellikle kendisini tatmin edecek güçte hayvani hisleri kuvvetli, iri yapılı erkekler olmuştu hep. 

Yakışıklılık hiç önemli değildi. Hisler ve duygular da öyle. 
Sadece tek bir erkeğe gönül verir gibi olmuştu. Ne yazık ki o da yaşamıyordu artık. 
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Mokoena için makyaj yapıp güzelleşmesi şart değildi. Odasındaki aynalı tuvaletin önünden kalktı. O böyle şeylere dikkat etmeyecek kadar kızışmış bir beygirden farksızdı. Hayattaki amacı zengin ve korkulan biri olmaktı. Tıpkı Efendi Capshow gibi. Erkeklerin ondan korkması, kontrolün onun elinde bulunması, başkalarının yaşaması ya da ölmesi ile ilgili kararları kendisinin vermesi önemliydi. 

Gerisi boştu. Kalbi arzudan titremeye, ihtirasla yanıp tutuşmaya başlayınca erkekler içindeki bu fırtınayı bastırmaya yarayan birer piyondular, işleri ve görevleri bitince onları rahatlıkla feda edebilir, kirli mendil gibi silkeleyip hayatından atabilirdi. 

Kapı vurulunca düşüncelerinden silkinip toparlandı. 

Mokoena gelmiş olmalıydı. 

Aynaya son bir defa baktı. Bol kırmızı bir etek ve üst düğmeleri açık lacivert bir bluz giymişti. Ayağında uzun ve ince topuklu iskarpinler vardı. Adamın boyu çok uzun olduğu için özellikle uzun topuklu ayakkabı seçmişti. Onun boyuna erişmek, ondan çojt kısa kalmak istemiyordu. Kaba Mokoena'ya her zaman hakim ve güçlü olduğunu, dizginlerin kendi elinde bulunduğunu ruhsal olarak da kanıtlamak, sevişirken de onu küçümsemek arzusundaydı. Bu serseriyi bu gece muma çevirecek vte ne çetin bir ceviz olduğunu ona yatakta da ispat edecekti. Çok iyi biliyordu ki, herifin, başı önünde, eğik, ezilmiş ve gururu kırılmış olarak çıkacağına inanıyordu. 

Kapı bir daha vurulunca, "Girin!" diye seslendi. 

Eşikte Zululu Mokoena'nın dev vücudu göründü. "Geldim," diye mırıldandı zenci. 

Saygısız ve yılışık görünüyordu yine. 


Konuşma tarzı kaba ve yetersizdi. Üstelik bir de mühendis olduğunu iddia etmişti. Kesin yalandı. Asla eğitim görmüş, aydın birine benzemiyordu. Ingrid diplomasını bile görse inanmazdı. 

Bütün açlığına rağmen içindeki erkekleri ezme duygu. su depreşti. Zenciye soğuk soğuk baktı. Ne tıraş olmuştu ne de banyo yapmıştı. Bungalovdan içeriye girer girmez, o çok iyi tanıdığı zencilere özgü ter kokusu etrafı kaplamıştı. 

"Sizlere tıraş olmanızı ve banyo yapmanızı emretmiştim" diye gürledi. 

Emretmek kelimesini kasten üzerine basarak vurgulamıştı. 

İri yarı zenci omuzlarını silkti. 

"Boş ver, bu ada çok sıcak. Yıkansam da nasıl olsa yine terleyecektim." 

Ingrid öfke ile adama baktı. Zenci sanki kendisine meydan okuyor ve emirlerini hiçe sayıyordu. 

"Bu bir emirdi,' diye tekrarladı. 

Mokoena pişkin pişkin sırıttı. "Bu halinle biraz daha kadına benzemişsin, dedi. 

Ingrid şaşırıp kalmıştı. Adam üzerinde kurduğunu sandığı otoriteyi kaybetmeye başladığını hissetti. Gerçi buraya onu sevişmek, erkekliğini kullanmak için çağırmıştı ama bütün planı kendisinin istediği tarzda yürümeli ve her dakika, her saniye duruma hakim olmalıydı. Karşısındaki dev, sadece adaleleri güçlü, kafası boş ve işe yaramaz bir yaratık olarak kalmalıydı. Ingrid'in oyununun kuralı buydu. 

"Bu ne saygısızlık," diye gürledi. "Benimle nasıl böyle konuşmaya cüret edersin!" 

"Bırak şimdi böyle saçmasapan konuşmayı. Hadi soyun! 
Çocuklar bir şeyden şüphe etmesinler..." 

Demek zenci buraya ne amaçla çağrıldığını çoktan anlamıştı. 
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Ingrid bir an sarsıldı. Ne diyeceğini kestiremedi. Gözleri donuk donuk Mokoena'nın üstünde kaldı. 

Zenci üstündeki terli atleti çıkardı. Güçlü kaslı, gömülü kıvrık tüylü göğsü ortaya çıktı. Boyun ve omuz adaleleri çok gelişmişti. 

Sesi çıkmayan kadın takdir ve hayranlıkla adamı süzmeye başladı. 

Zenci şimdi sırıtıyordu. Doğurduğu beğeni hissini kavramıştı. 

"Pekala, öyleyse ben soyunayım,' dedi ve buruşuk pantolonu ile külotunu aynı anda sıyırdı. 

Ingrid'in gözleri adamın bacakları arasında odaklanmıştı. 
Neredeyse dudakları uçuklayacaktı. Hayatında hiç bu kadar iri bir şey görmemişti. 

İrkilerek bir adım geri gitti. 

"Nasıl, beğendin, değil mi? Bahse girerim senin gibi bir kadın bile böylesini görmemiştir. 

Zenci yaklaşıyordu. 

Ingrid dehşete kapılarak bir adım daha geriledi. 

Durum kontrolünden ve çığırından çıkıyordu. Bir an adamı davet etmekle hata ettiğini düşündü ama olan olmuştu artık ve geri dönülmesi çok geçti. 

En kötüsü zenci haklıydı. Gerçekten de böyle bir şey görmemişti. Kararsız kalmıştı, ya onu derhal vurmalı ve bana tecavüze kalkıştı diye bir bahane uydurmalı, ya da bundan böyle adamın kendisini istismar ederek kullanmasına izin vermeliydi. 
Acele bir karar vermesi gerektiğini biliyordu, hem de çok acele. 

Asla bir erkek tarafından kullanılmasına ve ırzına geçilmesine izin veremezdi. 

Bu adamın ölmesi gerekiyordu. Çizmeyi çoktan aşmış ve kendisini bir fahişe gibi kullanmaya kalkışmıştı. 
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Fakat Ingrid yerinden kımıldayamadı. Beyni kendisine ihanet ediyordu. Mokoena haklıydı; o doymak bilmeyen arzularının yönlendirdiği güdüler, bu denemeyi yapmasını, rıza göstermesini söylüyordu. 

Bakışlarını adamın apış aralarından alamadı. Dudakları kurumuştu. Dayanabilirse hayatının en müthiş tecrübesini yaşayacaktı. 

Dev zenci yaklaştı. 

Yüzündeki gülümseme kaybolmuş, kanlı gözlerini şimdi ihtirasın alevlendirdiği o çok iyi bildiği parıltılar oluşmuştu. 
Mokoena kocaman elleriyle kadının bluzunu önünden kavrayıp çekti. Bluz tazyike dayanamamış, düğmeler kopmuş, dikili olduğu yerler yırtılmıştı. Sutyen kullanmadığı için memeleri ortaya çıktı. 

Bakışları daha da haşinleşiyordu zencinin. Elini bu kez etekliğinin içine daldırıp yumuşak kalçalarının üzerinden külotuna erişti ve İngrid bir anda ufacık bez parçasının yüksek topuklu ayakkabılarının üstüne düştüğünü hissetti. 

Sarışın kadın tamamen savunmasız ve hareketsizdi artık. 
Olacakları beklemekten başka bir şey yapamıyordu. Adamın kendisini kavrayıp o an yere yatıracağını sandı. Oysa zenci önce onu iyice soydu ve üzerindeki yırtık elbiseleri sertçe çıkararak çırılçıplak bıraktı. Adamın açlığı doruklara çıkmıştı. "Ben alışılmış usullerle sevişmeyi sevmem," diye homurdandı. Ingrid'in ağzından tek kelime çıkmıyordu, daha doğrusu çıkamıyordu. Birden kadını belinden kavradı. Titremeye başlamıştı Ingrid. Mokoena'- nın korkunç yüzü bedenine yaklaşıyordu. Pembe, ıslak, tükürüklü bir dil memelerinin üzerine yapıştı. Emmeler, yalamalar, salyalar ve ağzına sokulan tiksindirici bir dil. 

Genç kadın birden ayaklarının yerden kesildiğini hissetti. 
Ingrid adamın ne yapacağını anlayamadı bir an. "Boynuma sarıl," diyordu Mokoena. Hem de emreder gibi. 


486 


Ingrid hiç karşı koymadan adamın güçlü omuzlarını kavradı. 
Pis ter kokusu hiç umurunda değildi artık. Havaya kalkan bedeninin yavaş yavaş indiğini duyumsadı ama ayakları bir türlü yere değiniyordu. Neden sonra içinde anormal bir sızlama hissetti. 
Vahşi ve hoyratça, üstelik hiç alışık olmadığı ve denemediği bir tarza. Başı dönüyor ve biraz canı yanıyordu ama az sonra bunun şimdiye kadar yaşadığı en güçlü deneyim olduğunu anladı. 
Mokoena'ya bir daha hak verdi, zenci müthişti. 

Ingrid adeta kendinden geçmişti ve bu dakikaların sonunun gelmesini istemiyordu. 

Zaten pek geleceğe de benzemiyordu, azgın beygir tükenmek bilmiyordu. Bir ara yarı sersem şekilde Mokoena'nın pozisyon meraklısı olduğunu kavrayabildi. 

Kendisine hep değişik ve şimdiye kadar denemediği şekillerde sahip oluyordu. 

Bazı şeylere izin vermemek şansını çoktan kaybetmişti, adam her istediğini onun vücudu üzerinde uygulamıştı. Canının yanması, hatta bazen tepinmesi hiç umurunda değildi. En kötüsü yaptığı her uygulamadan zevk almasıydı. Bir ara yanağı yerdeki halının üstünde sürtünürken nefesi kesilir gibi oldu. Soluk alacak hali kalmamıştı. Üzerinden bir tank geçmiş gibi hissediyordu kendini. 

Yapış yapış kalmıştı genç kadın. Üzerindeki ve içindeki tazyike dayanamıyordu. 

Dev zencinin sıvılarıyla vücudu kirlenmişti ve ilk defa bundan şikayet etmiyordu. 

Hayrettir, mutluydu da... 

Bütün vücudu sızılar içindeydi. Tüm kemikleri kırılmış gibi hissediyordu kendini. 

Ama iliklerine kadar doymuştu... İnanamıyordu bir türlü. 
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Zenci top gibi ayağa kalktı birden. İşini bitirmişti. Ingrid yarı aralık gözleriyle ona baktı. Adam rahatlamıştı ve yerde iniltilerle yatan kadının huzur ve tatmine kavuştuğundan da emindi. Başını çevirip ona bakmak gereğini bile duymamıştı. Kirli atletini sırtına geçirip pantolonunu giyerken: 

"Yarın gece yeni emirler almak için yine geleceğim efendim" diye mırıldandı. 

Mokoena alay ediyordu. 

Ingrid cevap veremedi. 

Mokoena kapıyı vurup bungalovu terketti. 

Ingrid halının üzerinde kalmıştı. Yerinden kımıldayacak gücü bulamıyordu kendinde. Neden sonra vücudunun yara bere ve ısırıklar içinde kaldığını farketti. 

Zenci düpedüz ırzına geçmişti. 

Elinde olmadan acı ile gülümsedi. Böyle bir olay ilk defa başına geliyordu. 

Yarın paralı askerlerin eğitimine nasıl çıkacağını düşündü bir an. Mokoena'nın pis pis sırıtacağına emindi. 

Ama bu adamı asla öldüremeyeceğini anlamıştı. O bir hazineydi. Kendisini gerçek bir paçavraya çevirmiş olsa bile bu gece yaşadıklarını ömrü boyunca hiç tatmamıştı... 

Yerden kalkacak gücü bulamıyordu kendinde, halının üzerinde kıvrıldı ve kendinden geçmiş bir şekilde uykuya daldı... 


DOKUZUNCU BOLÜM 

1 

Amsterdam - Hollanda 

BEYAZ, son model Audi, Herengracht Köprüsü'nü geçerek sola döndü. Az sonra şehrin en eski kafelerinden olan "Hoppe"nin önünde durdu. Arabadan inen Jonathan Crenna bir müddet kuşkuyla etrafına bakındı. Şehri henüz yeterince tanıyacak zaman 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bulamamıştı. Amsterdam kasvetli, bunaltıcı bir kentti ve hiç hoşlanmamıştı. 

Hızlı adımlarla Cafe Hoppe'nin basık tavanlı kapalı bölümüne girdi. Dış taraftaki masalarda serin havaya rağmen pardesülerine bürünmüş birkaç kişi şarap içiyorlardı. Taş bina, cilalı ahşapla süslenerek rustik bir hava verilmişti. 

Jonathan Crenna tahtadan yapılmış bölümlerde tek başına oturan adamı gördü. 

Crenna yabancısı olduğu bir kentte bile randevularına titizlikle uyar ve tam zamanında gideceği yerde bulunurdu. Belki de yıllar öncesi askeri disiplinin verdiği bir alışkanlıktı bu. 

Masaya yaklaştı. « 

Uzun boylu, sarışın ve yakışıklı adam ayağa kalktı. Bir polisten ziyade şık ve zengin bir işadamı gibi giyinmişti. Lacivert, ince çizgili takım elbise, beyaz gömlek ve bordo desensiz bir kravat takmıştı. Bileğinde altın bir saat, ceketinin üst cebinde kravatıyla aynı renk mendil vardı. 

"İyi akşamlar Bay Crenna” dedi mağrur ve hafif ukala sesiyle. 

"İyi akşamlar Bay Van Der Hesp. Umarım sizi bekletmedim. 

"Hayır, tam zamanında geldiniz" 

"Genellikle dakikimdir ben" 

DTMT'nin Hollanda temsilcisi soğuk bir şekilde gy. lümsedi. 
Sonra: 

"Her şey yolunda mı?" diye sordu. 

"Bizim yönümüzden öyle. Umarım yeni bilgiler getirmişsinizdir." 

"Hiç şüphesiz. Aksi halde sizinle görüşmek isteğinde bulunmazdım. Para hazır mı?" 

Jonathan yanında taşıdığı siyah çantayı açarak şişkin bir zarfı adama uzattı. 


Van Der Hesp içine bakmadan zarfı cebine indirdi. 

"Saymadınız." 

"Buna hiç gerek duymuyorum. Size itimadım var" 

"Teşekkür ederim) diye mırıldadı Crenna. 

Van Der Hesp elindeki kahve fincanını masaya bırakırken garson yanlarına yaklaştı. Yaşlı sekretere bakarak, "Ne arzu edersiniz?" diye sordu. 

Jonathan, "Bademli ayçöreği ve varsa Kolombiya kahvesi lütfen" dedi. 

Hollanda'da bir türlü zevkine hitap eden kahve içemiyordu. 
Yıllardır Barbados'ta Güney Amerika kahvesine alışmıştı. 

Garson, "Tabii efendim," diyerek uzaklaştı. 

"Evet, Bay Van Der Hesp şimdi sizi dinleyebilirim." 

DTMT'nin temsilcisi bir süre Jonathan'ı süzdü. Sonra ağır ağır konuşmaya başladı. 

"Teşkilatın Almanya bölümü Frankfurt temsilcinizi ele geçirmiş. Adı Werner Schafer. Bundan haberiniz var mı?" 

"Tahmin ediyorduk. Bize ihanet etmişti" diye mırıldandı Jonathan. Sonra kullandığı ihanet kelimesinin poliste nasıl bir etki yaratacağını merak ederek bir an yüzüne baktı. Galiba kelime seçiminde yanlışlık yapmıştı. Fakat polis hiç etkilenmiş görünmüyordu. 

"Onu Alman polisi tevkif etmiş ve konuşturmayı başarmış. 

"Bu pek önemli değil, zira Werner Schafer sadece Capshow Hukuk Bürosu ile irtibatlıydı ve o büro artık yok." 

"Schafer'in Alman yetkililere bazı tim elemanlarınız hakkında geniş bilgi verdiğini biliyorum. 

"Mesela kimler?" 

"Benim öğrenebildiğim Gustav, Max, Ingrid, Paula, Alfonso ve Ramirez. Belki başkalarının da adını vermiş olabilir" 


"Gustav ve Paula öldüler. İkisi şu anda aktif değiller, diğer ikisi de adadalar. 

Jonathan soludu. 

"Ya Londra büronuz?" 

"Orası artık kapandı." 

"Fakat Londra bürosunun sekreteri hâlâ yaşıyor" 

Jonathan Crenna hayretle adama baktı. 

"Bu mümkün değil. Adamlarımız onu öldürdü." 

"Şayet Garry Brend'den bahsediyorsak, yanılıyorsunuz. O halen hayatta. 

"Fakat nasıl olur? Onun evine çok güvendiğimiz bir elemanımızı gönderdik. Asla yalan söylemez, işini tam bir profesyonel gibi görür ve hiç şaşmaz." 

Jonathan bir an Max ve Tom'u düşündü. Amerikalı Tom'la iş ilişkileri henüz yeniydi ama Max'i yıllardır tanırdı, böyle bir hatayı asla yapmazdı. Tom o gecedeki çatışmada yaralanmıştı fakat Max her iki hedefi de vurduğunu iddia etmişti. 

"Sekreter Garry Brend ağır yaralanmış ve karısı da ölmüş. 
Fakat İngiliz yetkililer adamı yaşatmayı becermişler. Sadece DTMT Başkanının bildiği gizli bir yerde koruyorlar şimdi. Aleyhinize dava açıldığı zaman onu şahit olarak kullanacaklar. 

Bu kötü bir haberdi. Jonathan Crenna bir süre oturduğu yerde dimdik kalarak düşündü. Garry Brend çok şey biliyordu ve konuşması bir felaket olurdu. Onun her ne şekilde “ursa olsun ortadan kalkması lazımdı. Bu olayı Max'in siciline kötü bir puan olarak işleyecekti ve Brend'i artık zor da olsa ortadan kaldırmak için bir plan yapmak zorundaydı. 

Kolombiya kahvesini yudumlarken polise sordu. "Çiftliğe baskınla ilgili bir gelişme var mı?" 

"Şimdilik onu durdurmaya muvaffak oldum. Sizi buraya çağırmamdaki asıl neden de bu. DTMT yönetiminde bir Türk var. 
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Çiftliğe baskın fikri onun. Adam ısrarla Barbados'a operasyon düzenlenmesinden yana. Adada tedbir aldığınız, sizden öğrendim ve ben de toplantıda bunun siyasi bir skandala yol açacağı tezini savundum. 

"Sonuç?" 

"Operasyon şimdilik ertelendi. Ama ilginçtir o Türk toplantıya iştirak etmedi. 

"Ne anlama geliyor bu?" 

"Bilmiyorum ama aklıma bir şey geliyor." 

"Ne düşünüyorsunuz Bay Van Der Hesp?" 

"Adamın Barbados'a gittiğinden kuşkuluyum." 

"Yani tek başına mı?" 

"Evet. Bir grup halinde gitseler bunun onayı mutlaka komite toplantısında alınırdı." 

Jonathan sırıttı. "Bu intihar anlamına gelir. O zavallı tek başına bizim topraklarımızda ne yapabilir ki?" 

Van Der Hesp burnunu kıvırdı. "Adamı pek hafife almayın. 
Zeki ve cüretkâr. 

"Neyi değiştirir ki? Hem tek başına adada ne şansı olabilir?" 

"Belki bir inceleme... Gücünüzü kontrol etmek istemiş olabilir. Ayrıca DTMT çiftliğe bir baskın gerçekleştirmeyi ciddi olarak düşünüyorsa, bir saldırı esnasında stratejik noktaları tespit etmek, havadan ya da denizden ne tür bir saldırının mümkün olacağını planlamayı tespit etmek isteyebilir. 

"Biz yine de hazırlıklıyız Bay Van Der Hesp. Adı nedir bu adamın?" 

"Işık. Kenan Işık." 

"Şimdi gelelim asıl meseleye, işi ayarladınız mı?" 

"Evet. Ben üstüme düşeni yaptım. Ya siz?" 

Jonathan Crenna kısa bir an para ile örgüte bağladığı polis şefine baktı. 
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"Evet" diye mırıldandı, "İki adamımız yarın gelecekler. 
Onlara Golden Tulip Oteli'nde yer ayırttım. 

"Biliyorsunuz iki tane Golden Tulip Oteli vardır. Hangisinde?" 

"Barbizon Center'da" 

"Güzel. Onları görmek isterim. Ama tanışmak istemiyorum. 

"Haklısınız, sizi anlıyorum" 

"Bakın, bir kere daha tekrarlıyorum; herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. 

Onlar işlerini bitirdikten sonra her ikisi de öldürülecek. 
Tamam mı?" 

"Evet, Bay Van Der Hesp. Anlaşmamız böyleydi." 

Polis şefi son bir kere sekretere baktı. Sonra gülümseyerek ayağa kalktı. 

"Sizi yarın saat tam on sekizde telefonla arayacağım. 

"Anlaştık,' diye fısıldadı Crenna. 

DTMT'nin polis şefi Cafe Hoppe'yi terkederken Jonathan düşüncelere dalmıştı. 

Plan umarım tutar, diye mırıldanıyordu içinden... 

Jonathan Crenna küçük apartman dairesine girince faksın başına oturdu. Van Der Hesp'ten öğrendiği bilgileri Barbados'taki iletişim odasına geçti. Bir saat sonra kısa bir mesaj aldı. Fakstan çıkan kelimeleri heyecanla okudu. Teşekkür ederim Çavuş. 
Hepimiz seni özledik. Teğmenin... 

Yaşlı sekreterin gözleri doldu. Aldığı bu cevaptan çok duygulanmıştı. Efendi'nin Çavuş diye bahsetmesi ve altına koyduğu Teğmenin ibaresi, onun ancak çok memnun olduğu zamanlarda kullandığı kelimelerdi. Barbados'u, Corewega'yı ve çiftlikteki sakin yaşamı özlemişti. Ne yazık ki bir süre daha oraya dönemeyecekti... 


4k 


2 

Bridgetown - Barbados 

Kenan akşam yemeğini otelde yemişti. Otelin restoranının ağırlıklı yemekleri balık çeşitleriydi. Fakat okyanus balıklarının lezzetini nedense alıştığı memleketinin balıklarının lezzetinden daha yavan ve tatsız buldu. Yine de doymuştu Yemeğin yanında içki içmedi. Aklı fikri öğleden sonra gittiği barda ve barmen Khumalo Power'daydi. Adada garip bir isim kullanımı vardı; yerlilerin soyadları genellikle İngiliz kökenliydi ama ön adları çoğu zaman Afrika'dan getirdikleri kendi dillerinden oluşuyordu. 
Afrika dillerini çoktan unutmuşlardı ama kara derili ırklarını, örf ve adetlerini, ananelerini korumak için katı bir tutuculuk içindeydiler. 

Barmenle dost olmuşlardı. Önceleri ürktüğü adama sonra kanı kaynamıştı Kenan'ın. 

Ona ne kadar güvenebileceğini, ne tür bir yardımı dokunabileceğini bilmiyordu ama ondan yararlanacağı ve daha fazla bilgi sızdırabileceğine aklı kesmişti. 

Yemekten sonra otelden çıkarak tekrar bara gitti. 

Saat dokuzu geçiyordu ve bar yükünü almıştı. Masaların hepsi doluydu. Kenan zar zor baramerikanda boş bir tabure buldu. Müşterilerin çoğu yerli zencilerdi. 

Barbados'daki zenci ırkının bu kadar iriyarı olmasına şaşırmıştı. Etrafına ürkek nazarlarla bakındı. Tek tük beyazlar da vardı ama bir elin sayısı kadar da azdılar. Giyimlerinden de onların limanda bekleyen gemilerin izinli tayfaları olduğu kararma vardı. 

Khumalo onun tekrar geldiğini görmüştü. Kaşının üstündeki yara izli gözünü kırptı, gülümsedi ve sormadan bir bardak bira çekerek yanına geldi. 

"Al bakalım işsiz dostum" dedi. "Bu benden." 
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"Sağol Khumalo." 

Zenci acımayla karışık genç adamı bir süre süzdü. Onun ümitsiz ve endişe dolu yüzüne baktı. Suratındaki sarılığın ve tatsız ifadenin, bir türlü hazmedemediği akşam yemeğindeki balıktan kaynaklandığını bilemezdi tabii. 

"Gitmeye karar verdin mi?" diye sordu. 

Kenan başını salladı. "Hayır dostum, kalacağım." 

Barmen ümitsiz gözlerle ona bakmaya devam etti. 

"O uğursuz yerde ısrarlı mısın?" 

"Başka çarem yok." 

Barmen biraz daha yaklaşarak konuşmasının etraftan duyulmasını istemez gibi fısıldadı. "Şansını zorlama." 

"Kader bu, önüne geçilmez. 

Khumalo tam bir şey söyleyecekti ki tezgâhın öbür ucundan bir müşteri seslendi. 

Adam isteksizce oraya yürüdü ve içki servisi yaptı. 

Kenan bu kalabalıkta istediği konuşmayı yapamayacağını anladı. Geceleyin buraya gelmesi anlamsızdı, çok kalabalık oluyordu ve barmenin kendisiyle fazla ilgilenecek, sohbet edecek zamanı bulunmayacaktı. Yarın gündüz vakti, bar boşken gelmeyi düşündü. Bir yudum aldığı bira bile, midesini daha berbat hale getirdi. 

Barın sıcaklığı, havasızlığı ve bol sigara dumanı daha şimdiden midesini bulandırmaya başlamıştı. Tam gitmeyi düşünürken Khumalo tekrar yanına geldi. 

"Şanslısın,' diye mırıldandı. "Bu gece özel bir konuğum var." 

Kenan birden mide bulantısını unutarak dikkat kesildi. 
Acaba zenci kimi kastediyordu? Merakını yüzüne aksettirmemeye çalışarak Khumalo'nun korkunç yüzüne baktı. Adam sırıtıyordu. 


"Duvar dibindeki masada arkadaşım Boyd oturuyor. Çiftliğin kâhyası. Ara sıra izinli olduğu akşamlar bana uğrar. Onunla aynı köyden olduğumuzu söylemiştim sana, hatırladın, değil mi?" 

Kenan başını sallayabildi. Neredeyse heyecandan nefesi kesilecekti. Talihi yaver gidiyordu galiba. 

"Biranı al, benimle gel," dedi barmen. 

Kenan tabureden indi, dizleri titremeye başlamıştı. Adaya daha bugün gelmişti ama olaylar tahmininin üstünde hızlı gelişiyordu, zenci barmenin peşisıra yürürken öğleden sonra anlattıkları aklına geldi. Corewega Çiftliği bir tarım alanı olmaktan çok, cehennem kampı gibi gözükmüştü gözüne. Ve şimdi oraya gönüllü olarak gitme ihtimali belirmişti. Sevinmesi mi yoksa üzülmesi mi gerektiğini kestiremiyordu ama barmene ısrar eden kendisiydi, bu saatten sonra vazgeçtim diyemezdi ya? 

Duvarın dibindeki masada üç adam oturmuş rom içiyorlardı. 
İçlerinden kıvırcık ve saçları ağarmış olan zenci onların yaklaştığını görünce, "Gel, Khumalo gel!" diye seslendi. "Sen de bize katıl!" 

Hasır koltuklarda oturanların üçü de yaşlıydı. Fakat ilerleyen yaşlarına rağmen sırım gibi görünüyorlardı. Barmeni masaya çağıran kâhya olmalı, diye düşündü Kenan. Adamın sırtında portakal rengi bir gömlek vardı. Kenan'la ilgilenmemişti. 

Khumalo adamın kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Kâhya Boyd'un keyfi kaçmış gibi suratı asıldı birden. Şimdi dikkatle karşısındaki yabancıyı süzüyordu. 

Fısıldamayı kesen barmen, "Şimdi işimi bırakamam ama sonra yanınıza gelirim, diye konuştu. Yanlarından ayrılırken de Kenan'ın sırtına vurup, "Konuş onunla, dedi. "Elinden bir şey gelirse, benim hatırım için mutlaka yapar. 

Kenan çekinerek masaya oturdu. 


Adama ne şekilde hitap edeceğini bile kestiremiyordu. Yerlinin delici bakışları hâlâ üzerindeydi. Kâhya sanki onu başka bir dünyadan gelmiş bir yaratık gibi süzüyordu. Neden sonra, "Ne içersin evlat?" diye sordu. 

Kenan, elindeki birayı göstererek, "Sağolun, içkim var," dedi. 

"Bira ha?" 

Kenan gülümsemeye çalıştı. "Biliyorum, burada birayı içkiden saymıyorlar,' diye geveledi. 

"Doğru onu içkiden saymayız. Neden rom içmiyorsun? 

"İçkiyle başım pek hoş değildir. 

"İkiden hoşlanmayan bir gemici ha? Hiç böylesini görmemiştim. 

"Ben gemici değilim. 

"Yaa! Peki, ne iş yaparsın?" 

"Elimden her iş gelir" 

"Demek her iş gelir?" 

"Evet." 

"Peki, neden Corewega'da çalışmak istiyorsun?" 

"Param kalmadı. Para kazanmaya mecburum" 

"Anladım da, neden Corewega da başka bir çiftlik değil?" 

"Corewega'da iyi ücret ödendiğini işitmiştim." 

Kâhya Boyd bir süre Kenan'ı süzdü. Sonra, "Kimden?" diye sordu. 

"Şimdi Jamaika'da olan bir arkadaştan." 

Kenan hata yaptığını anlamıştı. Karşısındaki adam çiftlik kâhyası olduğuna göre bir isim uydurursa yalan söyleyeceğini anlayacaktı, içinden patavatsızca konuştuğu için kendine lanetler okudu. 

"Adı neydi bu adamın?" diye sordu yaşlı kâhya. 

Kenan aklına gelen ilk ismi uydurdu. 

"Jeremy... Jeremy Hardrock." 
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Kâhya gözlerini kısarak bir süre düşündü. Söylenen ismi hatırlamamış gibiydi. 

"Jeremy... Jeremy..." diye adı tekrarlayıp durdu. Sonra birden, "Sakın Küpeli Jeremy olmasın?" diye bağırdı. 

Kenan hemen, "Evet, ona Küpeli Jeremy derlerdi' diye mırıldandı. Ter içinde kalmıştı ve ensesinden kuyruk sokumuna doğru süzülen ter damlacıklarını hissedebiliyordu. 

Kâhya Boyd, "Onun öldüğünü işitmiştim.' diye söylendi. 

"Bildiğim kadarıyla hayatta. 

"Onu en son ne zaman gördün?" Kenan hiç duraksamadan, "Altı ay oluyor; dedi. 

"Jamaika'da ha?" 

"Evet." 

"Oysa bana Florida'ya gideceğini söylemişti." 

Bozuntuya vermeyen Kenan, "Evet, onun hayali hep Florida'ydı. Kimbilir belki bir gün oraya da gider," diye fısıldadı. 

"Florida hayallerinden sana da bahsetti mi? Herkese anlatır dururdu da..." 

"Tabii... Hep bahsederdi. 

Kâhya önündeki romu bir dikişte bitirdi. Kenan şimdi nazik konuya geldiklerini anlamıştı. Referans işi halledilmiş sayılırdı, kâhya bundan sonra, şayet gözü tuttuysa, Kenan'ın ne tür bir iş yapabileceğini tartışacaktı. 

Tam o sırada yanlarına yaklaşan iri cüsseli bir adam Kenan'ın sırtına sert bir şaplak attı. Genç adam irkilerek başında dikilen yerliye baktı. Ne olduğunu anlayamamıştı. 

Adam sarhoştu ve ağzından yayılan leş gibi alkol kokusu masayı kaplamıştı. 

"Bana bir içki ısmarla yabancı diye homurdandı. "Burada adettir; sizin gibi boktan beyazlar yerlilere içki ısmarlamak zorundadırlar." 


Kenan, adamın çirkin konuşmasına rağmen mesele çıkarmak istemiyordu. Kâhya ile konuşması çok nazik bir noktadaydı. Tam elini cebini atacakken Boyd, "Onu rahat bırak Baruwa," dedi. "O parasız. Bildiğin turistlerden değil." 

Sarhoş yerli, bakışlarını kâhyaya çevirip, "Sen karışma orospunun dölü, diye homurdandı. "Şeytanın kıç yalayıcısı... Seni burada kimse görmek istemiyor zaten. Hâlâ hangi yüzle aramıza karışıyorsun... Git de, sen o Efendi'nin çiftliğinde zıkkımlan" 

Kâhya bir an sinirden dudaklarını kemirdi. Gözleri kısa bir an baramerikanın arkasında duran Khumalo'ya kaydı. Kenan da oraya baktı. 

Barmen masadaki tatsızlığı farketmiş ve tezgâhın arkasından fırlayarak masaya doğru yönelmişti bile. 

Etraftakiler hır çıkarmak isteyen iri yarı yerliyi destekler biçimde gülüşerek onlara bakıyorlardı. Zenci yeniden Kenan'a dönerek, "Hadi çıkar bakalım şu parayı da bana bir şişe rom ısmarla,' diye tekrarladı yeniden. 

Khumalo kalabalığın arasından süzülerek yaklaşıyordu. 

Kenan ayağa kalktı. Sakin bir şekilde, "Sana bir şişe rom ısmarlayabilirim. Ama önce bu beyden özür dilemelisin. Kullandığın çirkin kelimeler için. 

Sarhoş Baruwa iri iri açılmış kızıl ve kanlı gözleriyle Kenan'a baktı. Sonra bir kahkaha attı. "Beyden mi? Hangi beyden? 
Şeytanın kıç yalayıcısı şu satılmıştan mı? İblise ruhunu satan bu boktan mı?" 

Kenan yumruklarını sıktı. 

"Haddini çok aştın ve ileri gittin sen. Defol buradan!" 

Kâhya hareketsizdi. Barmen Khumalo, Kenan'dan böyle bir tepki beklemiyordu. Onu hep pısırık ve mesele çıkarmaktan korkan biri gibi tanımıştı. Sarhoş yerli karşısında diklendiğini görünce dikkatle incelemeye başladı. Ama yerli Baruwa'yi iyi 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tanırdı; belalı ve güçlü biriydi, genellikle her gördüğü turiste de sataşırdı. Üstelik bıçak kullanmakta da çok ustaydı. Barmen eski dostuna hakaret edilmesine üzüldüğü gibi, hoşlandığı beyaz yabancının da pisi pisine zarar görmesini istemiyordu. Gerektiğinde müdahale etmek için iyice yanlarına yaklaştı. Gençliğinde Barbados'un en güçlü adamıydı; bugün bile sağlam olan sağ koluyla onu devirebilirdi. 

Baruwa, "Senin dilin çok uzunmuş pis beyaz," diye homurdandı. "Şimdi senin o dilini kesip sana yedireceğim. 

"Bunu sakın deneyeyim deme, yoksa pişman olursun" 

Yerli birden cebinden iri bir sustalı çıkardı. Kenan da hemen üç adım geri sıçradı. İçinden, olanlara yine lanet okumaya başlamıştı. Burada polisliği sökmediği gibi daha geldiği ilk gün başı enikonu belaya girmişti. Etraftakiler kenarlara çekilmiş, tempo tutmaya başlamışlardı. Müşterilerin çoğu yerli sarhoştan yanaydı. 

Kenan, Khumalo'nun iyice yaklaştığını gördü ama nedense hâlâ olayı engellemek için bir girişimde bulunmamıştı. Ona daha fazla bakamazdı, gözlerini önünde daireler çizen sustalının soğuk metaline odaklamış, bütün dikkatini iri yarı zencinin eline çevirmişti. 

Adam alkollüydü ama ne kadar şuuruna ve dengesine sahip olduğunu bilemezdi. 

Meslek hayatında bundan çok daha tehlikeli ve ölümcül olaylarla karşılaşmıştı. 

Şimdilik sadece dikkatli olması, adamın hareketlerini çok iyi kontrol etmesi lazımdı. Yerli kendisinden çok daha iri ve güçlü görünüyordu. Tek zayıf yanı alkolden şişmiş göbeğiydi. 

Baruwa ağır ağır yaklaşıyordu... 
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Efendi Capshow telefonla Ingrid'i arayarak yanına gelmesini rica etti. Sarışın kadın saatine bir göz attı. Sekiz buçuktu. O günü çok zor geçirmişti Ingrid. 

Sabahleyin halının üzerinde uyandığında bütün vücudu geçirdiği gecenin izlerini taşıyordu. Her yanı sızılar içindeydi. 
Vücudundaki yara bere ve morluklara rağmen ruhunun tam bir tatmine ulaştığını hayretle görmüştü. Zenci Mokoena tek kelime ile müthişti. Çektiği fiziksel işkence, aşağılanma ve hor muameleye rağmen adam onu adeta hiç tatmadığı başka bir alemin sonsuz girdaplarına taşımıştı. Onu unutması artık mümkün değildi. 

Ingrid ancak öğleye doğru eğitim sahasına gidebilmişti ve vücudundaki dün geceden kalma izleri örtebilmek için de kapalı giyinmek zorunda kalmıştı. Alanda az kalmış, kısa bir zaman sonra uzaklaşmıştı. Mokoena ile göz göze gelmemeye özel itina göstermişti. Onca ipten saptan kurtulmuş serseri yığını arasında onun kahredici ve alay dolu bakışlarına tahammül edemezdi. Ne var ki, bu geceyi de iple çekmişti. Pis kokulu zencinin tekrar gelip güçlü bedeniyle onu sarıp sarmalamasını, dayanılmaz zevkler veren o sihirli aleme taşımasını istiyordu. Mokoena tanıdığı en yabani ve insan kılığına bürünmüş hayvandı. Onun gibisini hiç görmemişti. Vahşi, duygusuz ve bencildi. O ölçüde de kendinden emin. Ayrıca kaba ve saygısızdı; sevişirken ağzından küfürler dökülüyor ve bunları sırf kendisini aşağılamak için söylüyordu. 
Gerçi bazı erkekler sevişirken böyle konuşmaktan hoşlanırlardı; ama onunki farklıydı, gerçek otoritenin elinde olduğunu ve onu adi bir fahişe gibi kullandığını vurgulamak istiyordu. 

Bütün benliğini bir titreme kapladı. 

Daha şimdiden vücudu kasılmaya başlamıştı. Acaba gerçekten yine bu akşam gelecek miydi? Yoksa dün geceki beraberlik onu bir süre idare miydi? Hayır, diye düşündü, o doymak 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bilmeyen azgın bir beygirdi, geceki sevişmeleri sadece bir açılıştı. 
Her istediğini uygulamıştı üstünde ve bundan vahşi bir zevk aldığını da anlamıştı. 

Gelecekti, kuşkumuz gelecekti ve muhtemelen dün gecekinden daha hırslı, daha şehvetli kendisine sahip olacaktı. Lanet olsun, diye söylendi içinden. Efendi tam telefon edecek sırayı bulmuştu. Acaba Mokoena kendisini bungalovda bulamayınca ne yapardı'? Bekler miydi yoksa çekip gider miydi? Beyninin ürettiği fantezilere ve adamın gücüne bu gece de ihtiyacı vardı. Vakit geçirmemeliydi, hemen yerinden fırladı ve merkez binaya doğru koşar adım gitti. 

Efendi Capshow onu her zamanki ölçülü nezaketi içinde karşıladı. Ingrid hemen konuya girişine sevindi. Neyse ki bu gece birlikte bir içki içmeyi teklif etmemişti. 

"Jonathan'dan bir mesaj aldım," diye söze başladı. 

"Umarım kötü bir haber değildir," diyen Ingrid'in ses tonunda belli belirsiz bir acelecilik vardı. Aklı bungalovundaydı. 

"Pek iyi de sayılmaz; dedi Harry Capshow. "Kardeşimin sekreteri Garry Brend'i Max ve Tom öldürmeyi başaramamışlar" 

Ingrid kulaklarına inanamadı. 

Bunun bir şanssızlık olduğuna inanıyordu. Ama bu aksiliğin nasıl kötü bir sonuç doğuracağını kestiremiyordu henüz. Tom yeni sayılırdı, onun görev başarısını net olarak bilmek ve bir karar vermek için erken sayılırdı ama Max'in ateş ettiği bir adamın hayatta kalması cidden büyük talihsizlikti. 

"Bunu nasıl öğrenmiş?" diye fısıldadı. 

"Bize karşı olan özel teşkilattaki adamımızdan." 

Ingrid'in bir an yüreği ağzına geldi. Efendi'nin Garry Brend'i öldürmek için kendisini İngiltere'ye göndermeyi teklif edeceğini düşündü. Bedenini ve ruhunu tam huzura kavuşturacağına inandığı şu sırada, alabileceği en kötü teklif olurdu bu... 
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"Brend neredeymiş?" 

"Hollandalı polisin iddiasına göre Londra'da özel bir klinikte saklanıyormuş. 

Ingrid sustu. 

Capshow parmağındaki iri taşlı yüzüğüyle oynamaya başladı. Kadını tedirgin eden sakinliğinin ardından maskeli adam tane tane konuşmaya devam etti: 

"Adaya planlanan operasyon şimdilik ertelenmiş." 

Ingrid irkildi. 

"Bundan nasıl emin olabiliriz?" 

"Muhbir polis DTMT içinde üst seviyede bir eleman. Ona bu hizmeti için yüklü para ödüyoruz. Yalan söyleyeceğini sanmıyorum." 

Genç kadın rahatsız olmuştu. Yeni tutulan paralı askerlerin dağıtılması emri ile karşılaşacağını düşündü bir an. Bu Mokoena'- nın çiftlikten uzaklaştırılması demekti, buna izin veremezdi. Tam bütün heyecanlarına ve arzularına fazlasıyla karşıt veren birini bulmuşken, onu kaybetmeyi düşünmek bile istemiyordu. 

"Yoksa paralı askerleri çiftlikten uzaklaştırmayı mı düşünüyorsunuz?" 

"Hayır" diye mırıldandı Capshow. "Bu riski göze alamam. 
Saldırı ihtimalini gözardı edemem." 

Ingrid rahat bir nefes aldı. 

"Ama Jonathan adaya gönderilmesi muhtemel bir polisten bahsetti." 

"Bir polis mi? Yani tek bir adam mı?" 

"Evet." 

"Bu komik değil mi? Tek bir adam bize karşı ne yapabilir?" 

"Biz hâlâ bir bilinmeyeniz Ingrid. Bilinmeyen daima bilinenden daha tehlikelidir Ingrid. Bu casus bir öncü olacaktır. 
Bizim gücümüzü, tedbirlerimizi, çiftliğin nasıl korunduğunu, ne 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yapabileceklerini, yani operasyon öncesi stratejik bilgileri toplamak amacıyla gönderilmiş olabilir. Polis, Türk'müş. Adı da Kenan Işık. 

"Türk mü?" 

"Evet. Hollanda'daki muhbir Jonathan'a öyle demiş." 

"Barbados'ta bir Türk ha? Çok garip değil mi efendim? 
Neden bir Türk polis seçmişler acaba? Bu işe uygun bir İngiliz bulamamışlar mı?" 

"Bilmiyorum Ingrid. Hollandalı, Jonathan'a adamın çok zeki ve becerikli olduğunu söylemiş." 

Sarışın kadın dudaklarını büktü. Haberi garipsemişti. 

"Ne yapmamı emredersiniz?" 

Capshow bir an düşündü. "Adam bir yolunu bulup çiftliğe sızmaya çalışacaktır. 

Nöbetçileri artır ve gözlerini dört açmalarını emret. Kuzeylecek en uygun yerdir. 

Ayrıca sahil şeridinde kuş uçurulmasın. Deniz yoluyla gelmeyi de deneyebilir, izinsiz yaklaşan her tekneye ateş açılsın. 
Haa, bir de şu sıralar çiftliğe yeni işçi alınacaksa onların seçimiyle de sen meşgul ol. 

Eskiden bu işe Jonathan nezaret ederdi, şimdi o olmadığına göre bu da sana kalıyor. Kâhya Boyd güvenilir bir adamdır, sana yardımcı olur." 

"Emredersiniz efendim. Hepsi bu kadar mı?" 

"Evet Ingrid, şimdilik bu kadar. Yarın senden bir rapor isterim" Capshow neden sonra hatırlamış gibi, "Paralı askerlerin durumu nedir?" diye sordu. 

"Çiftliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar, efendim." 

"Gerekli disiplini sağlayabildin mi?" 

"İlk gün bir tatsızlık oldu. 
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"Nasıl bir tatsızlık?" 

"Bir kadının emrine girmekte biraz zorlandılar" 

Capshow maskesinin altından gülümsedi. 

"Ne yaptın?" 

"O serseriyi bir kurşunla alnından vurdum." 

"İyi yapmışsın, Ingrid. 

"Sağolun efendim. Şimdi gidebilir miyim?" 

"Tabii Ingrid, iyi geceler." 

"Size de efendim.” 

Ingrid çiftliğin en serin bölümünden çıkarken Efendi Capshow'un iyi geceler temennisinden huylanmış gibiydi. Sanki bungalovunda onu bekleyen birinin var olduğunu biliyormuş gibi bir hava sezinlemişti. Ama pek umursamamıştı. Nasıl olsa yeni görevi için kendisine ayrıcalığı bizzat Efendi tanımıştı. 

Koşar adım ve umutla bungalovuna döndü. Karanlık gölgeler arasında Mokoena'nın dev görüntüsünü aradı. Fakat zenci ortalarda görünmüyordu, içini tarifsiz bir üzüntü kapladı. Gelmemişti. 
Namussuz herif, dün gece ile yetinecek, diye üşündü. 

Hırsından tırnaklarını etine batırdı. Fosforlu saatine baktı, dokuzu on geçiyordu. Capshow'un yanında bu kadar oyalandığını hesaplayamamıştı. Yoksa Mokoena tam dokuzda gelip, onu bulamayınca çekip gitmiş miydi? 

Bungalovunun kapısını açtı. 

İçerisi zencilere has o iğrenç ter kokusuyla kaplıydı. 

Kulübenin gölgeleri arasında dev zencinin ter ile parıldayan çıplak vücudunu gördü. Adam çırılçıplak onu bekliyordu... 


Barın yanlardan akseden alacalı bulacalı loş ışıkları altında sustalının soğuk çeliğinin parlaklığı Kenan'ın gözünü alıyordu. 
Baruwa yarı eğik, sağa sola şaşırtıcı adımlar atarken sustalıyı büyük bir maharetle devamlı bir elinden diğerine alıp veriyordu. 
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Genç adamın alnında soğuk ter damlacıkları oluştu. Baruwa'nın elindeki aleti ustalıkla kullandığı her hareketinden belliydi. Zayıf ve dalgın bir anını bekliyordu. Sarhoş zenci kendisini tanıyan yandaşlarının önünde, toy ve çelimsiz gördüğü beyaz turiste haddini bildirmek için keyifle ufak daireler çizmeye başladı. Aralarındaki mesafe gittikçe kısalıyordu. 

Kenan bir adını daha geri attı. 

Bardaki müşteriler daha şimdiden bahse tutuşmaya başlamışlardı. Bambu kamışlarından yapılmış sandalyenin üstüne fırlayan yaşlı bir yerli, "Baruwa'ya bire yirmi koyuyorum, diye bağırdı. "Var mı bahse giren?" 

Herkes zenciyi tanıyor olmalıydı. Pek iştirakçi bulamadı. 
Yaşlı çığırtkan, "Bire otuz” diye bağırdı bu sefer. Kenan sesleri işitiyordu. Yandaki masadan bir ses, 

"Ben kabul ediyorum, dedi. Kenan gözlerini Baruwa'dan ayırmamasına rağmen irkildi. Bahsi kabul eden sesi tanımıştı; kâhyaydı bu. 

Adam olayı engellemek için gayret göstereceğine, hayatı üzerine bahse giriyordu, inanılır gibi değildi, Kenan ona yapılan hakaret için kendisini tehlikeye atmış, hayatını ortaya koymuştu; o ise sorumsuzca kumar oynuyordu. Khumalo'ya hak verdi, buranın insanları gerçekten güvenilir kişiler değillerdi. 

Eli bıçaklı zenci pis pis sırıtıyordu. Bıçaklı sağ elini geniş bir kavis çizerek salladı. Hamleyi bekleyen Kenan geriye sıçradı. 
Zamanında kaçmasa böğrüne öldürücü bir darbe alacaktı. Şimdi tüm dikkatini adama yöneltmişti. Bir yandan da barmen dostunun neden hâlâ müdahale etmediğini düşünüyordu. Yoksa bu işe karışmayacak mıydı? Belki de müşterilere değişiklik, bir tür geceye çeşni katan bu tür olaylara karışmak, önlemeye çalışmak burada adetten değildi. Yabancılığın ve yalnızlığın zorluğunu bir kere daha hissetti, bulaştığı bu pisliği tek başına halletmek zorundaydı. 

Adalelerini yay gibi gerdi. Baruwa'nın yeniden kendisini şaşırtmak için bıçağı elinde değiştirmesini bekledi. Adam sarhoşluğuna rağmen yılların verdiği deneyimle bu işi çok hızlı yapıyordu. Zamanı çok iyi ayarlaması, en ummadığı anda hamle yapması gerekiyordu. Bekledi. 

"Ne o? Aklın bokuna karıştı, değil mi?" diye gürledi. "Hadi, uzat şu dilini de hazır ol. O kanlı et parçasını kızartıp sana yedireceğim. 

Etraftan kahkahalar yükseldi. Bir yığın yerli müşteri, "Hadi Baruwa, daha ne bekliyorsun, bitir şu çaylağın işini, diye bağrıştılar. 

Kendinden emin olan zenci onlara bakarak, "Acele etmeyin, eğleniyoruz işte; diye peltek bir ifade ile söylendi. "Birazdan size piç kurusunun kanlı dilini göstereceğim." Tam zamanıydı. 

Baruwa zafer çılgınlığına kapılmış, dikkatini kaybetmişti. 
Aşırı alkol nedeniyle reflekslerinin de zayıflamış olması gerekirdi. 
Kenan hiç kimsenin ummadığı kadar seri bir hareketle ileri atıldı. 
Güçlü pençesiyle zencinin sustalıyı tutan bileğini kavrarken göbeğine doğru sert bir diz çıktı. 

Bar birden sessizliğe büründü. Kimse, tanımadıkları bu beyaz adamdan böylesine ani bir karşı saldırı beklemiyordu. Sarkık göbeğine darbe yiyen Baruwa iki büklüm oldu. Aynı anda genç adam sol yumruğunu şimşek gibi bir hareketle ve ancak boksörlere yakışan bir tarzda zencinin yüzüne gömdü, Baruwa ne oldu-Sunu şaşırmıştı. Acı ile inledi. Aldığı iki sert darbeden yere yığıldı. Kenan, hızla adamın bileğini bükerek sustalıyı yere düşürdü. 
Şartlar bir anda değişmişti. 

Salondan uğultular yükseldi. Sarhoş devin işini tek bir yumruk bitirmişti. 
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Bekledikleri heyecanın bu kadar çabuk kesilmesi, müşterileri hayal kırıklığına uğratmıştı ama yine de aralarından gemici zannettikleri genci alkışlayanlar çıktı. Baruwa yüzü kan çanağına dönmüş bir şekilde yerde kalmıştı. Kenan o karışıklık içinde zencinin elinden aldığı sustalıyı kaşla göz arası pantolonunun arka cebine attı. Burası tekin bir yer değildi; bir sustalıyı yanında taşımak, hiç yoktan iyiydi. Gerektiğinde onu bir savunma aracı olarak kullanabilirdi ve bu gidişle ona ihtiyacı olacağa benziyordu. İleride onu bu gecenin anısı olarak da saklayabilirdi. Şayet sağ salim bu adadan dönebilirsem, diye düşündü. 

Müşteriler olay çok sıradan bir şeymiş gibi hemen onlarla ilgilerini kesmişler ve içkilerini yudumlamaya başlamışlardı. 
Kenan'ın gözleri barmen Khumalo'ya takıldı. Adam gülümsüyordu. Yanına yaklaşıp sırtını okşadı. 

"Sen umduğumdan da yamanmışsın delikanlı," diye sırıttı. 

Kenan ters ters homurdandı. "Seni dost sanmıştım. Bu sarhoşun üzerime gelmesine izin vermeyeceğini düşündüm ama yanılmışım." 

"Fena mı oldu? Seni denedim ve nasıl adam olduğunu öğrendik. 

"Ama herif beni şişleyebilirdi de." 

"Bunu yapamazdı dostum. Onu her an durdurabilirdim. Bak, şunu görüyor musun?" 

Khumalo sağ eliyle pantolonunun beline sıkıştırdığı tabancayı okşuyordu. Kenan o silahı gerçekten kullanıp kullanmayacağına karar veremedi fakat sesini de çıkarmadı. Barmenin dostluğunu kaybetmek istemiyordu. 

Khumalo onu kolundan çekerek kâhyanın masasına oturttu. 
Kâhya Boyd sinsi sinsi gülümsüyordu. Barmen sırıtarak, "Nasıl, sana tavsiye ettiğim genci beğendin mi? 

Zehir gibi, bizim ayyaş Baruwa'yı bir yumrukta hakladı." 
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"Doğru. Bana da bahisten para kazandırdı." 

"Peki, şimdi onu işe alacak mısın?" 

"Hayır dostum, senin hatırın için bile alamam. 

"Neden ama? Sakın o uçsuz bucaksız çiftlikte ona göre bir iş yok deme." 

"Bunu söylemeyeceğim dostum. O çiftlikte her zaman işçiye ihtiyaç vardır." 

"O halde?" 

Kâhya bir an ikisine de dikkatle baktı. Kenan'ın yüzü sararmıştı. Hayatını bir gösteri uğruna tehlikeye atmasına rağmen galiba kâhyanın gözüne girememişti. "Bu adam bize yaramaz." 

"Neden?" 

"Çünkü o bir yalancı!" 

Barmen de, Kenan da irkilerek Boyd'a baktılar. Khumalo: 

"Bunu da nereden çıkardın şimdi?" diye sordu. 

"Referansından. Bana yalan söyledi. Sen de bilirsin, ben o çiftlik kurulduğundan beri orada çalışırım. 

Corewega'da şimdiye kadar Jeremy diye biri çalışmadı. 
Küpeli Jeremy tamamen benim uydurduğum biriydi ve o da benim yalanıma hemen iştirak etti" 

"Yapma Boyd, onu anlamaya çalış biraz. Hepimiz genç olduk, işsiz kaldık. İşsizlik ve parasızlığın ne olduğunu biliriz. Bu çocuğun para kazanmaya ihtiyacı var. Bir yerde çalışıp Yunanistan'a dönmesi gerek." 

"Olmaz Khumalo, Genel Sekreter Jonathan Crenna buraca yok. İşlere şimdi onun dönüşüne kadar dışarıdan gelen yabancı bir kadın vekalet ediyor. Ben de ona yardımcı oluyorum." 

"Daha iyi ya. Hazır o namussuz yokken bu genci işe alıverirsin.' 
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"Olmaz, dedim Khumalo, kadın çok sert. Jonathan'dan da beter. Yirmi yıldır eski sekreteri tanırım, ona nazım geçer, o olsaydı belki, ama bu kadına bir yalancı işçiyi işe alın diyemem." 

Barmen elini masaya vurdu. Kırgın bir şekilde söylendi. 
"Seni hiç anlamıyorum Boyd, bu işe alınmak için söylenmiş masumane bir yalan. Önemli olan işe girdikten sonra seni mahcup etmemesi. Baksana, güçlü kuvvetli, bileğine sağlam bir genç. Ben o lanet yerde başarılı olacağına inanıyorum." 

"Hayır dedim Khumalo, lütfen ısrar etme. Çiftlikte disipline ne kadar önem verdiklerini sen de bilirsin. Bu yeni kadın felaket bir şey; dün Corewega'ya gelen paralı askerlerden birini serkeşliğinden dolayı alnından vurdu." 

Kenan sordu. "Paralı asker mi dediniz?" 

Kâhya birden çok konuştuğunu sezinleyerek hemen sustu. 
Hafifçe kızardı. 

Barmen de şaşkınlıkla eski arkadaşının suratına bakakalmıştı. "Ne o, şimdi de çiftlikte paralı asker mi besliyorsunuz?" 
diye Kenan'ın sorusunu yineledi. 

Kâhya boşboğazlığını telafi için, "Yok canım!" diye geveledi ağzının içinde. 

"Çiftlik sınırlarını takviye için birkaç silahlı yeni adam aldık da onları kastetmiştim. 

Kenan, çiftlik korumalarına paralı asker denildiğini hiç işitmemişti. Kâhyanın bir şeyler sakladığını anladı ama şu anda üstüne varamazdı. Bunu beyninin bir köşesine not etti. Barmen ısrarında devam ediyordu: 

"Hadi Boyd, uzatma artık. Al onu işe... Sana ilk malından bir komisyon da verir" 

Kenan başını salladı. "Evet, tabii... Niye olmasın?" 

Kâhyanın suratı hâlâ asıktı. Bir süre dikkatle genç adamı süzdü yeniden. 
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"Adın ne senin?" 

"Kenan. 

"Kenan mı? Milliyetini çıkaramadım. Hangi millettensin?" 

Kenan az kaldı Türk'üm diyecekti, son anda Barmene söylediği yalanı anımsayarak, 

"Yunanlıyım,' dedi. 

Boyd hâlâ kendini naza çekiyordu. 

"Acele etmeyin bakalım. Düşünürüz. Bir fırsat çıkarsa yeni Sekretere söylerim. Kabul ederse ne âlâ..." 

Khumalo ile Kenan sırıttılar. Bu iş olacaktı galiba. 

Oysa yanılıyorlardı; kâhyanın gözü nedense genç adamı tutmamıştı, onda anlayamadığı bir esrarengizlik vardı ve bu, yaşlı adamı ürkütüyordu... 

Ertesi sabah Ingrid öğleye doğru uyandı. Bu sefer yatağın içinde gözlerini açmıştı. Yine bütün vücudu sızılar içindeydi ve müthiş yorgundu. Zululu tank üzerinden fena geçmişti ve kımıldayacak hali yoktu. Gözlerini kapamak, saatlerce uyumak istiyordu. Toparlanıp kalkmaya çalıştı ama yatak onu çekiyordu. 
Zenci Mokoena tan ağarırken bungalovdan ayrılmıştı. Yine daldı. 

Duşun altına girdiğinde saat birdi. Belki akşama kadar uyuyacaktı ama Tom onu merak etmiş ve kapıya gelmişti, Ingrid genellikle görevini aksatmazdı, öğleye kadar kadının ortalarda görünmemesi Amerikalı'yı huylandırmış ve onu aramaya sevketmişti. Kapı arkasından onunla konuşan Ingrid, biraz üşüttügünü söyleyerek başından savmıştı. Duşun soğuk suyu neyse ki kadını kendine getirebilmişti. 

Barbados'un yakıcı güneşi altında kepini takıp dışarıya çıktı Çalışmaların gidişatı hakkında Capshow'a bugün bilgi verecekti. 
Eğitim sahasına şöyle bir göz attı. Paralı askerler Mokoena'nın nezaretinde çalışıyorlardı. Bütün yorgunluğuna rağmen dev zencinin çalışma enerjisini nereden bulduğuna şaşdı kaldı. Bu gece onun yeniden gelmesine izin vermemeliydi artık. Her gece bu yoğun sevişme temposunu kaldıramayacaktı. Duruma kendisi de hayret ediyordu, ömründe ilk defa seksten kaçacaktı. 

Yemekhane bölümüne girerek soğuk meyve suyu içti. 
Aslında idari işlerle uğraşmak canını sıkıyordu. Genel Sekreter'e vekaletin kendisine göre bir iş olmadığını çabuk anlamıştı, ne var ki bu görev arkadaşları arasındaki itibarını artırmış ve onlardan ayrıcalıklı olduğunu kanıtlamıştı. 

Ambarlara doğru yürürken kâhya Boyd'u gördü. Efendi'nin dün akşam söyledikleri aklına geldi ve adama seslendi. 

"Boyd, biraz bakar mısın?" 

Yaşlı kâhya hemen seğirterek yanına koştu. 

"Buyrun efendim, ne emretmişsiniz?" 

"Şu sıralarda çiftliğe yeni işçi alınıyor mu?" 

"Geçen aydan beri kimseyi almadık efendim." 

"İşçi alımlarına sen mi bakarsın?" 

"Genellikle Bay Crenna karar verirdi ama onun olmadığı zamanlar ben bakarım efendim. Bir sorun mu var?" 

"Böyle bir taleple karşılaşırsan benim haberim olacak." 

"Emredersiniz efendim." 

Yerli bir an sarararak sarışın kadına baktı. Dün gece köylüsünün barında olanlar aklına geldi ve duraladı. Adamdaki durgunluk kadının gözünden kaçmamıştı. 

"Ne var?" diye sordu. "Bir şey mi anımsadın?" 

Kâhya geveledi. "Şey efendim... Dün gece izinliydim de..." 

"Biliyorum, ne olmuş?" 

"Şehre inmiştim.." 

"Konuşsana be adam. Ne oldu şehirde? İşe girmek isteyen biri mi çıktı karşına?" 
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Boyd, kadın sekretere konuyu açmayı bile düşünmemişti, çiftliğin hali zaten yeni gelen paralı askerlerle epey sarsılmıştı, hepsi düzensiz ve serseri görünümlüydüler. Bir de ne idüğü belirsiz, şüpheli bir beyazı işçi olarak almayı hiç düşünmemişti. 
Üstüne üstlük Ingrid'in bu sıkıştırmasına anlam veremiyordu. 

"Bir kadeh içki içmek için eski bir arkadaşın barına uğradım. 

"Eee?" 

"Orada bir adam Corewega'da çalışmak istediğini söyledi. 

Kâhya, sarışın kadının dikkat kesildiğini gözlemledi. 

"Yerli miydi?" 

"Hayır efendim, beyaz. Parasız kalmış bir maceraperest. 

"Milliyetini öğrendin mi?" 

"Yunanlı'ydı efendim" 

Ingrid'in şüpheleri artmıştı. Bir an düşündü. Bu bekledikleri adam olabilirdi. 

Bir Barbados yerlisi olan Boyd, Yunanlı ile Türk'ü ayırt edemezdi. 

"Adını sordun mu?" dedi. 

"Evet efendim. Ama hatırlamakta zorlanıyorum şimdi. Kanu, Kanaoun gibi bir şeydi sanırım. Pek ilgilenmemiştim." 

"Kenan olmasın?" 

"Evet efendim, aynen öyleydi." 

Demek DTMT Teşkilatı boş durmuyordu. Adaya önce bir casus yollamışlardı. Bu haberi derhal Efendi'ye bildirmeliydi. 
Sonra bir an düşündü, acaba şehre inip adamı önce kendisinin görmesinde yarar var mıydı? Ama anlamsız buldu, polisin çiftliğe getirilmesi daha pratik bir çözümdü. Onu burada daha rahat ortadan kaldırabilirlerdi. 

Kâhyaya döndü. "Nerede kalıyor bu adam?" 

"Bilmiyorum efendim. Ama onu arkadaşımın barında alacagımı sanırım. Çiftliğe gelmesini istiyor musunuz?" 
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Ingrid, ne kadar sadık olursa olsun, cahil yerliye güvenemezdi. Onun tehlikeli bir polis olduğunu bilmemesinde şimdilik yarar vardı. 

"Evet," diye mırıldandı. "Galiba benim beyaz bir yardımcıya geçici olarak ihtiyacım olacak. Bugün şehre in ve onu bul. 

Kâhya hâlâ kararsızdı. O beyazda esrarengiz bir hava sezinlediğini açıklamak istedi bir an, sonra omuzlarını silkti, bu sekreter vekilinin sorunuydu ve onu getirmesini söylemişti. Hem böylece eski dostu barmen Khumalo'nun da isteğini yerine getirmiş olacaktı. "Nasıl isterseniz efendim," diye mırıldandı... 

3 

Amsterdam - Hollanda 

Yağan yağmur durmuş ve gecenin karanlığı şehrin üstüne çökerken gri bulutlar yükünü boşaltmış olarak Amsterdam semalarından uzaklaşmışlardı. Yine de mevsim normallerine göre hava serin ve rutubetliydi. Kısa boylu, beyaz tenli kadın otel odasının penceresinden dışarıya bakarken, "Bizini Jonathan yaşlandıkça cimrileşiyor galiba," diye homurdandı. 

Yaşı olsa olsa yirmi beş ile otuz arasındaydı. Saçları kısacık kesilmişti ve yüzünde bir damla makyaj yoktu. Siyah bir pantolon, aynı renk bir kazak giymişti. Koltukta tabancasını temizlemekle meşgul olan adam: 

"Neden öyle düşünüyorsun?" diye sordu. 

"Bu kez bize peşinatımızı ödemedi. 

"Saçmalama Lucia, bunun cimrilikle ne ilgisi var? Her zaman paramızı son kuruşuna kadar almışızdır. Bize yine aynı tarifeyi uygulayacak, bunu dert etmemelisin. 

Kadın dışarıya baktığı camın önünden söylenmeye devam etti. 
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"Üç senedir ona hizmet ederiz; hiç bundan önce böyle bir uygulamaya şahit oldun mu? Bunu ilk defa uyguluyor" 

Adam başını kaldırmadan sırıttı. 

"Ne o, yoksa paraya mı ihtiyacın var?" 

"İnsanın paraya her zaman ihtiyacı vardır, Alfonso." 

"Amsterdam'dan alışveriş etmeyi mi düşünüyordun?" 

"Olamaz mı yani?" 

Alfonso sesini çıkarmadı. Lucia tanıdığı en çirkin ve tipsiz kadınlardan biriydi. Ne giyse yakışmazdı. Zaten birlikte çalıştıkları şu üç yıl boyunca onu hiçbir zaman dişi olarak görmemişti. 
Vahşi, hırçın ve acımasızdı. Hatta zaman zaman yaradılışındaki bu terslik yüzünden insanlardan intikam almak için profesyonel katilliğe soyunduğunu düşünürdü. 

Ama görevlerinin gereğini de iyi yerine getirirdi. Bunu inkâr edemezdi. 

Silahını temizlemeye devam etti. 

Kadın, "Alfonso," diye seslendi. 

"Ne var yine?" 

"Cinayetten sonra hayvanat bahçesinin önüne çağrılmamız sana tuhaf gelmiyor mu?" 

"Neden gelsin? O saatte hayvanat bahçesi kapalıdır ve etraf gayet tenhadır. Bence Jonathan'la buluşmak için en uygun yer. 
Bir otelin kalabalık lobisinde mi ödeme yapmasını isterdin?" 

Kadın sesini çıkarmadı ama üzerindeki tedirginliği atamamış gibiydi. 

"Bu işte bir terslik var Alfonso. 

"Terslik senin kafanda. Her zaman böyle olursun Lucia. 
Önemli bir görev yüklendiğin zaman sinirlenir ve saçmasapan kuşkulara kapılırsın." 

Kadın itiraz etti. 


515 


"Benim bir şeyim yok. Ayrıca sinirli filan da değilim. Yalnızca düşünüyorum. Ama rahatsızım. Plan hoşuma gitmedi. Niye hemen Amsterdam'ı terketmiyoruz da para almak için hayvanat bahçesinin önünde buluşuyoruz?" 

Alfonso sırıttı. "Az önce neden peşinatı vermedi diyen sen değil misin? Fena mı bu kez hak ettiğimiz paranın tamamını alacağız.' 

"İşte beni düşündüren bok da bu ya zaten. Neden farklı bir uygulama? Jonathan beceremeyeceğimizi mi düşünüyor? Bizden emin değil mi? Parasının boşa gideceğini mi sanıyor?" 

"Çok fesatsın Lucia! Hep kötü ve ters şeyler düşünürsün. 
Lütfen kes şu zırvayı da işimi bitireyim. Senin abuk subuk saçmalıklarını dinlemek istemiyorum." 

Kısa boylu kadın sesini kesti. Dalgın dalgın camdan ıslak Amsterdam sokaklarını seyre koyuldu. 

Guus Bronckhorst, Divina Diamonds şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı, altmış üç yaşında, pamuk beyazı saçlı orta boylu ve zarif bir adamdı. Kaizersgracht kanalına yakın Hartenstraat'da, on sekizinci yüzyıldan kalma, kuleli fakat içi asrın ihtiyaçlarına göre modernize edilmiş tarihi bir evde kalırdı. Bu semt Avrupa sosyetesinin en itibar ettiği yerleşim merkezlerinden biriydi. 

Saat yirmi iki sularında kendisinden yirmi yaş genç ve güzel karısı Monica elinde bir bardak sıcak sütle Guus Bronckhorst'un çalışma odasına girdi. Monica 1984 yılında Avrupa güzeli seçilmiş, harika bir kadındı. Guus çalışma masasında ekose robdöşambrı, boynunda ipek fuları ile oturmuş, her geceki gibi şirketi ile ilgili çalışmasına devam ediyordu. 

Karısının odaya girdiğini görünce altın çerçeveli gözlüğünü çıkarıp hayranlıkla genç kadına baktı. Monica yatmaya hazırlanıyordu. Şeffaf sabahlığının içinden dipdiri vücudunun bütün ayrıntılarını görmek mümkündü. 

Kadın masaya yaklaşırken, "Sütünü getirdim, daha yatmayacak mısın?" diye fısıldadı. Sesi meltem rüzgârı gibi serin ve okşayıcı idi. 

Guus hayranlığını belli eder şekilde ona baktı. 

"Biraz daha okumam gereken şeyler var. Sen yat, az sonra gelirim." 

"Peki sevgilim," diyen genç kadın tepsiyi masaya bırakırken, yaşlı adamın yanağına bir öpücük kondurdu. Guus onun belini tutarak kendine çekti ve sevgiyle karısını okşadı. Monica geldiği gibi sessizce çekilip üst kattaki yatak odasına çıktı. 

Divina Diamonds'ın başkanı dosyalarının üzerine eğildi. 
Sıcak sütünü yudumlarken kapının çalındığını işitti. Saatine baktı. 
Kimseyi beklemiyorlardı, sonra birden anımsadı, yardımcılarından De Goey bu gece bazı evraklar getirecekti ve saat ona doğru gelebileceğini telefonla bildirmişti. 

Yerinden kalktı, De Goey'i tamamen unutmuştu. Evdeki hizmetkârlardan birinin kapıyı açmasını beklemeden yerinden kalktı. Kütüphanesinden çıkıp sokak kapısına doğru yürüdü. 
Antrenin ışığı yanıyordu. Emektar uşak meydanda yoktu. Kapıyı açtı. 

Karşısında tanımadığı bir çift duruyordu. Uzun boylu esmer bir adam ve çirkin bir kadın. Kadın kısa boylu ve kısa saçlıydı. 
Tiplerini beğenmemişti, ikisinin de sırtında siyah montlar vardı. 

"Ne istiyorsunuz?" diye sordu. 

"Bay Guus Bronckhorst'la mı görüşüyorum?" dedi esmer adam. 

"Evet, benim" 
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Adam, kapıyı açan kişinin herhalde zengin ve ünlü Guus Bronckhorst olacağını düşünmemiş olmalıydı ki, "Gerçekten Bay Bronckhorst siz misiniz?" diye sordu tekrar. 

Yaşlı milyarder hafifçe irkilerek bir adım geri attı. Gecenin bu saatinde tanımadığı iki insanın evine gelerek ısrarla kendisini aramalarından şüphelenmişti. Kapının pervazını tutan eli santim santim duvara doğru kaymaya başladı. Hemen kapının yanına elektroniktir alarm cihazı monte edilmişti. 

Düğmesine basmak yeterliydi. Bu civardaki bütün zengin evlerinde olan bir tesisattı. Düğmeye bastığı an en yakın karakol imdat sinyalini alacaktı. 

Guus Bronckhorst karşısındakilerden şüphelenmeye başlamıştı. Gerçi şimdiye kadar hiç böyle bir olay ile karşılaşmamıştı ama ne de olsa bütün dünyada servetinin erişilmez sınırlarıyla ün yapmış biriydi. Tam o sırada yaşlı uşağının arkadan ayak seslerini duydu. Bir an alarma basmakta duraladı. Belki yersiz bir korkuya kapılmıştı. 

"Size ufak bir armağanımız var," dedi tipinden hoşlanmadığı adam. 

Bronckhorst hayretle adama baktı. 

Bu adam karşısındakine ne hediye edebilirdi ki? 

O andan itibaren olaylar yıldırım hızı ile gelişti. "Haydi, başlıyoruz, diye bağıran esrarengiz ziyaretçi hızla yaşlı adamı göğsünden iterek içeriye daldı. Yanındaki kadın da aynı anda montunun cebinden ucuna susturucu takılmış tabancasını çıkararak eve girdi. Hareketleri planlı ve tertipliyi Kadın telaşla yaklaşan uşağa silahını çevirmiş, adam da silahını Bronckhorst'a yöneltmişti. Tabancalar aynı anda ateşlendi. Sessiz ve başarılı bir eylem olmuştu. Yaşlı uşak o anda öldü. Guus Bronckhorst ise alnına yediği kurşunla dizlerinin üzerine yığılıp yere yuvarlandı. 

Alfonso, Lucia'ya bakıp gülümsedi. 
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"Tereyağından kıl çeker gibi hallettik işi," dedi. 

Kısa boylu, çirkin kadın tasdik edercesine başını salladı. 
Alfonso cebinden çıkardığı küçük bir kartviziti yerde cansız yatan pırlanta milyarderinin robdöşambrının üzerine bırakırken hâlâ sırıtıyordu. 

Üst kattaki yatak odasında kitap okumakla meşgul olan milyarderin dünya güzeli karısı Monica, aşağıdaki silah seslerini duymamıştı. Susturucular yeniydi ve tabancadan çıkan seslerin üç metre uzaktan duyulması çok zordu. Monica'nın uykusu gelmişti. Başucundaki saate baktı. Guus gecikmişti. Yorganı üzerinden attı, ayaklarına terliklerini geçirdi ve kocasına bakmak için odadan çıktı. 

Yaşlı adam servetine servet katmak için gereğinden fazla çalışıyordu. 

Merdivenlerin başına geldiğinde donakaldı. Antrede yatan kanlı cesetleri gördü. 

Yıldırım gibi aşağıya indi. Guus Bronckhorst çoktan ölmüştü. 
Kadının bir an nefesi kesilir gibi oldu. Telefona koştu. Üzülmesi mi yoksa sevinmesi mi gerektiğini kestiremiyordu. Şu andan itibaren İngiltere Kraliçesinden sonra dünyanın en zengin ikinci kadını olmuştu... 

Hayvanat bahçesinin önü bomboştu. Hava serindi ve esen rüzgâr çevredeki ağaçlarda garip hışırtılar çıkarıyordu. Etrafta ürperti veren bir sessizlik vardı. Sadece sert esen rüzgârın hışırtıları duyuluyordu. 

Lucia homurdanarak çevreye bakındı ve "Jonathan yok,' diye homurdandı. 

"Acele etme; diye mırıldandı Alfonso. "İşi bu kadar rahat ve çabuk bitirdiğimizi hesaplayamamış olabilir. 
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Bu cevap çirkin kadını tatmin etmemişti. Sesini çıkarmayarak beklemeye devam etti. Fakat içindeki huzursuzluk hiç azalmıyordu. 

Birkaç dakika daha geçti. Alfonso da ikide bir saatine bakmaya başlamıştı. 

"Hâlâ görünürlerde yok," dedi Lucia. 

"Evet, biraz gecikti. Şimdiye kadar burada olması gerekirdi." 

"Sana söylemiştim, bu işte bir bokluk var. Bildiğimiz Jonathan'ın tarzı değildi bu." 

"Ne demek istiyorsun Lucia?" 

"Galiba oyuna geldik. Bu herifin bizi sattığını düşünüyorum. 

"Saçmalama Lucia. Jonathan Crenna'yı iyi tanırız ve üç seneden beri onunla çok iş yaptık. Bizi niye satsın ki?" 

İtiraz etmesine ve kadına inanmak istememesine rağmen onun içinde de belli belirsiz şüphe tohumlan filizlenmeye başlamıştı. Gerçekten Jonathan böyle bir oyun oynamış olabilir miydi? 
Rahatsız olmaya başladı. Hayvanat bahçesinin yüksek duvarları- nın altındaki gölgelere baktı. Her yer sessiz ve sakindi. Caddeye park etmiş birkaç arabadan başka araç da yoktu etrafta. 

"Sen hâlâ bana inanmıyorsun, değil mi?" 

Alfonso'dan ses çıkmadı bu kez. 

"Meksika'daki son işten sonra Efendi'nin gözünden düştük. 
Baksana altı aydan beri aldığımız ilk görev bu. Bizi harcıyorlar" 

"Acele bir hükme varma Lucia. Meksika'da biraz hata yaptık ama sonuçta ele geçmedik ya, sen ona bak." 

"Ama bize güvenleri azaldı." 

"Dur biraz!" diye homurdandı Alfonso. "Bir araba geliyor" 

Tenha caddenin başında bir araba görünmüştü. Yavaş yavaş onlara doğru yaklaşıyordu. Otomobil yanlarına gelince durdu. İç lambaları sönük olduğu için içindeki adamı göremiyorlardı. 
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Alfonso arabaya doğru ilerledi. Bu Jonathan Crenna'dan başkası olamazdı. Hava serin olmasına rağmen yarı cam açıktı. 

"Bay Crenna?" diye seslendi. 

Aynı anda kof bir patlama sesi işitildi. Çıkan kurşun Alfonso'nun tam kalbine isabet etmişti. Kısa boylu kadın tuzağı anlar anlamaz kendini yere atmaya çalıştı. Fakat tam olarak beceremedi. Yere düşerken ilk kurşunu omzuna yedi. Ona rağmen silahını çekmeyi başarmıştı. Ama üçüncü kurşun tam başına isabet edince o anda can verip yığıldı. 

Arabanın içindeki adam Van Der Hesp'di. 

Önce dikkatle etrafı kolaçan etti. Yaptıklarını gören kimse olmadığına emin olduktan sonra usulca arabadan indi. Alfonso'- nun ve kadının hareketsiz bedenlerini inceledi. İkisinin de öldügüne emin olduktan sonra cebinden çıkardığı ince bir zarfı Alfonso'nun montunun iç cebine yerleştirdi. 

Hafifçe sırıttı, iş başarıyla tamamlanmıştı. S.I.T. elemanı da olsa ancak bu kadar başarılı olabilirdi. Yeni alacağı paraların hayaline kapıldı. Artık dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındaydı ama bu hiç de umurunda değildi. Polis maaşı ve meslekteki başarılarının ona asla rüyalarındaki hayatı sağlayamayacağını çok iyi biliyordu. Değirmene su gerekliydi. 

Arabasına döndü ve gazladı. Şimdi hiç kullanılmamış bu silahı ortadan kaldırmalıydı. 

Herengracht Kanalı'na geldiğinde arabayı durdurarak indi. 
Kanal boyunca sakin adımlarla yürüdü. Tenha ve kimsenin kendisiyle ilgilenmediği bir yerde tabanca ve ucuna talalı susturucuyu suya fırlattı. Suç aleti silahı artık kimse bulamazdı... 

Milyarder Guus Bronckhorst'un evi polis kaynıyordu, ünlü pırlanta kralının öldürülmesi Amsterdam'da hemen duyulmuştu. 
Televizyoncular, gazeteciler eve üşüşmüştü. Avrupa sosyetesinin 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bu çok tanınmış kişisinin öldürülmesi bomba etkisi yaratmıştı. 
Genç karısı Monica üzgün görünüyordu ama objektifler karşısına çıkmaktan hiç kaçınmadı ve gerek yazılı gerekse sözlü basından gelen her röportaj teklifini geri çevirmedi. 

Polis kısa bir süre sonra Hayvanat Bahçesi önündeki iki cesedi de bulmuştu. 

Milyarderin üzerinde bulunan kartvizitle Hayvanat Bahçesindeki ölü adamın cebinden çıkan zarfın içeriği bu cinayetleri onların işlediğini açıkça ortaya çıkarmıştı. Fakat polis nedense bu zarfın ayrıntılarını özenle basına açıklamaktan şimdilik kaçındı. 

Hayvanat Bahçesi önünde bulunan kişileri kimin öldürdüğü açıklanamıyordu. Basın çeşitli ihtimalleri sıralamaya başlamıştı. 
Hiç kuşkusuz en ilginç gelişmeler daha sonra Londra ve Frankfurt'ta yaşanacaktı. Çünkü bulunan zarfın içindeki bilgilerden S..T'in merkezinin Paris'te olduğu ve örgütün artık kendi kendini tasfiyeye karar verdiğine dair önemli bulgular vardı. 

Van Der Hesp, Hollandalı yetkililerin izniyle yarın Londra'ya uçacaktı... 

4 

Bridgetown - Barbados 

Ertesi gün Kenan yine Khumalo Power'in barına gitti Vakit öğleden sonra üç sularıydı. Dışarıdaki kavurucu sıcak bütün hızıyla hüküm sürüyordu. Öğleye doğru dünkü gibi iki kere sağanak halinde yağmur yağmış, fakat kesildikten on dakika sonra ne nem ne de yerlerde ıslaklık kalmıştı. Kenan yağmurlardan sonra bastıran sıcaklığın sanki daha boğucu olduğunu sandı. Şimdilik Londra ile temas kurmasının henüz bir anlamı yoktu. Yeterli bilgileri edinememişti. 

Oğleyin otelde esaslı bir yemek yedi ama balıktan kaçındı. İri bir parça bonfile yemekle yetindi. Geldiğinden beri tıraş olmaktan 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özenle kaçınıyordu, görünümünün berduş ve işsiz biri gibi olmasında yarar vardı. Fakat otel personeli ve otelde kalan müşteriler tarafından yadırganmaya başlamıştı. Barbados tam bir tezatlar adaşıydı, her türlü pisliğin ve serseriliğin yanında yadırganacak bir lüks ve ihtişam da yarı yana yürüyordu. Kaldığı otel itibarlı ve zengin turistlerle doluydu. Çoğu açık deniz balık avcılığı için gelen Amerikalı zenginlerdi. Neyse ki odasının ücretini haftalık olarak peşin ödemişti. 

Bar tenha ve boştu. Khumalo tezgâhın arkasında puro içiyordu. Burada puro zenginliğin işareti değildi. Adada tütün yetişmemekle beraber, tütün üreticisi ülkelere çok yakın bir yerdi Bridgetown. 

Khumalo onu görünce el salladı. Doğru tezgâha doğru yürüdü Kenan. Sadece iki masada müşteri vardı. Genç adam birden irkildi. Masadakilerden biri dün gece kavga ettiği zenci Baruwa'ydı. Zenci de onu görmüştü. Oturduğu yerden sırıttı. 

Önünde yarısı içilmiş düşük kalite bir rom şişesi duruyordu. 
Hatırlamış olmalıydı ki şişeyi kapıp baramerikana yaklaştı. Kenan bir an adamın yine olay çıkaracağını sandı. Fakat Baruwa gülüyordu. 

"Sen yaman biriymişsin be delikanlı!" diye homurdandı. 
Konuşması yine peltek ve ağzından çıkan kelimeler yayvan yayvandı. "Senelerdir beni kimse böyle pataklamadı. Sıkı yumruğun varmış. Ama kabul et ki, ben de çok sarhoştum." 

Kenan nasıl davranacağını pek kestiremedi. Ama bu kez yaklaşımı düşmanca değildi. "Kusura bakma ahbap," dedi. "Ben de yolumu böyle buluyorum işte. Çaylak görünen yabancıları biraz ürküterek, içki param çıkıyor. 

"Boş ver, ben unuttum, dedi Kenan. 

Baruwa yine sarhoştu. Kenan, dün gece ayıldıktan sonra yine içmeye başladığına iddiaya girebilirdi. Adam birden aklına 


523 


gelmiş gibi, alkolden baygın gözlerini kısarak sordu. "Hey ahbap!" 
dedi. "Sustalımı gördün mü? Dün gece onu kaybettim. 

O karmaşada anlarsın ya, onu düşürmüşüm. Arayacak halim yoktu. 

Sustalı Kenan'ın arka cebinde duruyordu ama onu iade etmeye hiç niyeti yoktu. 

"Üzgünüm, diye fısıldadı. "Görmedim. 

Zenci, sağlık olsun, dercesine omuzlarını silkti. Bir başkasını bulabilirdi. Rom şişesini ağzına dikip bir fırt çekerken, "Sahi dostum, dedi. "Corewega Çiftliği'nde çalışmak istiyormuşsun, doğru mu?" 

Kenan bir an Khumalo'ya baktı. Sarhoş zenci herhalde bunu barmenden işitmiş olmalıydı. "Sen mi söyledin?" diye sordu. 

"Bir sakıncası mı var? Burada gördüğün işe yaramaz yerlilerin hemen hepsi az veya çok orada çalışmışlardır. Sonra da en ufak bir hataları görülünce kıçlarına tekmeyi yiyip atılmışlardır. Endişelenme, Baruwa da oradan atılanlardandır. Onun öyle göründüğüne bakma, aslında iyi bir insandır, zararsızdır da.." 

Kenan buna inanmak istemiyordu. Az kalsın dün gece bir hiç uğruna ölecekti. 

Kaşlarını çatıp ters ters barmene baktı. 

"Anlat ona başına gelenleri Baruwa" diye homurdandı Khumalo. 

Zenci omuzlarını silkti. "Boş ver. Anlatılacak bir şey yok. O günleri hatırlamak bile istemiyorum artık. Sen gene uyarmışsın, gerisi artık ona kalmış. Hem o beyaz, belki ona yerlilere davrandıkları gibi gaddar ve acımasız olamazlar.." 

Kenan ilgilenmişti. 

İkinci bir tatsız hikâye dinleyeceğini anladı. 

"Seni niye işten çıkardılar?" diye sordu. 
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Adam cevap vermedi. Şişeyi bir kere daha ağzına götürdü ve hoyrat bir yudum aldı. Soruyu cevapsız bırakmıştı. 

Khumalo, "Sırtındaki kırbaç izlerini göstersene,' dedi. 

Baruwa başını iki yana salladı. "Rahat bırakın beni, diye bağırdı ve yanlarından kalkarak masasına doğru sarsak adımlarla geri döndü. 

Kenan sordu. "Ne oldu ona? Çiftlikte ne yapmış ki?" 

Barmen sinirli bir şekilde, "Asıl ona ne yaptıklarını sor,” diye söylendi. 

"Baruwa o hadiseden sonra ayyaşın teki oldu." 

Tam o sırada barın kapısı açıldı ve içeriye yeni bir müşteri girdi. Kenan başını çevirip geriye baktı. Gelen kâhya Boyd'du. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Az önce Baruwa hakkında işittiklerinin etkisinden tam olarak kurtulamamıştı. 

Kâhyanın bu gelişi hayra alamet olmalıydı. Barmenin köylü dostunun arada sırada buraya uğradığını kendisinden işitmişti, bu geliş mutlaka kendisiyle ilgili olmalıydı. Yoksa adamın ertesi gün yine buraya gelmesi olağan değildi. Ümitle kâhyaya baktı. 

Boyd tezgâha yaklaşırken gülümsedi. Yaşlı olmasına rağmen dişleri bembeyaz ve noksansızdı. "Şanslıymışsın delikanlı" diye mırıldandı. "Sana çiftlikte bir iş buldum, işte, beyaz olmanın avantajı. Sekretere yardımcılık yapacaksın. Hadi bakalım, hazır mısın?" 

Kenan'ın heyecandan kalbi hızlı hızlı atmaya başlamışa Nihayet örgütün beyni olan merkeze girebilecekti. Bir üre dili tutulmuş gibi kâhyaya bakakaldı. 

"Ne o? Sevinmedin mi yoksa?" 

Kenan neden sonra toparlandı. "Sağolun, diye mırıldandı. 
Elini barmene uzatıp tokalaşmak istedi. "Sana da teşekkür ederim Khumalo. Bu iş sayende oldu." 
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Barmen sesini çıkarmadan, tevazu ile başını salladı. Sonra, "Umarım senin için hayırlı olur,' diye fısıldadı. 

Khumalo, "Bir kadeh rom içer misin Boyd?" dedi. 

"Alacağım olsun. Bir başka sefere. Şimdi hemen çiftliğe dönmeliyiz, işlerim var 

Kâhya, Kenan'ın kolundan tuttu. Kapıya doğru yürümeye başladılar. Genç adam tuhaf bir tutukluk içindeydi. İçinden bir his sonu bilinmeyen tehlikeli bir yolculuğa çıktığını söylüyordu. 
Ömründe ilk defa korkuya kapıldığını duyumsar gibi oldu. 
Baruwa'nın yanından geçerlerken, ayyaş zenci, "Şeytanın kıç yalayıcısı!" diye bağırdı Boyd'a. "Ne istiyorsun o gençten? Maskeli iblise bir kurban daha mı?" 

Boyd, Baruwa'yı hiç gitmemiş gibi Kenan'ı arkasından iteledi. Başını belaya sokmak istemiyordu... 

Kâhya Boyd cipi hızla sürüyordu. Bridgetown'dan çıkar çıkmaz, çöl gibi bir araziye dalmışlardı. Kuru ve sıcaktan çatlamış topraklar... Açık cipin her yanına kumlar dolmuştu. Öğütülmüş kadar beyaz kumlar, kül rengi volkanik kayalar, milyonlarca yıllık sıcaktan çatlamış yamaçlar ve alabildiğine uzanan kurak topraklar. Hafif esen rüzgârın dışında tek hareket eden, akrepler, örümcekler, böcekler, zehirli yılanlar ve diğer kanlı ya da kansız hayvanlardı. 

Bu koşullara dayanabilecek olanlar. 

Kâhya hiç konuşmuyordu. 

Kenan sonucu belirsiz bu yolculuktan ürkmüş gibi cipin içinde sinmişti. Ölü yeryüzüyle, boğucu gökyüzü arasında sıkışmış gibi hissediyordu kendini. Tanımadığı çevreye garip garip bakmaktaydı, içi kararıyordu. Korku dalgaları vücudunda kapalı devre elektriği gibi dolaştıkça bedeni titremekteydi. Şehrin ve medeniyetin rahatlığını, okaliptüs ağaçlarının güzelliğini ve 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denizin serinletici huzurunu geride bırakmışlardı. Belki de asla oraya dönemeyecekti. Kendini hedef haline getirmiş, çok önemli olan öz güvenini yitirmeye başlamıştı. Daha şimdiden yorgunluk hissediyordu. 

Yol çok tenhaydı. Adanın iç kesimlerinde geniş bir kavis çizerek yeniden sahile inen dar bir şoseye saptılar. Az sonra uçsuz bucaksız okyanusun beyaz köpüklü dalgaları gözüktü. Şimdi meyilli bir yoldan bayır aşağıya iniyorlardı. Kısa bir süre sonra yüksek tel örgüler gözüktü. Tellerin üstüne sık aralıklarla madeni levhalar asılmıştı. Üzerlerinde "Corewega Çiftliği Özel Mülk Girilmez" yazılıydı. 

Kenan yerinde kıpırdadı ve dikkat kesilerek çiftlik topraklarına bakmaya başladı. Yaklaşık üç yüz metre aralıklarla eli tüfekli korucular dolaşıyor ve araziye muhtemel girişi önlemeye çalışıyorlardı. Cip, çiftliğin kara tarafındaki giriş çitinin önünde durdu. 
Burada eli telsizli ve baştan aşağı silahlarla donatılmış üç görevli vardı. Biri cipe yaklaştı. 

Kâhyayı tanıyınca selamladı. Hepsi yerliydi. Bir süre Kenan'a bakan adam: "Bu kim Boyd?" diye sordu. 

"Yeni görevli. Sekreterin emrinde çalışacak. 

Nöbetçi ses etmedi. Çitin tahta kapısını açtı. Kâhya yeniden aracı gazladı. Cip hızla çiftliğe daldı ve sahile doğru süzüldü. 

Kenan merakla etrafına bakınmaya devam ediyordu. Tehlike halinde buradan kaçmak imkansız denecek kadar zordu. Geldikleri çöl yolu araçsız geçilemezdi. Korkusu devam ediyordu. Bu hissi içimden atmalıyım, diye aklından geçirdi. Böyle davranmaya devam ederse hali haraptı. Henüz endişelenecek bir şey yoktu. 
Kimse gerçek kimliğini bilmiyordu ve onun bir polis olduğundan şüphelenmeleri olanak jışıydı. Ancak Khumalo ile sarhoş Baruwa'nin başına gelenleri anımsadıkça tüyleri diken diken oluyordu. Artık güveneceği kimse yoktu ve düşmanın ininde tek başınaydı. 

Çiftlikte bir yığın bina gözüne çarptı. 

Deniz kenarı olduğu için iklim ve tabiat manzarası geçtikleri çöle oranla yeniden değişmiş, yumuşak ve insanı rahatlatan bir hal almıştı. Okyanustan okşayıcı bir meltem esiyordu. Rüzgârı içine çekip, derin derin soludu. Soluna rastlayan tarafta sıra sıra bungalovlar yer alıyordu. Tam ortada ilci katlı mimarisi değişik bir bina mevcuttu. Deniz kenarında yüksek ve büyük barakalar vardı. Herhalde işçiler orada kalıyordu. Cip bungalovlardan birinin önünde durdu. 

Kâhya, "Sen burada bekle," dedi ve cipten atladı. 

Nihayet kanlı örgütün Genel Sekreteriyle tanışacaktı. 
Kenan'ın heyecanı son haddine varmıştı, yüreğinin gümbürtüsünün dışarıdan duyulacağından endişe etti. 

Kâhya, bungalovun kapısını vuruyordu. 

Kapı hemen açıldı ve eşikte genç adamın o tarihe kadar gördüğü en güzel dişi yaratıklardan biri gözüktü. Sarı saçlı, mavi gözlü bir afetti. Uzun boyu ve daracık paçaları kesik blucininden görünen muntazam bacakları hemen dikkat çekiyordu. Belinde, kılıfında kocaman bir tabanca asılıydı. 

İlk şaşkınlığını atlatan Kenan, sekreter bu olamaz, diye düşündü. Herhalde onun yardımcılarından biri olmalıydı. Yerine mıhlanıp kalmıştı ve şaşkın şaşkın kadına bakıyordu. 

Ingrid bungalovun iki basamağını inerek cipe yaklaştı. 
Meraklı bakışlarla adamı süzüyordu. Bakışları hiç de hoş değildi. 
Kenan kadının kendisinden hoşlanmadığını hissetti. 

Küçümseyici bir ses tonuyla: 

"Demek Corewega'da çalışmak isteyen yabancı sensin?" dedi. 

Kenan cipten aşağı inerken, "Evet, benim," dedi. 

Ingrid'in yüzünde küçük gören, alaycı bir ifade oluşmuştu. 
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"Neden bu çiftliği tercih ettin?" 

"Çünkü uzun zamandır işsizim. Paraya ihtiyacım var Ve bu çiftlikte ücretlerin diğer çiftliklere göre daha iyi olduğunu işittim." 

"Öyle mi?" 

Sarışın kadın hâlâ Kenan'ı tepeden tırnağa süzmeye devam ediyordu. 

"Adın ne senin?" 

"Işık. Kenan Işık." 

"Ne iş yaparsın sen?" 

"Elimden her türlü iş gelir. İşin zorundan kaçınmam" 

"İngilizceyi iyi konuşuyorsun. Hangi millettensin?" 

"Yunanlıyım." 

"Yunanlı mı? Yalan söylüyorsun. Adın Yunanlı adı değil." 

Kenan kadının bu farkı anlamasına şaşırmıştı. 

"Haklısınız" diye mırıldandı. "Aslında İstanbul'da yaşayan Rum azınlığındanım. Gerçek adım Hristo'dur" 

"Pasaportunu ver." 

"Şey..." diye kekeledi Kenan. "Pasaportumu kaybettim." 

"Ne zaman?" 

"Jamaika'da... Üç ay kadar önce 

"Neden?" 

"Uzun hikâye. Bir kavgada düşürmüşüm." 

Ingrid karşısındaki yabancıyı aşağılayıcı bakışlarla süzüyordu. 

"Yani kaçaksın, öyle mi?" 

Kenan dudaklarını büktü, evet dercesine bir işaret yaptı. 

"Peki Barbados'a nasıl girdin?" 

"Ufak bir yük gemisiyle geldim. Baş tayfa arkadaşımdı. Beni idare etti. Yanımdaki son parayı da buranın gümrüğüne rüşvet olarak verdim. 
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Ingrid yalanı yutmamıştı ama aldırmaz gözüktü. Nasıl olsa gerçek kimliğini açıklayacak değildi ya... 

"Sen bizim işimize yaramazsın,' diye homurdandı. "Baksana kaçaksın, kavgacısın... Allah bilir içkicinin de tekisindir. 

"Yanılıyorsunuz hanımefendi, ben içki kullanmam. Çok nadir içerim." 

Ingrid kaşlarını çattı. 

"Seni kabul edersem ilk öğreneceğin şey, amirlerine hanımefendi veya beyefendi diye değil, sadece efendim diye hitap etmen olacak, anladın mı?" 

"Evet, efendim. Anladım." 

Kenan o anda kabul edileceğini anlamıştı. Karşısındaki muhteşem yaratık galiba bir tür denemeye tabi tutuyordu kendisini. Ehh, bu kadarını da hoş görmeliydi, içindeki endişe biraz geçer gibi oldu. 

"Asıl mesleğin nedir? Gemicilik mi? Barbados'a gelen beyaz yabancıların çoğu ya gemicidir ya da senin gibi ipsiz sapsız serseri." 

"Yanılıyorsunuz efendim, ben ne gemiciyim ne de serseri." 

"Yok canım! Nesin sen?" 

"Şey efendim... Bunu açıklamak zorunda mıyım?" 

Ingrid küçümseyen bir tavırla gülümsedi. "Aslında şahsi nedenler bizi hiç ilgilendirmez ama çalıştıracağım kişinin ne karakterde biri olduğunu bilmek zorundayım." 

Kenan zorlanıyormuş gibi yaptı. 

"Ben... Ben efendim... Siyasi bir suçluyum." 

"Siyasi bir suçlu mu?" 

"Evet. Kaçak bir mahkum." 

Ingrid içinden, namussuz herif, nasıl da rahat yalan söylüyor, diye geçirdi. 

"Demek ülkende aranan birisin?" 
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"Maalesef efendim." 

"Ama bu hiç hoş değil, burada suçluları barındırmak istemeyiz." 

"Lütfen hanımefendi, şey yani efendim... Bu benim son şansım. Yalvarırım beni reddetmeyin. Bir iş bulmak zorundayım. 
Başka şansım yok. Şehirde kimse bana iş vermiyor. 

"Öyle mi? Başka dil bilir misin yabancı?" 

"Yalnız İngilizce, efendim. 

"Siyasi mahkum olduğuna göre tahsilli olman gerekir. 

"Hukuk mezunuyum efendim." 

Ingrid bir kahkaha attı. "Hukuk mezunu bir yardımcım olacağını hiç sanmazdım. 

Bilmen gereken bir nokta var, buradaki işçiler cahil ve kaba saba insanlardır. 

Onlarla meşgul olacak ve onları emirlerim altında idare edeceksin. Ayrıca buranın şartları çok ağır ve zordur. Disiplini sağlamak için konmuş bir sürü yasak vardır. Yasaklara harfiyen uymak zorundasın. İtaatsizliğin cezası çok ağırdır" 

"Hiç endişe etmeyin efendim. Benden memnun kalacağınıza eminim. 

"Bakalım, göreceğiz" 

"Bu, kabul edildiğim anlamına mı geliyor efendim?" 

Ingrid yeniden gülümsedi. 

"Seni bir müddet deneyeceğim ve kesin kararımı ondan sonra vereceğim. Şimdi kâhyayla git, sana giyecek bir şeyler versin ve kalacağın yeri göstersin. Ayrıca bir duş almayı da unutma, leş gibi kokuyorsun. Yarın sabaha kadar izinlisin. 

Kâhya Boyd sana çiftlik hakkında bilmen gereken ön bilgileri verecektir. Yarın sabah dokuzda buraya gel, işini sana anlatacağım. 
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Kenan, "Sağolun efendim, diye mırıldandı ve kâhyanın arkasından yürüdü. İşin en zor kısmını halletmiş, sınavı başarıyla vermişti. Bundan sonrası artık kolaydı. 

Sarışın afet üzerinde müspet kanaat yaratıncaya kadar pasif davranır, etliye sütlüye karışmazdı. 

Ingrid bir süre, onun arkasından, barakalara gidinceye kadar baktı. 

Sünepe ve pısırık bir herife benziyordu; ama onun rol yaptığına ve gerçek kişiliğinin bu olmadığına adı gibi emindi. Yoksa uluslararası DTMT bunun gibi bir herifi düşmanının ta içine gönderir miydi hiç? 

Ağır adımlarla merkez binaya doğru yürüdü. 

Durumu ve gelişmeleri Efendi'ye bildirmeliydi. 

Metal kapı aralandı ve Ingrid Efendi'nin özel odasına girdi. 
Odanın serinliği çok rahatlatıcıydı ama genç kadın, bütün bir ömrü bu dört duvarın arasında geçirmenin ne kadar zor ve anlamsız olduğunu düşündü bir an. Capshow'u hep burada görmüştü. Açık havaya çok nadir çıkardı, o da hep geceleri ve çiftlikte el ayak çekildikten sonra olurdu. Bu muazzam çalışma salonunun bitiminde iki odası vardı, fakat özel iki hizmetkârı ve genel sekreter hariç oraya kimse girememişti şimdiye kadar. 

Maskeli adam, duvardaki elektronik panonun önünde hareketsiz ve dalgın duruyordu. Gözleri, Amsterdam'| gösteren haritanın yanıp sönen noktasına dikilmişti. 

Ingrid varlığını hissettirmek istercesine hafifçe öksürdü. 

Capshow arkasını dönmeden, "Evet Ingrid, ne var?" diye sordu. 

"Beklenen adam geldi efendim." 

"Güzel... Onu işe aldın mı?" 

"Evet efendim, emrettiğiniz gibi" 


532 


"Nasıl biri?" 

"İtiraf edeyim ki, ilk görüşmede tam bir karara varamadım. 
Fakat zeki birine benziyor. Tehlikeli olabilir. 

Efendi ağır ağır genç kadına döndü. 

"Ne yapmayı düşünüyorsun?" 

"Siz ne emrederseniz onu tabii." 

"Ben senin fikrini öğrenmek istiyorum Ingrid. Şimdi Genel Sekreter sensin. Benim yardımcımsın. O adam hakkında bir fikrin olmalı." 

Sarışın kadın tereddütsüz cevap verdi. 

"O düşmanımız efendim. Şu veya bu şekilde içimize kadar sokulmayı başardı. Neler bildiğini öğrenip, ortadan kaldırmalıyız. 

"Çok doğru Ingrid, sanırım en iyisi bu olur." 

"Önce konuşturmak için işkence yaparız, bildiklerini öğrendikten sonra da leşini köpekbalıklarına atarız." 

"Ama öyle yapmayacağız Ingrid. 

Sarışın kadın bakışlarını Capshow'a çevirip bekledi. Maskeli adamın daha parlak bir fikri vardı herhalde. 

"O adamın hakkımızda bir rapor yazmasını bekleyecegiz." 

Ingrid şaşırmıştı. "Fakat efendim, diye kekeledi. 

"Anlıyorum, bu söylediğim seni şaşırttı kızım. Haklısın... O içimize sızmış bir düşman ve ölümü hak ediyor. Ama ondan yararlanmayı düşünüyorum. Hem de en iyi şekliyle." 

Efendi Capshow ağır ağır duvardaki elektronik panoya biraz daha yaklaştı. 

"Biliyor musun, bu günlere çok uğraşarak, büyük fedakârlıklarla, ağır bedeller ödeyerek geldik biz. Jonathan da benimle birlikte çok çalıştı. Buraya insan artığı, iki ucube olarak geldik. 
Kimse yüzüme bile bakamazdı. Jonathan'ın da sağlığı çok kötüydü. Sıcak iklim ona yaradı ve kısa zamanda düzeldi. Ama ben insan içine çıkamayacak kadar berbat ve çirkin bir haldeydim. 
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Herhalde duymuşsundur, İngiltere'de bir terör olayında tüm vücudum yanmıştı. Hayatta kalmam bir mucize oldu. 

Capshow ilk defa kendisinden bahsediyordu. Ingrid bu fırsatı kaçıramazdı, sesini kesip adamın devam etmesini bekledi. 

"Buradaki ilk yıllarımız çok zor geçti. Elimizdeki tazminat bedellerinden aldığımız tüm parayı Corewega'nin satın alınması için tüketmiştik. Durmadan bir amele gibi çalıştık, çabaladık ve bugünkü durumlara kadar geldik. Barbados'un en güçlü şekerkamışı üreticilerinden biriydik artık. Jvlahalli idarelere her türlü rüşveti, haksız menfaatleri sağladık. Ama ikimizin de içi insanlara nefret ve hınç duyguları doluydu. Aldığımız eğitim gereği, teşkilatlanma, planlama ve taktik yeteneğimiz çok yüksekti. İçimizdeki nefreti kanalize edecek, duygularımızı bastıracak ve bizi tatmine götürecek bir organizasyon arıyorduk. 

S.I.T. böyle şekillendi ilk defa. Yıllarca çiftlik işletmeciliğinden kazandığımız para sadece planlarımızın gerçekleşmesi için gerekli ilk sermaye birikimi içindi. Huzura ancak insanlardan intikam aldığımız zaman kavuşabilecektik. Bu konuda beni çok iyi anladığını sanıyorum; çünkü sende de adam öldürme içgüdüsü çok gelişmiş durumda, öldürmekten zevk alıyorsun. Sebebi ve seni buna iten neden hiç önemli değil, aslolan bunu içinde yaşamalıdır." 

Sarışın kadın kısık sesle, "Sizi anlıyorum efendim, diye mırıldandı. 

"Her şey mükemmele yakın gidiyordu; ta ki öz kardeşim Ethan Capshow'un bizi aldatmaya kalkışmasına kadar, ihanete asla iznim yoktur Ingrid, hatta beni aldatan öz kardeşim bile olsa. 
O cezasını buldu fakat kurduğum imparatorluk ciddi bir krize ve tehlikeye düştü şimdi. Ethan sersemin tekiydi, kendini zengin eden esaslı para kaynaklarını kuruttu. Güvenilmez ve işe yaramaz insanlarla çalıştı. Şimdi bu vartayı atlatmak için uğraşıyorum. 
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Biliyorsun, bizi ele geçirmek için uluslararası gizli bir polis teşkilatı kuruldu ama onun içine sızmayı da başardık ve parayla birini satın aldık." 

"Evet, efendim." 

"Kardeşimin Hukuk Bürosu'ndaki sekreteri şimdi DTMT'nin elinde ve yarım yamalak bildiği sırları uluslararası örgüte açıklamış durumda. Ama edindiğim bilgilere göre adamın anlattıklarına itibar etmeyen büyük bir çoğunluk varmış. Genel kanaat adamın kendisini kurtarmak için yalan söylediği merkezindeymiş. Ayrıca bir karşı harekattan siyasi nedenlerle çekiniyorlarmış. 
Buraya gönderilen Türk ajan ise Capshow adından huylanarak örgütümüzün beyni olarak beni gördüğünü iddiada ısrarlıymış." 

"Anlıyorum efendim." 

Capshow içini çekti. 

"Bir polisin ısrarı için bunca yıllık emeğin yok olmasını göze alamam Ingrid." 

"Ne yapmayı düşünüyorsunuz, efendim?" 

"Yeni bir plan tasarladık ve onu hayata geçirdik bile. 
Jonathan gerekenleri Avrupa'da gerçekleştiriyor. Bunları sana uzun uzun anlatmamın şimdilik yararı yok. Bir süre faaliyetlerimizi askıya almak zorundayız. S.I.T. şimdilik yeni teklifleri kabul etmeyecek. 

Ingrid göz ucuyla Efendi'ye baktı. Yoksa yağlı ekmek kapısı kapanıyor muydu? 

Capshow kadının aklından geçenleri anlamış gibi mırıldandı: 

"Hiç kuşkusuz tim elemanlarım bundan üzüntü duyacaklar. 
Sizlere parça başına iş yerine, kıdem ve liyakatınıza göre aylık ödemeler yapacağım." 

"Çok iyisiniz, efendim" 
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"Ayrıca bazılarınızın geleceğini güven altına almak için Avrupa polisinin önüne öldüğünüze dair sahte ipuçları bırakacağız. 

"Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Fakat çiftlikteki Türk polis ne olacak?" 

Capshow gülümseme yerine geçen o gergin dudak hareketini yaptı. 

"Onunla bizzat ben konuşacağım Ingrid." 

Kadın hayretle Efendi'ye bakakaldı. Böyle bir şeye hiç ihtimal vermemişti. 

"Ama.." diye mırıldandı. 

Capshow'un dudakları hâlâ gergindi. 

"Sana bir sırrımı daha açıklayacağım Ingrid; her aydın ve eğitimli İngiliz gibi ben de Shakespeare hayranıyımdır. Öğrencilik yıllarımda tiyatroda oynamaya ve rol yapmaya bayılırdım. Asker olmasaydım, mutlaka tanınmış bir aktör olurdum 

Şaşırdın, değil mi? Othello'da, Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda, Hamlet'te oynadım. 

Şimdi de hayatımın en büyük oyununu oynayacağım." 

Ingrid, "Ne yapmayı düşünüyorsunuz, efendim?" diye sordu. 

"Onu masum, yanık yüzüyle insanlardan kaçan, dünya ile ilişiğini kesmiş, yorgun bir çiftlik sahibi olduğuma inandıracagim." 

Sarışın kadın içinden, çok saçma, diye geçirdi. Tek kurşunun halledeceği basit bir iş için böyle anlamsız bir oyuna anlam veremiyordu, ama fikrini Efendi'ye açıklayamazdı... 

Barbados'ta mehtap bir farklı doğuyordu sanki. Portakal rengi koskoca dolunay okyanusun ufuk çizgisinde yükselmeye başlarken Kenan, kalacağı barakadan dışarıya çıktı. Etraf hâlâ alacakaranlıktı. Sıcağın etkisi kaybolmamış, havaya sinmiş 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baharat ve çiçek kokuları daha da yoğunlaşmıştı. Bir süre barakanın önünde durarak denize uzanan kumsalı inceledi. Bir operasyon sırasında ekipler buraya denizden rahat Çıkarma yapabilirlerdi, ayrıca çiftlik arazisi helikopterlerin inmesi için çok uygun düzlüklere sahipti. 

Yıkanmış, rahatlamış ve işçilere verilen tek tip elbiselerden giyinmişti. Zenci Baruwa'dan aldığı sustalıyı da pantolonunun arka cebine atmıştı. Kâhya Boyd ona çiftlikle ilgili bilgiler vermiş, yasaklan birer birer anlatmıştı. İşçilerle bir örnek giydiği formaya rağmen, kendisinin idareciler sınıfından olduğunu ve bu nedenle çalışanlarla fazla yüz göz olmamasını tembih etmişti. Güneş battıktan sonra çiftlik arazisinin belirli yerlerinde dolaşmak kesinlikle yasaktı. Merkez bina denilen yere ise nöbetçiler hariç kimse giremezdi. Kenan burada normal bir çiftlik yönetiminden ziyade adeta askeri bir kamp disiplininin hüküm sürdüğünü hemen anlamıştı. Zaten şekerkamışı üretilen bir yerde bu kadar silahlı adama ne gerek vardı? 

Bir süre yükselen mehtabın sulara akseden parıltılarına baktı. Manzara harikaydı. 

"Yenisin, değil mi?" dedi bir ses. 

Kenan ürkmüştü. Kendisine hitap eden sesi arandı. 

Yaşlı bir adamdı ve barakanın kenarında yere oturmuş mehtabı seyrediyordu. 

"Evet, yeniyim, bugün geldim," dedi Kenan. 

"Onlardan mısın?" 

Adamın ne demek istediğini anlamamıştı. 

"Kimlerden?" diye sordu. 

"Şu paralı askerlerden?" 

"Yoo, ben asker filan değilim" 

"Ya nesin, işçi mi?" 

"Evet, öyle sayılırım." 
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"Hadi oradan numara yapma, burada beyaz işçi çalıştırmazlar." 

"Ama beni kabul ettiler." 

Yaşlı adam bakışlarını mehtabın parıltılarından alıp Kenan'ın suratına çevirdi. 

Sinsi sinsi sırıttı. "Bugün seni o kadının yanında gördüm," diye mırıldandı. 

"Paralı asker değilsen, onun aramıza salacağı casus olmalısın." 

Kenan merakla, "Niye böyle düşünüyorsun?" diye sordu. 

"Evlat, ben buranın eskilerinden biriyim; boşuna beni kandırmaya çalışma. Buraya gelen beyazlar hep aynıdır." 

Kenan adamla ilgilenmeye başlamıştı. Adamın ağzından bazı bilgiler alabilirdi. 

"Bridgetown'da parasız ve işsiz kalmıştım, çalışmak zorundaydım. Kâhya Boyd'a rastladım. O da beni buraya getirdi." 

"Boş ver o köpeği. Satılmışın tekidir. Yoksa ona mı inandın?" 

"Niye böyle konuşuyorsun? Kâhya kötü bir adama benzemiyor.” 

"Yakında onun ne mal olduğunu anlarsın. Senden komisyon istedi mi?" 

"Evet, istedi." 

"Gördün mü bak! Eline fırsat geçerse, işçiyi soyup soğana çevirir o rezil" 

"Şikayet etsenize." 

"Şikayet mi? Kime?" 

"Benimle konuşan güzel kadına. Patron o galiba. Kâhya doğru beni ona götürdü." 

Yaşlı adam gülümsedi yeniden. "Daha çok şey öğreneceksin delikanlı. O kadın şimdilik sekreter Jonathan'a vekalet ediyor. 
Doğrusu onu arattığı söylenemez. Arada sırada buraya gelip 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giderdi. Bay Crenna herhalde bu kere uzunca bir süre gitti ki Efendi kadını onun yerine getirdi. 

"Efendi dediğin de kim?" 

"Buranın asıl sahibi. Gerçek patron." 

"Onu henüz görmedim. Sık sık buraya gelir mi?" 

"Buradan hiç ayrılmaz ki." 

"Yaa! Onunla ne zaman karşılaşırım?" ihtiyar yeniden güldü. 
"Korkarım, hiçbir zaman. 

"Ne demek istiyorsun?" 

"O halk arasına karışmaz. Bu çiftlikte yıllardır çalışmasına rağmen onu hiç görmeyenler vardır" 

"Neden?" 

"İnsanlardan kaçar, görünmek istemez. 

"Bir sebebi olmalı ama... 

"Vardır tabii. Yıllar önce bir kazada yandığı söylenir. 
Yüzünde daima bir maske vardır. Maskesini hiç çıkarmaz. Ona burada esrarengizliğinden dolayı 'Maskeli Şeytan' denir Bunu duymamış mıydın?" 

"Hayır, ilk defa senden işitiyorum" Kenan bilmezmiş gibi davranarak, "Nasıl, iyi bir insan mıdır?" diye sordu. 

Yaşlı adam omuz silkti. "Tanımadığım bir insanın iyi olup olmadığını nasıl söyleyebilirim?" 

Kenan ısrar etti. "Burada eski olduğunu söylüyorsun insan patronunun iyi biri olup olmadığını hiç anlamaz mı?" 

"Ücretlerimiz hep zamanında ödenir" 

"Benim sormak istediğim o değil, patronun kişiliği." 

"Kusura bakma delikanlı, bu nazik bir konu. Çiftlikte henüz yabancısın, kuralları bilmiyorsun. Bu konularda konuşmak yasaktır" 

"Patron hakkında mı?" 

"Hı hıh..." 
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"Çok garip!" dedi Kenan. "Peki o güzel kadının adı nedir?" 

"Bilmiyorum." 

"Sana inanmıyorum. 

"Nasıl istersen öyle düşün." 

Kenan susup adamın yanına oturdu. Daha ilk karşılaşmada adamın üstüne fazla varıp onu ürkütmek istememişti. 

Cebinden paketini çıkarıp bir sigara yaktı; bir tane de yaşlı adama uzattı. 

"Barbados cennet gibi bir yer. Tabiat da çok güzel" diye mırıldandı. 

Yaşlı yerli başını salladı. 

"Barbados söylediğin gibi cennettir ama Corewega bir cehennem." 

"Fakat yıllardır burada çalıştığını söyledin." 

"Başka şansım yoktu ki. Adada büyük işsizlik sorunu vardı. 

"Ne iş yaparsın sen?" 

"Kamışların balyalanmasında çalışırım. Ya sen nereden geldin yabancı?" 

"Sorma, dünyanın öbür ucundan." 

Yaşlı adam anlayışlı bakışlarla başını salladı. 

"Firarda mısın?" 

"Niye sordun?" 

"Buraya sığınanların çoğu öyledir de" 

Kenan başını salladı. 

"Cinayet mi?" 

"Evet." 

"Öyleyse dert edinme. Burada seni kimse bulamaz. Corewega Tanrı tarafından unutulmuş topraklardır. Çiftliğe devlet ve polis giremez, gönlünü rahat tutabilirsin." 

"Neden?" 
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"Çünkü Efendi'nin topraklarıdır ve Bay Capshow devletin ta kendisidir." 

"Biraz büyütmüyor musun?" 

"Hayır, kesinlikle doğruyu söylüyorum. 

Kenan konuya yeniden temas edebileceğini sezinledi. 

"Patron onun için mi arazisinde paralı asker besliyor?" diye sordu. 

Yaşlı adam bu soruyu hemen cevaplamadı. Derisi buruşmuş elleriyle bir süre güneşten meşine dönmüş yanaklarını kaşıdı, kalın dudaklarını büzdü. 

"Sanmıyorum; diye mırıldandı. "Onlar yeni geldiler. Bir başka nedeni olmalı. 

Biz işçiler aramızda fırsat buldukça bu konuyu tartıştık ama bir sonuca varamadık. Herhalde şu günlerde Efendi'yi tedirgin eden bir şeyler olmalı." 

"Sekreter dediğin Jonathan Crenna bu nedenle mi adadan ayrıldı?" 

"Ben nereden bilebilirim delikanlı?" 

"Çiftliğe kaç silahlı asker geldi?" 

"Ben sayısını bilmiyorum ama görenler yirmi kişi kadar diyorlar. 

"Nerede kalıyor bu adamlar?" 

"Onların çiftliğin güney kıyısında özel barakaları var Bir de eğitim sahaları." 

"Devamlı eğitim yapıyorlar mı?" 

"Yapıyorlarmış. Merkezdeki arkadaşlar hep silah sesleri duyduklarını söylediler." 

"Hangi saatlerde çalışıyorlar?" 

Yaşlı adam tekrar huylanmış gibi Kenan'a baktı. 

"Neden onlarla bu kadar ilgileniyorsun?" 

Kenan hiç duraksamadı. 
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"Daha çok para kazanıyorlarsa belki onlara katılmak isteyebilirim" dedi. 

"Sahi" diye mırıldandı yerli. "Sormayı unuttum, sen burada ne iş yapacaksın?" 

"O güzel hanıma yardımcılık edeceğim. 

"Yani sekreter vekiline mi?" 

"Evet. 

İhtiyar pis pis Kenan'ı süzdü. 

"Lanet olsun!" diye homurdandı sonra. "Bunu tahmin etmeliydim. Tabii ya, seni onun yanında görüp görmez anlamalıydım. 
Sen idarenin casususun, değil mi? Beni sekreter vekiline ispiyon edeceksin." 

Kenan hemen, "Yok yahu!" diye itiraz etmeye kalkıştı. Ama yaşlı yerli hemen yerinden fırlamış ve hızlı hızlı barakaya doğru yürümeye başlamıştı. 

Kenan arkasından, "Dur, yanılıyorsun!" diye seslendi ama adam çoktan gölgelerin arasında kaybolup uzaklaşmıştı... 

5 

Londra - İngiltere 

Başkan Sebastian Kruger, DTMT'nin Londra'daki bürosunun pencere tülünü çekip dışarıdaki bulutlu havaya bakarak, "Dostum, yine yağmur yağacak galiba," dedi. 

Müfettiş Donald MacRae, "Sanırım öyle. Meteoroloji daha bir hafta güneşe hasret kalacağımızı söylüyor," diye mırıldandı. Sonra piposunu dişlerinin arasına sıkıştırırken Başkan'a, "İsterseniz artık Hollandalı meslektaşımızı içeriye çağıralım. Kenan Işık hakkında başka konuşacağımız bir şey kaldı mı?" 

Başkan Kruger dışarıya bakmaya devam ederken endişeli bir ses tonuyla: 
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"Bilmiyorum, dedi. "Şimdiye kadar bir haber almamız lazımdı. En ufak bir mesaj almadık kendisinden ve bu beni rahatsız ediyor." 

"Endişelenmeyin Sayın Başkan. Bay Işık çok yetenekli ve akıllı biri. Başını belaya sokacağını sanmıyorum." 

"Ben ise onu çok atak ve cüretkâr biri olarak tanıdım. Endişeleniyorum. Hatta zaman zaman bu çılgın planı kabul ederek onun Barbados'a gitmesine izin verdiğimiz için de kendimi suçluyorum.” 

"Dedim ya, endişelenmeyin. Ona bir şey olmaz." 

"Haberleşme odasına bu sabah uğradınız mı?" 

"Evet efendim. Henüz direkt veya dolaylı bir temas kurmadı bizimle." 

"Genel Valinizi de aramamış, değil mi?" 

"Hayır efendim. Zaten çok mecbur kalmadıkça o yolu deneyeceğini hiç sanmam" 

Sebastian Kruger bir süre endişeyle susup düşündü. Sonra, "Evet, diye mırıldandı. "Hollandalı meslektaşımızı fazla bekletmeyelim. Lütfen onu içeriye alır mısınız?" 

MacRae odanın kapısını açtı. Van Der Hesp koridordaki meşin koltukta oturuyordu. MacRae nazik bir şekilde gülümseyerek, "Lütfen içeri gelin Müfettiş,' dedi. 

Hollandalı, yüzündeki mağrur ve insanlara yukarıdan bakan tavrıyla yerinden kalkıp odaya girdi. Her zamanki gibi yine şık giyinmişti. Sırtında blazer bir ceket, açık renk pantolon vardı. Dik ve kendinden emin adımlarla Başkan'a doğru yürüdü. 

Kruger, "Sizi beklettiğimiz için özür dilerim, dedi. "Anlayacağınızı umarım, konuşulacak çok konu vardı da." 

Van Der Hesp ilgisiz görünerek sesini çıkarmadı. Elindeki siyah Bond tipi çantayı ayaklarının dibine bıraktı. 
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Başkan, "Haberinizi aldım” diye mırıldandı. "Maalesef yine başarısızlığa uğradık ve ülkenizin çok önemli bir kişisinin öldürülmesini engelleyemedik. 

Van Der Hesp soğuk bakışlarını Başkan'a çevirdi. 

Etkili ses tonuyla, "Doğru; dedi. "Avrupa'nın çok ünlü bir işadamının ölmesini engelleyemedik. Ama bu cinayet bize çok şey öğretti. Ve bu işe artık bitmiş nazarıyla bakabiliriz." 

Odada bir sessizlik oldu. İki yetkili hayretle Hollandalı'ya baktılar. 

"Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu Başkan. "Bilmediğimiz yeni gelişmeler mi var?" 

Van Der Hesp o mağrur haliyle gülümsedi. Ayaklarının dibine bıraktığı çantasını açarak içinden çıkardığı dosyayı Sebastian Kruger'e uzattı. 

"İşte, öldürülen elmas ve pırlanta kralı Guus Bronckhorst dosyası beyler. İçinde sizi çok şaşırtacak bilgiler, ifadeler ve tespitler var. Bunların büyük kısmını medyadan saklamayı başardık ama yine de basından gizleyemediğimiz kadarıyla pırlanta kralının katillerinin ölü olarak ele geçtiğini öğrenmişsinizdir herhalde." 

Kruger dosyayı Hollandalı'dan alırken, "Evet, bunu duyduk. 
diye mırıldandı. 

"Gerek katillerin üzerinde bulduğumuz ipuçları ve gerekse Guus Bronckhorst'un evinde yaptığımız gizli araştırmalar Hollanda polisini ilginç sonuçlara götürdü. 

Bu dosyada bütün bulduğumuz delillerin fotoğraflarını ve fotokopilerini bulacaksınız. Artık olay tamamen aydınlanmış ve açığa çıkmıştır" 

Van Der Hesp soğuk gülüşüyle sırıttı. "Tahminimde yanılmamışım. Çetenin reisi Avukat Ethan Capshow'muş. Sekreter Garry Brend sırf kendisini kurtarmak ya da suçunu hafifletebilmek için size yalan beyanda bulunmuş. S.I.T. örgütünün beyni Londra'ymış. Paris ve Frankfurt'ta da birer ufak merkezleri varmış. Londra ve Frankfurt çözüldüğüne göre örgütün tamamı çökmüş sayılabilir. Zaten örgütün yaşayan öldürücü timleri arasında da para yüzünden büyük bir çekişmenin yaşandığı anlaşılıyor." 

Müfettiş MacRae, "Bunları nasıl öğrendiniz?" diye sordu. 

"Bir kısmını ölü bulduğumuz katillerin cebinden çıkan mektuptan. Bir kısmını işi Guus Bronckhorst'un çalışma odasındaki evraklardan. Her şey apaçık ortada. Sizin şahit Garry Brend yalan söylüyor. Örgütün Barbados'la hiçbir bağıntısı yok. Şu anda faal olan tek merkez Paris'te olmalı. Gerçi ben ondan da şüpheliyim ya, Amsterdam'daki son olaydan sonra onların da kendi kendilerini tasfiye edeceklerini veya izlerini silip ortadan kaybolacaklarını düşünüyorum. 

Sebastian Kruger merakla önündeki dosyayı açtı. İçindeki yazılı bilgileri okumaya ve resimleri incelemeye başladı. MacRae suratını asarak Başkan'ın incelemesinin sona ermesini bekliyordu. Kruger dosyayı kapatırken, "Çok ilginç," diye mırıldandı. "Hal böyle ise başarıya ulaştık demektir; diye fısıldadı. 

"Evet," dedi Van Der Hesp, "Mutlak ve kesin bir başarı." 

Mağrur Hollandalı'nın yüzünde başarının izleri okunuyordu. 

Kruger, "Demek öldürülen tim elemanlarının adı Max ve Ingrid'miş," dedi. "Bu isimler Ethan Capshow cinayetindeki faillerin adları. Öyleyse avukatın evindeki katliamla sizin pırlanta kralını öldüren insanlar aynı kişiler. 

"Evet. Zaten katillerin üzerinde S.I.T. adına bastırılmış kartvizitler de bulduk. 

MacRae Başkan'a dönerek, "Şu dosyaya bir de ben bakabilir miyim efendim?" dedi. 
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Başkan'ın uzattığı dosyayı alan müfettiş bir koltuğa çöktü ve tetkike başladı, iki katilin cesetlerinin fotoğraflarını uzun uzun inceledi. Yüzünde sinsi bir gülümseme oluşmuştu. Ama bunu odadaki meslektaşlarına belli etmemeye çalıştı. 

Van Der Hesp, her zamanki soğuk sesiyle, "Sayın Başkan," dedi. "Bir de Paris'te örgütün son yuvasını araştırmakta yarar var sanırım. Gecikmeden oraya bir baskın yapsak iyi olur. Pırlanta kralının evrakları arasında bu adresi buldum, zayıf bir ihtimal de olsa belki birilerini ele geçirebiliriz." 

Kruger başını salladı, "Haklı olabilirsiniz," diye mırıldandı. 

Van Der Hesp görevini başarıyla tamamlamış insanların huzuru içinde ayağa kalktı. Başkan'ın ve MacRae'nin elini sıktı. 
Sonra küstahça sırıtarak, "Doğrusu o inatçı Türk meslektaşımızı görmek isterdim,' diye mırıldandı. "Acaba bu duruma ne diyecek? 
Kendisi burada mı?" 

MacRae hemen atılarak, "Sizi anlıyorum," dedi. "Ne yazık ki o tartışmalı toplantıdan sonra İstanbul'a döndü. Galiba Türk Emniyeti yerine bir başkasını gönderecekmiş." 

"Buna üzüldüğümü söyleyemem. 

Van Der Hesp odayı terkederken Başkan endişeli ve kararsız bakışlarla MacRae'yi süzüyordu. 

"Ne dersin bu duruma?" diye sordu. "Galiba biz yanılmışız." 

İngiliz Müfettiş başını iki yana olumsuzca salladı. 

"Hayır efendim, hâlâ doğru yol üzerinde olduğumuzu sanıyorum. Beni asıl kaygılandıran Hollandalı meslektaşımızın niye yalan söylediği." 

Başkan irileşen gözleriyle MacRae'ye baktı. 

"Yalan mı?" 

"Evet efendim. Van Der Hesp yalan söylüyor. Cinayet timine mensup iki katilin resimlerini bize vermekle büyük bir hata yaptı. 
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Ben Garry Brend'in evindeki silahlı çatışmada vardım. Max denen adamı orada gördüm. Fotoğraftaki ceset ona ait değil" 

Kruger sapsarı kesilmişti. 

"Emin misin?" diye sordu. "Resim tam net değil; yanılmış olmayasın?" 

"Kesinlikle eminim efendim. Bu adam bize o gece saldıranlardan değil. Ve Van Der Hesp o silahlı çatışmada benim de bulunduğumu, katilleri gördüğümü bilmiyor." 

"Fakat... Fakat bu mantıksız... Yani Van Der Hesp yanılıyor mu demek istiyorsun?" 

"Umarım sadece öyledir." 

"Yani?" 

"Yani bizi başka bir yöne çekmek için yalan söylemiyordur.' 

Sebastian Kruger homurdandı. "Müfettiş bey,' dedi. "Bu çok ciddi bir itham. Van Der Hesp bize niye yalan söylesin ki?" 

"Beni de endişelendiren bu efendim. Ama bu gerçeği hepimiz biliriz; bazen bizim de aramızda çürük elmalar bulunur" 

Başkan kalın bir puro yaktı. Oda bir yandan puro bir yandan da MacRae'nin piposu ile yoğun bir dumana boğuldu. Kruger dalmıştı. 

"Bu fotoğraftaki adamın Max olup olmadığını başka Şekillerde de öğrenebiliriz," diye söylendi. 

"Tanıklığıma itibar etmiyor musunuz efendim?" 

"Tabii ki ediyorum Müfettiş, ama kesin emin olmalıyım. 
Frankfurt'ta tutuklu Werner Schafer'e gösterilmek üzere derhal fotoğrafları oraya fakslayacağım. Siz de lütfen Garry Brend'e gösterin. Hatta şu pastanede çalışan Capshow'un hizmetçisi... Adı neydi, şimdi hatırlayamadım." 

"Kay Parker. 

"Evet, o... Bir de ona gösterin. Mutlaka onlar da yardımcı olacaklardır" 
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Müfettiş kayıtsızca omuzlarını silkti. 

6 

Corewega Çiftliği 

Kenan zor bir gece geçirdi. Bütün gece yadırgadığı ranzada iki yanına dönüp durdu, gözü bir türlü uyku tutmadı. İçi geçip daldığında saat üçü geçiyordu. 

Barakadaki işçiler belki beyaz olduğundan, ya da beyinlerinde sürdürdükleri idarenin aralarına kattığı muhbir ajan inancından, ona karşı hep soğuk ve mesafeli davranmışlardı. Yaklaşıp samimiyet kurmaktan özellikle kaçınıyorlardı. 

Kenan üstlerine fazla gitmek istemedi. Zamana ve kendisini tanımalarına fırsat vermeliydi. Yapılan soğuk muameleye rağmen güleryüzlü olmaya gayret etti. Geniş ve uzun koridor üzerindeki duşlarda yıkanıp traş olurken de herkes ondan uzak durdu. 

Genç adam, Ingrid'in tam söylediği saatte bungalovuna yollandı. Güzel sarışın bungalovun çiçekli verandasında hazır bekliyordu. Kenan'ı görünce saatine baktı. 

Soğuk bir sesle, "İki dakika geciktiniz Bay Işık," dedi. 

"Benim saatim tam sekiz buçuk efendim. Gelmemi emrettiginiz saat." 

Ingrid homurdandı ama Kenan ne söylediğini anlayamadı. 

"Çalışmaya hazır mısınız?" 

"Evet efendim. 

"Şimdi önce seni buranın büyük patronu yani Efendi'mizle tanıştıracağım. Konuşma uzun sürmez, sonra sana görevlerini anlatacağım. 

"Tabii efendim." 

Kenan'ın boğazı kurudu. Nihayet Efendi Capshow'la danışabilecekti. Bu haber genç adamı biraz şaşırtmıştı. Dün gece barakanın önünde yaşlı yerlinin söylediklerini anımsadı. Yıllardır 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çiftlikte çalışmalarına rağmen Efendi'yi göremeyen bir sürü işçi olduğunu söylemişti. Acaba patron kendisini neden görmek istiyordu? Yoksa gerçekten ispiyonculuk mu teklif edecekti? Hayır, diye düşündü Kenan. Bunun için patronun huzuruna kabulü şart değildi; bu teklifi rahatlıkla yanındaki şu güzel kadın da yapabilirdi. Tanışmak isteği başka bir nedene dayanmalıydı. 

Kızgın güneş altında kadınla Merkez Bina denilen kısma doğru yürürlerken, Kenan bir yandan bu görüşme isteğinin sebebini beyninde değerlendirmeye çalışıyor, bir yandan da göz ucuyla İngrid'i süzüyordu. Kadında nedense garip bir tedirginlik sezinlemişti, belki de yanılıyordu ama dünkü o kendinden emin ve otoriter hali kaybolmuş, anlam veremediği bir tutukluk ve çekingenliğe bürünmüştü. Belki de seçtiği yardımcısının Efendi tarafından beğenilmemesinden endişeleniyordu. 

Kadın bir adım önden yürüyordu. Kenan da bir saygı ifadesi olarak amirinin ardından yürümeyi yeğlemişti. Haddini bildiğini, onun şef olduğunu anlatmak istercesine. Bu arada kadını daha yakından incelemek fırsatını da bulmuştu. Çok garibine giden bir durum vardı; bu denli güzel ve çekici bir kadının hangi sıfatı taşırsa taşısın, böyle bir çiftlikte, ancak sert ve otoriter bir erkeğin yapabileceği bir görevi neden üstlendiği idi. Bu görevi üstlenecek bir yığın erkek bulunabilirdi. 

Profilden görünen kusursuz yüzüne ve düzgün bacaklarına baktı. Şimdiye kadar bu kadar çekici bir kadına hiç rastlamamıştı. 
Ama doğrusu onu bu kıyafette, beline asılı kocaman bir tabancayla değil de, süslü salon kıyafetleriyle, dişiliğini daha da ortaya çıkaran giysiler içinde görmek isterdi. Herhalde sekreter vekilinin tahmin ve tasavvur dahi edemeyeceği bazı yetenekleri olmalıydı. 
Yoksa onu burada kesinlikle çalıştırmaz ve bu göreve getirmez- 


lerdi. 
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Merkez binanın önünde baştan aşağı silahlı iki yerli duruyordu. Kadını saygı ile selamladılar. Biri, "Sayın Sekreter, Efendi sizi bekliyor mu?" diye sordu. 

"Evet ama siz yine de yeni işçiyi getirdiğimi haber verin," dedi. 

Nöbetçi, girişteki cihazdan üst kattaki başka birine seslendi. 
Madeni cızırtılar geldi aletten. Sonra cihazdan kalın bir ses yükseldi. "Gelebilirler" 

Silahlı yerli, "Buyrun efendim," dedi. 

İçeriye girdiler. Merkez Binanın içi şaşılacak kadar serindi. 
Büyük koridor üzerinde bir yığın kapalı kapılar vardı. Kenan ilerlerken, acaba burada neler var, diye düşünmeye başlamıştı. Bir üst kata çıktılar. 

Herhalde Efendi denilen adam burada yaşıyordu. Burası da aşağıdaki kat gibi geniş bir koridor üzerindeydi ama çok az kapı vardı. Bir tanesinin önünde yine iki silahlı yerli duruyordu. 

Ingrid kapının yanındaki ufak bir panonun üzerindeki tuşlara bastı. Madeni giriş kapısı iki yana doğru açıldı. Kenan büyük bir merak ve heyecanla önünde beliren görüntüye baktı. Nihayet inzivaya çekilmiş Harry Capshow'un inine giriyordu. 

Alabildiğine geniş, kocaman bir salondu burası, tik dikkatini çeken şey salonun penceresiz olduğuydu. İçerideki elektrik donanımı minimum aydınlatmayı sağlayacak düzeyde kısık tutulmuştu. Hava sirkülasyonunu sağlayan klima cihazının vınlaması geniş salondaki derin sessizlik içinde ürkütücü bir ses çıkarmaktaydı. Yandaki duvardan ne olduğunu anlamadığı kalın siyah bir perde sarkıyordu. Bunun cam örten bir perde olmadığı çok açıktı. 
Sanki arkasında bir şeyin gizlendiği kanaati doğdu Kenan'da. Tam orta yerde geniş bir masa ve başında duran mor koltukta oturan Maskeli Adam'ı gördü. 

Heyecanı son haddine varmıştı. 
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Ağır adımlarla masaya yaklaştılar. Ingrid, "Günaydın efendim," dedi ve başıyla Maskeli Adam'ı saygıyla selamladı. Kenan da elinde olmadan başını eğmiş, selam vermişti. 

Kenan bir iki saniye nefesini tutarak adamı inceledi. 

Capshow gerçekten garip bir yaratıktı. Sırtında yöreye ve mevsime uymayan bir giysi vardı. Boynuna kadar uzanan önden düğmeli, dik yakalı eski asker ceketleri gibi bir şey giymişti. 
Ayağına da aynı kalın kumaştan bol ve gri pantolon geçirmişti. 
Ellerinde deri eldivenler mevcuttu. Fakat adamı asıl korkunç kılan, yüzündeki maskeydi. 

"Yaklaşın,' diye fısıldadı Efendi. 

Sesi kısık ve hafif metalimsiydi. Sanki hoparlörle konuşuyor gibiydi. 

"Ingrid, demek yeni yardımcın bu delikanlı,' diye mırıldandı. 

"Evet, efendim. Onayınızı almak için getirdim." 

Capshow yanık yüzünü örten maskesinin altından dikkatle Kenan'ı inceliyordu. Bir süre hiç sesini çıkarmadan genç adama baktı. 

"Pekala Ingrid, lütfen bizi biraz yalnız bırak. Onunla konuşmak istiyorum," dedi. 

Sarışın kadın afallayarak Efendi'ye baktı garip garip. 

"Fakat efendim..." 

"Ne diyorsam onu yap Ingrid. Bu delikanlı ile yalnız konuşacağım.' 

Maskeli Adam'ın sesi emredici ve kararlı çıkmıştı. Kadına başını çevirip bakmamıştı bile. Kenan, adının Ingrid olduğunu öğrendiği güzel kadının biraz da istemeye istemeye odadan çıktığını gördü. Şimdi geniş mekanda yalnızdılar. 

Efendi, maskesinin göz deliklerinden dikkatle Kenan'ı süzmeye devam etti. 
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Konuşurken yarım yamalak görünen dudakları çok ince ve morumsuydu. Adamın hareketlerinde normalin dışında bir ağırlık vardı, ilk sorusu Kenan'a garip geldi. 

"Benden korktun mu?" 

"Hayır efendim." 

"Doğru söyle yabancı" 

"Korkmadım ama itiraf edeyim ki ürkütücü ve insanı etkileyen bir görünümünüz var. Maske taşıdığınızı bildiğim halde yine de irkildim" 

"Doğaldır bu. İnsanlar maskeli birini görünce irkilirler. 
Neden maske kullandığımı biliyor musun?" 

"Buradakiler yıllar önce bir kaza geçirdiğinizi söylediler" 

"Doğrudur, İngiltere'de yandım. O tarihlerde orduda subaydım. 

"Üzgünüm efendim," diye mırıldandı Kenan. 
"Ama böyle maske ile yaşamaya alıştım artık. 
Kenan bir yorum yapmaktan kaçınarak sustu. 
"Adın nedir yabancı?" 

"Işık. Kenan Işık." 

"Milliyetin?" 

"Aslen Rum'um ama Türk vatandaşıyım." 
"Niçin Barbados'tasın?" 

"Siyasi suçluyum efendim ve firardayım. 
"Aferin, açık sözlüsün. Bu hoşuma gitti. 
"Sağolun efendim. Beni lütfedip çiftliğinize kabul ettiniz, sonradan bir yalanımın ortaya çıkmasını istemem." 

"Haklısın, yalan ve riyadan ben de nefret ederim. Seni gözüm tuttu. Bayan Ingrid herhalde söylemiştir ama bir de ben tekrarlayayım. Burada emirlerime kesin riayet edilmesini, çiftlikteki kurallara mutlak uyulmasını isterim. Bu kurallar oldukça 


552 


ağırdır delikanlı. Ne var ki huzur, emniyet ve rahatlığımız için böyle katı bir disiplin gerekmektedir. 

"Anlıyorum efendim." 

"Hayır, henüz anladığını hiç sanmıyorum." 

Kenan dikkatle Capshow'a baktı. 

"Burada henüz yabancısın ve unutma ki bir beyazsın. Ada yerlilerinin beyaz tenli insanlara ne denli düşman olduğunu bilemezsin. Burada ırk ayrımı ve bunun sonucu olan siyah-beyaz düşmanlığı bütün hızıyla devam etmektedir. Şükret ki İngiliz değilsin; İngiliz olsan yıllardır onları sömürdüğümüz için sana duydukları şartlanmış netretleri daha da şiddetli olurdu. 

Yerli halka yaklaşmak, onları anlamaya çalışmak çok zordur. 
Hepsi cahil, yabani ve eğitimsizdir. Para için yapmayacakları yoktur. Adadaki en yüksek ücretler bu çiftlikte ödendiği halde hâlâ bana düşmandırlar. Buradaki insanlardan korkarım. Benim her şeyden uzak ve içine kapanık yaşamım ise onları ürkütmüştür. Hele maskeli dolaşmam daha da fazla çekinmelerine yol açmıştır. 

Bana 'Maskeli Şeytan' dediklerini biliyorum." 

"Fakat bu haksızlık efendim," diye mırıldandı Kenan. 

Efendi'nin ince dudakları yeniden gerildi. 

"Beni yeterince tanımıyorsun, hemen hüküm verme, dedi. 
"İnsanlar üzerinde sıcak ve çekici bir izlenim yaratmam. Adil ve merhametli biri olduğumu ancak zaman içinde anlayacaksın." 

"Bendeki Allah vergisi bir yetenektir efendim, insanları çabuk anlarım." 

"Umarım öyledir. Sana bu açıklamayı birlikte uzun süre çalışmak istediğim için yaptım. Seni gözüm tuttu, şartlardan memnun kalırsan burada uzun süre çalışabilirsin ve geçmişini unutabilirsin. Mazinde seni tehdit eden sıkıntılardan tamamen 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arınmış olacaksın. Geçmişinle ilgili hiçbir problem seni burada rahatsız etmeyecektir. Tek istediğim sadakatle çalışmandır." 

"Sağolun efendim." 

"Evli misin?" 

"Hayır efendim." 

"Bu hem iyi hem kötü. Evli ve çoluk çocuk sahibi olsaydın daima onları düşünmek zorunda kalacak ve buraya bir türlü ısınma şansın olmayacaktı. Fakat çiftlikte kadınsız yaşamak da senin yaşındaki bir erkek için oldukça zordur." 

Kenan utanmış gibi, "Şimdilik buna katlanmak zorundayım," diye mırıldandı. 

Genç adamın beyni motor hızıyla çalışmaktaydı. Harry Capshow'la yaptığı bu konuşmaya bir anlam veremiyordu. gu, sıradan bir patronla sanki işçisi arasındaki olağan bir konuşmaydı. Durumu yadırgamaya başlamıştı. 

Yüzündeki maske ve adamın yaşadığı acayip mekanın garipliği olmasa kendisini gerçekten de yeni işe alınan biri gibi hissedecekti. Oysa karşısındaki azılı bir cinayet örgütünün başıydı. Efendi Capshow sordu: 

"Memlekette bıraktığın kalabalık bir ailen var mı?" Kenan rahatlıkla yalanı kıvırıverdi: "Sadece hayırsız bir kardeş efendim. 
Ayda, yılda bir görüşürdük. 

Şimdi bile nerelerde bulunduğum hakkında bir fikri yoktur" 

"Ne tesadüf!" diye mırıldandı Capshow. "Benim de Londra'da yaşayan bir erkek kardeşim vardır. Avukat ve zengin. Ama yirmi beş yıldan beri sadece bir kere Barbados'a gelmiştir. Bir daha ne zaman geleceğini de Allah bilir." 

Kenan yeniden irkildi ve içinde ilk defa bir şüphenin filizlendiğini hissetti. 

Neler söylüyordu bu adam? Yoksa kendisinden şüphelenmiş de açığını mı arıyordu? 


554 


Onun gibi herkesin nefret ettiği, korku ve dehşetle hayal ettiği bir kişinin, daha ilk karşılaşmada sanki dertleşir gibi Londra'daki kardeşinden bahsetmesi doğal mıydı? Ayrıca kardeşinden hayattaymış gibi söz ediyordu. Onun, öldüğünü bilmemesi olanaksızdı. 

Capshow başını salladı. 

"Ne yazık ki öz kardeşler bile bazen böyle vefasız çıkabiliyorlar. Ondan on yaş büyüğüm ve hayatta yaşayan tek akrabasıyım ama beni ne arar, ne sorar. Evlendiğini bile beş sene sonra öğrendim. İki yıl önce noelde bir kart almıştım" 

Hayır, diye düşündü Kenan. Bu sıradan bir konuşma Eğildi. 
Maskeli Şeytan'ın bir ard niyeti olmalıydı. Nereye varmak istiyordu acaba? Daha ilk tanışmada ailesinden ve özellikle Ethan Capshow'dan söz açması mantıklı değildi. 

Sinirleri yay gibi gerildi. 

Doğal olarak gerginleşti fakat aklından geçenleri adanla belli etmemeye gayret etti. 

"Her neyse, diye devam etti Efendi. "Şimdi sana sorumluluk ve ciddi çalışma gerektiren bir görev vereceğiz Çoğu zaman Sekreter İngrid'le çalışacaksın. Bu bir haftalık sürede seni deneyeceğiz. Başarılı görürsek işin kesindir" 

"Teşekkür ederim efendim. Sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz." 

"Artık çıkabilirsin evladım." 

Kenan başıyla eğilerek selam verdi, bir iki adım geri geri yürüdü, sonra dönerek kapıya yöneldi. Daha geniş salondan çıkmadan nereden geldiğini kestiremediği bir müzik yayını başlamıştı. Bach'ın sonatlarından biri yankılanıyordu odada. 

Kapı kapanırken, Kenan'ı arkasından inceleyen Maskeli Adam muzaffer ve kendinden emin olarak sırıtıyordu. DTMT'nin ajanında ilk yarattığı izlenim tam istediği gibi olmuştu. Azıcık 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kuşku ve kararsızlığa düşmesi şimdilik yeterliydi. Masanın çekmecesini çekip bir ayna çıkardı, sonra usulca yüzündeki maskeyi çekti. Aynaya vuran çirkin ve yanık suratını inceledi. Görüntü korkunçtu; ama kimbilir, diye düşündü, hayatını yönlendiren olaylar böyle gelişmese belki ünlü bir Shakespeare oyuncusu olabilirdi gerçekten... 

Merkez binanın dış kapısı önünde Kenan'ı bekleyen Ingrid, onun geldiğini görünce, "Beni takip et," diye homurdandı. Kadının suratı yine asıktı; genç adam henüz anlamadığı bir nedenle güzel kadının kendisinden hiç mi hiç hoşlanmadığını görüyordu. 
Yakında anlarım herhalde, diye düşündü ve Ingrid'in peşine takılarak, Merkez Bina'nın arkasındaki küçük bir barakaya doğru yürüdüler. Barakanın üzerinde "İdare Binası" diye bir levha asılıydı. Barakanın içi tahmininden daha iyi döşenmişti. İçeride biri büyük, diğerleri küçük üç bölme vardı. 

Ingrid girince, kısa boylu, gözlerinin feri kaçmış yaşlı bir zenci saygıyla ayağa kalktı. Adam küçük bölmelerin birinde oturuyordu. Sarışın kadın sert ve huysuz bir şekilde homurdandı. 
"Yine dalga mı geçiyorsun, Ooijer? Sana verdiğim işleri hâlâ tamamlamadın mı?" 

Yaşlı adam ezilip büzülerek, "Hepsi hazır, efendim," diye mırıldandı, titrek, ince sesiyle. Ingrid adamın suratına bile bakmayarak barakanın geniş bölümüne geçti. Kenan bir an nerede duracağını kestiremeyerek öylece durdu. 

Kenan'ın peşinde olmadığını gören kadın, "Buraya gel," diye seslendi kaba ve emredici bir ses tonuyla. Kadının adap ve görgü konusunda çizmeyi aştığını görüyordu Kenan, ama kendini sıkıp, boş ver ve biraz daha tahammül et, diye söylendi içinden. Henüz bir maraza çıkmasını istemiyordu. 
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"İçerideki ihtiyar yerli çok tecrübelidir, senelerdir burada katiplik yapıyormuş; o sana yapacağın işleri gösterecek. Gözünü dört aç ve hemen görevini kavramaya çalış. Bu gün kayıtlar, giriş çıkışlar ve ceza puanları ile ilgileneceksin. Yarın da seni muhasebe bölümüne götüreceğim." 

"Fakat ben muhasebeden anlamam. 

"Anlaman da şart değil, nasıl olsa güvendiğimiz bir muhasebecimiz vardır. Sen sadece sekreterya yardımcısı olarak boy göstereceksin." 

"Ama bu durumda pek yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. 

Ingrid dik dik genç adama baktı. 

"Ukalâlık etme. Sana ne emrediyorsam onu yapacaksın." 

"Fakat ben Efendi'mize gerçekten yardımcı olmayı istiyorum. 

Ingrid hasır koltuklardan birine oturdu, alaycı bir ifade ile Kenan'ı süzdü. 

"Demek Efendi'ye hizmette bu kadar isteklisin?" 

"Görevimin amacı bu değil mi?" 

Ingrid, "Otur!" diye karşısındaki boş koltuğu gösterdi Kenan'a. Gözlerinde karşısındakini küçük gören, hafife alan parıltılar seziliyordu. 

"Biliyor musun, senden hoşlanmıyorum. Yağcı, riyakâr bir tipin var." 

Kenan aralarında bir çatışma olacağını anlamıştı. Güzel sarışın maraza çıkarmak için adeta bahane arıyordu. Yoksa bu da bir tür test mi, diye düşündü. Ne ölçüde asi, kavga çıkarmak için bahaneler arayan, serseri bir kimliği olduğunu mu kontrol ediyordu acaba? 

Kadın düpedüz kendisini aşağılıyordu. Nasıl davranacağını bir an kestiremedi. 
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"Tipimi beğenmediyseniz üzgünüm; elimden bir şey gelmez ama... 

"Ama ne?" 

"Yakın bir gelecekte yanıldığınızı anlayacaksınız." 

Ingrid bacak bacak üstüne attı, üst bacağını sinirli sinirli sallamaya başladı. 

Kenan'a tiksinir gibi bakmaya devam etti. 

"Kaç yaşındasın sen?" 

"Otuz iki" 

"Efendi ile ne konuştunuz?" 

Evet, galiba sorun buydu. Sarışın kadın, Capshow'un kendisiyle yaptığı konuşma sırasında onu dışarı çıkarmasını hazmedememişti. 

"Havadan sudan şeyler, diye mırıldandı. "Beni biraz tanımak istedi." 

"Hepsi o kadar mı?" 

"Daha başka ne olabilir ki? Bu bir tanışma görüşmesiydi." 

"Konuştuğunuz her şeyi bana anlatacaksın. 

Kenan, kadının durgun deniz kadar koyu mavi gözlerine baktı. 

"Bağışlayın efendim, bunu asla düşünmedim. Fakat 3ay Capshow'un emirlerine de karşı gelemem." 

Ingrid burnundan soludu fakat ısrar etmedi. 

"Yani Efendi aranızdaki konuşmayı herkesten gizlemenizi mi söyledi?" 

"Onun gibi bir şey efendim." 

Ingrid bir kere daha dikkatle Kenan'ı inceledi. Bu yabancı ihtiyatlı olmayı gerektiren biri gibi görünüyordu. Ama sadece DTMT'nin adamı olduğu için değildi. 
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Adam sessizdi ve bu sessizlikte, konuşmamak ya da dalgın olmak gibi nitelikler gizli değildi. Hatta tam tersine, Kenan Işık'ın sessizliği, başkalarının konuşmalarından daha çok şey ifade ediyordu. Az hareket ediyor, tedirginlik kıpırtılarına yönelmiyordu. 
Hareketsizliği donuk değil, rahattı. Zayıf değil, güçlüydü. Onun karşısındaki birinin, ondaki zekâyı hissetmemesine imkân yoktu, içinden taşıyordu sanki zekâsı. Kurt gibi cevaplar veriyordu. 

Ingrid ona çok dikkat etmesi gerektiğini şimdi daha iyi hissediyordu. 

Odadaki sessiz bekleyiş devam ederken, Ingrid yavaş yavaş Kenan Işık'ın güçlü bir biçimde kendisini etkilediğini anladı. 
Yabancı pek yakışıklı bir adam değildi, fiziksel görünümünün hiçbir yanı tam kusursuzluk tanımına uymuyordu. 

Ama yine de, bir şekilde kusursuz ve garip bir çekiciliği vardı, Ingrid seziyordu bunu. Bir yayılım geliyordu adamdan. 
Belirsiz bir uyum, yatıştırıcı titreşimler. 

Ingrid bunu yeni keşfetmişti. 

Yüzünde odaklanan gözlerini üzerinden alamıyordu. Adamın hafifçe sırıttığını gördü. Galiba belli belirsiz çıplak bacaklarına bakıyordu. Şu sıralar yaşamında Mokoena olmasa, onu yatağına atar ve iflahını kesinceye kadar sömürürdü. Ne var ki, bedeninin doyumsuz açlığını pis zenci iliklerine kadar doldurup gideriyordu. 
Bu korkunç ve inanılmaz tatmini doya doya yaşadığı için yeni bir erkeğe şimdilik ihtiyar duymuyordu. Ama Mokoena'dan da bıkabilirdi. Zira vahşi ve hoyrat zenci aslında ilişkiye girmemesi gereken biriyi. Her gece koynuna aldığı bir adama ileride emir vermek güçleşecekti. 

İçindeki değişiklik arzusunun depreştiğini duyumsadı. 

Karşısındaki pısırık görünümlü kişiliğin altında her an patlamaya hazır bir volkanın titreşimlerini hissediyordu. Onu yedeğe 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almalıydı. Arada sırada değişikliğin zararı olmazdı Mokoena'yı yine demirbaş yapar, bununla da hayatına çeşni katardı. 

Fakat önce onun ukalâ davranışlarını ve kibirli havasını balon gibi söndürmek ve gereken dersi vermek istiyordu. Bunu rahatlıkla yapabilirdi, hem de zevkle... 

Birden, "Küstah!" diye bağırdı. 

Kenan irkildi, bu defa sarışın kadının niye hiddetlendiğini anlayamamıştı. 

"Bacaklarıma mı bakıyorsun?" 

Genç adam kızararak, "Hayır efendim," diye kekeledi. 

"Yalan söyleme. Bacaklarıma baktığını gördüm. Bir de utanmadan inkâra kalkışıyorsun" 

"Fakat... ben..." 

"Uzatma... Senin gibileri iyi tanırım. Daha ilk gördüğümde gözlerindeki o çapkın ifadeden anladım. Acaba şu kadını nasıl tavlayıp da yatağa atarım, diye düşünüyordun." 

"Yanılıyorsunuz efendim. Ben asla..." 

"Kes sesini... Tek kelime daha söylersen sana feci bir ders veririm." 

Kenan'ın kafası atmıştı. Bu kadarı fazlaydı artık. Bu gösteriş budalası kadının karşısında ezilmeyi kendisine yediremiyordu. 
"Bacaklarınıza bakmadım ama itiraf edeyim ki gerçekten hoş bacaklar onlar. Diyebilirim ki şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli." 

Kadının ne yapacağı umurunda değildi. Belindeki tabancayı çekip vuracak değildi ya! 

Ingrid'in göstereceği reaksiyonu merak ediyordu doğrusu. 
Sansın afet önce güldü, 

"Demek beğendin," diye mırıldandı. "Ama bu yaptığının patronuna bir saygısızlık olduğunu ve asla cezasız kalmayacağını biliyor musun?" diye sordu. 
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"Ben sadece düşündüklerimi söyledim. 

"Bu seni cezadan kurtarmaz" 

Ingrid ağır ağır yerinden kalktı ve arkasındaki duvara doğru yürüdü. Kenan ne yapmaya kalkışacağını merak ediyordu. Kadın elini duvara uzatınca, o zamana kadar dikkat edip, farketmediği kamçıyı gördü. Duvarda çiviye asılı uzun bir meşin kırbaç duruyordu. 

Kenan irkilerek şehirdeki ayyaş Baruwa'yi anımsadı. O da bu çiftlikte ölesiye kırbaçlanmıştı. İliklerine kadar titredi. Yoksa sekreter vekili aynı cezayı kendisine de uygulamaya kalkışacak mıydı? Yapmaması için hiçbir sebep yoktu; zira nedense kadın kendisinden hiç hoşlanmıyordu. 

Ingrid duvardan kamçıyı. alıp açtı, boşlukta vızıldayarak saklayacak şekilde salladı. Havayı döven kırbaç sesi odada yankılandı. Kadının gözlerinde ihtirasla karışık, şehvani pırıltılar yanıp sönmeye başlamıştı. Yapacağı işten büyük keyif alacağı açıkça yüzünden okunuyordu. 

"Hadi durma, gömleğini çıkar," diye bağırdı. 

Kenan kımıldamadı. 

"Hiçbir kadın kendisine iltifat edildi diye beğenisini ifade eden erkeği kırbaçlamaz. Şayet böyle bir şeye kalkışıyorsa, mutlaka o kadında sadist duygular veya cinsel heyecanlarını kontrol edemeyen hasta bir yarı vardır. Her yanı ile çok güzel, hatta nefes kesici bir kadın olduğunuzu itiraf ederim ama bu beni kırbaçlamanızı gerektirmez. Şayet bu kararınızda ısrar edecek olursanız, kırbacı elinizden almak ve sizi Efendi'ye şikayet etmek zorunda kalacağımı bildirmek isterim, efendim." 

Ingrid bir an duraladı. 

"Vay, vay, vay! Senin dilin ne kadar uzunmuş! Şimdi de beni tehdit mi ediyorsun?" 
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Sarışın kadın hiddetten köpürmüştü. Bir adımda karşısına dikildi. 

"Çıkar gömleğini!" 

"Hayır efendim." 

İki kararlı göz çakıştı. Ingrid, Kenan'ın gömleğine yakasından asıldı ve çekti. 

Fakat kumaş yırtılmadı, yalnızca üstten bir iki düğme kopup yerinden fırladı. 

Kenan'ın geniş kıllı göğsü göründü. 

Ingrid genç adamın kendisini heyecanlandıran adaleli, yapılı ve kıllı göğsüne baktı. Elinde olmadan heyecanlanmıştı. Kenan Işık, asla Mokoena gibi dev yapılı, aşırı iri bir erkek değildi. Ama yabana atılmayacak kadar da gelişmiş bir vücudu vardı. Küstahlığı ve direnmesi Ingrid'i çileden çıkarıyordu. 

Ayrıca karşısında yılmadan ve korktuğunu göstermeden bir heykel kadar hareketsiz duruyordu. Parmaklarıyla kavradığı kumaş parçasını yırtmak için bir daha asıldı, denedi ama kumaş yırtılmamakta direndi. Ingrid tek eliyle keten kumaşı yırtamayacağını anlayınca geri kalan kopmayan düğmeleri birer birer açmaya başladı. Gömleğin önü beline kadar açılmıştı Kenan'ın. 
Genç adam hâlâ hareketsizdi. 

Gözleri hırs, hiddet ve şehvetten parıldayan Ingrid, kumaşı erkeğin omuzlarından aşağıya çekti. Bedeninin üstü şimdi açıkta kalmıştı Kenan'ın. 

Ingrid sırıttı. "Bana yardımcı olmadığın ve emirlerime karşı geldiğin için beş kırbaç fazla yiyeceksin; diye hırladı. 

"Hâlâ buna hakkınız olmadığını düşünüyorum, efendim." 

Ingrid bir adım geri çekildi. Sağ elinde tuttuğu kırbacı salladı. Bu anın keyfini doya doya çıkarmak istiyordu. İlk darbeden sonra karşısındaki erkek acıdan inleyecek, kaçacak delik arayacaktı. Yine de onun fazla canını yakmak amacında değildi; 


562 


sadece haddini bildirecek, emirlerinden dışarı çıkılamayacağını anlatacak kadar dövecekti onu. Gülerek homurdandı. 

"Tenin hiç güneş görmemiş. Bembeyazsın. Yumuşak bir cildin olduğuna bahse girerim. Kırbaç izleri göğsünde ve sırtında derin yaralar açacak. Bunun ne kadar acı verdiğini bilir misin?" 

Kenan hiç sesini çıkarmadı. Dikkatle kadını kolluyordu. 

"Hayatında hiç kırbaçlanmadın, değil mi?" Kenan'dan yine ses çıkmamıştı. "Sana soruyorum, cevap ver!" 

"Hayır, efendim." 

"Çok canın yanacak ve kırbaç izlerini hayatın boyunca taşıyacaksın. İki tane de şu kıllı göğsüne vuracağım. Orada kanlı bir şerit oluşacak, kılların kaybolacak ve izlerin oluştuğu yerde bir daha kıl çıkmayacak." Kenan soğukkanlılığa sırıttı. 

"Görünümün çirkinleşecek, kadınların yanında soyunmaya utanacaksın. Hadi, sana son bir şans tanıyorum. Ayaklarıma kapan ve itaatsizliğin için benden af dile. Belki seni bağışlayabilirim" 

"Gerçekten mi?" 

"Neden olmasın? Ben merhametliyimdir. Hem bayağı güzel bir vücudun varmış. Çıplakken umduğumdan da yapılıymışsın." 

Ingrid yaklaşıp uzun parmaklarını Kenan'ın göğsünün kılları arasına soktu. Önce elini göğsünün kılları arasında dolaştırarak okşadı. Mavi gözleri şehvetten tutuşmuş gibiydi. 

Genç adam, "Sizi tahrik mi ettim?" diye sordu. 

Ingrid sorulanı geç anlamış gibi birden okşadığı kılları avuçlayarak çekti. 

Kenan'ın canı yanmıştı. Yüzünün hatları kasıldı. 

"Pis serseri! Benimle alay ediyorsun, değil mi? Bunu sana fena ödeteceğim. Çok pişman olacaksın. Buradan bir kadavra gibi çıkacağını bil!" 
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Sarışın kadın kırbaçlı kolunu geri attı ve Kenan'a indirmek için havaya kaldırdı. O ana kadar hareketsiz duran adam, seri bir hareketle Ingrid'in kolunu havada yakaladı. Parmakları kadının bileğini mengene gibi sıkmaya başlamıştı. 

Fakat bütün dişiliği ve çekici kadınlığına rağmen Ingrid usta bir dövüşçüydü, karşısındaki erkeğin bileğini kavramasıyla asla pes etmezdi. Hemen dizini büküp Kenan'ın hassas organlarına doğru vuruşa hazırlandı. Genç adam ise bunu anlamış ve hızla kadının arkasına dolanarak kollarını kadının koltuk altlarından geçirerek onu hareketsiz kılmıştı. Ingrid çırpınmaya başladı. 

Kenan soluk soluğa kadının boynuna uzandı. Sıcak nefesi kadının uzun boynunu yalıyordu. Çırpınmaya devam etti Ingrid, ama kollarını bir türlü kurtaramıyordu. 

Tazyik altındaki bileği gevşedi ve kırbaç elinden düştü. 

"Seni öldüreceğim; diye inledi. "Üstün olan bir görevliye karşı geldin ve fiili tecavüzde bulundun. 

Kenan hâlâ kadını bırakmamıştı. 

"Hayır, efendim. Ben sadece kendimi korudum. Hiddettiniz geçtiği anda da sizi serbest bırakacağım. Anlayışlı davranır bu olayı unutursanız, sizi Efendi'ye şikayetten de vazgeçebilirim." 

"Adi köpek!" diye homurdandı Ingrid. "Sen kendini ne sanıyorsun?!" 

İkisi de nefes nefeseydiler. 

Tam o sırada katip Oojier elinde bazı evraklarla kapıda göründü. Gözleri şaşkınlıkla irileşmişti. Ne diyeceğini bilemeden öylece kalakaldı. Sonra yumuşak bir sesle, "Nöbetçileri çağırayım mı efendim?" diye sordu. 

Kenan aynı vaziyette, kolları arasında arkadan sıkı sıkıya kavradığı kadının kulağına fısıldayarak, "Hadi, şimdi bir karar ver, dedi. "İstersen nöbetçileri çağırmasını söyle. Gelip seni kurtarırlar. Ama bunun hesabını Sayın Capshow'a nasıl vereceğini 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bir düşün. Bu yaptığına düpedüz cinsel taciz derler. Efendi'nin bunu anlayışla karşılayacağını hiç sanmıyorum." 

Ingrid çırpınmasını kesti. 

Basit bir mantık yürüttü. Cinsel rahatlaması için Efendi'den kapalı olarak izin almıştı. Ama Kenan Işık özel biriydi ve Capshow ona farklı bir ilgi gösteriyordu. Şayet konuşursa, patronun gözünde puan kaybedebilirdi. 

Hırsından dudaklarını kemirdi. 

"Yok bir şey Oojier, çekil buradan!" diye bağırdı. Bu olayın derhal çiftlikteki işçilere yayılacağını ve itibarının zedeleneceğini biliyordu. 

Kenan kollarını gevşetmişti. Kendini toparlayan Ingrid, hışımla genç adama döndü. 

"Bu raundu sen kazandın yabancı. Ama bundan sonra gözüm hep üstünde olacak ve ilk fırsatını bulduğumda seni delik deşik edeceğim." 

Kenan sırıtarak, "Size son bir şey söylememe izin verin efendim. Hürmetkarınız her zaman emirlerinize hazır olacaktır. 
Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Fakat..." 

Ingrid itişip kakışma şırasında dışarıya fırlayan tişörtünü blucin şortuna sıkıştırırken, gözlerini dikip genç adamın cümlesini bitirmesini bekledi. Kenan duralamış, bir türlü cümlenin sonunu getirmiyordu. 

"Evet? Fakat ne?" diye sordu hırlar gibi. 

"Kızgınlık çok az kadına yakışır, hele kedi gibi vahşilik. Ve siz bu bulunmaz kadınlardan birisiniz. Bu bir iltifat; umarım yeniden sinirlenmezsiniz!" 

Ingrid genç adama yiyecek gibi baktı. Sonra derin mavi gözlerinde çakan şimşeklerle arkasını dönüp barakadan hızlı adımlarla çıktı. 
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Kenan derin bir soluk aldı. Zor anlar yaşamıştı. Bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Ingrid'in gittiğini gören yerli Oojier kapının eşiğinde belirmiş, saklamadığı kıs kıs gülüşüyle sessizce Kenan'ı kutluyordu. 

Sesini çıkarmamıştı ama Kenan o an, yerlilerden bir dost kazandığını hemen anlayıverdi Bu haber çiftlikte hemen dal budak salacak ve genç adamın yeni yerli dostlar kazanmasını sağlayacaktı. 

Kenan bitişik odaya geçti. 

"Hadi Oojier çalışmaya başlayalım," dedi. 

Gülümseyen yerli, masanın üzerine bir yığın dosya yığmıştı. 
Anlaşılması zor İngilizcesiyle anlatmaya başladı, fakat Kenan o anda kendini işine verip, yerliyi dinleyemiyordu. Beyninde, olanları tahlile çalıştı. 

Onu asıl şaşırtan bu sabah Efendi ile yaptığı özel görüşmeydi. Harry Capshow hiç de umduğu gibi biri çıkmamıştı. 
Vücudundaki yanıklar dolayısıyla kabuğuna çekilmiş, içine kapanarak hayata küsmüş bir işadamıydı. Yumuşak ve duyguluydu; aile bağlarındaki kopukluğu tam bir hassasiyetle dile getirmişti. Ne yazık ki ilk karşılaşmalarında onda, azılı bir katil ve uluslararası bir terör şebekesinin elebaşısı olduğunu gösterecek bulgulara rastlayamamıştı. Tabii açıklayamadığı bir yığın sorun vardı beyninde; çiftlikteki gereğinden fazla silahlı adam, henüz göremediği paralı askerler filan gibi. Belki bu zengin şekerkamışı üreticisinde yaşamındaki esrarengizlik yüzünden hep yerliler tarafından öldürülmek korkusu vardı. Ayrıca gördüğü kadarıyla beyaz olan yardımcıları çok acımasızdı. Acaba Capshow hakkında yanıldım mı, diye düşündü. 

Avrupa'da ele geçen deliller, düğümün hep onda toplandığını gösteriyordu ama yanılmışsa tam bir fiyaskoya uğradığının resmiydi. Aklı karışık, dosyalara eğildi... 
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7 

Londra - İngiltere 

Gecenin karanlığı yavaş yavaş şehrin üzerine inerken Başkan Sebastian Kruger kendisine tahsis edilen lojmanın ışıklarını yakmaya başladı. Oda daha şimdiden 

Müfettiş Maclae'nin pipo dumanı ile dolmuştu, İngiliz polis, piposunu devamlı dolduruyordu. Suratı asık, kaşları çatıktı. 
Başkan Cruger iki elini yana açarak, "Korkarım siz haklısınız," diye mırıldandı nihayet. "Frankfurt'tan cevap geldi. Tutuklu Werner Schafer Amsterdam'da vurulan katillerin kesinlikle Max ve Ingrid denilen elemanlar olmadığını iddia ediyormuş" 

Müfettiş dişlerinin arasından mırıldandı. 

"Peki, onları teşhis edebilmiş mi?" 

"Maalesef hayır. Onları tanımıyormuş. Benim bölgeme gönderilen tim mensupları değil, diyor" 

"Bunu bekliyordum zaten. 

Başkan çaresizlik içinde sordu. "Üstlerinden çıkan kimliklere ne diyeceğiz peki?" 

"Sahte olduklarına bahse girerim. 

"Siz sekreter Brend'le görüştünüz mü?" 

"Evet. Max ve Ingrid denilen kişileri çok iyi tanıyor. Kendisine ateş eden adamların arasında o da varmış. Resmi iyice inceledi. Cevabı olumsuz. 

"Ya hizmetçi Kay Parker?" 

"Onunla da konuştum. Bugün öğleden sonra çalıştığı Olympia pastanesine gittim. 

Kız olayın şokundan daha yeni yeni kurtulmaya başlamış. 
Hayatta kalmasını mucizelere bağlıyor." 

"Yalan da değil" 
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"Resimleri tam bir dikkatle ve ürpererek inceledi. Carnaby Malikanesi'ne gelen uzun boylu, yakışıklı ve saçlarını geriye tarayan bir adamdı, dedi. Gösterdiğim resimdeki adamla hiç alakası yok, diye ısrar etti. Kadın da çok güzel ve havalı biriymiş. 

Amsterdam'daki vurulan kadının resmi çok net, katil kısa boylu, esmer ve çirkin. Resimdeki kişiler olamayacağına yemin etmeye hazır." 

Başkan acayip bir tikle avurtlarını şişirdi. 

"Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuz değil mi?" 

"Evet Başkanım. Van Der Hesp bize yalan söylüyor." 

Kruger cevap vermeden önce tombul parmaklarını oturduğu koltuğun tahta kolluklarında asabi şekilde trampet çalar gibi vurmaya başladı. 

"Kesin bir hüküm vermeden önce emin olmalıyız." 

"Bu çok açık Sayın Başkan, işin başından beri Van Der Hesp bizi yönlendirmeye çalıştı. Kenan Işık'ın Barbados'a gitmesine karşı çıktı. Sonra da Örgüt'ün çöktüğüne dair bir hikâye uydurdu. 
Emin değilim ama, Amsterdam'da öldürülen kişiler belki de S.I:T. 
Örgütünü hayatlarında bile duymamış iki gariban olabilir. Ya da önümüze atılmış bir yem; sırf bizi şaşırtmak için. Örgüt toparlanmak için vakit kazanmaya da çalışıyor olabilir. Londra ve Frankfurt bürolarını ortaya çıkarmakla onlara büyük bir darbe vurduk. Şimdi çok daha ihtiyatlı olmak ve yeniden teşkilatlanmak zorundalar. Ta ki Barbados'daki asıl başı ezinceye kadar işimiz Zor." 

Başkan Kruger yerinden kalktı. Asık bir suratla, "Bir içki alır mısınız Müfettiş?" diye sordu. 

"Buzsuz bir Skoç, lütfen" dedi MacRac. 

Kruger viski bardağını uzatırken kısa bir an göz göze geldiler. "Kenan Işık'tan hâlâ bir haber yok, değil mi?" 
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"Hayır, Sayın Başkan." 

"Onu araştırmak için birini göndermeye ne dersiniz?" 

"Bence oraya bir operasyon düzenlemenin vakti geldi de geçiyor. Siyasi riskten kaçındığınızı sezinliyorum ama başka seçeneğimiz kalmadı. Bunu çok daha önce gerçekleştirmeliydik. 

Kruger viskisinden bir yudum aldı. 

"Galiba haklısınız" diye mırıldandı. "Başka şansımız kalmadı. 
Fakat böyle bir operasyon tahminimizden çok daha zor gerçekleşecektir. Ordudan yardım isteyemeyiz. Siyasiler bu yardımı bizden esirgeyeceklerdir. Kendi bünyemiz içerisinde halletmek mecburiyetindeyiz." 

"Bize hava desteği gerekli" 

"Bunu unutun, imkânsız. 

Müfettiş ümitsizce başını salladı. 

"Yine de Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşeceğim. Belki gereken desteği sağlarlar." 

"Yarın sabah baş başa esaslı bir operasyon planı hazırlamalıyız." 

Bardaktaki viskisini diken Müfettiş piposunu yanındaki tabloya boşalttı. Yarın çok uzun bir gün olacaktı... 


ONUNCU BOLÜM 

1 

Corewega Çiftliği 

KENAN bütün günü idare Bölümü olan barakada dosyaları incelemekle geçirdi. Yerli Oojier artık ona biraz daha yakın ve sevgiyle yaklaşır olmuştu. Bu sabah şahit olduğu olay, çiftlikte yaşanan büyük bir aşamaydı. Sekreter vekiline, beyaz da olsa, bir işçinin karşı gelmesi, isyan etmesi demekti bu. Geçmişte de buna benzer bazı olaylar yaşanmıştı ama ne yazık ki çoğunun sonu 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hüsran olmuş ve asiler çeşitli cezalara çarptırılmışlardı. Kimi başkaldırısın bedelini canıyla ödemiş, kimi sakat kalarak kovulmuş, kimi de cezanın ağırlığından hastalanarak yok olup gitmişti. Oysa bu yabancı, tek başına o gaddar ve acımasız kadına karşı koymayı becerebilmişti. Sekreter vekili yabana atılacak bir kadın değildi. İki gün evvel yeni gelen paralı askerlerden birini disiplinsizliğinden dolayı meydanın ortasında alnından vurup öldürmüştü. Oojier bu olayı gözleriyle görmese bile eski arkadaşı Kâhya Boyd'dan bizzat duymuştu. 

Öğle molasında sabahki olay yemekhanede Oojier tarafından fısıltı halinde hızla kulaktan kulağa yayıldı. Yerli işçiler sanki Kenan'a daha farklı nazarlarla bakmaya başlamışlardı; ama yine de kesin emin değillerdi ondan. Bazıları bunu Idare'nin tertiplediği bir oyun olarak değerlendirmişti. Yeni gelen yabancının yerlilerin gözünde güvenilir ve inanılır biri olduğu inancını sağlamak için yapılmış bir tertip diye düşünüyorlardı. Ona kesin olarak güvenmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları vardı. 

Öğleden sonraki çalışma sırasında Oojier, Kenan'a paralı askerin meydanda nasıl öldürüldüğünü kâhyadan duyduğu kadarıyla anlattı. Olayın yabancıyı çok ilgilendirmesi ve peşpeşe sorduğu sorular yaşlı zenciyi de tedirgin etmeye başlamıştı Paralı askerler hakkında bu kadar soru sormasının ne amacı olabilirdi? 
Sabahki anlattığı olaya inanmak istemeyen veya tereddütle karşılayan işçilere içinden hak vermeye başladı. Yabancı için bir hükme varmak anlaşılan daha zaman alacaktı. Boşu boşuna, bunca yıllık hizmetinden sonra Efendi'ye bir ispiyoncu olarak tanıtılmak işine gelmezdi. Suratını astı ve Kenan'ın sorduğu soruları, "Fazlasını bilmiyorum, diye baştan savma cevaplarla geçiştirdi... 

Ingrid bütün gün İdare Binası'na uğramadı. Henüz yeni olmasına ve ilk iş gününü geçirmesine rağmen sarışın kadının bir 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daha uğramamasını Kenan sabahki olay ile açıklamaya çalışıyordu beyninde. Ingrid, yalnız acımasız ve gaddar biri değil, aynı zamanda cinsel sorunları olan biriydi muhakkak. Bu sabahki yaklaşımı, göğsünün kıllarıyla oynaması, bakışlarındaki açlık, ister istemez böyle bir olasılığı çağrıştırıyordu. Kadın her haliyle sevişmeye aç olduğunu hissettirmişti. Kampta seks yasağı olduğunu biliyordu, kimbilir belki kadın bu nedenle tozutmuştu. 

Onu boş yere akşama kadar bekledi. Nasıl bir tutum takınacağını merak ediyordu. 

Ingrid'in tehlikeli biri olduğuna inanmıştı, şimdilik çiftlikte başına problem olacak tek kişi oydu. Mesainin sonuna kadar Oojier'in önüne yığdığı evraklarla boğuştu. Aslına bakılırsa bunlar pek işe yaramayan, fazla bir şey öğretmeyen, rutin, sıradan işlem dosyalarıydı. 

Kenan bir yandan dosyalarla uğraşırken, bir yandan da Londra'ya nasıl bir fırsatını bulup da durumunu rapor edebileceğini düşünüyordu. Şimdilik Corewega'dan merkez üssü 'le iletişim kurması imkansızdı. Yerli katip ile sohbet ederken Çiftlikte çok güçlü ve dünyanın her yanıyla iletişim sağlayacak haberleşme olanağının mevcut olduğunu öğrenmişti. Bu bölüm Efendi'nin bulunduğu Merkez Bina'ydı, ama şimdili oraya tek başına ve görünmeden girme olasılığı yoktu. Bina silahlı muhafızlar tarafından çok iyi korunuyordu. Buna teşebbüs ederse anında yakalanırdı; düşünmek bile saçmaydı Çiftliğe gelişi çok ani olmuştu, aslında Londra ile irtibatı ve işlerin yolunda gittiğini Bridgetown'da iken bildirmesi gerekirdi ama bu şansı olmamıştı. İzinli olarak şehre ne zaman gidebileceğini bilmiyordu. 

Mesai bitiminde ve akşam yemeği sırasında yanına ilk defa birkaç yerli işçi geldi ve onunla konuşmaya başladılar. Hâlâ tedirgindiler ve ona tam olarak güvenemiyorlardı ama bu da hiç yoktan iyi sayılırdı; onların güvenini ancak zaman içinde sağlayabilecekti. Konuşmaların çoğu havadan sudan ve onun kimliği ile sorulan sorulardan ibaretti. Hemen hemen hepsi cahil köylüydü ve konuşmaktan ürküyorlardı. Kenan onların daha da şüpheye düşmemeleri için fazla bir şey konuşmadı. 

Corewega'da işçilerin yaşam şartları cidden çok ağırdı. Ticari bir çiftlikten ziyade sanki bir esir kampı ya da açıkhava hapishanesi gibiydi, işçilerin hakları çok kısıtlanmıştı. En geç saat onda bütün çalışanların yatağa girmesi kuraldı. Bunu ihlal edenlere ücret kesiminden kırbaca kadar çeşitli cezalar uygulanıyordu. 
Kenan bunu işittiğinde adeta inanamamıştı. 

Yemekten sonra kumsala indi ve yükselen mehtaba karşı bir sigara yaktı. 

Barakadan uzaklaşmasının ve sahile inmesinin kurallara aykırı olduğunu biliyordu, ama aldırmadı. Ne de olsa o bir beyazdı, yerli işçilere uygulanan yasakların kendisine de uygulanmayacağını düşünüyordu. Üstelik Efendi ona sekreter yardımcılığı görevi vermişti, deneme süresinin sonunda yanı hafta başında beyazlara özgü bazı ayrıcalıklara sahip olması gerekecekti. 

Bir süre mehtaba ve okyanusun şimdilik sakin olan enginligine baktı. Durgun sular hafif hışırtılar halinde kıyıdaki kumsalı okşuyordu, iki yüz metre kadar ileride uzun bir isimle vardı. 
İskeleye bağlı dört sürat teknesi gördü. Denizde de seyir halinde iki güçlü motor çiftliğe gelecek olası bir tehlikeyi önlemek için devriye gezisi yapıyorlardı. 

Kenan içlerinde silahlı muhafızların olduğundan emindi. 
Sabahtan beri beynini kemiren tereddütleri geri geldi. Harry Capshow ya usta bir yalancı ve gerçek kimliğini başarıyla saklayan bir insandı ya da mükemmel bir aktör. Bu sabah onu görmese düşüncelerinden dolayı ciddi endişelere kapılabilirdi. İçine dönük, insanlardan kaçan, hisli ve acınacak bir kimlik sergile- 


572 


mişti kendisine. Hatta o kadar şartlanmasına rağmen kuşkuya bile kapılmıştı onun hakkında. 

Ama çiftlikteki şartları ve süren askeri disiplini görünce yanıldığını anladı. 

Bu adam mükemmel bir aktördü. Zaman zaman içini ürkütücü bir şüphe de kaplıyordu, yoksa onun gerçek kimliğini anlayıp, bir oyun mu sergiliyorlardı? 

Yanılıyorum, diye düşündü; öyle olsa bir kurşunda işini bitirirlerdi. Kendi teşkilâtında bile onun gerçek görevini bilen iki kişiden başka kimse yoktu. 

Kimden çekineceklerdi ki? Bu kanlı örgüt hiç içlerine birinin sızmasına izin verir miydi? 

İrkildi birden. 

Uzaklardan bir müzik sesi aksetmişti kulağına. Dikkatle sesin geldiği yeri arandı. Müzik denize uzanan iskele yönünden geliyordu. Kumlara bata çıka o tarafa doğru yöneldi. Görüntüyü engelleyen ufak bir kum tepesi vardı, onu aşınca hemen durdu. 
Az ileride önüne telden bir barikat çıkmıştı. Anlaşılan yerli işçilerin girmesi yasak olan bir bölgeye gelmişti. 

Gecenin karanlığında gözlerini kısıp baktı. 

Yaklaşık otuz metre kadar ileride tek katlı taş bir bina vardı. 
İçi ışıl ısıldı. 

Binanın çiçeklerle bezenmiş verandasında şık giyimli insanlar dolaşıyordu. 

Çiftlikte böyle bir manzarayla karşılaşmak şaşırtmıştı Kenan'ı. En az yedi sekiz kişi vardı. 

Önce bunu Efendi'nin verdiği bir davet ya da parti sandı. 
Neden olmasındı? Adam çok zengindi; fakat sonra Capshow'un insanlardan kaçan, onlarla bir araya gelmeyen biri olduğunu anımsadı. Bu bir davet olamazdı. Durumu hemen kavradı; çiftlikteki imtiyazlı statüye tabi olan beyazların bir toplantısı olmalıydı. 
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Belki gün boyu çalışan beyaz azınla akşamları kendi aralarında eğleniyorlardı. 

Bulunduğu yerden kişileri rahat seçme olanağı yoktu. 
Japon'a benzer bir kadın görmüştü. Uzun boyu ve kırmızı uzun elbisesiyle Ingrid'i teşhiste ise hiç yanılmadı. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Kadın bu albenili kıyafeti içinde harikaydı. Yanılmıyorsa üç veya dört erkek görmüştü. İkisinin sırtında beyaz smokin ceketi vardı. 

"Vay canına; diye mırıldandı. Galiba geceler burada çok şatafatlı ve eğlenceli geçiyordu. Tabii sadece beyaz tenli insanlar için. Acaba bunlar kimlerdi ve ne işler çeviriyorlardı? 

Kenan merakını yenemedi. O kişileri daha yakından görmek için çiti aşmaya ve tek katlı binaya biraz daha yaklaşmaya karar verdi. Tam kararını uygulamak için telleri aralamaya hazırlanırken yakınlarında ıslıkla calipso çalan bir ses duydu. Islık sesi yaklaşıyordu. 

Kendini kumların üstüne attı. 

Muhtemelen bir nöbetçi olmalıydı. Adamın kendisini görmediğine emindi. Görse, ıslığı keser, bağırır, kendisine ihtarda bulunurdu. Hatta belki de sorgusuz sualsiz bir kurşun sıkardı. 
Kumların içine gömüldü. Nefes bile almamaya gayret etti. 

Islığın çitin hangi tarafından geldiğini kestirememişti. 

Adam bulunduğu yanda ise mutlaka kendisini görecekti; öbür yanda ise paçayı kurtarma şansı daha fazlaydı. Başını kaldırıp bakacak cesareti kendinde bulamıyordu. 

Kımıldamadan bekledi... 

Islık sesi gittikçe yaklaşıyordu. Yeri göğü aydınlatan mehtap olmasa bu kadar çekinmeyecekti, fakat ayışığı her yan, gündüz gibi aydınlatıyordu. Nöbetçinin kendisini görmemesi için dua etmeye başladı. 
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Adam çitin öbür yanında olmalıydı. Kumlar üzerinde yürürken postallarının çıkardığı ezilen ve batan kum taneciklerinin bile sesini duyabiliyordu. 

Tam yanıbaşındaydı. 

Sessiz ve korkunç bir bekleyiş başladı. Adam çitin altına bir göz atarsa, mutlaka onu görecekti. Kenan ter içinde kalinisti. 
Yakalanırsa kendini savunmak için bir bahanesi de yoktu, kamp kurallarını ihlal ettiği ve görünmemek için saklandığı aşikârdı; yeniyim, buralarda dolaşamayacağımı bilmiyordum savunmasına kimse inanmazdı. 

Islık sesi birden kesildi. 

Kenan'ın yüreği hopladı, galiba sonunda herif farketmişti durumu. Adamdan bir ses çıkıncaya kadar kımıldamamaya karar verdi. 

Gök gürültüsü gibi bir geğirme duydu. Nöbetçi, arkasından bir de gürültülü şekilde yellendi. Kenan dehşetle olacakları bekliyordu. 

Sonra yine ıslık sesi geldi kulağına. Calipso müziği devam ediyordu. 

Görmemişti... 

Islığın yavaş yavaş uzaklaştığını hissedince, usulca başını kumlardan kaldırdı. 

Nöbetçi gidiyordu. 

Soluğunu bırakıp, derin bir nefes aldı Kenan. Yapılacak en uygun şey, adam uzaklaşır uzaklaşmaz, kumlar üzerinde sürünerek geri dönmekti. Ama Kenan uygun olanı yapmadı ve nöbetçinin uzaklaşmasını bekledi. 

O ışıklı binaya yaklaşmak, eğlenen insanları yakından görmek istiyordu. Belki ilk iş gününün gecesinde anlamsız bir uğraştı bu, nasıl olsa ileride o insanları yakından görmek fırsatını 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ele geçirebilirdi, ama aynı zamanda zamana karşı da savaşıyordu ve boşa geçirecek hiç vakti yoktu. 

Mehtap altında yürüyen nöbetçiyi şimdi gözleriyle takip edebiliyordu. Adam iskeleye doğru yürüyüşüne devam etti. Acaba bu bölgeyi kontrol eden kaç nöbetçi vardı? Muhtemelen birden fazlaydı. En az iki kişi olmalıydılar. Bu tur arazi nöbetleri dairesel olurdu. İki adam bir çember çevresinde dolaşırlardı. Bir yerde birbirleriyle karşılaşmaları lazımdı. Ama nerede? İskele üzerinde veya civarında olabileceği gibi ışıkları parıldayan evin arka tarafında, göremediği bir yerde de kesişebilirlerdi. 

Biraz daha beklemeye karar verdi. Aradan bir on dakika geçti, ikinci muhafız ortalarda görünmedi. Belki de nöbetçi tekti. 
Fazla oyalanmadı, ani bir kararla dikenli teli, elini kesmeden aralayıp yasak bölgeye geçti. Kimseye görünmeden dönebilirse aynı yoldan kaçabilirdi de... 

Ayağa kalkmaya cesaret edemiyordu. Kumların üzerinde sürünerek ilerledi. 

Kumların bittiği yerde çakıl taşlarının başladığı yer yer okaliptüs ağaçlarının, zakkumların, pembe begonvillerin yer aldığı bahçe sınırına gelmişti. Bundan sonra sürünmeye devam edemezdi. Hem nöbetçiler tarafından görülse bile tehlikeyi atlatmış sayılırdı, gece karanlığında adamlar onu evin içindekilerden bahçeye çıkmış biri diye, düşünebilirlerdi. 

Usulca ayağa kalktı ve okaliptüs ağaçlarından birinin gövdesini siper aldı. 

Şimdi bulunduğu yerden evin verandasını daha rahat görebiliyordu. Ağaçlar, çiçek tarhları, evin gölgesi görünmez bir şekilde gizlenmesi için yeterliydi. 

Gözlerini kıstı, tüm dikkatini topladı ve evi gözetlemeye 


başladı. 
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Akşam yemeği bitmiş olmalıydı, Japon görünümlü kadın ile Ingrid verandadaki bambu koltuklara gömülmüş uzun bardaklarda içki içip konuşuyorlardı. Evin içinden ritmik Güney Amerika melodileri yükseliyordu. Tam o sırada verandaya beyaz smokin ceketli iri yarı bir adam çıktı. 

Kenan'ın adamı gözü ısırıyordu, fakat ne yazık ki adam sırtını dönmüş ve geniş begonvil dalları görüntüyü engellemeye başlamıştı. Daha iyi görebilmek için yerini değiştirdi ve çömeldi. 
Şimdi adamı daha iyi görebiliyordu. 

Birden heyecanla titredi, adamı tanımıştı. Bu, Londra'da sekreter Brend'in evinde, silahlı çatışmaya girdiği katillerden biriydi. Dili damağı kurudu. 

Katili burada göreceğini hiç ummamıştı. Soğuk terler boşandı, saç diplerinden ayaklarına kadar ıslanmıştı. Burada görüldüğü anda hapı yutmuş sayılırdı. 

Bir an geldiği yoldan barakaya dönmeyi düşündü. İstedi-Binden fazlasına şahit olmuştu. Artık rahatlıkla durumu Londra'- ya rapor edebilirdi. Fakat ayaklarına tonlarca kurşun bağlanmış gibi yerinden hareket edemiyordu. Evin verandasında yeni bir hareket farketti, kadınların yanına birileri daha geliyordu. Şık giyimli iki erkekti bunlar; biri çekik gözlü, sarı ırktan bir Uzakdoğulu idi, muhtemelen Japon. Diğeri ise uzun boylu, kısa saçlı, sarışın bir adam. Kenan onu da tanıdı. Brend'in evinde, Alman polis Hans Milch'i öldüren adamdı bu. Onu o gece yaraladığını biliyordu, ama herif bir domuz kadar sağlıklı görünüyordu şimdi. 

Bu grup, olsa olsa Harry Capshow'un cinayet timleri olabilirdi. Demek örgüt elemanları işlerini bitirdikten sonra Barbados'a dönüp çiftlikte saklanıyorlardı. 

Damarlarındaki adrenalin arttı, tüyleri diken diken oldu. 

Bu çiftlikte hiç şansı yoktu artık. O iki herif kendisini gördükleri anda her şey bitecekti. Brend'in evindeki olayı hatırlamamaları olanaksızdı, onlar gerçek profesyonellerdi, yüzleri unutmazlardı, hele hele kendilerini vuran birini. 

Verandaya çıkan sarışını Brend'in evinde nasıl vurduğunu hatırlıyorsa, adam da mutlaka onu anımsayacaktı. 

Genç adam yerine mıhlanıp kaldı. 

Corewega'dan derhal uzaklaşmalıydı ama bunu nasıl becerecekti? Aklına hiçbir çözüm gelmiyordu. Gölgelerin arasına kayarak sessiz ve usulca kumların başladığı alana geriledi. Kumlara varınca yerde sürünerek dikenli telle çevrili çite kadar ilerledi. Nöbetçiyi kontrol etti, etrafta kimsecikler yoktu. Telleri araladı ve işçilere yasak olan bölgeden çıktı. Rahat bir nefes aldı, sonra daha uzun bir süre yarı sürünerek yarı emekleyerek barakaya kadar ilerledi. Kendini emniyette hissedince ayağa kalkıp üstündeki kumları silkeledi. Tehlike geçmişti. Barakadan içeriye girerken son bir kere gökte parıldayan mehtaba baktı. Kimbilir kaç kişi şu anda, dünyanın çeşitli yerlerinde huzur ve sükun içinde, el ele kol kola, yaşamlarından emin, geleceğe mutlu bakarak bu tabii güzelliği seyrediyorlardı. 

Kenan ise sabaha kadar uyuyamadı. Buradan kaçışın mutlaka bir yolunu bulmalıydı... 

Ingrid içkisini bitirince ayağa kalktı. Tim arkadaşları kâğıt oynamayı teklif etmişlerdi ama o yorgunluğunu bahane ederek bungalovuna çekileceğini söyledi. 

Kaldığı yere doğru yürürken beyni şeytani planlar peşindeydi. Efendi'nin aralarına sızan Türk'e verdiği önemi ve uygulamak istediği düşünceyi çok mantıksız buluyordu. Onu ikna etmek anlamsızdı, polis herhalükârda üstlerine olumsuz rapor verecekti. Harry Capshow'un masum biri olduğunu düşüneceğini hiç sanmıyordu. Barbados'a gelen biri, çiftliğe uğramasa bile, yapacağı basit bir araştırma ve sorgulama ile onun ne denli esrarengiz ve tehlikeli biri olduğunu anlamakta zorluk çekmezdi. 
Öyleyse casus polisi ikna etmeye kalkışmanın ne anlamı vardı? 
DTMT kendisinden bu kadar şüphelenmese hiç aralarına casus sızdırmaya kalkışır mıydı? En iyisi herifi ödürmekti ama ne çare ki son sözü daima Efendi söylerdi ve şimdi de çılgın bir plan uygulamaya kalkışmıştı. 

Bungalova doğru ilerlerken gülümsedi. 

Kenan'a feci bir oyun oynayacaktı. Hem buna Capshow da ses çıkaramazdı. Hiç olmazsa böylece o heriften intikamım da almış olacaktı. 

Bungalovunun kapısını açarken sırıtmaya devam ediyordu. 
Mokoena içeride olmalıydı. Karanlıkta adamın dev siluetini göremedi ama o pis ter kokusunu duyabiliyordu. Koku daha şimdiden her tarafa sinmişti. 

"Mokoena?" diye seslendi. 

"Buradayım tatlım, yatakta." 

Dev zenci çırılçıplak soyunmuş, yatağa uzanmış onu bekliyordu. 

Ingrid üstündekileri çıkarmaya başladı. Seks onun her şeyi idi. Bir nehir gibi bitmek tükenmek bilmeyen heyecan ve zevk kaynağı. Duygularının doruğa vardığı, hazzın ve hayata bağlılığın maksimuma eriştiği önüne geçilmez mutluluk. Öldürme güdüsü ile atbaşı giden saadet pınarı. 

Ne var ki bu gece acele etmemeliydi; önce içindeki zehri zenci paralı askere enekte etmeli ve Mokoena'nın tepkisini ölçmeliydi. Adamı daha da tahrik etmek istercesine, "Hadi Mokoena, dedi. "Ben hazırım. İçime girmeni, beni parçalamanı istiyorum. 

Karanlıkta zencinin beyaz dişleri parıldadı. 

"Müthiş bir orospusun sen!" diye fısıldadı... 
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O sabah Kenan yerli işçilerin kendisine biraz daha sokulgan yaklaştıklarını hissetti. Birlikte tıraş olduğu işçilerin bazıları şakalaşmıştı. Yine de dikkatli ve mesafeli davranmaya özen gösteriyorlardı. Aralarına karışan bu beyazı yadırgamaya devam etmekteydiler. 

Kenan yüzünü sabunlarken, çiftlikteki işçilerin çalışma Şartlarının hiç de iç açıcı olmadığını düşünüyordu. Kendi aralarında da uyumsuzluk vardı. Nöbetçi olarak görev yapanlar işçilerden bir gömlek daha kaliteli zencilerden seçilmişi Onlar daha ayrıcalıklı ve daha elverişli şartlara sahiptiler. İşin şaşılacak tarafı en kötü muameleyi de onlardan görüyorlardı Dayak, yumruk, küfür gırla gidiyor ve haklı da olsalar adamların gıkı çıkmıyordu. 
Anlaşılan Barbados'ta işçi hakları, sendikal yapılaşma filan gibi haklar söz konusu değildi. 

Kenan'ın gözü bir ara yanıbaşında tıraş olan yerliye takıldı. 
Onu tanımıştı. İlk gece barakanın sundurmasında karşılaştığı yaşlı adamdı. 

"Merhaba, dedi gülümseyerek. 

Adam, Ingrid'le aralarında geçen olayı işitmiş olmalıydı. 
Kuşkuyla Kenan'a baktı. 

"O şeytan karının seni kırbaçlamasını engellemişsin, doğru mu bu?" diye sordu. 

"Evet, doğru!" 

Yaşlı yerli, jileti yüzünde kaydırırken, "İnanayım mı?" dedi. 

"Keyfin bilir, ister inan, ister inanma. 

"İçimize sızmak, bizi kandırmak için sergilenmiş bir numara olamaz mı?" 

Kenan etrafına bir göz attı. O sırada kendileriyle meşgul olan kimse yoktu. 

Adama döndü birden. Yaşlı yerlinin kendisine güvenmediğini biliyordu. 
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"Bak, ihtiyar!" dedi. "Ne düşündüğün hiç umurumda değil. 
Ama buraya geldiğime pişmanım. Bana göre bir yer değil burası, insana hayvan muamelesi yapıyorlar. 

Kalmak istemiyorum. Buradan nasıl kaçabilirim? Bir yolu yok mu bunun?" 

Yaşlı zenci jileti eline alıp dikkatle genç adamın gözlerinin içine baktı. Uzun süre inceledi. Feri kaçmış göz bebekleri kanlı ve cansızdı. 

"Ne dediğimi anlamadın mı?" diye fısıldadı Kenan. 

"Yani burayı terk etmek mi istiyorsun?" 

"Evet... Burada yaşayamam." 

Zenci sırıttı. "Oojier haklı galiba... Senin hakkında yanılmış olabilirim" 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Efendi'nin satılmış uşağı ve aramıza soktuğu casusu oldugunu düşünmüştüm hep." 

"Yanılmışsın. 

"Olabilir." 

Yaşlı işçi hâlâ dikkatle Kenan'ı süzmeye devam ediyordu. 
Sonra sakin bir şekilde: 

"İzne çıktığında bir daha geri dönmezsin, olur biter. 
Bridgetown'a kaçarsan ve çok önemli bir suçlu değilsen peşini bırakırlar." 

"İzne mi?" 

"Tabii ya!" 

"Daha dün işe başladım, bana hemen izin vermezler" 

"Bak bu doğru. Bir ay çalışmadan hafta sonu izne ayrılamazsın. Ama sen beyazsın, belki sana bir ayrıcalık tanırlar." 

"O kadar bekleyemem. Ayrıca bana böyle bir imkan tanıyacaklarını da hiç sanmıyorum. 

"O zaman bir ay daha buraya katlanmak zorundasın ahbap." 
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"İmkansız. Buna tahammül edemem. Hemen gitmek istiyorum. 

İhtiyar sırıttı. 

"Öyleyse deniz yolunu sakın deneyeyim deme. İyi bir yüzücü olsan bile barakudalar ve köpekbalıkları o saat işini bitirirler. 
Karayolunu tercih edip çölü aşmayı denersen, bu da en az deniz kadar tehlikelidir. Kaçtığını farkederlerse, arkandan vasıtalarla nöbetçileri çıkarır ve seni kuş gibi vururlar. Çöl kurak ve engebelidir. Her türlü zehirli hayvan yaşar orada. Cesedini kimse bulamaz. Ama Mabura kavşağına kadar koşmayı başarırsan o zaman şanslı olabilirsin. O yol hareketlidir ve sık vasıta geçer, belki biri seni aracına alır ve şehre kadar götürür. Unutma ki bu da herkesin harcı değildir. Sen bir beyazsın ve asla yerliler gibi hızlı koşamazsın. Bence şansın yok. Sabret ve iznini bekle." 

Kenan, çiftlikten gerek kara ve gerekse deniz yoluyla kaçmasının zorluğunu anlamıştı. Ümitsizce sordu: 

"İskeledeki motorlardan birini çalabilir miyim?" 

Yerli hayretle genç adama baktı. 

"Çılgın mısın sen? Orası her zaman çok iyi korunur. Bir işçi müsaadesiz olarak iskeleye adımını attığı an kurşunu yer. Ancak bir an başardığını düşünsek bile geride beş tekne daha var. İkisi her zaman açıkta devriye gezer. 

Kenan ümitsizliğe düşmek üzereydi. Birden aklına grup halinde kamyona binen ve şekerkamışı tarlalarına giden işçiler geldi. 

"Sizin çalıştığınız alanlar buraya uzak mı?" diye sordu. 

"Bir kısmımız Walua denen bölgeye gideriz. Yani kuzeybatıya. Orası çiftlik sınırına çok uzaktır. Ama Farua denen tarlalar çıkışa yakındır. Mabura kavşağına on mil mesafededir. Tabii işçileri kontrol eden görevlilerin dikkatinden ve çiftlik sınırlarını 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gözetleyen muhafızların elinden kaçabilirsen. Hem unutma on mil arkana bakmadan koşmak zorunda kalacaksın 

Yaşlı zenci yine gülümsüyordu ama bu kez gözlerinde küçümseyen bir ifade yoktu ve genç adama anlayışla bakıyordu. 

Kenan, "Sağol dostum," diye mırıldandı. "Bunu düşüneceğim. 

Genç adam yüzündeki sabunları yıkamaya başlamıştı. Yaşıl yerlinin hâlâ dikkatle kendisini incelediğini farketti. Yanından ayrılmaya pek istekli görünmüyordu. 

"Benim adım George Nyathi/ dedi. "Burada Oojier kadar eskiyim. Çiftliğe geliş tarihimi unuttum bile. Burası cehennemin ta kendisidir yabancı. Çok firar olayına şahit oldum. Bunu şimdiye kadar sadece iki kişi başardı. Diğerleri hep öldü. Sen, cesur birine benziyorsun. Sana tavsiyem bir çılgınlık yapmadan önce iyice düşünmelidir." 

"Galiba kurtulanlardan birini tanıyorum” diye fısıldadı Kenan. "Adı Khumalo Power, değil mi? Şehirde bar işletiyor. 

Nyathi feri kaçmış gözlerini kısarak baktı. 

"Khumalo'yu tanıyor musun?" 

"Evet. Burası hakkında ondan epey bilgi aldım. 

"Ve yine de buraya gelmek istedin, öyle mi?" 

"Evet." 

"Sen ya çılgınsın ya da yeni hükümet komserinin adamlarından birisin. Seni buraya getiren önemli bir sebep olmalı." 
Nyathi, elindeki küçük havluyu boynuna atarken bilgiç bir edayla konuşmaya devam etti. "Çılgın olmadığına eminim. Bir an hükümet komserinin adamlarından olabileceğini düşündüm ama sen beyazsın. 

Buradaki yolsuzlukları teftişe gelen müfettiş olamazsın. Oyle olsan Bay Capshow ya da ihtiyar tilki Jonathan Grenna seni rüşvetle sustururdu. Söyle bana sen kimsin? Tekfin bir adam olmadığın açıkça belli, neyin peşindesin?" 
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Kenan gülümseyerek ihtiyara baktı. Ona açılamazdı. 

"Parasız maceraperestin tekiyim,' dedi. "Ama baskıya ve zora gelemem. Burada yapamayacağımı anladım ve şimdi de gitmek istiyorum." 

"Yalan söylemeyi beceremiyorsun evlat. Yüzünden belli. 
Fakat neyin peşinde olduğunu anlamadım." 

"Boş ver Nyathi,' dedi Kenan. "Şimdi gidip kahvaltı etmeliyim. Bayan Ingrid'i de bekletmeye gelmez." 

Yaşlı yerli bir an durdu, sonra genç adamın kolunu tuttu. 

"Evlat," diye mırıldandı. "Kim olduğunu ve kimin hesabına çalıştığını bilmiyorum ama sana dostane iki tavsiyem olacak." 

"Söyle bakalım" 

"Birincisi, Oojier'e pek güvenme, o satılmışın tekidir. 

Ufacık bir menfaat için babasını bile satar. İkincisi... Gömleğini hep pantolonunun üstünde tut." 

"Anlayamadım?" 

"Burada silah bulundurmak büyük suçtur. Sustalın pantolonunun cebinde pot yapıyor" 

Kenan gülümseyerek yaşlı adamın sırtını okşadı. Artık bir dost kazandığını biliyordu... 

Tam sekiz buçukta İdare Binası'ndan içeriye girdi. 

Oojier küçük bölmesinde çalışmaya başlamıştı bile. Kenan'ı görünce ayağa kalkıp selamladı. Bunun kendisinin amiri olduğundan mı yoksa dünkü sekreter vekiline yaptığı karşı çıkıştan mı olduğunu kestiremedi Kenan. Ama az önceki Nyathi'nin uyarısından sonra yerliye nedense kötü kötü bakmaya başlamıştı. 

Soğuk bir sesle, "Bayan Ingrid gelmedi mi?" diye sordu. 

Oojier, "Hayır" derken yöredeki bütün yerlilerin kullandığı farklı Karaip aksanını kullanıyor, fakat elinden geldiğince bunu gizlemeye çalışıyordu. 
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Kenan düşünmeye çalıştı; acaba Ingrid henüz niye ortalarda yoktu? Bir an aklından yeni bir melanet peşinde olduğunu geçirdi. Barakanın penceresine doğru yürüdü, dışarıya bakmaya başladı. Ağaçlar nemli kıyı rüzgârında tembel tembel kımıldıyorlardı. Yüz metre ileride, dalgaların gelebildiği yerde, iki pelikan kuşu köpekler arasında uçuşuyor, okyanus sularında yiyecek arıyorlardı. 

Oojier yerinden kalkmış masanın üzerine yeni birtakım dosyalar çıkarmıştı. "Bay Işık," dedi. "Bu dosyalara bir göz atmanızda yarar var. Hafta sonunda onları işleyeceğiz." 

Kenan hiç oralı olmadı. Aklı Ingrid'deydi. Yola baktı, kadın hâlâ ortalarda yoktu. 

Arkasını dönmeden, "Bayan Ingrid'in göreve geciktiği olur mu?" diye sordu. 

"Zaman zaman. O daha yenidir. Sayın Jonathan Crenna e£er burada olsaydı o mutlaka saat sekiz buçukta burada olurdu. Saatini aksattığına hiç şahit olmadım. 

"Sahi," diye mırıldandı Kenan. "O nerede?" 

"Bilmiyorum... Herhalde Efendi görevlendirmiştir." 

"Sık sık çiftlikten ayrılır m1?" 

"Fazla sık değil." 

"Gideli ne kadar oldu?" 

"Uzun zaman. 

"Ne kadar uzun?" 

Tam Oojier cevap vermeye hazırlanıyordu ki, Kenan binaya yaklaşan bir zenciyi farketti. Adam çok iriydi; gerçi burada dev yapılı zencileri görmek fazla şaşırtıcı bir şey değildi, ama adam alışılmış standart işçi elbisesi giymediği gibi, muhafızların haki rengi üniformasından da giymemişti. Sırtında kırmızı bir atlet, altında da blucin vardı. Kapının önündeki üç basamağı tek bir adımla aşarak içeriye girdi. 
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Kenan, Mokoena'yı tanımadığı için ona sıradan bir insan gibi baktı. Fakat daha ilk bakışta adamın yüzündeki hiddet ve nefreti anlamamak olanaksızdı. Dev zenci, Oojier'e bakarak, "Bayan Ingrid nerede?" diye sordu. 

Oojier adamın varlığından rahatsız olmuş gibi, "Henüz buraya gelmediler, diye mırıldandı. Kenan adamı incelemeye devam ediyordu. Onun kimin nesi olduğunu çıkaramadığı gibi çiftlikte ne tür bir görevi olduğunu da tayin edememişti. 

"Bir sorun varsa, size biz yardımcı olabiliriz dedi. "Ben kendisinin yeni asistanıyım." 

Mokoena tükürür gibi Kenan'a baktı. "Sana soru soran yok... 
Sen kes sesini pis beyaz! Midemi bulandırma... 

Kenan afalladı birden. Adamın böyle küstahça bir cevap vereceğini hiç ummamıştı. 

Suratına bakakaldı. 

Mokoena devam etti. "Ben siyah kardeşimle konuşuyorum. 
Bir daha konuşmamıza katılırsan, dilini koparırım." 

Önce şaşkınlığını üzerinden atamadı. Bir an bunu çiftlikteki ırk ayrımının yarattığı bir hezeyan sandı. Sonra Corewega'daki kurallar gereği zencinin asla kendisiyle böyle konuşmasına izin verilemeyeceğini anımsadı. 

"Hep ahbap!" diye bağırdı. "Kiminle konuştuğunun farkında mısın?" 

Zenci sırıttı. "Tabii" dedi. "Beyaz bir bokla. Ne o yoksa itirazın mı var?" 

Adamın korkutucu cüssesi, iki metreye yaklaşan boyuna rağmen, bir başka zaman olsa Kenan, onun üstüne saldırır ve elinden geldiğince haddini bildirmeye çalışırdı. Ne var ki, şimdi mesele çıkarmak istemiyor, gürültü patırtıdan uzak durmaya çalışıyordu. 
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Susmayı yeğledi. Adamı odada bırakarak öbür bölmeye geçmek istedi. Fakat zenci iri vücuduyla kapı çıkışını tutmuştu ve Kenan'ın gitmesini engellemek isteyen bir hali vardı. 

Kenan o anda zencinin maraza çıkarmak için orada bulunduğunu farketti. Bu bir tertipti. Ve zenci saldıracaktı. Gerekçe ve neden aramaya sebep yoktu, belli ki bu herif her kim olursa olsun, Ingrid tarafından buraya gönderilmişti. Ingrid'in niyeti apaçık ortadaydı, dün sabahki olayın hıncını alacak ve kendisini bu deva yaratığa feci şekilde dövdürecekti. 

Adama dikkatle baktı. Onunla mücadele etmesi imkansızdı. 
Herif en azından yüz on kilo filan olmalıydı. Omuzları, kol adaleleri, göğüs çatısı anormal gelişmişti. 

Kömür karası cildi, terden parıl parıl parlıyordu. 

Kenan yerinde durdu. 

Arka cebinde bir sustalı vardı. Ama çok zor durumda kalmadıkça bıçağa el atamazdı. Tam çiftlikten kaçmayı düşündüğü bir sırada bıçağını kullanması doğru değildi. Herifi öldürmek zorunda kalırsa, bu kendi sonu da olabilirdi; çiftlikten onu canlı çıkarmazlardı. Ayrıca adamın silah taşıyıp taşımadığını da bilmiyordu. Ama onun gibi güçlerine fazla güvenen insanlar genellikle silah kullanmazlar, acı adaleli güçleri göstermek isterlerdi. Bu onlara hayvani bir tatmin hissi verirdi. 

"Ne o piç, korktun mu? Ödün bokuna karıştı, değil mi? 

Kenan hiç sesini çıkarmadı. Adamın gayesi tahrik etmek ve onun ileri geri konuşmasını sağlamaktı. Bu ona saldırması için avantaj sağlayacak, bahane olacaktı. 

Genç adam dudaklarını kemirdi. 

Mantığının gereklerini yerine getirmeye çalışıyor fakat içindeki dayanılmaz saldırı isteğini zor zaptediyordu. Ölesiye dayak yiyeceğini bilse bile dev zenciye yumruk sallamak için can atıyordu. Sabretmeliyim, diye söylendi içinden. 
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Ama dev yaratığın sabra tahammülü yoktu. Ağır ağır üstüne yürümeye başlamıştı. 

Kenan iki adım daha geriledi... 

"Dilini mi yuttun hergele? Konuşsana!..." 

Genç adamdan ses çıkmadı. 

"Bak, iyice kafamı kızdırdın ama! Lafıma posta konmasına çok bozulurum. Artık kemiklerini kırmam şart oldu." 

Oojier yerinde titreyerek, "Ama Bay Işık size tek kelime söylemedi bayım. Bu öfkeniz niye?" diye mırıldandı. Dev yaratığa muhatap olmadığı halde, Kenan'dan daha fazla korktuğu her halinden belliydi. 

"Sen karışma siyah kardeş. Benim zorum bu itle. Ona kara derililere saygılı olmasını öğreteceğim şimdi." 

Mokoena birden genç adamı gömleğinin önünden kavradı ve ayaklarını yerden kesti. 

Kenan karşı koymamıştı. Zenci onu suratı hizasına kadar kaldırdı ve bir süre havada tuttu. Pis bir nefes kokusu suratını yalamıştı Kenan'ın. Sonra hızla ileriye fırlattı. 

Havada adeta uçan Kenan gümbürtüyle yere çakıldı. Bacakları Oojier'in masasına çarpmıştı. Yere düşünce vücudundaki hasarı kontrole çalıştı. Beli incinmişti, kuyruk sokumunda düşmenin şiddetinden rahatsız edici bir acı hissediyordu. Yine de ayağa kalkabilirdi. Bir an kalkıp kalkmamayı düşündü. Belki kalkmazsa herif vazgeçer, giderdi. Ama onun hiç böyle bir niyeti olmadığını çabuk anladı. 

Vücudu terden parıldayan dev yaratık üstüne doğru yürüyordu. 

"Ayağa kalk!" diye bağırdı. 

Kenan yattığı yerden kımıldamadı. Herifin tozlu botu feci bir tekme halinde böğrüne saplandı. Genç adam acı ile inledi. Nefesi kesilmişti bir an. Solumaya çalıştı. "Sana ayağa kalk dedim, bok 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soyu beyaz" Kenan ellerini yere yapıştırıp kalkmak için zeminden destek almaya çalıştı. Herifin pençesi yeniden gömleğinin yakasına yapışmış, ensesinden tutarak kedi yavrusu gibi ayağa kaldırmaya başlamıştı. 

Karşı koymamaya hâlâ kararlıydı Kenan. Dizleri yere değdi, sonra sarsılarak titreyen bacakları üzerinde doğruldu. Böğrü müthiş sızlıyor, rahat nefes almasını engelliyordu duyduğu acı. 

Daha ne olduğunu anlayamadan mide boşluğuna feci bir yumruk yedi. Gözleri karardı ve tekrar yere düştü. Bayılsa belki rahatlayacak, daha devam edeceğini anladığı bu işkenceden kurtulacaktı. Hiç olmazsa bundan sonraki acıları hissetmeyecekti. 
Fakat herifin çok usta bir profesyonel dövüşçü olduğu belliydi. 

Ne öldürücü ne de bayıltıcı darbe vuruyordu. Amacı acı çekmesini sağlamaktı. 

Galiba gerçekten kemiklerini kıracaktı. 

Kenan, bu işkenceye ne kadar dayanabilirim, diye düşündü. 
Karşı koyarsa ya da arka cebindeki sustalıya el atarsa durumunun daha da kötüye gideceğini biliyordu. O zaman adam onu muhakkak öldürürdü. Hem de elindeki sustalıyı alarak, kendi silahı ile yapardı bunu. Bahanesi de hazırdı; bana bıçak çekti, ben de kendimi savundum. Sorunun kapanması için bundan güzel neden olamazdı. 

Cesedi mi, o da belliydi, geceleyin dertop edip köpekbalıklarının kaynadığı okyanusun derin sularına atarlardı ve olay kapanırdı... 

Ardından bir tekme daha geldi. 

Zenci özellikle yüzüne vurmaktan kaçınıyordu. Yediği bunca darbeye rağmen hâlâ bir damla kanı akmamıştı. Bulanıklaşmaya başlayan düşüncelerine rağmen Kenan, dev yaradın kendisini öldürmek niyeti taşımadığını anladı. Sadece dövecekti, evet, kemikleri kırılıncaya kadar... 
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Göğüs kafesinde daha şimdiden dayanılmaz acılar hissediyordu. Başı zonkluyor, midesi bulanıyordu, her an kusabilirdi. 
Belki de kaburgalarında birkaç kemik şimdiden kırılmıştı. 

Birden saç diplerinin kökünde dayanılmaz bir acı duydu. 
Herif saçlarından yakalamış, ayağa kaldırmaya çalışıyordu yine. 
Gittikçe bilinci silinmeye başlayan Kenan ayağa kaldırıldığını hissetmedi bile. Görüşü bulanıklaşmıştı; şimdi tek farkettiği önünde kımıldamadan duran kırmızılıktı. Adamın atleti olduğunu neden sonra farketti. Yüzünü göremiyordu zencinin. 

Suratında bir tokat patladı. Fazla sert olmayan, kalıcı iz bırakmayacak cinsten bir tokat. Galiba vuruşun şiddetinden yerinde dönmüştü, ya da başı döndüğünden öyle hissediyordu. 
Şimdi her şey etrafında fır dönüyordu, zenci, odadaki eşyalar, hatta bütün baraka. Hiçbir şey göremiyordu. Kendinden geçmek üzereydi. 

Tek istediği bayılmaktı. Sarsak sarsak ileri geri birkaç adım attığını duyumsadı. Gözleri kapanmak üzereydi, yere düşeceğini ve derin bir boşluğa yuvarlanacağını anladı. Sonunda bayılıyordu galiba... 

Umduğu gerçekleşmedi. 

Dev yaratık gömleğinden kavramış yuvarlanmasını engellemişti. Ama ne yaparsa yapsın kendisinden geçmesini engelleyemeyecekti. Bayılacağını biliyordu. 

Vücudundaki sızı Ve acılar dayanılmaz boyuta ulaşmıştı. 

"Beni duyuyor musun, itoğlu it?" 

Ne yazık ki duyuyordu Kenan. Herifin sesi vınlayan ku laklarında ötüyordu. 

Titreyen dudakları kımıldadı. Ne diyeceğini bilmiyordu, soruya cevaptan ziyade içinden taşan hır ve kini boşaltmak istiyordu genç adam. Belki bulanık beyninin o anda söylemek istediği okkalı bir küfürdü. Fakat ağzından kelimeler dökülemedi. 
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"Bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Hadi konuş, seni dinliyorum. 

Kenan kendini zorladı, ama ağzından ses çıkmıyordu basit bir hırıltı bile çıkmadı. Dudakları aralık öylece kalakaldı. Konuşamamasına rağmen ne yazık ki zencinin söylediklerini hâlâ işitebiliyordu. 

"Bu sana bir ders olsun! Uslanıp aklını başına toplamazsan, yine geleceğim. Ama bu seferki çok daha korkunç olacak. Duyuyor musun beni?" 

Kenan güçlükle başını sallamayı becerebilmişti. 

"İyi... Beni anlayabildiğine sevindim. Senin gibi körpe beyaz oğlanlara bayılırım. Hiç şimdiye kadar bir zenci ırzına geçti mi? 
Bunu iyi düşün, uslanmazsan seni haremime katacağım ve bundan da büyük zevk alacağım." 

Kenan o bitkin haliyle bile tüylerinin ürperdiğini hissetti. 
Dehşete kapılmıştı birden. Son bir gayretle eli arka cebine kaydı. 
Sustalıyı çıkarıp kullanabileceğinden çok şüpheliydi, ama başka çaresi kalmamıştı artık. 

Beynindeki bilinçsizlik tüm bedenine yayılmıştı. 

Mokoena ise, genç adamın elinin bıçak çekmek için arkaya kaydığını farketmedi bile. Zaten ondan böyle bir davranış da beklemiyordu. Sadece işini tamamlamak istercesine son bir kez Kenan'a sert bir yumruk salladı. Bu darbe genç adamı deminden beri erişmek istediği sonsuzluğa kavuşturdu, kendinden geçti ve barakanın zeminine yığılıp kaldı... 

2 

Corewega Çiftliği 

Kenan gözlerini açtığında bir an nerede olduğunu toparlayamadı. Bulanık bakışları tavandaki gri saçtan kaplamaya takılmıştı, ya da sadece onu görebiliyordu. Bir yerde yattı*mi anladı, 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başını hafifçe kaldırmaya çalıştı, fakat kunt bir ağrı zonklama ile birlikte tüm kafasını kapladı. Sanki birisi tokmakla ense köküne vuruyordu. Başı yeniden yastığın üstüne düştü. 

Ama nerede olduğunu anlamıştı... 

Saçtan yapılmış yatakhanedeki ranzasındaydı. Bütün vücudunda dayanılmaz sızılar duyuyordu. Bir süre inledi. Görüşü bulanıktı, sağ elini gözlerini ovuşturmak için yüzüne götürdü ve birden farketti; tavana ancak tek gözüyle bakabiliyordu. 

Parmakları sol gözünün üzerine kaydı, gözünün olduğu yerde kocaman bir şişlik vardı. Gözkapağını açamıyordu. 

Sol tarafından tanıdık bir şiş işitti. Ağır ağır sağlam gözüyle görebilmek için başını sola çevirdi. George Nyathi'ydi bu. Derisi buruşmuş yaşlı yüzüyle ona gülümsüyordu. 

"Nihayet kendine gelebildin," dedi. 

Kenan fısıltı halinde, "Nenedeyim?" diye sordu. Çok bağırdığını sanmıştı, oysa sesini ihtiyar adam çok zor duyabilmişti. 

"Yatakhanedesin. Endişelenme, korkacak bir şey yok artık. 
Şimdilik her şey geçti." 

Genç adam ne olduğunu hatırlayamamıştı birden. 

Nyathi konuşmaya devam etti. 

"Seni fena halde dövdürmüşler. Yine de dayanıklıymışsın, ucuz kurtulmuşsun.” 

Kenan olayı hatırlamıştı. Yüzü gerildi. 

"Kaç saatten beri buradayım?" 

"Sekiz saati geçti" 

"Bir doktor istiyorum. 

"Saçmalama delikanlı. Öyle bir şansın yok. Corewega'da daimi doktor bulunmaz. 

Ancak fevkalade bir durumda şehirden çağrılır. Salgın hastalık falan filan gibi hallerde." 

"Ama ben... 
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"Doktoru unut. İdare senin için kimseyi çağırmaz. Yine de şanslısın, çünkü ben varım. Dayak, kırık çıkık burada sık yaşanan olaylardır ve biz yerliler çoğu zaman bunun tedavisini iyi biliriz. 
Sana gereken ilk müdahaleyi yaptım. Fazla korkulacak bir şeyin yok. İki kaburgan kırılmış. Onu da bandajladım; inan bana doktor daha iyisini yapamazdı." 

"Gözüme ne oldu?" 

Nyathi sırıttı. "Bunu senin daha iyi bilmen gerekir ama söyleyeyim, herif yüzüne sıkı bir kroşe geçirmiş. Dua et ki tek yumrukla hesabını görmüş, devam etseydi halin haraptı." 

"Beni buraya kim getirdi?" 

"Muhafızlar taşıdı." 

"Muhafızlara kim haber vermiş? Oojier mi? Namussuz herif! 
Daha önce de muhafızları çağırma imkanı vardı ama yapmadı." 

"Ona fazla güvenmemeni sana ihtar etmiştim." 

"Nyathi, söyle bana... Beni bu hale getiren herifi tanıyor musun?" 

"Hayır... Onu hiç görmedim. Ama..." 

"Ama ne?" 

"Oojier onun yeni gelen paralı askerlerden biri olduğunu söyledi." 

"Adı neymiş?" 

"Sordum, o da bilmiyor. Fakat eğitim alanında daha evvel görmüş. Paralı askerlerin komutanıymış. Eğitimlerini o yönetiyormuş." 

"Anladım," diye fısıldadı Kenan. "Paralı askerler nerede kalıyorlar?" 

Yaşıl yerli yeniden sırıttı. 

"Yoksa onu temizlemeyi mi aklından geçiriyorsun?" 

"Evet, onu öldüreceğim." 
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"Şimdilik bunu unutmalısın dostum. Parmağını kımıldatacak halin yok." 

"Nyathi/ diye inledi Kenan. "Bıçağım ne oldu? Onu düşürdüm mü? Yoksa üzerimde buldular mı?" 

"Telaşlanma dostum. Muhafızlar seni buraya getirip boş çuval gibi fırlattılar. 

Üzerinde bıçak olduğunu bilmiyorlardı. Bulsalardı halin haraptı, neyse ki ben biliyordum ve kimseye göstermeden sustalıyı cebinden aldım. 

"Nerede o şimdi? Sende mi?" 

"Bu yaşta onu üstümde taşımaya cesaret edemezdim dostum. 
Bıçağın yastığın altında." 

Kenan zar zor hareket ederek elini yastığın altına soktu. 
Parmakları metale değince rahatladı, içine bir güven hissi geldi. 
Yatakta kımıldayınca bütün bedeni ve özellikle kaburgaları feci şekilde sızlamıştı. 

Yaşlı zenci başını iki yana salladı. 

"Sustalı yastığın altında ama korkarım onu kullanmasını bilmiyorsun. Yoksa bu kadar dayak yemezdin,' diye mırıldandı. 

"O sustalıyı kullanmak istemedim Nyathi" 

"Yalan kıvırma yabancı. Bu dayağı yiyen kim olsa bıçağına sarılırdı. 

"Ben sarılamazdım dostum. Sarılmamam gerekirdi." 

Yaşlı adam Kenan'ın açık kalan tek gözüne baktı. 

"Beni şaşırtıyorsun yabancı. Tuhaf bir adamsın. Kimsin sen? 
Corewega'da ne arıyorsun?" 

"Bunu yakında öğrenirsin dostum." 

"Hükümet adamı mısın yoksa?" 

"Tam öyle sayılmaz, iyileşince belki sana anlatmak fırsatını bulurum." 
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"Yakında iyileşeceksin dostum. Bir iki gün istirahat edersen bir şeyciğin kalmaz. Ve ben de heyecanla açıklamanı bekleyeceğim. Biz yerliler çok sabırlıyızdır." 

"Nyathi." 

"Evet?" 

"Sağol... Yaptıkların için sana çok teşekkür ederim." 

"Takma kafana... Birinin sana bakması gerekirdi ve o sırada ben henüz işe çkmamıştım" 

Kenan irkildi birden. "Görevliler işe gitmemene bozulmadılar mı?" 

"Onlara kalsa ite kaka sürüklerlerdi. Ama tam o sırada Oojier ile o kadın geldi buraya. 

"Bayan Ingrid mi?" 

"Evet, şeytanın uşağı. Sana bakmamı asıl o emretti" 

Kenan acı ile yüzünü buruşturdu. Ağzının tadı berbattı, dudakları günlerdir susuz kalmış gibi çatlamıştı. 

"Namussuz!" diye mırıldandı. 

"Seni o dövdürdü, değil mi? Ona yaptığının hıncını aldı." 

Kenan bir süre sesini çıkarmadı. Neden sonra, "Bunun intikamını her ikisinden de alacağım, diye homurdandı... 

Jonathan Crenna'nın her gece sekreter sıfatıyla Efendi'ye verdiği rapor işini şimdi Ingrid yüklenmişti. Güneş batarken sarışın kadın günlük olayları beyninde sıralayarak Merkez Bina'ya yollandı. Fazla hareketli bir gün geçilmemişlerdi. 

Walua kesimindeki atlı muhafızlardan birinin atı ölmüştü, yine muhatfızlardan birinin şehirdeki karısı doğum yaptığı için iki gün izin istiyordu. Bu izni aslında kendisi de verebilirdi, daha doğrusu vermesi gerekirdi, şayet Jonathan burada olsa herhalde Efendi'ye sormazdı, ama o daha işte yeniydi, yine de bir sorayım, diye düşündü. 
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Harry Capshow özel salonunda yalnızlığına gömülmüş, Bach sonatlarından birini dinliyordu. Ingrid içeriye girince müziği görünmeyen bir düğmeye basarak kıstı. 

"Evet Ingrid, seni dinliyorum." 

Nedense sesi metalik ve biraz sinirli gibi gelmişti genç kadına. 

Ingrid kısa olan günlük raporunu Maskeli Adam'a bildirdi. 
Capshow dikkatle onu dinlemişti. Rapor bitince, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. 

Genç kadın huylandı. Kenan'ın dayak olayından hiç bahsetmemişti. 

"Evet efendim." dedi. 

"Yabancıdan ne haber?" 

Ingrid hata ettiğini hemen sezinledi. Biri mutlaka Capshow'a olayı jurnallemiş olmalıydı. Efendi'nin olayı duymayacağını düşünmekle hata ettiğini hemen anladı. 

Mutlaka çiftlikte ispiyoncuları olmalıydı. 

"Haa, evet, diye mırıldandı. "Basit bir kavga olayı. Sanırım yeni gelen silahlı askerlerden biriyle münakaşa etmiş. 

"Sadece münakaşa mı?" 

"Dövüşmüşler efendim. Karşılıklı birkaç yumruk atmışlar. 
Olaya fazla önem vermediğim için üzerinde durmaya bile gerek görmedim. Bu tür olaylar zaman zaman oluyor bilirsiniz, önlenmesi çok zor." 

"Ama bu adama özel bir önem verdiğimi biliyorsun." 

"Haklısınız efendim, rapor etmemekle hata ettim. Bağışla- 


" 


yın. 
"Kiminle dövüşmüş?" 
"Paralı askerlerin başıyla. Mokoena adında Zulu'lu bir zenci" 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Ingrid, Capshow'un ispiyoncusunu hemen anlamıştı. 
Oojier'den başkası olamazdı bu. Yarın onun canına okurum, diye düşündü. 

"Kendisiyle ilgilendin mi?" 

"Kavga yerine gelir gelmez hemen barakasına dinlenmeye gönderdim. 

"Neden dövüşmüşler, öğrendin mi?" 

"Şey., efendim.." diye kekeledi Ingrid. "Bilirsiniz, zenciler beyazlardan hoşlanmıyorlar ve biraz saldırgan oluyorlar Her an kavga çıkarmak istiyorlar. 

Sebebi tam olarak bilmiyorum fakat Mokoena sataşmış galiba." 

Ingrid üç gecedir koynuna aldığı adamı teşvik ve tahrik ederek Kenan'ı dövdürdüğünü söyleyemezdi. 

Capshow, "Zenciye ceza verdin mi?" diye sordu. 

"Hayır efendim, gerek görmedim. 

"Çiftlikte bu bir disiplinsizlik suçudur Ingrid. O adamın derhal cezalandırılmasını istiyorum" 

"Emredersiniz efendim. Kırbaç mı?" 

Capshow dik dik genç kadına baktı. 

"Hayır Ingrid, öldür onu!" 

Kıpkırmızı kesildi genç kadın. "Fakat efendim.." diye kekeledi. "Mokoena paralı askerlerin başı. Bunu yaparsak bir isyana yol açmayalım. Askerler üzerinde büyük bir otoritesi var." 

Efendi sert bir şekilde homurdandı. 

"Unuttun mu yoksa? Daha geldikleri ilk gün sen de otorite sağlamak için içlerinden birini vurmuştun. Çiftliğimde daima disiplinin sürmesini isterim. O adam da cezalandırılmalı. O pis zencinin öldürülmesini istiyorum. Bunu sen yapamazsan muhafızlara yaptırırım. Ama ben emri senin yerine getirmeni istiyo- 


" 


rum. 
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Ingrid içinden, "Seni gidi Maskeli Şeytan seni,' diye geçirdi. 
Mutlaka Mokoena ile olan ilişkisini de biliyordu. Bir an hiç çıkmadı karanlık dünyasından, nasıl olup da çiftlikte dönen her dolabı öğrenebildiğine hayret etti. Ama öyle ama böyle, biliyordu işte. Ve aldığı emri yerine getirmek zorundaydı. 

"Emredersiniz efendim" dedi. 

"Bu gece paralı askeri öldür. Sonra muhafızları çağır ve Onu denize attır." 

Ingrid kızardı yeniden. Neden gece demişti acaba? Bu irece mükafatını almak için Mokoena'nın yeniden geleceğini biliyor muydu? 

Bunu düşünmesi bile abesti; Efendi her şeyi bilirdi. 

Capshow düşünceli bir şekilde, "Çekilebilirsin artık, diye mırıldandı. 

O gece erkenden yemeğini yiyerek bungalovuna döndü Ingrid. Oldukça huzursuz ve sinirliydi. Artık Mokoena'yı pek iplediği yoktu, gerçi zenci yaşamında gördüğü en güçlü ve kendisini doyuran erkekti. Tek kusuru kara derili olmasıydı. Bir an güçlü kolları ve tiksindiği o ter kokusu altında adamın defalarca kendisine sahip oluşunu hatırladı. Kusursuz bir aygırdı, tam bu iş için yaratılmış, şahane bir yaratık. Ancak onu harcamak zorundaydı. Efeşdi'ye itaat her şeyin önünde gelirdi. 

Bu gece Mokoena'nın son gecesi olacaktı. 

Omuzlarını silkti sarışın kadın. Yarın kendisine bir başkasını bulabilirdi. 

Paralı askerlerin arasında gözüne kestirdiği başkaları da vardı. Danimarkalı Jorgensen gibi. Onun ne denli güçlü olduğunu bilmiyordu, ama hiç olmazsa deneyebilirdi. Kimse Mokoena'nın performansına erişemezdi ama belli de olmazdı. 

Son gecenin keyfine varayım, diye düşündü. Duygularından dolayı yüksünmüyordu, erkekler sadece onu doyuma ulaştıran bir 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araçtı. Hatta zevklendi bile. Bu gece zenciyi en mükemmel şekilde kullanabilirdi. 

Soyundu, ışıkları söndürdü ve yatağa uzandı. 

Başucundaki komodinin çekmecesine uzun namlulu silahını doldurarak yerleştirdi. 

Artık dev aygırını bekleyebilirdi. Elleri daha şimdiden çıplak vücudunun nazik yerlerinde hafif hafif dokunuşlarla dolaşmaya başlamıştı bile... 

O gece Nyathi yatakhaneye yemek getirdi. Yanında Oojier de vardı, iki yaşlı adam Kenan'ı yatakta güçlükle doğrulttular. Kenan yemekleri sildi süpürdü. Oojier geçmiş olsun dileklerini sunarken, Kenan elinden geldiği kadar adamı suçlamamaya çalışarak üzüntülerini kabul etti. Mokoena'yla ilgili de hiçbir soru sormadı. 

Oojier gittikten sonra, Nyathi, "Aferin, diye mırıldandı. 
"Akıllanıyorsun. O ikiyüzlü riyakâra bir şey belli etmedin." 

Kenan gülümsemeye çalıştı. 

Yerli işçiler şimdi Kenan'a daha sıcak ve kendilerinden biri gibi bakmaya başlamışlardı. Yatakhaneye gelen işçilerin büyük bir çoğunluğu önce yanına uğrayıp hatırını sordular. Kendisine Nyathi gibi birinin baktığı için şanslı olduğunu söylediler. Nyathi, yerlilerin adeta çiftlikteki doktoruydu. İşin garibi Kenan da buna inanmıştı. Kaburgalarındaki sızılar devam ediyordu, fakat yaşlı yerli göğsünü bir doktor kadar maharetle bandajlamıştı. Bir ara, "Ne zaman ayağa kalkabilirim, Nyathi?" diye sordu. Gülümseyen yerli, "Hiç merak etme, üç dört güne kadar iyileşeceksin,' dedi. 

Mokoena, paralı askerlere tahsis edilen barakadan çıktı. Her gece yaptığı bu ziyaretler arkadaşları arasında gülüşmelere yol açıyordu. Sekse düşkün zencinin çiftlikte bir kadın bulduğunu tahmin ediyorlardı ama kimse o kadının, adam vurarak otoritesini ispatlamak için şov yapan İngrid olduğunu tahmin edememişti. 

Eğitim bölgesinden çıkan Mokoena gecenin karanlığında Ingrid'in barakasının olduğu yere doğru yürümeye başladı. Hat üzerinde her gece silahlı devriyelere rastlıyordu. Hatta ilk gece önünü kesmişler ve nereye gittiğini sormuşlardı. O da Ingrid'den öğrendiği üzere sekreter vekilinden yarınki çalışmalar için talimat almaya gidiyorum, demişti. 

Hatta gelince huylandı. 

Bu gece geçilmesi yasak olan bungalov çitinin başında, elleri tüfekli dört muhafız sohbet ediyorlardı. İrkildi birden. 

Niye acaba sayıları artırılmıştı? 

Bunun sabahki olayla ilgisi olabilir miydi? İhtimal vermedi. 
Oyle olsa gün boyu birileri başına gelir, olayı sorgulardı. Zaten bu istek bizzat sekreterden gelebilirdi, o ise kendisine emri veren kişiydi. 

Pek üzerinde durmadı. Muhafızlar onu görünce, içlerinden biri sırıttı. 

"Yine talimat almaya mı gidiyorsun?" 

"Evet," diye homurdandı Mokoena. 

Silahlı nöbetçiler çiti akmasına ses çıkarmamışlardı ama arkasından alaycı bir şekilde gülümsediklerini ve konuştuklarını hissetti. 

Hoşuna gitmedi bu durum, içine anlayamadığı garip bir huzursuzluk doldu. Bu kan beni kullanıyor, diye düşündü. Gerçi çiftlikteki kadınsızlığını onunla gideriyordu ve müthiş aç bir karıydı, seks kölesi gibi her isteğine uyuyordu ama şimdi beyninde bir kuşku doğmuştu. Acaba o mu kadını kullanıyordu, yoksa kadın mı onu? 

Bungalova yaklaşırken, "Boş ver, diye geçirdi içinden. Kullanma diye bir şey söz konusu değildi, menfaatler karşılıklıydı; 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kadın tam bir seks delisiydi ve itiraf etmeliydi ki bu kadınsız ortamda ondan daha iyi ve güzelini bulamazdı. 

Üstelik o bir beyazdı, üzerinde ölçülü şiddet kullanmasına ses Çıkarmadığı gibi zevk bile alıyordu muhteşem fahişe... 

Bungalovun ışıkları sönüktü. 

Acaba küçük pilici yine gecikecek miydi? Karanlık kulu. 
bede onu beklemeyi sevmiyordu. Zaten bekletilmekten oldum olası hoşlanmazdı. Yine de aklı biraz karışmıştı. Bu sa"590" bah dövdüğü adamı düşündü. Ingrid onu hırpala, kemiklerini kır, fakat fazla zarar verme ve sakın yüzüne vurma, demişti. 

Neden yaptırmıştı bunu acaba? Yoksa o tüysüz beyaz bu orospunun sevgilisi miydi? 

Bak, buna bozulurdu işte! O karıyı koynuna aldığı sürece başka heriflerle oynaşmasına hiç tahammül edemezdi. Neden suratına vurma demişti? Bir gerekçesi olmalıydı muhakkak. 
Yüzünün bozulmasını istemiyordu anlaşılan. Tepesi attı birden. 
Allahtan onu dinlememiş, son yumruğunu herifin gözüne sallamıştı. Sözde emirlerine karşı geliyormuş ve disiplini sağlaması gerekirmiş. Hiç de inandırıcı değildi bu laflar. 

Aptal gibi yuttum, diye homurdandı bungalovun merdivenlerini çıkarken. O karı istese, emre karşı geldi diye, belindeki Magnum'u çeker onu oracıkta temizlerdi. 

Tıpkı ilk gün Macar Nagy Sandor'a yaptığı gibi. Bu bir gönül macerasıydı ve o herife anlayamadığı bir nedenle şiddet gösterisi yapmak için kendisini kullanmıştı. 

Kapıyı açarken son derece sinirliydi. Artık kullanıldığını anlamıştı. Şimdi ona unutamayacağı bir ders verecekti. En az bir hafta bungalovdan dışarıya çıkamayacak ve Mokoena'yı asla unutamayacaktı. 

Karanlıkta seslendi. "Piliç, içeride misin?" 

Yatak odasından Ingrid'in yumuşak ve tatlı sesi yükseldi. 
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"Buradayım... Seni bekliyorum." 

Gözleri karanlığa alışık olan Ingrid, zencinin dev bedeninin yatak odasının kapısı önünde belirdiğini gördü. 

"Sana teşekkür ederim Mokoena, herifi iyi benzetmişsin. 
Ama yüzüne vurmamalıydın. Bunu sana özellikle tembih etmiştim" 

"Boş ver, o kadarı olur" 

"Sana karşı koydu mu?" 

Zenci bir kahkaha attı. "Kimse Mokoena'ya karşı koyamaz. 
Korkudan kendini bile savunamadı. Donuna işediğine bahse girerim. 

"Aferin benim boğam. Hadi gel, sarıl kadınına. Bu gece seni mükafatlandırmak istiyorum. Müthiş bir aşk gecesi sunacağım sana." 

"Dur bakalım, küçük fahişe! O kadar acele etme. Bu gece sen bana hizmet edeceksin." 

Ingrid karanlıkta adamın ne istediğini anlamaya çalıştı. 
Davranışlarında bir tuhaflık sezer gibi olmuştu. Mokoena'da garip bir gerginlik vardı. 

"Ne var?" diye sordu. "Bir şey mi oldu?" 

"Yoo... Sadece beni memnun etmeni istiyorum." 

"İyi ya gel yatağa öyleyse!" 

"Bu gece yatakta yapmak istemiyorum." 

"Neden? Yatak bu iş için daha uygun değil mi?" 

"Uzatma orospu, ne diyorsam onu yap!" 

Ingrid sessizce yataktan iniverdi. İlk defa içinde huzursuzluk duydu. Adamın neden rahatsız olduğunu bilmiyordu ama bungalova ilk gelişinde yaptığı gibi şiddete başvuracağını sezinledi. 
Belki ona biraz izin verebilirdi, ne de olsa bu dev zencinin yaşamının son saatleriydi. Diğer geceler kendisine erişilmez tatlar tattırmıştı. 
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Yine de biraz ürkerek yaklaştı. 

"Sakın bana vurmaya kalkma Mokoena, dedi. "Tokattan, darbeden nefret ederim. Ne istiyorsun?" 

"Tabii ki düzüşmek istiyorum. Seni görünce tek aklıma gelen bu. Korkma, sana vuracak da değilim. Ama bu gece seninle çok hoyrat sevişeceğiz ve canın yanacak küçük orospu." 

Ingrid sinirlenmeye başlıyordu. 

"Bırak artık bana şu orospu diye hitap etmeyi, dedi. 

Zencinin karanlıkta bile beyaz dişleri göründü. 

"Neden? Sen basit bir orospu değil misin? Beğendiğin her erkeğin altına yatan, aşağılık, adi bir karı?" 

"Saçmalıyorsun Mokoena! Ayrıca bu kelimeden hiç hoşlanmıyorum.' 

"Kes şimdi zevzeklik yapmayı. Yaklaş buraya, soy beni" 

Ingrid kısa bir tereddüt geçirdi. Bir iki adım atıp zencinin yanına geldi. Önce her zaman giydiği kırmızı atletini çıkardı. 
Hâlâ kararsızdı, adamın nedense aklını bir şeye taktığını anlamıştı. Geriye dönüp çekmecenin gözünden silahı çekerek kurşunu bassam mı, diye düşündü. Mokoena bu akşam anormaldi. İlk gece sadece hoyrattı, ama bu gece ise düpedüz canını yakacağım diye homurdanıyordu. 

Adeta tehdit eder gibi. Şehvet ve arzudan öte adamda bir hırs ve nefret seziliyordu. 

"Pantolonunu da çıkar" 

Sanki kesin emirdi. Ingrid fermuarı indirdi, sonra pantolonu iki yanından hafifçe aşağı çekti. Giysi botlarının üstüne düştü. 
Mokoena külot giymemişti. 

Genç kadını hafif bir ürperti aldı. Bir gariplik olacağını hissediyordu sanki. 

Birden oradan uzaklaşmak istedi. Artık Mokoena ile değil sevişmek, yanında bile durmak istemiyordu. Hızla geri döndü. 
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Fakat uzaklaşacak imkanı bulamadı. Dev zenci altın sarısı saçlarından şiddetle kavramıştı. 

"Nereye?" diye kükredi. 

Ingrid'in canı yanıyordu, dudakları kasıldı, yüzü buruştu fakat çığlık atmadı. 

Soluyarak, "Bu gece sevişmek istemiyorum, diye fısıldayabildi ancak. 

"Senin isteyip istememen hiç önemli değil. Ben istiyorum." 

Ingrid tekrar inledi. "Yapma Mokoena, canımı yakıyorsun!" 

"Biliyorum, küçük orospum. Bu gece biraz canın yanacak. 
Çünkü bunu hak ettin. 

"Bu gece olmaz dedim, Mokoena... İstemiyorum.." 

Zenci acı gücüyle kadını omuzlarından bastırdı. Kimse buna karşı koyamazdı. 

Ingrid dizlerinin üzerine çöktü. Zencinin kasıklarının arasından yükselen ekşimtırak ter kokusu dayanılır gibi değildi. 

Mokoena kükredi. "Hadi, başla!" 

Bir başka zamanda, başka şartlar altında sarışın kadın bunu zevkle yapabilirdi ama şimdi, çok ender bile olsa, istemiyordu. 
İstememek bir yana, tiksiniyor, öğürüyor ve kendini kusacak gibi hissediyordu. 

"Kusacağım,' diye bağırdı. 

"Önemli değil. Kusmanı beklerim. Kusarken başını yana çevirirsin. Şimdi ne diyorsam onu yap ve orospuluğunun bütün hünerini göster. 

Ingrid başını eğdi. 

Tuzlu, ekşi sular ağzına kadar geliyordu. Her an kusabilirdi. 

"Hayır... Yapamayacağım,' diye inledi. 

Mokoena hoyratça kadının saçlarını yeniden kavradı ve canını yakarak çekti. 

"Sana emrediyorum! Ne diyorsam onu yap." 
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Ingrid acı ile kıvrandı. 

"Peki, peki... Yapacağım... Yeter ki canımı yakma... Yalnız müsaade et, elimi yüzümü bir yıkayayım. Biraz su içeyim. Yoksa kusacağım.." 

Zenci kuşkuyla kadına baktı. 

"Doğru mu söylüyorsun? Şayet numara yapıyorsan seni öldürürüm, anladın mı?" 

Ingrid başını salladı. "Anladım," diye mırıldandı. 

Mokoena saçlarını bırakmıştı. Titreyerek ayağa kalktı. Bungalovun banyosuna doğru yürüdü, elektriği yakıp musluğu açtı. 
Yüzüne gözüne su serpti, kollarını suyun altına sokup serinlemeye ve midesindeki bulantıyı kesmeye çalıştı. O kasıklar arasındaki berbat ter kokusu burnundan gitmiyordu. 

Bir yolunu bulup tabancaya erişmeliydi. Tek kurtuluş komodinin çekmecesindeki silahtı. Aynaya bir göz attı. Yüzü tanınmayacak kadar sararmıştı. Yaşadıklarına bir türlü inanamıyordu. Kendine her zaman güvenen, güçlü kadın ne hale gelmişti. 

Mokoena bütün haşmetiyle arkasında duruyor ve her hareketini takip ediyordu. 

Elektrik ışığı altında kadının çırılçıplak olan vücudunu arkadan gördükçe içindeki arzular daha da şiddetlenmişti. Fikrini değiştirebilir, lavabonun önünde her an ona sahip olmaya kalkışabilirdi. Hem de canını fena halde yakarak. 

Daha şimdiden saç dipleri yerinden sökülmüşcesine zonkluyordu. 

Yüzüne serptiği birkaç su damlası çıplak memelerine doğru kaydı. Ingrid ani bir kararla geri döndü. 

"Hadi" dedi. "İçeriye geçelim. Toparlandım biraz, artık hazırım. 

Dev zenci hâlâ kuşkuyla sarışın kadına bakıyordu. "Niye içeriye geçeceğiz ki? 


605 


Buranın nesi var? Burada da yapabilirsin, çök dizlerinin üzerine." 

"Hayır, burada olmaz." 

"Neden?" 

"Bu gece dışarıda çok nöbetçi var. Işığı görebilirler. Yatak odasına geçsek daha iyi olur" 

"Dedikodu çıkarırlar diye mi endişeleniyorsun?" 

"Evet." 

"Benim hiç umurumda değil. Onlar da senin bir orospu olduğunu biliyorlardır nasıl olsa, önemli mi yani?" 

Ingrid banyodan çıkmak için bir hamle yaptı, zenci onu tutmamıştı. Genç kadının yüreği sevinçle atmaya başladı. Yatağın ucuna kadar onu durdurmazsa savaşı kazanmış sayılırdı. Aklı fikri, bütün düşüncesi komodine kadar erişebilmekti. 

Arkasına bakmamakla beraber Mokoena'nın hemen peşinden geldiğini çıplak sırtında hissettiği pis ve sıcak nefesinden anlıyordu. Tam odanın ortasına geldiklerinde geriye dönüp, dur burada, dedi. 

Dev adam bacaklarını açıp bekledi. Fakat kadının yatağa doğru ilerlediğini görünce "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. 

"Dizlerimin altına koymak için bir yastık alacağım." 

Mokoena anlaşılmaz bir şekilde homurdandı. Çok vakit geçirmişti. 

"Uzattın artık," diye terslendi ama Ingrid'i tutmadı. 

Genç kadın nihayet komodinin başına gelmişti. Her şeye rağmen mesleğinde soğukkanlı biriydi ve silahına erişmek için sadece birkaç saniyesi kalmıştı. 

Bundan sonrası kolaydı, derin bir nefes aldı ve çekmeceyi açtı. 

Uzun namlulu Magnum avuçlarının içindeydi artık... 


4k * 
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Bungalova yakın duran dört muhafız irkildiler. Fazla sırıtkan olanı, "Tamam; dedi. "Silah sesini duydunuz mu? Paralı askerin işi bitti demektir" 

Tüfeğini omuzuna atan diğeri, "Beklemekten sıkılmaya başlamıştım zaten. Kadın bir an evvel seslense de, şu işi bitirsek,' diye homurdandı. 

Üçüncü muhafız sessizce istavroz çıkardı. Konuşmadı. 

Aralarında en kısa boylu olan dördüncüsü, "Ne dolaplar dönüyor, anlamıyorum; diye homurdandı. "Bu herifler buraya geleli daha bir hafta olmadı, kadın ikisini öldürdü. Paralı askerler çiftliği korumaya mı geldi yoksa burada av olmaya mı, anlamadım gitti. 

Beklemekten sıkılanı omuzlarını silkti. "Beni hiç ilgilendirmiyor, boş verin. 

Bize ne emredilirse onu yaparız, dedi. 

On dakika kadar beklediler. Bungalovun kapısı hâlâ açılmamıştı. Nihayet içerideki ışıklar yandı. Sekreter vekili kapıda göründü. Sırtında uzun bir sabahlık vardı. "Muhafızlar!" diye seslendi. 

Çiti aşan adamlar bungalova koştular. Ingrid, "Burada emirlere karşı gelen birinin cesedi var, diye söylendi. Şu leşi denize atın." 

Sırıtan muhafız ciddileşmişti. "Emredersiniz Sayın Sekreter dedi. 

Iroha daha on yedi yaşında bir delikanlıydı. Babası da çiftliğin sevilen bir emektarıydı. Jonathan Crenna, babasının sadakatle Corewega'ya verdiği hizmetlerden dolayı daha on iki yaşına girdiği tarihte onun çiftlikte getir götür işlerinde kullanılması için izin vermiş ve işçi statüsünde çalışmasını onaylamıştı. 
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Iroha, Barbados'un küçük bir köyünde doğmuş ve annesini doğum sırasında kaybetmişti. Eğitimsiz fakat cin gibi zeki bir çocuktu. Babasının aksine çiftlikten ve yaşadığı hayattan hiç hoşlanmazdı, idealleri vardı, on sekizini bitirince çiftliği terkedip, engin denizlere açılıp okyanuslarda seyreden gemilerde çalışmak istiyordu. Çok yer görüp, çok insanla tanışmak sevdasındaydı. 

Çiftlikteki dayanılmaz sert ve vahşi hayattan hiç hoşlanmıyordu. Tabiata âşıktı. 

Boş zamanlarında girmesine izin verilen sahil kesimine gider saatlerce hayale dalarak okyanusu seyrederdi. On iki yaşından beri de Corewega'da yaşadığından herkes onu severdi. 

Sahile inmişti o gece. Mehtap dolunay halindeydi ve tabii plajı bütün ihtişamıyla aydınlatıyordu. Okyanusun ufuk çizgisinde Barbados'tan ayrılan bir şilebin nokta halinde ufak görüntüsüne dikmişti gözlerini. Bir gün, hem de yakın bir gelecekte, mutlaka o da böyle bir geminin içinde olacaktı. 

Yerden bir avuç kum alıp parmaklarının arasından bıraktığı taneciklerin hafif hafif süzülmeleriyle oyalanırken, birden irkildi. 
Az ileride homurtular işitmişti. Birileri yaklaşıyordu. Biraz tedirgin oldu. Gerçi kendilerine yasak bölgede değildi ve barakaya kesin çekilme vakti henüz gelmemişi ama ne olursa olsun, tanımadığı o yabani muhafızlardan biriyse yine de homurdanır ve kendisini tartaklayabilirdi. Muhafızlar her fırsatta olay çıkarmaya bayılırlardı. 

Görünmemek için kumların üzerine uzandı. Bakışlarını sesin geldiği yere çevirdi. 

Dört kişiydiler ve kollarından bacaklarından tuttukları bir adamı taşıyorlardı. 

Taşıdıkları adam çok iriydi ve zorlandıklarından ikide bir küfür ediyorlardı. 
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Iroha taşınan adamı ay ışığı altında tanımakta güçlük çekmedi. Bu, yeni gelen beyazı bu sabah öldüresiye döven paralı askerlerin başıydı. Onu askerlere ayrılan eğitim sahasında çalışırken de görmüştü. 

Korkudan ödü patladı. 

Adam ölmüştü. Iroha o dev cüsseli adamın asla ölmeyeceğini düşünmüştü hep. Kimse ona yaklaşamazdı. Fakat ölüydü işte; ürkütücü vücudu, muhteşem kaslı ve güçlü bedenine rağmen şimdi cansız bir paçavraydı. Muhafızların onu nereye götürdüklerini hemen anladı. Az sonra iskelede motorlardan birine binecekler, biraz açılacaklar ve sonra köpekbalıklarına yem olarak dev zenciyi denize fırlatacaklardı. O koca vücut kısa bir sürede okyanusun vahşi yaratıklarına yem olacaktı. Köpekbalıkları genellikle hareketsiz duran yaratıklara saldırmazlardı ama mutlaka aç ve obur bir tanesi şansını deneyecek ve kan kokusunu alan diğerleri Mokoena'nın cesedini bir iki dakikada paramparça edeceklerdi. 

Bir süre korkudan yerinden kımıldayamadı. 

Çiftlikte bu tür hikâyeleri hep dinlerdi, işçilerden biri aniden ortadan kaybolunca hemen köpekbalıklarına ya da barakudalara yem olduğu söylentisi çıkardı. Iroha inanmak istemezdi buna, ama bu gece bu rivayetin gerçek olduğuna kendi gözleriyle şahit oluyordu. 

Nefes nefese adamların az ileriden ilerlemelerini takip etti. 
Muhafızlar iskeleye varınca, ayağa kalkmaya bile çekinerek, sürüne sürüne yatakhaneye kadar ilerledi. İskeleden görünmeyeceğine emin olunca ayağa kalkıp koşmaya başladı. 

Babasının olduğu barakaya gitmeyecekti; ona gördüklerini anlatırsa yine kendisine inanmayacak, hayal görmüşsün diyecekti. Babası asla yönetim aleyhtarı bir olayı ne kabul eder ne de 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desteklerdi. Ama bu gerçekti ve bizzat görmüştü Artık olayın söylenti yanı kalmamıştı. 

Nyathi'yi bulmalı, içini ona dökmeliydi. Nyathi, çiftliğin en bilge, en anlayışlı ve deneyimli kişisiydi. O mutlaka kendisine inanırdı. Ayrıca bu haberi, dayak yiyen o beyazın da işitmesini istiyordu. 

Barakanın içi fırın gibiydi; gün boyu kızgın güneşle kavrulan saclar soğumak bilmiyordu. Bazı işçiler yorgun argın yataklarına uzanmışlardı şimdiden. On beş dakika sonra ışıklar sönecek ve tüm çalışanlar barakalarına çekilmek zorunda kalacaklardı. Iraho, yaşlı Nyathi'yi aradı gözleriyle. Göremeyince yatağının olduğu yere doğru koştu. Bu haberi mutlaka ona eriştirmeliydi. Söylemezse bütün gece gözüne uyku girmeyeceğini biliyordu. Yatağı boştu, yaşlı yerlinin nerede olduğunu tanıdık bir işçiye sordu. 
Adam parmağıyla barakanın sonundaki bir yatağı işaret etti. 

Nyathi, dayak yiyen beyaz Türk'ün başındaydı. Hızla yanlarına koştu. "Nyathi,' diye mırıldandı. "O adamı öldürdüler..." 

Yaşlı yerli garip garip delikanlının yüzüne baktı. Çocuk nefes nefeseydi. 

"Kimden bahsediyorsun sen Iroha? Kimi öldürdüler?" 

"Mokoena'yı. Bu beyazı döven dev zenciyi." 

Çocuk eliyle Kenan'ı gösteriyordu. 

Karaip aksanı İngilizcesi ile konuştuğu için Kenan, çocuğu anlamakta zorlandı. 

Yine de ne demek istediğini çıkarmıştı, canı yanarak yatakta doğruldu. Çocuğu omzundan tutarak, "Kim öldürdü onu?" diye sordu. 

Iroha, "Herhalde muhafızlar" diye mırıldandı. "Cesedini denize götürürlerken gördüm. Eminim, o idi... Aziz Paul üzerine yemin ederim, doğru söylüyorum. 
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"Tamam Iroha, tamam, diye mırıldandı Nyathi. "Sana inanıyoruz.' 

Çocuğun gözleri parıldadı. Nyathi'nin ona inanacağını biliyordu zaten. 

Yaşlı yerli bakışlarını ağır ağır Kenan'a çevirdi. 

"Buna ne dersin dostum? Biraz tuhaf değil mi? Çiftliği yönetenlerin şimdiye kadar böyle bir şeye kalkıştıklarını hiç görmemiştim. 

Kenan biraz şaşkın, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. 

"Şayet Mokoena üstüne kadının emriyle saldırdıysa, onu niye öldürsünler?" 

Kenan bir iki saniye düşündü. 

"Belki kadın bunu Efendi'ye danışmadan yapmıştır." 

"Hiç sanmam. O daha sekreterlik mevkiinde çok yeni, Efendi'ye danışmadan nefes bile alamaz. Bu işte bir pislik sezinliyorum. 

"Ne gibi?" 

"Bilmiyorum dostum ama huylanıyorum. Hoşuma gitmedi. 
Lanet olsun, artık bu cehennemden bıktım usandım. Köyüme dönmek, ömrümün kalan yıllarını huzur içinde, yarınımdan emin olarak geçirmek istiyorum. 

Kenan adama anlayışla baktı. Iroha'nın yanlarında bulunmasına aldırmadan, "Az kaldı Nyathi' diye mırıldandı. "Çok yakında her şey değişecek ve sen de köyüne rahat rahat döneceksin." 

"Buna gerçekten inanmak isterim" 

"İnan bana dostum, her şey düzelecek" 

ihtiyar içini çekti. "Hadi biz gidelim artık, yatma vakti geliyor," diye mırıldandı. 

Kenan, yaşlı adamı kolundan tuttu. 

"Dur, sana bir şey daha sormak istiyorum. 
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"Sor bakalım. 

"Şu beyaz misafirlerin kaldığı bungalovlarda birileri var. 
Onları tanır mısın?" 

"Biliyorsun, bizlerin oralara girmeleri yasaktır. Gelen gidenlerin çoğunu tanımam. Kimi öğrenmek istiyordun?" 

"Dün gece orada iki Japon gördüm. Biri erkek biri kadın." 

Nyathi başını salladı. "Tanımıyorum." 

"İki de iri yarı erkek var. Biri siyah saçlı, saçlarını hep arkaya doğru tarıyor. Diğeri sarışın. Amerikalı olabilir. Onları daha evvel görmüşlüğün var mı?" 

Yaşlı yerli dudaklarını büktü. Gözlerinde olumsuz bir ifade vardı. 

Onları dikkatle dinleyen Iroha, "Ben tanıyorum," dedi. 

Kenan irkilerek çocuğa baktı. Çocuğun onları tanıyabileceğine pek ihtimal vermemişti. Nyathi oğlana dönerek yerli diliyle hızlı hızlı konuşmaya başladı. 

Sonra Kenan'a dönerek, "Çocuk onları tanıyor. Iroha tarlalarda değil, çiftlikte temizlik işleriyle uğraşır, yaşı küçük olduğu için. Sarışın olan adam yaklaşık iki ay önce yaralı olarak buraya gelmiş. Tedavisi çiftlikte yapılmış. Sağlığı hâlâ tam olarak düzelmemiş, adı Tom'muş. Diğeri ise arada sırada buraya gelirmiş, ona da Max diyorlarmış." 

"Tamam, anladım," diye mırıldandı genç adam. 

Nyathi çekinerek sordu. "Onları tanıyor musun?" 

"Evet. Tom denilen adamı ben vurdum. İki ay önce Londra'da." 

Yaşlı yerli buna hiç şaşmamıştı. Ama Iroha'nın gözleri irileşti. Kenan'a tam bir şaşkınlık ve takdirle baktı. Yabancı şimdi gözünde daha da büyümüştü. 

Kenan ona gülümsedi. "Delikanlı, bu şimdilik aramızda bir sır olarak kalacak. 
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Kimseye söylemeyeceksin, değil mi?" "Kesinlikle efendim. 
Bana güvenebilirsiniz." 

"Güveniyorum zaten... Hadi gidin şimdi de kimse bizlerden şüphelenmesin”" 

3 

Corewega Çiftliği 

Ertesi gün saat on sularında Kenan yatağında gözlerini açtı. 
Bütün sıcağa, beynini kemiren düşüncelere ve kaburgalarındaki ağrılara rağmen bu saate kadar deliksiz uyumuştu. Gözlerini kırpıştırarak yatakhanenin içine bir göz attı. Bu saatte herkes çoktan işbaşı yapmıştı. Kocaman baraka boş sayılırdı. Ta uzaklardaki ranzalardan birinde battaniyelere bürünmüş, titreyen birini gördü. 

Ateşten titriyor olmalıydı, belki de bir sıtma nöbeti geçiriyordu adam. 

İngilizlerin, Barbados'ta malarya ile sıkı bir mücadeleye giriştiklerini öğrenmişti ama işçi başka bir hastalıktan da yatıyor olabilirdi. Onunla ilgilenecek pek zamanı yoktu. Göğsünde zonklayan kemiklerine dokundu; hafif acılar hissediyordu yine, ama itiraf etmeli ki, Nyathi'nin uyguladığı bandaj işe yaramıştı. Usulca ranzadan aşağıya kaydı. Azıcık başı döndü, dizleri titredi. 

Yediği dayak feciydi, Allahın belası dev onu fena dövmüştü. 

Botlarını ayağına geçirdi ama bağlayamadı; eğilmek canını yakıyordu. Tuvalete gitmek, elini yüzünü yıkamak zorundaydı. 
Zaman kavramını yitirmiş gibiydi, ne zamandan beri yattığını çıkartamadı. Sakalları uzamış, saçları yağlanmıştı. Tam ranzaların arasında ilerlemeye çalıştığı anda, barakanın kapısında ayak sesleri duydu. 

Kimin girdiğini anlamak için kapıya baktı. İşçilerden biri olamazdı. 
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Barakanın girişinde Ingrid'i gördü. 

Kadın her zamanki kısa blucinini, penyesini giymiş, beline tabancasını asmıştı. 

Kadını görünce elinde olmadan titredi Kenan. Barakanın içi hamam gibi sıcaktı ve genç adamı bir anda ter basmıştı. Ama tüm vücudunu kaplayan bu ter sıcaktan değil, Ingrid'den kaynaklanıyordu. 

Sarışın kadın hızla ona yaklaştı. Kaşları çatık, bakışlar soğuktu. 

"Nasılsınız Bay Işık?" diye sordu. Sesi alay edermiş gibi bir ifade taşıyordu. 

Donuk mavi gözlerinde aşağılayıcı, nasıl haddini bildin mi dercesine parıltılar vardı. 

Kenan sinirlerine hakim olmaya çalıştı. "Teşekkür ederim, efendim" dedi. 

"Buraya sıhhatimi sormak için uğramanız büyük incelik, sağolun. 

"Sizi ilk gördüğümde kavga çıkarmamanızı emretmiştim. 
Ama beni dinlemediniz ve işe başlar başlamaz tanımadığınız biriyle dövüştünüz. 

"Yanılıyorsunuz, Sayın Sekreter. Ben saldırıya uğradım. O adam sebepsiz yere üstüme geldi." 

"Buna inanmıyorum. Mutlaka adama da çileden çıkaracak bir şey yapmışsınızdır. Bu sizin huyunuz" "Hayır yapmadım. 
Oojier şahidimdir" "Bunu araştıracağım. Yalan söylüyorsanız cezalandırılacaksınız." 

"Ya doğru söylüyorsam? O zaman bir beyaza saldırdığı için zenciye ceza verecek misiniz?" 

"Hiç şüpheniz olmasın Bay Işık. Mutlaka onu da cezalandırırım.” 
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Kenan elinde olmadan kadının gülümseyen kıvrık etli dudaklarına baktı. Sonra 

"Nedense benden hiç hoşlanmadınız; diye mırıldandı. "Oysa elimden geldiği kadar size saygılı davranmaya çalıştım." 

Ingrid sinirli bir kahkaha attı. 

"Siz mi saygılı davrandınız? Bu çok komik! idare Binasında bana yaptıklarınızı unuttunuz galiba. 

"Ben orada da sadece kendimi korudum, kırbaçlanmayı hak ettiğimi hiç sanmıyorum." 

"Çok küstahsınız! Konuşma tarzınızı beğenmiyorum. Kenan yavaş yavaş tedirginliğini üstünden atmaya başlamıştı Bir adım daha sarışın kadına yaklaştı. Bakışlarını kadının mavi gözlerine dikmişti. Ingrid'in yine sinirlenmeye başladığını görüyordu. 

"Bakın, yine sinirleniyorsunuz. Beni bu kadar itici mi buluyorsunuz?" 

Ingrid ellerini beline dayadı, gözleri ateş saçarken diklendi. 

"Sersem... Sen ne demek istiyorsun? Neyi ima ediyorsun?" 

Kenan gülümsedi. 

"Çok güzel bir kadın olduğunuzu. Dişilik üzerinizden akıyor. 
İlk gördüğüm andan beri sizden etkilendim. 

"Sen iyice terbiyesizleşmeye başladın. Kiminle konuştuğunu unutuyorsun yine. 

"İnkar etmeyin, siz de bana garip bir ilgi duyuyorsunuz” 

"Küstah!... Bunu da nereden çıkardın?" 

Kenan'ın tebessümü bütün yüzünü kapladı. 

"Beni kırbaçlamaya kalktığınız an, gömleğimin düğmelerini paralamış, göğsümün kıllarını okşamıştınız. Unuttuğunuzu hiç sanmıyorum. O an aramızda bir elektriklenme olmuştu. Bunu inkar edebilir misiniz? Muhtemelen sizde, beğendiğiniz erkeklere şiddet kullanmak, onların canlarını yakmak gibi bir eğilim var. 
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Bundan tinsel bir zevk aldığınızı sanıyorum. Sadizme yönelik bir sapma. Belki de psişik bir bozukluk" 

Ingrid de sırıttı. 

"Anlaşılan yediğin dayaktan gereken dersi almamışsın sen." 

"Bilakis, o koca devi niçin üzerime yolladığınızı uzun uzun düşündüm ve sizin bütün şahane ve etkileyici güzelliğinize rağmen hasta ruhlu bir kadın olduğunuz hükmüne vardım. Sahi, hiç psikiyatra göründünüz mü? Belki onlar daha ilmi bir açıklamasını yaparlar. 

Sarışın kadın gülmeye devam etti. Sonra yıldırım hızıyla Kenan'ın suratına bir tokat patlattı. Genç adam böyle bir davranış bekliyordu, fakat yerinden hiç kımıldamadı. 

"Vur!" diye mırıldandı. "Seni tatmin edecekse bir daha vur. 
İstersen sonra da beni o zenciye yaptığın gibi öldürtüp denize at." 

Ingrid'in yüzündeki tebessüm birden dondu. Hiç sesini çıkarmadan öldürücü bakışlarla Kenan'a bakmaya başladı. 

Kenan da yaptığı anlamsız konuşmanın farkındaydı. Son cümlesi çok anlamsızdı. 

Böyle bir laf etmenin hiç gereği yoktu. Patavatsızca aklına geleni söylemişti. 

Sanki her şeyi bildiğini belli etmek istercesine. 

İçine korku çöreklendi. 

Kadının elinin yavaş yavaş belindeki tabancanın kılıfına doğru kaydığını farketti. Her an silahını çekebilir ve oracıkta kendisini vurabilirdi. Onunla mücadele edecek gücü de yoktu şu anda. 

Ingrid donuk mavi gözleriyle yüzüne bakmaya devam etti. 
Silahını çekmedi ama ilkinden daha şiddetli bir tokat attı. Kenan ayakta sarsıldı. Ardından birbiri peşine, sağlı sollu yanağına yedi sekiz tokat daha attı. Kadın, görünen zarif bedeninden umulmayacak kadar güçlüydü ve büyük bir hırsla vuruyordu. 
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Genç adamın her iki yanağı da kıpkırmızı olmuş, pençe pençe parmak izleri hemen yer yapmıştı yüzüne. Ama sabırla bekliyor ve karşılık vermemeye çalışıyordu. 

Ingrid tatmin olmuşçasına tokatlamayı kesti birden. 

"Haklısın; diye mırıldandı. "Erkeklere acı vermeye bayılırım. 
Onları aşağılar, küçümserim, paçavraya çeviririm. Ve bu bana tatmin hissi verir. Yanılmadın. Onlarla yatakta oynamaya da bayılırım. Hele karşımda aciz kaldıkları an zevkim doruğa ulaşır." 

Mavi gözlerinde ihtiras ve şehvet parıltıları yanıp sönüyordu. Bu defa parmaklarını genç adamın göğsündeki bandajın örtemediği kılların üzerine koydu. Aralarında dolaştırdı ve hafif hafif onları çekti. Sonra şartları hiç umursamadan Kenan'a sarıldı ve tam bir açlıkla dudaklarından öpmeye başladı. 

Kenan önce afalladı, kadın bedenine sıkı sıkıya sarılınca bandaj altındaki kırık kemikleri sızlayıp acımaya başlamıştı. 
Kadının bunu bilerek mi, yoksa geçirdiği şehvet krizinin etkisiyle bilinçsizce mi yaptığını anlayamadı. Ama şurası bir gerçekti ki, Ingrid'in etli ve dolgun dudakları bir anda bütün beynindeki düşünceleri silip süpürmüştü. Kadın büyük bir maharetle dilini ağzının içine sokmuş ağzının içinin ateş gibi yanmasını sağlamıştı. Soluksuz kalan Kenan ağır ağır kollarını kaldırıp Ingrid'e sarılmıştı. Uzun zamandır bir kadınla sevişmemişti, içini titreten bir duygunun bütün ruhunu kapladığını duyumsuyordu. 

Her şeyi unutuverdi birden, karşısındakinin kimliğini, düşmanı ve bir katil olduğuna aldırmayarak, kadına sıkı sıkı sarılıp bedenine çekti. Ingrid'in dolgun göğüsleri kıllı göğsünde eziliyor, yumuşaklık ve diriliğini bütünüyle içinde hissediyordu. 

Kenan tam kontrolünü kaybetmeye başlamıştı ki, Ingrid hafifçe onu itip kollarının arasından sıyrıldı. Bu da ustaca yapılmış bir manevraydı. Bir adım geri çekildi. İşaret parmağını uzatıp 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genç adamın arzudan titreyen dudakları üzerine koydu. Parmağını dudakları üzerinde gezdirdi. Baygın bir sesle: 

"Şimdi olmaz," diye fısıldadı. "En yakın bir zamanda tadına bakacağım. 

Biraz kendine gelir gibi olan Kenan gülümsemeye çalıştı. 

"O anı bekleyeceğim. Fakat korkarım bu sana bir sürpriz olacak." 

Ingrid yüzündeki anlaşılmaz ifadeyle, "Ne gibi?" diye sordu. 

"Beni yatakta asla küçük düşüremezsin." 

"Kendinden bu kadar emin olma. Daha beni yeterince tanımadın. 

İkisi de susup birbirlerini tarttılar. 

Sonra Ingrid tek kelime söylemeden arkasını dönerek yürüyüp gitti. 

Kenan yatakhanede yalnız kalınca bir süre ranzanın demirine tutunup kaldı. Göğsü sızlıyor, hafif hafif başı dönüyordu. 
Heyecanlanmış, arzuları kabarmıştı. 

Düşünceleri allak bullak olmuştu. Yaşamı boyunca hiç Ingrid gibi birine rastlamadığına emindi. 

"Hayır diye söylendi kendi kendine. "Benimki herhalde, kadınsız geçen uzunca bir sürenin sıkıntı ve kabusu olmalı. İnanamıyorum, üstüme az daha gelse şu yataklardan birinin üstüne yuvarlanacaktım. Tam bir rezalet! Can kaygımı unuttum, uçkurun peşine düştüm." 

Durduğu yerde silkindi sonra sarsak adımlarla duşların olduğu bölüme doğru yürüdü. Tıraş olacak gücü kendinde bulamadı, başını soğuk suyun altına sokarak uzun süre durdu. Soğuk suyun etkisiyle Ingrid'le ilgili düşünceleri beyninden sildi ama sonra buradan nasıl kaçacağı düşüncesi bir karabasan gibi içine oturdu. 
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Nyathi'den yardım istemeliydi; yaşlı yerli mutlaka bir yolunu bulurdu... 

Akşam yemeğinde Ingrid oldukça keyifsizdi. Günlük raporunu verirken Capshow kendisine soğuk ve ilgisiz davranmıştı. 
Her zamanki içtenliği olmadığı gibi raporu son derece kayıtsız dinlemiş, Mokoena'nın ölümü ve Kenan Işık'ın durumu ile ilgili de tek soru sormamıştı. Efendi'nin gözünde puan kaybettiğini biliyordu artık. 

Edgar ve Nanami çok neşeliydiler. Shirley her zamanki gibi asık suratıyla Max'm yaptığı esprileri dinliyordu. Tom, jvlariko Hirano ile yemekten sonra kâğıt oynamaya karar vermişlerdi. 
Mariko bezik oynamaya bayılıyordu. 

Hiç iştahı yoktu Ingrid'in. Alelacele yemeğini yiyip masadan kalkmıştı. 

Verandaya çıkıp ay ışığında parıldayan okyanusu seyre daldı, içinde yenemediği bir huzursuzluk ve karamsarlık vardı. 
Çiftlikte önemli ve tatsız şeyler olacağı içine doğuyordu sanki. 
Efendi'nin sekreterlik görevini kendisine vermiş olmasına önce sevinmişti; bu onun nezdindeki itibarının tam olduğu ve diğer tim elemanlarının üstünlüğünün işaretiydi ama şimdi bu görevden çabuk sıkıldığını hissetmeye başlamıştı. İdari işler ona göre uygun bir görev değildi. 

Bir ara Max yanına yaklaştı ve yanındaki hasır koltuğa oturdu. Bir müddet hiç konuşmadan onunla birlikte denizi seyretti. Elindeki kadehten beyaz şarap yudumluyordu. 

Neden sonra, "Sen de ister misin?" diye sordu. 

Genç kadın hayır anlamında başını iki yana salladı. 

"Nen var Ingrid? Hiç iyi görünmüyorsun." 

"Yok bir şey,' diye mırıldandı kadın. 
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"Boşuna inkar etme! Seni tanırım. Seni rahatsız eden bir şey var. Yoksa buradan sıkıldın mı?" 

Ingrid dalgın bakışlarını denizden ayırmadan, "Biraz," dedi. 

"Neden ama? Bu bizim için tam bir tatil. Dinleniyoruz, paramızı alıyoruz ve tembellik ediyoruz. Güneş, kum, deniz yani bir tatil beldesinde aranan her şey var burada. Kaliteli içkiler, güzel yemekler ve konuşacak arkadaşlar. 

"Yanılıyorsun Max, burası bir tatil köyü veya eğlence beldesi değil" 

"Elbette değil. Bunu ben de biliyorum. Fakat keyfimizin yerinde olduğunu da kabul etmek lazım. 

Ingrid kısa bir tereddüt geçirdi. 

"Bilmediğin bazı şeyler de var Max, dedi. 

"Ne gibi?" 

Bu dev yapılı adamdan hoşlanmazdı. Belki en büyük nedeni Max'in kadınlara ilgi duymamasıydı ama sonuçta Max yine de Zararsız biri sayılırdı. Az konuşur ve genellikle insan içine karışmaktan pek hoşlanmazdı. Çiftlikte günlük çalışmalarını arkadaşlarından hep ayrı yapardı; her gün ağırlık kaldırır, atış poligonunda en az otuz mermi yakardı. 

Ingrid etrafına bakındı. Tim elemanlarının diğerleri henüz içerideydiler. Max'a durumu açıklayıp açıklamamakta hâlâ kuşkuluydu. Efendi susması için emir vermişti. Fakat gerçekleri öğrenmek riske girecek herkes için bir hak olmalıydı. 

Genizden gelen boğuk bir sesle, "Burada ne beklediğimizi biliyor musun?" diye sordu. 

Max omuzlarını silkerek, "Herhalde Efendi'nin yeni emirlerini," dedi. 

"Sence fazla uzamadı mı?" 

"Evet biraz öyle, ama bundan şikayetçi değilim doğrusu. 
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"Peki, çiftliğe niye paralı askerler getirildiğini hiç düşünmedin mi?" 

"Bu konu beni ilgilendirmez. Bay Capshow öyle istemişse, mutlaka bir bildiği vardır. 

"Sorun da bu zaten Max." 

Şarabından bir yudum daha alan adam, dikkatle sarışın kadına baktı. 

"Ne anlatmaya çalışıyorsun Ingrid?" 

"Corewega sanırım bir baskına uğrayacak." 

Max dikkatle kadını süzdü. 

"Baskın mı? Çok komik! Kimin tarafından?" 

"Uluslararası polis tarafından" 

"Bunu Bay Capshow mu söyledi?" 

"Evet. Ondan öğrendim. 

Max inanmamış gibi kadına baktı. 

"Emin misin?" 

"Gayet tabii. Muhafız kadrosunun bu işe yetmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle paralı asker getirtti. Onları Jonathan bulmuş. Ayrıca bizleri de güvendiği için burada tutuyor. yani senin anlayacağın muhtemelen onun özel korumaları görevini üstleneceğiz." 

Max şarap kadehini önündeki sehpanın üzerine bıraktı. 
Öğrendiklerinden hoşlanmadığı açıkça belli oluyordu. Bir süre sessiz kaldı. 

"Bu baskının tarihi hakkında bir bilgin var mı? Bay Capshow sana bir tarih verdi mi?" diye sordu. 

"Hayır. Bu bir olasılık ama beni rahatsız ediyor. Belki böyle bir baskını siyasal çekinmelerle yapamayacaklar. Ama gerçekleşirse zor durumda kalabiliriz" 

İriyarı adam, "Anlıyorum; diye mırıldandı, ince dudaklarını sarkıtmış, bir kaşını havaya kaldırmıştı. 
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"İçeridekiler bunu biliyorlar m1?" 

"Henüz hiçbiri bilmiyor" 

"Söyleyecek misin?" 

"Bilemiyorum, Efendi kimseye söz etmememi tembih etti" 

"Bence bilmeye hakları var. Bu alışageldiğimiz rutin görevlerden değil. Bir baskın olursa Corewega savaş alanına döner. Bu görevi kabul etsek bile işler kötüye giderse kaçmak için bir çare düşünmeliyiz. Bir plan gerekli, kimse burada pisi pisine ölmek istemez. Ayrıca yerlilerin bizden yana olacaklarını hiç sanmıyorum. Hepsi sömürülmenin ve uygulanan disiplinin nefreti içindeler. 

Korkunç bir isyan çıkar çiftlikte. 

"Haklısın." 

"Ama uluslararası polisin böyle bir eyleme girişmesi imkansız denecek kadar zor" 

"Neden?" 

"Bu tür operasyonlar önceden planı gerektirir. Baskın yapılacak yer iyice bellenip araştırılır. Corewega ise Barbados gibi ufak sayılacak bir adada basit bir çiftlik. Hiç tanımadık, lan yabancı bir ülke topraklarında bu tür bir operasyon gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu düşündün mü hiç?" 

Ingrid hafifçe alt dudağını dişledi. 

"Durum sandığından da vahim, diye fısıldadı. "Düşman aramıza bir ajan soktu. 

Max kaşlarını çatarak fısıldadı. 

"Ajan mı dedin? Yani şu anda içimizde bir polis mi var?" 

"Evet, Max. 

"İnanamıyorum! Efendi bu durumu biliyor mu?" 

"Gayet tabii. 

"Ve onu öldürtmüyor, öyle mi?" 

"Evet." 
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"Ama neden? Çiftlikte böyle birini barındırmanın ne anlamı var?" 

"Uzun hikâye. Capshow'un kendisinin ve çiftliğinin geleceği hakkında bazı endişeleri var. O ajanı bazı şeylere inandırmaya çalışıyor. 

"Aman Allahım! Hiç bu kadar saçma bir şey işitmedim. 
Polisler çiftliğe kadar adamlarını sokmuşlar, o hâlâ onları, suçsuzluğuna inandıracağını sanıyor, öyle mi? Niye Efendi'yi uyarmıyorsun? Hemen bir şeyler yapması gerekli" 

"Onu yeterince tanımazsın. Onunla münakaşa edilemez. Alt tarafı hepimiz onun adamlarıyız ve emirlerini yerine getirmek zorundayız" 

"Ama bu hiç de mantıklı değil, bizi de uyarması gerekirdi. Bu ajan dediğin herif kim ve ne iş yapıyor burada?" 

Ok yaydan çıkmıştı. Ingrid yutkundu, bu saatten sonra her şeyi Max'a açıklamalıydı artık. "Benim yanımda çalışıyor. İki gün evvel göreve başladı." 

"Barbados polisinden mi?" 

"Hayır, zaten ada polisinden korkusu yok Capshow'un. 
Adam bir Türk. 

Max sırıttı. "Kırk yıl kalsam, Corewega'da bir Türk polisini düşünemezdim. Beni onunla tanıştırır mısın?" 

"Efendi buna kızabilir. 

"Neden kızacak ki? Senin bürona uğramam herhalde yasak değil" 

"Ayrıca..." 

"Ayrıca ne?" 

"Adam şu anda hasta" 

"Dalga mı geçiyorsun?" 

Dayak hadisesi hakkında Max'a bilgi vermesi şart değildi. O olayı es geçti Ingrid. 
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"Tamam, dedi. "Yarın onda çalıştığım binaya gel. Fakat lütfen şimdilik kimseye bir şeyden bahsetme. Capshow'un emirlerini saymazlık edemem." 

"Anlaştık, diye mırıldandı Max. "Ama sonrası için sana bir garanti veremem. 

Ingrid yerinden kalktı. 

Şimdi huzursuzluğu daha da artmıştı. Max'a açılmakla iyi edip etmediğine karar verememişti, fakat bu sırrı birisiyle paylaşması gerekiyordu. 

Kenan, gece kumların üzerinde yürürken, Nyathi'ye, "Senin bildiğine eminim” dedi. "İstersen bana buradan bir çıkış yolu gösterebilirsin. Yoksa burada yaşama şansım gittikçe azalıyor. Er veya geç sana söylediğim adamlar beni Corewega'da göreceklerdir. O zaman ölüm emrim çıkacak demektir. Şimdilik dayak yedim, hastayım diye idare ediyorum, fakat bu daha kaç gün sürer? Bir şeyler yapmalısın" 

Yaşlı zenci fersiz gözlerini Kenan'a çevirdi. 

"Sen beni ne sanıyorsun dostum? Bir kurtarıcı, bir aziz mi? 
Söyledim, buradan canlı çıkış yolu yoktur. Tabiat şartlarına dayanamazsın, mutlaka yenik düşersin. 

Çöl ve deniz; iki firar yolu. İkisi de gözü kararmış insanlar tarafından denendi. Sonuç hep ölüm oldu. Sen de tanıyorsun, Tanrı bir tek Khumalo Power'i korudu. Herhalde barmen dostumun da eceli gelmemişti henüz. Ayrıca o tanıdığım en güçlü yerlilerden biriydi." 

Yanlarında sessizce yürüyen Iroha, "Sumo'nun kamyonu ile kaçamaz mı?" diye sordu. 

Kenan hemen, "Sumo da kim?" dedi. 
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Nyathi, "Corewega'ya içme suyu getiren çiftlik sucusu. Her hafta koca bidonlarla su getirir. Çiftlikte içecek su kaynağı yoktur. 
Bridgetown'dan getirilir. Ama onun kamyonu ile kaçamazsın." 

"Neden?" 

"Kamyon çiftlik sınırına girdiği andan itibaren muhafızların gözetimindedir. 

Suyun boşaltılması sırasında kamyona gizlice girmen de imkansız. Zira çiftliğe içme suyu dağıtan depo çok merkezi bir yerdedir. Boşaltım sırasında da kamyonun yanında bir yığın muhafız bulunur" 

Yaşlı adam kısa bir tereddüt geçirdikten sonra, "Çok paran var mı yanında?" diye sordu. 

Kenan merakla, "Niye sordun?" dedi. 

"Soğuk hava sistemli bir sebze aracı var. Getiren şoförü tanırım. Para için yapmayacağı yoktur. Belki ona teklif etmemiz mümkün olabilir ama bu çok riskli. 

Zira onun da bazı muhafızlara para yedirmesi gerekir. Ayrıca tam olarak güvenemem de, Efendi'den daha fazla para koparabileceğini aklı keserse rahatlıkla seni ihbar edebilir. 

Kenan ümitsizce başını salladı. 

"Zaten o kadar param yok." 

"O zaman unut. Aklından çıkar bu fikri. 

Sessizce denize uzanan serbest dolaşım bölümünde yürümeye devam ettiler. Saat gecenin dokuzuydu. Barakalara çekilmek için daha bir saat zamanları vardı. 

Kenan düşüncelere daldı. Buradan kaçması ya da Avrupa'daki merkeze mesaj ulaştırması olanaksız gibiydi. 

"Çiftlikte kullanabileceğim, telefon, faks veya telsiz gibi bir araç var mı?" 

Yaşlı adam ve delikanlı hayretle Kenan'a baktılar. Nyathi: 

"Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. 
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"Beni buraya gönderenlerle irtibat kurmak istiyorum. 

Yaşlı yerli sırıtarak başını iki yana salladı. 

"Sen bir çılgınsın! Çiftlikte böyle bir yer var tabii. Merkez Bina'da. Altı yıl evvel bir onarımda Jonathan Crenna'nın nezaretinde beş işçi bir kere Merkez Bina'ya girmiştik. O zaman gördüm. Küçük bir oda. Fakat içinde her türlü iletişim ve haberleşme olanağı var. Tabii ne olduklarını ben pek anlayamamıştım ama Sekreter böbürlenerek, bu odadan dünyanın her yanına ulaşabiliriz, demişti. 

"Tahmin etmiştim," diye mırıldandı Kenan. "Bir yolunu bulup oraya girmeliyim." 

İhtiyar güldü. "Barbados'un havası seni iyice çarptı galiba evlat. Sen çıldırdın mı? O bina yirmi dört saat ellerinde otomatik tüfekler bulunan muhafızlarca korunur, içeriye kuş uçurmazlar. 
Orada Efendi oturur. Bu fikri hemen beyninden çıkar. 

Kenan dudaklarını büktü. 

"Korkarım başka çarem .kalmadı Nyathi/ dedi. "Çiftlikten kaçamayacaksam dostlarıma mutlaka haber uçurmam lazım." 

Nyathi düşünceli şekilde içini çekti. "Çok zor. Bu intihar etmek gibi bir şey. 

"İçeriye girmenin bir çaresini bulamaz mıyız? Bir yolu olmalı." 

"Kesinlikle yok dostum. Efendi'nin onayı olmadan görevliler dışında kimse giremez. 

Iroha gülümseyerek, "Nyathi/ dedi. "Unuttun mu, üç gün sonra Jankano başlayacak. Bu bir fırsat olamaz m1?" 

"O da nedir?" diye sordu Kenan. "Fırtına filan mı?" 

Yaşlı yerlinin önce suratı asıldı, sonra bilgiççe sırıttı. 

"Belki" diye mırıldandı. "Evet, belki bu senin için bir fırsat olabilir." 

"Söylesenize, nedir o?" 
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"Jankano bir festivaldir. Özellikle Bahama adalarında kutlanan bir tören. Sonra bütün Karaipler'e ve Barbados'a da yayılmıştır. Tüm Karaip yerlileri bir hafta süreyle bu eğlencelere katılırlar. Son on senedir Corewega'da da kutlanıyor artık. Ama Efendi sadece bir gün için izin verir, isteyen işçiler şehre inebilir, isteyenler burada da kalabilerek kutlar. O gün çalışılmaz. Bay Capshow içki içmemize müsaade eder. Burası tam bir bayram yerine döner. Herkes sarhoş olur. Ertesi gün hepimiz zorluk çekeriz, bazı zom olmuş işçileri ayıltmak sorun olur" 

"Yani izinli işçilerin arasına katılıp çıkabilir miyim?" 

Nyathi kalın dudaklarını büzdü. 

"Bunu senin takdir etmen lazım. Bilmem sana izin verirler mi? Sen Karaip yerlisi değilsin." 

"Yani beyazlar o gün izinli değiller midir?" 

"Onlar da çalışmaz. Ama anladığım kadarıyla, sen farklısın dostum." 

"Yine de o karambol sırasında firar imkanım olabilir. Aferin, Iroha bunu iyi akıl ettin. 

Delikanlı memnuniyetle sırıttı. Yine işe yaramıştı... 

Ertesi sabah, Kenan işçilerle beraber uyandı. Kendini daha iyi hissediyordu. 

Göğsündeki bandajlar işe yaramış ve ağrıları azalmıştı. 
Yatakhaneden dışarı çıkmamak işine yarıyor ve kendisini hatırlayabilecek olan Londra'daki iki katilin gözüne görünmekten kurtuluyordu. Artık yastığının altındaki sustalısını pantolonunun arka cebine yeniden yerleştirmişti. 

Fakat o sabah ummadığı bir gelişme oldu. 

İşçilerin kamyonlara dolup çalışma alanları olan şekerkamışı tarlalarına gitmelerinden sonra, bomboş kalan duşlara girmiş, tıraş olmuş, başını yıkamış, biraz rahatlayarak yatakhaneye 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dönmüştü ki, kapıda Oojier'i gördü. Oojier, Kenan'ın barakasında kalmıyordu. Yaşlı yüzündeki sinsi tebessümle yaklaşıp, "Nasılsınız Bay Işık?" diye sordu. Nazik ve terbiyeli görünüyordu ama Kenan bunun sahte bir iyiniyet gösterisi olduğunu biliyordu. Soğuk bir ifade ile: 

"Berbat bir haldeyim, bütün vücudum sızlıyor." dedi. 

"Vah vah! Bunu duyduğuma üzüldüm." 

"Ne o, bir şey mi vardı?" 

"Evet, efendim. Sayın Sekreter bu sabah idare Binasına gelmenizi emretti. Bu kadar istirahat onun için yeterli dedi. 

Kenan içinden, lanet olsun, diye söylendi. Kadın yakasını bırakmayacak, uğraşacaktı onunla. Jankano festivaline kadar rahatsızlık numarasını sürdürebileceğini ummuştu. Şu sıra çiftlikte görünmek hiç işine gelmiyordu. 

"Pekâlâ," diye mırıldandı Oojier'e. "Birazdan gelirim." 

Yaşlı adam çıkınca, derin bir soluk aldı. Sakin olmalıydı. 
Belki Ingrid'in suyuna giderse izin koparır, yeniden barakaya dönebilirdi ve gözden uzak kalırdı. 

Ayrıca yüreğine su serpen bir konu daha vardı. Çiftliğin beyaz derili misafirleri genellikle işçilere ayrılan bölümlere pek geçmiyorlardı, daha doğrusu ne onları ne de paralı askerleri o bölümlerde hiç görmemişti. Tabii öldürülen Mokoena hariç; o da belli ki Ingrid'in çağrısı üzerine gelmişti. 

Kenan ıslak saçlarını taradı, kıyafetine çekidüzen verdi, sırtında bol ve komik duran işçi elbisesinin önlerini çekiştirdi. 
Kadının kopardığı düğmeleri hâlâ dikilmemişti. Aradan kaburgalarını saran bandajları ve kıllı göğsünün bir kısmı gözüküyordu. 
Barakadan çıkarken Ingrid'le yeniden karşılaşma heyecanı içini kapladı, idare Binasına doğru yürürken dizleri titriyordu. 
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Ingrid odasında yalnızdı. Masasının üzerindeki dosyalara eğilmiş bir şeyler okuyordu. Kenan'ın odaya girdiğini hissettiği halde başını kaldırıp bakmadı. Genç adam bu defa nasıl bir davranışla karşılaşacağını merak ediyordu. Dünkü son karşılaşmalarında kadın son derece davetkâr ve meydan okuyan şekilde davranmıştı. Ama o dündü; Ingrid'in bugün ne yapacağı, nasıl davranacağı belli olmazdı. 

Kenan masanın başında durdu, varlığını hatırlatmak istercesine hafifçe öksürdü. 

"Nihayet gelebildin demek!" diye homurdandı Ingrid başını kaldırmadan. 

Kenan sesini çıkarmamıştı. Kadının kendisine bakmasını ve konuşmasını bekledi, Ingrid önündeki dosyaya şimdi de bir şey karalamaya başlamıştı, ilgisiz davranıyordu. 

Nihayet elindeki kalemi bırakıp, alaycı mavi gözlerini Kenan'a çevirdi. Baştan aşağıya onu süzdü. Yüzünde erkeği beğenmiş gibi bir ifade vardı. Genç adam, Ingrid'in etli dudaklarının ve düzgün burun kapaklarının titreştiğini görür gibi oldu. 
Ne olursa olsun, kadının asla inkar edilemeyecek, korkunç bir çekiciliği vardı, ilk defa onunla aynı safta olmadığı için hayıflandı Kenan. 

Odadaki klima cihazı çalışmıyordu ve Ingrid müthiş sıcak nedeniyle ter içindeydi. Yüzü, omuz başları, sırtındaki haki renkli atletin koltuk altları ıslanmıştı. Memelerinin ayrığı atletin üstünden görünüyordu, sutyen takmadığı için de sivri göğüs başlarının etrafında da ter lekeleri oluşmuştu, Ingrid, Kenan'ın gözlerinin o bölgelere takıldığını hissetti, fakat anlamamış gibi görünerek, "Sen burayı tatil köyü mü sandın?" diye sırıttı. "Biz burada iş ve emek isteriz. Çalışacaksın. Tam bir amele gibi. Oysa iki gündür yan gelip yatıyorsun. Bu kadar istirahat yeter. Efendi'ye şükret, ben olsam sana o izni de vermezdim. 
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Kenan kendini tutamadı. "Vermeyeceğinize eminim efendim," dedi. 

Ingrid bu cevaba gülerek karşılık verdi ve bambu koltuğunu iterek ayaklarını masanın üstüne dayadı. Düzgün bacakları ortaya çıkmıştı şimdi. 

"Diğer işçiler gibi benden hiç hoşlanmıyorsun, değil mı? 

Kenan, sabretmeliyim diye geçirdi içinden. Bu soruya cevap vermemeliydi. 

"Hadi, hadi söyle, hatta benden nefret ediyorsun." 

Kenan'dan yine ses çıkmadı. 

"Bir kadının emri altında yaşamak sana ağır geliyor. Gururunu incitiyor.' 

Bir şeyler söylemesi lazımdı. 

"Niye öyle düşündüğünüzü anlamıyorum efendim. Modern iş yaşamının gereği erkekler de bir kadından emir alabilir, diye kekeledi. 

Ingrid'in küstah gülümsemesi daha da arttı. 

"Ama burada durum farklı. Zenciler ve ada yerlileri burada köle gibidirler. Ben onlara her istediğimi yaptırırım. Bazen gönül rızası ile, seve seve emirlerimi yerine getirirler, bazen de kırbaç ve sopa ile. Anlıyor musun?" 

"Evet efendim." 

"Sen de burada bir işçisin ve buranın bir kölesisin. Bu gerçeği kafana iyice soktun mu?" 

Kenan yutkundu. Konuşmanın nereye varacağını kestiremiyordu. 

"Galiba anlamaya başladım, efendim. 

"Güzel dedi Ingrid. "Öyleyse şu duvarda asılı kırbacı bana getir. 

Kenan iliklerine kadar titredi. Yoksa aynı olayı bir daha mı yaşayacaktı? Kuşku ile sarışın kadına baktı. 
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"Fakat... Efendim..." 

Ingrid'in yüzündeki gülümseme kayboldu birden. Ama bacaklarını hâlâ masadan indirmemişti. 

"Yoksa emrime karşı mı geleceksin köle?" 

"Hayır efendim. Ama umarım onu benim üzerimde kullanmayacaksınızdır" 

"Korkma dedi Ingrid yeniden gülümseyerek. "Emirlerime karşı gelmediğin sürece seni kırbaçlamayacağım. Ama bana karşı gelmeni henüz unutmadım. Senin burnunu sürteceğim. Seni adam edip, yola getireceğim Bay Işık. Hadi şimdi kamçıyı ver" 

Kenan çekinerek duvara gitti ve meşin kırbacı yerinden alarak kadına uzattı. 

Ingrid garip bir keyif içinde etli dudakları üzerinde küçücük dilini dolaştırmaya başlamıştı. Erkeğe eziyet etmekten garip bir zevk aldığı belli oluyordu. Yüzünde şeytani bir gerilim ve cinsel bir doyumun işaretleri belirmişti. Uzun parmaklarıyla kamçıyı okşadı. 

"Biliyor musun, emirlerime karşı gelirsen bu defa kesinkes bunu kullanmaya kararlıyım," dedi. 

"Emirlerinize karşı gelmek gibi bir niyetim yok, efendim. 

"Güzel... Galiba yola geliyorsun" Kenan, bundan sonra kadının ne yapacağını merak etmeye başlamıştı. Ingrid'in mavi gözlerinin donuklaştığını farketti. 

Muhakkak yeni bir kötülüğü aklından geçiriyor olmalıydı. 
Kamçıyı okşamaya devam ederken, "Ayağımdan şu botları çıkar; dedi. 

Kenan garip bir huzursuzlukla kadına baktı. "Fakat efendim... Bu..." 

Ingrid şuh bir tavırla gülümsedi. "Ne o? Yoksa köle olduğunu şimdiden unuttun mu? Kamçıyı denememi mi istiyorsun?" 
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"Hayır efendim," diye fısıldadı Kenan. "Yalnız bu işi benim yapmamam gerektiğini düşünmüştüm, yani demek istiyorum ki.." 

"Kes sesini!... Ne emrediyorsam onu yapacaksın. Sen benim emrime verilmiş bir işçisin. Yani benim kölemsin 

Genç adam yerine mıhlanıp kalmıştı. 

"Verdiğim emir gururuna mı dokundu Bay Işık? Bu işe talip olurken başına gelecekleri bilmen gerekirdi. 

Kenan kahredici bir şekilde kadına baktı. Ingrid ise elindeki kamçıyı havaya sallayıp boşluğu dövdü. Kamçı havada sakladı. 

"Botumu çıkarman için on saniyen var!" 

Gururunu kırmak, onu küçük düşürmek, eziyet etmek için kararlı olduğu her halinden belliydi. Genç adam masaya yaklaşarak botun bağlarını çözdü ve birini çıkardı. Sonra gözlerini kadından kaçırarak öbür tekini de ayağından çıkardı. 

"Onları şu kenara koy." 

Ingrid eliyle masanın yanını gösteriyordu. 

Kenan bu isteği de yerine getirdi. 

"Şimdi de çoraplarımı çıkar!" 

Kadının ayağında ayak bileklerine kadar gelen yün çoraplar vardı. 

Kenan alt dudağını dişledi, işin sonunun nereye varacağını kestiremiyordu. 

"Hadi durma, acele et biraz" 

Genç adam hırsından titreyerek çorapları çıkardı, ister istemez gözleri kadının bakımlı ve pedikürlü ayaklarına takıldı. 
Bu zor şartlar altında ne zaman fırsat bulup da kendine özen gösterip bakabilmesine şaşırmıştı. 

Ingrid bakışlarını karşısındaki adamdan ayırmadan, "Terlemişler, değil mi?" diye sordu. Şimdi yüzünü yine alaycı bir ifade kaplamıştı. 
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"Hava sıcak. Öyle olmalı efendim” diyebildi Kenan güçlükle. 

"Ne demek öyle olmalı? Baksana, dokunsana ayaklarıma.” 

Kenan kadının bakımlı ayaklarına elini sürmedi. Boğuk bir sesle, "Evet terliler," diyebildi. 

"Elini sürmeni, parmaklarınla bakmanı istiyorum Korkma, bana cinsel tacizde bulundun diye seni kamçılamayacağım. 

Kenan yiyecek gibi kadının mavi gözlerinin ta derinliklerine baktı. Ingrid'in mutlak düşündüğü bir şey vardı. Onu tahrik edip, baştan çıkarmak için her şeyi yapıyordu. Dün de göğsünün kıllarıyla oynamış, kendisini dudaklarından öpmüştü. 

Ama dün böyle aşağılama ve hakaret etme numaralarına başvurmamıştı. Bu yeni bir numaraydı ve Kenan cinsellikten öte bir şeyler sezinler gibiydi. 

Fazla düşünmedi, içindeki bütün endişelere rağmen Ingrid'in ayaklarını avuçlarının içine aldı. Doğrusu bu kadına dayanmak her babayiğidin harcı değildi. Bakımlı ayaklar yumuşacık ve sıcacıktı. Hafif nemli ve terliydi de. 

"Haklısınız efendim" diye mırıldandı. "Gerçekten terlemişler" 

"Öyle mi? Kokuyorlar mı?" 

"Anlayamadım efendim." 

"Terli ayaklar kokar. Benimkiler de kokuyor mu?" 

"Sanmıyorum, efendim. 

"Öğrenmek istiyorum... Kokla onları, köle!" 

Kenan'ın sabrı artık son haddine varmıştı. Daha fazla dayanamayacağını sanıyordu. Diz çöktü, masaya eğildi ve burnunu Ingrid'in ayaklarına yaklaştırdı. 

"Hayır efendim. Kokmuyorlar." 

"Emin misin?... Bir daha kokla." 

Kenan tekrar burnunu yaklaştırdı. O zaman Ingrid ayaklarından birini yavaş yavaş genç adamın yanağına sürmeye, 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dudaklarının üzerinde dolaştırmaya başladı. Kenan iyice aptallaşmıştı. Daha fazla pasif davranmak istemiyordu ama ne yapacağını bilemeden şaşkın şaşkın kadına takıldı gözleri. Soluk soluğaydı ve dudakları aralanmıştı. Ingrid ayağının başparmağını adamın ağzına sokuverdi birden. 

Kenan titremeye başlamıştı ama vücudundaki titreşimler artık uyanan cinsel arzusundan kaynaklanıyordu. Dudakları ve dili Ingrid'in başparmağı üzerinde dolaştı, göz kapaklan kapandı, kendinden geçercesine ağzındaki parmağı yavaş yavaş emmeye başladı. Bilekleri kadının bacaklarını kavradı, elleri yavaş yavaş daha yukarıya uzandı. 

Aynı anda Ingrid'in gür sesi kulaklarında çınladı. 

"Ayağa kalk!" 

Kenan son anda kendisini toparlamayı başarmıştı. Kadının ayaklarını bırakıp doğruldu ve ayağa kalktı. 

Ingrid yaptıklarından müthiş keyif almış şekilde gülümsüyordu. Bir süre küçümsercesine karşısındaki adama baktı. 

"Oojier'in odasına git, dedi. "Orada ufak bir leğenle bir bidon su bulacaksın. 

Onları buraya getir. Şimdi ayaklarımı yıkayıp serinleteceksin." 

Kenan çılgın gibi koşarak idare binasını terketmeyi düşündü bir an. Burada bir saniye daha kalırsa bu kadını öldürebilirdi. 
Hem de ne elindeki kamçıya, ne de belindeki tabancaya aldırmadan. Tırnaklarını avucuna gömdü, yerinde sallandı bir an. Sinirlerine hakim olmalıydı. Bu çok anlamsız bir davranış olacaktı. 
Şimdilik kozlar ve avantaj kadının elindeydi. Sonuna kadar dayanmak zorundaydı. 

"Emredersiniz,' diye mırıldanmayı başardı. 

"Emredersiniz ne?" 

"Emredersiniz, efendim. 
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"Şimdi koş, git getir istediklerimi ve ayaklarımı yıka!" 

Kenan sallanarak bitişikteki odaya geçti. Ingrid'in elinde oyuncak olduğunu, kişiliğinin zedelendiğini hissediyordu ve en kötüsü şu an elinden hiçbir şeyin gelmemesiydi. 

Oojier odada yoktu. 

Akıllıca bir taktik, diye düşündü. Kadın kendisiyle oynaşırken bir şahidin bulunmasını istememiş, muhtemelen yaşlı katibi kasten uzaklaştırmıştı. Biraz yüreğine su serpildi, hiç olmazsa düştüğü bu aşağılık durumu gören olmayacaktı. 

Leğenle bidonu alıp geri döndü. 

Ingrid'in ayakları hâlâ masanın üzerindeydi ve ona küçümseyerek bakmaya devam ediyordu. "Leğeni şuraya koy" diye masanın yanı başını, botlarının durduğu yeri işaret etmişti. Kenan itaatkâr şekilde leğeni gösterilen yere bıraktı, içine bidondan su boşalttı. 

"Şimdi dizlerini yere koy ve önüme eğil." 

Artık Kenan hiç itiraz etmiyor ve verilen emirlere harfiyen uyuyordu. 

Ingrid bir ayağını leğenin içine soktu. Diğer bacağını ise umursamazca Kenan'ın omzuna uzatıp ayağını genç adamın omzuna yerleştirdi. 

Kenan çıldıracak gibiydi ve ısrarla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Çok garip bir durumdu ve bu genç bir erkeğe uygulanabilecek mükemmel bir Çin işkencesiydi. 

Kenan sabırla suyun içindeki ayağı yıkamaya koyuldu, Ingrid şimdi de omuzundaki bacağını adamın boynuna sürtmeye başlamıştı. Kenan gözlerini yumdu yeniden, yalvarır gibi inledi. 

"Lütfen efendim... Lütfen bunu bana yapmayın. 

"Anlayamadım, ne demek istiyorsun?" 

"Artık dayanamayacağım... Görüyorsunuz köleniz verdiğiniz her emri yerine getirdi. Ama acıyın bana... 


635 


"Ama neden Bay Işık? Bu zor bir görev değil ki?" 

"Bir erkek olduğumu unutuyorsunuz galiba, efendim. 

Ingrid bir kahkaha attı. 

"Haa, anlıyorum. Galiba cinselliğimden etkilendin." 

"Evet efendim." 

Ingrid'in tiz sesi yine odada çınladı. "Bu ne küstahlık! Bana nasıl böyle bir cevap verebilirsin?" 

Kenan ellerini leğenden çıkardı ve kadının bacağını omuzundan atarak bağırdı. 

"Bu kadar oyun yeter artık. Devam edemeyeceğim, ister kamçıla, ister vur beni. İkisine de razıyım. Yeter ki bu oyun bitsin..." 

Ingrid birden hiçbir şey olmamış, Kenan'ın isyanını işitmemiş gibi, "Saat kaç?" diye sordu. Sonra bileğindeki saate bir göz atıp, "Oo, ona geliyor, diye homurdandı. "Bir ziyaretçim gelecekti, çabuk bunları kaldır ortadan. Etrafta dağınıklık kalmasın." 

Genç adam afallayarak bakakaldı. 

Ingrid'deki ani değişikliğe bir anlam verememişti, isyanına ses çıkarmamasına da şaşmıştı. Yine de ucuz kurtuldum, diye sevinerek leğenle bidonu alelacele aldığı yere götürdü. Bir an evvel barakaya dönmek istiyordu, fakat Ingrid'in emriyle yerine mıhlandı. 

"Şuraya otur ve bekle. Benim için bir yazı yazacaksın." 

Ezik yüreği hâlâ çarpıntılar içindeydi ama Ingrid'in oynadığı oyunun sona erdiğini de anlamıştı. Şimdi herhalde, Corewega ile ilgili gerçek bir iş yapacaktı. Masanın üzerinden Ingrid'in uzattığı kalemle kâğıdı aldı ve beklemeye başladı. 

Kenan birkaç dakika Ingrid'in dikte ettireceği emirleri bekledi. Gözlerini kadına çevirmek istemiyordu. Dakikalar uzadı. Ter 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içinde kalmıştı. Göğüs kafesindeki ağrıların arttığını duyumsadı. 
Sol kaburgası müthiş sızlıyordu. 

Barakanın kapısında işittiği ayak sesleri ile dikkati kapıya çevrildi. Önce Oojier'in geldiğini düşündü, fakat ayak sesleri daha iri cüsseli bir adama ait olmalıydı, zira barakanın üç basamaklı merdiveninde çatırtılar işitmişti. 

Başını çevirip gelene baktı. Ve o anda bütün kanının damarlarında donduğunu duyumsadı. Adeta buz kesilmişti. Gelen Max'di; Londra'daki silahlı çarpışmada o kargaşadan yara almadan kurtulan katil... 

Sonum geldi artık, diye düşündü. Katil onu hemen tanıyacak ve silahına sarılacaktı. Cebinde sadece bir sustalısı vardı. Burada silahlı iki kişiye karşı bir şey yapamazdı. Soğuk soğuk terledi ve parmakları usulca arka cebine gitti. 

Max, "Günaydın Sekreter hanım," diyerek içeriye girmişti. 
Kenan'a sadece şöyle bir göz ucuyla baktı ve onu sıradan bir işçi kabul ederek ilgilenmedi bile. 

Şaşkınlıkla ayağa fırlayan Kenan bir an ne yapacağını kestiremedi. Soğuk terler kaplamıştı vücudunu ama adamda hiçbir reaksiyon olmamıştı. Galiba beni tanımadı, diye düşündü. Belki de Brend'in evindeki polislerden birinin şu anda çiftlikte olabileceğine ihtimal vermemişti. Ayrıca o gece silahlı çatışmanın büyük bir kısmı karanlıkta cereyan etmişti adamın suratını yeterince teşhis etmeye zamanı da olmayabilirdi. Hatırlamış olsa mutlaka farklı davranırdı. 

Kenan derin bir nefes aldı; bu kadar korkmasına gerek yoktu demek. Hatta yüreğini bir sevinç dalgası kaplar gibi oldu. Bu karşılaşmadan kaçınmak için çiftlikte hep saklanmayı düşünmüştü. 
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Ingrid ayağa kalkmış, misafirine gülerek yer göstermişti. 
Kenan kaşla göz arasında kadının botlarını ayağına geçirdiğini farketti, fakat yün çorapları hâlâ masanın üzerinde duruyordu. 

Kenan aralarındaki konuşmaları takip edemeyecek kadar heyecanlanmıştı, içindeki gerginlik ve telaşı neden sonra atabildi ve ayakta dikilip kaldığı yerde dinlemeye geçti. Hal hatır sorup, havadan sudan konuşuyorlardı. Kımıldamadan kaldı. Bir an önce barakayı terketmek istiyordu. Bir ara konuşmalarının arasına girdi ve "Sayın Sekreter, şu an sanırım bana ihtiyacınız yok. 
Çekilebilir miyim?" diye sordu. 

Ingrid önce Max'a baktı sonra ağır ağır genç adama döndü. 
Yüzündeki o sinsi ve vurucu boğa gibi olan bakışlarını Kenan'a çevirerek, "Yemekten sonra buraya gel. Şimdilik serbestsin," dedi. 

Kenan odadan çıkmadan önce Max'a son bir kere baktı. İriyarı adam taş gibi ifadesiz yüzünü kendisine çevirmiş soğuk bakışlarla bakıyordu. Kenan'ın yüreği bir kere daha hopladı ve huylandı. 

Yoksa yanılıyor muydu? Max kendisini hatırlamamış olabilir miydi? Sonunda tanımadığı kararına vardı. Tanımış olsa, başka türlü davranacağı kesindi... 

Koşar adımlarla barakayı terketti. 

Açık havada, yakıcı güneş altında derin derin soludu. Müthiş bir sabah geçirmişti ve ilerki saatlerin neler getireceğini de bilmiyordu daha... 

Barakada yalnız kalınca Ingrid, Max'a döndü. 

"İşte, aramıza sokulan ajan bu” dedi. 

Max soğuk soğuk mırıldandı. Sesi buz gibi çıkmıştı. 

"Tahminimden de kötü. Bu herifi tanıdım. Londra'da Brend'in evindeki çatışmada Tom'u vuran adam o. Yanılmadığıma eminim. 
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Corewega Çiftliği 

Efendi Capshow'un o gece tim elemanlarıyla birlikte yemek yiyeceği haberi, tim mensupları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu haberi Efendi'nin özel hizmetkârı bizzat Ingrid'e ulaştırmıştı. Beklenmeyen bir olaydı bu. Ingrid ve Max, Harry Capshow'un bu gece esaslı bir açıklama yapacağını anlamışlardı. Zira Ingrid her akşamki verdiği raporda Max'in çiftliğe sızan ajanı Londra'dan tanıdığını bildirmişti. 

Tim mensupları gergindiler. Sanki tatsız ve hoşlarına gitmeyecek bir haber alacakları içlerine doğmuş gibi, bungalovlarından şık gece kıyafetleri içinde çıkmış, misafirhanenin verandasında asık suratlarla dolaşıyor, herhangi bir tahmin ya da yorum yapmaktan kaçınarak volta atıyorlardı. 

Saat tam dokuzda Harry Capshow yanında iki silahlı muhafızı ile misafirhane binasına geldi. Muhafızlar verandanın kapısında elleri tetikte beklemeye koyuldular. Ingrid ve Shirley kendisini merdivenlerin başında karşılamışlardı. 

Efendi yüzünde her zamanki maskesi, dik ve vakur duruşu, uzun ve zayıf vücuduyla bir heykel kadar sessiz ve soğuktu. 
Önden düğmeli, asker yakalı ve üniforma tipindeki mavi elbisesini giymişti. Ellerindeki yanık izlerini gizlemek için ince eldivenler takmıştı yine. Maskenin deliklerinden görünen mavi gözleri buz gibi soğuktu. Erkekler ayaktaydı. 

Nanami ve Mariko Hirano ellerini göğüsleri hizasında bitiştirerek Japon usulü Efendi'lerini selamladılar. Edgar saygılı bir şekilde başını hafifçe eğdi. En geride duran Tom maskeli adama biraz ürkerek baktı. 

Capshow salonun ortasına kadar yürüdü ve o madeni ses tonuyla: 

"İyi akşamlar dostlarım” dedi. 
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Japon Mariko Hirano'nun Efendi'yi ilk görüşüydü. Genç kadının etkilendiği her halinden belliydi. Kendinden geçmiş bir halde bitiştirdiği ellerini göğsünde tutmaya devam ediyordu. Bir hayalet görmüş gibi sararıp heyecanlanmıştı 

Capshow'un gerçekten de etkileyici bir görünümü vardı. 
Maskesinin üstünden görünen saçları simsiyahtı ama alnına gelen yerde saç dökülmesinden çok pembe bir yanık izinin örtemediği bölüm, dikkat edilirse hemen farkediliyordu. 

Mariko Hirano, onun yaşını tahmin edemedi. 

Dik ve ince vücudunu, hiç yağ bağlamamış bedenini, bu hareketsiz yaşam içinde ve hiç çıkmadığı bir salonda nasıl koruyabildiğine şaşmıştı. Sol elinde abanoz ağacından, başı gümüş kakmalı ince bir baston taşıyordu. O bastonu görmese, olsa olsa kırk yaşında diyebilirdi. Halbuki basit bir hesapla adamın elli yaşının üstünde olması gerekirdi. 

Capshow, "Lütfen yemeğe oturalım” dedi. "Size önemli bir haber vermek istiyorum. 

Tim elemanları zaten böyle bir açıklamaya hazırlıklıydılar. 
Aksi halde Efendi'nin ininden çıkarak aralarına katılması düşünülmezdi. Yalnız Ingrid'le Max üç aşağı beş yukarı nasıl bir açıklama ile karşılaşacaklarını biliyorlardı. 

Harry Capshow maske ile yemek yemekte zorlanıyordu, ya da Tom'a öyle geldi. 

Amerikalı eski asker yemek boyunca meraklı bakışlarını adamın üzerinden alamadı. 

Fakat onun bakışları Japon Hirano gibi saygı değil, daha ziyade tedirginlik doluydu. 

Maskeli Adam çok az yemek yemişti. Yerli uşakların servis yaptığı çeşitli yemeklerden sadece biraz kuşkonmaz biraz da sıcak patates püresinden almıştı. 


640 


Buna karşılık iki kadeh soğuk beyaz şarap içmişti. Misafirhanenin de kliması çalışıyordu ama Efendi sıcaktan rahatsız olmalıydı ki hizmetkârlardan birine cihazın biraz daha açılmasını emretti. Max ve Nanami, Capshow'un sıcaktan bunalmasına rağmen niçin bu kadar kapalı elbiseler giydiğine pek bir anlam verememişlerdi. Herhalde vücudunun yanıkları daha rahat ve açık elbiseler giymesine engeldi. 

Yemek oldukça sessiz geçti. 

Çok az şey konuşulmuştu. Çiftliğin misafirleri daha ziyade Efendi'nin sorduğu sorulan cevaplandırmışlar ve kendi aralarında konuşmaktan çekinmişlerdi. Biraz ona saygıdan biraz da konu bulmakta zorlanmalarındandı. Capshow'un soruları da nezaket cümlelerinden ileriye gitmemişti. Fakat adamın yarattığı esrarengiz hava ve otorite yemek boyunca hep hissedildi. 

Yemek bittiğinde Capshow peçetesini kahverengi maskesinden görünen ince dudaklarının üstüne hafifçe bastırarak konuşmaya hazır olduğunu belli etti. 

Eldivenli eliyle tuttuğu şarap kadehini de masanın üzerine bıraktı. Konukları pür dikkat ev sahibine baktılar. Heyecanla yapacağı açıklamayı dinlemeye hazırdılar artık. 

Ingrid yanılmamıştı. 

Capshow o madeni sesiyle ve itina ile seçtiği kelimelerle çiftliğin maruz kaldığı tehlikeyi özetledi. Bir operasyon ihtimalinin kuvvetle mümkün olduğu düşüncesini onlara açıkladı. 
Sonunda da tim mensuplarının bu görevi kabul edip etmemekte serbest olduklarını da bildirdi, isteyen yarın ilk vasıtayla Corewega'dan ayrılabilirdi. 

Tim elemanları şaşırmışlardı. Böyle bir açıklama beklemedikleri her hallerinden belliydi ama salonda çıt çıkmadı. Ne bir hayret ifadesi, ne de bir itiraz. Ama yine de böyle bir operasyon 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gerçekleşirse, bunun Capshow efsanesinin sonu anlamına geleceğini çok iyi anlamışlardı. 

Efendi, "Aranızdan ayrılmak isteyen var mı?" diye sordu. 
"Şimdiye kadar hak ettiğiniz ücretleriniz ödenecek ve Barbados'tan salimen ayrılmanız tarafımdan temin edilecektir." 

Salonda ilk defa kısa bir uğultu oldu. Tim elemanları birbirlerine baktılar. Hiçbiri bu imkanı kullanmak niyetinde değildi 

Ingrid, Efendi'ye dönerek, "Sanırım kararımızı öğrendiniz efendim," diye fısıldadı. "Zaten bu zor gününüzde umarım bizden başka türlü bir karar beklemiyordunuz.”" 

Harry Capshow yüzündeki görünmeyen, ancak algılanabilen minnettarlık ifadesi ile adamlarına birer birer baktı. 

"Hepinize teşekkür ederim, dedi sonunda. "Yine de yarın sabaha kadar çiftliği terketmekte serbestsiniz. Kararını değiştiren olursa Ingrid bana bildirir. 

Tim mensupları bu kez hep birlikte, "Biz kararımızı verdik efendim; diye bağrıştılar. 

Capshow masadan kalkmadan önce bardağında kalan şarabı dudaklarına götürürken sinsi bir şekilde gülümsedi. "Aramızda bir de casus polis var; dedi. "Bunu nasıl öğrendiğim hiç önemli değil. Bu kişi, Londra'daki bir çatışmada arkadaşlarınızdan Tom'u yaralayan adamdır." 

Efendi kısa bir an susarak sözlerinin etkisini ölçmek istedi. 

Bu açıklamaya en fazla Tom şaşırmıştı. Bakışlarını Capshow'a çevirerek ilk defa konuştu. "Yani o adam şimdi burada mı, efendim?" 

Capshow maskeli başını ağır ağır salladı. 

"Evet, burada. 

Max için bu bir sürpriz değildi ama o da şaşırmış gibi davrandı. Kısa bir an Ingrid'le göz göze geldiler. 
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Capshow, "Bu adamın öldürülmesine karar verdim," dedi. "Bu göreve hanginiz taliplisiniz?" 

Edgar ve Shirley hemen, "Bu işi biz üstlenelim efendim," dediler. Tom iskemlesini iterek ayağa kalktı. Beyaz smokin ceketinin önünü ilikleyerek saygılı bir şekilde, "Bu işi tamamlamak bana düşer efendim," diye mırıldandı. 

"Geçen sefer elimizden kaçmış ve profesyonel kariyerime leke sürülmesine sebebiyet vermişti. Hem ondan alınacak bir intikamım da var. Bir buçuk ay vücuduma sıktığı kurşunun etkisiyle çiftliğinizde hareketsiz kaldım. Bu görevi, size olan minnetimin ve beni çiftliğinizde alıkoymanın karşılığı olarak kabul edin lütfen" 

Efendi gülümsedi. "Anlıyorum Tom... Görev senindir. 

"Sağolun efendim. Bu görevi ne zaman yerine getirmemi istersiniz?" 

"Hemen bu gece. Senin için uygun mu?" 

"Seve seve efendim." 

"Ceset sonra muhafızlar tarafından her zamanki gibi denize atılsın." 

"Anladım efendim." 

"Vuracağın kimseyi nerede bulacağını Sekreter Ingrid sana söyleyecektir" 

Harry Capshow söyleyeceklerini bitirmiş olduğundan birden ayağa kalktı. 

Verandaya doğru birkaç adım attı, sonra birden hatırlamış gibi geriye dönerek, 

"Bu arada hepinizin sevineceğini umduğum bir haberi de size iletmek isterim. Az daha unutuyordum. Daimi Sekreterimiz Jonathan Crenna yarın sabah burada olacaklar. Bugün kendisinden bir telefon aldım. Bu arada onun yokluğunda başarıyla 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kendisine vekalet eden Ingrid'e de huzurlarınızda teşekkür ederim." 

Sarışın kadın bu teşekkürden duyduğu kıvancı belli etmek için başını hafifçe eğdi. Çiftlikte otorite sahibi olmak güzeldi ama yine de o kendisine çok daha fazla ve değişik heyecanlar tattıran eski görevine dönmekten memnundu. Yarın Jonathan gelince idari sorumlulukları sona erecekti. 

Tim elemanları, Efendi'yi misafirhanenin dışına kadar selametlediler. Capshow'un çok nadir de olsa aralarına karışması onları memnun etmişti. Maskeli Adam yanındaki iki silahlı muhafızı ile Merkez Bina'ya dönerken hemen aralarında ondan bahsetmeye, edindikleri izlenimleri aralarında tartışmaya başlamışlardı. 

Ingrid yavaş adımlarla Tom'a yaklaştı. İriyarı Amerikalı'nın gözleri sevinçten ışıldıyordu. Hiç ummadığı bir şans kanısını çalmıştı. Kendisini vuran o polisi paramparça etmek istiyordu. 
Ingrid omzuna dokununca heyecanla kadına döndü. 

"İyi misin Tom?" diye sordu. 

"İyiyim tabii... Neden sordun?" 

"Uzun bir dinlenme devresi geçirdin. Yaralarının kapanması çok zaman aldı. 

Yeniden çalışacak gücü kendinde buluyor musun?" 

"Hiç merak etme, ben göreve hazırım. O iti lime lime doğrayacağım.' 

"İstersen bu işi ben veya Max da yapabiliriz. 

"Teşekkür ederim ama hiç gereği yok. Böyle bir fırsatın doğacağını rüyamda görsem inanmazdım. Söyle bana, o polis nerede?" 

"4 numaralı barakada kalıyor. Adı Kenan Işık. Yalnız onu işçilerin arasında vuramazsın, bu adetten değildir, iki muhafızla 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çağırırız, iskelenin sol yanındaki kumsala getirirler, orada kafasına bir kurşun sıkarsın” 

"Hayır, diye homurdandı Tom. 

"Anlayamadım." 

"Onu tek kurşunla öldürmek istemiyorum. Önce bana yaptıklarını ona ödeteceğim. 

Bütün kemiklerini birer birer kıracağım. Acıdan yerlerde süründüreceğim. 

Öldürmem için bana yalvarmasını bekleyeceğim Ingrid. 
Müthiş bir intikam almak istiyorum." 

Sarışın kadın omuzlarını silkti. "Nasıl istersen," diye mırıldandı. 

"Lütfen muhafızlara yirmi dakika sonra onu barakadan alıp sahile getirmelerini söyle," dedi. 

Kenan'ın gözünü uyku tutmuyordu. Geçirdiği berbat günün etkilerini hâlâ tam olarak üzerinden atamamıştı. Max kendisini tanımamıştı, muhtemelen Tom denen katil de hatırlamayacaktı. 
Ama gerçek sorun ve baş belası Ingrid denen kadındı. Kendisini aşağılamış, horlamış, köle gibi kullanarak gururunu kırmıştı. En kötüsü de uğradığı davranışı rağmen ona karşı zaaf göstermiş, cinselliğinin etkisinde kalmış ve bunu açıkça kadına ifade etmişti. 

Ingrid'in anormal biri olduğunu anlamıştı artık. Harika güzelliğinin altında, davranış bozukluğu gösteren, cinselliğini silah olarak kullanan, erkekleri ezmek, onları kullanmak eğiliminde, tuhaf bir yaratıktı. Kendi kendine kızıyordu; ona elini sürmemesi, tenine dokunmaması gerekirdi. Ne yapacağı belli olmazdı kadının. Bugün öğle yemeğinden sonra İdare Binasına gittiğinde onu bulamamıştı. Mesai saatinin sonuna kadar beklemesine rağmen de gelmemişti. Ama bu hiçbir şey ifade etmezdi; 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Ingrid mutlaka bir yolunu bulacak ve cinsel tahriklerine devam ederek kendisiyle oynayacaktı. 

Kadının derin mavi gözleri, etli dudakları, çıldırtıcı vücudu gözlerinin önünde canlandı bir an. Öpüştükleri anı, ayaklarını koklattığı, yüzüne sürdüğü dakikaları titreyerek anımsadı. Onu arzu ediyordu, içinden, bu çok doğal, diye geçirdi. Uzun zamandır bir kadınla ilişkisi olmamıştı, kadınsız bir ortamda ve son derece gergin şartlar altında yaşıyordu, belki de gözümde onu fazla büyütüyorum, diye düşündü. Sonra da kendi kendine itirafta bulundu; büyütmüyordu gözünde, Ingrid gerçekten harika bir yaratıktı ve bir erkek olarak dişiliğine zaaf göstermesi çok doğaldı. 

Gözlerini kapadı. 

Ama şuh kadının hayali beyninden silinmedi. Dudakları hafifçe aralandı, gülümsedi. Böylesi başına ilk defa geliyordu. Can düşmanı bile olsa ne yazık ki onu istiyordu, iki gün sonra Jankano festivali başlayacaktı, Iraho'dan öğrenmişti, bu da işittiği festivaller türünde ise çok eğlenceli olacaktı. O gün bütün yasakların kalktığını duymuştu. Kimbilir, diye geçirdi içinden belki festival günü Ingrid'e yaklaşabilirdi. 

Tatlı bir duygu kaplamıştı bedenini, uykusunun geldiğini hissetti, yattığından beri beyni İngrid'in çekici ve baştan çıkarıcı vücudunu hayal ile meşguldü, rüyasında onunla birlikte olduğunu düşünerek sızdı. 

Gözleri yatakhanedeki elektrik lambalarının yanması ile açıldı. Konuşmalar kulağına aksediyordu. Başını yastıktan kaldırdı. Barakada iki silahlı muhafız vardı. Biri kapıda dikilmişti, diğeri ise onun ranzasına doğru yaklaşıyordu. 

Saatine baktı, on buçuktu. Uykuya dalalı ancak yarım saat filan olmuştu. 
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Muhafız onun yatağının başucunda durunca irkildi. Galiba ters bir durum vardı. 

Adam sırıtarak bakıyordu. "Kenan Işık, sen misin?" diye sordu. 

Kenan'ı bir anda ter bastı. "Evet," diye fısıldadı. 

"Kalk, giyin! Sekreter hanım seni çağırıyor. 

Kenan afallamıştı. "Bu saatte mi?" diye sordu. 

Yerlilere kötü davranmaya alışmış muhafız, genç adamın beyaz olmasına aldırmadan, "Saatin de nesi varmış ulan?" diye gürledi birden. "Sekreter, beyimizin istirahat vaktini düşünecek değil ya!" 

Kenan uyku sersemi ranzadan atladı. Durumu birden tartamadı. Sonra tatlı bir ümit ruhunu kapladı. Öyle ya, Ingrid onu gecenin bu vakti herhalde iş için çağırmazdı. Gerçi rüyasında birlikte olamamıştı ama galiba hayali şimdi gerçek olacaktı. Yakıcı ve uyarıcı bir alevin tüm benliğini sardığını duyumsuyordu. 

Postallarını ayağına geçirirken çiftlikte bulunuş sebebini anımsadı yeniden, içine bir kurt düştü. Ingrid'in böyle bir niyeti varsa, bunu alenen açığa vurmaz, muhafızları aracı olarak kullanmazdı. Sonra kadın son derece pervasızdı, birleşmek istiyorsa bunu gündüz gözü ve her yerde yapabilirdi, hatta idare Binasının içinde bile. Bugün kendisine çektiği numaraları hatırladı. 

Tedirgin oldu birden. Yatarken yastığın altına koyduğu sustalıyı almak istedi, fakat muhafız sırıtarak ona bakıyordu. 

"Acele et biraz... Seni saatlerce bekleyemeyiz." 

"Tamam, tamam," diye homurdandı Kenan. 

Gömleğini pantolonunun üstüne çıkarırken, yatağım düzeltiyormuş gibi yapıp elini usulca yastığın altına attı. Parmakları sustalıya değmişti. Avucunun içine aldı, fakat çekip çıkarmaya korkuyordu. Herif görürse her şeyin sonu olabilirdi. 

Tam o sırada yatakhanenin kapısı önündeki muhafız bağırdı. 
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"Daha ne kadar bekleyeceğiz Fernandez? Çabuk olsana!" 

Baş ucundaki muhafız arkadaşına dönerek, "Geliyoruz; diye seslendi. O bir iki saniye Kenan'a yetmişti; avucundaki sustalıyı hızla yastığın altından çekip arka cebine attı. 

Rahatlamıştı biraz. 

Hiç olmazsa bir tehlike ile karşılaşırsa, yetersiz de olsa kendisini savunacak bir silahı vardı şimdi, içinden Bridgetown'daki ayyaş Baruwa'ya teşekkür etti. 

O gece onunla dövüşmese bu sustalıya asla sahip olamayacaktı. 

Muhafız öne düşen Kenan'ı iteledi. 

Barakadaki işçilerin çoğu uyanmıştı. Gecenin bu saatinde muhafızlar tarafından alınıp götürülen arkadaşlarının çoğunun akıbetinin hayırlı olmadığını bilirlerdi. Bu yeni beyaz işçiye yavaş yavaş ısınmaya başlamışlardı. O cesur bir adamdı ve yöneticilere karşı çıkacak kadar da yürekliydi. Üzülerek arkasından baktılar. 
Belki hiç geri dönmeyecekti. Ama itaate alışmış, uyuşuk işçilerin çoğu homurdanarak ışıkların sönmesini beklediler. Ellerinden bir şey gelmezdi... 


Hava ılıktı ve okyanustan tatlı bir meltem insanın tenini okşayıp rahatlatarak esiyordu. Kenan başını kaldırıp göğe baktı. 
Mehtabın on yedisi veya on sekizi olmalıydı ama gökte ay gözükmüyordu. Karanlık semayı bulutlar kaplamıştı 

Barbados'ta alışmıştı buna, belki az sonra sağanak halinde yağmur yağabilirdi. 

Genç adam barakadan çıktıktan az sonra, ne idare Binası'na ne de Ingrid'in bungalovuna doğru gitmediklerini farketti. Telaşa kapılarak, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Muhafızlardan biri sırtına elindeki tüfeğin dipçiği ile vurarak, 

"Kes sesini ve yürümeye devam et!" diye hırladı. 
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Sahile inen kumsaldaydılar şimdi. Adamlar onu iskeleye doğru götürüyorlardı. 

Kenan bir an Mokoena'nın başına geleni bana da uygulayacaklar galiba, diye düşündü. Şu farkla ki, onu barakudaların kaynaştığı sulara ölü olarak atmışlardı, kendisini ise diri diri atacaklardı. Tüyleri diken diken oldu birden. 

"Sekreter nerede?" diye sordu. 

Adamlardan biri, "Az sonra görürsün, dedi. Herif kahkaha ile gülüyordu. 

Kenan korku ile titredi. Muhafızların önünde yürüyordu ve şimdi sahile varmış iskelenin önünden geçmişlerdi. Her an arkadan ense köküne bir kurşun yiyeceği endişesine kapıldı. Kulakları tüfeğin mekanizmasının çıkaracağı madeni sesi bekler gibiydi. Bir süre daha yürüdüler. Tenha bir yere gelmişlerdi, etrafta kimsecikler yoktu. Ne çiftliğe ait bir bina ne de bir insan... 

Muhafızların artık kendisini Ingrid'e götürmediklerini kesin anlamıştı. 

Birden yaklaşık otuz metre kadar ileride, karanlıklar içinde bir gölgeyi farketti. İri yarı, dev gibi bir adamın karaltısını. 

Gözlerini kıstı, daha iyi görebilmeye çalıştı. 

Ona doğru yürüyorlardı. Ve bu gölgenin Ingrid olmadığı kesindi. 

Ara kısaldı ve uzun boylu dev yapılı adamın karşısına geldiler. Muhafızlardan biri saygılı bir şekilde, "İşte, getirdik efendim" dedi. 

Kenan hâlâ adamı net olarak göremiyordu. Mehtap bulutların arkasına girmek için en kötü zamanı seçmişti. 

"Tamam... Siz gidin artık," diye tok bir ses yükseldi gölgeden. 
"Sekreter sonra size ne yapacağınızı söyleyecektir" 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Net ve açık bir İngilizceydi bu. Kesinlikle yerlilerin kullandığı Karaip lehçesiyle konuşmamıştı gölge. Hatta Kenan o panik içinde bir şeyi daha farketti. Bu Amerikan İngilizcesiydi. 

Karşısındakini hâlâ rahat göremiyordu, ama artık onun kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Lodra'da vurduğu Tom'du bu... 
Her şeyi kavradı bir anda. Demek bu sabah İdare Binasında gördüğü Max onu tanımıştı. Belki o da şu anda karanlık gölgelerin kuytu bir yerinde saklıydı ve az sonra ortaya çıkacaktı. 

Bitmişti her şey... 

Görevine burada bir nokta konacaktı. Adamın silahlı olduğu ve kendisini ortadan kaldırmak için buraya getirttiği çok açıktı. 
Otomatik bir tabancaya karşı hiç şansı yoktu. Onu en fazla rahatsız eden şey, memleketinden bu kadar uzak yerde, Barbados'un sıcak sularında cesedinin köpekbalıklarına yem olacağıydı. 

Muhafızların ağır ağır uzaklaştıklarını, postallarının kumlarda çıkardığı hışırtılı seslerden duyabiliyordu. Şimdi gecenin karanlığında içi intikam ateşi ile dolu bir katille baş başa kalmıştı. 

Gölge, "Beni anımsadın mı?" diye sordu kahredici bir sesle. 

Ingrid bungalovun verandasına çıktı. Sıkıcı bir yağmur öncesi serinliği hissetmişti. Tatlı bir esinti vücudunu yaladı. 
Birkaç cırcır böceğinin çıkardığı sesleri duydu. Geceye tam bir sessizlik hakimdi. Ardından huş ağaçlarının, palmiyelerin yüksek yaprakları hışırdadı, siklamen rengi begonvillere düşen ilk yağmur damlacıklarını duydu. 

Tropikal sağanak başlamıştı. Verandanın çatısı altında durarak yağmuru seyre ve hemen artan iri taneciklerin çıkardığı sesleri dinlemeye başladı. 

Sık sık yağan bu yağmurlara bayılıyordu. O soğuk iklimlerin insanıydı. Neyse ki Jonathan Crenna yarın burada olacaktı. Sekreterlik görevinden ve buradaki idarecilikten sıkılmıştı. Sekreterliği kısa sürmüştü ama Corewega'da kendisine çok uzun gelen bu tatilden de bıkmıştı. Bu operasyon tehlikesinin daha ne kadar süreceğini bilmiyordu, belki Jonathan yarın yeni bilgiler getirirdi. 

Çiftliğe baskın düşüncesi aklına Kenan Işık'ı getirdi. İçinde garip bir ürperme hissetti. Muhtemelen şu dakikalarda Tom onu öldürüyordu. Döve döve, kemiklerini kıra kıra... Amerikalı'nın kendisini vuran ve iki aya yakın yatağa mahkum eden polise ne kadar hınçlı olduğunu biliyordu. Başka şartlar altında karşılaşsalar Tom'un işi kalbine sıkacağı tek bir kurşunla bitireceğine amindi. Tom pratik bir insandı; neticeye her zaman en kısa yoldan ulaşmayı severdi ama bu kez durum farklıydı. Adale gücü fazla insanların o doyumsuz tatmin hislerine ulaşmak için şiddet kullanacağını çok iyi biliyordu. 

Etli dudakları kıvrıldı, gülümsedi. 

Kenan'ın erkekliğini tatmak isterdi. Kıllı göğsünü, ayaklarını yıkarken şehvetten titreyişini anımsadı. Onu tahrik ederek erkekliğiyle oynamasından, karşısında küçük düşmesinden zevk almıştı. Uzun bir sevişme gecesinin sonunda o namussuzu kendisi öldürmek isterdi. Ne çare ki Efendi görevi Tom'a vermişti. 

Üşüdüğünü hissetti. 

Corewega'ya geldiğinden beri ilk defa serinlikten ürperiyordu. Ama bungalova girmedi ve verandadaki hasır koltuklardan birine oturarak Tom'un dönüşünü bekledi. 

Kumsaldaki polisin cesedini denize atmak için muhafızlara vereceği emir Sekreter'in göreviydi. Ve o bu gece son emrini verecekti. Beynini kemiren bir soru daha vardı. Acaba fâğ Efendi neden fikrini değiştirmiş ve Türk polisi neden öldürmeye karar vermişti? 
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"Evet, seni hatırladım," diye hırladı Kenan. 
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Tom'un elinde silah göremiyordu. Mutlaka yanında silahı olmalıydı ama Amerikalı herhalde gelişmiş kaslı yapısına güvenerek şimdilik silaha sarılmamıştı. Nasıl olsa karşısındaki adamın bu defa silahsız ve kendisini savunmadan aciz olduğuna inanıyordu. 

Bu, Kenan'ın kendine olan güvenini pekiştirdi. Şimdilik eşit sayılırlardı. Gerçi Tom kendisinden çok iri ve güçlüydü, ayrıca iki gün evvel Mokoena'dan yediği dayaktan sonra kırık kaburgalarıyla kimseyle mücadele edecek hali yoktu fakat hâlâ arka cebinde Amerikalı'nın bilmediği bir sustalı vardı. 

"Biliyor musun?" diye homurdandı Tom. "Bu gece barakudalara ziyafet çekeceğim. 

Leşini onlara ikram edeceğim." 

Kenan ağzını açmadı. Ama sağ eli usulca pantolonunun arka cebine kaydı. 

"Ama önce vücudunda kırılmadık kemik bırakmayacağım. 
Hepsini birer birer kıracağım. Bu konuda çok başarılıyı mdır" 

"Yok canım! Beni öldürme fikri senden mi çıktı?" 

"Çok konuştuğunun farkında mısın, itoğlu it?" 

"Ehh, idam mahkumlarının son isteği sorulmaz mı? Ben de bilmek istiyorum şimdi, sekreter Ingrid'in senin bu çılgınca teşebbüsünden haberi var mı?" 

Tom kumların üstüne tükürdü. Avına yaklaşan bir kedi gibi sessizce ilerlemeye başladı. "Tabii var diye homurdandı sonra. 
"Seninle iyice eğlenip tatmin olduktan sonra cesedini denize atmaları için seni buraya getiren muhafızlara o haber verecek. 

"Nerede şimdi o?" 

"Nerede olacak, bungalovunda. Benim dönmemi bekliyor." 

"O insan azmanı suç arkadaşın Max nerede?" 

"Niye sordun?" 

"Çünkü sen bana yetmezsin de ondan. 
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Tom aniden hızlı bir yumruk savurdu. O tek yumruğun karşısındakini bir daha kalkmamak üzere kumlara sereceğinden emindi. Fakat her an böyle bir saldırı bekleyen Kenan bir adım geri atmıştı. Tom'un yumruğu havayı dövdü ve iriyarı Amerikalı sendeledi. 

Kenan henüz ona saldıramazdı, adamın çok iri ve güçlü olduğunu tahmin edebiliyordu, daha uygun bir ortam kollamalıydı. Kendine aşırı güveni mutlaka bir yerde hata yapmasına yol açacaktı. Bekledi. 

Tam o sırada yağmur yağmaya başladı ve anında sağanağa dönüştü. 

Tom işi kısa kesmek istiyordu. Kenan'a doğru bir yumruk daha salladı. Kenan yinel kaçmayı becermişti, ama boşa giden yumruğun bir kısmı hafiften omzuna çarpmıştı. O anda Tom'un gücü hakkında daha iyi fikir sahibi oldu. Adam yüzüne bir yumruk geçirirse sonsuza kadar ayağa kalkamayacağını anladı. 

İki adım geri sıçradı. 

Bundan sonra Tom'un ne yapacağını az buçuk tahmin edebiliyordu; üstüne sıçrayacaktı. Bir adım daha geri attı. Amerikalı uzun zamandır dinlendiğinden formsuz olmalıydı. Daha şimdiden, boşa giden iki yumruktan sonra nefes nefese kalmıştı. Durup soluklandı. Bu arada ağza alınmayacak küfürleri peş peşe sıralıyordu. 

Kenan cebinden sustalıyı çıkarmıştı. Başparmağı bıçağı açacak mekanizma düğmesinin üzerindeydi. Ama karanlık ve sağanak halinde yağan yağmurdan Tom, onun elindeki sustalıyı farketmemişti bile. 

Tom birden balıklama denize atlar gibi Kenan'ın üstüne sıçradı. Bundan sonraki gelişmeler çok kısa bir zaman süreci içinde oldu. Tom düşmanını omuzlarından kavramış ve onu yere devirerek üstüne binmişti. Ama rüzgârla beraber kulağına çarpan 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madeni sesin nereden geldiğini hiçbir zaman anlayamadı. Tam kalbi hizasında müthiş bir sızı duydu. Gözleri dehşetten iri iri açıldı. Nefes almakta zorlanıyordu ve vücudundan ılık ılık bir şeylerin altındaki adama doğru aktığını hayal meyal sezinliyordu. 
Kandı bu ve şimdi akış hızlanmış, oluk gibi olmuştu. 

Başı dönmeye, gözleri kararmaya başladı. Duyularını kaybetmiş gibiydi, algılama gücü zayıflıyor, etraf kararıyordu. Tom bunun gecenin etkisinden mi yoksa bayılmak üzere olduğundan mı kaynaklandığını anlayamadı. Göğsündeki sustalının sapını gördüğünde ise son nefesini vermek üzereydi. Sonra külçe gibi Kenan'ın üzerine yığıldı. 

Yağmurdan ıslanan kumlar Kenan'ın ağzına dolmuştu. 
Amerikalı cansız üzerine düşerken sustalının sapı genç adamın kırık kaburgalarını acıtmıştı. Neredeyse dudaklarının arasından acı bir çığlık yükselecekti. 

Bir süre kımıldamadan hareketsiz kaldı. Etrafı dinledi. Yağmurun şapırtılarından başka ses yoktu. Oysa her an karanlığın içinden Max'in veya muhafızların fırlayacağını düşünmüştü. 
Demek Amerikalı doğru söylemiş, diye düşündü. 

Tom'un ağır bedenini üzerinden kumlara doğru iterken kolları titredi. Corewega çiftliğindeki gerçek macerası asıl şimdi başlıyordu. Deşifre olmuştu ve herkes bundan sonra onu öldürmek için üstüne gelecekti. 

Yapabileceği iki şey vardı. Ya iskeledeki teknelerden birine atlayıp son süratle buradan kaçacaktı, ya da her türlü riski göze alıp Merkez Bina'daki muhabere ve iletişim odasına girerek Londra ile temas kurmaya çalışacaktı. Deniz yoluyla kaçmak hiç kuşkusuz çok cazipti. Bridgetown sahillerinin buradan uzaklığını bilmiyordu, teknede yeteri kadar benzin varsa herhalde onu şehir kıyısına ulaştırırdı. Ne var ki Kenan, hayatında sandalda kürek 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çekmek hariç, hiçbir deniz taşıtını kullanmamıştı. Gözlerini kısarak iskelede duran modern sürat teknelerine baktı. 

Onları kullanmayı beceremezdi, belki hareket bile ettiremezdi. 

Çaresiz ikinci şıkkı uygulaması gerektiğine aklı kesti. Bunun ölümle eşdeğer olduğunu aklı kesiyordu. Haberleşme odasına girmeyi becerse bile çıkışı olamazdı. Artık çiftlikte saklanma olasılığı da kalmamıştı. Nyathi'den veya küçük Iroha'dan yardım isteyemezdi. Bu düpedüz onların da ölümü olurdu. 

Acele karar vermesi gerektiğinin bilincindeydi. 

İlk iş olarak işine yarayan sustalıyı Tom'un göğsünden çekip çıkarmaya çalıştı. 

Epey zorlandı ama sonunda başardı. Sonra Amerikalı'nın üstünü aradı, yanında ateşli silah olmalıydı. Nitekim adamın koltuk altındaki kılıfta Brezilya yapısı, toplu bir Taurus 441 buldu. 
Silah doluydu ve işine yarayabilirdi. Tabancayı aldı, pantolonunun kemerine sıkıştırdı. Artık harekete hazırdı. Etrafa bakındı. 

Hâlâ görünürlerde kimsecikler yoktu. O anda aklına dahiyane bir fikir geldi. 

Denemeye değerdi, nasıl olsa her şeyini yitirmiş ve yaşama şansı hemen hemen hiç kalmamıştı... 

Sağanak bütün hızıyla devam ediyordu, hatta daha da artmıştı. Bungalovun sac damında yağmur taneciklerinin çıkardığı biteviye sesleri dinlemeye başladı Ingrid. Şimdi kuzeyden esen tatlı rüzgâr sertleşmiş, yavaş yavaş fırtınaya dönüşmeye başlamıştı. 

Ingrid üşüyordu. Elleriyle çıplak kollarını sardı. 
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Gözlerini bungalovun önünden sahile uzanan yola çevirmiş, Tom'un gelişini bekliyordu. Biraz gecikti, diye düşündü. İntikamını abartılı alıyordu galiba. 

Böyle bir havada işi uzatması anlamsızdı. Şimdiye kadar çoktan polisi öldürüp dönmesi gerekirdi. 

Vakit biraz daha geçince huylanmaya başladı. Niye dönmüryordu bu adam? Ne haltlar karıştırıyordu acaba? Yoksa, diye tereddüt etti bir an, ama aklına gelen ihtimal komikti, Kenan'ın Tom'un elinden kurtulması olanaksızdı. Tam iyileşmemiş olsa bile Amerikalı onu yine de haklardı, hem de rahatlıkla... 

Üşümesine rağmen içeriye girip sırtına bir şey alamadı. 
Elleriyle kollarını ovuşturmaya devam etti. Sonra kalkıp yola baktı yeniden. 

Gelen giden yoktu. Karanlık okyanus sahili gözüne ürpertici geldi. Çimenler arasındaki çiçek tarhlarıyla bezenmiş dar yoldan şimdi seller gibi yağmur suları akıyordu. 

Ingrid meraktan öte sinirlenmeye başladı. Yağmurdan asabı bozulmuştu; buranın havasını bilirdi, birazdan bıçakla kesilmiş gibi fırtına ve yağmur durur, yerini dayanılmaz sıcağa terk ederdi yine... 

Verandanın ucuna kadar geldi, baktı. Tom hâlâ görünürlerde yoktu. Bir an muhafızları çağırıp kumsala bakmalarını istemeyi düşündü. Bu iş çok uzamıştı. 

Zaman ilerledikçe huzursuzluğu gittikçe artıyordu. 

Birden sol tarafında bir hışırtı işitti. Hemen o yana döndü. 
Rüzgârla sallanan iri ve ıslak tropikal yapraklarından başka bir şey göremedi. Herhalde şiddetlenen rüzgâr aldatmıştı onu. 

İçeriye girip muhafızlara telefon etmeliydi, daha fazla beklemesi anlamsızdı. 

Zaten kasırgaya dönüşen fırtına iyice sinirlerini bozmaya başlamıştı. Bungalovun açık pencereleri rüzgârın etkisiyle belirli 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aralarla kasaya vurup sinir bozucu sesler çıkarıyorlardı. Bir an önce yatıp uyumalıydı. 

Kapıya doğru yürüdü ve o an yerine mıhlanıp kaldı. 

Verandanın yarı tarafında yağmurdan sırılsıklam ıslanmış bir adam duruyordu. Ama Tom değildi bu. İnanmaz bakışlarla adamı seçmeye çalıştı. Yüzü gölgelerin koyu karanlığında kalmasına rağmen sırtındaki işçi elbisesinden onun Kenan olduğunu anladı. 

İnanamadı bir an... 

Tom'un elinden kurtulmasına ihtimal veremiyordu. 

Kenan bungalovun içeriden vuran ışıklarının önüne gelince baştan başa göğsünü kaplayan kan lekelerini gördü. Vurulmuş olmalıydı, fakat bir yolunu bulup buraya kadar gelmeyi başarmıştı. Peki, Tom neredeydi? 

Neden sonra Kenan'ın elindeki Taurus'u gördü. Tabancayı derhal tanımıştı, Tom'un eğitim tabancasıydı bu... 

Kenan üzerine doğru yürüyordu. 

"Oyun bitti Ingrid!" dedi genç adam. 

Ingrid gerçekten korktu. Sesi hiç de yaralı bir adamın sesi gibi çıkmamıştı. Bu kararlı, kendinden emin ve ne yapacağını bilen bir adamın tok sesiydi. 

"Tom öldü, diye devam et'tı'. "Şimdi sıra sende" 

Sarışın kadın buz gibi kesilmişti. 

"Çılgınsın sen," diye fısıldadı. "Beni vursan bile buradan kurtulma şansın hiç yok." 

"Bunu biliyorum." 

Ingrid soğuk mavi gözlerini Kenan'a dikti. Adamın kararlı olduğunu anlamıştı. 

Tabancanın ıslak soğuk metali içeriden vuran ışık altında parıldıyordu. 
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Onu engellemek için hemen bir şeyler yapması gerekiyordu. 
Bir süre onunla konuşmalıydı. "Bana ateş edemezsin, diye mırıldandı. "Sen resmi bir görevlisin... Polissin... Eğer silahsız bir insana ateş edersen bu cinayet olur." 

"Artık hiçbir şey umurumda değil Ingrid... Hayatta kalmak için uğraşıyorum. 

Polisliğin canı cehenneme. Yaşamak için vuracağım... 

Adamın gözü dönmüştü ve Ingrid genç adamın söylediğini yapacağını anladı. 

"Vur öyleyse," diye bağırdı. "Daha ne bekliyorsun?" 

Kenan ağır ağır yaklaşıyordu. 

"Benim hiç acelem yok. Önce seninle ufak bir gezintiye çıkacağız" 

"Ne gezintisi?" 

"Kes sesini şimdi ve ne söylüyorsam onu yap" 

Kenan yaklaşarak elindeki Taurus'un namlusunu sertçe kadının göbeğine doğru itti. 

Ingrid'in canı yanmıştı ama ağzından hiç ses çıkmadı. 

"Unutma, bundan sonra emirleri ben vereceğim, anladın mı? 
Emirlerime aynen uymazsan kurşunu karnına yersin." 

Ingrid çaresizlik içinde başını salladı. 

"Ne yapmak niyetindesin?" 

Kenan sırıttı. 

"Merkez Bina'daki haberleşme odasına gideceğiz. 

"Delisin sen!... Efendi'nin izni olmadan oraya girebileceğimizi mi sanıyorsun?" 

"Bana numara yapma, sen sekretersin, dilersen çiftlikteki her yere girersin." 

"Orası her zaman muhafızlar tarafından korunur. Seni içeri sokmazlar. 

"Sen yanımda olduktan sonra hiç dert değil." 
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Ingrid birkaç saniye yağmurdan sırılsıklam olmuş, giysileri kan içindeki gözü dönmüş genç adamı süzdü. Bu teşebbüsü delilikti. Onu Merkez Bina'da elinde silahla gören muhafızlar mutlaka ateş ederlerdi, hem de tek kelime sormadan. 

İşçilerin yanında silah bulundurması Corewega'da en büyük suçtu. Şimdi biraz rahatlamıştı Ingrid. 

"Sen bilirsin," diye mırıldandı. 

"Hadi yürü!" 

"Dur... Önce üstümü değiştireyim. 

"Buna hiç gerek yok." 

"Aptallık etme. Ben yaşamak istiyorum, iş giysilerimi giymek zorundayım. 

Muhafızlar görev başında olduğumu sanmalılar." 

Kenan çok yorgun ve aldığı kararla zihni allak bullaktı. 
Kadının dediği mantıklı geldi. "Pekala, ama acele et,' dedi. 

Güçlü silahı Magnum her zamanki yerinde, yatağının başucundaki konsolun gözündeydi. Mokoena'yı da aynı taktikle öldürmüştü. Polisi de biraz oyalar ve çekmeceye erişirse işini bitirirdi. 

Ama acele etmemesi ve onu biraz oyalaması lazımdı. Dikkatini dağıtmak için de en etkin güç sahip olduğu çekicilikti. 
Kenan'ın kendisini deli gibi arzuladığını sabahki deneyimiyle biliyordu. 

Yatak odasının elektriği sönüktü. Bungalovun ufak koridorundan bir miktar ışık içeriye sızıyordu ama soyunurken kendisini daha iyi teşhir için biraz daha ışığa ihtiyacı vardı. 

"Işığı yakabilir miyim?" diye sordu. 

"Hayır." 

"Ama burası karanlık." 

"Önemli değil, ne giyeceksen geçir sırtına!" 
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Ingrid ağır ağır soyunmaya başladı. Adam galiba havasında değil, diye düşündü. 

Planı sökmeyebilirdi. Ölüm korkusu polisin tüm benliğini kaplamıştı anlaşılan Ama tecrübeleri ona bir gerçeği çok iyi öğretmişti; erkekler en olmayacak zamanlarda bile içlerindeki sevişme güdüsünün etkisinde kalarak beklenmeyecek davranışlarda bulunurlardı. Seks onları çözmek için en mükemmel yoldu. 
Bildiğini deneyecek ve şimdi elindeki kozu en iyi şekilde oynayacaktı. Daha doğrusu oynamak zorundaydı... 

Kolsuz elbisesinin düğmelerini çözdü ve giysiyi sırtından çıkardı. Daracık bir külot ve sutyenle kalmıştı. Koridorun odaya vuran ışığı, yarı karanlık ortamda çıplak vücudunda gölgeler yaratarak oynaşıyordu. Acele etmesine hiç gerek yoktu. Bu silahın çekmecedeki Magnum'dan bile etkili olduğunu biliyordu. 

Üniforma niyetine giydiği şortu ile penyesini arıyormuş gibi odanın içinde dolaşmaya başladı. Çok baştan çıkarıcı olduğunun farkındaydı. Hiçbir erkek onun bu görüntüsüne kolay kolay dayanamazdı. Göz ucuyla Kenan'a baktı. Yanılmamıştı, genç erkeğin yüzünde çok iyi tanıdığı o şehvet belirtileri başlamıştı. 
Odanın içinde salınarak yürümeye devam etti. 

"Giysilerimi bulamıyorum; diyen sesi o kadar yumuşak ve davetkârdı ki, kendisi bile şaştı. Oyununu iyi oynuyordu. Hatta bir an ürktü de. Kendi zaaflarından korktu. Mokoena'dan beri bir erkekle sevişmemişti; Kenan bir an yanına yaklaşıp kollarının arasına alırsa, gerçek niyetini unutup düşmanıyla aşk yapmaya kalkışabilirdi. Lanet olsun, diye homurdandı içinden. Hasta olduğunu kabul etmeliydi; hangi şartlar altında olursa olsun ruhundaki çiftleşme isteği kabarınca kendini trenleyemiyordu. 
Damarlarındaki kanın hızlı hızlı aktığını, ruhundaki çözülmenin koyulaştığını duyumsadı. Sevişmek istiyordu. 

Başlamıştı... Önüne geçilmez o nöbet tutmak üzereydi. 
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Damarları atıyor, vücudu sevişme öncesi sıvıları salgılıyordu. 
Dayanamayacaktı. 

Kenan'a döndü, baygın bakışlarla, "Gel, bana sahip ol!" diye fısıldadı. 

"Oyun çoktan bitti Ingrid... Bırak artık bu numaraları. Sırtına çabuk bir şey giy. Yoksa seni bu halde sürükleyerek götürürüm." 

Ingrid adeta şok olmuştu. 

"Seni gerçekten istiyorum," diye inledi. "Aptallık etme! Bu eline geçen son fırsat... Dışarıya çıktığımızda nasıl olsa seni öldürecekler, hiç yolu yok. 

"Ben de seni öldüreceğim. 

"Ne fark eder? ikimiz de öleceğiz demektir; bırak da son kez sevişelim, zevkin doruklarına yükseldim. Seni yasanım boyunca tatmadığın heyecanlara sürükleyeyim. Bunu becerebileceğime inan. Söz veriyorum. 

Kenan hayretle kadına baktı. 

Hiç de numara yapar gibi konuşmuyordu... 

"Sen hasta bir insansın Ingrid; diye mırıldandı. "Senin gibisine hiç rastlamadım. 

Ingrid bir iki adım yaklaştı. 

İhtirası nöbete dönüşmüştü, istese, belki Kenan'ın elinde karnına yönelik silaha rağmen, üstüne atılıp onu etkisiz hale getirebilirdi. Çünkü genç adamın suratındaki şaşkınlığı daha iyi görebiliyordu şimdi, üstelik mükemmel bir yakın dövüş ustasıydı. 
Ama şu anda şiddetle sevişmek ve çiftleşmek ihtiyacı içindeydi, içinden taşan bu arzuyu frenlemesi olanak dışıydı. Şimdiye kadar bundan çok daha kötü yerlerde ve olumsuz şartlarda sevişmişti. 
Birden anımsadı, bir keresinde İsviçre Alpleri'nde bir teleferik içinde, hem de insanların arasında, kendisini tehdit eden bir Alman'la sevişmiş ve sonra onu öldürmeyi başarmıştı. O anı gayet iyi anımsıyordu, Alman'dan birden etkilenmiş yt şimdiki 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gibi bir nöbete kapılmıştı. Üstelik o Alman, bu polisten çok daha iri ve tehlikeli biriydi. 

"Biliyorum, ben bir seks manyağıyım, diye mırıldandı. 
"Benim gibi birine hiç rastlamadığın da doğru. Bana dikkatli bak... Şimdiye kadar benim gibi güzel bir kadın gördün mü?" 

Ingrid yırtarcasına telaşla sutyenini çıkarıp fırlattı. 

Odanın karanlığında bile genç adam, göğüslerinin baştan çıkarıcı yuvarlaklığını ve diriliğini farkedebiliyordu. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Az daha her şeyi unutup kadına sarılacaktı. 

"Hadi, at beni yatağa!... Bütün gücünle sahip ol!... İnlet beni!.." diye mırıldanıyordu sarışın kadın. 

Kenan tabancasının hedefini milim kıpırdatmadan Ingrid'e yaklaştı ve sol elinin tersiyle suratına okkalı bir tokat aşketti. 
Ingrid yere yuvarlandı. 

Ama hiç oralı değildi, ihtirastan tutuşan bedeniyle "Nasıl istersen," diye söylendi. "Seni tatmin edecekse üzerimde şiddet de kullanabilirsin. Genellikle buna izin vermem, ama şu an şartlar farklı" 

Kenan kadına tiksinerek bakmaya başlamıştı. Güzelliğine ve baştan çıkarıcılığına diyeceği yoktu, fakat insanın ölümle burun buruna geldiği bir anda sevişmek istemesini anlayamıyordu. Bu gerçekten bir hastalık belirtisi olmalıydı. 

"Ayağa kalk ve giyin manyak!" diye kükredi. "Gidiyoruz." 

Ingrid'in gözleri irileşti, dehşetle Kenan'a baktı. 

"Yani beni geri mi çeviriyorsun?" 

"Hâlâ anlamadın mı?" 

Kadın sertleşmeye ve titizlenmeye başlamıştı. 

"Hayır, bunu yapamazsın, beni bu halde bırakamazsın!" diye bağırdı. "Yalvarırım bana sahip ol... Sonra her istediğini yaparım... Telekomünikasyon merkezine bile götürürüm. Yemin ediyorum... 
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Kenan kadının yanına eğilip tabancanın ıslak namlusunu şakağına dayadı. Sakin bir sesle, "Cevap ver!" dedi. "Yoksa seni şimdi şuracıkta mı gebertmemi istersin?" 

Ingrid birden duraladı. 

Gözleri sabitleşti. Solumaya başladı. Göğüsleri körük gibi inip kalkıyordu. 

Şaşkın ve çaresizdi. Kenan, karanlıkta bile boyun damarlarının hızla attığını seçebiliyordu. Açık mavi gözleri okyanusun gece laciverdine dönüşmüştü. 

Ağzından ağır bir küfür çıktı. Sonra, "Yemin ediyorum, seni ben öldüreceğim diye homurdandı. Kenan kadının biraz toparlandığını hissetmişti. Namluyu kasten acıtarak alnına bastırdı. 

"Hadi, kalk şimdi!" 

Ingrid doğruldu. Kenan'a müthiş nefret duyuyordu, fakat şakağına tabanca dayalı iken hiçbir şey yapamazdı. 

"Botlarını giy!" 

Sarışın kadın sessizce iskemlenin altındaki botlarını alıp ayaklarına geçirdi. 

"Gidiyoruz" 

Ingrid tuhaf tuhaf Kenan'a baktı. Şimdi biraz daha toparlanmıştı. "Saçmalama," dedi. "Böyle çırılçıplak mı?" 

Kenan sırıtmayı bile başarmıştı. "Benim için farketmez." 

"Üstüme bir şey giymeliyim. Bu kılıkta dışarıya çıkamam." 

"Yağmurluğun yok mu?" 

Ingrid bir an Magnum'un bulunduğu çekmeceye baktı. 
Acaba oraya erişebilir miydi? 

Mümkün değildi; adam yağmurluğun çekmecede saklanmayacağını bilirdi, şüphelendiği anda da silahı ateşleyeceğini biliyordu artık. 

Ufak gömülü dolabı işaret etti. "Yağmurluğum orada. 

"Al onu" 
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Tabancanın namlusunu şakağından ayırmıyordu. 

Beraber gardroba yürüdüler, Ingrid sarı yağmurluğu alıp giydi. Kıyafeti komik olmuştu. Yağmurluk yarım ceketti ve eteği kalçalarının hemen üstündeydi. 

Çıplak memelerini örtmek için yağmurluğun bütün düğmelerini iliklemek zorunda kalmıştı. 

"Hadi, dedi Kenan. "Şimdi haberleşme odasına gidiyoruz. 
Sakın unutma, nöbetçilerin yanında şüpheli bir davranışını görürsem ilk kurşunu sen yersin. 

Ingrid sesini çıkarmadı. 

Bungalovun kapısını açıp bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında Merkez Bina'ya doğru yürümeye başladılar. 
Kasırga, Corewega Çiftliği'nde bütün şiddetiyle devam ediyordu... 


ONBİRİNCİ BÖLÜM 

1 

Corewega Çiftliği 

IROHA, Barbados'un tropik sağanaklarına bayılırdı. O kavurucu ortamda, bir iki dakika içinde nereden geldiği belli olmayan koyu gri bulutlar göğü kaplar, ardından şiddetli bir yağış inerdi. Iraho daha da küçükken tabiatın bu ısı ayarlamasını hiç kaçırmaz, mutlaka kendini dışarıya, yağmurun altına atardı. 

Sırılsıklam ıslanması ufak bedeninde haz dolu titreşimler yaratırdı. Büyüdükçe yağmuru daha da sever oldu. Yağış anında hayal gücü çalışır, romantik duygulara kapılırdı. Günün birinde mutlaka buradan kurtulacağını, gemilere binerek açık denizlere açılacağını hayal eder dururdu. 

O gece kasırga ile gelen sağanak erkenden herkesin barakalara çekilmesine neden olmuştu. Yanından ayrılmadığı Nyathi, "Hadi, deli oğlan git yat artık," demişti. 
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Iroha barakasına dönmüş ama yatamamıştı. Sundurmanın altına oturarak, rüzgârın salladığı ağaçların hışırtısına, barakaların çatısını döven yağmurun sesine kendini kaptırmıştı. 

Artık büyüdüğünü hissediyordu. Sözü dinleniyor, kendisine akıl soruluyordu. Yeni gelen beyaz derili işçiyi çok seviyordu. O akıllı ve geleceği gören biriydi. 

Nyathi'den bile zekiydi. Burada kalırsa ondan istifade edebilir, tavsiyelerini dinleyebilirdi. Hatta ondan gemiciliği bile öğrenebilirdi, çünkü aklı her şeye eriyordu. 

Yağmur mis gibi bir toprak kokusu yaymıştı etrafa. Bu kokuya bayılırdı, derin derin içini çekti. Fırtınanın dinmesini, yağmurun kesilmesini hiç istemiyordu. 

Kasırga şeklinde bile olsa bu diyarda her şey kısa sürerdi. 

Gözleri çiçek tarhlarının süslediği anayola takıldı. Orada bir hareket vardı. Mehtap olmadığı için karanlıkta ağaçlar içinde süzülen gölgeleri iyi seçemedi. Önce devriye gezen muhafızlar olduğunu düşündü; ama onlar değildi. Bu kasırgada onlar kaytarır, ıslanmamak için bir sundurma altına sığınarak laflarlardı. 

Meraklandı Iroha. 

Ağaçlar arasında ilerleyen biri olduğuna emindi. Dikkat kesildi, gözlerini kıstı ve gölgeyi tanımaya çalıştı. Yağmur altında sarı giysili biri yürüyordu. 

Yerinden kalkarak üç beş adım öne çıktı, işçilerin bu saatte çoktan barakalarında olmaları lazımdı. Koşar adım ilerleyen ne işçi ne de muhafızdı. 

İri huş ağaçlarının arkasına saklanarak yaklaşmaya çalıştı. 
Meçhul gölge az sonra dikenli tellerin ayırdığı bölgeden geçecekti. Yerlerde dere gibi akan sulara aldırmadan ıslak toprağın üzerine yattı. 

Hayretle iki kişi olduklarını farketti. Sarı giysili kişiyi hemen tanımıştı. 
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Yeni sekreterdi o. Ama arkasındaki gölgeyi hâlâ rahat seçemiyordu. Biraz daha beklemesi gerekecekti; az sonra lambanın altından geçmek zorunda kalacaklar ve Iroha da onu rahatlıkla tespit edebilecekti. 

Yere uzanmış olduğu için onu görmeleri mümkün değildi. 
Başını ıslak otların içine gömdü. Ayak sesleri iyice yaklaşmıştı. 
Iroha hafifçe başını kaldırdı. Önce bir botla işçi formasının pantolon paçalarını gördü. Merakı heyecana dönüşmüştü. 

Bu saatte Sekreterin yanında bir işçinin ne işi olabilirdi? 

Sonra gördüğü manzara karşısında az daha küçük dilini yutacaktı. Sekreter kadının arkasındaki beyaz derili Bay Işık'tı. 
Fakat onu asıl şaşkına çeviren şey Bay Işık'ın elindeki tabancaydı. 
Gözleri faltaşı gibi açıldı Iroha'nın. Dostu, Sekreteri silah zoru ile bir yere sürüklüyordu. 

Bir süre soluğu kesildi. 

Gölgeler önünden geçip iri gövdeli ağaçlar arasında kayboluncaya kadar yerinden kımıldayamadı. Ama dostunun nasıl bir çılgınlık peşinde olduğunu anlamıştı; kadını haberleşme odasına götürüyordu. 

Çiftlik kurulduğundan beri kimsenin böyle bir çılgınlığa teşebbüs etmediğine emindi. Beyaz dostu çıldırmış olmalıydı ama sonunda aklından geçen fikri uygulamaya karar vermiş ve Jankano Festivali'ni bekleyememişti. 

Bir şeyler yapmalı, ona yardım etmeliyim, diye düşündü. Hiç kuşkusu yoktu, az sonra Corewega'da korkunç şeyler olacaktı. 
Buna adı gibi emindi. 

Çaresizlik içini kemirdi, hiçbir şey yapamazdı. Beyaz dostuna acımaya başladı. 

Tek başına yardım şansı yoktu, o daha çiftlikte sakalları bile çıkmamış, yeniyetme çocuk sayılıyordu. Gördüklerini anlatsa 


666 


kimse inanmazdı da. Bir işçinin silah tehdidiyle sekreteri bahçede sürüklemesi görülmüş şey değildi. 

Birden, Nyathi, diye mırıldandı. Evet, ona yardım edebilecek biri varsa o da ancak yaşlı ve bilge dostu Nyathi olabilirdi. Ona durumu haber vermeliydi, hem de derhal. 

Çılgın gibi yola fırladı ve Nyathi'nin kaldığı barakaya koşmaya başladı. 

Muhafızlar tarafından görülebileceği ihtimaline hiç aldırmıyordu. Yaşlı dostunun barakasına geldiğinde soluk soluğaydı. 
Karanlıkta bile onun yatağını bulabilirdi. Derin bir uykuya dalmış olan ihtiyar adamı sarstı. "Uyan Nyathi, uyan!" diye seslendi. 

Kenan ile Ingrid sırılsıklam bir vaziyette Merkez Bina'ya yaklaştılar. 

Kasırgadan sallanan palmiye ve huş ağaçlarının arasından açık meydana çıkmadan önce genç adam önüne kattığı kadını durdurdu. 

Kulağına eğilip, "Şimdi beni iyi dinle, diye fısıldadı. "Kapıdaki nöbetçilere çok acil bir nedenle telefon görüşmesi yapmak istediğini söyleyeceksin, anladın mı?" 

"Ya şüphelenirlerse? Ya bana nereye telefon ettiğimi sorarlarsa?" 

"Bana numara yapma! Sen Sekretersin; kimse sana oraya niçin geldiğini soramaz?" 

"Elindeki silahı görünce ne olacak?" 

"Onu cebime sokacağım. Ama son bir kez daha hatırlatıyorum; elim tetikte olacak, şüpheli bir hareketini görürsem hemen ateş edeceğim. 

Ingrid homurdandı. 

Kapıda her zaman iki tepeden tırnağa silahlı muhafız olurdu. 
Üstelik Merkez Bina'da görevli nöbetçilerin seçilmiş, daha uyanık muhafızlar olduğunu da biliyordu. Yanında üstü başı kan içinde 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bir işçiyi görünce adamların şüpheleneceğinden emindi. Çok aptalca bir girişimdi bu. Kenan Işık ölüme kendi ayağıyla gidiyordu. Kenan'a göstermeden sırıttı, oyunun sonuna gelmiş sayılırlardı... 

Ağaçların gölgeli karanlığından çıkarak meydanın açıklığına geldiler. Kapıdaki iki muhafız onları görmüştü. Otomatik tüfeklerini omuzlarından indirip silahlarını gelenlere yönelttiler. 

"Durun!.." diye seslendi kadın. "Benim... Sekreter Ingrid." 

Nöbetçiler güzel kadını tanımışlardı. Silahlarını indirdiler. 
Hatta biri belli etmemeye çalışarak hafifçe gülümsedi. Sekreterin giyimi çok çarpıcı idi. Uzun ve güzel bacakları yer yer çamurlanmıştı. Kadınsızlığın had safhada olduğu çiftlikte, bu kadına bayılıyordu. Nefis bir parçaydı. Ona her gördüğü yerde içi titreyerek bakardı. Ama nöbetçi haddini bilen biriydi, kadın bunu hissederse canından olacağını bildiğinden asla bir çılgınlığa kalkışmazdı. 

Öteki nöbetçi kibarca sekreteri selamlayarak, "Bir sorun mu var efendim?" diye sordu. Ingrid muhafıza bakarak: 

"Haberleşme odasına gireceğim," dedi. 

En kritik andı. Nöbetçinin nasıl davranacağını kestiremiyordu. Gerçi sekreter dilediği an haberleşme odasına girebilir ve dünyanın her yanıyla temas kurabilirdi. Ne var ki Ingrid kısa süren sekreterlik görevi sırasında, gecenin bu saatinde odayı hiç kullanmamıştı. İçinden, umarım nöbetçiler itiraz eder, diye geçirdi. Kenan şiddete başvurursa, üç kişiydiler, nasıl olsa onu burada haklarlardı. 

Fakat muhafız hiç sesini çıkarmadan çok olağan bir şeymiş gibi, "Buyrun efendim. 

Girin içeri." dedi. 

Gözlerini Ingrid'in uzun ve ıslak bacaklarından ayırmayan diğeri, Kenan'a bakmamıştı bile. Fakat sekreterle konuşan 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nöbetçi, birden Kenan'ın Tom'un kanıyla öbek öbek lekelenen gömleğini gördü. Huylandı, cesaretini toplayarak: 

"Bu işçi de sizinle içeriye mi girecek, efendim?" diye sordu. 

"Evet." 

"Fakat biliyorsunuz, bu kurallara aykırı. İşçi kesimi haberleşme odasına giremez. Efendi'den izin almamız gerekir." 

Konuşmaları dikkatle dinleyen Kenan, "Sersem!" diye hırladı. 
"Ben sekreter yardımcısıyım. Bay Capshow beni bu göreve atadı. 

İşçi üniforması giyen birinin kendisine sersem diye hitap etmesi, yerli muhafızı çileden çıkarmıştı. İşçinin küstahlığı karşısında sinirlendi ama cevap vermeden önce bir an Ingrid'e baktı, ne de olsa adam beyaz deriliydi ve söylediği doğru olabilirdi, işçilerin arasına yeni bir beyazın alındığını işitmişti ama sekreter yardımcısının işçi forması giymesini yadırgıyordu. 

"Bu doğru mu efendim?" diye İngrid'e sordu. 

Genç kadın tam ağzını açacağı sırada, beline sert bir madenin temas ettiğini hissetti. Kahrolası herif sırtına cebindeki Taurus'u dayamıştı. Aksi bir cevap verirse tetiği çekecekti. 
Ölmese bile ömür boyu tekerlekli iskemlenin esiri olurdu. 

Güçlükle, "Evet, benim yardımcım," diye fısıldadı. 

Nöbetçi çaresiz kalmıştı. Başını salladı. Fakat hâlâ tam rahatlamamıştı. 

"Bunun kurallara aykırı olduğunu biliyorsunuz, Efendi duyduğunda kızarsa sorumluluk size ait efendim. 

Namlu bir kere daha beline tazyik edince, Ingrid: 

"Tamam, sorumluluğu ben üstleniyorum,' diyebildi. 

Genç kadın, düşmanının bu kadar kolaylıkla haberleşme odasına girebilmesine hayret ediyordu. Buna engel olunmalıydı. 
Bu badireyi kazasız belasız atlatırsa bütün muhafızların yeniden elemeye tabi tutulması gerektiğini rapor edecekti. 
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Sersem herifler, diye düşündü. Bir kadını silah zoruyla içeri soktuğunu anlamamışlardı. Ne işe yararlardı bu adamlar? Kaşlarını çatıp kötü kötü onlara baktı. 

Hayran hayran Ingrid'i süzen nöbetçi, kadının bakışlarından bir şeyden şüphelendiğini sanarak hemen toparlandı ve "Buyrun geçin, Sayın Sekreter," diyerek yol verdi. 

Kenan heyecandan nefesini tutmuştu. 

Önündeki kadının arkasından koridor boyunca yürümeye başladı. 

Onlar uzaklaşırken Ingrid'in hayranı olan nöbetçi, "Ne kadın ama, değil mi?" diye sordu arkadaşına. "Şu kılığına bak! Müthiş seksi... Bacaklarını gördün mü?" 

Arkadaşından cevap alamayınca, zevkten ışıldayan gözlerini ona çevirdi. Arkadaşı dik dik kendisine bakıyordu. 

"Asıl sen yanındaki işçinin kanlı gömleğini gördün mü?" 
diye sordu. 

"Yoo, ne olmuş yani?" 

"Gecenin bu saatinde bir işçinin kanlı gömlekle dolaşması normal mi?" 

Muhafız ilk defa irkildi. Soran gözlerle arkadaşına baktı. 

"Yani bir bokluk mu var?" 

"Bilmiyorum, ama bu durum hoşuma gitmedi. Yukarıya bir telefon et, üst kattaki nöbetçi amirine haber ver, gerekirse onlar Efendi'yi uyandırırlar. Ekmeğimden olmak istemem. 

Eli ayağı tutuşan nöbetçi telefona koştu... 

Ingrid titreyerek haberleşme odasının kapısını açtı. İçini korku kaplamıştı. 

Polisin bu odaya girmesi çok büyük sorunlara yol açabilirdi. 
Başkalarıyla temas kurmasına mutlaka engel olmalıydı. 
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Odaya girince Kenan kadını arkasından itti. Daima açık bırakıldığı belli olan ufak bir lamba odayı aydınlatıyordu. Kenan elektrik düğmesini çevirdi, tavandaki floresanlar az sonra devreye girerek odayı gündüz gibi ışığa boğdu. Genç adam kapının üstündeki anahtarı alarak içeriden kilitledi. Hiç olmazsa ani bir baskın tehlikesine karşı şimdilik geçici de olsa kendini emniyete almıştı. 

Odaya bir göz attı. Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması ile ilgili olarak düzenlenmiş, olağanüstü teknolojinin sergilendiği mükemmel bir telekomünikasyon merkeziydi burası. Şaşırarak bakındı. 

Bu kadarını tahmin etmemişti. 

Cihazların önünde yer alan iskemlelerden birini göstererek, "Otur buraya!" dedi Ingrid'e. Kadın hiç itiraz etmeden iskemleye çöktü. Bacak bacak üstüne attı. 

Umursamaz bir tavırla genç adamı süzmeye başladı. Kenan onun soğukkanlılığını takdirle karşılıyordu, ama fazla vakti olmadığının da bilincindeydi. Buradaki işi uzarsa dışarıdaki muhafızların şüpheleneceklerinden çekiniyordu. 

Önce telefona sarıldı. Haberleşme için ve özellikle bir tehlike anında Londra'da temas kuracağı acil hat numarası vermişlerdi. 

Ezberlediği numarayı çevirdi. 

Zil çalıyordu, fakat hayret telefon karşı taraftan açılmamıştı. 
Bu tür hatların başında mutlaka yirmi dört saat nöbet tutan memurların olması gerekirdi. Numara çevirirken bir hata yaptığını düşünerek kapatıp bir daha aradı. Numarayı iyi hatırladığına emindi, ezberlediği şeyi kolay kolay unutmazdı. Numara düşmüş, zil çalmaya başlamıştı yeniden. Barbados'tan operatör aracılığı olmadan İngiltere ile otomatik görüşme yapıldığını biliyordu. 
Fakat hat açılmıyordu... içinden küfür etti. 
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Bakışlarını sessiz şekilde oturan kadına çevirdi. Sakin ve rahattı. Hatta aradığı yer ile temas kuramadığını anlayınca dolgun dudaklarının alaycı bir tebessümle gerildiğini gördü. 
Kadın ölüm tehdidi altında bile gülümsemeyi becerebiliyordu. 

Telefonu kapattı. Bu odada haber iletme şansı tükenmezdi. 
Üç ayrı faksın durduğu masaya yürüdü. Gözleri hâlâ kadının üzerindeydi. Tabancayı sol eline aldı. 

Ingrid'in bütün hareketlerini takip edebiliyordu, kımıldadığını hissettiği anda ateş etmeye kararlıydı. 

Cihazlara baktı, hepsi çalışmaya hazırdı, iki tanesi çok ileri teknoloji ürünü yeni modellerdi, onları hiç görmemişti, kullanırken bir hata yapıp mesajı iletememekten korktu. Sonuncusu tanıdığı eski bir modeldi. Hemen yanındaki kâğıtlardan birini çekti ve hızlı hızlı göndereceği haberi kâğıda almaya başladı. 

Arada bir de başını kaldırıp Ingrid'i süzüyordu. 

Kadın kımıldamadan oturuyordu iskemlenin üzerinde. Sadece odanın havasızlığından sıkılmış gibi sarı yağmurluğunun üst düğmelerini çözmüştü. Yağmurluğun aralanan yakasından kadının çıplak göğüsleri görünüyordu yine. Kenan dehşetle, korku ve gerginlik dolu şu anda bile, kısa bir süre kadının memelerine gözünün takıldığını farketti. Neden sonra bakışlarını yazdığı met- ne çevirdi. Kullandığı ifadeye uygun kelimeleri seçip seçmediğine hatta olanları yeterince iyi anlatıp anlatmadığına bile bakacak durumda değildi. Bir an evvel kâğıdı makineye vermesi gerekiyordu. 

Sonunda başardı ve cihaz çalışmaya başladı. 

Kenan şimdi zevkle sırıtıyordu. Görevini tamamlamış sayılırdı. 

Bakışları yeniden Ingrid'e kaydı. Mavi gözlerinde renk değişimi başlamış, gözleri koyu laciverde dönüşmüştü. Bu kadının ne 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kadar tehlikeli hale dönüştüğünün göstergesiydi. Daha evvel de yaşamıştı bunu. 

Fazla umursamadı... 

Cihazın metni çekmesini bekliyordu. Az sonra makinenin tıkırtısı durdu ve küçük teyit kâğıdı ortaya çıktı. Result OK'di. 
Londra'daki merkeze haberi ulaşmıştı. 

Derin bir oh çekti... 

Ingrid, daha da koyulaşan lacivert gözbebeklerindeki nefret dolu ifadeyle sordu: 

"Amacına eriştin mi?" 

"Evet," diye fısıldadı Kenan. 

"Peki, sonuç ne? Ne olacağını sanıyorsun şimdi?" 

Kenan muzaffer bir komutan gibi gülümsedi. 

"Yakın bir gelecekte bu pislik yuvası tamamen ortadan kaldırılacak. Buraya büyük bir operasyon düzenlenecek ve bütün bu kötülüğün elebaşısı Efendiniz yakalanarak adalet önünde hesap verecek." 

Ingrid şuh bir kahkaha attı. 

"Bu söylediklerine sahiden inanıyor musun?" 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Yani buraya bir operasyon düzenleneceğini mi sanıyorsun?" 

"Bağlı olduğum uluslararası polis teşkilâtı benden bu haberi bekliyordu. Gereken hazırlıkları çoktan yapmışlardır. Birlikler az sonra hareket emrini alacaklardır." 

Ingrid bir kahkaha daha attı. 

"DTMT'yi mi kasdediyorsun?" 

Kenan iliklerine kadar ürperdi. Kadının teşkilâtın adını bilmesi imkansızdı. 

"Bu adı nereden duydun?" diye sordu. 

"Sen aptalın tekisin Kenan Işık. Gerçekten aptalmışsın. Seni daha akıllı biri sanmakla yanılmışım." 
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Kenan'ı saran ürperti artıyordu. 

"Harry Capshow'un bu denli boş biri olduğunu mu düşündün? O dünyada gördüğüm en güçlü insandır. Böyle bir operasyonun gerçekleşme olasılığı çok zayıf, hatta yok bile diyebilirim." 

Kenan adeta paniğe kapılmak üzereydi. Kadının kendinden emin halinden, alaylı konuşmasından rahatsız olmuştu. 

"Neden?" diye sordu. 

Ingrid kalın ve ihtiraslı dudaklarını bükerek ona baktı. 

"Çünkü teşkilatınız içinde Efendi'nin çok güvendiği adamları var." 

Kenan başını sallayarak, "Buna inanmıyorum, yalan söylüyorsun," diye homurdandı. 

Ama şimdi bazı şeyleri daha iyi anlamaya başlar gibi olmuştu. Londra'daki toplantıda fikirlerine ve planına yapılan itirazlar aklına geldi. Başkan ve MacRae hariç kimseden destek almamıştı. Yalnızlığa itilmiş, tek başına kalmıştı. 

Yüzü kâğıt gibi sarardı. 

"Kim onlar?" diye sordu. "Bana adlarını ver." 

"Bilmiyorum. Zaten bilmek de benim yetki sınırlarımı aşar. 
O isimleri ancak Efendi ve Jonathan Crenna bilir. Fakat o kişilerin teşkilatınızda çok üst düzey yetkililer olduğuna eminim. 

Bir anda soğuk terler boşandı Kenan'dan. 

Üst düzey yetkili diye kimi kastediyordu? Başkan Kruger'le MacRae'yi mi? 

Buraya kendisini onlar göndermişti ve bu planı ikisinden başka kimse bilmiyordu. 

Yoksa bu kendisini tasfiye için hazırlanmış kurnazca bir plan mıydı? Bilerek mi onu kurdun inine göndermişlerdi? 

"Olamaz," diye mırıldandı. 
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"Corewega'ya ilk geldiğin günden itibaren senin polis oldu- 


ğunu biliyorduk. 
"Fakat.." diye kekeledi genç adam ve cümlesinin sonunu getiremedi. 


Ingrid şimdi güveni yerine gelmiş biri gibi konuşmaya başlamıştı. 

"Efendi seni benim emrime özellikle verdi. Seni bir köle gibi kullanmamı istedi." 

Kenan'ın mantıklı düşünme gücü gittikçe zayıflıyordu. 
Öğrendiklerini kabul edememenin çaresizliği içindeydi. "Olamaz," diye fısıldadı tekrar. 

"Ama oldu işte. Mokoena'ya seni ben dövdürttüm. Max'la karşılaşmanı ben ayarladım. Tom'a öldürme emrini de Efendi verdi." 

Kenan taş kesilmişti. 

Ne düşüneceğini bilmiyordu. Nedense kadının söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmeye başlamıştı. DTMT'nin yetkilileri kendisine yalan söylemişlerdi. Bunun en iyi ispatı az evvel ettiği telefona kimsenin cevap vermemesiydi. Oysa kendisinden acil bir yardım talebi için telefon başında yirmi dört saat adam bekleteceklerini söylemişlerdi. Beyni karıncalanır gibi oldu; binbir güçlükle çektiği faksın da hiçbir anlamı yok, demekti. 
Kruger'in ya da MacRae'nin masasına gelen kâğıt onlar tarafından buruşturulup çöp sepetine atılacaktı. 

Corewega Çiftliği'ne asla bir operasyon düzenlenmeyeceğini anladı. 

Kadına yönelik Taurus'un namlusu ağır ağır düştü... 

Genç Iroha nefes nefeseydi ve yaşlı dostunu uyandırmak için ısrarla omzunu dürtüp duruyordu. Yaşlı adam daldığı uykusun- dan güçlükle uyandı, yatağın başında delikanlıyı görünce, "Yine 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ne var, genç dostum?" diye mırıldandı. "Bu saatte beni niye tatlı uykumdan ediyorsun?" 

"Kalk Nyathi, kalk! O tehlikede... 

"O dediğin de kim?" 

"Beyaz dostumuz... Bay Işık." 

"Ne oldu?" 

Delikanlı dili tutulmuş gibi kekeleyerek, "Yeni Sekreteri esir aldı" dedi. 

Nyathi suratını ekşiterek kafasını salladı. 

"Rüya görmüş olmalısın sen. Yağmurlu havalarda hep hayale dalarsın, bilirim" 

"Rüya filan değil Nyathi, sana gördüm diyorum. Elinde pırıl pırıl parıldayan bir tabanca vardı ve Sekreteri sürükleyerek Merkez Bina'ya götürüyordu." 

Yaşlı yerli yatakta doğruldu. Çekine çekine, "Haberleşme odasına mı?" diye sordu. 

"Bilmiyorum ama sanırım oraya. Aklı fikri oraya girmekti. 
Galiba sekreteri rehin olarak kullanacak" 

"Çılgın adam! Sözümü dinlemedi demek. Halbuki iki gün daha sabredebilir ve Jankano Festivali'ndeki kargaşadan yararlanabilirdi." 

"Bırak şimdi bunları da, kalk" 

İhtiyar hayretle sordu. "Ne yapmamı istiyorsun Iroha?" 

"Ona yardım etmeliyiz." 

"Çıldırdın mı sen? Biz ne yapabiliriz ki? Elimizden bir şey gelmez." 

"Yani onu tek başına mı bırakacağız?" 

"Aklını başına topla evlat; bu düpedüz başkaldırma ve yönetime isyandır. Bir işçi ne olursa olsun idarecilerden birine asla silah çekemez. Bunun cezası mutlak ölümdür. Bunu senin de bilmen lazım." 
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"Barbados yasalarına göre mi?" 

"Hayır evlat, Corewega'nin mevcut olmayan kanunlarına göre." 

Genç Iroha homurdandı. "Ben bunu kabul edemem" 

Yaşlı yerli onun kıvırcık kısa saçlarını okşadı. 

"Seni anlıyorum Iroha fakat ne çare ki elimizden bir şey gelmez. Senin gibi bir çocukla benim gibi bir ihtiyar düzeni değiştiremeyiz. Çiftlikteki bunca silahlı muhafıza karşı ne yapabiliriz? Biraz mantıklı olmaya çalış. Başkaldırı daima toplu olmalıdır. Bütün çalışanların isyanı gerekir; ama Corewega'da işçiler hiçbir zaman bunu beceremediler" 

Iroha ümitsizce başını salladı. "Birinin yapması lazımdı ve o yaptı." 

"O bizden biri değil evlat. O buraya sırf bu iş için geldi. Onun görevi bu." 

"Ama cesur. Neden biz değiliz, Nyathi?" 

Yaşlı yerli sustu. 

"Bunun nedenini ben de yirmi beş senedir bulamadım," diye mırıldandı sonra. 

Delikanlı büyük bir düşkırıklığına uğramış gibi son kez yaşlı yerliye baktı. 

"Onu yalnız bırakamam Nyathi,' diyerek arkasına bakmadan kapıya doğru koştu. 

Merkez Bina'nın muhafızlarının o geceki şefi telaşla telefona sarıldı. Aldığı haber hoşuna gitmemişti. Durumu hemen Efendi'ye iletmeliydi, aşağıdaki kapı nöbetçisi sorumluluğu üstlenmek istemiyordu. 

Harry Capshow'un başucundaki telefon çalmaya başladı. 
Maskeli Adam gerçek bir gece kuşuydu; çiftliğine gece bastırınca 


677 


onun için hayat başlar, düşünceleri netleşir, en isabetli kararlarını geceleri verirdi. 

Bir an irkilerek telefona baktı. 

Bu alet geceleri genellikle çalmazdı. Çalıyorsa mutlaka tatsız bir olayı haber verecekler demekti. Ahizeyi kaldırdı. 

"Evet?" 

"Sayın efendimiz, dış kapı nöbetçimiz şimdi beni aradı. Sekreter hanım yanında beyaz bir işçi ile Haberleşme Odası'na girmiş. Nöbetçi, işçinin yaralı olduğunu ve işçilerin o odaya girmelerinin yasak olduğunu hatırlatmasına rağmen Bayan Ingrid'in sorumluluğu üstlendiğini söylüyor. Durumu size açıklamak zorunluluğunu duydum. Ne yapmamızı emredersiniz?" 

Harry Capshow bir an hareketsiz kaldı. 

Demek Tom görevi yerine getirememişti. Polis yaralı denildiğine göre Tom'la yaptığı mücadeleyi kazanmış olmalıydı. Muhtemelen Tom'un silahını almış ve Ingrid'i tehdit ederek buraya kadar getirebilmişti. Tom daha yeniydi ve yaralandıktan sonra tam iyileşmemiş olabilirdi ama Ingrid'i hareketsiz hale getirmesine şaşırmıştı. O en güvendiği elemanlarından biriydi. 

Muhatfızların başı Efendiden ses çıkmayınca, ürkerek sorusunu tekrarladı: 

"Emriniz nedir efendim? 

"Hemen alarm verin ve takviye muhafızlar çağırın. Odaya girilsin ve o beyaz işçi sa'& olarak yakalansın" 

"Emredersiniz efendim." 

Telefon kapandı. Az sonra alarm düdükleri çiftliğin her yanından duyulacak şekilde ötmeye başlamıştı. Uykudaki muhafızlar ranzalarından fırlayarak silahlarını kaptılar. Bazıları bunun zaman zaman yapılan tatbikatlardan biri olduğunu düşündüler. 
Öyle bile olsa Corewega'da iyi bir disiplin sağlanmıştı, tatbikatları hafife alamazlardı. Yorgun vücutlarıyla çoktan derin uykuya 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dalan işçiler de şaşkın şaşkın uyanarak birbirlerine baktılar. Çiftlikteki en önemli tehlikelerden biri yangın ihtimaliydi. Talimatlar gereği yangın sırasında işçilere de düşen görevler vardı. İsteksizce yerlerinden fırladılar. Etrafa bakınıp yükselen alevler arandılar. 

Yalnız Nyathi çalan sirenlerin yangından kaynaklandığını tahmin ediyordu. Nedeni çok iyi biliyordu o. İnşallah beyaz dostumuz gayesine erişmiştir, diye geçirdi aklından... 

O gece her şey bir tuhaf gelişiyordu. Kasırga ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur da sanki sirenlerin çalmasını bekliyormuş gibi birden kesilmişti... 

"Şimdi durumunun ne kadar ümitsiz olduğunu anladın mı?" 
diye sordu Ingrid. 

Kenan, Taurus'un namlusunu indirmiş, umutlarının kırılmasından yorgun ve perişan kalakalmıştı. İnanamıyor, acı gerçeği bir türlü içine sindiremiyordu. Bütün emekleri, çektiği bunca sıkıntı ve eziyet boşa gitmişti. Daha da kötüsü yaşamının da sonuna gelmişti. Buradan kurtulma şansı hemen hemen yok denecek kadar azdı. 

Bilinçsizce söylendi. "Onların adını ver bana. Söyle, kim onlar?" 

"Dedim ya, bilmiyorum! Ayrıca isimleri hiç önemli değil. 
Çünkü her zaman Efendi'ye hizmet edecek birileri bulunacaktır. 

Kenan hırlarcasına, "Ama neden?" diye sordu. 

Ingrid omuzlarını silkti. "Bunu anlayamıyor musun? Para tabii. Daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, istediğine sahip olmak, güç kazanmak." 

"Allah kahretsin! Sadece bu mu?" 

"Yetmez mi? Niçin çalışıyoruz? Bunca gayretimizin karşılığı para değil mi?" 
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"Hayatta tek değer verdiğiniz şey o mu? insanlık, haysiyet, şeref ve itibar, namus. Siz böyle kavramları tanımaz mısınız?" 

"Çok geri kafalısın Kenan Işık! Sanki başka bir dünyadan gelmiş gibisin. 

Birbirimizi anlamamız çok zor. Farklı değerler peşindeyiz." 

"Doğru, diye inledi genç adam. "Anlamsız bir konuşma. 
Seninle bir asgari müşterekte bulaşamayız" 

Ingrid gülümsemeye devam etti. 

"Evet, haklısın. Biliyor musun ben para için olduğu kadar zevk için de öldürürüm. 

"Sen bir hastasın!" 

"Bunu daha önce de söyledin. Artık biliyorsun, sekssiz de yapamam. 

"Kapa çeneni. Midemi bulandırıyorsun." 

Ingrid bir kahkaha attı. 

"Kendini kandırmaya çalışma. Gözlerinden okuyorum, bu şartlar altında bile beni arzuluyorsun. 

"Sana sus dedim. 

Ingrid oralı olmadı. 

"Az önce göğüslerime nasıl ihtirasla ve isteyerek baktığını yakaladım. Yalan mı?" 

Kenan yutkundu. 

Ingrid usul usul ayağa kalktı. Yağmurluğunun bütün düğmelerini birer birer açtı. 

"Beni hâlâ istiyorsun, değil mi?" 

Kenan zorlukla silahı kadına doğrulttu. "Yaklaşma!" 

"Bırak bu saçma inadı Kenan. Nasıl olsa öleceksin. Hiç olmazsa öbür dünyaya zevk içinde git." 

"Aman Allahım; diye söylendi Kenan. "Ne biçim bir yaratıksın sen? Burada ölümle burun burunayız ve sen hâlâ sevişmeyi düşünüyorsun." 
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"Ben ölmeyeceğim Kenan. Ölecek olan sensin! Bu sana son armağan. Hayattan alacağın son zevk. Seni uçuracağım, hatta içimde titreyerek de ölebilirsin. Hâlâ anlamıyor musun, kaç erkeğe nasip olmuş bir sondur bu? Daha ne bekliyorsun?" 

Ingrid sırtındaki yağmurluğu çıkardı. 

Yağmurdan ıslanmış sarı saçları omuzlarına dökülüyordu. 
Daracık külotuyla kalmıştı şimdi. Dolgun göğüsleri, daracık beli, floresanların ışığında heykel gibi parıldıyordu. 

İki üç adım attı. Kollarını açarak genç adamın boynuna uzattı... 

Aynı anda sirenlerin acı sesi haberleşme odasına aksetti. 

Kadın hiç oralı olmadı. 

"Hadi, acele et" diye fısıldadı. "Çok az vaktimiz kaldı. 
Birazdan kapıya üşüşürler." 

Kenan donmuş kalmıştı. 

Ingrid kollarını genç adamın boynuna dolarken, etli dudaklarıyla onun ağzını buldu. Ufak pembe dili çoktan Kenan'ın ağzının içine girmişti. 

Taş gibi hareketsiz kalan Kenan, tarifsiz duygular içinde boğuşuyordu. Kadının sarılmasıyla elindeki tabancanın namlusuna tazyik eden çıplak bedeni olmasa belki hâlâ kendisine gelemeyecekti. 

Bu kadın canlı bir felâket, iğrenç bir ölüm mekanizmasıydı. 
Ondan tiksiniyor ve nefret ediyordu. Yine de aklından geçeni uygulamak için kolay karar veremedi. 

Kadının tırnakları öpüşmenin hazzıyla sırtına batarken, tabancanın tetiğini çekiverdi. 

Silah sesi odada yankılandı. 

Ingrid sendeleyerek yerinde sarsıldı. Erkeğin boynuna sarılan kolları önce gevşedi, sonra usul usul çözülerek yanına kaydı. Derin mavi gözleri, şaşkınlık içinde iri iri açılmıştı. 
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Kenan'ın nasıl ateş ettiğini bir türlü anlayamadığı laciverde dönüşen gözlerindeki korkunç ifadeden belliydi. 

Parmakları kocaman bir delik açılan düzgün ve yağsız karnı üzerindeki yaraya gitti. Kurşun deliğinden oluk gibi kan fışkırıyordu. 

"Aptal, diye fısıltı halinde söylendi... "Ne kaçırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceksin." 

Sarışın kadının yaşamındaki son sözler olmuştu bu. Gözkapakları titredi, dizleri kırıldı ve yandaki faks makinelerinin bulunduğu masanın önüne devriliverdi. 

Kenan yaşadığı kâbustan hâlâ sıyrılamamıştı. 

Yerde çıplak yatan cesede dehşetle baktı. Silahsız bir kadına ilk defa ateş etmişti. Yerinde sallanıp durdu. Haberleşme odasının önünde bağırtılar duyuyordu. Sonra kapının kilidine sıkılan kurşun sesleri kulağına geldi. 

Birkaç saniye sonra yaşamının sona ereceğini anladı... 

2 

Barbados açıklarında bir nokta 

Dev nakliye helikopterinin yardımcı pilotu, kulaklığını çıkararak arkasına döndü ve endişeli bakışlarla kendisine bakan Sebastian Kruger'le MacRae'ye, "Yaklaşık yedi dakika sonra Barbados'un hedeflenen mahalline ineceğiz efendim," dedi. 

Sık sık helikopterin penceresinden dışarıya bakan MacRae, "Ben altımızda okyanusun karanlığından başka hiçbir şey görmüyorum, Yüzbaşı,' diye bağırdı. 

Sesi dev nakliye aracının gürültüsü içinde kaybolmuş gibiydi. 

Kraliyet Hava Güçleri'nin yardımcı pilot yüzbaşısı, "Haklısınız efendim. 
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Aldığımız meteoroloji raporlarına göre adanın kuzeydoğusu üzerinde sert rüzgârlar var. Hava kapalı ve aşırı yağmur bulutlarıyla yüklü. Barbados'un ışıklarını o yüzden göremiyorsunuz. Bir aksilik olmazsa tam planlanan dakikada hedeflenen Corewega dediğiniz mahallin koordinatları üzerinde olacağız." dedi. 

"Sağolun Yüzbaşı." 

Pilot yardımcısı yerine dönerken MacRae yanında oturan Kruger'e döndü. 

"Biliyor musunuz Başkan, şayet yaşım biraz daha genç olsaydı, arkada oturan şu genç polislerin yerinde olmak isterdim," diye mırıldandı. "Sanırım bu operasyon iki milletin müşterek polis gücünün giriştiği en büyük harekat. Milli yetki sınırlarının dışındayız ve okyanus aşırı bir baskın düzenliyoruz." 

Kruger sinirli sinirli başını salladı. 

"Haklısınız müfettiş ve başarıya ulaşamazsak bu bizim de sonumuz olacaktır. Meslek yaşamımda hiç bu kadar duygusal davrandığımı hatırlamıyorum. Şu anda havadaki iki dev nakliye aracında tam iki yüz polis var. 

Ve bunların yaşamlarından ikimiz sorumluyuz. Başarıya ulaşamazsak derhal istifa etmeliyiz. Operasyon ilerledikçe korku ve endişelerim artıyor. Bu boyutları itibariyle askeri operasyon olmalıymış." 

Müfettiş, "Endişelenmeyin efendim," diye mırıldandı. Ben polislerimize güveniyorum. Hepsi özel tim mensuplarıdır. Bu tür baskınlarda deneyimleri vardır. Eminim sizinkiler de iyi eğitilmişlerdir." 

Başkan Kruger bu son cümleyle meslektaşının, milliyetçilik duygusuna hafif yollu dokunduğunu sezinledi ama hiç oralı olmadı. 
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"Umarım Kenan Işık'ı sağ buluruz. Ben artık tamamen ümidi kestim. Yaşasaydı mutlaka bir haber alırdık. Ondan tek bir mesaj gelmedi." 

"Evet, ben de endişeleniyorum. Jamaika'dan Barbados Genel Valisi ile yaptığım son telefon görüşmesine göre Bridgetown'a salimen geldiğini biliyoruz. Ama ondan sonrası için hiçbir bilgimiz yok." 

"Capshow herhalde onun çiftliğe gelmesini bekliyordu. 
Gelince de mutlaka öldürmüştür. 

Müfettiş dudaklarını kemirdi. "Öyleyse çok yazık. Başarılı bir polisti ve bu baskını ona borçluyuz; diye homurdandı. "Umarım hâlâ hayattadır." 

Pilot mahallinin üstündeki sarı bir ampul yanıp sönmeye başladı. Yardımcı pilot yerinden kalkarak arkaya geçti. Hangar gibi kocaman nakliye helikopterinin içinde karşılıklı oturan yüz polise dönerek seslendi. "Arkadaşlar, bu yanıp sönen sarı ışık hedefe tam beş dakika kaldığını gösteriyor. Yere konmadan bir dakika evvel ışık yeşile dönüşecektir. Işık sönünce harekete başlayabilirsiniz." 

Sonra gülümseyerek, "Hepinize bol şanslar, dedi. 

Başkan Kruger ve MacRae yerlerinden kalkarak tam 

teçhizat donanmış polislere döndüler. MacRae kısa konuştu. 
"Arkadaşlar, görevlerinizi biliyorsunuz. Grup şefleri sizi yönlendirecektir. Daha önceden aldığınız talimatlara uymaya titizlik gösterin. Ayrıca silahsız insana asla ateş etmeyiniz. Karşı koyanları ise anında safdışı bırakın. Sorusu olan var mı?" 

Polislerden ses çıkmadı. 

"Tanrı hepinizin yardımcısı olsun, dedi MacRae. Saat sabahın 00.04'üne yaklaşıyordu. Birazdan kabinin üstündeki yeşil ışık yanacak ve gecenin karanlığında iki dev helikopter Corewega kumsalına iniş yapacaklardı. 
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Capshow'un özel dünyasına ayak basmaya az kalmıştı... 

Nyathi bir süre genç çocuğun arkasından ümitsizce baktı. 
Gönlü onun peşinden koşmayı isterdi ama hayat deneyimi bunun ölüm olduğunu ve hiçbir yararı bulunmadığını anlayacak kadar güçlüydü. Iroha çılgınlık yapıyordu. Yine de böyle körpe ve yürekli bir fidanın kendisini harcamasına izin veremezdi. Yatağından fırladı, acele ile postallarını ayağına geçirdi, bağlarını düğümlemeden peşinden koşmaya başladı. Onu yakalamalı ve bir çılgınlık yapmasına engel olmalıydı. 

Tehlikeyi haber veren siren sesleri acı acı ötüyordu. Çiftlikte bir koşuşturma başlamıştı. Yataklarından fırlayan muhafız ordusu ve işçiler böyle bir sivil savunma tatbikatı sırasında nereye gideceklerini bildiklerinden görev mahalline doğru isteksizce ilerlediler. Onları en fazla yangın tehlikesi ilgilendirirdi. 

Ama çiftliğin hiçbir yerinde alevler görünmüyordu. 

Nyathi az sonra Iroha'yı Merkez Bina'ya giden yolun başında buldu. Delikanlı solgun yüzü ile çaresizlik içinde, binadan gelen silah seslerine dalmış, kımıldamadan duruyordu. Yanına gelip koluna yapıştı. Oğlan öylesine kendisini kaptırmıştı ki yanına gelen yaşlı yerliyi farketmedi bile... 


Çiftlikteki siren sesleri silahlı askerlerin bulunduğu barakada da heyecan yarattı. Mokoena'nın ölümünden beri komutayı Sekreter'in seçimiyle ele alan Danimarkalı Jorgensen hemen adamlarını topladı ve son sürat görev mahalli olan Merkez Bina'ya doğru koşuştular. Onlar dışarıdan yapılacak bir saldırı için para alıyorlardı. Az sonra olayın asi bir işçinin baş kaldırma teşebbüsü olduğunu öğrendiler. 

Binanın başındaki muhafızlar kendilerine gerek olmadığını ve asinin yakalandığını söylediler. Jorgensen biraz bozulmuştu, 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suratı asıldı ve yardımcısı Andon Saric'e adamları geri götürmesini emretti. Beyaz tenli bir işçinin isyanı onu hiç ırgalamıyordu... 

Ingrid'in cesedi başında duran Kenan, haberleşme odasına muhafızların dalmasını bekledi. Yapacağı pek bir şey kalmamıştı. 
Güvendiği insanlar tarafından ihanete uğraması genç adamı allak bullak etmişti. Avrupa'da DTMT'nin içindeki üst düzey hain yöneticiler kimlerdi acaba? Kim onu satmış ve Capshow'a ihbar etmişti? 

Barbados'a geldiğini bilen iki kişi vardı. Başkan ve İngiliz Müfettiş... 

Muhbir belki biri, belki de ikisi birden bu işe bulaşmışlar ve onu ortadan kaldırmak için adaya gitmesine onay vermişlerdi. 

Az sonra kapı kırılacak ve yerli muhafızlar gözleri dönmüş bir şekilde kendisine yaylım ateş açacaklardı. Bunun kurtuluşu yoktu. Elindeki silaha baktı ümitsizce. 

Sadece beş kurşunu vardı. Onları da tükettikten sonra her şey bitecekti. 

Odadan kaçma şansı da bulunmuyordu. Pencereler daracık ve tavana yakındı. Tek çıkış kapıydı ve şu an dışarıdaki silahlı adamlar kilide ateş ediyorlardı. 

Beş kurşununu da yakacaktı. 

Umarım, fazla acı çekmeden beni vururlar, diye düşündü. 
Ellerine esir düşerse konuşturmak için çok eziyet çektirip işkence edecekleri muhakkaktı. Kapıya sıkılan kurşun seslerinden muhafızların ellerinde otomatik tüfekler olduğunu anladı. Bu ölümünü kolaylaştırırdı sadece. 

Kapı hâlâ direniyordu, fakat kilidin attığını gördü. Az sonra tekme ve omuz darbeleriyle içeriye gireceklerdi. 

Bu işi kısa kesmeliydi. 
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Cesur adımlarla yaklaştı, kapıya iki metre kala durdu. Taurus'un namlusunu içeri ilk dalacak muhtemel muhafıza doğru kaldırdı. Ancak bir kişiyi vurabilirdi. 

Belki de iki... 

Ardından tarraka halinde otomatik silahlar çalışacak ve vücudu kalbura dönecekti. 

Kapı ardına kadar açıldı. Yoğun duman ve barut kokusu odaya doldu. 

Kenan ilk gördüğü muhafıza doğru silahını ateşledi. 
Ardından bir daha tetiğe asıldı. Daha sonrasını hatırlayamadı bile; ama kesin bildiği odaya dalan muhafızların kendisine ateş etmedikleriydi. Bir iki tanesini vurduğuna emindi, fakat çok kalabalıktılar, üzerine çullanıp dipçik darbeleriyle onu bayılttılar. 

Kendinden geçerken heriflerin kendi dillerinde homurdandıklarını işitiyordu. 

Merkez Bina'nın önü yerli işçilerle dolmuştu. Herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Nyathi kısa boyuna rağmen binanın koridorunda dolaşan Efendi'yi gördü. İşçiler için Efendi'- nin ortaya çıkması çok önemli bir olayın olduğunun kanıtıydı. 
Sıradan bir olay olsa Efendi odasından çıkmazdı. Onun mevcudiyeti homurtuların ve konuşmaların kesilmesine yetti. 

Muhafızlar, Capshow'dan aldıkları emir üzerine hemen dışarıya fırlayarak işçilerin dağılmalarını ve yatakhanelerine dönmelerini söylediler. "Önemli bir şey yok, herkes yatakhaneye dönsün,' diye bağırıyor ve kalabalığı itip kakarak dağıtmaya çalışıyorlardı. 

Iroha, "Yalan söylüyorlar," diye bağırdı kolunu sıkı sıkı tutan Nyathi'ye. "Onu vurdular. Silah seslerini herkes duydu. Öldü o." 

"Sus bağırma! Henüz ne olduğunu bilmiyoruz." 
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"Bilinmeyecek yanı mı kaldı Nyathi? Silah seslerini duymadın mı?" 

Yaşlı yerli, delikanlının kulağına eğilerek, "Kalabalık arasında Sekreteri görebildin mi?" diye sordu. 

Iroha irkilerek dostuna döndü. "Hayır. Ya sen?" 

"Ben de görmedim. 

"Yoksa Bay Işık onu öldürdü mü?" 

"Bilmiyorum Iroha. Olanları öğrenmek için henüz vakit erken. Bekleyeceğiz." 

Çocuk ümide kapılmış gibi yaşlı dostuna baktı. Bir an gözleri ışıldadı, sonra göz bebeklerindeki parıltı yeniden söndü. 

"Bu neyi değiştirir Nyathi? Onu sağ bırakmamışlardır." 

"Aceleci olma küçük dostum. Bekle ve gör. En iyi politika budur." 

"Ama daha neyi bekleyeceğiz, Nyathi?" 

Bu arada dağılmamakta ısrar eden işçi kalabalığının arasına muhafızlar dipçik darbeleri ve bellerindeki tahta copları çekerek daldılar. Az sonra meydan açılmıştı. Kaçışmalar başladı. Beş on dakika sonra Merkez Bina'nın önünde muhafızlardan başka kimse kalmamıştı. 

Yaşlı yerli, Iroha'yı kolundan çekiştirdi. "Benimle gel," dedi. 

"Nereye gidiyoruz?" 

"Bilmiyorum, belki de cehennemin ta dibine. Hangi akla hizmet için buna kalkıştığımı da bilmiyorum. Galiba geçen yıllar sonunda beni senden de çılgın yaptı." 

Delikanlı, yaşlı dostunun yüzüne baktı. Derisi kırışmış, gözlerinin feri kaçmış suratında büyük ve önemli kararlar arifesindeki bir adamın kararlılığı vardı. Ve şimdi yaşlı dostu, yorgun bedeninden umulmayacak kadar hızla kuzeybatıdaki çevre çitlerine doğru koşuyordu. 

Iroha hiç sesini çıkarmadan onu takip etti. 
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Kenan gözkapaklarını aralamak istedi. Kirpikleri bir sıvıya bulanmış gibi açılmadı. Yapış yapıştı. Bir daha denedi, sol gözü aralandı, sağ gözünü ise hiç açamadı. Ölmediğini, hâlâ hayatta olduğunu vücudunda hissettiği acılardan anlıyordu. 

Üşüyordu. Bulunduğu yer çok soğuk bir yer olmalıydı. Fakat bulanık beyni nerede ve hangi zamanda olduğunu anlamaktan yoksundu. 

Dipçik darbeleriyle bayıldığını ve şimdi de ayılmak üzere olduğunu sezinledi. 

Fazla bir şey göremiyordu. Tüm etrafı dumanlıydı, yine kendinden geçer gibi oldu, başı önüne düştü. Direnmeye, ayık kalmaya gayret etti ama elinde değildi. 

Yine derin bir uyku ya da komaya girmek üzere olduğunu düşündü. Bir daha dalarsa asla uyanamayacağını sandı. 

Silkelenmeye gayret etti. Kımıldayamadı. 

Bir yere bağlı mıydı yoksa? Sevindi, demek düşünme yetisi yerine geliyordu; hiç olmazsa hareketsizliğini bağlı olmakla bağdaştırabiliyordu. 

Neden bu kadar üşüyordu? Neden soğuktu her yer? 

Refleks olarak elini sağ gözüne götürmek istedi. Galiba kolu yukarılarda bir yerde hareketsizdi. Elini aşağıya çekemedi. 

Yüzünü soğuk bir rüzgâr yaladı. 

Israrla sağ göz kapağını açmaya gayret ediyordu. Neden sonra kirpiklerindeki ıslaklığın, oraya bulaşmış yoğun kandan kaynaklandığını anlayabildi. Ayık kalmak için devamlı kendini zorluyordu. Sol gözündeki dumanlı perde biraz aralanır gibi oldu. 

Karşısında biri mi vardı? Siyah, beyaz ve gri karışımı bir duman bulutu bir yere, bir tavana uzanıp duruyordu. Belki de karşısındaki gölge bir insan değildi, belki hareketli bir cisim, bir makine de olabilirdi. 
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Bütün vücudu soğuktan titriyordu. 

Herhalde ateşim çıktı, nöbet geliyor, diye düşündü. Başının hafifçe göğsüne doğru düştüğünü duyumsadı. Kendisini karanlıklara çeken o kahrolasıca uykunun ağırlığı yine tüm bedenine yayılıyordu. Bir ara kendini bırakmak, kaderini zorlamamak isteğine kapıldı. Ne olacaksa olsaydı, artık mücadele edecek direnci kalmamıştı. Uyanık kalmak için yaptığı mücadele bedenine ağrılar veriyordu. 

Ama bilinçaltı mutlaka uyanık kalmasını emrediyordu. 

Son bir gayretle başını kaldırdı ve kandan ıslanmış kirpiklerini aralamaya çalıştı. Yüzündeki kanlar kuruduğu için kirpiklerindeki pıhtılaşmış kanlar açılmasına engel oluyordu. Karşısındaki gölgeler biraz daha netleşmişti. Şimdi renkleri de ayırd edebiliyordu. 

Karşısındaki makine değil bir insandı... 

Sonunda onu görebilmişti... Harry Capshow'du karşısındaki... 

Maskeli Şeytanı karşısında görmek titremesini ve üşümesini daha da artırdı. Bir iskemleye oturmuş kendisini seyrediyordu. 

"Nihayet kendinize gelebildiniz, Bay Işık," dedi. 

Adamın sesini gayet net duymuştu. O soğuk, alaycı ve metalimsi sesi. 

Burası onun odası değildi. O odayı biliyordu. Etrafa bakındı şaşkın şaşkın. 

Toprak altında mezar gibi bir yerdi. Upuzun bir koridor. 
Başlangıcı ve sonu görünmeyen sanki yeraltındaki bir maden galerisi. Tavanda galeri boyunca döşenmiş aralıklı floresanlarla aydınlanıyordu etraf, ama ışık düzeni yetersiz ve oldukça loştu. 

Tavandan sarkan bir zincire asılı olduğunu gördü. Tavan alçaktı, iki metreden az fazla. Ayakları da yere çakılmış demir halkaya yine zincirlerle bağlanmıştı. Hiç kımıldayamıyordu. 
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Burnuna küf, rutubet ve yosun kokulan geldi. Bilinci gittikçe açılan Kenan nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Galiba Merkez Bina'dan denize doğru giden bir yeraltı tünelinde olmalıydılar. 
Kenan'ı bir ürperti kapladı. Yavaş yavaş ölmediğine pişman olmaya başlamıştı. 

"Beni işitebiliyor musunuz, Bay Işık?" 

Genç adamdan ses çıkmadı. Konuşup konuşamayacağını zaten kestiremiyordu. Dili ağzında pelte gibi dolaşan bir et yığınıydı. Şişmiş, kabarmış ve dönmüyordu. 

Susuzluktan da olabilirdi, boğazı kurumuş, dudakları çatlamıştı. Ayrıca kırık ya da çatlak olan kaburgaları asılı kalmaktan müthiş sızlayıp acılar veriyordu. 

"Artık konuşmaya başlasanız iyi olur, Bay Işık. Istırap çekti-Binizi biliyorum. 

Fakat susmakta ısrar ederseniz, çok daha fazla acı çekeceksiniz. Çünkü size bizzat ben işkence uygulayacağım. Beni anladınız mı?" 

Kenan'ın hâlâ bulanık gören gözleri adamın elindeki kamçıya takıldı. Anlaşılan burada her yöneticinin kamçı taşıma alışkanlığı vardı. Capshow'un da elinde, Ingrid'inki gibi uzun bir deri kamçı sallanıyordu. Kendisini burada zincirlerle tavana asarlarken gömleğini ve Nyathi'nin sardığı bandajları söküp çıkarmışlardı. Bedeninin üstü çıplaktı. 

"Biliyor musunuz Bay Işık, ben eskiden bir gerilla subayıydım, işkence yöntemlerini çok iyi bilirim. Elimden kimse kurtulamaz. Şimdiye kadar işkence uyguladığım herkes bülbül gibi konuştu. Siz de konuşacaksınız, bunun hiç yolu yok. Tabii kamçı sadece bir başlangıç. Çok daha şiddetli ve insana acı veren yöntemlerim de vardır. Kanayan kamçı yarasına tuz sürüldüğünde bedene ne kadar acı verdiğini bilir misiniz? Sanırım bilmiyorsunuzdur. Ama ben sizin yeterince zeki ve pratik bir insan olduğunuzu biliyorum; umarım aklınızı başınıza toplar ve bir an evvel konuşmaya başlarsınız." 

"Canın cehenneme, pis katil!" diye homurdandı Kenan. Fakat patlak ve şiş dudaklarının arasından güçlükle çıkan sesini tanımakta zorlanmıştı. 

"Yoo," diye mırıldandı Capshow. "Bu hiç de akıllı bir cevap değil Bay Işık. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Şimdi kırbacımla tanışacaksınız. Onu çok iyi kullanırım. Bu koridor sizin gibi dikbaşlı pek çok köleme mezar olmuştur. Burası özel işkence verimdir. Dilediğiniz kadar bağırıp, inleyebilirsiniz. Sesinizi duyan kimse olmayacaktır" 

Kenan adamın yüzüne tükürmek istedi ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. 

Aynı anda kırbaç sakladı ve genç adamın çıplak bedenine dolandı. Korkunç bir acıydı bu. Zaten ıstırap içinde kıvranan Kenan daha ilk darbede kendinden geçti. 

Gözlerini açtığında ne kadar baygın kaldığını kestiremedi. 

Vücudundaki ürpertiler daha da artmıştı. Donacak kadar üşüyordu. Capshow'un ceketini çıkardığını, gömleğinin kollarını sıvadığını gördü. Maskesinin altından fısıldadığını işitti. "Bu kadar dayanıksız olduğunuzu sanmamıştım. Daha yeni başlamıştık, kendinizi kaybettiniz. Lütfen acıya biraz daha tahammüllü olun. 

Yaptığım işin zevkine varmalıyım. 

Kenan, "Orospu çocuğu!" diye hırladı. 

"Güzel... Çeneniz açıldı. Söyleyin bakalım şimdi. Londra'daki üstlerinize nasıl bir haber geçtiniz?" 

"Bu senin için önemli mi? Nasıl olsa oradaki adamları satın almışsın?" 

"Bunu da kimden öğrendin?" 

"Ingrid denen katil fahişenden!" 
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"Öyle mi? Sana ne söyledi?" 

"DTMT'nin üst düzey yöneticilerini elde ettiğini." 

"Üzgünüm ama Ingrid biraz abartmış. Ya da zavallı yavrum seni engellemek için akıllı bir taktiğe başvurmuş fakat başaramamış. Söyle şimdi, oraya faksladığın mesajın metni neydi?" 

Kenan acıdan kıvranmasına rağmen birden yüreğine su serpilir gibi oldu. Demek Ingrid yalan söylemişti. Hâlâ Londra'da güveneceği insanların var olduğu anlamına geliyordu bu... 

"Bunu asla öğrenemeyeceksin iğrenç yaratık." 

Efendi Capshow'un havaya kalkan kamçılı eli birden durdu. 

"İğrenç yaratık mı dediniz, Bay Işık?" 

"Evet, öyle dedim. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en aşaılık ve en korkunç yaratıksın, insanlığın yüz karasısın." 

"Demek öyle düşünüyorsunuz? Acaba beni bu hayata çeken, ömrünün son yirmi beş yılını mahkum gibi karanlık ortamlarda yaşamaya iten sebepleri hiç düşündünüz mü? Yaşam şartlarım insanlığın ayıbı değil mi? Beni bu hale sokan insanların hiç mi günahı yok? Onları kendi beyninizde hiç değerlendirdiniz mi?" 

"O bir kazaymış!" 

"Kaza mı? Siz ona kaza mı diyorsunuz?" 

Kenan hırsla homurdanmaya devam etti. 

"Eskiden bir askermişsin, Allanın belası. Bu mesleğinin riski. 
O mesleğe girerken bu riski de göze almak zorundaydın." 

"Sanırım olayı tam bilmiyorsunuz. Gerillalar beni yakalayıp, diri diri yaktılar. 

Bunun insanlıkla açıklanacak yanı yoktur" 

"Ama tüm insanlardan nefret edilecek ve içindeki intikam duygularını organize bir cinayet şebekesi kurarak kanlı paralar kazanacak yanı da yoktur. 

Capshow elindeki kamçıyı iskemlenin üzerine attı. Sakin bir şekilde gülümsedi. 
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"Şimdi çok az insanın gördüğü bir şeye şahit olacaksınız Bay Işık. Nasıl olsa kurtuluşunuz olmayacak. Siz Harry Capshow'un gerçek yüzünü göreceksiniz. Bakalım bana uygulanan vahşeti gördüğünüzde düşünceniz değişecek mi?" 

Ve Efendi ağır ağır yüzündeki maskeyi çıkardı... 

Yaşlı Nyathi nefes nefese kalmıştı. Ama ısrarla koşmayı sürdürüyordu. Çiftlik hududunun sınırlarını oluşturan dikenli tellere yaklaştıklarında Iroha: 

"Tanrı aşkına söyle Nyathi, nereye gidiyoruz?" diye sordu. 
"Burada çiftlik bitiyor. Beni kaçmak için mi buralara getirdin?" 

"Saçmalama küçük sersem!" diye homurdandı yerli. "Gözlerini dört aç. Artık eskisi gibi iyi göremiyorum. Çitin bu yanında en az dört beş atlı muhafız olmalı. Onları seçebiliyor musun?" 

Iroha etrafa bakındı. "Kimsecikler yok." 

"Sessiz ol ve dikkatli bak. Mutlaka birileri olmalı." 

"Ben kimseyi göremiyorum. 

"Belki bu geceki kasırgadan bir yerlere sığınmış olmalıdırlar hergeleler! Bu da şanslı olduğumuzu gösterir. Sen yine de dikkatli ol" 

Çite yaklaşınca Nyathi yere uzanmıştı. 

Gecenin karanlığında Iroha fısıldadı. "Dikenli telleri mi aşacağız?" 

"Hayır. Teller denize kadar uzanır. Biz denizden geçeceğiz. 

"Tehlikeli değil mi?" 

"Burada su sığdır. Belimize bile gelmez. Barakudalar bu kadar sığ sulara yaklaşmazlar. 

Iroha gülümsedi. "Ne yapmak istediğini anlamıyorum ama buraları iyi bildiğin belli Nyathi. Daha evvel gelmiş miydin?" 

"Tanrı aşkına zevzeklenmeyi bırak oğlum. Fırtına ve yağış kesildi. Bu sessizlikte konuşmanı o eşşoğlu eşekler yüzlerce metre 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uzaktan duyarlar. Ayrıca tedbirler artırıldı, belki çiftlik sınırını kontrol eden muhatfızların yanına köpek de vermiş olabilirler. 

Genç Iroha sorumsuzca homurdandı. 

"Hiç havlama sesi duymuyorum." 

"Birden karşında azgın bir köpeğin hırlayan dişleriyle karşılaşırsan o zaman anlarsın" 

Yerde sürünmeye devam ettiler. 

Sararmış ve kurumuş otların arasından süzülerek deniz kenarına vardılar. 

Okyanusun sakin suları önlerindeydi. Deniz, altlarında bir metrelik mesafedeydi. 

Yaşlı yerli taşlara tutunarak kendini serin sulara bıraktı. 
Atlamadığı için ses çıkmamıştı. 

"Beni takip et," dedi. 

Iroha da suya girdi. Su ancak bellerine geliyordu. Ama denizci olmak sevdasındaki genç Iroha canavar barakudalar nedeniyle korkmaya başlamıştı. 

Nyatha ne derse desin bu sularda denize girmenin pek emniyetli olmadığını biliyordu. 

Tel örgünün öbür yanı kumsaldı. 

Karaya rahatlıkla çıktılar. Nyathi birden elini genç adamın omzuna atarak yatmasını işaret etti. Iroha ne yapmaya çalıştığını anlamamıştı; parmağı ile işaret ettiği noktaya baktı. On beş metre kadar ileride duran denizdeki motorun 

karaltısını o ana kadar farketmemişti. Delikanlının yüreği çılgın gibi atmaya başladı. 

Dudaklarını yaşlı dostunun kulağına yapıştırıp, "O nedir?" 
diye sordu. 

"Efendi'nin tehlike anında kullanacağı firar teknesi." 

"Ama içi boşa benziyor. Hiç ışık yok. 

"Kaptan Higgins içinde uyur" 
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"O da kim? Ben çiftlikte öyle birini hiç görmedim. 

"Senin bu çiftlikle ilgili bilmediğin daha çok şey var evlat. 
Şimdi sesini kes ve beni takip et. Dua edelim de tahminimde yanılmış olmayayım." 

Iroha dayanamadı ve yaşlı dostunun kolunu kavradı. 

"Dur bir dakika Nyathi. Bana açıklamalısın; nereye gidiyoruz?" 

"Korkunç bir çılgınlık yapmaya. Senin beyaz dostunu kurtarmaya.' 

Iroha dehşetle adama baktı. 

"Sadece ikimiz mi?" 

Yaşlı yerli homurdandı. "Etrafımızda bu çılgınlığa kalkışacak başka deli görüyor musun?" 

"Bunu nasıl yapacağız Nyathi? En ufak bir silahımız bile yok." 

"Şansımız yaver giderse olacak. 

Iroha başka soru sormadı ve yağmurdan henüz kurumamış ıslak otlar üzerinde bilge dostunu takibe başladı... 

Kenan kusacak gibi oldu. İnsan yüzünün bu hale gelebileceğini asla düşünemezdi, iğrenç bir manzaraydı bu. Adamın iki yanağı da yoktu. Şakak kemiklerinin uzantısını görebiliyordu. 
Etler paralanmış, doku harap olmuş, yerini garip pembe renkli bir zar almıştı. Burun delikleri bir iskeletinki gibiydi, fakat dudakları sapasağlamdı. Yüzünde işleyen bir yara olmamasına rağmen sanki cılk yaralarla kaplı bir surata bakıyormuş gibi hissetti. Daha fazla bu acınacak yüze bakmak istemiyordu. 

"Evet, Bay Işık... İşte ünlü Harry Capshow'un gerçek yüzünü gördünüz. Ne hissettiğinizi sorabilir miyim?" 

Adamın hali gerçekten bir insanlık dramıydı. Ama bu onu haklı kılmıyordu. 
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"Sana sadece acıdım," dedi. 

"Acıdınız mı?" Efendi sesli bir kahkaha attı. "Yoo, yoo, bu sizin gibi bir insandan bekleyeceğim en son şey olabilir. Ben duygularınızı sormuyorum, sadece bu durumumun insanlardan intikam almaya yeterli olup olmadığını soruyorum. Takdir edebiliyor musunuz, çok genç yaşta hayatımı söndürdüler. Karanlıklar prensi oldum. Ve bu prensliği binbir güçlükle kurdum. Salt insanların karşısında hükümranlığımı ilan edebilmek için yıllarca çalıştım. Şimdi zafer zamanıdır. Hem kazanıyorum, hem de tatmin oluyorum. 

"Sen bir hastasın... Etrafındakiler de öyle, kendin gibi hasta ruhlu, öldürmekten başka gayesi olmayan bir yığın psikopatı toplamışsın. Sizlere acıyorum. Tanrı'nın verdiği can alma hakkını asla kendinde bulamazsın" 

"Çok yazık, diye homurdandı Capshow. "Sizinle anlaşamayacağız. Ne yazık ki benim bir Tanrı olduğumu anlayamayacak kadar geri zekâlısınız." 

Kenan faltaşı gibi açılan gözleriyle karşısındaki garip yaratığa baktı. 

"Tanrı mı?" diye fısıldadı. 

Efendi konuşmayı kesmişti. Artık tek kelime etmek istemiyordu. Kırbacını yeniden eline aldı, şaklattı ve çukurlarının içine kaçmış korkunç gözleriyle Kenan'ı son bir kere süzdü. Tanrı'nın kırbacı genç adama inmek üzereydi. 

Harry Capshow'un onunla daha fazla uğraşması anlamını yitirmişti. Bu geri zekâlının haberleşme odasında ne yaptığını, kimlere nasıl bir haber uçurduğunu tahmin edebiliyordu zaten. 
Ona işkence ederek, azap vererek kendi elleriyle öldürmeyi düşünmüştü ama bu geri zekâlı yaratığa daha fazla zaman ayırmasına gerek yoktu. Anlayışsızlığı ile tüm zevkini kaçırmıştı. Tek bir kurşun ona yetecekti. Saatine baktı. Tam gece yarısıydı. Odasına çekilip dinlenmeyi ve gelecek hakkında yeni değişiklik planları yapmayı düşündü. Önünde zor günler olacaktı. 

Belinden çok sevdiği İspanyol yapısı tabancası Llama Comanche'yi çekip çıkarttı. 

Sırıttı. 

Tom'u ve çok güvendiği Ingrid'ini vuran polisi şimdi öldürecekti. 

Kenan'ın yüzündeki umutsuz ifade bile artık onu heyecanlandırmıyordu. 

Tam o esnada galerinin kuzeybatı yönünden garip bir ses duyuldu. Bir gürültü, sanki kırılan bir tahta sesi veya onun gibi bir şey. 

Efendi huylanarak galerinin karanlık uzantısına baktı. 

Oradan hiçbir ses gelemezdi. Daha doğrusu gelmemesi lazımdı. Çünkü orada kimse yoktu... Karanlığa takılan gözleri uzun uzun galerinin sonu gelmezmiş gibi görünen dibine takılıp kaldı... 

Kulaklarını dikti, dinledi. Ayak sesleri miydi bunlar? Galerinin deniz kenarına uzanan çıkışından geliyordu sesler. 

Fakat bu imkansızdı. Bu kaçış tünelini çiftlikte çok az kişi bilirdi. Kendisi, Jonathan, Crenna, iki emektar muhafız şefi ve bir de çiftlik kahyası Boyd. Tabii Kaptan Higgins'i saymazsa. Kaptan bu çıkışı bilmekle beraber içine hiç girmemişti. 

Capshow gözlerini galerinin loş derinliklerinden alamıyordu. 

Buraya çok yerli getirmiş, çok insanı işkenceyle öldürmüştü. 
Ama hiçbiri canlı olarak çıkamamıştı. Yolun sonundaki çıkışı dışarıdan kimse bulamazdı. 

Acaba yanılıyor muyum, diye düşündü bir an. Kenan Işık'ı buraya muhafız şeflerinden biri ile kahya Boyd taşımışlardı ama giriş kapısının kilitlerini açmak için kendisi de yanlarında gelmişti. Merkez Bina'dan tünele giren kapıyı açtığını ve arkalarından kilitlediğini çok iyi anımsıyordu. Galeride ikisinden başka kimse olamazdı. 

Harry Capshow asla korkak biri değildi. Hayatta hiç korku denen şeyi tatmamıştı. Ne çocukluğunda, ne gençliğindeki askerlik yıllarında, ne de daha sonraki bu yaşamında. Ama bu kez iliklerine kadar titrediğini hissetti. Ürperti veren boşluğa bakıp duyduğu sesi tekrar işitmeye çalıştı. Sanki boğuk bir inilti, bir tür hırlama ya da uluma gibi bir şeydi bu. 

Ruhların sesi, şimdiye kadar öldürdüğü kölelerinin bağırtısıydı sanki. 

Canlı yaratıklar ve onların doğurduğu tehlikelerden korkmazdı ama insanoğlunun ölülerin gazabına karşı yapabileceği bir şey olamazdı. Korunmak ister gibi maskesini yüzüne geçirdi. 

Büzüldü ve bekledi. 

Oradan kaçmayı akıl edemeyecek kadar ürkmüştü... 

Iroha merakla, "Ne aranıyorsun?" diye sordu. 

Yaşlı dostu, yerdeki çalı çırpıyı atıştırarak düşürdüğü şeyi bulmaya çalışır gibi toprağı karıştırıyordu. 

Nyathi, "Bir tünel kapağı," diye homurdandı. "Hafızam beni yanıltmıyorsa buralarda bir yerde olmalı," dedi. 

Delikanlı az buçuk yaşlı yerlinin neyin peşinde olduğunu anlamıştı. 

"Bu tünel nereye çıkıyor?" 

"Efendi'nin özel inine" 

Iroha sesini çıkarmadı. Tünel kapağının nerede ve nasıl bir şey olduğunu bilmeden deli gibi, o da dostuna yardım etmek için eğilmiş, yerlerde şuursuzca aranmaya başlamıştı. 

Nyathi birden, "Buldum, işte burada!" dedi. İkisi de kapağın üstündeki kalan otları temizleyip iki yana attılar. Betondan yapılmış dört köşe bir temel üzerine yerleştirilmiş demir kapak 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karşılarına çıkmıştı nihayet. Ancak bir insanın girebileceği ufak bir dehlize açılıyordu. Yaşlı yerli üzerinde bir kilit olmadığına emindi. Iroha'ya, "Bana yardım et, diye fısıldadı. "Yorgunluktan bitiyorum." 

İkisi birden demir kapağı yerinden oynatmaya çalıştılar. 
Kapak senelerdir kullanılmadığından iyice sıkışmıştı. Aralara giren taş ve toprak parçalan, zaman ve iklimin etkisiyle betona adeta yapıştırmıştı. Yanlarında destek verecek alet ve edavat olmadığından epey zorlandılar. Iroha gençti; tüm gücünü sarfetti. 

Sonunda kapak gürültüyle açıldı. 

Bir an galeriye inen ağızda ikisi de ürpererek bakıştılar. 

Aşağıdan galerinin içindeki elektrik ışığı aksederek bulundukları yeri aydınlattı. Bu büyük bir tehlikeydi. Gecenin karanlığında yukarıya vuran ışık ta uzaklardan görünebilir ve muhafızların uyanmasına yol açabilirdi. Şimdiye kadar talihleri yaver gitmiş ve kimse onları farketmemişti. 

Nyathi aşağıya bir göz attı. 

Dehlizin zemininden demir bir merdiven yukarıya doğru yükseliyordu. 

Yaşlı yerli, "Aşağıya iniyoruz, hadi,' dedi. "Kapağı da yerine çekmeye çalış. 

Işık dışarıya sızmasın. Muhafızlar görürse işimiz bitiktir. 

Iroha kapağa asıldı. Yerine oturttu. 

Delikanlı müthiş heyecanlıydı. Yaptığı işin bilincinde olmaksızın, ilk defa gururun yerine geldiğini, esarete benzer işçilik yaşamının bu gece burada noktalandığını hissediyordu. 

Hızla merdivenleri indiler. 

Önlerinde upuzun bir koridor vardı. Bundan sonra olacaklar Iroha'nın umurunda değildi. Nasıl olsa her sıkıntıya çözüm bulacağına inandığı yaşlı dostu Nyathi yanındaydı. Onun yanında kendini her zaman güvencede hissederdi. 
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Islak giysileri toz toprağa bulaştığından bembeyaz kesilmişti. 
Yaşlı yerli, 

"Dur," dedi. "Bir ses duyuyor musun?" 

Iroha etrafı dinledi. "Hayır... Hiçbir şey duymuyorum. 

Nyathi yerine mıhlanmıştı. "Galerinin ışıkları yanıyor. 
Burada birilerinin olması gerekir. Sessiz ve dikkatli olmalıyız." 

Yine etrafına bakmıyordu. 

"Şimdi ne arıyorsun?" 

"Duvarda gömülü bir dolap. İçinde işaret fişeği, el feneri ve silah olmalı. 

"Bütün bunları nereden biliyorsun Nyathi?" 

"Yıllar evvel bu galerinin açılmasında ben de çalıştım genç dostum. Onların hepsi öldü. Hayatta kalan tek işçi benim. Ben zamana ve şartlara direndim. Ama günün birinde bu tünele birisini kurtarmak ve Efendi'ye isyan etmek için tekrar gireceğimi rüyamda görsem inanmazdım. 

Oğlan sırıttı. "Nerede bu dolap?" 

"Anımsamaya çalışıyorum. Merdivenlerin hemen dibinde buralarda bir yerlerde olması gerekir. 

Titrek floresan ışığının altında duvarları incelediler ve kapısı yeşil yosun tutmuş, küflenmiş tahta dolabı bulmakta zorlanmadılar. Çürümeye yüz tutmuş kapak hemen açıldı. Nyathi içindekilerin pek işe yaramayacağını tahmin edebiliyordu. 

Dört tane eski model tüfek asılıydı. Yirmi yıldır bakımı yapılmamış, paslanmış, karıncalanmış işe yaramaz şeyler. Tüfekleri yerlerinden çıkardı, giysisinin yeniyle kaba taslak tozlarını aldı, mekanizmalarını kontrol etti. Dolaptaki kutulara baktı, içleri kurşun doluydu fakat kutuların içini kum ve toprak kaplamıştı. 
Tüfekleri doldurdu ve birini Iroha'ya uzattı. El fenerlerini kontrol etti, pilleri aktığı için çalışmıyorlardı. Yerlerine bıraktı. 

"Hadi yürü," dedi. 
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Koridor boyunca koşmaya başladılar... 

Kenan bayılmamak için kendini zorluyordu. Maskeli Şeytan'ın neden rahatsız olduğunu anlayamamıştı. Fakat Capshow'un büyük bir tedirginlikle gözlerini dehlizin ucuna çevirdi-Bini ve bir şeylerden korktuğunu sezinlemişti. Son bir gayretle dikkat kesildi ve neler olduğunu anlamaya çalıştı. Duyuları artık tam çalışmıyordu. Kulakları galerinin ucunda yankılanan ayak seslerini duyamadı. 

"Onlar!" diye fısıldadı Capshow. "Geri geliyorlar! Hepsi buradalar. Belki de ruhları bu karanlık dehlizlerden hiç çıkmadı." 

Kenan, adamın yüksek sesle söylediği son cümleyi gayet net duymuştu. 

"Allahım bana gayret ver” diye inledi. Şu an asla kendini kaybetmeyi istemiyordu. Bir an adamın çıldırdığını düşündü. 
Capshow ruhlardan bahsetmeye başlamıştı. Dengesiz adamın muhtemel sonu bu olabilirdi, zaten yarı çılgın bir insandı ve şimdi iyiden iyiye oynatmıştı. Bakışlarını ondan ayırmıyordu. 

Efendi, Kenan'ı tamamen unutmuş gibiydi. 

Yüzüne maskesini geçirmesi, birilerinin geldiğinden şüphelenmesi sonucu olabilirdi. Şayet bir çılgınlık nöbeti geçirmiyorsa gelenler olabilirdi. Ama gelenlerden niye korkuyordu bu çılgın? 
Buraya adamlarından başka kim gelebilirdi? 

Capshow tam bir panik içindeydi. Gömleği terden sırtına yapışmıştı. Dizlerinin üzerine yere çökmüştü. Galerinin uzak ucuna doğru tuttuğu tabanca elinde titreyerek sallanıyordu şimdi. 

Kenan ister istemez başını dehlizin sonuna doğru çevirdi. 
Yetersiz ışığın gölgelediği loş koridorun ucunda iki kişi belirmişti. 
Toz toprağın içinde beyaza bulanmışlardı. Hayalet gibi görünüyorlardı. 

Efendi'nin ağzından tiz bir feryat yükseldi. 
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"İşte onlar! Geldiler!.." 

Kenan yaklaşanları seçmeye çalıştı ama beceremedi. Gözlerini kıstı, baktı. 

Gölgeler yavaş yavaş şekilleniyordu. Neden sonra adamların elindeki sopa gibi şeylerin eski tüfek olduklarını anladı. İçini tam bir ümitsizlik kaplıyordu ki öndeki kısa boylu adamın Nyathi olduğunu farketti. 

İnanamıyordu bir türlü. Nyathi'yi burada görmeyi hiç ummamıştı. İkinci gölgeyi de tanıdı, genç Iroha'ydı o da... Yerli işçilerin silahla burada bulunmaları isyan anlamına gelirdi. 
Demek sonunda işçiler ayaklanmıştı. 

Yüreği çılgın gibi çarpmaya başladı. 

Gölgeler yaklaşıyordu. 

Fakat eski gerilla subayı neden bu kadar korku içindeydi? 
Neden kendini savunmayı ya da kaçmayı düşünmüyordu da, böyle garip bir teslimiyet ve korku içinde apışıp kalmıştı? Elinde hâlâ silahı vardı ve onun yapısındaki adamlar sonuna kadar mücadeleden kaçmazlardı. 

Gözleri yeniden Capshow'a takıldı. 

Zangır zangır titriyordu Maskeli Şeytan. Titreyen parmakları arasından tabancası yere düşmüştü ama Capshow bunun farkında bile değildi. Güçlükle ayağa kalktı. 

Korku içinde birkaç adım geri çekildi. 

"Yaklaşmayın... Yaklaşmayın bana!" diye bağırdı. 

Nyathi onu duymamış gibi tüfeği doğrultup ilerlemesine devam etti. 

Capshow ürkek adımlarla geri geri çekilirken köstekledi, düşecek gibi oldu. 

Bütün beyni durmuş gibiydi. 

Nyathi senelerin verdiği hınçla homurdandı. 
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"Sonun geldi Harry Capshow... Seni öldüreceğim. Şaşırdın, değil mi? Kölelerinden bunu hiç ummuyordun. 

Yerli yavaş yavaş ilerliyordu. Ufak fakat tedbirli adımlarla. 

Capshow korkudan da öte bir haldeydi. Taş kesilmişti adeta. 
Geri geri gitmekten vazgeçmiş, maskesinin altından dehşete kapılmış vaziyette onlara bakıyordu. 

"Konuşuyorlar!" diye mırıldandı. "Aman Allahım, konuşuyorlar! Canlı yaratıklar gibi..." 

Ellerini kulaklarına götürdü, kapamaya çalıştı. Öldürdüğü insanların hortlağı sandığı iki karaltının söyleyeceklerini duymak istemiyordu. 

"Beni hatırladın mı?" diye sordu Nyathi. "Burada kamçı zoruyla çalıştırdığın işçilerinden biriyim. Ama hatırlamazsın tabii, bizlerin gözünde ne değeri vardı ki? Senin indinde ölesiye çalışmak zorunda kalan birer hayvandık." 

Capshow boğulacak gibi hissediyordu kendini. Artık hiçbir şey umurunda değildi. 

Daha rahat nefes almak için yüzündeki maskeyi fırlatıp attı. 
Bir yararı olmadı, boğazı düğümlenmiş, sanki gırtlağına takılan bir yumru nefes alıp vermesini imkansızlaştırmıştı. 

Nyathi ve Iroha adamı ilk defa maskesiz görüyorlardı. Bir iskeletle karşılaşmış gibi birden ürktüler. Iroha korkmuştu. Bakışlarını kaçırdı. 

Nyathi, "Yüzün de ruhun kadar korkunç," diye homurdandı. 

Tam bir panik içinde olan Capshow etrafında olup bitenleri anlamaktan aciz ve karşısındaki gölgelerin kanlı canlı iki insan olduğunu ayırt edemeyecek kadar kendinden geçmişti. Artık sesi de çıkmıyordu. 

Nyathi patlamayacağına emin olduğu tüfeğin tetiğini çekti. 
Silah ateş almazsa yanındaki gençle adamın üstüne atılmayı 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planlıyordu. Yerdeki tabancayı da görmüştü. En önemlisi beyaz tenli dostları hâlâ sağdı. 

Tüfek gümbürtüyle ateş aldı. Yosun ve küf kokan galeriyi barut kokusu kapladı. 

Kurşun inanılmaz bir isabetle Harry Capshow'un tam kalbine saplanmıştı. Adam cansız olarak yere yığılırken, derin bir nefes alan Kenan daha fazla dayanamayarak kendinden geçti. 
Şuuru kaybolurken, kurtulduğunu anlamanın sevinci kan içindeki yüzüne yayılıyordu... 


3 

Corewega Çiftliği 

Nyathi yaptığı işe adeta inanamıyordu. Tüfeği indirip Harry Capshow'un cansız bedenine bakmaya başlamıştı. İnanası gelmiyordu; yirmi beş yıllık Barbados efsanesi, zulmün temsilcisi, ünlü Efendi'yi o öldürmüştü. Uzun yıllar etrafına korku salan, masum işçi kitlelerini köle gibi çalıştıran Efendi artık yoktu. Ama bu, sorunlarının bittiği anlamına gelmiyordu. Buradan kaçmaları ve sonsuza kadar bir daha Corewega'ya uğramamaları gerekiyordu. 

Yaşlı yerli uykudan uyanır gibi sıçradı. Iroha hâlâ kendine gelememiş, Harry Capshow'un iğrenç yüzünden bakışlarını alamamıştı. Nyathi, "Uyan dostum, hadi kendini toparla' diye bağırdı. "Daha yapacak çok işimiz var" 

İkisi de tavana zincirlerle asılı Kenan'a döndüler. Genç adam tavandan ve zeminden kalın halkalara zincirlerle kilitlenmişti. 
Nyathi hemen Capshow'un üstüne eğilerek zincirlerin anahtarını aradı. Adamın pantolonunda bir anahtar destesi çıkmıştı. Birer birer anahtarları denediler. Sonunda kilitler açıldı ve Kenan'ın baygın vücudunu yere yatırdılar. Suratına bir iki tokat atıp ayıltmaya çalıştılar, fakat Kenan bir türlü kendine gelmiyordu.. 
Iroha endişeyle, 


"Yaşayacak mı?" diye sordu. 

"Saçmalama dostum! O domuz kadar güçlüdür. Göğüs kemiklerini kırdılar bana mısın demedi, ertesi gün ayağa kalktı. 
Şimdi kendine gelir diye mırıldandı. Fakat Kenan bir türlü ayılmıyordu. Yaşlı yerli, Kenan'ın ayılmamasından çok vaktin hızla ilerlemesinden ürküyordu. Burada daha fazla oyalanamazlardı. 
Efendi'yi merak eden muhafızlar ya da kâhya Boyd her an galeriye dönebilirlerdi. 

"Acele etmeliyiz," diye mırıldandı. 

"Ne yapmayı düşünüyorsun, Nyathi?" 

"Onu sırtına alıp taşıyabilir misin?" 

"Elbette!" 

Iroha baygın adamı omuzladı. Yaşı için ağır bir yüktü ama yüksünmedi. Yaşlı dostunun onu taşıyamayacağını biliyordu ve ne kadar tehlikeli olursa olsun katlandıkları bu kadar zorluktan sonra beyaz derili dostlarını da galeride akıbetine terkedemezlerdi. 

Ağır ağır girdikleri dehliz deliğine doğru yürümeye başladılar. 

Iroha nefes nefese kalmıştı. Soluklanmak için durduğu bir anda, "Nyathi buradan çıkabilecek miyiz?"diye sordu. 

"Umarım başarırız." 

"Ya sonra? Sonra ne yapacağız? Artık çiftlikte kalamayız. 
Corewega'dan kaçmak zorundayız." 

"Evet, genç dostum bunda haklısın. Artık burada kalamayız. 
Asıl sorunumuz da bu. 

Gece yarısı hiç şansımız yok." 

"Peki, ne yapacağız?" 

"Önce bu galeriden kurtulalım. Nasıl olsa çiftlik sınırlarının dışına çıkacağız. 

Şafak sökerken Tauromo yolunu tutarız." 
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"Ama bu imkansız. Az sonra Efendi'yi merak ederek aşağıya inince her şey ortaya çıkacak, durum anlaşılacak ve peşimize adamlar salacaklardır. Bizi Tauromo yolunda kıskıvrak yakalarlar. 
Başka bir çare bulmalıyız." 

Nyathi bir an düşündü. 

"Yine de bir şansımız var" 

"Nedir 0?" 

"Anlamıyor musun, Büyük Efendi öldü. Çiftlik şu anda başsız artık. Duruma kim vaziyet edecek, kim yönetimi ele alacak, kim emir verecek belli değil. Jonathan Crenna burada değil. Tam bir kargaşa yaşanacak. Hem Efendi'yi kimin öldürdüğünü de hemen öğrenemeyecekler. Bu işi bizim yaptığımızı kolay kolay anlayamazlar. Sabah yoklamasında ancak bizi bulamayınca şüpheleneceklerdir, bu da çok zaman alır. O ana kadar biz de epey yol kat ederiz. Ayrıca Kenan Işık'ı galeride göremeyince Capshow'u onun öldürdüğünü düşünmeleri de en fazla akla gelen ihtimal olacaktır." 

"Haklısın," diye mırıldandı Iroha. 

Ama bu varsayımlar her ikisini de rahatlatmamıştı. Hâlâ büyük bir tehlikenin içinde olduklarını birbirlerine söylemeseler bile bunun bilincindeydiler. 

Yürümeye devanı ettiler. 

Az sonra kapağın altındaki demir merdivenin başına gelmişlerdi. Dışarıda neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Kapağın yerine tam oturmadığını irkilerek farkettiler. Dışarıya ışık sızmışsa nöbetçi muhafızlar bunu görmüş olabilirlerdi. Once Nyathi merdivenleri tırmandı, kapağı usulca açıp başını uzattı. 

Yağmur tamamiyle kesilmişti. Tropikal iklimin azizliği, gökteki bütün bulutlar dağılmış, pırıl pırıl ayışığı çoktan çevreyi aydınlatmaya başlamıştı bile. Etraf sıcak ve nemliydi; sanki hiç yağmur yağmamış gibi. Başını dört bir yana çevirerek bakındı. 
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Kimsecikler yoktu görünürlerde. 

"Hadi, yardım et de dostumuzu şu delikten çıkaralım," dedi. 

Bir iki dakika sonra üçü de sararmış otlar üzerinde yatıyorlardı, işkence tünelinin kapağı sonsuza kadar örtülmüştü. 

Bitkin bir şekilde bir süre öylece kaldılar. Bir ara Nyathi, "Saat kaç?" diye sordu. 

Kolundaki saati ayışığına yönelten Iroha, "Biri geçiyor,' dedi. 

"İyi. Nöbet değişim saat dörtte olur. O zamana kadar biraz dinlenecek vaktimiz var demektir. Umarım dostumuz da ayılır" 

"Tabii Efendi'nin cesedini bulmazlarsa. 

"Haklısın; diye fısıldadı yaşlı yerli. "Dua edelim de bulmasınlar." 

Az sonra Kenan hafif hafif inlemeye başlamıştı. 

"Kendine geliyor” dedi Iroha. Üzerine eğildiler. Kenan gözlerini açmıştı. Bir süre nerede olduğunu kavrayamadı. Boş nazarlarla gökteki yıldızlara baktı. 

"Sizi kurtardık Bay Işık," dedi genç Iroha. 

"Neredeyiz?" 

"Çiftlik sınırının hemen yanında bir yerde." 

"İsyan başarıya ulaştı mı?" 

Nyathi, "Ne isyanı?" diye sordu. 

Kenan gözlerini kırpıştırıp zorlukla, "Çiftlikte işçi ayaklanması olmadı mı?" dedi. 

"Yoo!..." 

Genç adam garip garip yüzlerine baktı. 

"Peki, oraya nasıl girdiniz? Beni nasıl buldunuz?" 

"Bu uzun bir hikâye dostum. Şimdi konuşmayı bırak da biraz kendini toparlamaya çalış. Önümüzde uzun bir yol var. Burada fazla kalamayız! Muhafızlar her an bizi yakalayabilir." 

Kenan doğrulmaya çalıştı. Ama vücudu külçe gibiydi ve her tarafı dökülüyordu. 
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"Siz çılgınsınız, diye mırıldandı. "Ne yaptığınızın farkında mısınız? Beni kurtardığınız için sizi öldürebilirler" 

Sonra birden Capshow'u anımsayarak sordu. 

"O ne oldu? Öldü mü?" 

"Evet dostum, öldü o" 

Kenan minnetle yaşlı adamın elini avuçlarının arasına aldı ve sıktı, sonra da tekrar gözleri kapandı. Yarı uyku, yarı baygınlık arası kendinden geçti... 

Iroha ilk defa endişelenmeye başlıyordu. 

"Bir türlü kendine gelemiyor, ne yapacağız Nyathi? Ayılsa bile bizimle o yolu aşması olanaksız. Baksana çok bitkin." 

"Sabırlı ol evlat. Biraz uyumaya çalış, hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var," dedi. 

Yaşlı yerli aslında mutluluktan uçuyordu. Bundan sonra ölse de gam yemezdi. 

Artık Barbados'ta Efendi'yi öldüren adam diye kendisinden bahsedeceklerdi. Bu onur kendisine yeterdi. Seneler içinde öldürülen bir sürü işçinin öcünü almıştı. 

Yeni bir efsane idi o. Corewega var olduğu sürece böyle anılacaktı. 

İkisi de uyuyamadılar. 

Saat dörde doğru Kenan kendine gelmişti. Ayağa kalkmayı becerdi. 

Nyathi, "Bizi takip edebilecek misin?" diye sordu. 

"Elimden geleni yapacağım. 

Saat dörde gelmişti. Artık yola koyulmalıydılar, az sonra nöbeti devralan yeni muhafızların deniz kenarına kadar uzanmaları mümkündü. Nyathi, cebinden çıkardığı bir şeyi Kenan'a uzattı. Avcundaki metalin üzerinde batmaya yüz tutan ayın parıltıları yansıdı. 

Kenan sordu. "Tabanca mı bu?" 
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"Evet. Harry Capshow'un. Tünelde düşürmüştü, çıkarken yanıma aldım. Aramızda onu en iyi sen kullanabilirsin. Sende kalsın." 

Kenan İspanyol yapımı tabancayı kemerine sıkıştırdı. Tam bu sırada kulaklarına gittikçe artan bir uğultu gelmeye başladı. 
Önce ne olduğunu anlamadan birbirleriyle bakıştılar. Daha ziyade bir motor gürültüsüydü sanki. Dönüp denize baktılar. Denizde bir şey göremediler. Kenan neden sonra sesin yukarıdan, gökten yankılandığını anladı. Ses gittikçe artıyordu. Aniden havada iki büyük nakliye helikopteri belirmişti ve helikopterler çiftliğin kumsalına doğru inişe geçiyorlardı. 

Nyathi ve Iroha korkmaya başladılar. 

Kenan durumu anlamıştı ama bir türlü inanamıyordu. 
Londra faksı almış olmalıydı, fakat bu kadar kısa bir sürede 

imdatlarına yetişmesi ve operasyona başlamaları imkansızdı. 

Yüreği sevinçle çarpmaya başladı. 

"Telaşlanmayın." diye mırıldandı. "Sanırım bunlar bizimkiler. 
Artık kaçmamız için bir neden kalmadı. Biraz bekleyelim." 

Iroha, "Sizinkiler de kim?" diye sordu. 

Gülümsemeye çalışan Nyathi, "Geleceklerini biliyordun, değil mi?" dedi... 

Muhafızların şefi Miguel Ramirez ikide bir saatine bakıyordu. "Efendi çok gecikti, işini şimdiye kadar çoktan bitirmesi lazımdı," diye homurdandı. 

Kahya Boyd'un endişesi, Efendi'nin gecikmesinden ziyade aşağıdaki beyaz tenli işçinin kendi tavsiyesi ile işe alınmasından kaynaklanıyordu. Adamı yeterince incelemeden çiftliğe getirdiği için başı ağrıyacaktı. Khumalo'nun barında onunla karşılaştığı güne lanet etti. En az kendisi kadar, ölen sekreter vekili Ingrid de 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hatalıydı. Ama o ölmüştü ve şimdi bunun hesabını Capshow'a kendi verecekti. 

Bir asinin Corewega'ya girmesine ve bir Sekreterin öldürülmesine sebebiyet vermişti. Efendi bunu kolay kolay bağışlamazdı. 

"Gidip bir bakalım mı?" diye sordu. 

Kâhya da olsa alt tarafı kendisi de siyahi bir işçiydi. Şef Ramirez'in onayını almadan galeriye inemezdi. 

"Bilmem ki,' dedi Ramirez. "Ya bize kızarsa? Ya keyfinin en doruğa vardığı bir anda eğlencesini bozduğumuz için bize bozulursa? Bay Capshow'u sinirlendirmek istemem." 

Boyd huzursuzca homurdandı. 

"Çok gecikti. Sakın bir aksilik olmasın?" 

"Ne aksiliği olacak ki? Herif zincirlerle bağlı ve ölü gibi. 
Herhalde keyiflenmek için kendisine gelmesini beklemiştir. 

Yarım saat daha beklediler. Sonra aşağıya inmeye karar verdiler. Kâhyada daima yedek anahtar bulunurdu. Merkez Bina'nın alt katına inerek galeriye açılan kapıdan içeri girdiler. Galeriye inen beton yolu yürüdüler. Işıklar hâlâ yanıyordu fakat hiç ses yoktu dar tünelde. Ne kamçı sesleri ne de inlemeler. 

İşkence için yapılan kısma geldiklerinde dehşetle duraladılar. 
Toprak üzerinde cansız yatan Harry Capshow'u gördüler. Yüzünde maskesi yoktu ve gömleği kan içindeydi. Boş zincirler ise tavandan sarkıyordu. 

Beyaz köle Efendi'yi öldürerek kaçmıştı. 

İkisi de ne yapacaklarını bilemeden kalakaldılar. Efendi artık yaşamıyordu. 

Üzerlerinden şaşkınlıklarını atmaları uzun sürdü. Kendilerine emir verecek bir yetkili bulmak zorundaydılar ama şu anda çiftlikte öyle biri yoktu. Ingrid ölmüştü ve Jonathan Crenna yoktu. 
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Neden sonra Ramirez muhafızların başı olarak kendini en yetkili buldu. Silahına sarılıp dışarıya fırladı. Hemen ikinci bir alarm verilmeliydi. Jonathan dönünceye kadar tek yetkili oydu artık. 

Kâhya Boyd yüreğinde tarifsiz bir rahatlık duydu. Yerde yatan cesedin maskesiz korkunç yüzüne baktı. Bunca yıllık Efendi'sine acımak gelmiyordu içinden. O artık yoktu; şimdi kendini daha hür ve mutlu hissetmeye başlamıştı. Başına geleceklerden de kurtulmuştu. Keyifle sırıttı. Hatta Ramirez'e çaktırmadan Capshow'un cesedine tükürdü. 

Ramirez onu beklemeden geldikleri yoldan yukarıya çıkmıştı. Geçici de olsa idareyi ele almanın zevkini çıkarmak istiyordu. Gençti ve kısa zamanda acımasızlığı nedeniyle Efendi'- nin gözüne girmişti. Ama Corewega hakkında daha bilmediği çok şey vardı. O dışarıya fırlayınca Boyd tünelin içinde kuşkuyla etrafına bakındı. Ramirez tünelin sonunu bilmezdi. Burası aslında bir firar yolu olarak yapılmıştı; kimseye görünmeden Efendi'nin kaçışını sağlayacak bir kurtuluş yolu. İçinden gülümsedi. O yaralı adamın dışarıdan destek almadan kurtulması olanaksızdı. 

Artık bu gece çiftlikte çok önemli şeylerin olacağını hissediyordu. Hızlı hızlı demir merdivenlerin olduğu uca koştu. Bu bir isyan başlangıcıydı, işçilerin ne kadarının bu başkaldırışa katılacağını tahmin etmek zordu ve Kenan denen adam bu işi başarmış, isyanı başlatmış sayılırdı. Capshow'un öldüğü haberi yayılınca Corewega bir anda cehenneme dönmeye çok müsaitti. 

İçin için sevinmesine rağmen korkuyordu da. O kâhyaydı ve pek çok çalışanın gözünde Efendi'nin adamıydı. Yapılan haksızlıklara iştirak ettiği için kendisinden de nefret eden, kin besleyen bir sürü siyah derili vardı. 

Galerinin sonuna geldi. Kırık dolap kapısını gördü. İki tüfek yerinde yoktu. 
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Kenan Işık'ı kurtaranların buradan girdiklerine emin olmuştu. Demir merdivenlerin altına gelip yukarıdaki kapağa baktı, içeriye toz toprak ve ufak taşlar düşmüştü. Hatta demir ince basamaklarda hâlâ taze kan izleri vardı. 

Belki yukarıya çıksa Kenan'ı ve ona yardım edenleri görebilirdi. Bu kapağın çiftlik hudutlarının hemen dışına açıldığını biliyordu. 

Boyd böyle bir şeye kalkışmadı. Bundan sonraki dakikaların zor geçeceğini de biliyordu. Galiba her şeyden önce kendi canını düşünmeliydi... 

4 

Corewega'ya Baskın 

Pilot kabininin üstündeki yeşil ışık yanmıştı. Bu, helikopterin yere konduğunun ve polislerin operasyona başlayabileceklerinin işaretiydi. Grup şefleri koca kanadı geriye ittiler ve saflar halinde tam teçhizatlı özel tim elemanları kumlar üzerine atlamaya başladı. Aynı anda ikinci nakliye helikopteri de yüz metre kadar geriye konuyordu. Baskın başlamıştı. 

Başkan Sebastian Kruger, dev İngiliz nakliye aracının açık kapısından özel timin rahatlıkla yaptığı saldırıyı seyretmeye başlamıştı. Yanında duran Müfettiş 

MacRae'ye dönerek, "Sana biraz tuhaf gelmiyor mu?" diye sordu. "Şimdiye dek tek kurşun sıkılmadı. Nerede bu herifin silahlı adamları? Yoksa karşı gelmeyecekler mi?" 

MacRae gözünü helikopterlerin aydınlattığı kumsala çevirmişti. Özel tim görevlileri bir yandan çiftlik içinde hızla ilerleyip dağılırken, grup şefleri megafonlarla sık sık, "Dikkat, polis konuşuyor! Bu bir polis operasyonudur. 

Herkes silahlarını bırakarak teslim olsun. Direnmeniz halinde ateş edilecektir” diye sesleniyorlardı. 
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Karşı koyan yoktu. Etrafta silahlı kimseler de görünmüyordu. Yalnız sabaha karşı yapılan bu ani saldırıdan şaşırmış bazı işçiler barakalarından dışarıya fırlamış, hayretle olanları seyre başlamışlardı. Aralarında sevinçle bağıranlar bile vardı. 

Tam o sırada pilot yardımcısı Başkan'a yaklaşarak, "Efendim, şimdi bir telsiz mesajı aldık" dedi. "Kenan Işık adlı biri Londra'- daki üssünüze bu akşam on sularında bir faks çekmiş ve operasyonun derhal başlamasını istemiş." 

İki adam sevinç içinde birbirlerine baktılar. 

"Demek yaşıyor,' diye bağırdı Kruger. 

"Onun ne yaman biri olduğunu size söylemiştim." 

Başkan yardımcısı pilota dönerek, "Saat onda çekildiyse neden bu kadar geç elimize ulaştı?" diye sordu. 

"Ekibin nerede olduğu bilinmediği için önce merkez üssü olan Nassau'ya, oradan Jamaika'ya, daha sonra Trinidat Tobago'- ya, oradan da bize ulaştırdılar efendim." 

Haklı olabilirlerdi. Çünkü siyasi bir skandal çıkması istenilmediğinden operasyon çeşitli kademeler içinde gerçekleştirilmişti. DTMT'nin bu düzeyde, denizaşırı bir operasyon gerçekleştirecek teknik donanım ve vasıtaları yoktu. 

Baskın tamamen İngiliz polisine devredilmişti, bunun yapılabilmesi için de sadece Trinidat Tobago'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki nakliye helikopterinin kullanılmasına zorlukla izin çıkmıştı. Siyasi bir ihtilaf halinde İngiltere her türlü tecavüz iddiasını inkar edecekti, iki yüz kişilik kalabalık bir özel tim, gönüllü olarak seçilmiş, önce sivil uçaklarla Nassau'ya, oradan Jamaika'ya nakledilmiş ve Tobago'da beklemeye alınmıştı. Harekatın başlama emrini bizzat Kruger'le MacRae verecekti. Günler geçip Kenan Işık'tan haber alınamayınca da daha fazla beklemeden operasyon emrini vermişlerdi. 


714 


İki helikopter, içindeki tim mensuplarını tamamen boşaltmışlardı. Yirmişer kişilik gruplar, helikopterlerin korunması için beklerken diğerleri tamamen çiftliğe dağılmış durumdaydılar. 

Az sonra çiftliğin sahile yakın olan kesiminden silah sesleri gelmeye başladı. 

Özel tim görevlileri nihayet ateşle karşılaşmışlardı. MacRae silah seslerinin geldiği yönü çıkarmaya çalıştı. Burası çiftliğin en yüksek tek binasıydı. 

Silah sesleri kumsalda yankılanıyordu. "Şimdi ne yapacağız?" 
diye sordu Nyathi. 

"Beni takip edin. Çiftliğe dönüyoruz. Artık kaçmamız için sebep yok." 

Tecrübeli yerli, "Dur bir dakika dostum," dedi. "Iroha'yı al ve sen geri dön. 

Ben artık oraya gidemem" 

"Neden?" 

"Geleceğin ne getireceğini kimse bilmez evlat. Sizinkiler şu an için güvence. 

Seni buradan alıp götürürler. Ama biz buranın malıyız. Bu helikopterler az sonra geldikleri gibi gideceklerdir, bizler ise kalıcıyız. Capshow'un ölmesi pek bir şey değiştirmeyecektir. 
Harry Capshow'un nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü önünde sonunda meydana çıkacaktır. Gerçekleri saklayamayız. Belki bugün beni kahraman ilan edecek olan yerlilerin, yarın bana onları işlerinden eden bir katil olarak bakmaları mümkündür. 
Burada kalmak istemiyorum. Köyüme döneceğim. 

Artık fakir yatağımda huzur içinde ölmek istiyorum." 

Kenan yaşlı yerliye anlayışla baktı. 

"Haklı olabilirsin Nyathi; diye mırıldandı. 

Araya giren Iroha, "Ben de onunla gitmek istiyorum," dedi. 
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Yaşlı yerli itiraz etti. "Ya baban? O ne olacak?" 

Genç, omuzlarını silkerek, "İstiyorsa o da çeker buradan gider. Ben büyüdüm artık. Denizlere açılmak istiyorum. 

Kenan onlara sarıldı. 

"Sizlere çok şey borçluyum. En azından hayatımı," diye fısıldadı. "Sizleri asla unutmayacağım Barbadoslu dostlarım." 

Sonra belindeki tabancayı çıkararak onlara uzattı. 

"Ben artık kurtulmuş sayılırım. Belki sizin ihtiyacınız olabilir, alın bunu. 

Nyathi başını salladı. 

"Hiç sanmıyorum. Sizinkiler bütün muhafızları yok edeceklerdir. Bundan böyle çiftlikten çıkış yolu açık olacaktır. Capshow'un silahı sende kalabilir. Onu bugünlerin anısı olarak saklarsın. 

Kenan, Nyathi'nin bir süreden beri Capshow'a artık Efendi diye hitap etmediğini farketti. Yaşlı adam artık köle değil, kendini hür bir insan gibi hissediyordu. 

Onlar arkalarını dönüp hızla uzaklaşmaya başlarken, bir süre karanlığın içinde bu fedakâr insanları izledi. 

Özel tim elemanlarından biri helikopterin kapısına yaklaşarak, "Efendim, adının Kenan Işık olduğunu söyleyen biri helikoptere çıkmak için izin istiyor, diye bağırdı. 

Kruger ve MacRae aşağıya baktılar. Karanlıkta üzeri çıplak ve kanayan bir kamçı izi taşıyan, bir gözünün kapağı şişerek sarkmış yaralı adamı ilk bakışta tanımakta zorluk çektiler. Mac-Rae, "Hemen onu buraya alın," diye emretti. 

Az sonra Kenan helikopterin içine alınmıştı. Genç adam onları karşısında görünce sevinçle gülümsedi. Bir ara şüphelenmiş, hatta Capshow adına çalıştıklarını düşünmüştü. İçtenlikle sitem etti, "Nerede kaldınız yahu? Az kalsın postu deldiriyordum. 
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"Biz de sana bozulup durduk. Şimdiye kadar bize haber iletmen gerekirdi. 

"Ne yani? Faksımı almadınız mı?" 

MacRae ile Kruger birbirlerine baktılar. 

Başkan, "Beş dakika evvel Trinidat Tabago'dan telsizle mesaj aldık," dedi. 

"Beş dakika evvel mi? Yani benden haber almadan mı operasyona başladınız?" 

"Ne sanıyorsun? Baskın tahminimizden çok daha zor gerçekleşti. 

Kenan kaygıyla sordu. "Dönüş için ne kadar vaktimiz var?" 

"Yaklaşık bir buçuk saat. Harry Capshow'u nerede bulabileceğiz?" 

"Cesedini mi?" 

Başkan hayretle, "Anlayamadım?" diye sordu. "Oldü mü?" 

"Evet, birkaç saat evvel. Ama zamanı tam olarak tayin etmem imkansız. Bana işkence uyguluyordu, iki cesur yerli beni kurtardılar ve sanırım yılların öcünü de ondan aldılar" 

MacRae atılarak sordu. 

"Ceset nerede şimdi?" 

"Çiftliğin altında bir tünelde. Ama orayı bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Baygın olarak sokuldum.”" 

Polis şefleri birbirlerine baktılar. 

"OÖldüğünden emin misin?" 

"Kesinlikle. Ama yardımcısı Jonathan Crenna çiftlikte yok. 
Avrupa'da olduğunu sanıyorum. Şebekenin katillerinden Ingrid'i öldürdüm. Tom'u da. Max da burada. 

Daha bir yığın katil çiftlikte kalıyor. Yeni kiralanmış yirmi kişi kadar da paralı asker var." 

"Hepsi o kadar mı?" 
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"Silahlı muhafızlar da var. Çapulcu güruhu serseriler. Ama onların fazla problem yaratacaklarını sanmıyorum. Hele Efendilerinin öldüğünü öğrenirlerse fazla direnmezler." 

Kenan hâlâ pek iyi değildi. Başı dönüyor, zor konuşuyordu. 
Eliyle helikopterin açık kapısından görünen iki katlı Merkez Bina'yı işaret etti. 

"Şurası Capshow'un kaldığı yer. Orayı ele geçirip üst katı iyice araştırın. Özel dairesinde her türlü bilgi ve dokümanı ele geçireceğinizi sanıyorum. Corewega Çiftliği'nin beyni ve kumanda merkezi orası." 

MacRae, Kenan'ın bitkin ve tükenmiş halini görünce, "Sen iyi olduğuna emin misin?" diye sordu. 

"İdare ediyorum işte" diye mırıldanan genç adam oturaklardan birinin üzerine çöktü. Gözleri karardı... 

Barbados'taki çiftliğe yapılan baskın bir buçuk saatte tamamlandı ve kesin başarı ile sona erdi. Helikopterler Trinidat'a doğru havalanırken özel tim sadece bir ölü ve yedi yaralı vermişti. Yaralılardan ikisi ağırdı, beşi ise ufak tefek sıyrıklarla olayı atlatmışlardı. 

Çiftlikteki muhafızlar fazla direnmemiş, çoğu silahlarını teslim etmişti. Asıl direniş paralı askerlerden gelmiş ve hepsi çatışmada ölmüştü. MacRae ve Kruger çatışma bitince çiftliği dolaşmışlar Max, Edgar ve Shirley'in cesetlerini bulmuşlardı. 
Nanami ve öteki Japon Mariko Hirano'ya rastlayamadılar. Onların akıbetleri meçhul kaldı. Çiftlik kâhyası Boyd da bulunamayanlar arasındaydı. 

Çiftlik çalışanları bu operasyonu desteklemişler ve yılların öcünü almak için eziyet gördükleri muhafızları epey hırpalamışlardı. Aralarında linç edilenler de oldu. 


718 


DTMT bütün gayretine rağmen Jonathan Crenna'nın izini bulamadı. Baskının gerçekleştiği gecenin sabahı Barbados'a uçakla gelen Jonathan'ın izi Bridgetown'da kayboldu. Resmi kayıtlar onun Bridgetown'a geldiğini göstermekle beraber Corewega'ya gittiğine dair bir ize rastlanmadı. Kraliyet Ordusunun malulen emekli gerilla çavuşu sırra kadem basmıştı . 

Harry Capshow'un kaldığı bölüm araştırılınca, gizli kasalarında çalıştırdığı tüm elemanlarının ad, adres ve kimliklerini tespite yarayan belgeler ele geçti. 

Barbados hükümeti zor durumda kalmıştı. Topraklarına yapılan baskın olayını protesto için taraf bulamıyordu. Hadise mahiyeti itibariyle askeri bir operasyon şekli arzediyordu ama Barbados toprakları üzerinde siyasi emel taşıyan hiçbir devlet yoktu. 

Hükümet aslında bu baskını kimin gerçekleştirdiğini tahmin etmekle beraber, bilmiyormuş gibi davranmak, siyasi strateji gereği işlerine gelmişti. 

Kenan üç gün kadar Londra'da sıhhi bir bakıma alındıktan sonra Ankara'ya döndü. Dönüş günü Londra'da Başkan Kruger ona ve MacRae'ye bir öğle yemeği vermişti. O yemek sırasında kapanan davayı uzun uzun tartışma fırsatını buldular. Kenan, Harry Capshow'un satın aldığı DTMT elemanının Hollandalı Van Der Hesp olduğunu öğrendi. Teşkilat geniş bir raporla Bakanlar düzeyinde Van Der Hesp'i Hollanda yetkililerine şikayet etmişti. 
Ne yazık ki ellerinde adamı suçlu kılacak kesin deliller yoktu. 
Hollanda hükümetinin tutumu merak ediliyordu. 

Kenan Ankara'ya dönünce Şube Başkanı kendisine bir ay izin verdi. Cidden zor ve yorucu bir görevi başarı ile yerine getirmişti. Capshow'un Taurus'unu yaşadığı zorlu maceranın anısı olarak sakladı, ama hiçbir zaman kullanmadı. 
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Genç adam, Bahçelievler'de senelerdir dul olan annesi ve üniversitede öğrenci olan kardeşi Oktay'la yaşıyordu. İzinli olduğu günlerinin çoğunu evde dinlenerek geçirdi. Oktay eski filmlere meraklı bir sinema hastasıydı. Bir gece ağabeyine gelerek, "Aman, dedi. "Bu gece televizyonda harika bir sinema klasiği var. 

Kaçırmayalım.." 

Kenan sinemaya pek meraklı değildi. Ama kardeşinin heyecanını bozmamak için, 

"Öyle mi?" diye mırıldandı. "Ne oynuyor?" 

"1943 yapımı bir Michael Curtiz filmi. Humphrey Bogart'la Ingrid..." 

Kardeşini yarım kulak dinleyen Kenan son ismi işitince bir yerine iğne batmış gibi yerinden sıçradı. "Aman, aman, eksik olsun! O adı duymak bile istemiyorum" 

Genç üniversite öğrencisi şaşkın şaşkın ağabeyine baktı. 

Gösterdiği tepkiye hiçbir anlam verememişti... 

BİTTİ 
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